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Voorwoord.

Het album met oude familiefoto’s dat we hadden was een rommelig geheel en dochter Linda, ze was tien toen we emigreerden, kwam op het idee alles opnieuw te rangschikken in een nieuw album met Engelse tekst, zodat ons nageslacht, nu in Canada, ook zou kunnen begrijpen wat en wie er op de foto’s wordt weergegeven.

Dit alles naar aanleiding van de millenniumwisseling; het jaar 2000 moest wat dat betreft een nieuwe start worden. Een ander idee van haar was dat ze me vroeg om eens op te schrijven hoe ons leven in Holland was geweest voordat we emigreerden.

Het idee sprak mij wel aan, maar nadat ik er over nagedacht had, was een ding duidelijk: als het een beetje een grondig en objectief verhaal moest worden dan zou het een heleboel tijd gaan kosten.

Middelste zoon Michael nam in 1999 de boerderij over en wij bouwden een nieuw huis, een kilometer verderop dat als een hobbyfarm aangemerkt kan worden. We woonden er sinds 15 oktober 1999 in het benedengedeelte en de bovenverdieping moest van binnen nog verder afgewerkt worden. Met kerstmis was dat klaar en daarna moest er van buiten nog een heleboel gebeuren, zoals altijd het geval is met een nieuw huis.

Inmiddels is het december 2006 als ik dit schrijf en is er een periode aangebroken dat ik over meer tijd beschik, zodat ik dingen kan doen die ik nog niet eerder gedaan heb. Daarom is het een goed idee om op te schrijven hoe het was in vroeger tijden, maar vooral vanaf 1948, want die tijd heb ik persoonlijk meegemaakt. Als mijn voorvaderen dat ook gedaan zouden hebben zou dat zeker interessant geweest zijn.

De eerste ‘Maas’ was geboren in 1810, zijn zoon Willem in 1841, diens zoon Maas, mijn grootvader dus, in 1878, mijn vader in 1911 en ik aanschouwde het eerste levenslicht in 1944. Mijn voorouders hebben nooit opgeschreven hoe hun ‘wereld’ er uitzag. Ze moeten daarvoor wel de tijd en de mogelijkheid gehad hebben op de lange winteravonden, voor zover ze de schrijfkunst machtig waren en dat zal na 1850 in toenemende mate het geval geweest zijn, want vanaf toen kwam de schrijfkunst meer en meer binnen het bereik van de ‘gewone’ mensen, ondanks het feit dat ze vaak alleen maar naar school gingen als er tijd voorwas.

Mijn verre voorouders woonden omstreeks het midden van de zeventiende eeuw aan de westkant van de dorpskern van Bennekom, aan de Halderbrinkweg. Ik heb dat ‘weggetje’ nog wel gezien in de vijftiger jaren en het was typisch een wegje tussen hoog en laag. Hoog naar het oosten toe, waar het op de zogenoemde ‘enggrond’ lag en vervolgens het erg lage land in dat zich vandaar naar het westen uitstrekte aan weerszijden van de Wageningseweg, ter hoogte van het kruispunt Langesteeg.

Het is dan ook niet moeilijk om zich voor te stellen dat het in die tijd dit erg lage land ’s winters twee á drie maanden onder water stond.

Vandaar verhuisden de Rosebooms naar de Harnsesteeg en weer later, omstreeks 1830, kwam Maas aan de Schuttersteeg terecht, ongeveer ter hoogte van het begin van de Dwarsweg. Daar is mijn grootvader Maas geboren. Hij is er in 1908 getrouwd en ook zijn twee kinderen, Wim en mijn vader Jan Gerrit, zijn er geboren. In 1921 is het gezin verhuisd naar de Bovenbuurtweg, weer naar Bennekom dus, het was namelijk de tweede boerderij noordoost van de A12. Mijn vader bleef op dezelfde ‘Koepelschool’ na de verhuizing en de laatste zoon Elbertus Johannes, voor mij ome Bart, is er in 1927 geboren.

Omstreeks 1930 heeft opa Maas een boerderij gekocht nabij de Plankenbrug aan de Maanderbuurtweg. De kavel land was bij de boerderij 125 meter breed en het strekte zich 1000 meter ver uit naar de Maanderdijk, waar het nog ongeveer 75 meter breed was; het had dus een oppervlakte van ongeveer 10 hectaren.

In 1939 werd de A12, geprojecteerd, het kwam er ruwweg op neer dat twee hectaren bij de boerderij in Maanderbuurt bleven, een hectare voor de snelweg nodig was en zeven hectaren naar het zuiden toe achter de weg kwamen te liggen.

Buurman Achterstraat kreeg ook drie hectaren ‘achter de weg’ te liggen en dat land is denk ik door opa gekocht, zodat hij weer de beschikking over ongeveer 10 hectaren om er een nieuwe boerderij te bouwen. De ingebruikname vond plaats in de zomer van 1943 na nog al wat bouwkundige vertragingen, veroorzaakt door de schaarste als gevolg van de oorlogsomstandigheden.

Opa Maas overleed in augustus 1950 en juist daarvoor was de boerderij verdeeld tussen zijn twee jongste zoons, de oudste had in 1938 de gelegenheid gekregen een boerderij te beginnen bij Barneveld.

De twee broers ‘boerden’ vier jaar naast elkaar en daarna besloot ome Bart met zijn vrouw en zoontje van negen maanden te emigreren naar Canada.

Vanaf 1954 kwam de boerderij dus weer ‘aaneen’ en de boer was dus mijn vader Jan Gerrit. Ons gezin bestond uit zes kinderen: Maas 1944, Marijke 1946 , Adriana 1949, Dirk en Jan-Gerrit 1956 en Harm 1958. Mijn vader kwam te overlijden in februari 1959, maar de boerderij bleef in die moeilijke tijd wel in de familie.

Toen ik met de hele materie meer en meer op dreef raakte en het me redelijk goed bleek te lukken, werd duidelijk dat de hele kroniek eigenlijk in vieren gedeeld kon worden.

Eerst een dikke tien jaar van 1948 tot 1959, de vijftiger jaren dus en eigenlijk de wereld zoals ik die als kind aantrof, De zeven schooljaren die doorlopen moesten worden en daarna de eerste kennismaking met de grote mensen wereld, die alleen maar leek te bestaan uit bijna niet te overziene bergen werk, dat vaak ook nog gebeuren moest onder moeilijke omstandigheden. Ik mocht/moest al wat meehelpen en daarom keek ik er zo tegenaan en werd me duidelijk dat er eigenlijk nooit een eind aan het werk kwam.

De zestiger jaren, die liepen van 1959 tot 1969. Het was de tijd die nodig was om een groot aantal zaken te leren, soms door schade en schande een klein beetje wijzer te worden en ook om de wereld meer ‘door’ te krijgen en vervolgens de weg naar zelfstandigheid uit te stippelen, Vervolgens de zeventiger jaren die liepen van 1969 tot 1980. Het waren de jaren van volwassenheid, trouwen en daarna kwam een eigen gezin welhaast automatisch. 1969 was ook het startpunt om zelfstandig boer te worden en het grote ‘uitproberen’ om een manier te vinden die leidde naar een makkelijker manier om aan een betere ‘kost’ te komen.

Tenslotte de tachtiger jaren, waarin we door ontwikkelingen gedwongen werden ons af te vragen of er in Nederland nog wel voldoende toekomstperspectief was. Toen het antwoord NEE bleek, vonden mijn vrouw en ik het helemaal niet erg om eens over onze schouder naar een wijdere horizon te kijken. Toen we die bekeken liepen we allebei een ziekte op waar een dokter geen verstand van heeft, maar we hadden geluk: de ziekte was op de dag van emigratie plotseling verdwenen.

Dit boek is een kroniek die dus gaat over de tijd die zich ongeveer uitspant van 1948 tot 1988, het jaar dus dat we emigreerden, maar ik wil ook nog het laatste hoofdstuk wijden aan de emigratie en meer speciaal aan de beslissing die daaraan vooraf ging.

Zo ga ik proberen om voor mijn nageslacht, dat nu als vaderland Canada heeft, een geschiedenis na te laten die ze nog enigszins begrijpen kunnen. En hier wordt enigszins geschreven, want de huidige generatie van de eenentwintigste eeuw begrijpt waarschijnlijk de omstandigheden die zich 50 á 60 jaar geleden in een ander werelddeel voordeden niet meer voor honderd procent.

Geschiedenis was voor mij niet boeiend op school, want we moesten lange rijen jaartallen leren die ik welhaast allemaal vergeten ben en daarom was het een zinloze aangelegenheid, maar ik heb toch geprobeerd om wat geschiedenis te schrijven op een manier die voor de lezer hopelijk ook nog wat ‘leesbaar’ uitvalt.





Rimbey, Alberta, 2009.

Maas Roseboom.





HOOFDSTUK 1

TERUG NAAR OUDE TIJDEN.

Wie boer wil zijn, moet op de goede plek zitten. Niet te droog, want dan verkommeren de gewassen en niet te nat, want dan willen de gewassen ook minder goed groeien, of ze verdrinken helemaal. Dat zijn onze verre voorouders in lang vervlogen tijden ongetwijfeld ook te weten gekomen. Van generatie op generatie hadden ze in de natuur voldoende zaden, vruchten en eetbare wortels gevonden om te kunnen voorzien in hun levensbehoefte, aangevuld met de buit van jagen en vissen.

Maar toen er meer mensen kwamen en er dus meer monden gevoed moesten worden, werkte dat niet zo goed meer, want er was nu een te grote oppervlakte nodig om de mensen in leven te houden. Men ontdekte dat door het platbranden van een bos een akker ontstond waarop het mogelijk was een (graan) gewas te telen. De as werkte daarbij voor enige jaren als bemesting en er konden nu veel meer mensen gevoed worden van de opbrengst van een relatief kleine oppervlakte. Op die manier werd men gaandeweg meer efficiënt en dat gold ook voor de jacht. Als men met z’n allen een valkuil groef, die afdekte met takken en vervolgens het wild er over heen joeg, was de buit vaak veel groter en dat met minder inspanning. Ook moet men geleerd hebben om zich tegen de natuurelementen te beschermen als men tenminste geen grotten dichtbij had. De eerste bouwsels waren niet veel meer dan hutten van stokken, palen, plaggen en een vlechtwerk van wilgentenen. Het was natuurlijk wel allemaal materiaal wat men dichtbij voorhanden had

Zo werden de eerste mensen van voedselverzamelaar tot voedselproducent voor hun eigen behoefte en met een goede oogst werd het ook mogelijk om voedsel te ruilen voor iets wat men zelf niet had. Maar het had wel een roofbouweffect, want na een aantal jaren was de grond uitgeput en zat er niets anders op dan een nieuw stuk bos plat te branden om op die manier een nieuwe akker te ontginnen.

Het hierboven geschrevene komt uit de geschiedenisboeken en hoe men er ook tegenaan kijkt, ergens is dit de eerste vorm van boer zijn en het zou nog tot de tweede helft van de negentiende eeuw duren voordat het bedrijfsmatig houden van wat vee er bij kwam. Op de voornamelijk hogere plaatsen in onze omgeving zijn verschillende archeologische vondsten gedaan, onder andere in Ede, Bennekom, Lunteren en Rhenen, waaruit wat agrarische bedrijvigheid is gebleken. Algemeen wordt aangenomen dat de vondsten in Rhenen zelfs de oudste van Nederland zijn. Misschien omdat er hier een hoge landrug en een rivier dicht bij elkaar liggen. Zeker is dat deze vroege bewoners een naar onze begrippen zeer zorgelijk bestaan hadden, waar in de eerste plaats de vragen aan de orde waren: hebben we vandaag te eten en worden we niet overvallen door rovers of andere volksstammen die sterker zijn dan wij, want hebzucht hoefde niet uitgevonden te worden die bestond al sinds de oertijd. En ook tegen andere ongemakken als ziektes kon men weinig of niets doen.

Naarmate er meer mensen kwamen, ging men nederzettingen vormen zodat men wat kon doen tegen overvallers. Later zijn die uitgegroeid tot steden met een gracht en of een muur er omheen. Als er gevaar dreigde, werd de poort gesloten en ook ’s nachts werd die dicht gehouden zodat overvallers niet binnen konden komen en men een redelijke veiligheid had. Een andere vorm van veiligheid en bescherming boden kastelen die in verschillende grootte en vormen in Nederland voorkomen en eigendom waren van de kleine bovenlaag die veelal bestond uit mensen die van adel waren, hertogen, graven en baronnen, die het in de middeleeuwen door hun (groot) grondbezit op het platteland voor het zeggen hadden. De titels hertog en graaf waren al bekend in de Romeinse tijd. Deze grootgrondbezitters leidden vaak een gerieflijk leven van jachtpartijen en feesten en ze hadden daarvoor het personeel, schutters, boeren en huishoudelijke bedienden, ter beschikking. De schutters (soldaten) waren onder andere belast met de veiligheid van het kasteel en ook als de kasteelheer op reis ging, moesten ze voor de begeleiding zorgen om overvallen te voorkomen. Ook moesten ze zich bezig houden met de jacht, want de kasteelheer wilde ook wel wat wild op het menu hebben. De boeren moesten naast hun eigen werkzaamheden zorgen voor onder andere melk en eieren. Ook moesten ze ’s winters in het bos werken en voor brandhout zorgen, want de kasteelheer ging zelf geen hout hakken natuurlijk.

En er moest nu dus al een beetje een overschot aan voedsel zijn, want nu kwamen er steeds meer ‘rijke’ mensen die onderhouden moesten worden. Immers die konden gezien hun rijkdom zich veroorloven om geen directe bijdrage te leveren aan de voedselproductie. Daar hadden ze boeren voor die ‘horig’ waren aan hun ‘heer.’ Horig zijn was een tussenvorm tussen vrij en slaaf, want de kasteelheer bepaalde wat de te leveren prestatie in natura en spierkracht moest zijn voor de geboden voordelen aan de horige en zijn gezin en dat was vaak woonruimte en veiligheid.

De naam ‘Schuttersteeg’ waar veel Rosebomen geleefd hebben en waar mijn vader geboren is, is niet van het hierboven gebruikte woord schutter afgeleid. Volgens het buurtboek van Manen is die naam afgeleid van een duiker, in het Oudhollands een ‘schut’ genaamd. Men noemt in het huidige taalgebruik de doorvaart door een sluis ook nog altijd ‘schutten.’
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Ede en omgeving in oude tijden. Een eeuwenoude plattegrond van het ‘Schoutamp’ van Eeden en omliggend gebied. Het oudste stuk waarin de naam ‘Edhe’ voorkomt, is gedateerd op 5 februari 1216 en is gemaakt in opdracht van het Kapittel van de Heilige Johannes in Utrecht. Hierin worden de bezittingen bevestigd van de kerk en de ‘tienden’ van Eede, vermeld. Dat betekent dat de gebruikers van de gronden belastingen verschuldigd zijn aan het bisdom Utrecht. Deze kaart is waarschijnlijk door monniken getekend, want niemand anders had in die tijd, toen men niet anders wist dan dat de aarde niet bolvormig maar plat was, de kennis om een kaart als deze te produceren. Overigens wordt hier een weg als ‘wech’ geschreven. Ook staat vast dat ‘Eede’ en omgeving reeds in de zesde eeuw door Saksische boeren bewoond werd en al in de achtste eeuw trokken hier de eerste evangeliepredikers rond.
Tijdens de prehistorie ligt dit gedeelte langs de kustlijn terwijl nu het echte geografische middelpunt van ons land in Lunteren ligt, aangegeven met een grote zwerfkei.



De adellijke grootgrondbezitters deelden dus de lakens uit op het platteland, al vanaf de vroege middeleeuwen. De bisdommen en daarmee de gehele Rooms Katholieke Kerk waren er voortdurend op uit om hun macht te vergroten; blijkbaar was ook daar meer macht en daarmee meer geld altijd welkom. Graven en hertogen hadden hun macht vaak te danken aan militaire successen, maar ook een huwelijk werd vaak alleen maar met een juiste kandidaat gesloten, zodat rijkdom en status in de familie bleven. Ook waren ze beter geschoold en geld speelde geen rol om hun kinderen de best mogelijke opleiding te geven.

Tussen Ede en Bennekom lag en ligt het kasteel Hoekelum. Opa Maas woonde er niet meer dan een kilometer vandaan tussen 1926 en 1934 toen het gezin aan de Bovenbuurtweg woonde. Bij het kasteel Hoekelum behoort nog altijd, zoals in vroeger jaren, een boerderij. Verder is er in Ede nog een buitenplaats met de naam Kernhem die heel lang nog in adellijke handen geweest is. Nu is de gemeente Ede de eigenaar van de gerestaureerde buitenplaats en men kan er onder andere trouwen. Dichtbij is een nieuwe woonwijk gebouwd die men de naam Kernhem heeft gegeven. Verder is er nog een klein kasteel in Ederveen met de naam De Bruinhorst.

Door opvolging en vele andere oorzaken kon het gebeuren dat een kasteelheer verarmde. De bijbehorende boerderijen konden hierdoor soms een eigen bestaan gaan leiden en de eigenaren werden dan ‘eigengeërfden’ genoemd in tegenstelling tot voorheen, want de kasteelboeren werden toen zoals vermeld als ‘horigen’ aangeduid.

Naarmate de tijd verstreek werd het veiliger op het platteland en zo konden de kasteelboeren en ook andere boeren zich aansluiten tot een gemeenschap met meer gezamenlijke belangen die men in het oosten van Nederland een ‘marke’ noemde. Op de Veluwe werd het een buurt genoemd. Deze leefgemeenschappen kwamen tot bloei rond 1500 en zouden zo ongeveer 400 jaar blijven bestaan. Hierna werden op bestuurlijk gebied de zaken volledig overgenomen door de gemeenten, zoals die in het begin van de negentiende eeuw door Napoleon geïntroduceerd waren.

Heel vaak was een buurtschap op een hoger gelegen plaats gesticht, want het land moest ’s winters niet onder water komen te staan. In de oudste woonvorm stonden de boerderijen in een cirkel met in het midden een waterput die later vaak vervangen werd door een pomp. Ook de omliggende heide, het veel slechtere ‘broek’ en het nog lager gelegen ‘meent’ land, waren gemeenschappelijk bezit. Een aantal keren per jaar werd een buurtspraak belegd, waarbij over al de lopende zaken werd beslist, zoals het onderhoud aan wegen en sloten en het gemeenschappelijk gebruik van de heide voor begrazing en afplaggen. Dat afplaggen gebeurde in het winterseizoen. De zoden werden voornamelijk in de schaapskooien gebruikt als een soort strooisel dat, vermengd met de door de dieren geproduceerde mest, over de schrale grond werd verdeeld. De heiplaggen mochten niet te dik zijn, anders werden er te veel heidewortels meegenomen en dan kwam het hergroeiproces in gevaar, want de heide groeide weer op uit de wortels die in de schrale grond achtergebleven waren en daarna duurde het acht tot tien jaar voor er opnieuw geplagd kon worden. Plaggen steken was erg zwaar werk dat vanzelfsprekend de eetlust opwekte. Als ik een keer veel at, zei mijn moeder altijd: ‘Je eet als een plaggenmeier.’ Dat gebeurde trouwens niet vaak, meestal zou ik eigenlijk meer moeten eten, want over eten hadden ze rond 1950 zo hun eigen (ouderwetse) gedachten.

Als de boerderijen in een cirkel stonden, noemde men dat ook wel een ‘ Brink.’ En hieruit zijn later vaak ook dorpen ontstaan. Een voorbeeld is Bennekom waar onze voorouders woonden in het begin van de zeventiende eeuw. Ze woonden aan de Halderbrinkweg wat een verwijzing is naar de vroegere brink.

In de 80er en 90er jaren is het oude allemaal opgeslokt door de nieuwe woningbouw van Bennekom, maar een herinnering aan vroeger tijden bestaat nog steeds en draagt nog altijd die naam. Ik heb anno 2006 nog een foto gemaakt van het straatnaambordje.
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Een bewaard gebleven herinnering.



Volgens de heer Piet Penning die, daarbij dankbaar gebruikmakend van de gegevens van onder meer mejuffrouw Gijsbertsen uit Bennekom, een familieboek van de Roseboompjes heeft samengesteld, hebben onze voorvaderen, en onze voormoederen natuurlijk ook, aan deze Halderbrinkweg gewoond. Na 1700 mogelijk aan de Harnsesteeg.

Mijn betovergrootvader Maas is in 1810 en zijn zoon Willem in 1843 in Bennekom geboren, maar het is niet bekend aan welke weg. Ergens in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn ze naar de Schuttersteeg verhuisd en daar is mijn grootvader Maas in 1878 en mijn vader Jan Gerrit in 1911 geboren.
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Betovergrootvader Maas (1810 – 1889).
In 1831 nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen en werd hij onderscheiden met het Metalen Kruis, gegoten uit het brons van bij Hasselt op de Belgische opstandelingen veroverde kanonnen.



Opa Maas is met zijn gezin rond 1926 weer terug verhuisd naar Bennekom, nu naar de Bovenbuurtweg, een zijweg van de Halderbrinkweg, of omgekeerd. Hier kon hij een klein boerderijtje huren, dat weet ik bij mondelinge overlevering. Later, in 1934, heeft opa Maas de boerderij aan de Maanderbuurtweg 57 kunnen kopen. Het land van die boerderij begon aan de noordkant aan de Maanderbuurt met in de hoek de zogenaamde ‘Plankenbrug’ en strekte zich ongeveer een kilometer naar het zuiden uit. Het was aan de Maanderbuurt ongeveer 125 meter en aan het uiterste zuideinde ongeveer 75 meter breed, derhalve was de totale oppervlakte ongeveer 10 hectare. Het was dus niet vierkant, er zat behoorlijk ‘geer’ in zoals men vroeger zei en waarmee men bedoelde dat het langwerpig was, met niet-evenwijdige zijden. Aan de westzijde stroomde de Oude Wetering er over de volle lengte langs, maar in 1789 werd er al een nieuwe wetering gegraven die de oude volgde over de eerste 250 meter, om daarna meer naar het westen af te buigen.

De kwaliteit van het land was nogal wisselvallig, Ik weet nog hoe natuurlijk het er in 1950 uitzag en dus is dat in de 30er jaren ook zo geweest. Er zat ook nogal wat hoogteverschil in dat wel ongeveer een meter bedroeg tussen de hoogste en de laagste plekken. De stukjes hoog land waren te gebruiken als bouwland maar het laagste gedeelte was erg drassig, waardoor onder andere heel veel dotterbloemen zomaar in het natte weiland groeiden.
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Nog een oude kaart van onze omgeving.
Deze kaart dateert waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. De Halderbrink is ingetekend als een echte brink, dus in de vorm van een cirkel. De naam Maanderbuurt is niet weergegeven Het lijkt erop dat die buurt toentertijd werd beschouwd als een soort verlengde van de Buurtsteeg. Ook het Turfveld en Doesburg bestonden al, namen die nog generaties mee zouden gaan.
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Detail van een tekening uit het Kadaster.
De nummers 29, 30, en 31 waren benodigd voor de aanleg van de A12 die in de oorlog al snel het Hazenpad werd genoemd, daarover konden de Duitsers snel ‘Zurück in die Heimat.’ Schuin boven nummer 29 is met twee blokjes aangegeven de boerderij van opa aan de Maanderbuurtweg met de twee bijbehorende en in zuidoostelijke richting lopende kavels landbouwgrond. Op alle oude kaarten staat het Floddergat vermeld. Wie zou deze benaming uitgevonden hebben?Met de naam wordt aangegeven dat het hier gelegen land erg laag is en op geen enkele manier enige productiviteit oplevert.



Lang hebben mijn grootouders hier ook niet gewoond, want meer dan de helft van hun land werd door de nieuwe aan te leggen snelweg afgesneden van de rest van het land en de boerderij. Ook had Rijkswaterstaat, de beheerder van het water- en wegenstelsel, een dikke hectare nodig voor de 70 meter brede strook waarop de vierbaans snelweg aangelegd zou worden. Deze strook begon ruim 100 meter achter de boerderij. Maar omdat opa drie hectare eveneens afgesneden land van buurman Hent Achterstraat kon kopen, heeft hij in 1940 een nieuwe boerderij kunnen bouwen aan de eveneens nieuwe Maanderbroekweg. In deze situatie was zijn boerderij dus nog steeds ongeveer 10 hectare groot. Er zijn heel wat pogingen ondernomen om in de archieven wat bijzonderheden te weten te komen over het een en ander, maar door oorlogsomstandigheden is heel wat niet geregistreerd en misschien ook gewoon verloren gegaan.

Mensen hebben altijd geprobeerd naarmate ze rijker werden hun leefgewoonte aan te passen en zich daardoor meer status te geven. Zo gebeurde het in het Italiaanse Florence rond 1600 voor het eerst dat men met vork en lepel ging eten en niet langer met de vingers. Maar de Rooms Katholieke Kerk was er op tegen en het vond verder geen ingang. Twee honderd jaar later probeerde men het weer, nu aan het hof van de Franse Zonnekoning Lodewijk de Veertiende en het burgerde toen wel in, bij de hogere kringen natuurlijk. Had de kerk toen niet meer de macht om het te verbieden, of waren de Fransen zo eigenzinnig om de kerk te weerstaan?

In 1950 at men bij ons zijn bord leeg met vork en lepel en niet met mes en vork, want dat was ‘stads’ en dat kende men bij ons niet. Brood at men gewoon uit de hand en van het met de vaatdoek afgeveegde tafelzeil, met een mes er bij om het te smeren. Brood eten met een vork was ijdelheid!

De reden waarom de veranderingen in eetgewoonten hier vermeld worden is, omdat thans gewone dingen soms een voorgeschiedenis en een ontwikkeling doorgemaakt hebben die best interessant zijn.

Er zijn twee grote gebeurtenissen geweest in het verleden die een zeer belangrijk stempel hebben gedrukt op de Nederlandse samenleving. Als eerste de Reformatie, Luther en Calvijn dus. Luther had 95 stellingen, een hamer en wat spijkers nodig om zijn afkeer tegen de Rooms Katholieke Kerk en de handel in ‘aflaten’ aan de kaak te stellen. Waarom is er op school altijd veel aandacht besteed aan de Reformatie en nooit aandacht aan hetgeen in deze stellingen stond? Hoe het ook zij, het Calvinisme vond in Nederland verhoudingsgewijs een betere voedingsbodem dan waar ook ter wereld.

De andere gebeurtenis betrof Napoleon. Onder de leuze van de Franse Revolutie: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap,’ bezette hij heel Europa. Van zijn vrijheid was spoedig niets over: alle landen moesten hem gehoorzamen.

Rond 1800 trachtte hij ook in ons land de hele samenleving te reorganiseren. Het ‘Franse’ metrieke stelsel werd ingevoerd, er moest een burgerlijke stand komen, want hij wilde weten hoeveel mensen er in de door hem bezette gebieden woonden en alle mensen moesten een ‘echte’ achternaam kiezen, in plaats van de vaak gebruikte aanduiding naar de voornaam van de vader, zoals Jan Jansen en Piet Pietersen. De naam Roseboom bestond al, die hoefde dus niet opnieuw gekozen te worden.

Toen de hele bevolking geregistreerd was in een burgerlijke stand, had Napoleon zijn doel bereikt: belasting innen werd veel eenvoudiger en hij wist precies waar de jongemannen te vinden waren die hij voor zijn legers nodig had en de door hem ingevoerde dienstplicht moesten vervullen. Voor jongemannen uit de betere kringen werd er een afkoopregeling van de dienstplicht ingesteld, voor een goed bedrag aan geld kon een ander de conscriptie ondergaan.

Behalve dit woord werden er meteen een heleboel nieuwe Franse woorden geïntroduceerd, zoals: cadeau, chauffeur, trottoir, niveau, bureau, douane, coupé, capuchon en nog een heel rijtje meer. We moesten ze in de vijfde klas leren, weet ik nog. En dat ze zo zouden inburgeren dat ze 200 jaar later nog bestonden, had kort na 1800 ook niemand kunnen denken. Voor de eenvoudige boerenmensen zal het nog wel wat geduurd hebben voor ze ermee uit de voeten konden. Enkele woorden zijn intussen vernederlandst, zoals kado en buro.

Ook de wegen moesten een naam krijgen, met een nummer voor de huizen die er aan stonden. Er werd gepraat over verkiezingen en er werd een nieuw burgerlijk- en strafwetboek ingevoerd, waarmee de middeleeuwse folteringen ten einde kwamen en ook werd de eerste aanzet gegeven voor een nieuwe grondwet.

In deze tijd werd ook gestart met een kadaster. Want een boer had dan wel land, maar was dat van hem? Hij zou kunnen antwoorden: ‘Ja, dat heb in van mijn vader gekregen en het begint bij deze paal, dan tot die boom en langs de beek tot aan die grote kei.’ Voor de boer zelf volstrekt duidelijk, maar voor anderen niet te controleren. Daarom werd besloten dat heel Nederland opgemeten moest worden en dat heeft tot 1832 geduurd. Sinds die tijd zijn alle onroerende goederen en de eigenaren ervan geregistreerd en vastgelegd in het Kadaster, openbaar voor iedereen, maar naar ik uit ervaring weet, valt het soms nog niet mee om gegevens uit vroeger dagen te achterhalen.

Ook een goed wegenstelsel is in het verleden altijd een probleem geweest. De vroegere buurten deden wel wat aan wegonderhoud, maar veel betekende het niet: ze vonden als het enigszins begaanbaar was voor kar en paard al snel voldoende. Maar in het winterseizoen was de toestand al gauw bar en boos. Dan moest men maar in de situatie berusten: regen en sneeuw waren nu eenmaal door niemand tegen te houden. Het verkeer nam almaar toe en tijdens de wintermaanden waren de zand- en grindwegen dus zeer slecht begaanbaar. Een vorstperiode werd als heel welkom ervaren, men had dan immers gratis tijdelijke maar meestal wel erg ongelijke wegverharding. Rond 1900 kwam er op de drukst bereden wegen iets nieuws, namelijk een verharde weg die men zich het beste kan voorstellen als een weg, gemaakt van een muur op z’n kant. Een klinkerweg dus. Het was een enorme vooruitgang dat men nu het hele jaar door hetzelfde en meer kon laden als anders in het zomerseizoen. Het is, gezien de vele bochten, aan te nemen dat de Maanderbuurt uit zo’n Middeleeuws karrenspoor ontstaan is.

Maar al had men dan de eerste wegen verhard, er moest toch nog wat beters komen. En dat was een totaal nieuw fenomeen: een spoorlijn. Weinigen zagen daar de noodzaak van in, men had toch wegen? En dan al die goede landbouwgrond opgeofferd aan ‘het spoor’ zoals het in de volksmond al gauw heette. Konden ze dat niet beter achter Ede neerleggen? Daar was woeste grond genoeg en dan zouden de kippen ook niet van de leg raken, want als zo’n snelheidsmonster met 40 kilometer per uur voorbij raasde, maakte dat een herrie dat je horen en zien verging. Ook de paarden zouden zo schrikkerig worden dat er niet normaal meer mee te werken was, als je alle wilde verhalen wilde geloven die er rond verteld werden en ook beschreven zijn

Gezien de volksaard moet er wel een enorme oppositie zijn geweest van de (boeren) bevolking. En wat ging het allemaal kosten? Het was voor velen dan ook niet goed te begrijpen dat dit gebeurde met het vele geld dat verdiend werd met de handel op Indië. Maar de handelsmaatschappijen in het westen zagen wel brood in de uitbreiding van de vervoersmogelijkheden in de jaren 1840-45. In Veenendaal en Ede zouden er echter maar weinigen zijn die er gebruik van zouden maken. Want boerenmensen gingen niet op reis, hun belevingswereld was altijd nog loopafstand, ongeveer vijf kilometer dus. Oude mensen drukten in 1950 een afstand nog altijd uit in uren gaans, dat was de afstand die een postkoets, een paard dus, in twee uur aflegde. Zo was ‘Oarum,’ dat op twintig kilometer afstand lag, drie uur gaans. Maar de tijd bleef ook hier niet stilstaan en de weinigen die wel reisden, konden vanaf 1845 in een onwaarschijnlijke korte tijd per trein een bepaalde afstand afleggen.

In Ede bouwde men een stationnetje van wel erg goedkope materialen dat al snel de Keet genoemd werd en sommige mensen noemden het station Ede Wageningen in de 50er jaren nog zo. Veel later, in 1905, werd van daaruit nog een enkelspoor lijntje naar Barneveld aangelegd. Nu waren er zelfs boeren in Ede die aan het idee spoorlijn gewend waren en die gingen met eieren en kippen naar de Barneveldse markt. Het duurde dan ook niet lang of deze spoorlijn werd de kippenlijn genoemd.

Door stoomkracht was er na circa 1850 technisch meer mogelijk dan ooit te voren, maar veel was nog bij het oude gebleven, zoals in de ‘gouden eeuw’ die voor zeer velen niets met goud te maken had. Maar er was nu wel een meer centrale regering die veel meer deed aan werkeloosheidsbestrijding, zoals inpolderingen in het westen en ontginningen op de zandgronden van Brabant, Gelderland en Drenthe. Want in het bijzonder daar waren de grond en de mensen arm. Dat was altijd al samen gegaan en in de rest van ons land was het nauwelijks beter: 85% was arm, 10% leefde redelijk en 5% was echt rijk en leefde in weelde, meestal in het Westen, waar ze hun fortuin hadden gemaakt in de koloniën en dat was in de eerste plaats Indië.

Tussen 1850 en 1900 kon een arbeider die 15 uur per dag werkte voor zijn gezin alleen het aller nodigste kopen: aardappelen, wat brood en havermout voor de pap, niet met melk aangemaakt, maar met water. Voor kleding was het budget nauwelijks toereikend, want in het tijdperk van de toenemende industrialisatie waren de lonen nog altijd uiterst laag. Een ideale startpositie voor het opkomende socialisme!

Op het platteland was het aan het einde van de negentiende eeuw nog slechter geworden (goede ouwe tijd), want door de toegenomen transportmogelijkheden werd er zeer goedkoop graan ingevoerd, onder andere uit Rusland, waardoor de graanprijzen met 30 tot 40 procent onderuit gingen. Maar ook was er en lichtpuntje, want door een meer koopkrachtige vraag uit Nederland zelf werden veehouderijproducten, zoals boter, kaas, eieren en vlees duurder en daar profiteerden de zandboeren het meest van.

Eerder werd het vee gehouden, omdat het de zo waardevolle mest produceerde waarmee het bouwland bemest werd, maar nu werden de meer veredelde producten een goede bron van inkomsten voor de veelal kleinere (zand) bedrijfjes. Zo begon hier al een vroeg aanpassingsproces aan de veranderende marktomstandigheden dat waarschijnlijk nooit meer tot stilstand zal komen.

Een andere factor was dat er kunstmest beschikbaar kwam omstreeks 1890. Voor de aanvankelijk zeer weinigen die er in geloofden, was het redelijk succesvol en hoewel velen nogal wat weerstanden overwinnen moesten, nam het gebruik hand over hand toe met als gevolg dat er meer ruwvoer verbouwd kon worden, wat eerder niet mogelijk was door het altijd weer voorkomende gebrek aan mest.

Omstreeks die tijd sprak in Eindhoven de toen al bekende industrieel Philips die een nieuwe gloeilampenfabriek startte, tegen de plaatselijke mijnheer pastoor: ‘Als gij ze dom houdt, dan zal ik ze wel arm houden.’ Het was niet moeilijk uit te maken waarover ze het hadden. Want arm waren de mensen in de zandgebieden wel en of ze ook dom waren is niet aan mij om te beoordelen. Als ze een lapje grond konden bemachtigen, was dat zeer welkom. Dan kon men tenminste zelf het voedsel verbouwen en met een goede oogst had men zelfs aardappelen om de een of twee varkens te voeren. En een paar melkgeiten voorzagen het veelal grote gezin van melk. Als men de kans had ‘paalde’ men die dieren overdag in de wegberm, dat spaarde weer wat gras uit zodat van het eigen gras weer wat meer hooi gemaakt kon worden als wintervoorraad.

Een teken van meer welvaart was het hebben van een koe, die gaf meer en langer melk. Het kwam daarbij ook nog al eens voor dat de koe, weer om eigen gras uit te sparen, zijn kostje ging ophalen aan de wegkant, voornamelijk in de morgenuren, vergezeld van een jongen of een meisje van een jaar of tien die op het beest moest passen. Vroeger heb ik wel eens gehoord dat dat in de Maanderbuurt ook gebeurde. Men noemde dat koeien ‘heuen’ en alom bekend was, weliswaar voor mijn tijd, een kostganger die dat ook deed, een zekere ‘Keessie van Maurik.’ Deze verhalen komen uit de ‘oude verhalen doos’ en die werd vaak geopend op een lange winteravond en meer speciaal als er buurtvisite was, want het was toen al de gewoonte dat buren een keer per winter over en weer bij elkaar op visite kwamen.

Als de koe dikgeg(vr)eten was om een uur of tien, was het tijd om hem naar huis te halen, want de mest kon beter bij het keuterboerderijtje liggen dan langs de kant van de weg; er mocht immers niets, ook geen waardevolle mest, overstuur gaan.

Door het hiervoor geschrevene kan men zich indenken dat het houden van een koe en een geit vaak een start werd van kleine boerenbedrijfjes, wat voor velen het ideaal was waar alles voor opzij gezet werd. Het was ook een gevoel van onafhankelijkheid, want zo dacht men: Beter kleine baas dan grote knecht. Later, met name na 1960, ging men daar anders tegen aan kijken, omdat de verdiensten, de lonen, met ‘uit’ werken in die tijd aanzienlijk verbeterden.

Op de kleine bedrijfjes van weleer konden ook de kinderen ingezet worden, wat bij velen zeer welkom was om zo een bijdrage te leveren aan het karige gezinsinkomen. Er was weliswaar een algemene leerplicht voor kinderen, maar dat werd niet zo nauw genomen en op de enige koe passen en tabaksbladeren plukken, werd als goed kinderwerk beschouwd.

In onze omgeving werd tegen het einde van de negentiende eeuw nogal wat tabak verbouwd. Het paste op de zandgrond, het paste op een klein stukje land en als men de kinderen zelf niet had, dan waren er wel kinderen in de buurt die graag een centje bijverdienen wilden door iedere week de onderste rijpe bladeren te plukken.

In het voorjaar, begin april, begon het met zaaien onder glas en omstreeks half mei moesten de planten uitgeplant worden. Vervolgens moest de grond onkruid vrij gehouden worden, totdat de planten zo groot waren dat ze het land ‘in hadden,’ dat wil zeggen dat ze de grond volledig bedekten waardoor er geen onkruid meer kon ontkiemen. Tegen eind juli moesten de bloemtoppen eruit geknipt worden, anders zou de tabak bitter worden en dan, na 14 dagen, kon de oogst beginnen met het plukken van de onderste bladen.
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Tabaksoogst in vroeger dagen.
De kinderen zijn er even niet, maar de moeders kunnen er zo te zien ook heel wat van.



De geoogste bladeren werden dan aan een touw geregen en in een speciale schuren te drogen gehangen. In Rhenen is een aantal van die schuren bewaard gebleven als monument. Ik heb de teelt van tabak nog gekend, want toen ik vier of vijf jaar oud was, verbouwde opa Roseboom ook een klein stukje voor eigen gebruik in zijn groentetuin. Hij oogstte ook steeds de onderste bladeren die hij aan een touwtje reeg om ze in de hooiberg hangend te laten drogen. Als de bladeren voldoende droog waren, werden ze in reepjes gesneden, nadat eerst de grofste nerven eruit gesneden waren en daarna kon de nieuwe oogst geconsumeerd worden, maar zo noemde men dat niet, het heette gewoon pruimen. De echte kenners hadden nog een andere methode: ze namen een zak pruimtabak en begroeven die in een goede stapel paardenmest. Daar ging de tabak een beetje broeien en dat zou de smaak ten goede komen! Wie wil er nu nog het tabak pruimen leren?

Mijn beide opa’s pruimden. Opa Dirksen pruimde de gehele dag en hij was daar een groot voorstander van, want het zou nog gezond zijn ook had hij bedacht. Ook beweerde hij steevast dat hij een bepaalde dominee kende die op de preekstoel stond met een pruim achter zijn kiezen tijdens de preek. Dat nog te geloven ook, paste nu eenmaal precies bij zijn persoon.

Ik me ook nog herinneren dat in een hoekje in de tuin langs de dam twee kersenbomen stonden, toen nog maar drie of vier jaar oud en nog heel klein. De tuin was een beetje groot uitgevallen voor maar drie mensen en daarom werd de ene helft als bouwland gebruikt. Ik weet nog dat ome Bart het omploegde met het paard. Hier verbouwde opa buiten de genoemde tabak ook knollen op een bedje en verder wat vroege aardappels. De rest werd ingenomen door een stukje bieten die werden opgeslagen in een bietenkuil recht achter de boerderij, precies op de plaats waar mijn vader een jaar later zijn ‘noodwoning’ zou bouwen. De knollen, ongeveer vijftig stuks, werden in de herfst, nadat het loof eraf gesneden was, op een bed uitgepoot en daarna toegedekt met een goede laag paardenmest om bevriezen te voorkomen. Het grootste deel overleefde de winter, waarna ze al tamelijk vroeg in het voorjaar begonnen te bloeien en zaad te vormen waar het natuurlijk om begonnen was. Zo was men er vroeger met werklust en vindingrijkheid altijd weer op gericht om de portemonnee toch vooral dicht te houden.

Ik was altijd veel bij mijn opa. Toen de knollen bloeiden zat er een keer een libel op de gele bloemen. Opa noemde dat een ‘glazenmaker.’ Hij ving hij het grote insect, stopte het in een weckpot en gaf het aan mij met de boodschap er goed voor te zorgen. Lang hoefde ik dat niet te doen, want de volgende dag was de libel dood, toch jammer van zo’n beest met zulke fraaie grote, dubbele vleugels.

Langs de dam was aan beide kanten een haag gepoot van elzenboompjes die er nog niet lang stonden en nog klein waren. Als ik tussen de struikjes door liep zei opa dat ik dat niet moest doen. Dat zal wel een reden gehad hebben, hoewel ik geen idee waarom dat niet mocht, maar opa had natuurlijk gelijk, want opa had altijd gelijk. Zo was dat toen!
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Opa Maas met zijn gezin in de Bovenbuurt rond 1930.
Van links naar rechts:Wim (1908), opa Maas (1878), opoe Adriana (1884) met op haar schoot Bart (1927), mijn vader Jan Gerrit (1911). Opoe vond deze foto erg lelijk en op een goede of kwade dag heeft ze hem doormidden gescheurd. Na haar overlijden werden de twee helften terug gevonden, op zeer verschillende plaatsen, en door mij weer aan elkaar gelijmd. Het lijkt weer aardig goed, alleen het linkerbeen van opa is er niet meer, maar niemand zal dat echt belangrijk vinden op een gereconstrueerde foto.
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Opa Maas Roseboom met opoe Adriana Roseboom-Jansen en met mij in 1949.
De foto is genomen aan de voorkant van onze nieuwe ‘noodwoning,’ door velen de ‘schuur’ genoemd. Nederland was zo vlak na de oorlogsjaren nog volop in opbouw, materialen waren dus schaars en de gebruikte stenen waren van slechte kwaliteit.
Dit waren de eenvoudige boerenmensen die voor een foto niet op het idee kwamen om wat anders aan te trekken dan hun dagelijkse werkkleding. Opa had altijd de ‘manchesterse’ broek aan, met bretels over een werkhemd zonder kraag. Opoe draagt pantoffels, eigengebreide zwarte kousen en de schort die toentertijd vaak de ‘schullik’ werd genoemd.
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Persoonskaart van Jan Gerrit Roseboom geboren op 15 okt aan de Schutterssteeg toen genoemd ‘Maanen 9a’, later omgenummerd naar Maanen 14. Vervolgens verhuist in 1926 naar ‘Hoekelum 14, later veranderd in no. 13 Later bekend als de ‘Bovenbuurtweg’! Daarna in 1934 verhuist naar Maanen 152 dat is de Maanderbuurtweg zuid-oost van de ‘Plankenbrug’ Documenten zijn echter niet altijd nauwkeurig ingevuld.







HOOFDSTUK 2

OMGEVING EDE EN BENNEKOM NA 1900.

De aardappel was in 1586 vanuit Amerika in Spanje aan land gebracht, in 1730 in Nederland geïntroduceerd en al spoedig daarna tot het belangrijkste voedsel geworden voor de gewone man. Hij at brood en aardappels en als hij zich daarbij spek kon veroorloven, was dat een bonus en een teken van meer welvaart. Aanvankelijk waren de opbrengsten laag, maar in de loop der jaren was men er in geslaagd betere soorten te selecteren, zodat de opbrengsten beter werden en met een hectare aardappels konden drie tot vier keer meer monden gevoed worden dan met een hectare graan. Er is ook al heel lang een verwoestende aardappelziekte bekend die in Ierland voor het eerst de kop opstak in 1845 en tot een massale hongersnood leidde; duizenden ontvluchtten het land en de honger en emigreerden naar Amerika. Deze ziekte bestaat nog en heet Fytoftora. Tegenwoordig zijn er bestrijdingsmiddelen voor.

Opa Roseboom kookte in 1948, dus toen ik vier jaar was, zowel kriel- als gewone aardappels in de fornuispot op de deel van onze nieuwgebouwde noodwoning, want daar had men in de hoek een fornuis gemetseld, een ‘luxe’ die opa in zijn eigen boerderij niet had. Hij stookte dat fornuis met vier of vijf takkenbossen en het duurde ongeveer anderhalf uur voordat de pot gaar was. En het was reuze interessant voor een vier- vijfjarige om te zien hoe zo’n bundel takken door opa in een keer met wat ronddraaien in de verbrandingsruimte onder de 150 literpot werd geschoven. Het vereiste wel enige handigheid, maar als de takkenbos droog was, begon die onmiddellijk te branden, want bovenaan zaten de dunste takjes en die moesten eerst wat opbranden omdat anders de takkenbos wat te lang was.

Als het zover was pakte opa een niet te grote aardappel uit de pot en gaf die aan mij om af te pellen en op te eten. Maar een probleem: ze waren altijd weer gloeiend heet! Hij kon ze wel in de hand pakken, maar ik brandde steeds weer mijn kinderhanden, waarvoor hij me ook doorlopend waarschuwde. Het beviel me niks dat hij dat wel kon en ik niet. De truc was denk ik dat hij de aardappel heel snel aanpakte en meer eelt op zijn handen had, waar ik als vier jarige natuurlijk nooit tegenop kon. Opa at zelf ook wel een warme gekookte ‘pieper.’ Wat ik ook nog weet is dat de eerste altijd beter smaakte dan de volgende, wat werd veroorzaakt door het feit: ‘hoe heter hoe lekkerder.’ Uiteindelijk werd de hele pot fijngestampt met een speciaal voor dat doel ontworpen stampertje, wat kon zolang ze heet waren. Vervolgens werden de gestoomde aardappelen in drie tot vier dagen aan de varkens opgevoerd. Opa kookte dus elke week twee keer.

Ik denk dat er in 1948 ongeveer 15 tot 20 mestvarkens waren en het was moeilijk in die dagen om (graan) meel te kopen, want Nederland had nog geen geld om graan te importeren zo kort na de oorlog. Of de aardappelziekte Fytoftora ook naar Nederland is gekomen en hongersnood heeft veroorzaakt, is me niet bekend; misschien was men er hier ook niet zo afhankelijk van, want er was rogge, haver en boekweit als voedsel beschikbaar. In de bouwlandgebieden spuit men trouwens nog altijd tegen deze aardappelzieke.

Ik weet van opoe Adriana dat ze bij de boer van de Bielard werkte in haar jonge jaren, waar ze onder andere moest helpen om de boekweitoogst binnen te halen. Dat gebeurde ’s avonds, want overdag was boekweit vaak te droog en dan vielen de zaden er uit. Er mocht vroeger absoluut niets overstuur gaan en in de avond was het iets vochtig door de dauw en dan gebeurde dat niet.

Opoe Adriana, Jaantje voor haar broers en zussen, was geboren in Doorwerth, ten noorden van Renkum, ergens op de hei. De woning was in elk geval van het minste soort, want als ze het over dingen had die haar absoluut niet aanstonden zei ze altijd: ‘Ik zat nog net zo lief in een hutje op de hei.’ Opoe had twee broers. Jan woonde aan de Wolfsdijk, Derk woonde in Otterlo en beiden hadden ze een boerderij(tje) van ongeveer vijf á zes hectaren. Jan is overleden voor 1950 en heb ik niet gekend, maar wel de meeste van zijn kinderen en een heleboel van zijn verdere nazaten. Ome Derk in Otterlo heb ik goed gekend, een sympathieke man. Hij is eind 60er jaren overleden. Verder had opoe drie zusters, Marie en Anna in Ede en Jans in Elden, bij Arnhem. Anna en Jans kwamen in de 50er jaren nog al eens aan de Maanderbroekweg op visite, die hadden toen al een auto. Anna was getrouwd met Gaart Jansen de bekende kolenhandelaar in Ede. Mijn vader heeft in 1947/48 nog een tijdlang voor hem gewerkt. Ik vermoed dat de familie Jansen ergens rond 1900 van Doorwerth naar Ede verhuisd is, maar of dit inderdaad het geval is en wanneer, is me niet bekend. Ook heb ik nooit gehoord of er nog familieleden in Doorwerth achtergebleven zijn.

Het was een bekende boerderij in vroeger tijden in de Maanderbuurt, waar opoe Adriana in haar meisjesjaren kort na 1900 dienstmeid was. Het was een van de grotere boerderijen in die tijd, met misschien 20 koeien. In oudere boeken wordt beschreven dat de melk van de boerderij van Van de Bielard rond 1900 in Ede uitgevent werd en dat twee keer per dag. In 1960 was deze boerderij nog steeds in bedrijf en de eigenaar was toen Hennie van de Bielard. Kort daarna heeft hij de boerderij verkocht en is naar de Betuwe vertrokken, waar hij een andere boerderij gekocht had. Hij is daar, naar ik later hoorde, tamelijk jong overleden. De nieuwe eigenaar was een jonge boer uit Lunteren. Nadat hij er een jaar of 10 á 12 jaar boer is geweest, is de boerderij aan de gemeente Ede verkocht voor woningbouw, maar het gebouw op zich is op de monumentenlijst geplaatst, is ingepast in de nieuwe omgeving en bestaat nog steeds. In 2005 kon ik er nog een foto van maken in de nieuwe situatie.
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Hier werkte opoe Adriana als dienstmeid.
Een foto uit circa 1970 van de oude boerderij in de Maanderbuurt die in het begin van de vorige eeuw van Van de Bielard was. Hier moest opoe koeien melken en onder andere boekweit in helpen halen, soms in de maneschijn. Met de boerenknechts er bij zal dat zeker erg gezellig geweest zijn.
Dezelfde plek, nu in 2005.
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Deze boerderij heeft het overleefd en is niet ten prooi gevallen aan de woningbouw en de stadsuitbreiding. En het asfalt heeft geen last meer van verdroging door de Amerikaanse eikenbomen, zoals de maïs dat weleens had de eerste 15 meter langs deze bomen. De bomen zijn wel heel wat dikker geworden in de loop der jaren en het was een van de boomsoorten die bijdroegen aan de gevarieerdheid van het landschap. Niet speciaal deze boerderij was boeiend voor mij, dat was meer de hele Maanderbuurtweg, zoals ik die na 1950 ging leren kennen, maar het was voornamelijk het verschil in bomen langs de weg, waardoor het aanzien zo variërend was.



In de jaren 1890 tot 1900 was de melkproductie per koe ongeveer 2600 liter per jaar en vooral door het gebruik van kunstmest nam het aantal koeien en de melkproductie per koe enigszins toe. Hadden de boeren voorheen schapen en koeien voor het produceren van mest, nu ging dat veranderen, omdat met kunstmest meer veevoer verbouwd kon worden en er derhalve ook meer melk geproduceerd werd.

Zo veranderden de boeren in onze omgeving van landbouwers tot veehouders. Eerst verbouwde men rogge, haver, boekweit en aardappels op kleine schaal voor menselijk gebruik. De beperkende factor was altijd een tekort aan mest, maar nu ontstond er vraag naar luxer producten als boter en kaas. Ook veel boeren met niet meer dan twee tot vijf koeien begonnen thuis boter te bereiden wat vooral vrouwenwerk was en waarvan de kwaliteit liet nogal eens te wensen over liet. Dat feit en ook doordat de opkopers de juist uitgevonden margarine door de boter mengden, leidde ertoe dat de ‘zuivere’ boter in een kwaad daglicht kwam te staan. Grotere boeren zochten een andere oplossing in die tijd. Op veel plaatsen ontstonden de eerste zuivelfabriekjes, waar ze hun melk naar toe brachten. Het geknoei met boter was spoedig verleden tijd, want de overheid stelde een Rijkskeurmerk in waaraan de in de handel gebrachte boter moest voldoen.
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Melkenstijd in de dertiger jaren.
Mijn vader melkt een zwarte koe, opa een witte en opoe kijkt toe. Dat moest blijkbaar ook gebeuren.



Ook in Ede werd in 1890 een melkfabriekje begonnen door een industrieel met de naam Knuttel. Hij was behoorlijk rijk geworden in Indië en nu probeerde hij hiermee ook nog wat te verdienen. Het fabriekje heeft ongeveer tien jaar gesukkeld, want veel opgang maakte het niet, omdat de boeren dachten: thuis kost het niets als de vrouw het doet en daar in de fabriek moet de arbeid duur betaald worden. Rond 1900 zag hij er helemaal geen brood meer in en wilde tot sluiting overgaan, maar door enkele grotere vooruitziende boeren en een notaris is het bedrijfje omgezet in een coöperatieve melkfabriek met de naam ‘Concordia.’ Na enige jaren gedraaid te hebben, er was nu meer belangstelling om er melk te leveren en dus ook het volume nam toe, is de melkfabriek in Wageningen er ook bij gekomen. De naam werd nu ‘Coöperatieve Melkinrichting Concordia Ede Wageningen.’ Er kwamen melkrijders en de beide fabrieken groeiden redelijk voorspoedig. Het was echter niet naar wens van de Bennekomse boeren. Het waren gemiddeld wat grotere boeren en ze wilden zich in het bestuur niet de les laten lezen door al die ‘keuterboeren’ met een paar koeien en zich van hun status bewust, begonnen ze in 1920 voor zichzelf met een melkfabriek. Deze fabriek kreeg de naam ‘De Hoop’ en aan het eind van de 20er jaren reed mijn vader, toen ze in de Bovenbuurt woonden, ook een melkrit met paard en wagen naar deze fabriek, samen met zijn oudere broer Wim. De melkfabrieken bestonden in 1950 nog. Er kwamen altijd twee melkrijders over de Maanderbroekweg, één voor Concordia en één voor De Hoop. Maar daarna begon er een proces van fusies en bedrijfsconcentraties. In 1956 fuseerden Concordia en De Hoop met de Arnhemse melkfabriek ‘Camiz’ tot een coöperatie met de nieuwe naam ‘Vecomi.’ De Hoop werd gesloten in 1964 en dus kwamen er nu niet langer twee melkrijders over de Maanderbroekweg. Deze situatie heeft geduurd tot 1969 toen Vecomi opging in Coberco dat als werkgebied vrijwel heel Gelderland en Overijssel had. De Vecomi- boeren brachten in deze deal meer in dan anderen en ik weet nog dat we vier jaar lang een bonus kregen van juist over de 1000 gulden. In ons geval was dat zeer welkom, want we waren toentertijd nog niet zo lang voor ons zelf gestart en geld was een schaars artikel!

Coberco is door de jaren heen nog in omvang gegroeid en Wageningen is omstreeks 1972 gesloten. De fabriek in Ede heeft het tot eind tachtiger jaren volgehouden, nadien is de hele Veluwe in een Nijkerkse fabriek geconcentreerd. Daarna is Coberco met de ‘Friesland’ gefuseerd en heette ‘Friesland Coberco Dairy Foods.’ Dat duurde tot 2004, toen is de naam geworden: ‘Royal Friesland Dairy Foods.’ En dat was nog niet het einde, want daarna is het na nog een fusie, ‘Friesland Campina geworden en hiermee stroomt over de 80% van de Nederlandse melk naar een grote coöperatie en de vraag is: ‘Wie is hier echt gelukkig mee?’ Met deze naam kunnen ze de wereld over, wat waarschijnlijk resulteert in nog meer fusies en overnames. Het bovenstaande is beknopt en niet volledig, afkomstig uit de geschiedenisboeken, zoals ik ze geleerd en gelezen heb. Alleen hoofdpunten zijn beschreven, anders zou het een herschreven geschiedenisboek worden. Dat nu is niet mijn de bedoeling, nog afgezien van het feit dat ik daartoe niet in staat zou zijn. De hoofdpunten zijn alleen gebruikt om vanuit het verleden toe te werken naar een voor mij concrete en herkenbare situatie. Heel vaag weet ik nog iets van 1947, maar veel meer kan ik mij herinneren van 1948.

Ten zuidwesten van Ede was in vroeger tijden het buurtschap Manen gelegen. Niets wijst er meer op dat het ooit een centrum heeft gehad, of het moet de Koepel- of Klompenschool geweest zijn.
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Leerlingen van de Koepelschool in 1922.
De zesde van de bovenste rij is mijn vader, twee verder naar rechts is Henk van Holland, later fietsenmaker van beroep.



Aan het begin van de Maanderbuurtweg, aan de Edese kant bij de spoorovergang, stond de Koepelschool met de bijnaam ‘Klompenschool,’ wegens de vele boerenkinderen die met klompen aan naar school gingen. Dat was in 1950 op ‘onze’ school nog zo en de klompen moesten in de gang onder de kapstok blijven staan, want anders veroorzaakten ze te veel rumoer in de klas.

Naar deze klompenschool moet mijn vader ook geweest zijn, getuige de foto, maar hoeveel jaar is me niet bekend. Het zal wel een jaar of vijf geweest zijn, want met twaalf jaar werd je al wel geacht wat ‘licht’ boerenwerk te kunnen doen: een paar koeien melken, kippen voeren en meer van dat soort klusjes. Ook een dode kip begraven was ook een werkje dat mijn vader bij voorkeur aan een 12 jarige uit besteedde, weet ik nog uit ervaring.

Opa Maas en ook zijn vader Willem zijn waarschijnlijk ‘geschoold’ in een schuur ergens aan de Schuttersteeg. Die ‘schuur-school’ moet volgens de beschrijving die ik ooit heb gelezen, ergens gestaan hebben bij de ‘’Budding’ boerderij die vlak aan de weg stond. Als de meester de leerlingen met wat horten en stoten er in slaagde om ze wat rekenen en een beetje schrijfkunst bij te brengen dan was hij in zijn opzet geslaagd, verdere eisen werden niet gesteld aan de doorsnee leerling.

Het was voor mijn vader die aan de Schutterssteeg woonde, ongeveer drie kilometer lopen naar school, want fietsen bestonden wel, maar zeker niet voor de schoolkinderen; die moesten hun benen maar gebruiken, daar hadden ze goed de tijd voor.

In 1950 hadden de meest schoolkinderen wel een fiets, op een enkele uitzondering na. De kinderen uit de hele Maanderbuurt en van de Schutterssteeg gingen, evenals vroeger, naar de Koepelschool die sinds de oprichting van Nederlands-hervormde signatuur was. In de 70er jaren werd de Koepelschool helemaal ingebouwd en de boerenkinderen woonden niet langer in de directe omgeving. De naam Schutterssteeg voldeed blijkbaar ook niet meer aan de eisen des tijds en werd ‘verfraaid’ in Schuttersweg.

In het verlengde van de Maanderbuurtweg naar Ede toe, lagen de Maanderweg, de Verlengde Maanderweg en, meer naar het centrum van Ede toe, het Maandereind. Naar de Bovenbuurt toe lag de Maaderengweg en ten zuiden van de Maanderbuurtweg de Maanderbroekweg en de Maanderdijk. Deze wegen zijn dus alle naar het buurtschap genoemd. Er zijn mij geen gegevens bekend over de ouderdom van de Maanderbuurtweg, die waarschijnlijk de naam dankt aan een karrenspoor uit de middeleeuwen. Aan de westzijde, halverwege tussen Ede en Veenendaal, bij boerderij het Pakhuis, is het einde van de Maanderbuurtweg. Die boerderij heet zo omdat er tot omstreeks 1800 een echt pakhuis stond, bereikbaar met een boot of een ‘aak’ zoals men toen zei. Het opslagpakhuis aan de zuidkant stond er nog in de 50er jaren, maar het was zo bouwvallig dat het in de 60er jaren is afgebroken en opgeruimd. Toen in 1940 de snelweg aangelegd werd, moest men een naam hebben voor de parallelweg langs de snelweg en het werd Maanderbroekweg, genoemd naar het ‘broek’ zoals het altijd al in de volksmond heette. De Maanderdijk is van veel oudere datum, er zijn mij geen bronnen bekend waaruit de exacte leeftijd blijkt. Het was de eerste dijk, of misschien een dijkje, om het water vanuit het zuiden te keren en er is later, ergens in de achttiende eeuw een weg overheen gelegd. En dijken waren nodig, want bij een doorbraak van de Rijn bij Wageningen stroomde de hele Gelderse Vallei van het zuiden naar het noorden toe vol. De andere ‘dijken’ om dat te voorkomen, waren de Schuttersteeg en de Doesburgerdijk. In 1950 was er altijd nog sprake van twee Maanderdijken. De ‘zand’ Maanderdijk begon bij de Bovenbuurtweg in Bennekom en strekte zich dan 2,5 kilometer westwaarts uit tot aan de Dijkgraaf en van daaraf was het de ‘verharde’ Maanderdijk, nog eens twee kilometer tot aan de Bennekomse Kade.

Dan was er nog tussen de Maanderbuurtweg en de Maanderdijk een gebied dat men de ‘Rietkampen’ noemde, nu opgeslokt door de woningbouw van Ede, maar die nieuwe wijk draagt nog steeds dezelfde naam. Onze buurman, aan de oostkant op 1100 meter, werd in de volksmond altijd ‘Driekus uut de Rietkamp’ genoemd en deze Rietkamp boerderij had voor 1940 een ongeveer 600 meter lange dam naar de Maanderbuurt. Niemand heeft me ooit verteld waarom ze juist daar, zover van de weg af, op zulk laag land, een boerderij zijn gaan bouwen. Met de komst van de A 12 veranderde het echter zeer ten goede. De boerderij kon keurig ingepast worden in de plannen en nadien was de dam naar de toen nieuwe Maanderbroekweg maar 70 á 80 meter lang. Opa’s boerderij had uitzicht naar het oosten en we hebben later jarenlang op dit boerderijtje het uitzicht gehad, niet dat we veel konden zien, het was 1100 meter, en het stond nogal in de bomen. Verder hadden we nauwelijks uitzicht op andere boerderijen, want het was allemaal te ver weg.

De Gelderse Vallei is dan wel geen polder met dijken enzovoort, maar de mensen die er in voorgaande eeuwen woonden, hebben altijd heel hard moeten werken om overstromingen te voorkomen en om hun land een beetje droog te houden, zodat er betere grassoorten groeiden dan oorspronkelijk het geval was. Veel namen van wegen in onze omgeving eindigen op ‘dam’ of ‘kade’ of ‘dijk,’ wat aangeeft dat het bestaan in vroeger tijden vaak draaide om de strijd tegen het WATER
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Vanaf 1954 hadden we jarenlang naar het oosten toe het weidse uitzicht op dit
schilderachtige boerderijtje in de Rietkamp dat ook bewoond werd door een familie Roseboom.



Ik weet uit overlevering nog dat heel veel grond in het Maanderbroek het zogenaamde ‘blauwgrasland’ was en dat zou zo genoemd zijn naar de vele blauwe bloemetjes die er groeiden, maar die heb ik nooit gezien. Dat blauwe grasland, zoals het er uitgezien moet hebben op het eind van de negentiende eeuw, daar kan ik me nog heel wat bij voorstellen, want de slechtste stukken waren nog erg slecht in 1950. Er groeiden buntpollen, vlotgras, geknikte vossenstaart, kruipende boterbloem en er waren hier en daar nog lage stukken die in het voorjaar geel zagen van de dotterbloemen. Maar op het hogere land helemaal aan het eind van opa’s land dat dus dicht bij de Maanderdijk lag, groeide nog gewoon heide, het was dus nog niet ontgonnen. Dit werd mij verteld door Jan van Haren die hier als kind in de dertiger jaren van de vorige eeuw wel rondliep. Hij was en is, als nu 80 jarige, nogal eens een belangrijke informatie bron voor mijn beschrijvingen.
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Dotterbloemen



De hiervoor genoemde plantensoorten groeien alleen op erg lage, zure gronden en met boerenogen bekeken zijn ze absoluut waardeloos en ongewenst.

Een ander altijd terugkerend probleem was dat het lage land zo venig en zacht was dat het heel makkelijk vertrapt werd door het vee. Het woord ‘broek’ is in heel Nederland bekend als een aanduiding voor lage, matig productieve grond. Maar er waren ook wel stukken die iets hoger en daardoor zanderiger waren en meer draagkracht hadden.

Aan het eind van de negentiende eeuw was er altijd nog een grote werkloosheid, maar ook iets meer welvaart voor wat meer mensen dan voorheen en daardoor verbeterde ook de toestand op de kleine keuterboeren bedrijfjes. Ze konden met zuinig zijn en met hulp van vrouw en kinderen, iets beter rond komen dan de vele doorsnee arbeiders, want op het platteland had je nu eenmaal meer producten van eigen grond, dus die hoefden niet gekocht te worden. De arbeider besteedde altijd nog een hoog percentage van zijn loon aan voedsel en als je iets niet hoefde te kopen was je wat beter afl. Omdat werkloosheid altijd al een probleem geweest was, had de overheid onder andere de Heidemaatschappij opgericht die te doel had om woeste gronden te ontginnen die er op de Veluwe nog genoeg waren. Ook het graven van (grotere) sloten om slecht ontwaterde gebieden van de wateroverlast te verlossen, behoorde tot hun taak. Het werk gebeurde door grote groepen arbeiders met schop en kruiwagen die er genoeg waren, want in de winter van 1948/49 was de landelijke werkeloosheid onder de ‘ongeschoolden’ het ergst. Er werden lange dagen gemaakt en het werk was zwaar. Het zou nog lang duren voordat het begrip ‘passende arbeid’ uitgevonden zou worden. In 1949/50 bestond dit soort werk nog en ik heb zelf nog gezien hoe men een stuk weiland gelijk maakte met kiepkarren op rails, de schop en de kruiwagen. Alle grond werd nog met de hand verzet en vervolgens werd het land gespit en geëgaliseerd. Na 1952 werd dit werk verleden tijd.

Wat in Ede ook voor werkgelegenheid zorgde, was de komst van het garnizoen, omdat Ede centraal en aan een spoorlijn lag. De regering kocht daartoe een stuk woeste grond naast het station van de toen nog bestaande buurt Manen voor fl. 10.000 en kreeg verder erfpacht voor de achter gelegen bos- en heidegrond om er oefeningen te houden. De bouwkosten voor de twee kazernes bedroegen fl. 900.000 wat een enorm bedrag was in die dagen. Omdat de regering direct zaken deed met het Buurtschap, omzeilde men de goedkeuring van de gemeenteraad die tal van bezwaren had. De wegen zouden onnodig slijten door het militaire verkeer, het zedelijk peil van de bevolking zou snel achteruit gaan en het aantal onwettige geboorten zou toenemen met al die import. Men was er nog steeds niet aan gewend, toen er na enkele jaren een Rooms Katholieke kerk gesticht werd. Sinds de Beeldenstorm, 230 jaar geleden, was Ede een protestants dorp en nu dit. Waar zou de macht van ‘Papa Romanus’ toe leiden? Ook waren er mensen die als de militairen marcheerden, met marsmuziek voorop, de gordijnen en luiken sloten om op die manier te proberen die wereld buiten te houden.
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Een ploeg grondwerkers die maar zo van de Nederlandse Heidemaatschappij zou kunnen zijn. Dat is echter niet het geval, want deze foto is genomen op het ‘Vloeiveld’ aan de Peppelensteeg. Vader Jan, aangegeven met een blauw streepje, werkte daar in 1949. Voor het maken van de foto hoefden ze even niet de schop in de hand te houden. De kiepkarren op de achtergrond werden ook door de Heidemij en de Grondmij gebruikt om, toen nog volledig met de schop, stukken land te egaliseren. Deze mensen zullen heel wat eelt in de handen gehad hebben.



En die negatieve waardering voor elkaar was wederzijds: de nieuw ingekomen militairen noemden de plaatselijke bevolking ‘bijenmelkers’ met wie je in beschaafd Nederlands geen gesprek kon voeren.

In 1911 werd het Buurtschap Manen opgeheven en de bestuurlijke taken overgedragen aan de gemeente Ede, die nu dus ging zorgen voor het onderhoud van wegen en sloten. En heiplaggen halen voor de schapenmestproductie werd ook verleden tijd.

Het hier boven beschrevene zorgde voor veel werkgelegenheid in Ede, waar nog bijkwam dat in 1915 de ENKA ( Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem) haar poorten opende en aan velen door de jaren heen werk verschafte. Ook nogal wat boerenzoons gingen hier naar ‘de fabriek.’ Een nieuw fenomeen was dat er dag en nacht doorgewerkt werd, ploegendienst dus. Later had Ede zelf niet genoeg werkers en werden arbeiders uit omliggende plaatsen per bus aangevoerd. Dat was in 1950 nog zo, evenals de fabriekssirene die om acht uur ’s morgens loeide, tijd om de klok gelijk te zetten, als je hem tenminste kon horen, want dat was een beetje afhankelijk van de windrichting.

En dan was er nog seizoenwerk in de 20er en 30er jaren. Vele kleine boeren met twee of drie koeien, en als ze er voor in aanmerking kwamen ook hun zoons, trokken begin juni voor vier of vijf weken naar de Hollandse streken om er te gaan gras maaien. Zelfs uit Duitsland kwamen maaiers om hetzelfde te doen, men noemde die de ‘Hanneke maaiers.’ Als de omstandigheden gunstig waren en men maaide de hele dag, verdiende men met deze seizoenarbeid zes tot acht gulden op een dag en dat was het dubbele van wat de doorsnee arbeider verdiende.

Men sliep in de hooiberg en kookte z’n eigen potje met de middag, zo bleven de kosten laag en kon men heel wat overhouden. Thuis moest het werk ondertussen ook door gaan, daar moesten moeder en de kinderen maar voor zorgen. En het gras maaien om te hooien? Daar was wel een (zeer) oude oom of buurman voor. Want vaak werd er gedacht: als hij niet goed lopen kan hindert niet, dan kan hij misschien nog wel goed maaien! Van de Rosebooms heb ik nooit gehoord dat ze dat ooit gedaan hebben, maar opa Dirksen deed het jaren achtereen. Als 18-jarige kon je jezelf ook ‘verhuren’ als boerenknecht, van 1 november tot 31 oktober. Ik heb wel eens bedragen gehoord van 120 tot 180 gulden per jaar, plus kost en inwoning. Men had dan een keer per maand een zondag vrij. En vakantie? Niemand had dat, nooit van gehoord en derhalve niet aan de orde. Jezelf verhuren was bij velen niet populair, want de kost was soms heel iets anders als men zich daarvan voorstelde en er werd ook vrijwel altijd verwacht dat men doorwerkte in koud en regenachtig weer, in zomer en winter. In de zomer om vijf uur beginnen en ’s winters om zes uur. De knechten sliepen vaak in de zogenoemde ’keet,’ een afgetimmerd kamertje boven de koeien, meestal tegen de midden (brand) muur.

Opa Roseboom moet dus 48 jaar geweest zijn, toen hij met zijn vrouw en twee zoons van de Schuttersteeg verhuisde naar een gehuurde boerderij aan de Bovenbuurtweg. Deze Bovenbuurtweg, het was een zijweg van de Halderbrinkweg, was in 1950 nog maar voor een deel verhard, het andere deel was nog steeds een boerenzandweg met een fietspad ernaast. Na zestien jaar was er opnieuw een gezinsuitbreiding: weer een zoon aan wie de naam Elbertus Johannes werd gegeven. Dat was in 1927 en omstreeks die tijd waren de twee andere zoons volwassen genoeg om echt aan het werk te gaan. Ik heb nooit geweten hoe groot de boerderij was, misschien zo’n vijf of zes hectare. Wel weet ik ongeveer hoe hij er uit zag. Helaas zijn er in de familie geen oude foto’s van bewaard gebleven, maar er staat wel een foto op de website van de gemeente Ede, genomen in de 70er jaren, voordat het in vervallen staat verkerende huis werd afgebroken. In 1950 werd deze boerderij bewoond door de familie Borren, waarvan ik er enkelen kende. Later is alles afgebroken voor woningnieuwbouw van de Bovenbuurt, nu nog juist Ede’s gebied.

Echt aan het werk gaan betekende dat men een melkrit begon. Er was immers een paard en een wagen en men kon niet langer bestaan op het kleine boerderijtje met drie arbeidskrachten die thuis liepen.
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De boerderij waar opa Maas met zijn gezin tot 1934 woonde.
Gelegen aan de oostkant van de Bovenbuurtweg en ongeveer 250 meter noord van de snelweg.
Hier gefotografeerd in de nadagen van 1970, voordat alles gesloopt werd voor stadsuitbreiding. De boerderij werd laatstelijk bewoond door de familie Borren. Ook van de oude Bovenbuurtweg is bijna niets meer over. Tussen deze boerderij en de snelweg is nu een kinderboerderij, vroeger bewoond door de broers Van de Berg.



Mijn vader en ome Wim deden de melkrit om beurten, ’s zomers twee keer per dag en in de winters een keer. Waar de route heen voerde weet ik niet, maar de melk moest naar De Hoop gebracht worden en dat was maar twee kilometer van waar ze woonden. Dat mijn vader en ome Wim er voor betaald werden door opa denk ik niet, dat was niet de gewoonte in die dagen. Ze hadden toch niets nodig, want ze hadden te eten en te drinken en een dak boven hun hoofd en de benodigde kleren daar zorgde moeder voor. Misschien kregen ze een zakcentje om te sparen voor een fiets, want dat werd rond 1920 een meer alledaags verschijnsel op het platteland, aanvankelijk nog niet voor vrouwen en meisjes, dat ‘hoorde’ nu eenmaal niet! Een fiets kostte tussen 15 en 20 gulden in die tijd. Ik heb gelezen dat er in 1930 één fiets was op tweeënhalve inwoner; vrouwen en kinderen zullen er dus wel niet een gehad hebben. Tot dan toe hadden ze een fiets niet zo nodig, want naar het dorp Bennekom was twee kilometer, loopafstand dus.

Opa Roseboom boerde blijkbaar goed, want in de crisisjaren, waar 1934 ook bij hoorde, kocht hij een boerderij in de Maanderbuurt nabij de Plankenbrug, in de volksmond zo genoemd omdat er een houten brug lag over een belangrijke waterafvoer. Die sloot staat op oude kaarten vaak aangeduid als Oude Wetering en weer later als de Nieuwe Wetering. Wanneer de sloot ‘nieuw’ werd heb ik kunnen achterhalen en dat was in 1789. Later werd deze wetering door veel mensen de treksloot genoemd. Het water stroomde altijd en zorgde voor een goede afvoer van het gehele Maanderbroek en ook van al het lage land dat tussen de Schuttersweg en Maanderbuurtweg lag en waar ook nogal wat erg lage grond was. Het water ging dus onder de Plankenbrug door, langs opa’ s boerderij op, om na 250 meter naar het westen af te buigen naar de Grift, op ongeveer vijf kilometer. Deze Grift was omstreeks 1500 al gegraven in opdracht van Bisschop David van Utrecht en werd daarom in vroeger dagen ook wel de Bisschop Davidsgrift genoemd. Dat gebeurde onder andere om de turf die in Veenendaal gegraven werd te kunnen afvoeren naar de markten in het westen des lands. Het kanaal was 15 tot 20 meter breed, tweeënhalve meter diep in het midden en had een enorme betekenis als waterafvoerkanaal in de Gelderse Vallei. Het graafwerk heeft 20 jaar geduurd en er moet een heel leger arbeiders aan te pas zijn gekomen en dan moet het nog een gigantische klus zijn geweest om dit kanaal te graven vanaf de Rijn tot Amersfoort toe. Graven is trouwens geen goed woord, er schijnt meer gebaggerd te zijn met een zogenaamde ‘baggerbeugel.’ Men heeft deze bagger tot turf verwerkt, want daar was vraag genoeg naar. Voor de Grift bestond, was het gebied een groot moeras van twee á drie meter diep tot de zandbodem. Dat is ook de reden dat er tussen Veenendaal en Wageningen voor een deel geen bebouwing is: men zou hier moeten heien omdat er geen vaste bodem is.

Een belangrijke weg aan de oost kant van de Grift is de Veensteeg met tientallen percelen met uitsluitend grasland. Deze Veensteeg is vijf kilometer lang en heel veel (Bennekomse) boeren hadden hier een kleiner of groter stuk land. Wij hebben hier ook wel jongvee ‘op de wei’ gehad. Als dat jongvee begon te rennen, kon je voelen dat de bodem trilde op deze zachte veengrond.

Met het graven van de Grift was niet alle overstromingsellende voorbij. In 1855 brak de dijk bij Wageningen door en de hele Gelderse Vallei kwam onder water. Er verdronken elf mensen in Veenendaal, het water kwam daar tot 2,70 meter hoog en 380 Veenendalers zijn een maand lang geëvacueerd geweest in een kerk in Utrecht. Volgens geschiedenisboeken kwam het water tot bij Ede en aan de Maanderbroekweg zal dus ook wel flink wat gestaan hebben. Ook in 1948 kwam het tot hoog water. Ik weet nog dat de hele Maanderbroek onder water stond, maar behalve met de bietenkuil leverde het verder geen problemen op. Voor de laatste keer was de toestand in 1994 kritiek. Er waren door het hoge water overstromingen en evacuaties in de Betuwe, terwijl voor de Gelderse Vallei werd gevreesd, maar het heeft verder niet tot problemen geleid.

Opa Roseboom kocht de boerderij met 10 hectare grond en het adres was Maanderbuurtweg 57. Het land was ongeveer 1000 meter lang en ongeveer 100 meter breed, in totaal ongeveer 10 hectare. Van wie opa deze boerderij kocht, heb ik nooit kunnen achterhalen en wat hij er voor betaalde evenmin. Naar mijn inschatting zal dat het ergens tussen 6000 en 8000 gulden geweest moeten zijn.

Op de deel konden zeven koeien staan aan de ene kant en drie pinken aan de andere kant, terwijl het hele boerderijgebouw niet erg royaal uitgevoerd was. Zo was de deeldeur naar buiten wel een behoorlijke deur, waar men met een kruiwagen door kon, maar niet met een paard en kar. Ook het voorhuis was tamelijk krap bemeten, wel met een voordeur en ook een deur aan de zijkant, waar ook de ‘geut’ was, zoals men dat toen noemde. Men woonde normaal in de woonkeuken, terwijl zich op die geut ook een klein aanrecht, met de pompbak en een tafel met petroleumstellen bevonden. In de winter als de koeien op stal stonden, pompte men op deze geut de emmers vol water om ze vervolgens naar de koeien te dragen. De koeien ‘weteren’ noemde men dat en het gebeurde twee keer per dag. Dat moest wel zo, want er was maar één waterpomp beschikbaar voor vee en mensen en die moest met handkracht op en neer ‘gezwengeld’ worden.
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Maanderbuurtweg 57, zoals ik het kende in de 50er jaren.
Aan de linkerkant is het huis door opa uitgebouwd in 1937, om plaats te kunnen bieden aan een normale slaapkamer, waarmee het ‘bedstee’ tijdperk verleden tijd was.
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Er werd omstreeks 1937 een bouwvergunning aangevraagd om een echte nieuwerwetse slaapkamer te mogen ‘uitbouwen,’ waardoor het vooraanzicht ongeveer 2 ½ meter breder werd en ook werd er een nieuw en kleiner raam in de voorgevel gemaakt voor de slaapkamer.
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Een ander Maanderbuurt plaatje uit ongeveer 1985.
In de verte is de oprukkende nieuwbouw al te zien. Links groeit wat riet, dat is de weteringsloot die hier de Maanderbuurtweg kruist. Niet meer te zien, maar hier lag vroeger de Plankenbrug.
De boerderij is vanzelfsprekend dezelfde als hierboven. De zwarte elzenbomen rechts van de weg bij de boerderij waren de dikste en de grootste die ik ooit gezien heb.



In 1952/53 moest ik ook altijd helpen met de koeien water geven. Dat helpen bestond hierin dat er opgepast moest worden dat de naast staande koe de emmer niet omtrok als hij dorst had en brutaal was. Met een stok in mijn hand werd deze koe dan gedwongen om op zijn beurt te wachten. Ongetwijfeld werd het koeien weteren ook op Maanderbuurt 57 nog heel wat jaren zo gedaan. Het was de normale gang van zaken toen Henk Groeneveld er woonde, maar daar was ik niet bij. Begin 50er jaren ben ik nog wel heel wat keren op deze boerderij geweest. Men kookte er het middageten op een petroleumstel op de ‘geut’ en ’s winters deed men dat op de kachel, dat was goedkoper, want die brandde toch. Er werden vaak wel kolen gestookt, want daar zat meer warmte in en verder waren er nog turven in twee soorten, harde en zachte, die in de herfst nogal eens los gestort aangevoerd werden.

Aan de voorkant was dus de woonkeuken met de houtkachel en ook was er een opbergkast. Vaatwassen deed men normaal op de geut, maar het werd ’s winters ook vaak met de ovale ‘kopjesbak’ op de woonkeukentafel gedaan, want daar brandde de kachel. Verder naar de voorkant van het huis was vervolgens de voorkamer die alleen gebruikt werd als er visite kwam, wat ook weer in stookkosten scheelde, met daarnaast de ouderlijke slaapkamer Die is er niet altijd geweest, want de boerderij was gebouwd ergens in de Eerste Wereldoorlog en was toen uitgevoerd met bedsteden, maar die heb ik nooit gekend.

Naast het huis, aan de westzijde, waar ook de dam was, stond ooit een lindeboom die ’s zomers voor wat schaduw zorgde en voor het huis, naar de Maanderbuurt toe, was de groentetuin. Aan de andere kant van de dam was een boomgaard met appel- en peren bomen, misschien wel een 25 stuks. Bovendien stonden aan de andere kant van de boerderij ook nog een paar pruimenbomen en enkele enorme appelbomen van het van het ras bellefleur en de veel lekkerder notarisappel. Ik heb daar wel eens appels geplukt, maar meestal geschud, omdat de bomen meer dan een huis hoog waren. Verder was er een gemetseld en een houten kippenhok in de boomgaard en een oude schuur op het erfl. Dat alles was al tamelijk oud begin 50er jaren en ik weet vrij nauwkeurig hoe het er toen uitzag, omdat mijn vader en Henk Groeneveld die er toen woonde, elkaar nogal eens over en weer hielpen met het werk en dan mocht ik vaak mee.

Deze Henk ‘Groen’ had in 1950 ook nog land aan de overkant van de Maanderbuurtweg, maar of opa Roseboom dat ook had in 1930 weet ik niet. Dat land aan de overkant noemden ze steevast de ‘Nieuwe Kamp’, maar waarom dat zo was heb ik nooit geweten.

Het boeit me wel hoe opa deze boerderij kon kopen, want de eerste jaren van 1930 staan bekend als de crisis jaren. Er was toen ook voor de boeren niets te verdienen en economisch was het een heel slechte tijd met veel werkeloosheid. En als er niets te verdienen is, dan kun je ook niets kopen.

Voor de gewone (boeren) mensen kwam er een aantal nieuwe (crisis) regels. Wie een fiets had moest eens per jaar een rijwielplaatje kopen á fl. 2.50 per jaar, een heel bedrag, maar anders mocht je niet meer op de openbare weg fietsen. Met deze maatregel moest er iets aan de lege schatkist van de regering gedaan worden. Want leeg was die kist wel. Daarom werden ook allerlei importen tot een minimum terug gebracht. Zo werd ook bij de wet geregeld dat er vanwege geldgebrek geen tarwe meer geïmporteerd mocht worden, dus de bakkers moesten nu broodbakken van inlandse tarwe die voor dit doel minder geschikt was.

Ook het houden van varkens werd aan banden gelegd. Boeren kregen te maken met ‘biggenmerken.’ Je kreeg er 20 per jaar en niet meer. Hoe het dan moest als er 22 geboren werden, heb ik nooit gehoord. Want weggeven was ook een moeilijke aangelegenheid. Het verhaal gaat, dat een boer met vijf biggen naar de markt ging om die te verkopen en dat er zo weinig vraag was dat een andere boer op een onbewaakt ogenblik zijn jonge varkens op de wagen gooide waar zijn biggen op lagen, zodat de boer met vijf biggen meer thuis kwam dan waarmee hij ’s morgens van huis ging. Ook werden de boeren verplicht grasland te ‘scheuren,’ om zo meer graan te produceren om als volksvoedsel te dienen en landelijk meer zelfvoorzienend te zijn

Economisch was het dus een slechte tijd, maar als boer was je misschien toch iets beter af dan een arbeider, want je had als het helemaal nodig was, veel dingen zelf om op tafel te zetten. Dat was vaak een drijfveer om ten koste van bijna alles zelfstandig (keuter) boer te worden of te blijven, zoals op heel veel plaatsen op de Veluwe met ‘vasthoudendheid’ het geval was.

Of mijn vader in die jaren nog uit ging werken, heb ik nooit gehoord. Ome Wim had er wel een baantje bij waar hij wat mee verdiende. Hij was ‘voormelker’ geworden en gaf de boerenzoons en -dochters uit de omgeving les hoe je op de meest hygiënische en efficiënte manier koeien kon melken. Dat was iets dat wel bij hem paste. Als men een aantal lessen bij hem had gevolgd, kon men een overheidsexamen afleggen. Dat was in 1960 nog net zo. Ik heb die lessen gevolgd bij Gradus van Roekel aan de Zuiderkade en ook examen afgelegd. Op mijn diploma heb ik 186 punten gekregen van de 200. Goed kunnen handmelken en een melkdiploma hebben, werd in deze jaren nog als een zeer grote plus beschouwd.
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Goed kunnende handmelken, een belangrijke zaak.
De mogelijkheid om een diploma te behalen bestond al jaren lang, maar na 1961 werd het snel verledentijd, tijden veranderen en misschien was dit wel het laatste jaar
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‘Boerenknecht gevraagd GOED kunnende melken,’ zo luidden advertenties vaak in de jaren 50 Handmelken was dus bijzonder belangrijk en wel met goede vingerstanden. Maar ook toen vanaf de 60er jaren de eerste melkmachines kwamen, was het nog belangrijk, want als de melkmachine een keer niet wilde, zat er immers niet veel anders op dan met de hand te melken. Vanaf 1970 kwamen er melkputten met vier en meer melkstellen, waardoor het belang van het handmelken met goede stralen helemaal over was. Zoals ook het cursusonderwerp ‘Het verlaten der koe,’ verleden tijd werd. Hoe heeft men, naar de normen van nu, ooit kunnen verzinnen, dat dat ook nog belangrijk was?
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Maanderbuurt.
Een foto met de oude schaapskooi die door veel mensen herkend zal worden. En velen zullen het niet laten kunnen om met heimwee deze oude tijd wat te idealiseren.
Links peppelenbomen, rechts twee rijen eikenbomen en daarachter was een ‘bongerd.’ Hier vlakbij, aan de linkerkant, begon ooit ook de 600 meter lange dam naar de ‘Rietkampboerderij.’
De schaapskooi heeft alles overleefd en er wordt zelfs anno 2010 een drankje geschonken.







HOOFDSTUK 3

OORLOG EN VERHUIZING.

Goede tijden gaan vlug en slechte tijden gaan langzaam. Maar ook aan slechtere tijden komt een eind. Dat gold ook voor de crisisjaren. Er was in het verleden heel wat bereikt, waar ook het platteland van mee profiteerde. Er was een schoolstrijd geweest, waardoor het onderwijs was verbeterd en ook het landbouwonderwijs was professioneler geworden; er was sinds 1876 een Landbouwhogeschool waar leraren voor de landbouwscholen opgeleid werden. En wat misschien meer telde, was dat de weerstand bij veel kleine boeren om deze scholing te volgen afnam, want eerder dacht men overwegend en simpelweg heel vaak: boer zijn leer je toch niet in de schoolbanken.

Al omstreeks 1800 was het idee geboren om op het platteland landbouwonderwijs te gaan geven. Een belangrijke rol werd hierbij toebedacht aan de dominees. Zij werkten toch niet zo hard, ze kenden de meeste mensen en ze hadden de autoriteit zo dacht men.

Maar na 20 jaar was het toch niet zo succesvol en nu werd die rol toebedacht aan de onderwijzers. Dat was meer succesvol, want het heeft voortgeduurd tot 1964. Ik ben ook op zo’n landbouwcursus geweest in 1962/63 tijdens het winter halfjaar, twee avonden per week. De cursus werd gegeven in de school in het buurtschap De Klomp en ik heb er een echt diploma van en wel ‘Met zeer veel vrucht,’ zoals het toen nog een beetje middeleeuws heette. Het hele onderwijs was erg eenvoudig en had weinig te betekenen. Ik vond en vind nog steeds dat ik weinig wijzer geworden ben.

Op ‘onze’ lagere school, de Rijnsteegschool, konden de jonge ‘Kraatsboeren’, onze zuiderburen, wel wijzer worden, zoals blijkt uit het onderstaande fragment uit een jubileumboekje van die school.

Meester Oldhoff vraagt om een schuurtje achter zijn woning voor het houden van een varken. Dat wordt goedgekeurd. Zo kon men op gezette tijd bij de familie Oldhoff ook van balkenbrij en een karbonaadje genieten.

In maart 1919 had meester Oldhoff voor de eerste maal het hele seizoen landbouwcursus gegeven. Deze was wat kwaliteit betreft net zo goed als die van zijn voorganger, aldus het bestuur.

Meester Oldhoff, hij was er nog steeds, toen ik in 1950 op school kwam. Hij moet dus wel een goede onderwijzer geweest zijn, ook op de landbouwcursus, want hij was tenslotte ook nog een beetje veehouder. Met enige fantasie zelfs een hoofdonderwijzer/varkenshouder. Dit houden van een varken was eigenlijk het echte ‘keuterboerenidee.’ Het gold dus zelfs voor een hoofdonderwijzer in de jaren rond 1920, om het wat mager uitgevallen inkomen wat bij te spijkeren. Later was het niet meer voorstelbaar dat het schoolhoofd er een varken voor eigen gebruik op na hield, maar in 1920 kon hij daardoor wat ruimer leven, want zijn salaris zal net als de overige lonen in die tijd geen vetpot geweest zijn. Misschien, nu hij ook een varken had, zal de reuzel ook wel gesmolten en bewaard zijn in de echte vetpot, meestal een geëmailleerde emmer, die bij de meesten een vaste plaats in de kelder had.
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Het diploma was een groot en indrukwekkend stuk papier, dat verder weinig voorstelde. Het zegt ook dat de cursist de lessen ’getrouw en met zeer veel vrucht’ heeft gevolgd, maar het moest verder nog wel bewezen worden, of het ook zeer veel vruchten opleverde.



Ook had de meester in zijn groentetuin bij de school in 1950 nog een groot bed ingeruimd met wel 50 graspolletjes. Niemand heeft me ooit verteld waar dat voor was, maar we kunnen aannemen dat het ook met de landbouwcursus te maken had, want als onderwijzer en boer moet je immers het verschil weten tussen goede en slechte grassen.

Wat kattenkwaad was de boerenjongens ook niet vreemd. Ik denk ergens in 1952/53, hadden de cursisten de grote schoolbel die op het dak stond, eraf gehaald en weggestopt. Een week lang bleef het ding onvindbaar en dus zat er niets anders op als de bovenmeester met een klein belletje het schoolplein op te laten lopen, om daarmee aan te geven dat de schooltijd begon. Er zal achter de schermen wel het een en ander gebeurd zijn, de schoolkinderen kwamen dat zeker niet te weten, maar na een week of zo was de grote bel weer op zijn oude plaats.

Door de wereldwijde crisis nam de invloed van de overheid toe met nog meer crisiswetten en doordat ook de export van landbouwproducten stagneerde, had men spoedig ook geen geld meer om de import te betalen. Daar kwam nog bij dat de importerende landen met hoge importheffingen kwamen, om hun eigen boeren te beschermen. Als gevolg van dit alles nam de werkeloosheid ook in ons land ongekende vormen aan. Blijkens een krantenartikel van toen, was 30% werkloosheid heel gewoon. De regering probeerde voor dit leger werklozen wat te doen en richtte de DUW op, de Dienst Uitvoering Werken, om hen aan werk en een, natuurlijk laag, inkomen te helpen. Een gedeelte van deze DUW- mensen werd voor de oorlog gehuisvest in het Kamp Schut, een pas gebouwd houten barakkenkamp aan de Schuttersteeg.

Veel werk werd er verzet op de Veluwe, om woeste grond en heidevelden om te vormen tot landbouwgrond. Aan de noordoost kant van Ede is dat ook gebeurd. Het was zwaar werk, want het was allemaal handwerk met schop, kruiwagen en bij de grotere projecten ook kiepkarren die over smalspoorrails liepen.

De melkprijs was in 1932 lager dan in 1890 namelijk 4.5 cent per liter en voor een slachtvarken beurde men acht cent per kilo, wat ongeveer de helft van de kostprijs was.

De toenmalige landbouworganisaties konden daar ook niets aan veranderen natuurlijk: keuterboeren waren niet georganiseerd. Alleen de grotere boeren waren wel meer georganiseerd en konden door een betere financiële positie altijd al in slechte tijden het hoofd makkelijker boven water houden. In Gelderland waren in 1932 ongeveer 16.000 bedrijven kleiner dan vijf hectare, waarop men moest rondkomen met een inkomen van gemiddeld ongeveer 25 gulden per bunder en dat kan een karig bestaan genoemd worden.

Ze waren dus niet georganiseerd, dat kostte ook geld en het hielp nergens voor. Dat ze er in berustten lag ook aan de geaardheid van de doorsnee Veluwse keuterboer.

Niet allemaal dachten ze zo, want sommigen sloten zich aan bij de uit Duitsland overgewaaide organisatie NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. Er was genoeg ontevredenheid waardoor dit zo kon gebeuren en deze beweging had ook de kleine boer een toekomstperspectief te bieden, leek het. De aanhangers kregen steeds meer gelijk door op Duitsland te wijzen: het ging daar namelijk steeds beter in 1934/35. Er was een snel toenemende werkgelegenheid in de industrie en daardoor was Duitsland eerder de crisisjaren te boven dan de rest van Europa. Zo zeer zelfs dat in 1936 de eerste Nederlandse. arbeiders in Duitsland gingen werken, omdat de lonen er veel hoger waren dan in ons land.

De grote meerderheid in Duitsland was tevreden met het economisch beleid van Hitler. De communistische dreiging was afgewend en men stoorde zich niet langer aan het vernederende verdrag van Versaille, een overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog, bedoeld om Duitsland ‘klein’ en onbewapend te houden. Hitler beloofde de mensen werk, welvaart en een auto: voor iedereen een ‘Volks’wagen’ naar Amerikaans voorbeeld in de 20er jaren: de ‘T’ Ford. Hitler maakte persoonlijk een rit met de eerste Volkswagen die in 1935 van de band rolde.

Als je auto’s hebt moet je ook een goed wegennet hebben. Ook daaraan was gedacht, want in 1936 werd de eerste ‘Autobahn’ geopend, hetgeen een Duitse uitvinding was. Dat deze manier van wegenbouw ook naar Nederland zou komen en dat opa Roseboom daar ook veel mee te maken zou krijgen, kon men toen nog niet weten.

Opa had bovendien andere dingen aan zijn hoofd. Oudste zoon Wim wilde gaan trouwen een er scheen enige haast bij te zijn. Er werd voor hem een boerderij gekocht tussen Lunteren en Barneveld, groot ongeveer zeven hectaren Waarom daar? Er was nergens anders wat te koop. Het was een oude bedoening met wel anderhalve hectare boomgaard. In januari 1937 is ome Wim getrouwd met Jannetje van de Berg. Lang is hij niet gehuwd geweest met haar, want in 1941 is ze overleden aan kanker. Er is in 1937 een zoon geboren uit dit huwelijk die natuurlijk de naam Maas kreeg.

Interessant zou zijn om te weten hoe ze het financieel rond gekregen hebben, want in de juist afgelopen crisisjaren was er weinig of niets te verdienen geweest. Er zal wel een geldlening op gevonden zijn. Niet gebruikelijk was dat ome Wim die voor zijn huwelijk thuis liep, daarvoor een loon kreeg. Dus op een of andere manier moet opa wel een mogelijkheid gevonden hebben hem in staat te stellen de boerderij te betalen.

Misschien ook hadden zijn zoons wel zo hard voor hem gewerkt en waren ze zo zuinig geweest dat ze het toch voor elkaar gekregen hebben. Ook heb ik wel gehoord dat hij twee koeien en een pink mee kreeg naar Barneveld, maar dan nog zal het opstarten van een eigen bedrijf best moeilijk geweest zijn.

Hoewel er in 1930 nog niet zo veel verkeer op de weg was, vrachtauto’s hadden toen trouwens nog massieve banden, nam ook in Nederland het verkeer zienderogen toe en waren de tweebaans provinciale wegen niet langer toereikend, ook al om dat ze meestal door bestaande dorpskernen liepen. Ergens rond 1938 moet er besloten zijn om via Arnhem een vierbaans verbinding van het midden van Nederland met Duitsland te maken. Hoe en wanneer opa er mee geconfronteerd werd weet ik niet, maar Rijkswaterstaat startte in 1939 in onze omgeving met het aankopen van het benodigde land. Dat was een strook van ongeveer 70 meter breed die op ongeveer 100 meter achter opa’s boerderij kwam te liggen. Zijn buurman Hent Achterstaat zat in het zelfde schuitje: ook zijn land werd afgesneden en hij kreeg vier hectare ‘achter’ de weg te liggen zoals velen het noemden. Er moet heel wat denkwerk plaats gevonden hebben en veel onderhandeld zijn door opa, maar hij kwam tenslotte op het idee om ‘aan de achterkant’ een geheel nieuwe boerderij te bouwen. Hij had zelf zes hectaren die achter de weg kwamen te liggen en als hij er vier bij kon krijgen door te kopen van of te ruilen met Hent Achterstraat, ging hij er wat oppervlakte betreft niet op achteruit. En als het financieel mogelijk was, dan was het wel een goed idee om een nieuwe boerderij te bouwen, want zal hij ongetwijfeld gedacht hebben: Wat ik nu heb is best, maar als ik nieuw kan bouwen kan het heel wat beter en kan de nieuwe boerderij wat ruimer uitgevoerd worden. Bovendien waren de inzichten over hoe een nieuw te bouwen boerderij er uit moest zien in de jaren een beetje meer tot ontwikkeling gekomen, zodat er een meer efficiënte indeling en een ruimere opzet gewenst was, als men het zich financieel kon veroorloven tenminste.

Opa zal misschien ook wat nieuwe boerderijen in de omgeving bekeken hebben, sommige daarvan waren getekend door een bekende Edese architect Van den Brink en daarna is besloten om hem ook de opdracht te geven een boerderij te tekenen. Waarschijnlijk was opa in dit stadium, toen in mei 1940 de oorlog uitbrak. Het zullen zeker zorgelijke tijden geweest zijn, nu ons land binnen vijf dagen bezet was en derhalve alles wat er gebeurde, moest worden goedgekeurd door de bezetter.

Blijkbaar werden de plannen om een weg aan te leggen goedgekeurd, beter nog, dat was wat ze juist wilden. Das ist was wir brauchen, zullen ze gedacht hebben, want in hun Duizendjarige Rijk kwam een goede verbindingsweg altijd van pas.

Al in de eerste oorlogszomer is men begonnen met het voorbereidende grondwerk. Er moest heel wat gegraven worden voor de nieuwe boerderij, zoals de gierkelders die tamelijk groot van opzet waren en men is in de nazomer met het metselwerk begonnen. Dat werd gedaan door Benk Dekker, een bedrijf aan de Maanderdijk. Men had er wel enige haast mee, want nu was er nog redelijk bouwmateriaal beschikbaar, maar dat zou wel eens drastisch kunnen veranderen. En het veranderde inderdaad, want normaal zou men de bouw in een jaar kunnen voltooien, maar naarmate het werk vorderde, werd alle materiaal zo schaars dat het ongeveer drie jaar geduurd heeft voor de boerderij er stond.

Medio 1943 woonden opa en zijn gezin er nog steeds niet; de verhuizing vond pas plaats in de nazomer van dat jaar. Dat is af te leiden uit de datum van de polis van de brandverzekering. Daar is ook uit op te maken dat de bouw ongeveer 10.000 á 11.000 gulden gekost moet hebben, want de boerderij is voor de eerste keer verzekerd voor

12.000 gulden en de vijf-roeden hooiberg voor 350 gulden. Volgens deze polis had men toen nog niet echt een huisnummer, maar woonde opa op Maanderbroek-Rijksweg 12. Later, in 1950, is dat Maanderbroekweg nummer 2 geworden, in 1960 veranderd in nummer 12 en in 1980 weer terug naar nummer 2. In 1993 heeft het adres door de sloop opgehouden te bestaan. Alles bij elkaar werd het een historie van ongeveer 50 jaar.

Echt klaar was de boerderij trouwens aan het einde van de oorlog nog steeds niet, daar over later meer.

In 1941/42 werd het grondwerk voor het tracé van de nieuwe weg uitgevoerd. De zwarte grond werd naar de zijkanten toe gewerkt en ook deels naar het midden, voor wat later de middenberm werd. Vervolgens werd er met een trein een groot aantal kiepkarren zand aangevoerd. Twee keer per dag kwam die trein met bergzand, dat men bij Driebergen uit de Utrechtse heuvelrug groef, om de rijbaan ongeveer een meter op te hogen. Ergens in het begin van de oorlog, moet men ook de Maanderbroekweg aangelegd hebben. Er werden daar drie nieuwe boerderijen gebouwd en ook moest men naar het land kunnen dat de boeren achter de Rijksweg kregen te liggen. Ook in die tijd moet men de sloten gegraven hebben aan beide zijden van de scheiding. Die sloten waren bovenaan vier meter breed en onderaan ongeveer drie meter. Op de diepste plaatsen stond er ongeveer een meter water in dat enkele jaren later nog zo schoon was dat ‘stoute jongetjes’ er ’s zondagsmiddags regelmatig in gingen zwemmen als het mooi weer was.

Opa bouwde een voor die tijd flinke boerderij. Er konden op de deel aan de ene kant tien koeien en een stier staan en aan de andere kant was er ruimte voor een paardenstal met twee paarden, een pinkenstal voor drie pinken, een bergruimte die in de winter vaak als kalverhok gebruikt werd en bovendien een spoelhok, waar de melkbussen gespoeld konden worden. Dat laatste was nodig, omdat er aan de melkfabriek nog geen spoelmachine uitgevonden was, zodat de bussen vuil terug kwamen en derhalve door opa, maar meestal door oma, schoongespoeld moesten worden.
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De vroegere Inspecteur-generaal van het wegenstelsel, Dr. Todt, zou in de oorlog Inspecteur-generaal van de verdedigingswerken worden. Verscheidene boeren moesten met hun paard en wagen verplicht ‘voor de Todt’ gaan werken, maar hoe ze er bij ons aan ontkwamen is me niet bekend.
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Lonen verlagen, ernstige tegenvallers, jonge werklozen, vreemde producten, kleine boeren, voedselverstrekking aan behoeftigen, toewijzing van varkensblikken, matige vergoeding, werkeloosheidspercentage 30%, hoe dreigend zijn al deze be-dreigingen?
De problemen waren al torenhoog en niemand wist dat het in 1940 nog erger zou worden.
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Een stukje Maanderbuurt.
Deze boerderij lag recht tegenover ons (Maanderbroekweg 2), gebouwd door H. Achterstraat. In 1957 overgenomen door Henk en Wijntje Groeneveld, afgebroken begin 90er jaren ten behoeve van het nieuwe industrieterrein. De berm is hier redelijk breed en bepaalde mensen waren hier in de zomer bezig om nog wat gratis hooi te winnen. De boerderij stond aanvankelijk links, dus noord, van de Maanderbuurt en is door brand verloren gegaan en juist voor de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgebouwd. Mogelijk heeft opa Maas deze boerderij bekeken en wat nagebouwd. De twee boerderijen hadden wat indeling betreft wel wat van elkaar weg, maar misschien ook waren ze getekend door dezelfde architect.
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Maanderbroekweg 2.
Er zijn geen foto’s van de boerderij met hooiberg die opa in 1943 liet bouwen, maar ik weet nog heel goed hoe het er in 1950 uitzag en tot dan was er weinig aan veranderd. Op mijn aanwijzingen is door broer Harm een ‘artist impression’ gemaakt, met dit resultaat.



Ook moest er wel ‘ondermelk,’ dat is afgeroomde melk, teruggenomen worden die vervolgens aan de varkens gevoerd werd. Pas in 1949 of 1950 kwamen de melkbussen schoon terug van de fabriek en hoefden de boerenvrouwen de melkbussen niet langer meer met soda schoon te maken, want op de meeste boerderijen was melkbussen ‘doen’ het werk van de vrouw. In het spoelhok werd in 1948/49 ook kaas gemaakt. Dat is me goed bijgebleven, want ik maakte toen voor het eerst kennis met een overblijfsel van de kaasproductie dat men ‘wei’ noemde. Ik heb het toen voor het eerst geproefd: het was niet lekker en het was niet vies en het werd aan de varkens gevoerd.

Er was in het spoelhok ook een koelbak om de melk te koelen, wat ’s zondags moest gebeuren, want dan werd de melk niet opgehaald. Er konden zes bussen in en onderin stroomde er koud water in dat aan de andere kant als warmer water via de bovenkant wegliep. Dat werkte goed en deze manier van koelen is in gebruik geweest tot 1972 toe.
Aan de zijkant van de deel, voor het berghok, waren twee grote deuren en als er geen kalveren waren, kon men met paard en kar over de deel rondrijden. Blijkbaar was opa de situatie op de oude boerderij, waar hij niet met paard en kar op de deel kon komen, zo zat dat hij dat bijzonder goed wilde oplossen. Trouwens hij was met zijn nieuwe boerderij helemaal bij de tijd wat efficiëntie betrof.

Vanaf de deel liep men het spoelhok binnen dat ook de geut genoemd werd en als men recht doorliep, was er een deur naar buiten. Aan de ene kant van de geut was er de koelbak en de wc en aan de andere kant een laag spoelbakje met een waterkraan. Daarnaast was een deur naar de woonkeuken en ernaast een granieten aanrecht met een kraan voor huishoudelijk gebruik. De woonkeuken die voornamelijk in de zomer bewoond werd, had een deur naar een ruime en diepe kelder, een andere naar de trap naar boven en ook kon men van hieruit naar de slaapkamer. In het winterhalfjaar werd er in de grote woonkamer geleefd. Die had schuifdeuren naar de voorkamer waar men niet vaak kwam: alleen met een verjaardag werd er gebruik van gemaakt. Als men de schuifdeuren opende had men een tamelijk grote ruimte van ongeveer 9 bij 5 meter.

Om het voorhuis te verwarmen waren er schoorsteenaansluitingen beschikbaar, misschien wel te veel, want als het windstil was dan was er veel te weinig trek en duurde het wel eens lang voor het voldoende warm wilde worden. Ook als er ’s winters een gure oostenwind waaide, was het in de woonkamer niet makkelijk warm te stoken door de twee grote buitenramen. Er hebben ooit aan de buitenkant houten luiken voor gezeten, maar die werden er in 1952 door ome Bart afgehaald en vervolgens als achterkant van een kippenhok gebruikt. Waarom dat gebeurde is me nog steeds een raadsel. Een probleem was ook dat het schuiframen waren. Die konden voor ventilatie doeleinden ongeveer een halve meter naar boven geschoven worden, wat aardig goed werkte in de zomer als het hout redelijk droog was, maar in de winter zette het hout door vocht uit en dan klemden ze zo dat ze heel moeilijk en soms helemaal niet open konden. Maar ook dan waren er nog zoveel kieren dat de straffe noordoosten wind er in slaagde de gordijnen binnen heen en weer te bewegen. De kachel wilde dan natuurlijk wel trekken en je moest gewoon dichter bij de kachel gaan zitten om een beetje warm te blijven.

De (weinige) bloemen op de vensterbank werden als het hard vroor ’s nachts altijd op de huiskamertafel gezet om te voorkomen dat ze anders zo dicht bij de ramen zouden bevriezen en dat was in de 60er jaren nog zo. Die bloemen bestonden meestal uit een paar geraniums, wat ‘bellefoxen’ en, zoals op alle boerderijen, was er een clivia. Die plant was meestal nogal groot, zodat hij vaak alleen op het kleine, ronde tafeltje stond tussen de twee makkelijke stoelen die voor de ramen stonden, omdat de eettafel altijd midden in de kamer stond. Als je na het middageten een dutje wilde doen, kon dat goed in de rookstoel bij de warme kachel en in de hoek van de kamer was een divan aanwezig. Als volwassene kon je daar ook wel een dutje doen, maar als kind was het lastiger: de bovenkant ervan was zo bol dat je er steeds vanaf dreigde te rollen.

In zijn algemeenheid is alles wat met de oorlog te maken had uitvoerig beschreven, maar dat geeft geen antwoord op alle vragen die later, en nu nog steeds, bij me zijn opgekomen In een willekeurige volgorde noem ik een aantal van die vragen.

Voelden mijn vader en opa de oorlogsdreiging in de eerste meidagen van 1940?

Er zijn verhalen dat mensen uit Wageningen, Bennekom en Ede moesten evacueren. Uit Wageningen trok men naar Gouda en omgeving en uit Bennekom en Ede moest men naar Barneveld en Wekerom. Hebben zij dat ook gedaan?

Als je boer was en vee had hoe moest dat dan? Als ze niet weggetrokken waren op 10 mei, zagen ze dan Duitse vliegtuigen overkomen?

Hoe laat die dag vernamen ze, zonder radio, dat de oorlog was begonnen?

Wanneer kwamen de eerste Duitse legereenheden door de Maanderbuurt?

Uit verhalen weet ik dat Nederlandse eenheden aan het eind van de oorlog door de Maanderbuurt naar het westen trokken, op de vlucht voor de Duitsers. Ook is er een Nederlandse soldaat om het leven gekomen, toen hij bij het Pakhuis op een landmijn stapte. Opa en zijn gezin zullen waarschijnlijk de artillerie beschietingen en de gevechten op de Grebbeberg gehoord hebben, want de afstand was niet meer dan ongeveer 20 kilometer. Het waren hevige gevechten die daar gevoerd zijn, want de Duitsers moesten het gebied veroveren om een opmars in westelijke richting te kunnen uitvoeren en de Nederlandse krijgsmacht heeft heel hardnekkig weerstad tegen de enorme overmacht geboden. Maar de toestand was na enkele dagen zo onhoudbaar, niet alleen voor de Grebbeberg, maar voor heel Nederland, dat ons land heeft gecapituleerd. Er zijn naar later bleek in de vier gevechtsdagen en later nog aan hun verwondingen 385 Nederlandse militairen gesneuveld op de Grebbenberg. Op de Erebegraafplaats die is ingericht op de plek van de gevechten, liggen 220 Nederlandse soldaten begraven.

Na de capitulatie was alles het eerste jaar nog tamelijk normaal, maar daarna zijn er wel eens Duitsers op de boerderij geweest om een fiets of het paard te vorderen. Een fiets kun je nog wegstoppen, maar met een paard gaat dat moeilijker. Er zijn verhalen over boeren die het paard overdag in de slaapkamer of in de gang verborgen en om die reden het paardenwerk ’s nachts deden. En als men het paard al mocht houden, dan moesten boerenzoons vaak met paard en wagen komen werken voor de Duitsers, speciaal later in de oorlog. Of mijn vader dat ook heeft moeten doen, weet ik niet; ik heb er nooit iets over gehoord. Maar vele boerenzoons en andere mannen werden al dan niet met hun paard en een kar zonder pardon aan het werk gezet ten behoeve van de Organisation Todt. Dat was een organisatie die tijdens de oorlog door de Duitsers was opgericht voor het inrichten van de verdedigingsstelsels tegen een invasie van de Geallieerden, onder andere aan de kust van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. De leiding ervan berustte bij de voormalige Duitse Inspecteur-generaal van het wegenstelsel, een zekere Dr. Todt. Daarom sprak men over werken ‘Voor de Todt.’
Mij zijn een paar verhalen uit de bezettingstijd bij gebleven. In oktober 1944 werd ’s nachts een van de vijf varkens gestolen. Het beest is waarschijnlijk in het hok dood geslagen en vervolgens door het weiland naar de tweede dam gesleept, ongeveer 100 meter westwaarts, waar het moet zijn ingeladen. De dieven hadden blijkbaar enig verstand van varkens, want zij namen wel de zwaarste mee.

Ook heb ik gehoord dat een Amerikaans vliegtuig een noodlanding maakte in een weiland aan de Wolfsdijk en niemand wist waar de piloot was gebleven. Uit latere informatie bleek dat hij zich met zijn parachute heeft kunnen redden, opgevangen is door de ondergrondse en dat hij over de Rijn naar het toen al bevrijde Zuiden is ontsnapt tijdens de operatie Pegasus, op het eind van de slag om Arnhem. Die noodlanding vond plaats op 17 september 1944. Het betrof een Mustang van de US Airforce die motorstoring had gekregen, met als thuisbasis Wattisham in Engeland. De hele buurt is vervolgens uitgelopen en heeft het vliegtuig gesloopt. Ik kende de boer die na de oorlog de wielen voor zijn paardenwagen gebruikte. Men heeft trouwens in die tijd uit veiligheidsoverwegingen veel dingen ver weggestopt of begraven, want het was veel verstandiger bepaalde dingen die je in bezit had gewoon tijdelijk te laten verdwijnen. Zo had opa ook wat in zijn bezit. Hij had namelijk in het voorjaar van 1945 een ‘handwien’ of ‘dommekracht’ in zijn bezit gekregen. Dat ding had hij geruild voor een handvol graan en er werd bij gezegd dat het van de Duitsers afkomstig was en dat hij het maar beter kon begraven. Wat later, toen Nederland bevrijd was, heeft hij hem weer op gegraven en nog jaren daarna kwamen boeren uit de hele omgeving dat ‘Duitse’ ding lenen om hun schuur en kippenhokken mee op te krikken en recht te zetten. En ook Lieftink de smid heeft hem nogal eens geleend.

Al met al zijn ze zowel in de Maanderbuurt als aan de Maanderbroekweg aardig door de moeilijke tijd heen gekomen. Er is wel een keer wat glasschade opgelopen, doordat er op 150 meter afstand een verdwaalde bom viel die terecht kwam in het weiland van Bleijenberg. Later is de krater dicht gemaakt met slootgrond, maar de plaats was nog zichtbaar 1948. Ook is bekend dat ze in onze buurt wel eens overkomende V1’s hebben gezien. Aan de Zuiderkade is er een neergekomen en ook aan de Maanderweg in Ede is er een gevallen. De krater was twee meter diep en wel 15 tot 20 meter breed. Toen we naar de landbouwschool gingen in 1958 was dat gat er nog. We ‘crosten’ er wel eens doorheen met de fiets. Later is het dicht gemaakt en zijn er een huizen op gebouwd.

Schrikken was het wel bij buurman van Zetten. Er viel een bom op zijn pas nieuw gebouwde boerderij, waardoor de hoek van het voorhuis veranderde in een puinhoop. Het was kortbij, maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Er waren in Gelderland in 1940 ongeveer 40.000 grote en vooral kleine boerderijen. Toen de oorlog over was, waren er 2300 totaal verwoest, 1200 zwaar beschadigd en 4750 licht beschadigd. Bij elkaar meer dan 8.000. De provincie Gelderland, en dan speciaal langs de grote rivieren, was in de oorlog twee keer frontgebied. De Duitsers trokken er de eerste keer van oost naar west doorheen en ook tijdens de bevrijding kwamen de geallieerden van oost naar west en probeerden de Duitsers hen bij de Grebbenberg tegen te houden.

Wat hebben ze er aan de Maanderbroekweg van gemerkt? De terugtrekkende Duitse troepen hebben de Plankenbrug opgeblazen, 150 meter ten westen van de voormalige oude boerderij van opa. Dat gebeurde natuurlijk om de oprukkende bevrijders de doorgang naar het westen te bemoeilijken.

Aan het Pakhuis hadden de Duitsers een niet zo grote bunker gebouwd, juist in de bocht van de zandoprit van het viaduct. Dat zand was er al neer gereden in 1940 of zo. De bunker lag recht voor de Maanderbuurtweg, zodat deze weg goed gecontroleerd kon worden. Verder was er een veel grotere bunker gebouwd aan de Harsloweg in Bennekom, van waaruit het hele Bennekomseveld van Wageningen tot Rhenen en Veenendaal kon worden bestreken. Het vrije schootsveld naar Rhenen en Wageningen is nu wat minder door alle in de weg staande bomen, maar de bunker of kazemat is nog steeds een stille getuige van de oorlog.
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Het vrije schootsveld naar Rhenen en Wageningen is anno 2008 wat minder door alle in de weg staande bomen, maar deze bunker of kazemat aan de Harsloweg in Bennekom is nog steeds een stille getuige van de oorlog.



De kleine is bunker is inmiddels compleet verdwenen onder de oostelijke oprit van het Maanderbuurt viaduct en derhalve niet meer zichtbaar.

Ede was sinds 1920 een garnizoensplaats met wel zeven kazernes. Na de capitulatie veranderden de Duitsers de namen van deze kazernes en gebruikten ze voor hun eigen troepen. Ook werden er nieuwe rekruten opgeleid. Naar later bekend werd, waren er soms wel 3.000 ‘Kameraden.’ Ook de andere militaire complexen in de gemeente, zoals in Harskamp en Deelen, werden door de bezetter in gebruik genomen.

Tijdens de laatste oorlogswinter, maar waarschijnlijk ook eerder, waren de boeren verplicht om graan aan de overheid (bezetter) te leveren. Men was bovendien verplicht aan te geven dat er op een bepaalde datum gedorst ging worden. Dan kwam er een commies of controleur bij staan, om te kijken of er geen graan achterovergedrukt werd. Dat was namelijk aantrekkelijk, omdat je, als je graan achter gehouden had, dit voor een veel hogere prijs kon verkopen dan de prijs die je van het inkoopbureau van de overheid beurde en waarvan het meeste in Duitsland terecht kwam.

Een van die controleurs was een boer uit de Maanderbuurt met de naam Hogendoorn.

En hier bleek ook weer eens dat mensen, vooral in moeilijke omstandigheden, vindingrijk worden. Op zandgrond wordt normaal rogge verbouwd, waarvan men ook wel brood kan bakken, maar tarwe is veel meer een broodgraan. Daarom werd er wel een strook tarwe tussen de rogge gezaaid, want met een beetje extra bemesting en soms ook slootmodder groeide dat wel. Een probleem was dat tarwe een beetje later rijp was, maar dan liet men langszijde, dus rondom de tarwe, de rogge wel wat langer staan. Daarna werd de tarwe apart geoogst en met de hand gedorst, om er voor eigen gebruik een of twee zakken tussenuit te houden. Hoe je met de hand, dus met de vlegel, moest dorsen, wist men nog wel, want dat had men vroeger veel gedaan. Zo omstreeks de jaren dertig kwamen in onze omgeving de eerste dorsmachines de boer op, zodat toen het handmatig dorsen met de vlegel verleden tijd begon te worden.

Tijdens de oorlogsjaren is er veel met graan gesmokkeld. Het was een manier om iets comfortabeler te overleven en als je zelf geen boer was, was het altijd nog een voordeel als je familie had met een boerderij, want in deze tijd gold meer dan ooit te voren: ‘Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best.’





HOOFDSTUK 4

BEVRIJDING EN DAARNA.

Na de oorlog kwam de bevrijding. Wisten ze in de Maanderbuurt dat de bevrijding er aankwam? En in hoeverre wisten ze wat er allemaal gebeurd was? Ze wisten dat de Joden vervolgd werden, maar wisten ze ook dat er concentratie kampen waren? En hadden ze ook gehoord van Stalingrad, El Alamein, Normandië en het Kerstoffensief in de Ardennen? En wisten ze dat de Geallieerden de Rijn overgestoken waren?
Waarschijnlijk wisten ze er weinig of niets van in april 1945.

De Canadezen hadden de opdracht gekregen om Nederland te bevrijden. Op zondag 15 april waren ze op Edes grondgebied gearriveerd, waar ze het vliegveld Deelen hadden ingenomen. En dinsdags in alle vroegte rukten ze op van Arnhem naar Ede. Aan de oostzijde van het dorp zijn behoorlijke gevechten geleverd om de daar aanwezige kazernes in handen te krijgen. Aan Duitse zijde vielen 45 doden en een zelfde aantal gewonden, voordat omstreeks het middaguur de bezetter besloot om terug te trekken, onder achterlating van ongeveer 50 gevangen genomen Duitse soldaten en Hollandse SS’ers. Er zijn geen Geallieerden door de Maanderbuurt gekomen, want die doortocht was versperd, doordat de Plankenbrug opgeblazen was door de Duitsers. Wel kwamen de oprukkende Canadezen over de Schuttersteeg, waar ze in gevecht raakten met Hollandse SS’ers. Hierbij zijn daar enige boerderijen in vlammen opgegaan. En er zijn zes Canadezen en vier burgers gesneuveld op Edes grondgebied op 17 April1945, de dag dat Ede bevrijd werd.

Omdat men op veel weerstand van de Duitsers rekende in het gebied tussen Wageningen en Ede, kwam de hoofdmacht van de Geallieerden daar langs. Zo werd ’s avonds in Ede aan al deze bevrijdingstroepen onderdak geboden en waren er meer dan 100 tanks geparkeerd. De Edese kazernes werden de daarop volgende tijd als gevangenis gebruikt voor NSB’ers en andere ‘politieke delinquenten.’ Het waren er spoedig meer dan 400.

Heel Ede was enorm blij dat de oorlog over was en dat zal ook voor de Rosebooms gegolden hebben. Want in oorlogsomstandigheden weet je nooit of je het er levend afbrengt en daardoor moet het een sombere en een zorgelijke tijd geweest zijn. En men ging om veiligheidsredenen niet graag ver van huis.

Maar soms kan het toch leuk worden, blijkens het nu volgende verhaal dat geheel verzonnen is, wat niet zo moeilijk is, want dat kan bijna iedereen.

Somber en zorgelijk of niet, mijn vader was 30 jaar oud in het begin van de oorlog en hij zal ook wel eens aan de toekomst gedacht hebben. Als hij al een fiets ter beschikking had, kon hij zich daar niet mee op de openbare weg vertonen, want de kans was groot dat de ‘Herren’ hem afpakten. Moest je dan altijd thuis blijven zitten?

In zijn geval niet, want hij kon zo dwars overlopen naar de Schuttersteeg naar ome Ceel, de jongere broer van opa en daar was het ondanks alles altijd gezellig. Ongetwijfeld was hij daar regelmatig en zo kwam hij een meisje op het spoor dat bij de naaste buren werkte. En uitgerekend met dat meisje zal hij het wel eens overlegd hebben, hoe ze samen het beste verder konden gaan; het zal wel volle maan geweest zijn die avonden. Hoe dan ook, zulke dingen hebben altijd wel een begin, waar natuurlijk nooit open over gepraat wordt, want zo zit het mensdom nu eenmaal in elkaar.

Op 25 maart 1943 zijn ze getrouwd. Volgens de trouwkaart was het toekomstig adres Maanderbuurtweg 57. Ze trouwden er dus ‘bij in.’ Mijn vader was toen 32 jaar en dat was geen uitzondering, want in een eerder stadium had men vaak geen economische basis, of met andere woorden, was men niet in staat geweest voldoende geld bij elkaar te sparen om te gaan trouwen. En het valt ook niet mee om te sparen, als je thuis niet betaald wordt. En gespaard moest men wel hebben: geld lenen deed men liever niet en het werd soms ook nog als minder fatsoenlijk of acceptabel ervaren. Later dat jaar moeten ze definitief voor de laatste keer de Maanderbuurtweg 57 verlaten hebben om naar de ‘achterkant’ te verhuizen, wat heel makkelijk kon, want ondanks de ‘zandbaan’ snelweg was de Wolfsdijk nog aangesloten gebleven op de Maanderbuurtweg. Zo ging men tot de hoek van opa’s land, bij de Plankenbrug linksom de Wolfsdijk op, om na 150 meter weer linksom te gaan de Maanderbroekweg op; de nieuwe zandbanen werden dus overgestoken en dan was het nog 350 meter naar de nieuwe boerderij.

Was het trouwen van een zoon een blijde gebeurtenis, wat daaraan vooraf ging was een droevige gebeurtenis, namelijk het overlijden van de vrouw van ome Wim, na drieënhalf jaar huwelijk. Daarna is ome Wim het daarop volgende jaar met zijn huishoudster hertrouwd die ook Jannetje heette. Hij was toen 33 en zij 18. Zo vonden ze samen het geluk. Er werd een zoon geboren en daarna een dochter, die helaas niet levensvatbaar bleek te zijn, want ze had een open hart. Nadat ze tien maanden geleefd had, is ze overleden. Het was dus voor ome Wim zijn tweede huwelijk, maar hij en tante Jans hebben in juli 1992 nog hun 50jarig huwelijksjubileum kunnen vieren. Enkele dagen daarna is hij overleden aan hartfalen, op de leeftijd van 83 jaar. En daarmee ontviel mij een man waar ik altijd heel veel mee omging en veel mee op had.

Opa moet in die dagen zijn nieuwe boerderij mooi ‘aangekleed’ hebben met bomen. Hij plantte een windsingel van wilgen, elzen en vlieren, op en om het erf om zodoende de wind een beetje tegen te houden, want ‘het broek’ was een grote winderige vlakte. Ook plantte hij voor en naast het huis een heleboel vruchtbomen: 2 kersen-, 5 pruimen-, 5 appel- en wel 10 perenbomen. Verder ook nog 5 ‘perkenstruiken,’ dat waren wilde perziken en als ze goed rijp waren, waren die lekker. Opa had zodoende altijd fruit genoeg, eerst kersen, dan ‘krieken’, dat zijn kleine blauwe pruimpjes, dan ‘kroosjes,’ die waren geel/rood en wat groter, daarna Eldese blauwe pruimen, weer wat groter en als laatste de ‘wijnpruimen,’ die half augustus rijp waren, aardig groot, donkerrood en heel erg lekker en de wespen vonden dat ook. Die begonnen aan zo’n pruim te eten en vervolgens werden de vruchten helemaal uitgehold, zodat er op een gegeven moment ‘lege’ pruimen boven in de boom hingen.

Het was dus een opeenvolgend rijpingsstadium en dat was met de peren ook zo.

Appelbomen hadden het blijkbaar nooit zo goed naar hun zin, want er waren meestal veel peren en weinig appels. De langst overlevende perenbomen zijn 50 jaar oud geworden en waren in 1988 nog in goede conditie. Appelbomen daarentegen zijn in de loop der jaren vaak bij gepoot, maar die deden het nooit zo goed. De wilde perziken bloeiden in het voorjaar het eerst en waren erg gevoelig voor nachtvorst. Het waren grote struiken met roze bloemen, wat een erg mooi gezicht was, maar misschien was dat ook zo omdat ze bloeiden voordat er blad aan kwam.
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Door oorlogsomstandigheden zijn veel documenten verloren te zijn gegaan, maar de allereerste polis van de brandverzekering uit oktober 1943 is nog aanwezig. Het ‘voorhuis met hout onderschoten’ is pas later gerealiseerd. Wegens houtgebrek werd het een laagje riet. In de twee slaapkamers boven, keek je dus zo tegen het riet aan. Dat is in 1951 pas veranderd: toen is het riet verwijderd en werden er mooie gegroefde planken op getimmerd, waarop vervolgens de panlatten met pannen kwamen. Blijkens deze polis werd de waarde van de boerderij bepaald op f 12.000, dat zal dus wel zo ongeveer de bouwsom zijn geweest. Ook de belasting wilde in de transactie toentertijd een hapje mee-eten: de zegelkosten bedragen wel ongeveer 15% van de het te betalen bedrag!



De oorlog was nu over, maar we hadden nog wel moeilijkheden met Nederlands Indië zoals het toen heette. Indië was bezet geweest door Japan en toen dat land capituleerde, moest er een groot aantal Nederlandse legereenheden heen om te voorkomen dat het zich onafhankelijk verklaarde en de leiding overgenomen werd door de rebellen. In verschillende gebieden was het daar onrustig en er waren veel troepen nodig om de orde te handhaven. Men noemde dat ook wel de ‘Politionele Acties.’

De jongste broer van vader, ome Bart, werd in 1947 twintig jaar, moest dus ook in dienst en zou derhalve ook uitgezonden worden naar Indië. Maar men kon daar onderuit komen, want opa was 65 geweest en als er geen andere broers op het bedrijf waren of woonden, dan kon ome Bart vrijstelling krijgen van de dienstplicht. Dus moest er op de boerderij iets veranderd worden! Vader ging dan wel uit werken, maar het gezin woonde er wel bij in. En ik denk dat mijn moeder het ook niet echt geweldig vond om er bij in te wonen. Ze gingen dus op zoek naar een andere woonruimte en die vonden ze aan de Waterloweg in Ede. Ik kan me dat nog vaag herinneren. Ik weet niet meer hoe dat huis er uit zag of welk huisnummer het was, maar wel dat er achter het huis een timmerwerkplaats was waar enkele mensen werkten. Van een van die mensen, men had mij geleerd om hem ome Toon te noemen, kreeg ik afvalblokjes uit de werkplaats om mee te spelen. Ik was er blij mee, maar een probleem was wel dat het erg lastig was om er iets van te maken, omdat ze allemaal van verschillende grootte waren.

Nadat we er negen maanden gewoond hadden, is er een heel grote, hoge vrachtauto gekomen die donker rood was, heel boeiend voor mij als dreumes. Al de huisraad werd ingeladen en we zijn terug gegaan naar de Maanderbroekweg, want de Indië kwestie was toen opgelost. Wij gingen er weer bij in wonen, maar er was ook besloten dat er een eigen huis bijgebouwd zou worden. Men heeft toen ook nog geprobeerd bij de andere dam te bouwen die 100 meter westwaarts lag, maar dat werd om onbekende reden niet goedgekeurd. Nu werd er dus aan dezelfde dam een noodwoning gebouwd. Men had in de dertiger jaren al bouwvoorschriften ontwikkeld waaraan een woonhuis moest voldoen, zoals een keuken en sanitair. Na de oorlog had men deze voorschriften losgelaten, zodat men voor kleinere huizen minder materiaal nodig had, want dat was nog steeds zeer schaars. En ook al om snel de ergste woningnood te kunnen lenigen, had men het begrip ‘noodwoning’ uitgevonden. Dat mocht een kleiner huis worden en zo gebruikte men dus minder materialen.

Ik weet nog dat ze met het huis dat later Maanderbroekweg nummer 3 zou worden, begonnen te bouwen. Ze hadden de fundering uitgegraven in het witte zand dat ze er in gereden hadden en nu lieten ze vanaf de deel het water dat anders de koeien dronken, doorlopen naar buiten, om het vervolgens in die sleuf te laten stromen. Op die manier ‘slibde’ of ‘welde’ het witte zand goed vast en werd het even hoog op alle plaatsen waar de fundering moest komen. Wat is er in zo’n situatie mooier voor een jongentje van vier? Kort er langs op lopen natuurlijk, zodat het zand instortte en in het water zakte. Dat mocht natuurlijk niet en ik weet nog dat ik onmiddellijk weggestuurd werd. Verder heb ik niets meer onthouden van het bouwen, maar ik weet nog heel goed hoe het er uit zag. Het hele huis was ongeveer tien meter lang, drie meter voor een varkenshok, drie meter voor twee koeien en een pink en ongeveer vier meter voor het ‘voorhuis.’
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De trouwkaart en -foto van mijn ouders.
Maanderbuurtweg 57 zou later nummer 21 worden.



Het varkenshok en de stal waren links als je de deel op liep. Rechts in de hoek was de fornuispot van 200 liter met schoorsteen, dan de pomp en vervolgens een ‘doorloop’ keukentje met kelderkast, die ongeveer drie kwart meter diep was. De deur ervan mocht ik nooit open doen, want daar kon ik in vallen. In de hoek van het voorhuis was een zeer bescheiden keuken met een mini aanrecht zonder water, dat moest op deel gehaald worden bij de pomp. Via een deur in de keuken bereikte men de woonkamer, waar een grote vierkante fornuiskachel stond. De tafel stond in ‘t midden, vier stoelen er om heen, twee makkelijke stoelen naast de kachel en dan de deur naar de enige slaapkamer die er was.

Eigenlijk was 1947 economisch en financieel misschien wel het slechtste naoorlogse jaar. Nu werd pas duidelijk hoe arm en berooid we met z’n allen uit de Tweede Wereldoorlog waren uitgekomen. Geld was ‘uit de mode,’ bijna niemand die nog iets bezat en het vooroorlogse geld werd gesaneerd. Het oude geld moest ingeleverd worden, als je het niet deed werd het waardeloos, want na die tijd kon je er nergens meer mee heen. En als je er te ‘veel’ van had, moest je verantwoorden hoe je er aan kwam. Ik heb er niet veel over gehoord hoe dat precies in z’n werk ging, maar iedere Nederlander kreeg om te beginnen tien gulden. Hoe dat verder uitwerkte als je een boerderij had, heb ik ook nooit gehoord.

Ook de melkproductie dat jaar was erbarmelijk. Er was door de gekrompen veestapel heel weinig mest beschikbaar en er was al een aantal jaren geen kunstmest of krachtvoer meer te koop. De koeien moesten de winter door zien te komen met weinig en slecht ruwvoer, waaruit nauwelijks melk te produceren was. Het jaar 1947 is dan ook de geschiedenis in gegaan met een gemiddelde van 2700 liter per koe per jaar, 300 liter minder dan in 1900!

Geen wonder dat in deze omstandigheden de nieuw betrokken noodwoning niet zoveel voorstelde. Maar ik denk dat het voor mijn vader en moeder vele keren beter was dan er bij in te wonen.

In 1948 was ik vier en ik weet nog een heleboel dingen van die tijd. Voor het huis uit was weinig uitzicht en daarom werden de elzen en vlieren weggehakt die opa als windsingel gepoot had. Alleen de grote wilgen bleven staan. Nu konden we in Veenendaal de twee molens zien draaien, zo vlak was het in die tijd. Kwam dat misschien doordat er in de oorlog veel grote bomen gerooid waren? Later groeide het meer dicht en waren de molens niet meer te zien.

Ook de watervoorziening was van het goedkoopste soort. Er was namelijk een betonnen ‘ring’ in het grondwater gegraven naast het huis. Die ring was anderhalve meter hoog en in diameter, met een deksel erop. Men moest het water eruit pompen met de handpomp op de deel. De onderzijde van de ring was open en door de druk van het grondwater bleef het water steeds op ongeveer hetzelfde niveau. Erg lekker was dat water niet, maar de kwaliteitseisen waren toentertijd nog niet zo hoog. De waterput was eigenlijk een verbeterde versie van het soort put dat bij oude boerderijen eeuwenlang in gebruik is geweest. Eerst een waterput en een hefboom met een emmer, aan de bovenkant geheel open, later kwam er een dakje boven met een draaibare as, waaraan een touw was bevestigd met onderaan een emmer, die men dus op die manier kon laten zakken en weer ophalen.

Opa had de zaken beter voor elkaar. Hij had tijdens het bouwen een waterput laten boren, (of ‘pulsen,’ zoals men dat toen noemde), die vervolgens als een natuurlijke waterbron ging werken en er was zoveel druk dat het water bij drie meter hoogte pas stopte. Ze maakten hier handig gebruik van, want ze metselden een waterreservoir van 2000 liter tegen het huis aan met een hoogte van ongeveer twee meter. Hier werd het water in geleid en als het vol was, dan was er een overloop naar de sloot, want het is beter dat z’n bron niet gestopt wordt. Onder aan het reservoir was een waterbuis die via de deel naar het spoelhok en dan naar de keuken liep met een tamelijk grote, anderhalf inch buis. Als men een kraan open zette, kwam er een goede hoeveelheid water, maar er zat geen druk op, want het systeem werkte volgens het principe van ‘communicerende vaten.’

Het melk koelen en ook het water geven aan de koeien, werkten heel goed. Voor dat laatste werd, nadat de voergoot, de ‘zul,’ schoon geveegd was, aan het begin van de voergoot de kraan opengezet, zodat het water voor de koeien langs stroomde. Aan het eind was een afvoer die dicht gestopt was met een wisje hooi. Als de koeien genoeg hadden, werd dat eruit getrokken en kon het overtollige water naar buiten stromen. Maar liever niet te veel, want anders werd door dat water achter het huis te veel modder aangemaakt. Ook door de afvoer van het spoelhok en de keuken was, om modder te voorkomen, een gedegen riool van gresbuizen aangelegd naar de sloot. Maar dat hadden we bij de noodwoning weer niet, want dat kostte te veel geld. Mijn vader had gewoon een greppel door de tuin gegraven voor de afvoer van het afvalwater. Ik mocht er niet in spelen of er dicht bij komen en dat deed ik ook niet, want er zat een vreemd luchtje aan. Die oplossing kostte dus niets, zodat er wat geld over bleef om vruchtbomen te kopen, want die hoorden er vroeger zeker bij. Zo werd er een kersenboom, een suikerperenboom, twee blauwe pruimen bomen, een wijnpruimenboom, een bloemeeappel-, goudreinetappel- en ongeveer tien stoofperenbomen gepoot. De goudreinetboom heeft nooit ’gedragen’ en was na vier jaar dood, de bloemmeeappel deed het beter, maar is ook nooit groot geworden en na 15 jaar dood gegaan. De pruimenbomen hebben het tot ongeveer tot 1970 uitgehouden en de meeste perenbomen zijn door de gemeente gerooid in 1993.


[image: image]

De ‘winterjannen’ en ‘gieserwildemannen.’
De perenbomen, gepoot in 1949, zijn voor het laatst op de foto gezet in 1993. Er hebben heel wat peren aan gezeten die vaak gekookt werden, totdat ze goed rood waren; ook konden ze gedroogd worden.



Op het dak waren twee soorten tweedehands dakpannen gebruikt. Kleine platte, blauwe pannen aan de regenkant en ouderwetse holle pannen met ‘strodokken’ aan de andere kant. Ook de stenen die voor het metselwerk gebruikt werden waren van zeer slechte kwaliteit en vroren over de jaren kapot.
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Zo maakte men strodokken, dubbel gevouwen bosjes stro die vroeger tussen de niet zo goed sluitende holle pannen gelegd werden.



Mijn vader werkte als kolenboer, toen we aan de Waterloweg woonden en later ook nog toen we weer aan de Maanderbroekweg woonden. Hij werkte voor ome Gerrit (Gaart) Jansen van de erven H. Jansen, een oud Edes kolenhandelsbedrijf dat in het zogenoemde kolensteegje de opslagplaatsen had. Hij moest er helpen kolen en antraciet naar de klanten brengen en ook de Edese kazernes waren goede klanten met hele vrachten tegelijk. Ook moesten er vaak treinwagons die vlakbij op het station Ede Centrum aankwamen, leeg geschept en ‘opgezakt’ worden. Het was vroeg beginnen. Hij ging om zes uur van huis af en het was hard werken, vooral als er wagons aankwamen. Een wagon was 20 ton kolen in die tijd en die werd door twee man leeggemaakt. Een man schepte de kolen of antraciet in een kuip van 50 liter, dat was een half mud. Die kuip stond op een ‘stand’ en was 80 tot 90 centimeter hoog. Als dat ding vol was, hield de andere man er een lege zak onder en met een handel haalde hij dat kuipje over een draaipunt heen, zodat het ‘leegviel’ in de zak, waarna hij het kuipje vergrendelde en de andere man het weer kon volscheppen. Ondertussen werd de volle zak op de rand van het kuipje gezet, om vervolgens op de rug genomen te worden en op de gereedstaande vrachtauto geladen. Die vrachtauto was achteruit opgereden tot bij de deuropening die halfweg aan de zijkant van de wagon zat. Om teveel eentonigheid te voorkomen, wisselden de twee mannen elkaar zo nu en dan afl.

Er waren verschillende soorten kolen. Eierkolen die waren gemaakt door kolenstof samen te persen tot ovale ballen ter grootte van een ei, een betrekkelijk goedkoop product. En er was antraciet, echte harde steenkool, in vier verschillende groottes. Dan was er nog cokes, die wat grijzer van kleur was en er waren briketten of sloffen, net als de eierkolen geperst tot blokken van ongeveer 20 x 5 x 5 centimeter. Toen we nog in Ede woonden, ben ik samen met mijn moeder wel eens gaan kijken. Het werk gebeurde vlakbij, op het station Ede Centrum, aan de zogenoemde Kippenlijn. Zoals iedereen die in de kolen werkte, kwam mijn vader iedere avond weer thuis als Zwarte Piet. Daarom zette moeder ’s middags om een uur of drie een paar grote ketels met water op de fornuiskachel. Omdat de ketel voorop, waar het vuur brandde, veel eerder heet was dan die aan de andere kant, werden ze regelmatig gewisseld om ze allebei tegen half zeven even heet te hebben. Als vader dan thuis kwam, en dan was het meestal zeven uur, ging hij zich in een grote teil wassen, want een douche was bij ons nog lang niet uitgevonden.

Dat dit kolenboer zijn voornamelijk winterwerk was spreekt vanzelf, misschien was het een voordeel dat je werk had in de winter, want dan was er veel minder werk dan ’s zomers. Ik denk dat mijn vader maar twee winters in de kolen gewerkt heeft. Later werkte hij, zoals eerder vermeld, voor Gemeentewerken van Ede en dat was graafwerk voor riool aanleg. Het was ook zwaar werk, de hele dag aan de schop, maar je werd er niet zo vies van, de dagen waren iets minder lang en het werd net zo goed betaald.

Het ‘vloeiveld’ (de rioolzuivering) was maar half zo ver weg en ’s zaterdags was hij met de middag thuis, wat eerder nooit het geval was, want dan was het meermalen een uur of vier, vijf en hij was ook nog keuterboer met twee koeien en twee of drie varkens. In die tijd had hij denk ik het stuk land voor zijn huis uit van opa ‘gekregen’ om ook een beetje boer te kunnen zijn. Het was denk ik alles bij elkaar iets groter dan een hectare, waarop ’s zomers de twee koeien graasden en waarvan ook nog een stukje werd gehooid. Verder was er ook nog een stukje bouwland in de hoek bij de treksloot, waarop aardappels en rogge werden verbouwd en, zodra de rogge in augustus van het land af ging, stoppelknollen werden gezaaid.

Mijn vader was door de week naar zijn werk, zodat het meeste boerenwerk door mijn moeder gedaan werd. Zij molk altijd de twee koeien, behalve ’s zaterdagsmiddags en ’s zondags, dan deed mijn vader het zelf en het werk op het bouwlandje deden ze samen. Ook hielp opa nogal eens en die deed ook het paardenwerk. Ik weet nog dat er knollen geplukt moesten worden door mijn moeder. Ik mocht ook ‘helpen,’ maar ik had er geen schik mee, want de knollen waren nat en koud. Het leek wel of mijn moeder geen last had van de kou, want toen opa kwam, had ze twee hopen geplukt die vervolgens door opa opgeladen werden. Nu was de kar ongeveer vol en ik mocht meerijden naar huis, boven op de kar met knollen. Thuis werd de kar door het paard achteruit de deel op gereden en vervolgens leeg gekiept, dan konden de twee koeien weer een week vooruit.

Wat ik hierboven heb beschreven was een zo typerende manier van leven voor deze jaren. Veel (boeren) mensen hebben geprobeerd de naoorlogse jaren door te komen en voor zichzelf een bestaan op te bouwen in die goede oude tijd die in vele opzichten zo goed niet was. Echt bewust meegemaakt heb ik die tijd dus niet, maar wel kan ik er een beetje over meepraten, omdat mijn kinderhanden in 1949 ook echt gevoeld hebben hoe nat en koud stoppelknollen waren die geplukt moesten worden op ons kleine stukje bouwland.

Ook typerend voor de hele omgeving en zelfs voor Gelderland was, dat het aantal kleine boeren met minder dan vijf hectare nog was gegroeid 16.000 in 1935, tot 20.000 in 1950.





HOOFDSTUK 5

DE KLEINE VELUWSE BOERDERIJ.

Er zijn veel boeken geschreven over de traditionele bouw en inrichting van boerderijen en boerenerven en het is opvallend dat er ook op de Veluwe tot aan 1950 zo weinig veranderd was en er zoveel van het traditionele nog steeds intact was.

Vanuit een ver verleden, werden er op de boerderijen producten verbouwd die in de eerste plaats bestemd waren voor eigen levensonderhoud, pas later probeerde men meer te verbouwen om wat te kunnen verkopen of te ruilen voor andere dingen die men ook kon gebruiken en die men zelf niet had.

De grondsoort en de vervoersmogelijkheden speelden een rol in het ontstaan van een streektypische boerderij. Iedere provincie heeft min of meer zijn eigen boerderijbouwstijl ontwikkeld, met andere woorden, zonder dat men zou weten in welke provincie men is, zou men kunnen zien aan de bouwstijl van de boerderijen, in welk deel van het land men zich bevindt. Ook op de Veluwe met zijn grote hoeveelheid kleinere bedrijven met twee tot zeven hectaren, is een bepaalde bouwstijl ontstaan. Als streekeigen boerderij gold in de Gelderse vallei de kleinere boerderij met een ‘half’ dak. Aan de onderkant holle pannen en boven met riet gedekt, met een zijgevel die twee meter of zelfs nog lager was en op de deel vaak ruimte voor twee tot acht koeien. In de muur achter de koeien vaak een of twee mestluiken om de mest door naar buiten te kunnen gooien. Het achterhuis werd tot begin twintigste eeuw soms nog van planken gemaakt.

Op het erf was een hooiberg, variërend in grootte. Veel voorkomend was de tweeroedige hooiberg, eigenlijk een rieten dak dat langs twee palen op en neer bewogen kon worden. Ook waren er vier- en vijfroedige hooibergen die vanzelfsprekend meer bergruimte hadden. En dan waren er nog de ‘schuurbergen.’ De onderkant was schuur met een paar varkenshokken en daarboven was het een vierroedige berg. Deze roeden waren zware eikenhouten palen die onderaan ongeveer 40 centimeter in diameter waren. Om de 30 centimeter was er een gat in geboord dat iets naar buiten uit liep om er een draaimechanisme, de schamel, in te kunnen zetten om zo de kap hoger of lager te kunnen draaien. Soms was aan de achterkant van de schuurberg nog een afdak gemaakt dat meestal diende als wagenberging en ook stapelde men hier wel brandhout op, want men had altijd ruimte te kort.

Men had op het erf ook wel een ‘gewone’ wagenloods van een meter of vijf breed en diep, met twee of drie vakken, waarin plaats was voor de wagen (vierwielig), de kar (tweewielig) en een vorkjesschudder, tevens hooihark. Soms was die loods nog verder uitgebouwd en had men er twee varkenshokken in gemaakt. Opa had ook een dergelijke wagenloods op het erf van de nieuwe boerderij gebouwd.

Was er van nature geen houtwal om de boerderij aanwezig, dan werd er een aangeplant. Als men een bezemsteel of schopsteel nodig had, werd die hier gekapt, maar in de eerste plaats diende zo’n wal als beschutting tegen de (westen) wind. Als windsingel diende ook de boomgaard die vaak uit een 20 á 40 hoogstambomen bestond: een kersenboom, enkele pruimenbomen, wat meer appelbomen en heel veel (stoof) perenbomen. Wat niet vers werd gegeten, werd gedroogd of geweckt.

In de boomgaard stonden ook een of twee kippenhokken. De kippen hadden dan als uitloop de boomgaard, want kippen brengen geen schade toe aan de bomen.

Recht voor het huis was ‘de hofl.’ Dat was vaak een vierkant ‘stelsel’ van buxushaagjes die een of twee keer per jaar in vorm geknipt werden met de hegschaar. Daar tussenin stonden dan de ‘paasbloemen,’ een soort weinig gecultiveerde primula’s en ook, voor de later bloei, de begonia’s, ook van een meer ouderwetse soort. Met een polletje ‘tijlozen’ (dubbele narcissen) en ook een polletje asters voor de herfstbloei, was de hof compleet. Opoe Roseboom had in 1943 ook zo’n hof laten aanleggen. Voor het huis waren vaak een paar leilinden geplant. Deze bomen werden, als ze nog jong waren, in een ‘platte’ vorm geleid en gesnoeid, zodat ze erg breed werden (5 tot 10 meter) en erg smal aan de andere zijden ( 0.50 tot 1 meter), om als een groot zonnescherm dienst te doen.

Vervolgens was er naast het huis nog een groentetuin met spinazie, sla, andijvie en veel bonen. En natuurlijk kool in alle soorten: spruitjes, rooie, savoije en veel witte kool om zuurkool van te maken. Dat ‘inmaken’ gebeurde in een ‘Keulse pot.’ Die was gebakken en geglazuurd, was een beetje ‘rondbuikig’ en had meestal een inhoud van 40 liter. Men maakte andijvie, bonen en witte kool in, dat laatste werd dan uiteindelijk zuurkool. De paar teilen vol van deze gesneden groente werden gewassen en dan gemengd met goed wat zout en vervolgens werd het in de pot gedaan en goed aangestampt. Daarna werden er een paar passende plankjes bovenop gelegd en een ‘zuurkoolkei’ van vijf á zes kilo zorgde voor een constant gewicht om het geheel aangedrukt te houden. Deze potten met inmaak werden in de kelder weggezet en als er ’s winters groente nodig was, werd er de benodigde hoeveelheid uitgehaald en nadat de twee plankjes, nu niet zo fris meer, afgeborsteld waren, werden deze weer teruggelegd met de steen er weer bovenop.

Bonen die ook op deze manier geconserveerd werden, waren snijbonen of ‘pronkers,’ de grootste bonensoort, die wel 20 tot 25 cm lang waren en met een bonenmolen werden versnipperd om dan te worden ingemaakt. Ook was er soms nog een ‘bleekveldje’, waarop men de witte was te drogen legde. Tijdens dit droogproces werd het witte wasgoed tevens een beetje witter door de inwerking van de zon. Men raspte toen weliswaar nog veel de ‘Sunlight’ zeepblokken om mee te wassen, maar daar zaten geen echte witmakers in, die moesten nog uitgevonden worden.

Ook een meer of minder dikke foxhond hoorde op een boerenerf thuis en behalve dat hij goed waaks moest zijn, moest hij ook fel zijn op ratten en muizen en ook voor een bunzing moest hij niet bang zijn.

De boer op zo’n bedrijf was van het type harde werker en behoorde niet tot het meest progressieve volksdeel. Als hij niet pruimde, dan rookte hij de pijp en als het een keer per week marktdag was, moest hij daar zeker heen om de zaken af te handelen en om met de buren en bekenden bij te praten. Maar om voor zichzelf een kop koffie of een borrel te kopen in het café op de markt, was nog een punt waarover diep nagedacht moest worden, want hij was niet gewend aan het idee om zomaar geld voor zichzelf uit te geven. Ook had hij bijna het jaar rond een lange onderbroek aan, alleen met het hooien kon hij wel twee maanden zonder. Verder had hij altijd de kiel aan, een korte werkjas, en die was meestal blauw. Nog meer ouderwets was een blauwe kiel die van voren geen knopen had en die dus over het hoofd aangetrokken moest worden.

Ook in die tijd (1950) hadden de boerinnen allemaal een korset aan, want daar kregen ze zo’n mooi figuur van vonden ze zelf; niet dat ze ijdel waren, maar een goed figuur werd toch wel op prijs gesteld. Ergens aan het einde van de zestiger jaren raakte dat ‘kledingstuk’ uit de mode, het eerst bij de jonge boerinnen, waarvan er een deel al niet eens meer aan begonnen was. Veel kan ik er niet over vertellen, maar wel weet ik dat een goed korset nogal prijzig was. Verder had de boerin ook een duidelijk omschreven rol. Ze had de zorg voor het soms grote gezin, deed de was en nadat er gespit was, deed zij verder de groentetuin en vaak werden ook nog de eieren door haar uitgehaald als de boer zelf te druk was met bezigheden op het land.

Opa Roseboom gaf de nieuwe boerderij nog wel vorm met een aantal van deze traditionele elementen, zoals een vijfroedige hooiberg, een wagenloods met drie vakken en daarbij twee varkenshokken, een windsingel en een hoeveelheid hoogstammige vruchtbomen. Ook was er in 1950 nog een klein houten hokje van drie bij vijf meter dat als opslag van voornamelijk brandhout diende. Een kippenhok van het oudste soort dat aan de westkant van het weiland stond, deed dienst als nachthok voor de twee of drie pinken. In de middag bracht opa ze altijd een gavel (gaffel) hooi, verder konden ze in het weiland nog wat opscharrelen, tenminste als het niet al te slecht weer was, want daar moeten pinken niets van hebben, dus dan bleven ze binnen.

De hele boerderij was in 1950 aardig mooi aangekleed en was voor mij een voorbeeld om later, nadat ‘zijn’ singel voor allerlei uitbreiding moest worden gerooid, daar opnieuw en iets meer dan gemiddeld zorg aan te besteden en na al de uitbreidingen in 1974 een mooie nieuwe windsingel te poten.

Een van de nieuwere dingen die een plaats had op het erf, was een betonnen ronde silo met een doorsnee van vier meter, die 1.30 meter boven de grond uit stak en waar een houten opzet bovenop gezet kon worden van ongeveer twee meter hoog. Opa gebruikte dat bouwsel om schillen in te kuilen in de zomermaanden, want dan was er blijkbaar een overschot aan dat groenteafval dat toen nog door een schillenboer ingezameld en met een vrachtauto gebracht werd vanuit Arnhem. Er werden twee vrachten in twee opeenvolgende dagen gelost en als het na twee, drie dagen een beetje bezakt was, dan kwam de derde en laatste vracht. De chauffeur schepte het spul van de vrachtauto af en opa en ome Bart verdeelden het in de silo. Ik mocht ook in de silo om de schillen vast te lopen en ook om uit te kijken naar schillenmesjes, vorken, enzovoort, want die kwamen ook nogal eens mee. Eens vond ik in een vracht een vork en een lepel en die kwamen in moeders messen- en vorkenbak terecht. En de handige lepel die ik toen ook in de schillen vond gaat nooit met pensioen, want hij ligt anno 2010 nog in onze vorken- en messenbak, als hij tenminste niet gebruikt wordt. Een echt souvenir dus.

Of opa aan vier vrachten van die schillen een hele winter genoeg had, weet ik niet, wel herinner ik me nog dat er twee keer per week ook schillen werden gebracht om ‘zo’ op te voeren. Dat gebeurde altijd ’s morgens vroeg en als ik die auto hoorde, ging ik gauw mijn bed uit om er ook bij te zijn, want zo’n truck dat was uitermate boeiend. Ik weet dan ook nog goed hoe die vrachtauto er uit zag: het was een legertruck op vier even grote wielen, met een klein stomp ‘neusje.’ Naar me later bleek moet het een Chevrolet CMP geweest zijn, ook wel Canadese Ford genoemd.
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Chevrolet CMP of Canadese Ford.
In de eerste tien jaren na de oorlog waren er geen nieuwe vrachtauto’s beschikbaar, maar er waren wel heel veel militaire trucks achtergelaten. De vrachtauto die toentertijd bij ons schillen bracht, was er een die precies zo was als deze. Vier even grote wielen, goed voor 3 á 4 ton, 85 pk sterk en een benzineverbruik van 1 op 2,5km.



Ook de melkrijder die toen reed, had zo’n zelfde dumptruck die nog altijd legergroen was. Zijn naam was Berend Hazeleger en melkrijden was zijn startpunt voor een zakenimperium dat via het bouwen van schaftketen tot handel in onroerend goed en projectontwikkeling leidde en later in Rhenen was gevestigd.

Omdat er volgens de toen geldende bouwvoorschriften niet dichter bij de rijksgrond van de A 12 mocht worden gebouwd dan 25 meter, kon men de tussenliggende grond mooi als tuin gebruiken. Veel later werd deze geringe afstand meer een nadeel, want het was naar de rijbanen toe maar ongeveer 50 meter, waardoor de hoeveelheid ‘herrie’ en dus geluidsoverlast van het almaar toenemende verkeer (30.000 + per dag), bepaald niet aangenaam was en al helemaal niet op mooie zomerdagen met oostenwind.

We hadden nog geen elektriciteit in 1948. Wanneer we het wel kregen, weet ik niet precies meer. Het moet ergens in 1949 of 50 geweest zijn. Wel weet nog heel goed dat het aangelegd werd, want ome Bart besprak de manier van aanleggen met de mensen van de elektriciteitsmaatschappij. Ik weet nog dat ze over de zandbaan liepen naar de kant van de weg, om daar beter te kunnen zien hoe het bij de Maanderbuurtweg aangesloten kon worden. Dat aansluiten werd gedaan met een bovengrondse leiding met drie palen op de grond van H. Achterstraat tot aan de grond van Rijkswaterstaat. Daar werd het een ondergrondse leiding, want Rijkswaterstaat wilde geen palen of bovengrondse leidingen op zijn grond hebben en zo werd de kabel vervolgens doorgetrokken naar beide huizen. Op de eigen grond langs de dam, hebben mijn vader en ome Bart zelf de kabel ingegraven.

Ik weet nog dat ik ome Bart tegen een van de installateurs hoorde zeggen: ‘Op deel wil ik een lamp hebben van 100 Watt.’ Ik wist niet wat dat betekende, maar voor mij was wel duidelijk dat ome Bart wist waar hij het over had en alleen al daarom werd hij door mij bewonderd. Ook denk ik dat er in die tijd geen lampen waren die sterker waren dan 100 Watt. In opa’s boerderij waren met het bouwen al wel de leidingen in de muren aangelegd, zodat de stroom aardig gemakkelijk geïnstalleerd kon worden. In het midden van ieder vertrek werd een lamp gemaakt en bij de lichtknop, meestal bij de deur, werd ook een stopcontact geïnstalleerd voor de stofzuiger, want die was in die tijd al snel populair geworden. Aan extra stopcontacten voor een schemerlamp of radio werd toen nog niet gedacht.

De maandag bleef in de vijftiger jaren de wasdag, want voordat de automatische wasmachine beschikbaar kwam, zou nog wel 15 jaar duren. Zo werd ’s maandagsmorgens om half zes het grote fornuis aangemaakt en vervolgens met takkenbossen gestookt, om zo de witte was aan de kook te brengen. Om zes uur vertrok mijn vader naar zijn werk en ging mijn moeder de twee koeien melken en de vier varkens voeren. Om half zeven was de was aan de kook en werd er uit gehaald en op een wasbord geborsteld. Dat wasbord werd in een teil gezet die op een vierpotige standaard stond van een halve meter hoog, om zo het werk wat te vergemakkelijken. Een wasbord was een raamwerkje van hout, 40 centimeter breed en 60 centimeter hoog, met erop een plaat van geribbeld ijzer dat verzinkt was.

Ondertussen was het fornuis weer opgestookt en werd de echt vuile was erin gegooid, zoals de kolenoveralls van mijn vader en duurde het weer anderhalf uur, voordat het zaakje aan de kook was. Dan werd de witte was nog een keer gespoeld en kon daarna, als het weer meewerkte, aan de waslijn gehangen worden. En als het weer niet meewerkte, omdat het regende, en dat gebeurde in de herfst en winter heel vaak, moest de was maar bij de kachel gedroogd worden op een droogrek.

Ook weet ik nog dat mijn moeder de witte was in de sloot langs de weg naspoelde, voordat de spullen opgehangen werden. Waarom ze dat zo deed, weet ik niet, misschien omdat de was er zachter van werd? Voor dat doel moest het slootwater dus wel echt schoon zijn natuurlijk, maar dat was geen probleem in die tijd, want vuil of vervuild water was toen een zeldzaamheid.

Door de week werd de was ook wel gekookt in de wasketel op de kachel. Die ketel had een inhoud van ongeveer 40 liter en werd veel gebruikt voor de luiers, want voordat weggooiluiers werden uitgevonden, zou nog jaren duren. In diezelfde tijd werd ook de eerste wasmachine uitgevonden, maar er zat geen motor op; het was een houten kuip met een houten deksel met in het midden een gat, waardoor een vierkant asje stak. Daarop paste een ijzeren vierkantje aan een houten ‘handel,’ iets dikker dan een bezemsteel, waarmee je het binnenwerk een kwartslag heen en weer kon bewegen. Dat veroorzaakte de wassende werking en het moest bij elke was een kwartiertje volgehouden worden. Wat wel een vooruitgang was, was dat er een wringer op zat. Als men de was daar doorheen haalde, droop het niet meer na, als het aan de waslijn gehangen was. Dat was in het bijzonder een voordeel, als de was op de zolder gedroogd moest worden, wat vaak gebeurde.

Voor de elektriciteit er was, was het altijd behelpen met een petroleumlamp. In de woonkamer hing die altijd boven de tafel die in het midden stond. Meestal zat er met een aantal kettinkjes een soort tegenwicht aan, waardoor de lamp op en neer bewogen kon worden. Als de krant gelezen werd, moest het ding laag hangen, dan was er licht op tafel. Als dat niet hoefde, kon je hem hoger hangen, dan was de rest van het vertrek meer verlicht. Maar ook in zijn laagste stand was er niet meer licht dan zo ongeveer van een huidige elektrische lamp van 10 Watt. Voor men de petroleumlamp aanstak, moest het echt helemaal donker zijn buiten, want de oude generatie was natuurlijk ook zuinig met petroleum. Men zat bij voorkeur nog wel eens een kwartiertje te ‘schemeren,’dat was zo gezellig en het bespaarde nog petroleum ook.

In de keuken had men nog een kleinere, staande petroleumlamp, maar als de kinderen naar bed gingen, werd die ook wel meegenomen naar de slaapkamer van de kroost. En als ze bang waren in donker, dan kon diezelfde lamp, heel laag gedraaid zodat er niet teveel licht was, ook aan de muur gehangen worden. Op de deel werd gebruik gemaakt van een stormlantaarn. Die flikkerde wel een beetje, maar waaide nooit uit, zelfs niet met een stevige wind. Mijn vader had er een en opa had er twee. Met het melken werd er een meegenomen naar achter de koeien. Vanzelfsprekend werd dan de lamp die op de deel achter bleef, heel laag gedraaid door opa, want dat scheelde al gauw weer iets petroleum.

Ook bestond er een knijpkat, dat was een soort handdynamo, met aan de bovenkant een handeltje dat met de duim in gedrukt werd en door een veermechanisme automatisch weer omhoog kwam. Als je bleef knijpen, produceerde het ding licht, ongeveer zoveel als een klein zaklampje. Omdat zo’n knijpkat vaak legergroen was, zou het kunnen dat hij naar Nederland is gekomen met de bevrijdingstroepen, maar zeker weet ik dat niet. In de 50er jaren waren ze er nog een tijdje, maar daarna waren ze niet meer te koop en raakten ze buiten gebruik.

Mijn moeder maakte in die tijd de kachel aan met...dynamiet! Dat klinkt uiterst ongeloofwaardig, maar ik kan het ook niet helpen, het is echt waar. Het waren 30 centimeter lange, zwarte staafjes, die de dikte van een potlood hadden en die ze naar eigen zeggen van de ‘Tommy’s,’ de bevrijders dus, had gekregen. Een staafje stak ze aan met een lucifer en dan kon ze veel verder in het midden van de kachel het vuur starten dan met een korte lucifer mogelijk was. Zo’n staafje brandde op een voor dynamiet typische manier: met een vlammetje, waarin steeds weer vonken ontstonden. Het werkte goed en het was ook niet gevaarlijk, want dynamiet is, zoals ik van een deskundige heb vernomen, alleen explosief als het opgesloten zit en als de juiste ontsteker wordt gebruikt.

Wat ook ongeloofwaardig was, was dat ome Bart een karabijn had van Engelse of Amerikaanse makelij. Dat bleek uit het tuimelvizier dat normaal op 300 yards stond, maar als je het tuimelde, kwam er 600 yards tevoorschijn. De patronen waren ongeveer 8 á 9 centimeter lang. Hoe mijn oom er aan kwam, heb ik nooit geweten, maar wel dat het een illegaal wapen was. Eens op een zaterdagmiddag schoot hij de zieke foxhond van opa dood. Griezelig was dat wel. Ook, en dat was in 1951/52, schoot hij wel eens een grote snoek, als hij die in de sloot zag ‘staan.’ Een snoek is een roofvis die soms wel een half uur stil in het water staat, bij voorkeur als het zonnig is. Dat snoeken schieten werd ook een soort sport op Hemelvaarts- of Pinksterdag, als ome Wim en tante Jans op visite waren. Ome Wim en mijn vader namen een hark mee en dan gingen ze langs de sloot lopen, totdat ze een grote snoek zagen staan. Dan wenkten ze ome Bart met de karabijn die wel met hen meeliep, maar 50 tot 100 meter het land in. Ik denk uit veiligheidsoverwegingen, want als er iemand over de Maanderbroekweg kwam, kon hij het geweer ongezien in het gras achterlaten, maar dat is nooit gebeurd zover ik weet. Als ome Bart werd gewenkt, kwam hij naar de sloot, laadde zijn geweer en schoot de snoek. Het schot klonk nogal hard en er spatten dan wel vijf emmers water omhoog. Het voelde alsof het regende, eerst met grote en daarna met kleine druppels. Daarna liep ome Bart weer een eindje weg en soms legde hij het geweer ergens in het gras, terwijl ome Wim en mijn vader met de hark in de sloot begonnen te vissen. Dat was werkelijk vissen, want door de kogelinslag was het water in de sloot over wel 10 meter modderig en troebel geworden, zodat ze niet precies wisten waar ze harken moesten en soms konden ze de vis helemaal niet terug vinden.
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De snoek is een roofvis. Hij lust wel een kikker, maar ook zijn eigen soortgenoten zijn niet altijd veilig.



De snoek miste soms de kop en was ook weleens helemaal niet geraakt, maar door de druk van het water als gevolg van de kogelinslag gedood. Een probleem voor ome Bart was dat het moeilijk is om goed te richten als hij niet loodrecht op het wateroppervlak schoot, omdat door de breking van het licht het beeld een beetje wordt vervormd. Maar blijkbaar had hij dat onder de knie, want meestal schoot hij wel en paar snoeken van een kleine drie kilo en met een lengte van zo rond een halve meter. Een mooie tijd, waarin dat allemaal zomaar kon.

Waar het geweer gebleven is, nadat ome Bart in 1954 is geëmigreerd, weet ik niet; ik denk dat hij het ergens begraven heeft, om maar van dat illegale ding af te zijn. Als hij nog in leven was, zou ik hem dat graag gevraagd hebben. Maar hij is helaas in 1979 op 52 jarige leeftijd overleden in Chilliwack B.C. Ik had trouwens nog wel meer vragen aan hem gehad, want toen ik een jaar of vier, vijf, oud was, gebruikte hij altijd als er iets gebeuren moest de slogan: ‘Aroustatouw. Nouw!’ Die kreet had hij gehoord van de opzichter over de arbeiders aan de zandbanen van de A 12, als er weer een trein met zand aangekomen was. De ‘wagons’ van die trein bestonden uit kiepkaren die door de grondwerkers met handkracht omgekiept moesten worden. Dat lukte alleen als een man of vier onder leiding van de voorman op precies het juiste moment hun krachten aanwendden. Ik denk dat ome Bart dat heel vaak als dertien, veertien jarige van dichtbij heeft meegemaakt. En dan zou ik ook van hem willen weten hoeveel kiepkaren die trein per keer meebracht van Driebergen af en hoe groot die kiepkarrenwagons waren.

Die schreeuwende opzichter op de zandbaan van de A 12 in 1940 was de buurman van opa. Hij huisde in een woonwagen, waar ik als heel kleine jongen wel eens op bezoek ben geweest, aan de hoek van zijn land, in de Maanderbuurt dus, tussen de treksloot en het huis waarin later Lieftink woonde. Waarom hij daar toen woonde en waarheen hij later is vertrokken weet ik niet.

Wie er precies wanneer in het latere huis van Lieftink woonde, Henk Groeneveld misschien ook nog, weet ik niet. Wat ik wel bij overlevering weet, is dat iemand blijkbaar wat had tegen de bewoner van het witte boerderijhuisje, want op een nacht heeft iemand er met een teerkwast in grote letters het woord - NOODVERPAKKING- op geklad, wat vanzelfsprekend tot grote hilariteit in de buurt leidde. Ik wel eens gehoord wie de dader geweest zou kunnen zijn, maar aangezien ik alles maar van horen zeggen heb, zal ik, zelfs al is het zestig jaar later, geen naam noemen.





HOOFDSTUK 6

VIER EN VIJF JAAR OUD.

Opmerkelijk of niet, ik weet nog heel wat dingen uit de tijd dat ik vier jaar oud was en nog veel meer van toen ik vijf was, alleen nog even proberen om het een beetje helder op een rijtje te krijgen.

Voor grote mensen was die tijd nog zeker niet gemakkelijk, maar het was wel veel veiliger, nu er geen bommenwerpers meer over kwamen en de ramen niet meer verduisterd hoefden te worden met zwart papier. En voor een jongetje zoals ik toen was, was het helemaal fantastisch, want allerlei kleine en grote zorgen hadden nog geen plaats in mijn ervarings- en belevingswereld. Daarom leek het wel, alsof het iedere dag mooi weer was in de grote bloementuin waarin ik mocht spelen en alsof er ook de mooiste regenbogen te zien waren, zonder dat er ook maar een bui aan de lucht gezeten had.

Speelgoed had ik in die tijd niet veel, alleen wat onregelmatige houtblokjes, afval uit de timmerwerkplaats aan de Waterloweg, en een 20 á 30 stuks lege munitiehulzen uit de oorlog, in wel vier of vijf verschillende groottes. Maar als het mooi weer was, dan was er altijd wel wat te doen, zoals boomklimmen, wat niet mocht, want dan hadden de kleren te veel te lijden en ook mocht ik niet te dicht bij de Maanderbroeksloten komen, ik kon er invallen en daar had ik uit ervaring al wat begrip voor.

Ik kreeg op mijn vijfde verjaardag denk ik een klein kruiwagentje, misschien wel van opa Roseboom, met een schopje en een emmertje van zink, want plastic was nog niet uitgevonden. En omdat ik opa’s kleinkind was, dat hij de hele dag om zich heen had, had ik misschien wel een streepje voor. Het kan ook geweest zijn, omdat ik ook Maas heette natuurlijk en verder zou van invloed geweest kunnen zijn dat opa al best een beetje oud was, voordat hij kleinkinderen om zich heen had, want hij was toen al rond de zeventig. Ook namen opa en opoe me altijd mee als ze op zondagavond gingen wandelen. Ze hadden twee favoriete routes: een over de weg en een door het weiland. Ze wandelden dan vaak over de Maanderbroekweg naar de Wolfsdijk, staken de zandbaan over om over de grond van Rijkswaterstaat langs de noordkant van de sloot die daar liep, weer terug te wandelen. Als ze dat zo deden, hadden ze ook nog een keer goed zicht op de achterkant van hun oude boerderij aan de Maanderbuurtweg. Ook waren opa en opoe vaak bezig om een bos bloemen te plukken voor mij. Bloemen groeiden er heel veel langs de zandbaan en ook langs de slootkanten en dat in een bonte verscheidenheid die later zo niet meer voorkwam. Ook zag opa vaak een snoek in de sloot staan die ik lang niet altijd zag als hij me erop wees, maar ik wist misschien ook niet waar ik kijken moest. En als hij dan een keer goed hard met zijn voet op de grond stampte, schoot de snoek weg, wat meestal een draaikolkje veroorzaakte en dan geloofde ik opa wel dat daar een snoek in het water gestaan had, want opa wist immers alles. In die sloten groeiden hier en daar de mooiste drijvende bloemen die opa voor me probeerde te plukken, wat vaak niet zo erg goed lukte, want hij kon er meestal nauwelijks bij; later leerde ik dat ze ‘waterviolier’ heetten

De andere route voerde door de weilanden. Voor het huis was een klein slootje op de scheiding met de buurman, waarin de mooiste pinksterbloemen (gele lissen) bloeiden die ik wilde plukken, maar ik deed dat niet goed: de stelen van de bloemen die ik plukte waren veel te kort, daarom plukte opa ook een bos met natuurlijk wel langere stelen.

Ook stonden er in die dagen veel roodachtige wilde wateraardbeien in dat slootje die later verdwenen waren, maar in 1980 vond ik weer zo’n beschermd plantje dat ik bij de vijver in de tuin gepoot heb.

Mijn vader nam me wel eens mee op zondagmorgen. We liepen dan op de Maanderbroekweg bij opa voor het huis uit, in oostelijke richting dus. Ook mijn vader hield wel van snoeken kijken in de Maanderbroekwegsloten die toen nogal wat breder waren en vol met water stonden. Ergens bij een hek bleef hij stilstaan, om in de weilanden de rondvliegende kieviten op zijn gemak te kunnen bekijken. Op een keer vroeg hij, of ik het vogeltje zag dat doorlopend zong en steeds hoger vloog. Toen ik antwoordde dat ik het vogeltje zag, zei hij dat het beestje moe zou worden als het heel hoog in de lucht was en dan zou het stoppen met zingen en zich gewoon naar beneden zou laten vallen. Het volgende moment kreeg hij gelijk, want plotseling stopte het vogeltje met zingen en liet zich loodrecht uit de lucht vallen. Hij vertelde me dat zo’n vogeltje een leeuwerik heette en dat het altijd op die manier vloog.

Ook liepen we vaak een eindje het natte en drassige grasland in, waar het hier en daar geel zag van de dotterbloemen. Eigenlijk was het geen lopen, maar meer springen van polletje naar polletje en op een keer vonden we een kievitsnest met vier eieren er in, ook op zo’n polletje. Als we verder liepen was er in de bocht van de Maanderbroekweg een hobbelig zandwegje dat we volgden naar de Langeweideweg. Dat hobbelwegje was ongeveer 150 meter lang en later zou hier het viaduct gemaakt worden. Op de terugweg liepen we aan de andere kant van de zandbaan naar huis en langs een lange sloot van wel twee kilometer tot aan de duikers die onder de snelweg door lagen. Het was een lange wandeling langs die mooie sloot met hier en daar drijvende bloemen en als we thuis kwamen, kwam opa er vaak ook aan fietsen, terug uit de kerk.

Soms gingen we bramen plukken op zondagavond, in de Maanderbuurt, of achterin ons land; mijn vader en moeder plukten dan vaak mijn metalen emmertje van twee liter zo ongeveer vol en dan was er de volgende dag natuurlijk bramensap over de pap.

Ik had een stukje tuin gekregen van mijn vader, daar mocht ik bloemen in poten. Je moest tenslotte wat doen en veel van het latere speelgoed was toen nog niet uitgevonden. Zo was ik de hele dag druk om in het grasland bloemen uit te steken en dan op mijn ‘kruitje’ mee te nemen naar mijn tuin, om ze vervolgens daar te poten en dan had ik het liefst nog verschillende soorten. Het was lang niet altijd succesvol, want de helft ging meestal dood, maar dat was geen probleem, want dan werden er gewoon weer nieuwe gehaald, niet alleen in de wei, maar ook langs de weg waren er genoeg en ik mocht dat gerust doen, want er kwam in die dagen geen verkeer over de Maanderbroekweg.

Eens had ik een dennenboompje gevonden op de zandbaan dat daar in het bergzand gewoon opgekomen was. Ik heb het eruit gegraven en ook in mijn tuin gepoot. Opa kwam kijken, het was heel leuk dat hij zoveel belangstellingen had voor mijn tuin en hij vond het een mooie boom die wel zo groot zou worden als een huis, beweerde hij. Maar dat ging helemaal mis, want na enige tijd was het boompje bruin en dood. Toen opa weer eens in mijn tuin kwam kijken, zag hij dat ook. Hij vond het jammer en nam me mee naar opoe’s tuin, waar hij een stukje paasbloem afsneed met zijn zakmes en dat aan mij gaf als compensatie voor de dode den. Het zakmes dat hij altijd bij zich had, was eigenlijk geen zakmes, maar een gewoon mes in een leren houder of schede. Heel wat later leerde ik dat een grove dennenboom zich heel moeilijk laat verpoten, want die heeft een penwortel, waar heel makkelijk het zand afvalt en dan gaat hij absoluut dood.
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Sloot met waterranonkelbloemetjes.



In 1950 groeiden aan de noordkant van de Maanderbroekwegsloten wat mooiere bloemen dan aan de zuidkant; het verschil zat denk in het feit dat het aan de noordkant niet of minder stroomde. Veel planten en bloemen leerde ik toen (her) kennen en later was het niet moeilijk om de naam erbij te zoeken.

Op de foto hierboven de waterranonkel die veel aan de noordkant groeide. Daarvoor moet het water dus niet stromen, anders drijven ze weg, want deze planten drijven op het water. Een andere plant die ook op het water dreef, was dus de waterviolier en die was te plukken als je er bij kon, maar die was minder aanwezig. Andere planten die hier groeiden waren de gele lis, de kattenstaart, de smeerwortel en de moerasspirea, waar een heel eigenaardig luchtje aan zat. Dat waren de grotere planten, daar kon je een bosje van plukken en dat lukte met kleintjes niet zo goed. In het water groeiden verder kleine en grote biezen en de waterweegbree, maar andere bekende waterplanten zoals plompen en lisdodden, waren in het Maanderbroek niet aanwezig.

Doordat opoe en opa me vaak meenamen bij hun wandelingen en dan een bos bloemen voor me plukten, kreeg ik haast vanzelf wat met de zandbanen en met de bloemen. Het was een belangrijk deel van de belevingswereld van een vijf jarige, waarin alles simpel was als ik er aan terugdenk. Met bremstruikjes die ik ook hier en daar vond op de weg, had ik veel succes: die gingen groeien en bloeiden het volgende jaar mooi geel. Op de zandbaan groeide in het voorjaar wat gras dat, als het een beetje zomer werd, al gauw verdorde. Het werd door stoute jongens wel in brand gestoken en brandde als een lopend vuurtje, maar verder gebeurde er niets, omdat denk ik destijds de zwarte grond aan de zijkanten en op de middenberm terecht gekomen was en daarop groen gras groeide dat niet branden wilde.

Oostwaarts was het 45 kilometer tot aan de Duitse grens, voor die tijd was dat verschrikkelijk ver weg, want auto’s waren er nog niet voor de gewone boerenmensen. Die reisden nog met de ‘dresseerkar.’ Dat was een éénpaards karretje waar de opstap achteraan zat. Er konden aan beide zijden drie á vier personen zitten, boven de houten wielen van het onderstel dat voor meer comfort van bladveren voorzien was. Met zo’n vervoermiddel kwamen opa en opoe Dirksen soms op bezoek en ook opa Maas had er een.

In het voorjaar van 1948 of 49 moesten opa en opoe naar een begrafenis aan het Benedeneind. Wie er was overleden weet ik niet, maar ze werden weggebracht door ome Bart met de dresseerkar en ik mocht mee. Dat was pas een belevenis! We gingen de Wolfsdijk op die toen nog een onverhard sintelwegje was met een fietspaadje erlangs. Aan de tweede helft van de Wolfsdijk stonden wilgenstruiken met bloeiende katjes er aan en opa zei tegen ome Bart dat hij er kort langs moest rijden, dan zou hij er een paar voor het jongetje plukken. En zo gebeurde het. Opoe was het er echter helemaal niet mee eens: ze was bang dat opa’s beste pak vies zou worden. Opa trok zich er niets van aan en plukte een paar takjes, ook niet meer, want die twijgen waren toen al verrekte taai. Waar we verder langs kwamen dat weet ik niet meer, wel weet ik nog dat ik de Grift een hele grote sloot vond.

Ook in die tijd op, een zomeravond, moest er een jong paard voor het eerst beleerd worden. Hiertoe was Dirk Bleijenberg met zijn zoon als paardenkenner uitgenodigd om te helpen en ook mijn vader ging helpen om het klusje te klaren. Al snel bleek dat het allemaal niet zo best ging lukken, het beest werd steeds zenuwachtiger toen het het tuig op kreeg en de vijf mensen die ermee bezig waren, hadden alle kennis nodig die ze hadden om alles in goede banen te leiden. Het paard werd meegenomen, vastgehouden door drie sterke mensen en in het weiland voor de weidesleep gespannen met de bedoeling dat het hier een beetje trekken zou leren. Maar het arme dier wilde helemaal niet, het enige wat het wel wilde was steigeren, op zijn achterste benen staan dus. Zo hebben ze met veel geduld nog een tijdje doorgetobd, maar daarna is besloten om te stoppen en vervolgens werd het paard aan een lang touw geknoopt en moest het rondjes draven.

Snel daarna kwam het voor mij tot een abrupt einde, want mijn moeder kwam me halen. Ze had besloten dat het bedtijd voor me was en daardoor weet ik niet hoe het afgelopen is. Wel wist ik later nog, als iemand het over een anderhalf of twee jarig paard had, wat een ‘geprobeerde’ was, namelijk een paard dat men tevergeefs had proberen te beleren.

In die tijd waren er op winteravonden ook militaire luchtafweeroefeningen met zoeklichten. Met sterke lichtbundels konden vijandelijke vliegtuigen opgespoord worden die dan als lichtpunten aan de donkere hemel verschenen, waarna ze dus beschoten konden worden. Dat gebeurde uiteraard niet, want de oorlog was voorbij en kort daarna was deze techniek denk ik ook verouderd en waren er andere systemen ontwikkeld. In de 50er jaren werd het niet meer gezien, alleen in oude oorlogsfilms kan men het nog tegen komen.

Op een zaterdagavond is het een keer gebeurd dat vader en moeder gingen fietsen. Kussentje op het achterhekje, want ik mocht ook mee, bij vader achterop dus, want ik had nog geen fiets. Nadat ik in de teil geweest was, vertrokken we. Opa en opoe pasten wel op het zusje dat niet mee mocht. Waar precies heen gefietst werd, weet ik niet meer, maar het is wel zeker dat dit fietstochtje door de Bovenbuurt voerde, waar mijn vader tussen 1920 en 1934 gewoond heeft, want later herinnerde ik me nog altijd het zandwegje met houtwallen erlangs, zoals in de 50er jaren de ‘zand’ Maanderdijk er nog uit zag.

In ongeveer anderhalf uur kon men zo een mooi rondje fietsen en het zal leuk geweest zijn voor hen, om die omgeving samen nog eens terug te zien. Zover was het ook niet, maar normaal kwam men hier nooit langs en het begrip vrije tijd bestond eigenlijk niet. Als ze al een uitje hadden, dan was dat iets dat alleen bij hoge uitzondering gebeurde.

Ik mocht nooit dicht bij de sloten komen, want daar kon je invallen, dat was al een keer gebeurd toen opa, mijn vader en ome Bart aan het vissen waren. Dat deden ze bij voorkeur ’s avonds na een zomerse dag. Ze stroopten de broekspijpen op, liepen met een hark de sloot in en roerden in het water, tot het zwart en modderig werd. Het tamelijk warme water kon dan niet langer voldoende zuurstof bevatten en als het goed wilde, dan kwamen de eerste snoeken en zeelten al na een kwartier boven drijven wegens zuurstofgebrek en was het niet moeilijk meer om ze met een meegebrachte mand uit het water te scheppen. Te kleine snoeken werden soms in een emmertje schoon en fris water in leven gehouden om ze in een andere sloot terug te gooien, zodat ze overleven konden, want in het zwarte en zuurstofarme water gingen alle vissen absoluut dood. Zo werd er dan een stuk van een sloot leeggevist en had men meestal en goeie emmer vis.

Het boven beschrevene gebeurde aan onze dam en een jongetje van vier jaar konden ze er eigenlijk niet bij gebruiken, maar na een tijdje zag ik toch kans om ook de dam uit te lopen en naar de sloot te gaan. Ik dacht als zij ‘over’ het water kunnen lopen, dan kan ik dat ook, maar over het zwarte water lopen ging niet zo goed, zodat ik al snel kopje onder ging. Opa kon dat ook niet voorkomen, maar hij was wel dichtbij om me uit het modderwater te redden. Zodoende had ik dus weer een lesje geleerd: Modderwater is vies en het smaakt echt walgelijk!

In die tijd is het ook een keer gebeurd dat op een dag alle vissen dood op de rug boven dreven Het was bij ons bietenland aan de Wolfsdijk en Klaas Achterstraat had daar de schuld aan. Hij had namelijk zijn landbouwspuit gevuld met slootwater, wat hij daar wel vaker deed, want in de hoek met de Wolfsdijk kon je op de weg blijven staan en toch dicht bij het slootwater komen. Maar die keer moet er, toen de tank vol was, wat overheen gegaan zijn en in de sloot terecht gekomen zijn met het genoemde resultaat.
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De sloten zagen er in 1950 zo uit. Ze waren zo’n drieënhalf tot vier meter breed en tot een meter diep.



Men bespoot in die tijd het graan met een bestrijdingsmiddel dat een fel gele kleur achter liet op alles waar het mee in aanraking kwam. Men noemde het ook wel ‘kleurstof’ en ik meen te weten dat de echte naam DNOC was. Het bleek dus dat dat gele spul erg giftig was voor vissen. Deze Klaas Achterstraat kwam voor opa ook de vruchtbomen spuiten. Dat gebeurde in het vroege voorjaar. Voor dat doel had hij een grote ton die rechtop stond met bovenop een hefboom die op en neer bewogen moest worden. Om in de tuin niet meer dan de nodige sporen te maken, gebruikte hij niet zijn autotractor, maar werd de grote ton op de paardenwagen overgezet. Zo gebeurde het dat opa het paard langs de bomen stuurde, ome Bart op de wagen stond te pompen en Klaas met het ‘sproeigeweer’ door de bomen spoot. Ik weet niet zeker waarom die bespuiting plaats vond, maar ik denk dat het gebeurde met vruchtboomcarbolineum om de larven van de wormen die de ‘verpierdheid’ (wormsteken) veroorzaken, te bestrijden.

Het hebben van een boomgaard was toentertijd min of meer een noodzakelijkheid voor het boerengezin. Zo had opa kersen, pruimen, appels en peren om zo op te eten en de rest werd in de herfst geweckt en voor een deel gedroogd, wat later in de herfst gebeurde, want de kachel moest de hele dag gestookt worden, anders was de oven niet voldoende warm om het droogproces te laten plaats vinden. Vaak werd er ook door de man des huizes een aandeel geleverd doordat hij, ’s avonds als hij zijn (boeren) werk klaar had, nog een emmer appels of peren schilde om de oven bij te vullen. Daarna waren de appels of peren in ongeveer drie dagen droog. En als men veel te drogen had, was men er wel vier á vijf weken mee bezig. De gedroogde peren of appels werden in een oude melkbus bewaard.

Het was allemaal een bewerkelijke aangelegenheid, maar er mocht niets maar dan ook niets verloren gaan, want daar was het tenslotte niet voor gegroeid! Met die zuinigheid was de hele levensstijl verweven en dat was ook wel begrijpelijk in deze jaren zo kort na de oorlog. Als er iets was dat niet goed benut werd, zocht men alsnog naar een oplossing. Zo weet ik nog dat opa ‘spurrie’ verbouwde op het bouwland voor het huis. Spurrie is een stoppelgewasje dat nog na half augustus gezaaid kan worden, dus als het te laat is voor stoppelknollen. En stoppelknollen hebben eigenlijk nog een beetje mest of gier nodig als het voorhanden is, maar deze spurrie geeft nog een kleine opbrengst, zonder het te bemesten en mest was een schaars artikel in deze dagen. Opa maaide het met zijn zeis en ome Bart laadde het op, om de volle kar vervolgens op de deel voor de koeien om te kiepen om het aan de koeien te kunnen voeren. Zo spaarde men met veel werk weer een of twee weken echt wintervoer uit en dat was altijd een voordeel, want de winter kon nog lang genoeg duren, zo werd altijd gedacht.

Sommige boeren maakten van de spurriemelk boter, want die smaakte net als de boter van het eerste voorjaarsgras extra smakelijk, in tegenstelling tot de melk die werd geproduceerd als er knollen gevoerd werden, want dan smaakte de boter heel vaak minder lekker, hetgeen bekend was onder de naam ‘knollensmaak.’ Na 1950 heb ik nooit meer spurrie gezien als stoppelgewas, maar in het wild kwam het als onkruid natuurlijk nog wel voor.

Het winterseizoen begon meestal zo omstreeks twintig oktober. Het gras voor de koeien was op en het land was vaak te nat. Men zette de koeien op stal en dan begon men met bieten rooien. Het bietenblad voeren duurde een week of vier, dan werd soms de spurrie gemaaid en daarna voerde men nog stoppelknollen tot half december, als ze tenminste niet eerder op waren. Als er geen groenvoer meer was, dan was het melken ook gebeurd, want nogal wat koeien gingen dan zo weinig geven dat ze vanzelf ‘droog’ kwamen te staan, ook al duurde het soms nog wel 10 á 12 weken voor ze kalven moesten.

Het jaar 1948 was ook het jaar dat opa en opoe 40 jaar getrouwd waren. Het was een mooie zomeravond, toen ze hiervoor een feest gaven en alle gasten zaten buiten naast het huis bij de grote zijdeuren, want daar was het wat breder, zodat ze meer in een kring konden zitten. Er waren veel gasten, waaronder ome Ceel en tante Roef, ome Job en tante Mien uit Lunteren en ome Gaart, de kolenboer uit Ede waar mijn vader voor werkte met zijn vrouw tante Anna, die toen al een luxe auto hadden. En ook ome Derk en tante Gijsje uit Otterlo en waarschijnlijk nog wel meer van opoe’s kant, maar dat herinner ik me niet meer. Ome Ceel, een broer van opa en ome Derk, een broer van opoe, heb ik het beste gekend. Ome Jan en tante Rijntje van de Wolfsdijk zullen er zeker ook geweest zijn, maar om een of andere reden kan ik me die niet meer zo herinneren.

Ik denk niet dat er foto’s van de jubileumavond bestaan, ik heb ze in ieder geval nooit gezien. Jammer is dat wel, want ik had hier graag een paar mooie foto’s uit 1948 van die oudste generatie willen opnemen, maar je kunt ook niet alles hebben.
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Tante Roef en ome Ceel van ’t Schut en ome Job uit Lunteren.



Die mooie zomeravond moet op of omstreeks 1 augustus geweest zijn, want dat was de trouwdag. Als gezamenlijk cadeau kregen ze een nieuwe ‘rookstoel.’ Die was natuurlijk meer voor opa, maar of opoe een ander cadeau kreeg, weet ik eigenlijk niet. De rookstoel is uiteindelijk in mijn bezit gekomen en is anno 2010 nog steeds in dezelfde originele staat als waarin opa en opoe hem in 1948 gekregen hebben.

Ome Bart deed in die tijd het paardenwerk. Opa had samen met buurman Van Setten en nog een andere boer van de Kade met de naam Speelziek een paardenmaaimachine, waar twee paarden voor moesten om het ding te trekken. Het maaien deed ome Bart meestal; hij als ‘jonge vent’ kon dat blijkbaar het best, want er was heel wat handigheid voor nodig. De beide paarden moesten bestuurd worden en tegelijkertijd moest de maaimachine bediend worden. Die stopte nog wel eens, want het mes werd aangedreven door de wielen en voor de maaibalk begon te maaien, moest het altijd wel een meter ‘schoon’ zijn voor de maaibalk uit, want anders kreeg men die niet makkelijk aan de gang. Een grote verbetering was het, toen in 1950 de hulpmotor werd toegepast. Dat was een JLO motor van vijf pk die alleen het mes aandreef; nu kon de maaibalk ook van vier naar vijf ‘voet’ vergroot worden en liep het mes steeds door, zodat het vervelende verstoppen, de eerste tien á twintig centimeter dat de machine maaide, verleden tijd was. Nu was er ook maar één paard meer nodig om de machine voort te trekken. Maar soms was er een nieuw probleem, want het paard was wel eens bang voor het luid puffende benzinemotortje. Het gezamenlijk grasmaaien heeft denk ik ook maar drie jaar geduurd, daarna stopte het, maar de reden daarvan weet ik niet. Wel weet ik dat mijn vader zei: ‘Ik wil mezelf er niet bij inkopen, ik laat het wel in loonwerk doen.’ En zo kwam neef Bart van Ceel op een maandagmorgen bij ons het gras maaien met een eenpaards maaimachine met hulpmotor. Maaien moest ’s morgens gebeuren, dan maaide het het beste, zoals dat met de zeis ook het geval was geweest. Het was in die tijd nog noodzakelijk om de hoeken van het land met de zeis los te maaien, want men kon blijkbaar met een paardenmaaimachine niet al maaiende een scherpe bocht nemen. Als dus de hoek los gemaaid was, werd daar een kwartslag gedraaid om vervolgens het mes er opnieuw in te zetten. Ook speelde mee dat er op die manier netter werk geleverd werd, want oude boeren vonden een paardenmachine helemaal niet eens zo fantastisch. Ze vonden: ‘Er gaat niets boven het echte handwerk.’ Zo iemand was onder andere opa Dirksen. Ik herinner me nog dat hij zei: ‘Een bunder netjes met de zeis gemaaid gras, levert precies een dikke vracht hooi meer op.’ Was dat een man van de zeer oude stempel? Want als je even doordenkt, was deze extra vracht hooi wel allemaal van de onderste stoppel, waar hoegenaamd geen voederwaarde inzit. Ik denk dat opa Dirksen heel wat jaren naar de Hollandse streken geweest is en daar heel wat ‘marges’ gemaaid heeft, zoals hij het met gepaste trots uitdrukte. Het ‘paardemaaien’ heeft trouwens niet lang geduurd, want in 1951/ 52 werd het overgenomen door tractors.

Alles bij elkaar was het nog steeds geen royale tijd. Zo spaarde mijn vader toen nog alle kromme spijkers op, om die op een middag, het was Tweede Kerstdag, op de deel op een stukje spoorrail recht te slaan. Een mooi klusje voor een van de zeer schaarse vrije dagen en dan hoefde hij weer minder nieuwe spijkers te kopen. Of die spijkers toen ook al zulke rotdingen waren als je ze opnieuw gebruikte in een tamelijk harde plank, heb ik toen nooit gehoord. En het stukje spoorrail is altijd nog bewaard gebleven. Ik heb het op de werkbank staan voor het geval ik soms ook nog eens kromme spijkers recht wil slaan.

Zo gleed de tijd voorbij, de tijd die alleen maar afgelezen kon worden op de wekker, want een klok hadden we niet in 1950. De wekker die overdag op de schoorsteenmantel stond, werd met het naar bed gaan meegenomen naar de slaapkamer, opgedraaid en ‘gezet’ om af te lopen in alle vroegte ’s morgens en vervolgens voor gebruik overdag weer terug gezet te worden in de woonkeuken op de schoorsteen.

Eigenlijk wel opvallend dat ik nog zoveel weet uit 1948. Alleen weet ik van ieder detail niet meer wanneer het precies was. Ik had in die tijd eigenlijk een dagboek moeten bijhouden, maar dat was niet aan de orde en het zou ook niet mogelijk geweest toen ik nog niet schrijven kon.

Simpel was die tijd wel. Mijn vader die de kromme spijkers recht sloeg, had één hamer, geen klauwhamer, het zou nog drie of vier jaar duren voor die beschikbaar kwam, een (k)nijptang, een schroevendraaier en een verstelbare Engelsensleutel. Verder een spanzaag en een hiep (hakmes) en als hij een bijl nodig had, dan ging hij die wel bij opa lenen, want opa had meer gereedschap. Die had ook een booromslag en wel vijf boren van verschillende grootte, daarmee kon je gaten boren in hout en dat was nog eens wat.

Het spreek vanzelf dat mijn vader met zulk gereedschap alleen maar wat ruw werk kon doen, zoals een houten hek timmeren voor de wei. Dat gebeurde met op maat gezaagde stammetjes die men ‘slietjes’ noemde. Ook met slietjes werd het varkenshok zo nu en dan bij getimmerd, want de paar varkens die we hadden, probeerden er doorlopend doorheen te vreten.

Voor dat soort werk was zijn gereedschap wel toereikend en voor ander boerentimmerwerk kwam Siem Eindhoven, de timmerman van de Maanderdijk. Deze man pruimde voortdurend en had altijd wel een meer of minder boeiend verhaal. Hij was altijd erg vakkundig, want met al dat ruwe en ronde hout kon je de winkelhaak en het waterpas niet gebruiken.

Er zou nog heel wat gebouwd gaan worden bij de boeren in de buurt en ook bij ons, want het leek er op dat er in de kippenhouderij wat te verdienen was en dus werd er bij ons ook het eerste kippenhok gebouwd door Siem Eindhoven. Een kippenhok was ongeveer vijf bij zes meter groot en er werden 100 tot 120 kippen in gedaan. Mijn vader werkte nog ‘uit’ en mijn moeder zorgde overdag voor de kippen en haalde de eieren uit.

Het was de eerste bedrijfsuitbreiding die ik me herinner en het moest misschien ook wel, want er was een gezinsuitbreiding op komst. Mijn eerste zusje was geboren in 1946 en ik was toen te jong om dat te kunnen beseffen, dus tot zover heb ik ook niet over haar geschreven. Ik kon heel mooi met haar spelen, maar ze was ook lastig. Ze probeerde altijd, als ik een torentje gebouwd had met mijn blokken, dat om te gooien, ze maakte altijd mijn kleine stukje pootlood kwijt en ze liep in mijn tuintje, waar ze van mij niet lopen mocht.

Ergens in dat jaar voelde opa Roseboom zich niet helemaal goed. Op een gegeven moment moest hij naar Arnhem naar het ziekenhuis om geopereerd te worden aan galstenen. Daartoe bestelde hij een taxi en liet zich rijden en dan mocht ik mee, een hele belevenis met een auto zover van huis. Ik weet niet waar we heen reden naar Arnhem, maar jaren later als ik aan de noordkant van Arnhem reed, ter hoogte van de Koningsweg, had ik altijd nog een gevoel van herkenning: hier was ik vaker langs gekomen. Dat stond nog duidelijk in mijn geheugen gegrift, misschien ook omdat daar aan een bepaald weggedeelte niets of bijna niets veranderd was in de vele jaren.

Ik heb, als ik er aan terug denk, nog altijd de indruk dat opa na de operatie nooit weer helemaal de oude is geworden, want hij is na die tijd doorlopend aan het dokteren gebleven.

In het late najaar of het begin van de winter had het een keer goed gevroren. Het eerste wat ik deed ’s morgens was kijken of er al ijs op de sloot lag, maar dat was niet het geval op de grote sloten langs de Maanderbroekweg. De volgende nacht had het weer gevroren, ik ging weer kijken en nu was er wel wat ijs, maar nog niet de hele sloot was dicht gevroren, terwijl ik toch zo graag ijs wilde hebben. Achter het huis vond ik een kleiner slootje dat wel dicht gevroren was. Toen ik het ijs probeerde of het ‘houden’ zou, zakte ik er pardoes door: tot aan mijn knieën toe nat. Dat het zo misgegaan was, mocht mijn moeder maar beter niet weten. Daarom stopte ik goed wat hooi in mijn klompen en als ik maar geduld had, zouden mijn kousen zo wel weer opdrogen, zonder dat mijn moeder het te weten kwam. Maar dat liep verkeerd af, want ome Bart zag het en vroeg wat ik gedaan had. Toen ik antwoordde dat ik natte voeten had, maar dat dat niks hinderde en dat die vanzelf weer droog zouden worden, was hij het daar niet mee eens. Hij zei: ‘Ben je gek met dit koude weer, moet je ziek worden? En nu ga je naar je moeder en anders zal ik je er heen brengen!’ Ik was niet al te gelukkig met de hele situatie en hoe het verder afliep, ben ik helaas vergeten. Maar een ding was me wel duidelijk: een dom jongetje was te snel over één nachtje ijs gegaan.

Ook gebeurde het een keer, ik geloof op Pinksteravond, dat ome Wim met ome Bart en mijn vader naast het huis op de bank zaten. Plotseling renden ze alle drie het tuinpad af en sprongen over de drieënhalve meter brede sloot. Ome Wim het eerst, hij kwam er goed over heen, vervolgens mijn vader, de kleinste van de drie. Hij hield niet voldoende afstand en kwam bijna aan de overkant, maar hij had wel natte voeten en ome Bart die meer afstand hield kwam er ook over heen. Hoe de weddenschap verder afliep weet ik niet meer.

Op de voorlaatste dag van het jaar 1949 is Adriana geboren. Ik herinner me nog wel dat het ongeveer negen uur ’s morgens was dat Marijke en ik haar voor het eerst mochten zien. Buurvrouw Jantje van de Brink, de vrouw van Evert, kwam een week lang ‘bakeren,’ moeder en kind verzorgen dus. Ze was er al vroeg bij, ’s morgens om half zeven was ze er. Kraamverpleegsters waren er wel denk ik, maar die kwamen het platteland niet op, zodat men voor dit soort verzorging nog aangewezen was op burenhulp. Verder ben ik de tijd rond de geboorte vergeten en valt er dus niets over te vermelden. Wel weet ik dat het in de toch al kleine slaapkamer, waar we met z’n allen sliepen, nog voller werd, nu er ook nog een wiegje bij moest.

In het jaar 1950 ging het geleidelijk nog verder bergafwaarts met de gezondheid van opa. Wat er werkelijk aan de hand was, werd natuurlijk ook niet verteld als je vijf jaar was, maar ook niet als je tien was. In het voorjaar werd duidelijk dat hij aan een ernstige ziekte leed, waarvan hij niet meer beter zou worden. Daarom is toen besloten de 10 hectaren grond in tweeën te delen, zodat mijn vader de mogelijkheid kreeg om ook als boer de kost te kunnen verdienen. Ik weet nog heel goed dat de landmeters kwamen die het hele land opmaten, om daarna de 10 hectaren in twee gelijke stukken te verdelen. Ze kwamen met z’n drieën in een auto, waarop ze een bosje roodwitte stokken met ijzeren punten hadden gebonden en ze zijn er drie dagen mee bezig geweest. Het spreekt vanzelf dat die stokken door hen gebruikt werden om als zichtbaken dienst te doen.

Hoezeer de toestand van opa verslechterde die zomer, heb ik niet door gehad, ook niet toen Marijke en ik het laatste weekeinde van juli naar Van Zetten, de buren, gestuurd werden om er te spelen. Hij moet er toen zeer slecht aan toe geweest zijn, want de daarop volgende maandag is hij overleden, op 72 jarige leeftijd. Hoe het er verder aan toe gegaan is weet ik niet en ook van de begrafenis weet ik niets meer, waarschijnlijk omdat de gebeurtenissen min of meer voor ons afgeschermd werden.

Al spoedig na het overlijden van opa bleek dat ome Bart wat aan het ’handje’ had en dat zijn toekomstige vrouw uit Harskamp kwam en familie in de Maanderbuurt had wonen.

Ome Bart kende die familie aardig goed, want hij had in die buurt immers in zijn schooljaren gewoond.

Het werd al spoedig 1 september en dus moest ik voor het eerst naar school. Naar de ‘School met den Bijbel,’ zoals het voluit heette. Meestal gingen we met z’n vieren, want ook Jan en Marinus van Setten en Henk Dekker kwamen langs ons huis. We kwamen in een klas met ongeveer 25 andere kinderen en de juffrouw die les gaf heette De Bruin. Die juffrouw is jarenlang aan de school verbonden geweest, want veel later heeft ze nog een keer haar 25 jarig jubileum gevierd. En daarmee heeft ze een heleboel mensenkinderen in en rond de Kraats het lezen en schrijven geleerd.
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Dit was dus het begin van hoe ik schrijven geleerd heb en dat staat me nog goed bij, maar hoe ik het begin van rekenen geleerd heb, ben ik vergeten. Ik had het op school best naar mijn zin en ik vond het leren niet al te moeilijk. De tijd van lei en griffel was denk 10 of 15 jaar voorbij: wij leerden met potlood schrijven. Als je na het eerste leerjaar wat gevorderd was, dan kreeg je de ‘kroontjespen’ om schuin te schrijven. Twee jaar later werd het schuinschrijven afgeschaft en moesten we wat men noemde het ‘blokletterschrift’ leren schrijven.

Rond 1955 kwam de ballpoint in gebruik, maar in het begin hadden de leerkrachten met hun vermeende vakkennis nogal wat bedenkingen, men achtte de ’balpen’ hoogst ongeschikt om goed en netjes te leren schrijven.

We moesten om negen uur beginnen, om half elf hadden we een speelkwartier en dan door tot twaalf uur. Dan gingen we naar huis om te eten. Daarna weer naar school die om half twee begon. Voor de eerste twee klassen ging de school uit om drie uur, voor de derde klas en hoger duurden de lessen tot kwart voor vier.

Ik had om naar school te gaan, een oud opgelapt fietsje dat mijn vader gekocht had bij Willemsen de fietsenmaker op het Vloeiveld. Het was wel veel goedkoper dan een nieuw fietsje en het kon zo ook goed, want bijna niemand kon zich een nieuwe veroorloven in die tijd.

Toen ik op een keer thuis kwam van school, waren ze het weiland van Van Dijk aan het omploegen met een enorme tractor; zoiets was nog niet eerder gezien aan de Maanderbroekweg. Het was volgens ome Bart die ook al was gaan kijken, een Amerikaanse tractor van wel 40 pk die een ploeg trok met twee scharen eraan en dat was ook nog niet eerder gezien. Later hoorde ik dat zo’n Farmall tractor met de zogenaamde Marshallhulp naar Nederland was gekomen.
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School met den Bijbel in de jaren vijftig.
‘De school dat is een apenhok, Houzee! De grootste aap staat voor de klas---‘ en wat er nog volgt. Er wordt verder maar geen aandacht geschonken aan dit wat ongepaste taalgebruik. Zoals op de foto, zag de school er uit in de 50er jaren, met de fraaie kastanjebomen. Van meester Wijnsma mochten de kastanjes als ze rijp waren er afgeschud worden door de jongens van de hoogste klas, op vrijdagmiddag, na school. Dat was feest, iedereen raapte zoveel mogelijk kastanjes, waarbij jongens in het voordeel waren: zij hadden broekzakken waar heel wat in kon. Ook kon er een brief gepost worden in de brievenbus die aan de hoek van de school zat. Het lokaal van de eerste klas staat niet op deze foto, het bevond zich aan de linkerkant van het gebouw.
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De leerkrachten ongeveer anno 1953 die toen ook al juffrouw en meester heetten, maar wel netjes bij hun achternaam werden genoemd.
Van links naar rechts. Meester Venena van klas vijf en zes, daarnaast juffrouw De Bruin van de eerste klas. Aan haar heb ik te danken dat ik een beetje schrijven geleerd heb. Zij heeft ook een hele generatie Kraatsbewoners schrijven en rekenen geleerd, want ze is 28 jaar aan de Rijnsteegschool verbonden geweest. In het midden het hoofd, meester Wijnsma, daarnaast juffrouw Nijman en vervolgens meester Van de Craats voor klas drie en vier die als vrijgezel op school kwam en later een boeren ‘deer-n’ trouwde die maar goed 100 meter van school woonde. Niet op de foto staat juffrouw Geeling die ik in de tweede klas had.
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De school anno 2000.
De kastanjebomen zijn al lang weg en het plein is betegeld.
Uit de regio komen altijd nog voldoende kinderen, zodat deze plattelandsschool zijn bestaansrecht nog steeds behouden heeft.







HOOFDSTUK 7

WIE KWAMEN ER ALLEMAAL DE DAM IN ?

Er kwam niet veel verkeer over de Maanderbroekweg rond 1950, want het was een weggetje van gebroken grind dat wel erg grof en scherp uitgevallen was; een rot wegje om te fietsen, toen ik voor het eerst naar school ging. Daarom gingen we vaak uit school over de Maanderdijk en de Wolfsdijk naar huis. Maar in 1952 of 1953 heeft Rijkswaterstaat het onder handen genomen, een beetje breder gemaakt en geasfalteerd en daarna fietste het veel beter.

Nadat Hazeleger eerst de melk reed met een legertruck, werd dat begin 50er jaren overgenomen door de jongens van Huisman die dat deden met een voor die tijd zeer snelle David Brown tractor die een zitbank had, niet alleen voor de bestuurder, maar waar ook ruimte was voor een bijrijder. Als de tractor na een stop om bussen te laden weer optrok, probeerden we als schooljongens er achter aan te fietsen. Met wat krachtinspanning lukte dat wel, maar als de melkwagen ons ‘gewoon’ inhaalde, dan lukte dat niet, je moest al in klas vijf of zes zitten, om groot en snel genoeg te zijn. Volgens opgave van de fabrikant, was de maximum snelheid 27.9 kilometer per uur, maar daar kon nog wel wat aan gesleuteld worden. Door grotere banden en het toerental met 200 á 300 toeren te verhogen, werd de snelheid al gauw met een kilometer of zes opgevoerd en voor toentertijd was dat supersnel. Wij waren de eerste aan hun melkrit en dat betekende dat ze ’s morgens om zeven uur precies en in de zomer ’s avonds om zes uur aan de dam stonden om de melk te laden, om dan via de Hanenpol en het Benedeneind naar de Concordia melkfabriek in Wageningen te rijden en daar te lossen, al gauw een enkele reis van zo’n 40 kilometer.
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De tractor van Huisman was er een van dit Engelse type. Het
enige type dat ik ooit gezien heb met een zitbankje, dus waar ook
ruimte was voor een bijrijder. Een tractor was boeiend en werd
door ons schooljongens van onder tot boven bekeken. Ook had de tractor een ‘jas’ aan met een ruit ervoor, zo kwam de warmte van de motor naar de bestuurder toe, anders was het ’s winters wel een erg koude bedoening.



Dat weet ik omdat ik een keer mee geweest ben op een zaterdagavond toen hun tractor kapot was en ze de jeep van ome Bart leenden. Die had deze jeep in bruikleen van zijn schoonvader, want toen die in 1952 emigreerde, kon hij er geen bevredigende prijs voor krijgen. Ook Mees van de Fliert van de Maanderengweg kwam met zijn paard en wagen over de Maanderbroekweg in die dagen. Hij moest de melk naar de Hoop in Bennekom brengen. En de bakker met de naam Ries Kraats bracht iedere dag brood; wit of bruin (tarwe) brood, maar ook roggebrood en ontbijtkoek had hij bij zich. De hele week werd er gepoft en zaterdags werd er afgerekend. Dan werd er ook afgerekend met Jan Kelderman, die kwam dan de boodschappen brengen die donderdags ervoor opgeschreven waren. Hij deed dat met een transportfiets die een grote vierkante rieten mand voorop had en een oliezeiltje als bescherming tegen regen en sneeuw.

Verder kwamen er nog meer mensen met een kistje voorop de (oude) fiets de boerderijen bezoeken; ze hadden een heel eenvoudige bagagedrager voorop en het kistje had men bij zich als men aanbelde. Als de deur open gedaan werd, zei de man steevast: ‘Mevrauw, zou je mijn “negosie” willen zien?’ Dan vertelde hij dat hij de beste kwaliteit spullen had en voor de laagste prijs. Vier of vijf soorten knopen, mottenballen, elastiek en veiligheidsspelden. Verder alle soorten kammen, onder andere neten- en luizenkammen en met schoolgaande kinderen waren die ook nog weleens nodig. Als mijn moeder tenslotte besloot dat ze ‘er vandaag niets aan deed,’ moest de deur snel dicht gedaan worden, want anders zou het kunnen gebeuren dat de schooier de voet tussen de deur zette om nog langer te bedelen om toch maar wat te kopen. Een van die mensen werd altijd heel erg boos als er niets gekocht werd. Als hij zich omgedraaid had, begon hij luidkeels te vloeken en dat ging net zo lang door, totdat je het vanwege de afstand niet meer horen kon. Heel vaak kwamen ze rond het middageten. Als je dan niets kocht, vroegen ze, weer zeer beleefd, of er van de middagpot nog wat over gebleven was. Als dat het geval was, werd dat voor hen op een bord gedaan en konden ze dat ’s zomers op de bank naast het huis opeten. In de winter werden ze ook wel op de deel gelaten, waar ze op een baal stro konden zitten. Dat de hond die dag minder te eten kreeg, spreekt vanzelfl.

Maar ook op andere uren van de dag is het wel gebeurd dat men lopend om eten kwam vragen. Mijn moeder maakte dan een dikke snee brood klaar met wat boter en een schep suiker en dat was wat ze kregen. Ik heb het nog meermalen meegemaakt in 1950/52. De bijstandswet was nog niet uitgevonden.

Dan waren er ook nog de scharen- en messenslijpers. Dat waren ook hongerige mensen en veel beter was het eigenlijk ook niet met de voddenboeren. Als je ze al wat vodden wilde meegeven, wilden ze er bijna nooit voor betalen vanwege de volgens hen wel zeer slechte kwaliteit. Op de meeste boerderijen werden de vodden daarom bewaard, tot één keer per jaar de enige echte beroepsvoddenboer langs kwam: Van Manen uit Veenendaal, aan wie je ook oud ijzer kwijt kon en die er een redelijke prijs voor betaalde.

Vodden kon je soms ook meenemen naar school, waar bij het schoolhek dan scharrelaars stonden, die de ze ruilden voor een zakje knikkers of een ander klein prulletje.

Ook werd er door ons in deze schaarse tijden zilverpapier gespaard, met welk doel dat ben ik helaas vergeten. Dat zat om pakjes sigaretten, om repen chocola en ook was er roggebrood dat in zilverpapier verpakt werd. We gingen de buurt rond om het te verzamelen. We kwamen hiervoor ook wel in de Maanderbuurt bij Hent Achterstraat en ook bij ‘Lien’ op dat hele oude boerderijtje, waar we bij ons vandaan tegenaan keken. Die Lien praatte zo typisch met haar sterk Duitse accent; ze was dan ook van Duitse afkomst. Ze had ook een niet zo erg fatsoenlijke bijnaam die hier niet opgeschreven hoeft te worden, die kan iedereen maar zo zelf bedenken. Haar man die Van de Veer heette, ging werken, maar had ook twee of drie koeien. Verder hing er een beetje een geheimzinnige sfeer: er was daar in het verleden wel eens wat gebeurd, wat aanleiding gaf tot wat gepraat in de (Maander) buurt.

Veel van de oud ijzer- en voddenboeren woonden in het kamp Schut aan de Schuttersteeg, een barakkenkamp waar ongeveer 30 families woonden. Het was kort voor de oorlog opgericht door de DUW, een overheidsorgaan ter bestrijding van de werkloosheid. Ook een PvdA wethouder met de naam Arie Roseboom, heeft er bemoeienis mee gehad. Hij vond dat er voor de asocialen een betere huisvesting moest komen en dat vond de rest van de gemeenteraad eigenlijk ook wel. Deze Arie Roseboom was geen familie; ik denk niet dat wij ook maar één PvdA’er in de familie hadden. Hoewel het project Woonoord Schuttersteeg eigenlijk te kostbaar was, werd het toch uitgevoerd in 1938. Bij velen die hier na 1950 woonden was ‘echt’ werken niet zo populair, daarom kozen ze vaak een meer vrij beroep. Als er dan een centje extra verdiend was, was het al gauw feest in het kamp, waarbij ook de nodige alcohol niet ontbrak. En de volumeknop van een grammofoon met accordeonmuziek werd tot de laatste decibel open gedraaid, zodat het regelmatig voorkwam dat het op zomeravonden duidelijk hoorbaar was aan de Maanderbroekweg. Dat ontlokte dan bij mijn vader de opmerking: ‘Moet je toch weer eens horen, het is weer feest. Hoe kaler hoe royaler!’ Maar feest was het ook weer niet altijd, want er brak ook wel eens een grote vechtpartij uit. Daar konden de mensen die er dichtbij woonden over meepraten, zoals ome Ceel, een broer van opa, die er strak naast woonde. En, eenvoudig als hij was, het scheelde hem niet dat hij daar woonde. Hij kon met iedereen overweg en wat ‘status’ was, was hem onbekend. Ook een dakloze was bij hem welkom om in het hooi te slapen, wat dan ook regelmatig gebeurde. Hij kwam gedurig aan de Maanderbroekweg op visite en mijn vader kon altijd goed met hem overweg.

Aan de andere kant strak naast het kamp Schut, woonde Jan Kroesbergen waar mijn moeder gewerkt had, maar over die periode heb ik geloof ik al een keer een verhaal verzonnen. We zijn er begin 50er jaren wel eens op visite geweest, de vrouw des huizes was een nicht van mijn vader. Als ik daar over de heining naar het kamp keek, kon ik duidelijk zien dat hier ‘andere’ mensen huisden en dat het er niet erg aantrekkelijk uitzag om daar ook te wonen. Enige tijd daarna is het gezin Kroesbergen naar Canada geëmigreerd.

Als er een koe ziek was, moest de veearts gebeld worden. Dat kon bij Gaart Boon aan de Wolfsdijk en later ook bij Dirk Lieftink, de smid die veel dichterbij woonde. Die veearts heette Gorter en was een sterke persoonlijkheid, waar ook nog heel wat autoriteit van af straalde. Hij rookte van die eigenaardige platte Egyptische sigaretten en die zou hij nog jaren lang blijven roken. Volgens hem was dat niet slecht; hij gebruikte ze naar eigen zeggen als medicijn en als de veearts dat zegt, moet je dat natuurlijk wel geloven.

Als boer mocht je alleen zeggen dat de koe ziek was, maar wat het beest zou mankeren, daar kon je maar beter je mond over houden. Dat was zeker niet gewenst, het was mijnheer Gorter en hij alleen die de diagnose stelde. In 1955 of 56 kocht hij een nieuwe auto: een groene Chevrolet Belair. Zo’n mooie auto hadden de meeste mensen nog niet eerder gezien en hij kwam helemaal uit Amerika. Ook de kinderen op school praatten er over als ze hem van dichtbij bewonderd hadden en allen waren het er over eens: dat was het absolute toppunt van rijkdom en aanzien. En dat kon ook wel, want zijn werkgebied was heel Ede en Bennekom.
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De auto van veearts Gorter was er een van dit type: Chevrolet Belair. Geschatte nieuwprijs fl. 15.000 en voor de boeren in onze omgeving kwam een auto als deze regelrecht uit een ver dromenland gereden.



Minder van aanzien maar wel ‘gezien’ was Trijnus Jansen uit Veenendaal die als boerenknecht was begonnen, maar nu met zijn pottenkar de boer op ging. Huishoudelijke artikelen, prikkeldraad, laarzen en spijkers had hij in zijn kar. Ongeveer hetzelfde had zijn concurrent Van Ravenswaaij, maar die verkocht ook glas.

In die tijd werden er veel kippenhokken gebouwd en men had uitgevonden dat het het eenvoudigste werkte, om twee gegroefde planken aan de voorkant te spijkeren en er dan simpelweg glas tussen te schuiven, dan was er ook geen stopverf nodig om de ruiten in de sponning te zetten, want het was altijd hetzelfde probleem: de kippen bleven aan de stopverf pikken als ze er bij konden. Om dat glasschuiven efficiënt te laten werken, was er een standaardmaat overgenomen van de kassenbouw: 51 1/2 centimeter hoog en 37 centimeter breed. Deze van Ravenswaaij kocht grote partijen, meestal nogal incourant glas op en sneed dat op een hoogte van 51 1/2 cm. De breedte week nogal eens behoorlijk af van de standaard van 37 centimeter, maar dan verkocht hij het wel per strekkende meter aan de boeren en hij was er het goedkoopste mee in de hele omgeving. Hij stond ook op de Edese eierenmarkt op maandag, terwijl Trijnus Jansen zijn vaste plaats op de eierenmarkt in Ederveen op vrijdag had.

In Veenendaal was van ouds nogal wat textielnijverheid. Kwamen er daardoor ook zoveel koopmannen met kleren uit Veenendaal? Zo was er De Gooyer met zijn Volkswagenbus met kleren, later zou hij in meubels gaan doen. Ook was er een altijd beetje nors kijkende Diedeweg die het met een transportbromfiets met mand moest doen. En ook gewoon op de fiets met voorop de bagagedrager, kwam de oude en een beetje karakteristieke Van Manen, altijd blootshoofds bij weer en wind. Hij had als beroepskleermaker de meeste klandizie bij de oudere boerinnen en boeren. Ook opoe Roseboom was een goede klant, want of het bij haar ‘status’ paste of niet, als ze een jurk nodig had liet ze Van Manen er een maken. Als die dan binnen kwam, had hij een zwarte zak bij zich die, als hij hem openvouwde, een zwart laken bleek te zijn. Hierin zaten zijn stalen: 7 á 8 soorten jurkengoed. Zo kon opoe de mooiste, maar vooral de zwartste, eruit zoeken en dat was nog een hele klus leek het wel. Er werd gekeken en bij het raam gehouden, dan werd er nog eens gekeken en wel onder verschillende lichtinvalshoeken,voordat besloten werd wat nou toch de mooiste zwarte stof zou zijn. Als dat tenslotte klaar was, ging het snel, omdat de jurk die gemaakt ging worden, tamelijk recht toe recht aan was, want opoe was er erg beducht op dat hij haar niet te ‘groots’ (ijdel) zou staan.

Dat opoe de aanschaf van een jurk op die manier afhandelde, was niets bijzonders in die tijd en het is de gang van zaken zoals ik met mijn nieuwsgierige kinderogen zelf gezien heb.

Over een jurk was oma nog wel een keer tevreden. Zo niet over haar kachel(s). Als die genoeg warmte gaf, dan was hij duur aan kolen en als hij niet te duur aan kolen was, dan gaf hij geen warmte genoeg. Wie daar aardig mee om kon gaan, was Eb Schoonhoven van de Meikade. Opoe heeft van hem verschillende kachels gehad , maar er ook evenzoveel weer ingeruild, omdat ze het toch niet helermaal naar tevredenheid deden. Dat ik dat weet, komt ook doordat alle drie haar zoons hierover heel vaak grappen maakten en kleine potjes hebben grote oren.

Dan was er ook nog de opzichter van Rijkswaterstaat met zijn lichte motorfietsje, waarmee hij zo nu en dan mee over de Maanderbroekweg kwam. Zijn naam was Stevens en hij woonde in Ede aan de Maanderweg. Hij kwam altijd de huur ophalen, want wij hadden ook een strookje grond van Rijkswaterstaat. Het was 12 of 13 meter breed, een dikke 200 meter lang en het lag juist voorbij de Wolfsdijk op Van Setten aan. Het kostte 10 gulden aan huur en dan mocht je de wegbermen ook maaien, wat vaak nog een vrachtje hooi opleverde. Begin 50er jaren verbouwde mijn vader er vaak bieten, die groeiden er goed en in een natte herfst was de harde weg altijd heel dichtbij. Buurman Evert van de Brink had zijn strookje precies bij ons aan de dam en ome Bart had de laatste 200 meter voor de Wolfsdijk. Die meneer Stevens was altijd best, behalve als er na de houtverkoping een perceel slieten (boomstammetjes) in ‘zijn’ sloot gegooid werd. Dan kwam hij boos vertellen dat dat rothout er zo spoedig mogelijk uit gehaald moest worden. Dat was mijn vader helemaal niet van plan, maar als je beterschap beloofde, had je verder geen last meer van hem. Wie meer last met hem had was Dirk Lieftink, de smid. Als hij wat aan een ploeg gewerkt had, en dat gebeurde nogal eens, werd er steevast ‘proefgeploegd’ op de zandbanen van Rijkswaterstaat en natuurlijk werd er steeds weer een nieuw stuk omgeploegd. Naar men zegt, zijn er heel wat lelijke woorden gevallen tussen Stevens en de smid, maar ik heb er zelf nooit bij gestaan. Dat ze het voortdurend ‘scheef’ hadden en op gespannen voet leefden, was algemeen bekend. Nadat er geploegd was, lag het er ook niet zo netjes meer bij en je zult maar opzichter zijn, ingehuurd om de zaak netjes te houden, en dan krijg je met een smid te doen die zo’n werkwijze heel normaal vindt.

Een zieke kip was nog altijd een gulden waard en dus beter dan een dode kip. Een keer per maand kwam de kippenkoper Dirk van Asselt langs met de vrachtauto, of zijn knecht met de transportfiets. Maar als er in tussentijd een paar kippen dood dreigden te gaan, moest ik ze gauw wegbrengen naar Van Asselt die toen aan de Meentdijk woonde. Ook als de oude kippen uitgelegd waren, kwamen hij en zijn knecht de beesten opladen. Altijd had hij een sigaar in zijn mond en wel een van het duurdere soort. Echte Ritmeesters met het gele bandje die 27 cent per stuk kostten en hij rookte een doos vol per dag! Meestal werden er Ritmeesters gerookt met een zwart bandje, die kostten ‘maar’ 22 cent. Dat ik dat nog weet, komt omdat ik natuurlijk ook sigarenbandjes spaarde.
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Mijn verzameling sigarenbandjes is al lang verloren gegaan, maar deze twee waren erg bekend en de ruilwaarde was dan ook niet meer dan nul komma nul.



Voor witte kippen kreeg mijn vader meestal fl. l1,50 en voor de zwaardere bruine kippen soms wel fl. 3,50. Van Asselt had vele vaste klanten en ook een dode kip paste hem wel, tenminste als die nog niet zolang dood was en hij betaalde er natuurlijk niet voor.

Dan was er nog een handelaar/scharrelaar met de naam Jan de Meijer. Hij kwam altijd met de transportfiets met bagagedrager, zijn wandelstok aan het stuur gehangen en een gele kiel aan en hij wilde alles kopen, als het maar zijn prijs was. Ik verkocht een keer twee konijnen aan hem voor fl. 1,50 per stuk.

Als je varkens had, moest daar ook altijd weer om gehandeld worden. Ik stond er bij toen W. Joosten van de Dijkgraaf aan ome Bart 92 centen bood, maar ome Bart wilde 93 cent hebben. Hoe het afliep weet ik niet meer, maar waarom biedt iemand maar 92 cent voor een varken? Ik kon me dus op zes, zeven jarige leeftijd best indenken dat ome Bart daar niet intrapte. Later vernam ik dat het 92 cent per pond levend gewicht was, dus met een normaal afleveringsgewicht van ongeveer 110 á 120 kilo, bracht zijn varken ongeveer fl. 200 op en dat was in die dagen geen slechte prijs..

Met een andere varkenshandelaar werden ook wel eens zaken gedaan. Hij kwam uit Arnhem en heette Emanuel Nathans, wat al aangeeft dat hij van echt Joodse afkomst was. Ze noemde hem ook wel ‘Maantje,’ want sommige mensen vinden het nou eenmaal nodig om van zo’n naam ’iets leuks’ te maken. Ook wist iedereen dat hij de oorlogsjaren door gekomen was op een zolderkamer ergens in Ede. Ik heb hem wel eens nauwkeurig bekeken, want ik wilde weten of een Jood nou zoveel anders was dan gewone mensen, maar op dat punt heb ik niets kunnen ontdekken. Ook heb ik mij later afgevraagd waarom hij in de tweede helft van de 50er jaren een auto reed van Duitse makelij, namelijk een Ford Taunus, zo een met een wereldbolletje voorop. Meestal waren mensen van Joodse afkomst hier erg vies van en je kon ook alle soorten Engelse auto’s kopen en die waren bij hen meer favoriet om begrijpelijke redenen. In de handel betaalde hij volgens zijn zeggen altijd de hoogste prijs en alleen al daardoor kon hij altijd bij iedereen terug komen om weer zaken te doen. Gert Busser uit Bennekom was zijn vaste veevervoerder. Hij kocht tweede helft van de 50er jaren een nieuwe Steyr vrachtauto, die een nogal karakteristiek geluid produceerde.

Ook aan slager Kranenburg werden wel eens wat varkens verkocht. Hij had een winkel aan de Maanderweg in die dagen en stond erom bekend dat hij voor de varkens die hij zocht, een goede prijs wilde betalen. Verder had hij altijd hetzelfde verhaal: alles was zo duur dat hij het allemaal niet bijbenen kon en dat het met zijn zaak wel niet goed zou blijven gaan. En het ging ook niet goed, want na verloop van tijd is hij er mee opgehouden.

Kalveren werden opgehaald door Jan Gerenstein uit Veenendaal. Hij deed dat met zijn transportbromfiets met een mand voorop. Als hij kwam, gooide hij het kalf dat mee moest achterover in een grote jute zak, waaraan een touw zat en daarmee knoopte hij het kalf verder vast. Dan kreeg het beest nog een zak over de kop en was het klaar om in de transportbromfietsmand gegooid te worden. Nadat er dan nog wat touw overheen gespannen werd, was het klaar voor transport. Kalveren waren niet zoveel waard in die tijd: zo’n 7,50 á 15 gulden voor een stierkalf en 12 á 20 gulden voor een vaarskalfl. Eind 50er jaren werden kalveren veel meer waard door de opkomende kalvermesterijen. In de herfst van 1960 beurden we voor ‘t eerst meer dan fl. 110 voor een goed stierkalf en dat was ongehoord veel.

Als je een kalf had, moet er ook een koe geweest zijn en natuurlijk ook een stier. Er waren toen ook al mannen die van de handel in rundvee hun beroep maakten en voor wie hoge betrouwbaarheid een eerste vereiste was. Jan van Ginkel uit het ‘Veld’ (Veensteeg) was zo’n man. Als hij na geslaagde zaken een sigaar kreeg van de boer, rookte hij die niet op, maar hij pruimde hem op, zo nam hij doorlopend een plukje in zijn mond van wat een sigaar geweest was.

Als er een koe naar de markt moest, meestal in Utrecht, kwam Gaart van Amerongen van de Zuiderkade, compleet met wandelstok en een altijd smeulende sigaar, het beest midden in de voorafgaande nacht ophalen met zijn vrachtauto met een grote dubbele cabine. Als hij een koe vervoerde voor iemand, mocht die persoon gratis meerijden naar de markt, maar als je niets te vervoeren had, moest je denk ik een rijksdaalder betalen voor het meerijden. Er werd veel gebruik van gemaakt, want het hebben van een auto was een uitzondering en daarom hadden de vrachtauto’s van toen vaak een dubbele cabine, zodat er wel acht á negen mensen meekonden

Een geduchte concurrent had hij aan Job Boonzaaier, kortweg Job Boon genoemd. Hij reed al wel een Volkswagen kever en woonde aan het Veense eind van de Maanderbroekweg. Op een zaterdagavond moest er een keer een zogenaamde ‘verklaring’ naar hem toe gebracht worden, een identiteitsbewijs voor een koe, en dat was een goed klusje voor een acht jarige schooljongen. Ik klopte op de deur van de woonkeuken en overhandigde het bewijs, terwijl het gezin aan de broodtafel zat. Ze hadden krentenbrood op tafel. Job had in de gaten dat ik dat ook zag en zei tegen zijn vrouw: ‘Zeg vrouw, ik denk dat dat jongentje ook wel een snee krentenbrood zal lusten.’ Zijn vrouw nam het krentenbrood, hield het voor haar buik, zoals oude boerenvrouwen deden en sneed er een goede snee afl. Vervolgens maakte ze het klaar met boter en suiker en gaf het aan mij. Nou, dat smaakte erg goed. Blijkbaar zo goed dat hij, toen ik de snee op had, tegen zijn vrouw zei: ‘Vrouw ik denk dat dat jongentje nog wel een snee lust.’ En weer maakte zijn vrouw een snee krentenbrood voor me klaar. Zo kreeg ik daar op die zaterdagavond, wel twee sneden krentenbrood, hetgeen een grote luxe was. Ik wist wel wat krentenbrood was, ik denk dat mijn moeder er alleen met Kerstmis een zelf gebakken had, want anders was dit soort ‘weelde’ veel te duur.

In die tijd kwam er ook wel eens een ‘Mof’ met zijn handel langs de deur; alle soorten messen waren eigenlijk zijn specialiteit, maar ook verschillende soorten zeisen had hij bij zich. Zijn artikelen waren verschrikkelijk duur, maar het was wel de beproefde ‘Solingen’ kwaliteit, want op alle messen stond het liggende ‘schoppen‘ teken en iets van ‘D. Herder Sohn,’ wat gold als het meest betrouwbare en de hoogste kwaliteit.

Op een dag brak de oude zeis van mijn vader en hij zou wel een nieuwe willen kopen van die Duitser, maar die kwam maar een keer per jaar en vader wist ook niet waar die man woonde. Toen heeft hij er een gekocht van Eb Schoonhoven, de ijzerwaren en kachel handelaar aan de Meikade, op voorwaarde dat de zeis aan zijn eisen moest voldoen. Toentertijd waren alle boeren nog gewend om met een zeis te werken en ze wisten door al de ervaring die ze met grasmaaien hadden, hoe een goede zeis moest zijn. En waar mijn vader al bang voor was: de zeis was niet goed. Eb Schoonhoven heeft toen voor een duurdere gezorgd die wel goed zou zijn en fl. 35 kostte. De zeis was inderdaad beter, maar helemaal tevreden was vader nog niet. Het jaar daarop kwam de Duitser weer en mijn vader probeerde nu zijn zeis bij hem in te ruilen voor een nieuwe. Hij had nog steeds zijn kwaliteitszeisen voor de prijs van fl. 50, maar hoe mijn vader het ook probeerde, de Duitser zei: ‘Nein!’ en het bleef nein, want hij was niet van plan om met ‘namaak’ langs de deur te gaan. En zo bleef vader met een niet al te beste zeis zitten. Die zeis van toen bestaat nog, wel bijna versleten, maar het is nu een museumstuk. Na de 50er jaren werd maaien met een zeis steeds minder gedaan, maar in die dagen werden, als er een weiland gras gemaaid was, nog altijd de (sloot) kanten gemaaid met de zeis en elk plukje dat bij een heiningpaal bleef staan, werd met de hand nog afgeplukt. Want als er een paar sprieten bleven staan, dat kon niet, want dat stond zo slordig en wat zouden de buren daar van wel zeggen?

Het veevoer werd in 1954/55 door veel boeren zelf gehaald, ook door mijn vader en wel bij de ‘Bond’ aan de Waterloweg in Ede, een filiaal van de coöperatie Landbouwbelang in Bennekom. Als je het zelf haalde met paard en wagen, verdiende je 20 cent per zak en er werden meestal 30 tot 35 zakken geladen. Dat was dus een gulden of zes, zeven, voor een half dagje werk en het was ook een soort uitje, tenminste als het mooi weer was.

In het midden van de jaren 50 praatte de regering over een ‘bestedingsbeperking.’ Alles werd duurder en de boeren trachtten daar een antwoord op te vinden door efficiënter te werken en dat betekende ook wat meer vee gaan houden. Zodoende was er ook steeds een beetje meer voer nodig en mijn vader had wat gezondheidsproblemen, dus vanaf toen werd het altijd gebracht met grote Austin vrachtauto’s met als chauffeurs Klaas van Harn en Geurt van Roekel. De tijd dat ze met paard en wagen het meel de boer op brachten was voor hen dus voorbij, maar andere meelhandelaren deden dat nog wel, zoals Rooseboom in Bennekom. Hun voerman, Henk Groen, laadde ’s morgens wel 150 zakken op zijn wagen, getrokken door een zware Bels en deed één vracht per dag. Een keer per week kwam hij over de Maanderbroekweg in de late namiddag, op weg naar huis.

Als mijn vader eerder meel ging halen, nam hij geld mee, want het was de gewoonte om het contant te betalen. Op het kantoortje schreef Kapelleveen, zoals de man in zijn gele kiel heette, de bon uit en hij noemde ook de prijs van de soort die besteld werd. Zo weet ik dat kippenmeel, ook wel ochtendvoer genoemd, fl. 21 á fl. 22 koste en gemengd graan, ook voor de kippen, kostte rond de 16 gulden per 100 kilo. Dus zo werd er fl. 500 á fl. 600 neergeteld voor een vrachtje meel en dat was een heel bedrag.

Maar het kon wel uit natuurlijk, want iedere zaterdagmorgen kwam Jaap Stomphorst met zijn Studebaker truckje met spitse neus de eieren ophalen en die werden ook contant betaald. Zijn baas was Van Donkelaar & Van Veldhuizen uit Ederveen, maar wie dat waren heb ik eigenlijk nooit geweten. Wel dat er 600 eieren in een kist gingen en dat er soms wel vijf kisten geladen werden. Met een eierprijs van 13 á 14 cent kwam er op die manier heel wat geld binnen en dat moest ook wel, want voer en kuikens kostten ook geld: ongeveer een gulden per kuiken. Kuikens werden gebracht door Wim van Harten van de Schuttersteeg en ook wel door Jaap van Steenbergen.

Als het lijden kon, werd er iedere herfst een vracht ‘sintels’ besteld, zwarte bolletjes die uit de verbrandingsovens kwamen van de Gasfabriek, of uit Renkum van de Papierfabrieken. Het spul werd uitgestrooid op het erf en diende als erfverharding. Het was dus een afvalproduct en er werden ook wegen mee aangelegd, zoals de Wolfsdijk en de Dirksweideweg die in de volksmond daarom altijd de ‘Zwarte weg’ heette. Soms werd langs zulke verbeterde zandwegen een extra paadje aangelegd. Dat was bedoeld voor de fietsers en was altijd door witte paaltjes die om de 30 tot 40 meter stonden, van de rijbaan afgescheiden. Dat was in 1950 ook het geval met de Wolfsdijk, maar kort daarna is die weg ‘geteerd,’ geasfalteerd dus, in zijn eenvoudigste vorm.

Ook kwamen er in die tijd landmeters. Men wilde namelijk een spoorlijn aanleggen van Rhenen naar Deventer. Ik weet nog dat die landmeters er geweest zijn, maar het is verder nooit wat geworden. In de 60er jaren zijn de betonnen paaltjes met ‘NS’ erop, er door ons uitgegraven. Eentje stond er midden in een weiland met de kop juist boven de oppervlakte.

Waar mensen wonen en waar gewerkt moet worden, moet ook gegeten worden. Bij bijna alle boeren werd ’s middags warm gegeten en dat werd op de kachel gekookt in de winter, want die brandde toch. Het was altijd weer een hele kunst om het middagmaal weer precies gekookt te krijgen door de boerin, want een hout- of kolenvuur brandde lang niet altijd gelijkmatig. ’s Zomers werd de kachel niet gestookt, maar kookte men op petroleum. Hiervoor had men petroleumstellen, waarvan er in de meeste huishoudens drie waren: een tweepits-, een driepits- en een vierpitsstel. Op heel veel plaatsen werd zo gekookt en ook koffie gezet. De koffie wel ook wel opgewarmd, daarvoor had men dus petroleum nodig en daarom kwam Mies van Holland één keer in de 14 dagen langs met zijn door een hit getrokken kar. Hij had iedere dag een andere route denk ik en als hij ’s morgens vertrok, kon hij 600 liter in een keer meenemen om uit te venten. Ook had hij nog andere handel in zijn kar, voornamelijk schoonmaakmiddelen, borstels, dweilen en pannensponzen. Hij kwam uit Bennekom van de Halderbrinkweg en ik ben ook eens een keer bij hem aan huis geweest, waarvoor weet ik niet meer, maar ik heb wel een indruk overgehouden hoe daar de omgeving er uitzag. Een smal, geasfalteerd weggentje was het toen, op de grens tussen hoge en lage grond. Dat was dus het weggetje waar mijn verre voorouders in de zeventiende eeuw geleefd moesten hebben.

Die Mies van Holland vulde iedere twee weken de jerrycan van 20 liter, maar rond 1960 nam zijn handel af, want nu kwam het butagas beschikbaar. Dat zat in de typische blauwe 30 liter flessen. Het was wat schoner, er zat geen luchtje aan zoals aan petroleum altijd wel zat en met een volle fles kon een week of zes, zeven gekookt worden. Zo’n butagasfles ook een nadeel, want plotseling was het gas op, maar als het geen zondag was, kon er meestal wel snel een nieuwe gehaald worden. Mies van Holland verkocht die thuis ook wel, maar dat was te ver. Bij Jan Kelderman, de kruidenier, kon je de lege fles ook omruilen voor een volle en dat was veel dichterbij. De nieuwe fles werd in het aanrechtkastje gezet, met een Engelsensleutel werd de slang eraan geschroefd en dan kon er weer een hele tijd gekookt worden.

Over de zandbanen kwamen wel eens zo’n twintig of dertig ruiters in een groep, soms ook met een heleboel honden erbij. Ze gingen soms ook de weilanden in en sprongen over alle sloten een heiningen heen en het ging er meestal ruig aan toe. Wie ze waren, wist ik eigenlijk niet, het zou kunnen dat ze van een militaire rijvereniging waren, waar ik wel eens over gehoord heb en die begin 50er jaren nog bestond.

Wel wisten we waar iedere twee maanden ’s morgens de groepjes soldaten vandaan kwamen. Het waren dienstplichtigen en hadden een Edese kazerne als thuisbasis. Als ze daar de eerste zes weken voor een soldatenbestaan getraind waren, werden ze na een uurtje slapen ’s avonds laat onverwacht in dichte militaire vrachtauto’s geladen en ongeveer 25 á 30 kilometer ver weggebracht, naar de omgeving Woudenberg/Driebergen. Vervolgens werden ze daar in groepjes van vijf man gedropt en dan moest de weg naar Ede teruggevonden worden. De truc was dat ze niet wisten waar ze waren en om een of twee uur in de nacht leek de omgeving daar precies op het voor hen bekende oefenterrein de Ginkelse Heide. Als ze het geluk hadden dat ze snel uitvonden dat de zandbanen in oostelijke richting naar Ede voerden, konden die simpelweg gevolgd worden en nog al wat groepen vonden dat uit. Zo gebeurde het heel vaak dat er een groep bij ons ‘aanlandde’ en wat te drinken vroeg, nadat ze een groot gedeelte van de nacht gelopen hadden en dan smaakte een kom thee en een bisschuit met suiker heel goed. Uitrusten mocht wel, meerijden mocht niet. Bij ons vandaan was het nog ongeveer een uur lopen om terug te komen op de kazerne, waar ze dan de rest van de dag vrijaf hadden. Maar lang niet alle groepjes wisten van de gastvrijheid op een boerderij gebruik te maken en liepen dan ook rechtdoor naar Ede om daar spoedig de kooi op te zoeken.

Zo hadden al de mensen hier boven omschreven, hun eigen plaats in de (boeren) samenleving. Ze probeerden allemaal op hun eigen manier de kost te verdienen, dus brood op de tafel te hebben en als het mogelijk was nog een beetje vooruit te komen ook.

In een kroniek die ook over de jaren vijftig handelt, hoort ook de watersnood van februari 1953 te worden vermeld. Toen we ’s maandagmorgens op school kwamen, wist ik niet dat zich een ramp had voltrokken die, naar later zou blijken, aan 1850 mensen het leven had gekost. En dat wisten de meesten niet, want ik denk dat er niet zoveel waren die thuis een radio hadden in deze tijd. Daarom werden alle schoolkinderen aan het begin van de schooltijd in twee lokalen verzameld en door meester Wijnsma met de kaart van Nederland erbij, op de hoogte gesteld van hetgeen voornamelijk in Zeeland en Zuid-Holland gebeurd was de voorgaande dag. Al spoedig werden er hulpacties op touw gezet voor de vele mensen die alles verloren hadden in de grote overstroming. De eerste vraag was naar dekens en ook naar potten en pannen die meegebracht konden worden naar school voor verdere distributie. Ook werd er in de zomer nog een programma op touw gezet voor de getroffen families. Dat bestond hierin dat de ouders van schoolgaande kinderen gevraagd werd voor drie weken een logé op te nemen. Ook wij hebben daar aan meegedaan. In de grote vakantie kwam bij ons een even oude jongen als ik logeren uit Strijen. Hij heette Barend, maar zijn achternaam ben ik vergeten. Al de ‘logé kinderen’ zijn ook nog een keer een dag naar Ouwehands Dierenpark geweest, toen de hele groep in de zomervakantie van 1953 drie weken lang in de Kraats bij gastgezinnen was opgenomen.

Wie ook als werkgebied de Kraats had, was Gert van Roekel van de Rijnsteeg. Hij kwam wel over de Maanderbroekweg met zijn lichte motorfiets en hij werd door mijn vader dan ook de ‘motorbul’ genoemd, wat al aangeeft dat hij de eerste koeieninseminator was. De KI stond toen nog in de kinderschoenen, maar de inseminator kwam al langs, voordat ik naar school ging. Ik weet verder niet wanneer of waar er mee begonnen werd, maar het moet ergens in 1949 geweest zijn en deze eerste pionier heeft het zijn leven lang vol gehouden denk ik, want in de 80er jaren deed hij het nog.

Er waren ook persoonlijke kennissen die wel eens bij ons kwamen, maar ik weet eigenlijk niet hoe die ‘opgedaan’ waren. Bij opa kwam Sander van Roekel van de (zand) Maanderdijk aardig vaak op de koffie en hij had altijd een ouderwetse blauwe kiel aan, die je nog over het hoofd moest aantrekken.

Frans Vlastuin woonde links vooraan aan de Parkweg en werkte bij de spoorwegen. Ik ben met mijn vader mee meerdere keren op visite geweest in zijn huis met een heel grote serre.

Verderop in het Park gingen we ook wel op visite bij de familie Van Dinteren; ik denk dat mijn ouders deze mensen in de oorlog hadden leren kennen.

Aan de Doornlaan woonde een familielid met de naam ome Giep. Ook daar ben ik wel mee op visite geweest en ik weet nog dat de man zei dat hij het volgende jaar (1956) op 1 november daar weg moest zijn, omdat er een winkelcentrum werd gebouwd, wat ook inderdaad gebeurd is en waarna de contacten met deze mensen verloren gegaan zijn.
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Een keuterboerderij uit de ‘goede oude’ tijd.
Dichtbij de Maanderbuurt, waar nu de Keesomstraat is, stond begin 50er jaren dit boerderijtje.Ik kende de mensen niet die er woonden, maar het aanzien van dit bouwsel staat wel op mijn oogvlies gekrast. Zag een keuterboerderij er in de ‘goede oude tijd’ dus zo uit? In ieder geval is het aanzien van dit boerderijtje me altijd bij gebleven, als voorbeeld van een schamel onderkomen uit een tijd die misschien toch niet altijd zo goed was.
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DE FAMILIE DIRKSEN.

Omdat we bij elkaar woonden, heb ik een heleboel onthouden van opa en opoe Roseboom, maar veel minder van opa Dirksen en opoe Rijkje Dirksen-Van Nieuwamerongen. Aan de ene kant kan ik er dus niet zo heel veel over schrijven, maar aan de ander kant toch weer wel en dat heeft te maken met de bijzondere persoonlijkheid van opa. Ik weet nog dat ik er wel eens geweest ben voor 1950, bij mijn moeder achter op de fiets, maar na 1950 had ik zelf een fiets en ik weet nog goed dat we in de zomer meestal een keer in de veertien dagen op zaterdagvond naar de ‘Krommesteeg’ gingen. Nadat we ’s zaterdagsavonds ‘in de teil’ geweest waren, dat was de wasgelegenheid voor de kinderen, want een kraan die je open kon draaien en waar maar zo heet water uit kwam, die was nog totaal onbekend. Het water voor de teil werd gekookt in een grote ketel op het petroleumstel en vervolgens werd dat kokende water in de teil met koud water op de vereiste wastemperatuur gebracht. Mijn moeder had ook wel een andere truc om aan warm water te komen, maar die werkte alleen op een warme zomerse dag. Daartoe werd ’s morgens om tien uur de teil al gevuld met twee emmers water en als hij dan de hele dag in de zon stond, in ons geval aan de zonkant van de bonenheg, dan was er ’s avonds om half zeven lekker warm water beschikbaar om de kinderen te wassen.

Maar voor we weg gingen, werd er vaak door mijn vader naar de lucht gekeken, meer speciaal naar de horizon in het zuidwesten. Daar komen, als de atmosfeer een beetje onstabiel is, immers de onweersbuien vandaan en als er eens wat verdachte wolken waren, werd het zaterdagavonduitje maar zo afgelast en dat was een teleurstelling. Als er geen gevaar voor een onweersbui was, konden we op weg gaan. Adrie, mijn kleinste zusje, bij mijn moeder voorop in het stuurzitje met schermpje ervoor, Marijke achterop bij mijn vader en ik kon nu zelf fietsen. We vertrokken niet al te laat, want het was een half uurtje fietsen. We gingen dan bij Lieftink de Maanderbuurt in, richting Pakhuis en dan de spoorlijn over. Het was altijd een extra belevenis als we dan ook nog een trein zagen, daar wilden we graag even voor wachten als die er aan kwam, want zo’n rokende stoomlocomotief met al de wagons was een bezienswaardigheid die je niet iedere dag zag.

Opa’s boerderijtje was gelegen aan de Krommesteeg, een zandweg met aan de ene kant hoge peppelenbomen en een fietspaadje er naast, in het Buurtschap de Doesburgerbuurt. Het boerderijtje was gedekt met riet en dat heeft iets schilderachtigs. Het ‘nestje,’ zo noemden de mensen in die tijd een klein boerderijtje wel, was nog geen drie hectare groot, met vier of vijf koeien, een zelfde aantal zeugen en 400 á 500 kippen.

Aan de zuidkant van de dam was een rij pruimenbomen met bessenstruiken er tussen en verder een grote groentetuin. Voor het huis was er grind met een bloemenborder en daarachter nog meer groentetuin. Het geheel werd omringd door een meidoornheg die regelmatig door opa netjes met de heggenschaar geknipt werd. Aan de noordkant, bij de zijdeur, stond een grote kersenboom als het begin van de boomgaard die uit een 40 appel- en perenbomen bestond, met een zoveel mogelijk opeenvolgende rijpingstijd. Het geheel was streektypisch en dus veel voorkomend op de kleine Veluwse boerderij en is in vroeger dagen zo opgezet om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Op de rest van het kleine erf stonden nog een paar kippenhokken, een schuurberg met twee varkenshokken, een stenen schuurtje met een pomp en een kleine koelbakje om melk te koelen. Als men er melk in zette, moest men ieder half uur terugkomen om er weer koud water in te pompen, net zo lang tot de melk koud genoeg was.

Opa en opoe waren beiden in Rhenen geboren, opa in 1880 en opoe in 1881. Opa Dirk was enige zoon en opoe Rijkje had twee zussen en een broer die allen in en rond Veenendaal woonden, sommigen heb ik wel enigszins gekend, maar veel weet ik er niet van.

Opa was geboren in de ‘Nuuj,’de ‘Nude,’ zoals het officieel heette, een paar kilometer oost van de Grebbeberg, op de grens met Wageningen. In 1980 stond het huis waar hij als enig kind geboren was, daar nog volgens ome Dirk. Opa en ook zijn vader werkten daar voor De Ridder, een grote boer of een groot grondbezitter voor zover ik weet. Ze zijn daar ook getrouwd in 1902 en daarna zijn daar ook de eerste kinderen geboren. Waarschijnlijk zijn ze tussen 1910 en 1915 naar Ede gekomen en woonden toen aan de Peteweg, noord van de Lunterseweg en tamelijk dicht bij de grens met Lunteren. Het was eigenlijk een zijwegje van de Lunterseweg, waar mijn moeder is geboren. De buurman heette J. Kroesbergen, een zoon van hem zou later aan de Schuttersteeg gaan boeren. Die zoon trouwde met een nicht van mijn vader en mijn moeder werkte daar toen ze kennis kreeg aan mijn vader, zoals dat soms kan gaan.
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Foto uit ongeveer 1925. Het oude huis aan de Peteweg, 300 á 400 meter noord van de Lunterseweg. Het kleine meisje bij het (kersen?)boompje is moeder.
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Opa en opoe Dirksen met kinderen.
Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijksjubileum in 1942. Zo te zien zitten opa en opoe in een makkelijke stoel die ze daartoe
wel uit het huis gehaald zullen hebben. Van links naar rechts: Harmen, Clara, Theresius Julius (Therus), Dirk jr., Rijk, die in 1950 naar Canada vertrok, Therese Julie (Sulie) en Geurt. De beide ‘T.J.’ namen hebben een Hugenoten- oorsprong en daarmee wilden ze blijkbaar deze geloofsgroep uit vervlogen tijden nog wat in ere houden.



Omstreeks de 80er jaren waren deze twee boerderijen aan het zijwegje er nog en ze zagen er zeer antiek uit, met het achterhuis nog van planken, zoals heel vroeger meer gebruikelijk was. Of opa hier gekocht of gehuurd zat, weet ik niet. Wel weet ik dat hij in 1926 het boerderijtje bouwde aan de Krommesteeg met behulp van een paar van zijn zoons. Op de deel konden aan de ene kant vijf koeien staan, aan de andere kant eerst een paardenstalletje en de kelderzolder. De kelder was ongeveer een meter diep, met erboven een kelderzolder die als slaapkamer benut werd. Verder was er op de deel een deur naar de geut, een soort bijkeuken. Er was een pomp met pompbak, waarin men een emmer zetten kon om ’s winters de koeien water te geven. Ook haalde men hier het water voor huishoudelijk gebruik en men kon hier de handen wassen. Als men zich verder wilde wassen, moest men zich hier ook maar behelpen, want een douche of badkuip was voor de gewone boerenmensen nog niet beschikbaar en dat zou op veel plaatsen nog tot de 70er jaren voortduren. Verder stond er op de geut een stevige tafel met daarop twee of drie petroleumstellen in verschillende grootte, waarop ’s zomers dus gekookt werd. ’s Winters deed men dat zo veel mogelijk op de kachel, dat was goedkoper want die brandde toch. Naast de deur van de kelder was dan nog ergens een kapstok om de jassen op te hangen, een soort ‘hal’ dus.

Aan de voorkant van het huis waren drie vertrekken. De woonkeuken zonder aanrecht, want dat was voor dit soort huizen nog niet uitgevonden, maar wel met een grote opberg- of keukenkast om alle dingen in op te bergen. Hier stond ook de kachel en in het midden een tafel. Door de week werd er gewoond, want de volgende kamer, de voorkamer, werd alleen gebruikt als er visite kwam. Een heel enkele keer in het weekeinde werd de kachel aangemaakt, maar om daar altijd te wonen dat deed men niet, dat was te veel weelde en dat kon men zich op de meeste plaatsen ook niet veroorloven. Tenslotte was er naast de woonkamer nog de slaapkamer. Het hele huis was niet breed, zodat alle vertrekken ook tamelijk krap bemeten waren.

Omstreeks 1950 is er aan de zuidzijde nog een kamer bij aangebouwd voor opa en opoe, want ome Dirk, de jongste zoon en opvolger op de boerderij, wilde gaan trouwen. Ik mocht ook de hele dag mee naar de trouwerij, ik had nog nooit een trouwdag meegemaakt, maar ik kan me er niet veel meer van herinneren, behalve dat het zomer was en dat het in Ederveen aan het Bruinhorsterpad was. Ik weet ook nog dat de bruiloftsgasten buiten zaten in een grote kring en dat ’s avonds een van de aanwezigen op het idee kwam om het omhulsel van een luciferdoosje op zijn neus te zetten en het vervolgens ‘neus tegen neus’ door te geven, het kringetje rond. Dat ging met de nodige hilariteit gepaard, hetgeen natuurlijk de bedoeling was. Was dat nou echt grote mensen humor?
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Alleen lieve kinderen mochten mee naar de bruiloft in 1950. Het jongetje ziet er wel erg ‘zoet’ uit, verder zusje Marijke en nichtje Gerrie. De foto is genomen op het oude gemeentehuis ‘ De Sterrenberg.’



Er waren zeven, eigenlijk acht kinderen, maar een van moeders broers is op 22 jarige leeftijd overleden aan blindedarm- en buikvliesontsteking. Blijkbaar waren ze er te laat bij en ook de medische kennis van toen zal een rol gespeeld kunnen hebben. Had het ziekenhuis toen al penicilline? Dat wondermiddel was nog maar juist een jaar, in 1928, in zijn eenvoudigste soort uitgevonden.

De oudste broer Harmen (1903) had in 1950 een garage bedrijf in Ede. Ome Therus (Theresius Julius, 1909) was chauffeur en had daarnaast een kippenboerderij in Eerbeek. Rijk (1912) was boerenknecht in Wageningen bij een boer waar hij niet al te veel te eten kreeg en is in 1950 per vliegtuig naar Canada, Palmerston (Ontario) geëmigreerd. Tante Klaar (Clara Cornelia, 1913) was met een Barneveldse keuterboer (twee melkkoeien) annex schoorsteenveger getrouwd. Geurt (1914) had een boerderijtje vlakbij en Sulie (Therese Julie, 1918) trouwde dus een boer uit de Maanderbuurt. De jongste zoon Dirk (1926) nam, nadat hij trouwde in 1950, het boerderijtje van opa over.

Opa ging in 1920/30 in Noord-Holland voor een week of zes, zeven gras maaien en ook ome Harmen en ome Therus gingen wel mee om wat extra te verdienen. Ze sliepen daar bij de boer in de hooiberg en stonden om drie uur op om precies om half vier te kunnen beginnen met het maaien, want ’s morgens vroeg ‘sneed’ het het beste, zoals de echte maaiers het noemden. Een hectare is 10.000 vierkante meter. Volgens opa maaide men per man per dag ongeveer een halve morgen en dat is ongeveer een dikke 4.000 vierkante meter, een hele prestatie om zo’n oppervlakte op een dag neer te maaien, maar het zwad zal niet heel te dik geweest zijn. Dat wil zeggen dat er niet zoveel grasstengels op stonden. Op een dik zwad staan ongeveer drie keer zoveel stengels als op een dun zwad en dat is dus veel zwaarder maaien en ook de hooiopbrengst verschilt en varieert tussen de vier en zes paardenvrachten per hectare. Midden op de dag nam men dan enige tijd pauze om bij te slapen, want dan maaide het toch niet zo goed, vooral niet als het een zonnige en hete dag was. In die dagen was een beetje meer geld zeker welkom en ik heb wel eens begrepen dat er voor een goede maaier een dubbel dagloon te verdienen viel.

Ook was opa ‘rietdekker’ van beroep. Riet dat op ondiepe plaatsen in het water en ook op heel lage gronden groeit, werd in Nederland altijd al gebruikt als dakbedekking, maar het moest wel op een speciale manier op het dak vastgemaakt worden. Iemand die dat deed noemde men een rietdekker en dat was dus wat opa samen met zijn zoons deed. Als ‘kleine zelfstandige’ had hij in de wijde omgeving wat bekendheid opgebouwd. Zo weet ik dat opa Roseboom de rietdekker Dirksen kende uit de dertiger jaren, want hij had ook wel voor hem gewerkt. En ome Wim die toen nog thuis liep, kon er ook over verhalen hoe het er aan toe ging, met Dirksen op het dak. Er werd veel en hard gewerkt, maar ook veel en hard gepraat. Een klein boerderijtje zoals opa had, bracht natuurlijk niet voldoende op en daar pasten de extra inkomsten van grasmaaien en rietdekken wel bij.

Opa was welbespraakt. Aan ‘ware’ verhalen had hij nooit gebrek en altijd hadden die verhalen wel iets absoluuts, tragisch en zelfs wat bovennatuurlijks in zich. Ik heb heel wat van die verhalen onthouden, ook al omdat ik ze meerdere keren heb horen vertellen.

Op een keer in de winter, toen hij als kind nog thuis was, ging zijn moeder na het avondeten de vaat wassen. Dat gebeurde op de woonkeukentafel, want op de geut was het te koud. De winters waren volgens opa vroeger veel kouder dan tegenwoordig. Nou en toen gebeurde het. Het begon plotseling zo hard te vriezen dat het vaatwater op de keukentafel bevroor. Dat kon volgens hem zo gebeuren niet alleen omdat het vroor, maar omdat warm water (veel) eerder bevriest dan koud water. Dat wist hij absoluut zeker en het had dan ook geen zin om daar wat tegen in te brengen. En zo begon volgens hem de koudste winter die de mensheid ooit meegemaakt had.

Als dit (te) sterke verhaal op waarheid berust, zou het gebeurd kunnen zijn in de volgens de weerstatistieken van het KNMI ongewoon strenge winter van 1890 en zou opa dus 10 jaar oud geweest moeten zijn.

Misschien niet aardig van me, maar er zijn verschillende mogelijkheden om zo’n sterk verhaal op waarheid te toetsen en dan blijkt dat nog wel eens wat korreltjes zout nodig waren.

Nog een verhaal dat hij ook meermalen verteld heeft. Een jongen van een jaar of vijftien, zestien zou op een zaterdagavond in november ergens in de buurt op visite gaan. Hij had die dag gekozen omdat het dan volle maan was en hij bang in het donker was, wat de hele buurt wist. Dat was een goede gelegenheid voor de andere jongens in de buurt om hem eens extra te pakken te nemen schrik aan te jagen. Dus werd er besloten dat een van hen met een laken over het hoofd zou gaan zitten langs het paadje in het bosje, waar die jongen op de terugweg langs zou komen. De anderen zouden zich in de buurt ook in de struiken verstoppen en ze zouden zo nu en dan een dode stok in de struiken gooien, om hem nog wat extra schrik aan te jagen. Alles verliep volgens plan. Om half tien was de bange jongen weer op weg naar huis en voor alle zekerheid had hij een dikke eiken stok meegenomen. Hij had al verdachte geluiden gehoord hier en daar en toen hij bij het bosje kwam, zag hij het spook, niet zo erg goed, want het was nu zwaar bewolkt geworden en hij besloot om er toch maar langs te gaan, want een andere weg was er niet. Toen hij het witte laken passeerde, gaf hij er een enorme harde klap op met zijn stok. Enkele ogenblikken later kwam de jongen versuft onder het laken vandaan en zei: ‘Ik heb toch wel een erg harde klap gehad.’ Vervolgens viel hij voorover en is hij daar ter plaatse overleden.

Een dergelijk verhaal paste bij opa Dirksen. Hij kon het in geuren en kleuren vertellen en van dat soort ‘tragiek’ genoot hij zichtbaar zelf nog het meeste. En zo had hij nog meer verhalen, allemaal van een soortgelijke strekking.

Het volgende verhaaltje is ook smakelijk, al loopt het zeker niet over van verdraagzaamheid. Toen opa in zijn jonge jaren zag dat een katholieke boer in hun buurt op zondagavond bij naderend slecht weer zijn hooi aan de opper zette, zinde hem dat geenszins. Er werd door opa en een paar van zijn vrienden besloten het geopperde hooi van deze roomse boer die de zondag zo ontheiligd had, maar weer over het land uit te strooien. De katholieke boer was tevreden over zijn gedane werk en het begon al te schemeren, toen hij huiswaarts toog. Opa en zijn vrienden moeten toen tot klokslag twaalf hebben afgewacht om daarna met Calvinistische vlijtigheid, in het holst van de nacht te werk te gaan om het geopperde hooi weer over het land uit te strooien. Ze waren na anderhalf uur juist klaar, toen het pijpenstelen begon te regenen en het heeft daarna nog drie weken lang af en aan geregend, zodat het hooi van deze boer die dus niet zo erg van hun eigen ’richting’’was, totaal verloren ging.

Opa heeft dit verhaal dat speelde toen hij een jaar of achttien of negentien was, vele keren verteld en vond dat ‘wapenfeit’ echt iets om trots op te zijn. Dat ze daar onder bescherming van de duisternis bezig waren geweest met iets wat eigenlijk en letterlijk het daglicht niet kon verdragen, die gedachten kwamen in het geheel niet in hem op.

Opa had nog meer kwaliteiten. Hij was ook amateur klokkenmaker. Als je een wekker had die niet wilde aflopen, wist hij wel raad om het euvel te verhelpen. Ik weet nog dat hij op een keer de antieke klok van opoe Roseboom uit elkaar haalde, omdat het uurwerk van slag was. Maar daar vergiste hij zich, want hij was toen al wat ouder en met zijn bevende handen kreeg hij het ding nooit meer in elkaar. Dat was dus het einde van de mooie klok met er bovenop een arend met uitgespreide vleugels.

En hij had ook nog medische kennis. Hij maakte pleisters met een bepaald geheim medicijn. Als je ischias had, plakte je een van zijn pleisters op de zere plek, dan kwam er de volgende dag een blaar op en de pijn was verdwenen. Zo niet, dan deed je het nog een keer, want je kon die pleister wel tien keer gebruiken. Al met al een typisch kwakzalver gedoe, maar er was toch nog een aantal mensen dat er in geloofde en de pleisters kocht, om er volgens hen meer of minder succes mee te hebben.

Verder maakte hij ook nog ‘teerwater’ met als belangrijkste ingrediënt bruine teer. Dat spul brouwde hij op zijn kachel en het zou helpen tegen hoest, astma en bronchitis. Opoe Roseboom gebruikte het nogal eens, want zij had last van bronchitis.

Ook meende opa te kunnen vaststellen of een medicijn, al dan niet op doktersvoorschrift, goed was voor een bepaald persoon. Hiertoe had hij een touwtje van 25 centimeter lang aan zijn zilveren zakhorloge gebonden. Als je het medicijn op je hand legde, hing hij het horloge erboven en als dat dan ging slingeren, was het medicijn goed voor je. Als het stil bleef hangen, was het niet goed voor de persoon in kwestie. Voor hem zelf werkte dat ook. Hij kocht een keer een buisje aspirine en zei tegen de winkelier: ‘Ho, eerst even proberen of dit merk wel goed is voor mij.’ Hij nam een tablet uit het buisje, legde het op zijn hand, hield het zakhorloge aan het touwtje er boven en jawel hoor, het begon zachtjes heen en weer te slingeren en dus was het van het juiste merk. En of er nu twee of tien mensen in de winkel waren die erbij stonden te kijken dat scheelde hem absoluut niets. Ik heb trouwens nooit gezien dat het horloge stil bleef hangen als hij weer eens bezig was, want met zijn bevende handen ging het ding altijd wel slingeren.

Ook de zogenaamde ‘aardstralen’ waren een van zijn geliefde onderwerpen, waar hij van alles van af wist. Het waren volgens hem onderaardse wateraders en daar moest je nooit een huis op bouwen, want dan liep je gezondheid ernstig gevaar. Het eerste wat je er van kreeg was reuma, maar ook veel andere ziekten lagen op de loer. In de jaren in 1950 was over dit onderwerp wel vaker wat in de publiciteit, zoals in het toen bestaande weekblad De Spiegel. Voor bijna alle mensen was dat een van de laatste van alle middeleeuwse fabelen, maar opa geloofde erin en kon er een lang en zeer ‘geloofwaardig’ verhaal over ophangen, waarop niets af te dingen was.

Er waren begin 50er jaren nog niet zoveel mensen die een radio hadden en als ze die wel bezaten, luisterden ze veelal alleen naar het nieuws en het weerbericht. De rest van de programma’s werd door velen maar als ‘gekkigheid’ afgedaan dat niet bij hun leefwijze paste. Opa Dirksen had met een radio ook helemaal niets op, ‘Als je het weerbericht wilt weten, dan luister je maar naar MIJ,’ zei hij. ‘Want ik heb een weerglas, daar kan ik alles op zien en dan weet ik het veel beter dan die lui van de radio.’ Maar ondertussen drong het in het geheel niet tot hem door dat ‘die lui van de radio’ ook wel eens een ‘weerglas’ konden hebben en dat dus de barometerstand wel degelijk een rol speelde in het weerbericht. Nee, dat paste niet bij hem en hij was wat dat betrof een middeleeuws natuurmens dat alleen maar zijn eigen mening had en zeker niet open stond voor een andere mening en derhalve nooit zou geloven in al die ‘moderne dingen.’

Ik ben met deze verhalen niet op sensatie uit en ze zijn zo getrouw mogelijk weergegeven. Ook wil ik mijn opa beslist niet belachelijk maken, maar in vele opzichten is het natuurlijk hoogst eigenaardig dat deze man die dan wel 125 jaar geleden geboren was, zo makkelijk in dat soort dingen geloofde. Veel mensen die hem meer of minder goed gekend hebben, vonden hem een ‘kleurrijk’ figuur en diezelfde mensen wilden blijkbaar zijn soms amusante verhalen graag aanhoren.

Toen ik heel klein was, vond ik hem ook wel boeiend, maar naarmate ik wat ouder werd, vond ik dat hij op vele punten zo verschrikkelijk van zijn eigen gelijk overtuigd was en ging ik soms wel een beetje aan zijn woorden twijfelen. Ik denk dat dat kwam door het feit dat een mens in zijn jeugd steeds wat bijleert en daardoor vele zaken op een gegeven moment op zijn eigen manier gaat beoordelen en dan vallen het eerst de vreemdste zaken en karakters door de mand.

Die opa van mij heeft me steeds geboeid, maar niet altijd op een positieve manier. Men zou de man in de psychologie een ‘narcist’ noemen en dat heeft niets met een gele voorjaarsbloem te maken.

Mijn moeder had voor al die eigenaardige karaktereigenschappen niet veel oog; zij vond haar vader blijkbaar aardig en normaal, want ze had zelden kritiek op zijn uitspraken en zijn verdere doen en laten, wat natuurlijk makkelijk kan gebeuren in een goede ‘zo vader, zo dochter’ situatie.

De vraag is, en die ga ik niet uit de weg, of het niet goed mogelijk zou zijn dat ik ook nog een tik van de ‘karaktereigenschappen’ van mijn opa heb overgehouden.

Ik denk het niet, want ik beschouw hem als niet helemaal ‘normaal,’ wat onmiddellijk gevold kan worden door de vraag: Wat is dan eigenlijk normaal? Het zal nog wel wat duren voordat de mensheid dat objectief zal uitvinden. En ik heb het allemaal zo ervaren dat ik erover kan schrijven, zonder ook maar een woord te hoeven fantaseren. Want ik heb deze verhalen gehoord en weer gehoord.

Toen opa de leeftijd had van 75+, kon hij niet zozeer meer werken, maar het is heel veel keren gebeurd in1956/58 dat hij bij ons kwam om in de bieten te hakken, als mijn vader weer eens uitgeschakeld was door gezondheidsproblemen en soms zelfs door ziekenhuisopname. Dan mocht ik ook mee het bietenland op. Dat was noodzaak, want er was veel werk aan, maar ook dacht men: werkervaring kun je nooit vroeg genoeg opdoen. En ook werd door de ouders wel gedacht: al presteren 12 jarigen niet zoveel, dat hinder niet, als ze maar bezig zijn, want dan kunnen ze ondertussen geen andere dingen doen die verkeerd zijn.

Het was niet alleen altijd werken op zaterdag, maar ik heb in 1957 ook heel veel leerplicht verzuimd en daar tilde men niet zo zwaar aan. Ik vond dat ik in de zevende klas toch niet veel leerde, maar de hele dag op het bietenland werken, was ook niet mijn favoriete bezigheid. En ondertussen vertelde mijn opa op dat bietenland sterke verhalen en als de sterke verhalen even op waren, dan ging hij gewoon verder met de zeer sterke verhalen.

Zo heb ik hierboven niets uit mijn duim hoeven zuigen om dit zo op te schrijven.

Ik hoop dat deze verhalen een beetje met de juiste woorden neergeschreven zijn, zodat het plezierig is om zo te lezen over mijn opa die in de voor-vorige eeuw in 1880 geboren is. Als men nu zijn verhalen leest, lijkt het soms meer op een fabel uit vervlogen tijden.
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Opa’s boerderij(tje) van ongeveer drie hectaren aan de Krommesteeg 11 in het buurtschap Doesburg, een paar kilometer noordwest van Ede. Hier woonde mijn moeder in haar meisjesjaren van 1926 tot 1943.
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ROND 1950.

Het overgrote deel van de voorgaande pagina’s is geschreven in het najaar van 2007 en omdat het meeste handelt over hetgeen rond 1950 gebeurd is, moest hiervoor dus ongeveer 57 jaar ‘teruggedacht’ worden. En 57 jaar terugdenken is wel een lange tijd. Ik weet nog veel feitjes die er toen gebeurd zijn, maar ik weet niet precies in welk jaar ze plaatsvonden en ook de volgorde is wel eens een probleem.

Wat zeker is, is dat ik op 1 september 1950 voor het eerst naar school ging op mijn opgeknapte damesfietsje, samen met Marinus van Setten die vier dagen jonger was dan ik en ook voor het eerst naar school moest. Mijn geboortedag, 10 april, is precies de honderdste dag in een normaal, dus geen schrikkeljaar en het heeft 64 jaar geduurd, voordat ik er achter kwam dat dat zo is. Het spreekwoord ‘Nooit te oud om te leren,’ heeft dus op dit punt voor mij een redelijk hoog waarheidsgehalte .

We woonden in die tijd nog in de kleine noodwoning die in 1949 gebouwd was, van de goedkoopste en slechtste materialen die maar beschikbaar waren, want redelijke kwaliteitsmaterialen waren zeer schaars, zo kort na de oorlog. Voor de dakconstructie waren boomstammetjes gebruikt die zo uit het bos kwamen en als ze niet recht waren, dan werden de ergste bochels er op een zaagbank afgezaagd. Ook waren ze niet gewaterd, zodat de ‘olm’ veel later vrij spel had, want hout dat tenminste een jaar, maar twintig jaar hindert ook geenszins, in het water gelegen heeft, is ‘geloogd, dat wil zeggen het kleine beetje suiker dat in hout zit, lost dan op, zodat het niet meer aantrekkelijk is voor deze kleine gaatjesboorder die ‘olm’ heet.

De pannen waren ook tweedehands en dat in twee soorten: de dichtste aan de regenkant en de oude holle pannen met strodokken aan de andere kant. Die pannen konden alleen maar met dokken gebruikt worden, want anders waren ze met een beetje wind lang niet water- of sneeuwdicht.

Ook de stenen waren van mindere kwaliteit en op sommige foto’s is te zien hoe ze kapotvroren. Ze waren niet hard genoeg gebakken en meer voor binnenmuren bestemd. Verder waren de muren ook op zijn goedkoopst gebouwd: zogenaamd halfsteens, tien centimeter breed dus, met bij de deuren een extra steen er tegen gemetseld, ook wel een ‘poer’ genoemd. Aan de zijkant van de deel was een soort afdak gemaakt dat dienst deed als overdekte mestvaalt. Men kon dus de mest van de twee koeien en de vier varkens zo de staldeur uit gooien. Aan het begin zaten dubbele deuren en men kon met paard en kar hier achteruit in komen, om de mestput op die manier leeg te rijden in het voorjaar. Het hele afdak was een meter of tien meter lang, met een vloer die in het midden een halve meter lager was dan bij de buitendeuren, zo liep de gier niet naar buiten, want een gierput was toen nog niet voorhanden en kostte zeker teveel. Dat men deze mestopslag zo maakte had nog altijd te doen met het feit dat mest waardevol was en waarvan dus niets verloren mocht gaan.

Het laatste jaar dat opa Roseboom nog in leven was, moet er beslist zijn dat de 10 hectaren opgedeeld gingen worden over twee boerderijen van derhalve vijf hectaren, zodat mijn vader ook kans kreeg om meer ‘fulltime’ boer te worden. Daarmee zal hij ongetwijfeld heel blij geweest zijn, maar er moesten nog wat beslissingen genomen worden, want het huis was eigenlijk voor het gezin al te klein en nu werd het als veestalling ook te klein, want op vijf hectaren ‘passen’ zes of zeven koeien en waar moesten die gestald worden? De twee boerderijen stonden met de achtereinden naar elkaar toe, met ongeveer zes meter ruimte er tussen. Na de verdeling liep de ‘grens’ er midden tussen door, eigenlijk recht over het erf en dus haaks op de Maanderbroekweg, tot waar het weiland begon. Daar boog de grens af om vervolgens de lengterichting van het land te volgen. Dat bracht ook met zich mee dat de belangrijkste afwateringssloot die nu eigenlijk op de grond van ome Bart lag, vijftien meter naar het westen verplaatst moest worden en dat over een lengte van 400 meter. Er werd daartoe een flinke greppel gegraven op de nieuwe scheiding. Het plan was om de oude sloot te dempen in de komende tijd, maar na een aantal jaren viel dat plan niet zo goed uit. De oude sloot lag er blijkbaar niet voor niets, want het water bleef bij de hier en daar dicht gegooide sloot staan en alleen met heel hoog water, stroomde de nieuwe greppel een beetje, maar van voldoende afvoer om de oude sloot te vervangen, was geen sprake. Dus was dat een situatie voor beide boeren om niet zo erg over tevreden te zijn, maar er was niet een snelle oplossing voorhanden.

Ome Bart had gemiddeld iets vlakker land en de hectare die echt het laagste was, lag in het land van mijn vader. Maar toch had mijn vader een groot voordeel, want er lag langs zijn hele land een hoge kant, zodat hij altijd met paard en kar naar achteren kon. En dat hogere gedeelte lag, onlogisch als het was, langs de Oude Wetering. Ome Bart had met een beetje nattigheid meteen het probleem dat hij niet meer naar achteren kon en ook zijn koeien liepen, omdat er geen hoger gelegen pad was, heel veel grasland kapot: ‘zodenvertrapping’ dus.

Verder waren er nog andere zaken die om een oplossing vroegen, namelijk de kippenhokken en de situatie op het erfl. Aan ‘onze’ kant stonden de twee kippenhokken, tenminste dat waren het ooit geweest. Het waren hokken van het oude soort: palen in de grond, planken eraan en holle pannen erop, kippenhok klaar. En er zat een dak op dat naar het noorden afliep en vlak was. Men noemde dat ook wel een ’lessenaarsdak,’ in tegenstelling tot een dak waarvan de nok zo ongeveer op een derde van de voorkant zit. In 1948 werd het ’s winters ook gebruikt als nachthok voor de twee of drie pinken. Opa bracht ze ’s avonds een gavel hooi en dan mocht ik niet mee, want in het natte land zogen mijn laarsjes vast, waardoor ik omviel en als opa een gavel hooi op zijn rug had, had hij geen mogelijkheid om me snel overeind te helpen. Zover ik weet waren de ‘bouwvallen’ nog uit de dertiger jaren en stonden ze al bij de boerderij die toen nog aan de Maanderbuurtweg gelegen was. Want men had vroeger de eigenaardige gewoonte om kippenhokken nogal wat ver weg te bouwen van de eigenlijke boerderij, het verste lag op wel 300 meter afstand. Waarschijnlijk deed men dat om besmetting met ziektes tegen te gaan en als de kippen ook wat voedsel ophaalden in het omringende weiland dan was dat meegenomen. Een vette slak is voor een kip een lekkernij en om een dikke regenworm wordt gevochten. Misschien hadden er in de hokken tot in het eerste oorlogsjaar kippen gezeten, maar in de oorlog natuurlijk niet, want er was geen voer. En ook als dat er wel was geweest, moest men er rekening mee houden dat de kippen binnen de kortste keren gestolen zouden worden. Tot ongeveer 1950 was er waarschijnlijk nog geen voer en er was ook geen kunstmest beschikbaar om het voer zelf te verbouwen. Bovendien werd er ook nog niet veel voergraan geïmporteerd, wat te maken had met een algemeen en landelijk geld- en deviezengebrek.

Op het erf stond de hooiberg op de kant van ome Bart en de scheiding liep eigenlijk dwars door de wagenloods. Die loods, die ongeveer vijf meter diep was, had eerst drie vakken van ongeveer drie meter breed. Een voor de vierwielige wagen, een voor de tweewielige kar en een voor de paardeharkmachine en de vorkjesschudder. Dat was de machineberging, waarvan de voorkant gewoon open was. Het andere gedeelte was ongeveer net zo groot en bestond uit twee varkenshokken die wel aan de voorkant dicht waren. In de lengte richting was een voergang van zand. De varkenshokken hadden een betonnen vloer en er waren ijzeren voerbakken in gemetseld die, als de varkens groter werden, altijd weer veel te klein waren. Het hoefde ook allemaal in deze dagen niet zoveel voor te stellen, als het maar op een hok leek. Efficiëntie was een moeilijk woord en voor de meesten had het geen betekenis. Zo moest het water met emmers over de deel in het spoelhok gehaald worden. Op de deel werd het meel er bij geschept en dan kon men de 15 á 20 varkens gaan voeren. Eind 40er jaren werden er om het graan tekort op te vangen extra aardappels verbouwd die gekookt aan de varkens gevoerd werden, maar na 1950 werd dat niet meer gedaan; er was toen of kort daarna blijkbaar genoeg voer beschikbaar dat aangekocht kon worden.

Als ik terug denk hoe opa Roseboom deze begin 1941 gebouwde boerderij heeft vormgegeven, dan was het een mooie en functionele boerderij die voor die dagen goed bij de tijd was. Hoe dan ook moet hij de financiële middelen gehad hebben om het op deze manier redelijk ruim op te zetten. Helaas zijn er nooit foto’s genomen van de situatie direct na de bouw, dus boerderij, houthok, hooiberg en wagenloods annex varkensstal, het door opa aangeplante windscherm van vlierstruiken, elzen en de grotere wilgenbomen. Een windscherm was trouwens wel noodzakelijk, want naar het westen en zuiden had de wind vrij spel over ongeveer een kilometer en dus hadden de windvlagen soms een enorme kracht.

Waarschijnlijk zal mijn vader na de verdeling in 1950 wel eens gedacht hebben dat, als hij geld genoeg zou hebben, zijn wensenlijstje er als volgt uitgezien zou hebben: Een nieuw te bouwen voorhuis aan de voorkant van de noodwoning, dan kon de oude woonruimte dienst gaan doen als stal, zodat er ruimte zou ontstaan voor zeven of acht koeien. Verder geld om zo’n twintig mestvarkens te houden in de oude loods met daarin twee varkenshokken. En als hij dan nog meer geld te besteden zou hebben, zou hij de oude kippenhokken opknappen en er jonge hennen in doen, want de eierprijzen waren goed. Van die wensen kon hij alleen maar dromen natuurlijk, want van uit gaan werken werd niet veel overgehouden en dat was geen schande, want geld was bij alle mensen een zeer schaars artikel in 1950.

Ome Bart had ongetwijfeld ook een wensenlijstje. Hij wilde van de vijfroeiige hooiberg af, want de kap was aan groot onderhoud toe, een nieuwe rieten deken dus. Ik denk dat opa die hooiberg ergens tweedehands gekocht had, toen hij de boerderij bouwde. Ook had hij in de nieuwe situatie na de verdeling geen varkenshokken meer, want die stonden niet langer aan zijn kant en dat gold ook voor de kippenhokken. Die problemen waren ook ontstaan doordat elke vorm van bedrijfsontwikkeling in de 40er jaren tot stilstand was gekomen.

Ik denk dat het 1951 was, toen hij de hooiberg sloopte. Ik weet nog dat het riet van het dak verbrand werd. De hele dag was er gewerkt om het op een hoop te rijden en ’s avonds werd het aangestoken. Dat gebeurde bij de andere dam langs de weg op de grond van de Rijkswaterstaat dus en mijnheer Stevens had die dag blijkbaar geen ronde gedaan.

Tien minuten lang was het een enorme vuurzee en daarna was het vrijwel opgebrand. Ome Bart ging aan de slag om een kapschuur te bouwen van tien meter breed en 16 meter lang met vijf varkenshokken Aan de achterkant waren vier varkenshokken op een rij. Aan de voorkant was eerst het voerhok om de zakken meel op te stapelen, daarna een varkenshok, dan was er een open vak waarin de vierwielige wagen en ook een hele vracht hooi achteruit binnen gereden kon worden. Het vierde vak was open bergruimte waarin de tweewielige kar gestald kon worden en daarnaast was er nog ruimte over voor de hooimachines en de kleine giertank van 600 liter die op de kar gezet kon worden. Boven de stallen was een balklaag om hooi op te slaan. Dat was niet het geval boven het open vak, want anders kon er natuurlijk geen vracht hooi in die toch al gauw vier meter hoog was. Om ruimte te maken voor deze grote schuur, was niet alleen de hooiberg afgebroken, maar ook de drie vakken van de oude wagenloods die op de grond van ome Bart stonden, zodat de helft afgebroken was, want de andere helft met twee varkenshokken stond op onze grond.

De fundering van de schuur was van witte (kalkzand) steen, opgemetseld tot ongeveer een meter hoog en twintig centimeter breed, een eensteens muur dus.


[image: image]

Het oude mestafdak gebouwd in 1949 om de mest zo goed mogelijk te bewaren. Mest was waardevol en men bouwde een dak over de mestvaalt, maar daarvoor is het niet lang gebruikt, want later werd het varkenshok, kippenhok en, mestkalverhok en daarna werd het nog jarenlang als garage gebruikt.
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Gemetseld kippenhok, model ‘ome Bart.’
Hij bouwde er wel drie in 1950/51. Alle drie een toppunt van degelijkheid met een betonnen vloer, zodat de ratten veel minder kans hadden. Er werden ruim100 kippen in gehouden. Het bovenstaande hok werd als laatste afgebroken, aan het begin van de 60er jaren en daarmee was kippen houden oude stijl verleden tijd.



Hoe het gekomen is weet ik niet, maar het was een feit dat de hokken van vier bij vier niet handig gebouwd waren. Er was maar een twee meter lange voerbak in gebouwd, terwijl er heel makkelijk ruimte was voor een meter meer, zodat er dan 10 varkens per hok gehouden konden worden. En ook boven de voerbakken was het fout, want de betonnen balk waarop de muur rustte, was te laag aangebracht, zodat, als de varkens iets groter werden, ze niet meer recht aan de voerbak konden staan; ze moesten dan schuin gaan staan wat weer extra ruimte kostte. Wie of welke aannemer het metselwerk deed weet ik niet meer, maar het timmerwerk werd gedaan door de buurttimmerman Siem Eindhoven, soms geassisteerd door zijn broer en zijn knecht. Ergens moet men een paar peppelenbomen gekocht hebben, daar bemiddelde Siem nogal eens in en vervolgens heeft men die tot planken laten zagen. Eigenlijk is peppelenhout niet zulk goed timmerhout, maar om er een kapschuur mee af te planken, dat kon wel, tenslotte was er tien jaar eerder met het bouwen van het achterhuis van de boerderij ook alleen maar peppelenhout gebruikt, omdat er in die tijd wel geen beter hout beschikbaar geweest zal zijn.

Ook de oude bergroeien werden weer gebruikt als spanten die om de vier meter werden gelegd. Om het dak meer sterkte te geven, werden als langsdragers mooie lariks slieten (boomstammetjes) gebruikt. Lariksen zijn van nature mooi recht en dat kwam wel van pas, als er getimmerd moest worden met rondhout. Dwars op deze langsdragers werden de vierkant gezaagde peppelen regels getimmerd, waarop vervolgens de panlatten gespijkerd werden en dan was het klaar om de pannen te hangen. Die pannen waren blijkbaar van mindere kwaliteit, want na enige tijd vroren er ieder jaar wel twintig of dertig kapot wat altijd heel vervelend was. Ik weet nog dat de pannen gebracht werden met een heel grote vrachtauto. Ze kwamen helemaal uit Limburg en de auto was er al ’s morgens om half acht. Best spannend allemaal, maar hoe het verder ging weet ik niet, want ik moest jammer genoeg naar school.

Ik denk dat ze met het hele project drie á vier maanden bezig geweest zijn. Door de nieuwe schuur was er geen ruimte meer voor de kolen en het brandhout, want ook het oude kleine houthokje moest worden afgebroken. Dat probleem loste ome Bart op door aan de oostkant een afdak tegen de nieuwe schuur aan te bouwen van ongeveer vier meter breed en acht meter lang. Voorin was de kolen- en brandhoutopslag en de andere helft was huisvesting voor twee of drie pinken die ’s winters als het weer goed was, nog naar buiten gingen. Het afdak was gebouwd van materialen die overal bij elkaar gescharreld waren en op het dak werden holle pannen gelegd met de bekende strodokken. Halverwege het afdak was binnen een voerhek getimmerd waaraan hooi gevoerd kon worden, zodat het hooi eigenlijk door het houthok aangesleept moest worden, wat niet echt ideaal was.

Drie meter vanaf de schuur werd ook de ronde betonnen silo herbouwd, want de oude silo had moeten wijken voor de nieuwbouw. Het ding werd alleen wat kleiner, ongeveer 3,50 meter in doorsnee, want met het verplaatsen waren er blijkbaar wat betonnen onderdelen gebroken.

Ook in de jaren vijftig moet ome Bart zich hebben bezig gehouden met het bouwen van kippenhokken. Die kwamen in de wei te staan en daartoe groef hij de zode met wat zwarte grond weg ter grootte van het te bouwen hok en dan ging hij in de Maanderbuurt zand halen. Dat kon bij Hent Achterstraat, later ook bij W. de Kleut of bij C. Overeem. Die boeren hadden hoge enggrond, met een mooi woord ook dekzandruggen genoemd, die werd afgegraven, zodat het lager en daardoor vochtiger werd, wat de productiviteit ten goede kwam, vooral als men meer grasland hebben wilde. En ik mocht mee op de tweewielige kar die niet alleen door het paard getrokken, maar ook een beetje gedragen werd. Men kon er eigenlijk niet mee draven, maar verder was het een handig ding. Als het nat was, kon het paard de kar er meestal aardig makkelijk doorheen sleuren, in tegenstelling tot een vierwielige wagen. En de kleine kubieke meter zand die met de kar -vervoerd werd, kon opgekiept worden, zodat het zand op de plaats van bestemming in een paar momenten gelost kon worden. De vrachten werden op de kar geschept met de puntschup, die ook de schoep genoemd werd. De meeste boeren waren er zuinig op: na gebruik werd de schoep netjes schoon gepoetst, er mocht beslist geen roest aan komen. Als de schoep toch weg gezet was zonder schoon te maken,verroestte het blanke metaal erg snel en dan had je jezelf ermee, want het ding wilde dan heel moeilijk (af) steken, omdat het metaal niet meer glad was. Soms was het zand wel twee meter recht afgestoken. Als het voorjaar was, kwamen de zandzwaluwen en maakten er ronde gangen in waarin ze nestelden. Die gangen waren nog aardig lang, want ik kon met mijn kinderarm nooit bij het nestje.

Een andere boer tegenover Maanderbuurt 57 noemden ze ‘Willem van de lege eng.’ Later werd mij verteld dat zijn eng voor de oorlog al afgegraven werd en het zand afgevoerd voor een mobilisatie-verdedigingswerk, maar waar weet ik niet.

Zo is er denk ik in die jaren heel wat wit zand, ‘klapzand,’ zoals het werd genoemd, in de Maanderbuurt weg gegraven. Om op te vullen was het heel goed, maar in het kippenhok zelf had men liever bergzand, dat was wat grover en het bleef ’s winters wat droger en dat was een voordeel. Bij ons werd dat zand die jaren wel gebracht door Wim van ome Ceel die niet langer voerman was, maar inmiddels een oude Engelse legertruck had, waarmee hij onder andere bergzand de boer opbracht. Het zand dat hij bracht, werd ook gebruikt om het op de ronde silo te scheppen, waarna het later nog een keer werd gebruikt als kippenhokzand. Het was niet altijd gezegd dat hij ’s zomers ook met zijn vracht zand bij het kippenhok kon komen. Het land was ook in de zomer wel eens zo zacht dat hij halverwege vast kwam te zitten en dan zat er niets anders op dan de lading maar te kiepen. De dan veel lichtere vrachtauto kon nu wel wegkomen en het zand moest maar op de paardenkar geladen worden om het de laatste 100 meter naar het kippenhok mee te vervoeren.

De hokken die ome Bart bouwde, waren allemaal zo ongeveer vijf meter breed en zes meter lang en er konden ongeveer 100 kippen in gehouden worden. Drie van deze hokken werden door ome Bart zelf gemetseld met witte kalkzandsteen. Een tekening zal hij wel niet gehad hebben, want ze waren alle drie verschillend van grootte, hoogte en dakhelling. Hij had wel schik met dat soort werk. Mijn vader zei wel eens: ‘Als hij de hokken klaar heeft, kan hij wel metselaar worden.‘ Zelf vond hij dat werk weer niet aantrekkelijk denk ik, want ik nooit gezien dat hij wat metselde.

Eén gemetseld kippenhok stond eigenlijk bij ons op het erf en werd door mijn vader gebruikt als kuiken opfok hok. Het had een laag riet onder het blikken golfplatendak, dat isoleerde een beetje, en als de kuikens klein waren, werd er een speciale kolenkachel gestookt om het hok op temperatuur te houden. Speciaal de eerste weken moest het 22 á 24 graden zijn. Die kachel was rond en ongeveer 80 centimeter hoog. Op de bovenkant paste een kap van blik die een soort ‘paraplu-vorm’ had. Er onder was het behaaglijk warm wat de kuikens zeker ten goede kwam en dat gold vooral tijdens de wintermaanden. Een voordeel van een stenen hok was ook dat er geen ratten konden binnendringen, want ratten en kuikens dat gaat niet zo goed samen. Het is wel eens gebeurd in een niet zo veilig hok dat er zo’n 50 kuikens doodgebeten werden. Daarom werd er aan de jonge kuikens heel veel zorg besteed en er werd ’s avonds voor het naar bed gaan altijd nog even gecheckt of alles wel in orde was.

Al deze bouwactiviteiten kostten ome Bart natuurlijk een heleboel geld. Heeft hij hiervoor geld geleend bij de bank of had opoe Roseboom nog wat in haar oude sok? Het zou interessant zijn om dat te weten, maar echt belangrijk is het natuurlijk ook weer niet. Tegen een kind van een jaar of zeven, acht werd dat ook zeker niet verteld. En dat gold ook toen mijn vader in 1952 een nieuw voorhuis liet bouwen. Hoe financierde hij dat? Met uit gaan werken, zoals hij dat een jaar of drie, vier gedaan had, werd ook niet alles verdiend en er werd zuinig geleefd, heel erg zuinig, want er werd erg op toe gezien dat er niets overstuur ging. Zo werd de overgebleven koffie opgewarmd en werd een ‘windei’ altijd gebakken. Zo’n ei kwam men soms tegen als men de eieren uithaalde. Het was een ei zonder schaal, met alleen een vlies eromheen, maar verder normaal bruikbaar om te bakken. Je vond ze niet vaak, want als de kippen zagen dat het een windei was, werd het onmiddellijk kapot gepikt en door de kippen zelf opgeslurpt.

Misschien heeft het gezegde ‘Komt tijd, komt raad,’ gegolden voor de plannen voor de verbouwing van het huis, maar met inmiddels drie kinderen en mijn ouders op een klein slaapkamertje van ongeveer vier bij vijf meter werd het ook steeds meer behelpen.

Als je van de deel de bijkeuken in liep was er rechts de pomp waarmee gewoon welwater omhoog werd gebracht. Dat water was goed voor de koeien en varkens, maar erg lekker was het niet. Bij de pomp was een pompbak waar je een emmer in kon zetten als je hem wilde vol pompen. Zo moesten ’s winters de twee koeien ’s morgen en ’s avonds een of twee emmers water hebben en ook moest hier een emmer water gehaald worden om de vier of vijf varkens te voeren. Verder was er een aanrecht van de goedkoopste soort: van beton en dan met klare cement ‘aangeglid’ (zo glad mogelijk gemaakt). De ruimte langs het aanrecht was ongeveer een meter en er was in de hoek een kelderkast van een bij een en anderhalve meter diep. Daar mocht ik als kleuter nooit bij komen weet ik nog, want ze zeiden altijd dat je er in vallen kon. Vervolgens was er een deur naar het woonkeukentje van twee bij tweeënhalve meter, met een tafeltje onder het raam. De keuken lag aan de hoek van het huis en had een raam dat uitzicht gaf naar het westen. Op een meter of vier voor het huis stonden nog de dikke wilgenbomen die deel uitmaakten van de windsingel die opa destijds aangeplant had. Verder was er een zeer wijds en vlak uitzicht, helemaal naar Veenendaal toe, waar in die tijd nog twee molens in bedrijf waren. Die molens konden we vanuit ons huis zien draaien als er een beetje wind was. Later konden we ze niet meer zien vanaf die plek. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat zo was. Misschien omdat er in de oorlogsjaren veel dikke bomen waren gekapt en de andere bomen in 1950 nog niet zo erg groot waren. Maar 10 á 15 jaar later waren ze wel tamelijk groot. Bovendien liepen er ook twee wegen op enige afstand dwars door de landerijen en daaraan werd in de loop der jaren ook gaandeweg meer gebouwd.

Als ik nu terugdenk, moet het in het voorjaar 1952 geweest zijn dat de plannen om een nieuw voorhuis te bouwen zover rond waren dat het dat jaar ging gebeuren. De dikke wilgenbomen waar ik hierboven over schreef moesten weg, want de voorgevel van het nieuwe huis kwam er te dicht bij te staan. Drie van die bomen werden gerooid en de vierde kon nog juist blijven staan, want die stond aan de hoek van de slaapkamer op nog geen meter afstand van de muur. De boom heeft er nog gestaan tot 1988 en was de laatste van de windsingel die opa in het begin van de 40er jaren geplant moet hebben. Ik heb er in de loop van de jaren gedurig over gedacht om hem om te zagen, want een beetje gevaarlijk stond hij er wel in verband met omwaaien en op het huis vallen, maar er is nooit van gekomen.

Langs de wegkant van de tuin stond een rij elzenbomen die aanvankelijk zijn blijven staan, maar enkele jaren later toch gerooid zijn. Ik denk omdat er ruimte moest komen voor een nieuwe groentetuin, want in de oude waren fruitbomen gepoot en toen die iets groter werden, wilden de gewassen in de tuin niet zo goed meer groeien

Op een zaterdagmorgen in juni 1952, werd er een bronbemaling geplaatst. De pomp met elektromotor zette men dicht bij de eerste elzenbomen en vandaar groef mijn vader een greppeltje naar de grote sloot om het opgepompte grondwater af te voeren. Aanvankelijk begreep ik niet zo goed wat hier gebeuren moest, maar en uur later kwam ome Bart met paard en kar helpen graven. Ze groeven die dag een gat van wel anderhalve meter diep, en een oppervlak van vijf bij zes meter. Het spreek vanzelf dat ze er de rest van de dag nog hard aan gewerkt hebben om dat te verwezenlijken. Nu was het mij ook duidelijk: aan deze hoek van het nieuwe huis moest de kelder komen. De volgende maandag moet er nog wat gegraven zijn, maar nu met een paar metselaars erbij. Die hebben die dag ook het begin gemaakt met het metselwerk, door een muur van ongeveer een halve meter hoog te metselen. De volgende dag ging het weer sneller, want toen ik uit school kwam waren de keldermuren ongeveer twee meter hoog. Daarna ging men verder met het metselen van de rest van de fundering. Vanaf de voorgevel van het oude huis werd ongeveer een meter of vijf, zes zwarte grond uitgegraven, want daar kwam het nieuwe huis te staan. Mijn vader was er maar druk mee, want het gebeurde allemaal met de schop en paard en kar. Er werd ook wit zand voor het aanvullen van de fundering gewonnen langs de treksloot in het weiland voor het huis. Werkten er de eerste week maar twee of drie metselaars, nadien kwamen er wel vijf of zes bouwvakkers. De steigers voor het metselwerk werden gemaakt met slieten die iedere drie meter in de grond werden gegraven. Daarop kwamen dwarsliggers die er met touw aan vast gebonden werden en waarop men dan de steigerplanken legde.

Een betonmolen was nog niet beschikbaar in die tijd. De benodigde cement werd met de hand aangemaakt en de stenen werden ook allemaal met de hand aangesjouwd en op de laagste planken van de steigers gezet. Nadien werden ze een voor een omhoog gegooid om daar door een opperman te worden opgevangen. Die oppermannen waren kundige mensen, want het hoogste gedeelte waar stenen nodig waren, was zes á zeven meter hoog. Ik zag de mannen aan het werk en ik kon niet snappen dat een steen zo precies tot die hoogte gegooid werd, dat hij elke keer weer op hetzelfde punt opgevangen kon worden.

Dat ik dat nog weet, komt denk ik omdat het toen vakantie en dus augustus was.

De volgende maand moest ik weer naar school en de timmermannen waren nu met de kap bezig. Als ze ’s avonds naar huis waren, moest ik de spijkers opzoeken die ze overdag hadden laten vallen, want volgens mijn vader waren die toch al betaald en kwamen ze anders onder de vloer terecht, want de balklaag voor de vloer was op zijn plaats, maar er zaten nog geen planken op. Ik moest onder die balklaag doorkruipen om in het droge zand de spijkers op te rapen. En zo had mijn vader dan toch maar weer aardig goedkope spijkers in zijn spijkerbak. Het uurloon vond men in die tijd ook al tamelijk hoog. Het ‘kleine potje’ weet nog dat een metselaar toen fl. 1.25 kostte. Je kon zo’n man toen dus voor 12 kippeneieren een uur laten werken; 50 jaar later zou je hiervoor ongeveer 400 eieren nodig hebben.

Het nieuwe voorhuis werd ongeveer vijf meter breed en de bestaande slaapkamer op de begane grond werd uitgebouwd. Dat vereiste dat het nieuwe dak haaks op het bestaande gezet moest worden. Een jaar eerder had men de elektriciteitskabel al wel tot aan huis toe gelegd, het nieuwe huis was toen al in de planning, maar verder nog niet aangesloten. Zo gebeurde het dat we tijdens de werkzaamheden vijf weken lang in de oude voorkamer hebben moeten wonen, met dichtgemetselde ramen en bij het licht van een petroleumlamp. Het raam van ons slaapkamertje was ook dicht gemetseld. Toen het huis er ongeveer stond, heeft men met een verlengsnoer en schakelaar voor tijdelijk een lamp gemaakt in huiskamer. Dat was voor mij heel interessant: de knop omdraaien en er was licht en nog een heleboel meer ook dan met de oude petroleumlamp. Maar ondertussen bleef het nog zes weken behelpen met een petroleumlamp in het slaapkamertje, waar we nog steeds met z’n vijven sliepen. Het was zo ‘uitgemikt’ dat het nieuwe huis ergens in november klaar was, dan kon de oude muur van de kamer en de slaapkamer afgebroken worden en die ruimte kon dan bij de koeienstal aangetrokken worden, zodat er dan zeven á acht koeien een plaats hadden, hetgeen zo ongeveer noodzakelijk was met vijf hectare grond.

Noodwoning = is behelpen! Zoveel mensen hadden er mee te maken begin 50er jaren, want er was landelijk een grote woningnood en dat zou de eerste tien jaar nog niet veranderen.

Een nieuw huis met elektriciteit is een grote vooruitgang, als je weinig of niets gewend bent en veel mensen waren niets gewend in die dagen. We hadden nu zelfs ‘nieuw’ water, want er was een nieuwe bron geboord en die reikte tot 20 meter diepte. Ook was er nu op deel een handpomp waar je een emmer aan kon hangen om de koeien water te geven, want dat moest nog steeds met een emmer gebeuren, ’s morgens en ’s avonds als ze het hooi ophadden. Daarna kregen ze er vaak nog wat gerste- of haverstro achteraan, wat dus als laatste op het menu stond. Het was nooit roggestro, want dat was geen voerstro voor koeien. Dat was voor de varkens en zeker voor biggen die er een voorkeur voor hebben. De pomp met het zwarte aanrecht op de geut, zoals men dat toen noemde, was blijven zitten. De ruimte op zich was wat groter geworden, ook al omdat de oude kelderkast er nu niet meer was. Vervolgens ging het met een deur naar de woonkeuken, zoals men dat toen ten onrechte noemde, immers het was helemaal geen keuken want er was geen aanrecht. Wat er wel was, verderop, waren drie deuren: één naar de hal, één naar de kelder en de derde naar de voorkamer. In de hal was ook een deur naar buiten wat eigenlijk de voordeur moest zijn, maar naderhand is er bijna nooit gebruik van gemaakt. In deze hal was ook de elektriciteitsmeter en de trap naar boven, naar de twee slaapkamers, en verder was er nogal wat zolderruimte.

Via de voorkamer kwam men in de slaapkamer. Deze uitgebouwde slaapkamer had twee ramen in de voorgevel, een op het zuiden en een op het westen.
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Maanderbroekweg 3.
Duidelijk te zien is dat het huis in twee fasen is gebouwd: het achterste deel is de noodwoning, ook wel de schuur genoemd, gebouwd in 1949 en het voorste stuk is gebouwd in 1951. Links is de uitbouw te zien, een slaapkamer, en uiterst links de wilgenboom die eigenlijk te dicht bij het huis stond; die boom was de laatste overlevende van opa’s windscherm. Bij gebrek aan beter is deze foto uit 1975 opgenomen.



Aldus was het bouwen van een (voor) huis op het einde van 1952 zo ongeveer voltooid. Het was een voor die tijd redelijk comfortabel huis geworden en met een koe of zes, zeven op de deel was het een goed opstapje om helemaal boer te zijn.

Tot 1950 heeft mijn vader vijfenhalve dag per week gewerkt. Eerst als kolenboer bij ome Gaart Jansen en daarna nog een tijd als grondwerker bij het Vloeiveld. Na het overlijden van opa is hij daar al spoedig mee gestopt en werkte hij nog wel wat erbij als boeren daggelder, onder andere bij Dirk van Harten aan de Schuttersteeg en bij buurman Hent Achterstraat. In de herfst maakte hij ook nog sloten schoon voor Eef Hoef, de opzichter van het waterschap. Dat zou hij de volgende twee jaar blijven doen, maar dan meer in de vorm van een sloot aannemen. Dat hield in dat een bepaalde sloot of een deel ervan in twee weken gemaaid moest zijn, wat een dag of drie tot vijf werk was. Het mooie en gemakkelijke hiervan was dat hij de tijd zelf mocht indelen, als het aangenomen werk maar in twee weken klaar was. Het gebeurde dan ook vaak dat hij ’s morgens eerst zijn eigen werk klaar maakte en dan snel even koffie dronk, om vervolgens te gaan sloot maaien.’s Middags ging hij dan weer maaien en als het dichtbij was soms ook nog ’s avonds, als het tenminste nog een tijdje licht was in de zomer. De belangrijkste sloten moesten drie keer per jaar gemaaid worden.

Hij werkte er meestal goed aan door, want hoe vlugger je de sloot maaide hoe minder slootgras je hoefde te verwerken en speciaal in de zomer groeide er in een week heel wat bij in een sloot. Hij had vanzelfsprekend een voorkeur voor de sloten die het meest dichtbij gelegen waren, zoals de ‘treksloot’ vanaf de Maanderbroekweg tot aan de Zuiderkade. Die sloot nam hij aan voor zes dagen werken, maar als het een beetje meezat kon hij het in vierenhalf of vijf dagen en dan betaalde het natuurlijk beter. Dat geld kon hij wel gebruiken, want nu we in een nieuw huis woonden, waren de kosten ook hoger. Wat het huis daadwerkelijk kostte, heb ik nooit geweten en ook weet ik niet of ze geld van de bank leenden, of op een andere manier betaalden.

Ik weet nog dat we in 1950 of 51 een hok met kippen hadden. Dat hok had mijn vader zelf een beetje gerestaureerd en opgetimmerd en het was een hok van palen in de grond en ruwe planken over elkaar, men noemde dat ook wel ‘gepotdekseld,’ met op het dak holle pannen met strodokken. Mijn vader zei met zijn minimale budget: ‘Mijn kippenhokken zijn lang niet zo goed en mooi als die van ome Bart, maar mijn kippen zullen ook wel eieren leggen.’ In 1952 is er denk ik geen kippenhok gebouwd, maar wel een in 1953 en toen misschien wel twee, maar dat weet ik niet precies meer. Wel weet ik nog dat er in het midden van 1954 vier kippenhokken en dus ongeveer 400 kippen waren, terwijl ome Bart er ook vier had voor kippen en nog een extra dat als kuikenshok gebruikt werd.

In de nieuwe situatie konden er zeven koeien op de deel staan, maar boven de koeien op de balk, de hooiopslag dus, was maar ruimte voor vier vrachten hooi en dat was niet voldoende. Daarom had mijn vader van ome Bart een vak in zijn nieuwe schuur gekregen of gehuurd, waarin ruimte was voor drie vrachten. Met een vracht per koe aan hooiopslag werkte het wel, maar het was nog erg krap en een bijkomend probleem was dat van de hooischuur af het hooi soms over 25 meter gesleept moest worden met de gavel om het voor de koeien te krijgen.

In 1950 was de situatie eigenlijk hetzelfde. Toen moest het hooi uit de hooiberg naar opa’s deel gesleept worden en dat was dezelfde afstand. Maar opa had hiervoor een hooiwagentje dat ik me nog goed kan herinneren. Er zaten houten wielen onder, het was een goede halve meter hoog, de bodem was van planken en het ding was ongeveer drie meter lang. De zijwanden waren van een simpele lichte stokkenconstructie en liepen vanaf de bodem schuin op, zodat er ruimte was voor wat grotere wielen. Die stokken waren van wilgenhout, waren iets dikker dan een gavel steel en stonden vertikaal om de 25 centimeter. De voor- en achterklep konden los om het hooi op de deel eraf te laden. Als ik erbij was, mocht ik meerijden als dat karretje weer naar de hooiberg gebracht werd, natuurlijk met de waarschuwing erbij: ‘Zul je je eigen wel goed vasthouden?’ Bij de hooiberg aangekomen, werd de kar dicht tegen het hooi aangezet in afwachting van het volgende vrachtje dat bestond uit 10 tot 15 vorken vol die vanuit de hooiberg erin gegooid werden. Een paard was dus niet nodig om het hooi te transporteren. Het karretje was simpel, het werkte en het koste niets in deze goede oude tijd. Waar het ding later gebleven is weet ik niet meer.

Opa had een paard dat nadat de boerderij gesplitst werd, gezamenlijke eigendom werd, wat prima werkte. Ome Bart had het beest ’s winters op stal en derhalve in de kost, want hij had een paardenstalling, zelfs voor twee paarden, op de deel. Mijn vader had het paard ’s zomers in een weitje voor ons huis, zodat het, als er ingespannen moest worden, nooit erg ver opgehaald hoefde te worden.

Ik mocht altijd met ome Bart mee, tenminste als het van mijn moeder ook mocht, want het werd wel eens te laat of het was te koud. Wat ik me nog herinner van heel vroeger is dat ome Bart met zijn paard naar de Wolfsdijk moest om hooi in te halen bij, zoals ze werden genoemd ome Jan (Jansen) en tante Reintje. Die hadden op hun vijf hectare boerderijtje geen paard, maar wel voldoende mankracht, want er waren wel drie neven thuis. Er waren in die tijd denk ik veel meer van die kleine bedrijfjes waar zich men geen paard kon veroorloven, want het zou te veel gras eten en dat kon er niet afl. Er werd die middag een vracht geladen en gelost en daarna weer een vracht geladen, waarna het paard werd uitgespannen en in de wei gedaan, omdat het tijd was om te gaan melken. Ome Bart kreeg een fiets te leen om naar huis te gaan en ik mocht voorop op de stang zitten. Toen ome Bart ‘avonds weer ging, mocht ik niet mee van mijn moeder.

Ook weet ik nog dat ome Bart een vracht haver moest halen voor buurman Van Setten, die ook met zijn eigen paard en wagen meeging. We reden over de ‘zand’ Maanderdijk de Harnsesteeg op en daarna langs de boerderij van Van Setten Sr. Nog verderop was rechts een bos. We waren nu wel een heel eind van huis voor mijn gevoel, maar ik was er wel een keer eerder geweest, want de voorgaande winter had ik een kerstboom mogen halen uit dat grote bos. We reden helemaal tot aan het eind van het bos en daar was links het veel lagere haverland, waar de wagens geladen werden. Na een dik uur of zo was het klaar en toen reed ome Bart voor mijn gevoel precies de verkeerde kant op. Er was een klein weggetje dat ik niet kende, wel verhard, maar niet veel breder dan de paardenwagen. Zoals ik later uitvond was dat de Kekkesteeg. Hoeveel zou deze weg veranderen in de loop der jaren. Van Kekkesteeg in Wageningseweg en uiteindelijk in de vierbaans Dr. Willem Dreeslaan.
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In 1950 was de tijd van deze boerenwagens voorbij.
De meeste boeren waren snel overgegaan naar een ‘plattewagen’ met luchtbanden, want de oude wagens waren hoge, smalle en onhandige dingen. De wielen en banden van de plattewagens waren veelal afkomstig van auto’s, waardoor veel van deze onderstellen een tweede leven kregen. Overigens waren luchtbanden toen nog maar ongeveer 15 jaar in gebruik. En de oude boerenwagens die in redelijke staat waren, zijn gepromoveerd tot museumstuk, zoals de onderste die anno 2009 nog aanwezig is op de ‘Van de Bielardboerderij’ in de Maanderbuurt. Rechts op de foto staat een bietensnijder waar ik geen goede herinneringen aan heb: het ding draaide honds-zwaar en zelfs met maar één biet tegelijk was het zwaar voor een 8 á 9 jarige.



Mijn vader en ome Bart hadden in 1952 gezamenlijk een paard en een dekstier en die samenwerking liep voortreffelijk. Ik weet nog dat er op een keer een gekocht moest worden en ik mocht mee. We gingen ’s morgens om half acht met de fiets naar het station in Ede en vandaar met de trein naar Utrecht, waar het in die tijd nog op zaterdag veemarkt was. Vanaf het station in Utrecht was het nog een eindje lopen en ik moest van alles zien en daarbij liep ik tegen een lantaarnpaal op, waarbij ome Bart terecht opmerkte: ‘De lantaarnpalen hier hebben geen ogen, dus als je er weer een tegenkomt, kun je maar beter zelf uitkijken.’ Even later gingen ze koffie drinken in een café, waar ik een glaasje oranje limonade kreeg. Bij de eerste slok merkte ik hoe vies dat was, er zat ‘prik’ in en dat had ik nog nooit eerder gehad en ik heb lang getreuzeld om het op te drinken.

Daarna zijn we de veemarkt over gelopen om het aanwezige vee te bekijken en een stier uit te zoeken, maar dat was aanvankelijk niet zo succesvol, ze vonden er wel een maar die vent vroeg veel te veel volgens ome Bart. En zo bleven ze nog een uurtje rondlopen totdat het zo ongeveer tijd was om naar huis te gaan. Toen kwamen ze die vent weer tegen die veel te veel vroeg, nu met zijn stier aan de halter. De onderhandelingen werden heropend, maar ze en konden toch nog niet tot overeenstemming komen en dus liepen we weg, richting station. Na 50 meter kwam plotseling ‘die vent’ ons weer achterop, nu zonder stier en weer werd er gehandeld. Dit keer was het snel bekekenen en werd de koop alsnog gesloten.

We moesten een 50 meter terug lopen waar ‘die vent,’ zoals ome Bart hem steevast noemde, de stier had vast gebonden en daar werd de koopprijs door mijn vader betaald, terwijl ome Bart op zoek ging naar G. van Amerongen, de veevervoerder, om het beest thuis te krijgen. Hoe de handel op de veemarkt er precies aan toe ging, kon ik niet helemaal begrijpen, maar ik zag wel dat er stevig gehandeld was die zaterdagmorgen. De prijs die ze uit eindelijk betaalden voor een dekstier van 15 maanden was geloof ik fl. 475.

Ook weet ik nog dat, als ome Bart achter op het (bouw) land aan het werk was, hij nooit een horloge bij zich had. Als het tijd was om naar huis te komen, zette opoe een bonenstaak met daarop een papieren zak, rechtop in de grond, zodat ome Bart wist wat er van hem verlangd werd.

Het met elkaar samenwerken had natuurlijk voordelen voor twee boeren die zo dicht bij elkaar woonden en dat gold ook als een van beiden een keer een dagje weg wilde, waarbij het melken voor andere boeren altijd een knelpunt was. Maar met de hulp van de boerin konden bij ons de andere zeven koeien er best een keer er bij gemolken worden.

Zo weet ik nog dat we naar Brummen geweest zijn. We gingen met de fiets naar het station in Ede en vandaar met de trein naar Arnhem, vanwaar we met de bus verder gingen richting Zutphen. Halverwege lag Brummen en daar woonde ome Therus, een broer van mijn moeder die chauffeur was van beroep. Zo’n dag was altijd weer een hele belevenis. Twee dingen heb ik onthouden van die dag. Het eerste is dat we ’s middags een ijsje kregen. Bij de ‘ijsjeswinkel’ mocht je er zelf een uitzoeken en dat was heel wat in die dagen, want een ijsco kreeg je hoogst zelden. Ik weet nog precies wat ik uitzocht: een ijsje zo groot als een pakje boter, waar je een paar platte wafeltjes bij kreeg. Nou, die droge dingen hoefde ik niet en ik heb ze toen we terugliepen, ongezien in een dichte haag gegooid die langs de weg stond en zo was ik er dus knap vanafl. Maar nu zat ik spoedig met een probleem: het was een warme dag en het ijsje smolt harder dan ik eten kon. Ik wilde voorkomen dat het kostbare ijsje als pap uit het papiertje gleed en dus moest ik wel heel grote koude happen nemen totdat ik me even bijna geen raad meer wist zo koud als mijn hoofd en mond er van werden. Die koude kan je dus naar het hoofd stijgen, als je gulzig ijsjes eet. Dat kon ik niet weten, want dat was me nooit overkomen. Dus weer wat geleerd. Verder heb ik onthouden dat mijn vader en moeder een meningsverschil hadden over mij. Mijn vader vond dat een jongen van acht makkelijk op zijn eigen treinkaartje kan passen, waarmee mijn moeder het maar nauwelijks eens was. Maar mijn vader zette zijn zin door en in de trein, toen we even op weg waren, kreeg ik mijn eigen treinkaartje met het advies om er vooral goed op te passen, want als ik het verliezen zou dan zou het kunnen gebeuren dat ik ’s avonds niet weer met de trein mee kon naar huis. Een beetje bang maken dus.

Als ome Bart een keer weg wilde, kon dat ook. Dan ging mijn vader gewoon eerst zijn koeien melken en als mijn moeder daarmee hielp, was dat binnen een uur helemaal bekeken en daarna was er dan nog ruimschoots tijd om onze eigen koeien te melken. Het naar voren halen van de koeien uit het weiland als het weer tijd was om te melken, was trouwens vaak iets wat een jongetje van acht heel goed kon doen.

Ome Bart wilde nogal eens weg. Hij was namelijk al een tijdje geleden in ‘gesprek geraakt’ met een meisje uit Harskamp. Waarom dat meisje nou helemaal in Harskamp gevonden had moeten worden, weet ik natuurlijk ook niet, misschien had het ermee te maken dat ze ook familie in de Maanderbuurt had. In ieder geval is de Maanderbuurt niet zover weg in de avondschemering als je wat zoekt.

Hij vond het zelf ook wel een beetje ver op de fiets om met dit meisje in gesprek te blijven en dus had hij zich 1951 een bromfiets aangeschaft, waardoor het dus veel makkelijker werd om naar Harskamp op en neer te pendelen. Die bromfiets was van het merk Rex en die was aardig sterk, want ome Bart heeft ons als schooljongens wel eens mee getrokken en als hij dus twee fietsen trok, bleef die bromfiets nog steeds een goede snelheid ontwikkelen.

Bromfietsen waren in 1950 voor het eerst op de weg verschenen en de eerste was een ‘Solex’ met een 27 cc motor. Het motortje zat boven het voorwiel en met een handel via een scharnierpunt werd het, terwijl het een soort ‘amarelsteentje’ aandreef, op het wiel neergelaten. De bromfiets was niet sterk en met een beetje tegenwind moest op halve capaciteit ‘bijgetrapt’ worden. Maar het was een heuse bromfiets en kostte in 1950 ongeveer fl. 200. Als je een goede fiets had, kon je daar ook een motortje op laten zetten en dat gebeurde dan achterop. Het motortje was veelal van Italiaanse makelij met de naam ‘Misquito.’ Het geheel werd eigenlijk niet als een echte bromfiets beschouwd; het was met recht een ‘rijwiel met hulpmotor’ zoals bromfietsen officieel heetten. Eind jaren vijftig waren er zo’n 50.000 bromfietsen in Nederland en de populariteit nam zo snel toe dat het er in drie jaar, zes keer zoveel werden: 300.000 dus. Een bromfiets met hetzelfde aandrijfsysteem als een Solex was de Berini. Die had een benzinetankje dat mooi eivormig as en daarom heette het in de volksmond al spoedig een ‘eitje.’ Nadien kwamen er spoedig een heleboel nieuwe merken, heel vaak met allemaal dezelfde motor: een (Duitse) ILO- motor van 49.9 cc. Groter mocht niet, dan was het niet langer een bromfiets.

Ome Bart was met zijn bromfiets geheel gemechaniseerd. Hij maakte zijn handkar er aan vast en als hij aan het metselen was en cement te kort kwam, reed hij naar de Maanderdijk naar B. Dekker, laadde vier of vijf zakken cement op de handkar en reed vervolgens weer naar huis en dat ging goed met die sterke bromfiets. Wat niet zo goed was aan de bromfiets, was dat het ding nog wel eens een keer te vaak kunsten had. Ik weet zeker dat hij in zichzelf wel eens lelijke woorden gedacht heeft, zoals toen die zaterdagavond, toen hij al een beetje laat was en de bromfiets weer eens weigerde. De bougie er uit, de bougie er in, nog wat dingen nagekeken en de brommer en zichzelf wat moed ingesproken, maar na een dik kwartier moest hij opgeven: het ding bleef weigeren. Zichtbaar gefrustreerd greep hij zijn gewone fiets en reed op volle kracht de dam uit richting Harskamp, want daar moest hij zijn, daar was het leuk op zaterdagavond.

Ome Bart en tante Woutje woonden toen ze getrouwd waren op Maanderbroekweg 2 ‘erbij in.’ Of opoe woonde bij hen, hoe je het maar bekijkt. Het huis was groot genoeg, maar niet zo ingedeeld dat er twee zelfstandige woonruimtes waren, maar de situatie was niet anders. Opoe bleef in haar eigen slaapkamer en het pas getrouwde stel had een slaapkamer op zolder. Een ideale situatie was het niet, maar in die tijd was het zeer normaal dat er generaties samen de woonruimte van een boerderij ‘bevolkten.’ Er was vrijwel nooit een betere oplossing voorhanden. Als er moeilijkheden kwamen, dan was het vaak omdat de oude generatie heel wat zuiniger uitgevallen was dan de jongere. Ik weet zeker dat opoe ook wel vond dat de jonge generatie er in haar ogen wel een beetje ‘los aanzat.’ Maar zij, geboren in 1884, was net als de meeste mensen van haar leeftijd meestal wel erg zuinig uitgevallen.

Ook tussen mijn vader en ome Bart zat dat verschil. T. Jansen uit Veenendaal was op het erf met zijn ‘pottenkar’ en hij had wat nieuws en wel een ‘klauwhamer’ die tot dan toe nog niet bestond. Ome Bart kocht er vlot een, maar mijn vader zei: ‘Ik heb nog een hamer en die is nog best.’ Maar misschien was ome Bart meer timmerman dan mijn vader en ging hij daarom tot aankoop over. Het zou ook kunnen zijn dat mijn vader met een gezin met drie kinderen iets meer op de ‘kleintjes’ moest letten, dan zijn 16 jaar jongere broer. Ik weet niet hoelang het al zo was, maar in de jaren 50 en 60 waren oude(re) mensen meestal een beetje zuinig en jonge(re) mensen wat royaler. Of dat ooit anders zal worden?

Ome Bart ging het ook anders doen in de varkenshouderij. Hij wilde geen biggen meer kopen, hij wilde zelf een paar zeugen gaan houden in de varkenshokken en ook buiten. Voor het huis uit maakte hij een zeugenweitje, kompleet met een nachthokje van ongeveer drie bij vier meter op een betonnen ‘voet.’ Soms kwam de berenboer met de naam W. van Roekel met zijn kleine vrachtauto met een verschrikkelijk grote beer er in, die in dit weitje zijn ‘werkzaamheden’ moest verrichten. Als je een paar dekrijpe zeugen had, nam hij die ook wel een paar weken ’in de kost,’ net zolang tot ze gedekt waren. Op een keer moest ook de buurman tegenover ons, Geurt Achterstraat, naar W. van Roekel. Hij dacht wat geld uit te sparen en hij en zijn vrouw gingen met twee varkens lopend op weg. De Maanderbuurt door, tot Liefting, daar overgestoken naar de Maanderbroekweg om vervolgens richting oost naar de Maanderdijk te gaan. Zijn vrouw had hem geholpen totdat ze bij ons waren en nu waren ze zover van huis dat de varkens misschien wel ‘zelf’ wilden lopen. Daartoe werd het ‘koetouw’ van tweeënhalve meter van de achterpoot afgedaan en Geurts vrouw stak bij ons de zandbanen over om zo naar huis te lopen, wat maar ongeveer 200 meter was. Een varken dat uit zijn hok gehaald wordt, wil niet graag lopen en als het al een klein eindje loopt, dan draait het vervolgens snel om, om weer naar huis te gaan. Maar met een touw aan de achterpoot, ben je het varken zo ongeveer de baas en kun je het met enig geduld daarheen laten lopen waar je wilt. Als ze een paar honderd meter van huis zijn, willen ze veel beter lopen dan wanneer ze net het hok uit zijn. Het was ’s morgens zo ongeveer half negen en wij moesten naar school, toen Geurt met de twee varkens de weg vervolgde. De eerste 200 á 300 meter ging het goed, maar toen sprong een van de varkens pardoes in de brede sloot. Wat nu? Geurt ging dertig meter terug om over een dam naar de andere kant van de sloot te gaan om het varken op die manier eruit te jagen. Dat lukte maar ten dele, want het varken draaide zich wel om, maar het beviel wel in het water, want het wilde er nog niet uit. Geurt bekeek met een zorgelijk gezicht de situatie nog even, waarna hij besloot om weer terug te gaan om aan de wegkant van de sloot te komen. En toen gebeurde het. Hij was nog niet helemaal terug of ook varken nummer twee sprong in de sloot. Goede raad werd nu wel erg duur en ten einde raad sprong Geurt zelf ook in de sloot om op die manier de situatie weer onder controle te krijgen. Het was nu voor ons de hoogste tijd om naar school te fietsen, maar een ding weet ik nog heel goed: het is erg moeilijk varkens te jagen in een sloot met een halve meter water. Of Geurt ooit zijn bestemming bereikt heeft, weet ik niet en toen we er met de middag weer langs kwamen zagen we een sloot met troebel water.
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Een door alle boeren gevreesd bord.



Het volgende verhaal heeft alles in zich van een goed verzonnen verhaal, maar het is echt gebeurd omstreeks 1952/53 en het is zo getrouw mogelijk weergegeven. In zeker opzicht is het een verhaal wat moeilijk te geloven is. Hoe was het in die tijd mogelijk dat de beer van de berenboer op zoveel bedrijven kwam zonder dat dat tot grote besmettingsproblemen leidde? Waren bacteriën, bacillen en virussen toen nog niet zo actief dat het op grote schaal tot ziekteoverbrenging kwam? Had het te maken met de kleinschaligheid in die dagen? Als je twee tot vijf zeugen hebt, is het niet rendabel om zelf een dekbeer te houden en was het heel normaal dat de beer van de berenhouder naar het zeugen op de boerderij kwam. Vanaf de 60er jaren werden de bedrijven groter en velen begonnen zelf een beer te houden. In de varkenshouderij was men dus niet zo bezorgd dat ziektes overgebracht konden worden van bedrijf tot bedrijf, maar in de kippenhouderij was dat al iets anders. Niet zozeer met de kippen, maar wel met de kuikens; het voer voor de kuikens werd dan ook in eenmalig te gebruiken papieren zakken aangeleverd om ziekte-insleep tegen te gaan.

Kuikens konden in die tijd onder andere coccidiosis of bronchitis krijgen. Hiertegen waren al wel de nodige medicijnen, maar speciaal bronchitis was verraderlijk, want als de kuikens dat gehad hadden, werden het later hele mooie kippen, maar ze gingen nooit de normale hoeveelheid eieren produceren; vaak haalden ze de helft nog niet van de hoeveelheid die normaal te verwachten was.

Ook in de rundveehouderij staken begin vijftiger jaren wat besmettelijke ziekten de kop op: Tuberculose, Mond- en Klauwzeer en na 1955 ook Abortus Bang, een besmettelijke ‘verwerp’ ziekte. Bij ome Bart op deel hebben de koeien op een gegeven moment ook Monden Klauwzeer gehad en dat was zeer besmettelijk. Mijn vader en moeder hadden zijn koeien een week eerder nog een keer gemolken, maar onze koeien hebben het niet gekregen toentertijd. Bij ome Bart zijn ze wel een weekje ‘uit de melk’ geweest, maar daarna is het weer snel beter geworden.

De angst voor besmetting leidde er toe dat de overheid zowel Tbc als Mond- en Klauwzeer in de veewet opnam en een vaccinatieplicht instelde, waar een aantal boeren niet zo erg gelukkig mee was. Ook had de overheid een dwangmaatregel ingesteld, maar hoe dat in elkaar zat weet ik niet meer. Onze beesten kregen dan wel geen Mond- en Klauwzeer, maar op een morgen in het voorjaar van 1954 was er bij ons wel een groot probleem. Een koe moest kalven en dat kon niet en een keizersnede was nog lang niet uitgevonden. Toen ik opkwam om half acht, hadden ze de koe op de deel aan de achterdeur gebonden en de veearts en de veeverloskundige waren het kalf aan het ‘afsnijden,’ waarbij ook een paar buren de helpende hand boden. Naar ik later begreep, werd er ook nogal heftig gediscussieerd over de door de overheid ingestelde inentingsplicht, vooral omdat er twee fervente tegenstanders bij waren. Mijn vader had er geen probleem mee, maar een van de toen aanwezigen was er uiteindelijk zo op tegen en ‘gewetens bezwaard’ dat de overheid zijn koeien in beslag nam en liet slachten, waarbij hij als wettig eigenaar de opbrengst kon krijgen, maar dat werd door hem geweigerd, zoals men daar later over sprak. Vervolgens hield hij geen koeien meer, maar schapen, want daar zaten geen bijkomende inentingsverplichtingen aan.

En een andere buurman vond dat hij ‘niet bij de entploeg heurde,’ maar toen het hem geld ging kosten, stemde hij er uiteindelijk wel mee in dat zijn koeien ingeënt werden.

Vanuit de overheid en eigenlijk het Ministerie van Landbouw kwamen er in die tijd nog meer maatregelen. Aan iedere afgeleverde zak meel moest in die tijd een blikje zitten, waarom weet ik niet meer, maar wel dat we als schooljongens die blikjes spaarden en dat de verschillende meelleveranciers verschillende blikjes hadden. Ook in die tijd mocht je geen henkuikens kopen in de herfst, maar boeren waren altijd al aardig vindingrijk en ze kochten dus ongesexte kuikens. Na twee maanden kon je de hanen herkennen die dan werden verkocht en de hennen werden gehouden om verder op te fokken als legkippen. Mijn vader deed dat ook en hoewel er hier en daar wel op gecontroleerd werd, is hij hiervoor nooit gepakt. De eierprijs was aardig lonend, omdat er een goede vraag was vanuit Duitsland. Nu gingen er ook eendagskuikens geëxporteerd worden en het was het gesprek van de dag dat dat verschrikkelijk dom was. Als de Duitsers kuikens hadden, dan hadden ze over een halfjaar ook eieren en dan zou in Nederland de eierprijs behoorlijk onderuit kunnen gaan, zo dacht men. Maar iedereen die zo dacht kreeg ongelijk, want de hele vijftiger jaren door is de eierprijs goed lonend gebleven. Voor zover ik het beoordelen kan, waren er jaren dat wel 75% van het jaarinkomen bij ons in de kippenhouderij verdiend werd.

Niet alle boeren waren zo vooruitstrevend. Er waren op de zandgronden en speciaal op de Veluwe altijd al een heleboel eigenlijk te kleine bedrijven, waar niet voldoende gezinsinkomen verdiend kon worden. De overheid probeerde daar wat aan te doen. Daartoe had men niet alleen in Wageningen, maar op verschillende plaatsen meer in het land ‘proefboerderijen’ opgezet, waar met overheidsgeld, proeven genomen werden en verschillende systemen uitgeprobeerd werden. Maar het overgrote deel van de (Veluwse) boeren vond het maar niets, want boeren hadden het altijd al gedaan zoals ze deden en daar kon een proefboerderij niets aan veranderen. Anders werd het toen er bedrijfsvoorlichters in dienst kwamen die de boeren konden vertellen hoe ze in vele opzichten efficiënter konden werken. In Bennekom werd er ook een gestationeerd met de naam Evert Koldenhofl. Bij veelal de kleinere boeren hoefde hij niet aan de deur te komen! Die dachten: We hebben hier op deze plek jarenlange ervaring, wij weten het beste hoe hier een inkomen verdiend kan worden en dat hoeft iemand van de universiteit ons zeker niet te vertellen. En als hij iets nieuws heeft, dan gaat dat ‘veul te veul’ kosten. Maar hoewel (boeren) mensen er ook nogal wat weerstand hadden tegen allerlei nieuwe dingen, toch konden ze niet voorkomen dat er zo nu en dan wat ‘nieuwigheden’ ingevoerd werden. Want tijden blijven niet stilstaan en de Rijkslandbouwvoorlichting had de taak om nieuwe dingen de ‘boer’ op te brengen en de boeren er van te overtuigen dat het beter en meer efficiënt kon. De boeren op de grotere bedrijven, stonden daar gemiddeld meer voor open dan de boeren op de kleinere bedrijven. Misschien moesten de boeren op de weinige grotere bedrijven ook wel, want zij waren gewend om met personeel te werken en dat werd almaar moeilijker, omdat de werkgelegenheid buiten de landbouw gaandeweg toenam. Nederland was steeds meer in opbouw, met steeds hogere lonen en de boeren hadden er moeite mee om dat loonniveau bij te houden. Ook ergens in deze tijd moest de werkgever, dus ook de boerenwerkgever, over het verdiende loon een bepaald percentage sociale lasten gaan betalen. En dat ging veul geld kosten!

Een nieuwigheidje was er dat mijn vader wel aansprak: een nieuwe manier van hooien. Daartoe kocht men op de houtverkoping voor niet veel, de dunste stammetjes die daarna geschild moesten worden met een ‘trekmes’ en dat was goed werk in het voorjaar voor een acht of negen jarige. Daarna konden er ‘ruiters’ van gemaakt worden. De dikste stammetjes zaagde men af op een lengte van 2.20 meter en maakte die aan de bovenkant met dik ijzerdraad aan elkaar, zodat ze als een driepoot neergezet konden worden. Vervolgens werd in iedere poot van hetzelfde dikke ijzerdraad een oog gemaakt, waardoor een iets dunnere staak gestoken kon worden. Zo gebruikte men voor iedere driepoot drie stokken die horizontaal in de ogen pasten en een vijftig centimeter boven de grond zaten. Hierop kon nu in het hooiland het hooi dat nog niet zo erg droog was, het weer werkte soms helemaal niet mee, ‘geruiterd’ worden en dat ging het makkelijkste als het eerst op de opper gestaan had. Als het goed op de ruiter stond, was het van de natte grond af en van binnenin was er een kleine holte, zodat er een natuurlijk drogingsproces optrad. Het hooi kon op die manier maar zo drie tot vier weken buiten blijven, zonder dat de kwaliteit erop achteruit ging. En zo werd het ruiterhooi automatisch droog na een aantal weken, afhankelijk van het weer natuurlijk.

Mijn vader, geholpen door opa Dirksen, maakte 50 driepootruiters en dat was voldoende om er een hectare mee op te zetten, wat zo ongeveer het stuk land was dat men in een keer onder handen nam in die dagen.

Nadat Bart van ome Ceel in 1950 met zijn paardenmaaimachine het gras maaide, werd dat het volgende jaar gedaan door ‘Gaart van Gijs’ (van Roekel) van de Bennekomse Werktuigenvereniging. Hij kwam met een hele grote blauwe Fordson Major tractor en hij kwam ook in het voorjaar het kapot gelopen land rollen en dan mocht ik wat rondjes meerijden. Hij deed al het werk met een spoortje tabakssap op zijn kin, want pruimen deed hij de hele dag lang. Ook Henk Kroesbergen van de Maanderdijk heeft wel eens gras gemaaid voor mijn vader. Hij had een rode Algaier tractor die maar half zo groot was als een Fordson. Nog weer later kwam Hein Veenbrink uit de Maanderbuurt ‘loonwerken,’ dus gras maaien, rollen, brandhout zagen, ploegen en later ook gieren met een heel grote giertank van 1500 liter. En hij zou dat blijven doen de komende 10 jaar. De tractor die hij had was meestal een Guldner van 18 pk en ook heeft hij een keer een tijdje een Deutz gehad, maar dat beviel niet. Dat ik dat nog vrij nauwkeurig weet, komt doordat voor de meeste boerenjongetjes en ook voor mij dus, een tractor een heel fascinerend ding was, waar je later ook mee zou willen rijden en dan het liefst met de allergrootste, wat er in de 50er jaren een was van 60 pk, groter werden ze niet gebouwd.

Speciaal de eerste vijf jaren van de jaren vijftig was het nog wel eens een paar dagen wachten op de loonwerker/grasmaaier. Ze hadden nogal eens te maken met een kapotte machine en als het mooi weer was, wilden alle boeren het gras tegelijk gemaaid hebben. Het had ook te maken met een goed groeiseizoen, want als er op veel plaatsen een zwaar zwad stond, dan duurde het maaien behoorlijk wat langer per hectare: het stopte en streupte nogal eens, zodat ze, zeker met mooi weer, steeds een beetje verder achterop raakten.
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Hooi op de ruiter, iets nieuws in het begin van de begin vijftiger jaren.



Het hier boven geschrevene is gebeurd tussen 1950 en 1955, maar wanneer precies, dat weet ik natuurlijk niet meer. Wel dat gras maaien in 1955 ongeveer fl. 35 per hectare kostte en dat werd begin 60er jaren fl. 49.

Men rekende naar boerengewoonte nog per roe(i). 700 roeden is een hectare, maar daar ging het altijd een beetje mis, want oude boeren rekende dan wel in roeden, maar ik heb het altijd vreemd gevonden dat ze meestal niet precies wisten hoe groot een roei was in vierkante meters. En om de verwarring kompleet te maken: in verschillende streken van Nederland hanteerde men verschillende roeden, die onderling in grootte niet hetzelfde waren. In onze omgeving had men het in die tijd ook wel over een ‘morgen’ als oppervlaktemaat. Dat was 600 roeden en werd in andere delen van Nederland ook wel gebruikt. Volgens oude verhalen is zo’n morgen, dus 0.8 hectare, de oppervlakte die men met een span ploegossen in een morgen zou kunnen ploegen. Ik kan me er niet veel bij voorstellen, want ik heb een keer een stel ossen zien ploegen. De snelheid van die beesten was met veel aanmoedigingen en zweepgezwaai erg laag, ongeveer drie kilometer per uur en zeker is dat ze een ‘morgen’ in een morgen lang niet klaar kregen. Veel later kwam me ter ore dat een span ossen op een dag een acre zou kunnen ploegen. Dat lijkt me meer succesvol, want een acre is 0.4 hectare en dat zou moeten kunnen in een halve dag.

Van oudsher had men dus soms plaatselijke verschillende oppervlaktematen, zoals bunders, roeien en morgens, maar na 1800 moest op bevel van Napoleon het metrieke stelsel ingevoerd worden om een meer uniform systeem te krijgen. Naar het schijnt heeft men toen een bunder aan een hectare gelijk gemaakt, maar de boeren gaven zich niet snel gewonnen, want in de gewone dagelijkse aanduiding bleef men een hectare een bunder noemen en als onderverdeling roeien gebruiken en dus niet aren en centiaren. Zo bleef men zitten met iets wat niet handig door tien deelbaar is, want een hectare = 700 roeien en een roei = 14,28 vierkante meter. De aanduiding een morgen als oppervlaktemaat is na de 50er jaren toch wel langzamerhand in onbruik geraakt. Echt handig is het rekenen in een ‘roe,’ of is het ‘roei?’ dus niet, maar het zou als praktische maat nog heel lang in gebruik blijven en dus ook in het dagelijkse spraakgebruik en daar speelt natuurlijk ook mee de gehechtheid aan het bestaande. Men had het ook nog over een ‘mud’ als inhoudsmaat. In de tijd van Napoleon heeft men dat gelijk gesteld aan 100 liter, maar voorheen was het ongeveer 140 liter en dat was de inhoudsmaat, wist men bij ervaring, voor de hoeveelheid zaaizaad waar een morgen mee bezaaid kon worden.

Ook kolen om te stoken werden in de 50er en 60er jaren per mud verhandeld en ook werd er bij ons tot 1988 nog altijd als wintervoorraad vijf mud aardappels gekocht voor fl. 8 per mud. Zo heeft men van overheidswege heel slim geprobeerd om de oude benamingen aan nieuwe eenheden te koppelen en zo het metrieke stelsel ingevoerd te krijgen, wat maar ten dele gelukt is, behalve bij de jaarlijkse verplichte meitelling, want daarbij ging men van overheidswege natuurlijk wel met hectare, centiare en are werken

Als mijn vader zijn eigen werk een beetje klaar had, deed hij, en soms ome Bart ook, aan burenhulp voor Henk Groen(eveld) die over de Grift in het Bennekomseveld een hooiland had. En dan mocht ik mee om daar ook met ‘onze’ paard en wagen een vracht hooi te halen. Het was verschrikkelijk laag land met de sloten helemaal vol water, waarop grote groene bladeren dreven met kleine gele bloemen die ik niet eerder gezien had. Men laadde twee halve vrachtjes en daar werd op de weg een vracht van gemaakt om vervolgens de ene lege wagen weer half vol te laden. Dicht bij de uitgang naar de weg werd er dan nog wat bijgeladen, want het land was zo zacht dat je er moeilijk uitkwam met een volle vracht. ‘Uitrijden’ noemde men deze manier van ‘bewerkelijk werken.’

Ook verbouwde Henk Groen maïs, die in september ingekuild moest worden. Het maïsland lag aan de noordkant van de Maanderbuurt en werd de ‘Nieuwekamp’ genoemd. De maïs die op polletjes gepoot was, was die week met de zicht gemaaid en op bossen gelegd. Mijn vader ging Henk Groen die zaterdag morgen helpen en we namen ook onze eigen paard en wagen mee, want dan konden op het land twee wagens tegelijk geladen worden. Ook had Henk Groen er nog een knecht bij gehuurd uit de buurt.

Voor mij hadden ze die dag een karweitje (natuurlijk) en wel iedere keer het paard een eindje aanrijden, zowel ons paard als ook dat van Henk Groen. En ik heb ook geprobeerd om te helpen met afladen. Wat een rot werk was dat! Alles lag door elkaar en de maïsbladeren waren hartstikke scherp in je gezicht. Ik hoefde dat dus niet te doen, daar was ik met negen jaar te klein voor. Op het erf aangekomen, werden de stengels zoveel mogelijk rechtop gezet en de volgende maandagmiddag zou de loonwerker komen met de ‘hardelandmachine,’dat was een hakselaar die door een grote riemschijf aan de tractor aangedreven werd.

Toen ik uit school kwam die namiddag, was het werk bijna klaar. Een man of zes, zeven was er mee druk geweest en de silo met houten opzet was bijna vol met gehakselde maïs. Vervolgens werd er bij Wim Roseboom een auto vol bergzand besteld die door de chauffeur en bijrijder met de schop bovenop de maïs geschept werd. Inkuilplastic was nog niet uitgevonden, dat zou nog ongeveer 10 jaar duren.

Of deze manier van maïs verbouwen door de ‘Voorlichting’ was bedacht weet ik niet, maar het idee om droge maïs te verbouwen kwam wel van de Voorlichting. Geurt Achterstraat ging dat doen. Hij was de buurman van Henk Groen en woonde recht tegenover ons in de Maanderbuurt. In Nederland wordt een maïsgewas wel rijp, maar niet droog en er was geen mogelijkheid om de maïs aan de kolf te drogen, maar daarvoor was een oplossing bedacht. Een hok van stevig gaas een driekwart meter van de grond en maar ongeveer een meter in de breedte, want de wind moest er goed doorheen kunnen waaien. Verder was het een tweeënhalve meter hoog en het dak moest een halve meter overhang hebben, zodat het druipwater van het dak er niet tegenaan kon komen. Vervolgens werd deze berging dan zo lang gemaakt als nodig was, in het geval van Geurt was het een meter of vijftien. Aan de hoge kant van het dak, dat was de noordkant, zat bovenaan over de hele lengte een luik, ook van gaas, dat een 40 centimeter breed was en daar kon men de geplukte kolven van de paardenwegen af, in scheppen. Hier en daar was er dan nog een deurtje gemaakt, zodat men de kolven eruit kon rapen om ze in grote emmers naar de kippen te brengen. Die pikten de maïskorrels eruit zodat er geen dorsmachine nodig was en voor de kippen kon op die manier ongeveer de helft van het andere en dus dure voer uitgespaard worden.

Het was al met al een heel gedoe en ook veel te bewerkelijk, zodat het na een jaar of twee, drie, verder geen opgang gemaakt heeft. Dat ik dit ook nog vrij nauwkeurig weet, komt doordat mijn vader daarmee wel eens geholpen heeft, zoals hij met andere dingen ook wel eens voor Achterstraat ging werken. Het was dichtbij, zodat je zo kon oversteken. Het was jarenlang zo dat er over de sloot een brugje lag, omdat er hier geen dam was. De sloot was al gauw drieënhalve meter breed en ongeveer twee kilometer lang, helemaal tot aan de Langeweideweg. ’s Winters was het een ideale sloot om op te schaatsen, wat ik dan ook meermalen gedaan heb.

Op een middag was mijn vader op weg om voor Geurt te gaan werken en zag hij bij dat brugje een hele grote snoek staan. Hij kon de verleiding niet weerstaan om even te proberen of hij het beest kon vangen met mijn strik en deze keer lukte het wel. Hij rukte hem aan de strik op de kant en toen hij hem woog was hij zes kilo zwaar met een lengte van 85 centimeter. Het was de grootste snoek die we ooit in een Maanderbroeksloot gevangen hebben.

‘Mijn’ school stond aan de Rijnsteeg in de Kraats, de boerenbuurt ten westen van Bennekom, maar ook de kinderen uit de Bennekomse Meent tot aan het Benedeneind gingen er naar school. Er waren in die dagen ongeveer 150 á 160 kinderen, verdeeld over acht klassen. Als de achtste klas doorlopen was, dan was je niet langer leerplichtig en derhalve ‘van school af,’ want een vervolgopleiding was niet aan de orde. Veel zaten er niet in de achtste klas, misschien een stuk of zes, zeven en in 1957 was het er nog een die de laatste was die van klas acht gebruik maakte.

De lessen voor de hogere klassen, duurden tot kwart voor vier en als het echt winterweer was met kou en sneeuw, namen we brood mee om over te blijven.

Als er erg veel sneeuw gevallen was en de weg bijna onbegaanbaar was, moesten we lopen, wat altijd wel een paar keer per winter gebeurde en bijna drie kwartier kostte.

Er was altijd wel een stuk laagland in die tijd waar zo’n twintig centimeter water stond en na twee nachten vorst van een graad of zes, zeven, kon daar door ons al geschaatst worden. Als je door het ijs zakte, was het niet gevaarlijk natuurlijk en soms liep het helemaal goed af, want als je er door ging, bleek dat het een voordeel was dat je de schaatsen onder de laarzen gebonden had. Het moest wel vier of vijf nachten vriezen, voordat het ijs op de Maanderbroekwegsloten dik genoeg was om er op te schaatsen. We gingen dan bij Driekus Roseboom op de sloot, die was zo’n 600 meter lang tot aan Van Voorst toe en daar was het gezellig, want daar kwamen na schooltijd en ’s zaterdagsmiddags ook de jongens van school.

Toen ik acht en negen jaar oud was, moest ik ook werken op zaterdag: twee takkenbossen hout hakken met de ‘hiep,’ dat werd dan als aanmaakhout gebruikt voor de kachel en ook voor het fornuis om op maandag de was te koken. Ook moest er een kruiwagen vol brandhout op deel in de houtbak gebracht worden, als voorraad voor de hele week. Dat was niet zo’ n groot probleem, maar de dikke blokken moesten ook door mij gekloofd worden en dat was een rotwerk. Soms deed je je handen zeer aan de steel van de bijl en soms wilde het kloven helemaal niet, want dan waren de noesten te groot. Het brandhout moest een beetje opgestapeld worden in de grote houtbak aan de ene kant, want er moest daarna door mij ook nog een kruiwagen turf gehaald worden die in de andere helft opgestapeld moest worden. Hiermee was ik als een acht en negen jarige de hele morgen druk.

Maar als er wat te schaatsen viel, dan ging het ineens veel vlugger en dan was er vaak extra inspectie, want zo gauw kon ik nooit klaar zijn. Het was eerst het werk klaar en dan pas spelen en daar had ik me aan te houden! En ook in de andere jaargetijden hadden ze altijd wel wat te doen voor me, leuk of niet leuk.

In de winter als het vroor, dan vroor de kraan in de varkensschuur van ome Bart wel eens vast, want die kon niet afgetapt worden. Wat ome Bart dan deed? Hij stookte er een vuurtje onder wat mijn vader verrekte roekeloos vond. Toen hij dat een keer tegen hem zei, was het laconieke antwoord: ‘Ben je gek, dat valt wel mee. Ik heb een emmer water bij mee; als er iets gebeurt dan gooi ik het zo uit.’ Maar mijn vader bleef het gevaarlijk vinden om er met de met hooibalk erboven een vuurtje te stoken en misschien had hij wel gelijk.

Leuk was het, als in april het weiland gesleept moest worden om de gestrooide mest een beetje te verdelen en ook een molshoop werd op die manier weggewerkt. Eerst moest op de zaterdagmorgen het paardewerk gebeuren door mijn vader en dan om 10 uur of zo, werd het paard voor de sleep gezet en moest ik de rest van de dag slepen, zowel voor mijn vader als ook wel voor ome Bart. Alle rondjes moesten meegelopen worden, want je kon niet op de sleep zitten. Ondertussen keek ik ook uit naar kievitsnesten met eieren, want als ik die vond, mocht ik ze houden en ze brachten in maart soms wel twee kwartjes per stuk op, makkelijk verdiend geld dus. En dat geld, waar moest dat heen? In de spaarpot natuurlijk, want daar werd wel op gehamerd, die was pas belangrijk.
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De boerderij van onze buren, aan de overkant van de A 12.
Bij gebrek aan oudere opnamen, deze foto uit ongeveer 1990 van de boerderij, in 1939 gebouwd door Hent Achterstraat ter vervanging van zijn oude die aan de andere kant van de Maanderbuurt stond en afbrandde op een zondagmiddag. Links naast de schuur nog juist zichtbaar wat bomen die bij onze boerderij stonden. Met de komst van de snelweg kreeg Hent ook een dikke drie hectare achter de weg te liggen die vervolgens werden verkocht aan opa die zijn nieuwe boerderij hier dus ongeveer 200 meter recht achter bouwde. Zijn jongste zoon Geurt trouwde in 1951 en nam de boerderij over. Het huis werd iets verbouwd en Hent bleef in het rechter gedeelte ernaast wonen. Kort na het 40 jarig huwelijksjubileum van Hent kwam er onenigheid in de familie. De boerderij werd door buurman Henk Groeneveld gekocht en Geurt werd nu de huurder. Vlak erna kwam er weer ellende, want Hent kwam te overlijden door een hartaanval, zijn blinde vrouw achterlatend die aan de rechterkant bleef wonen. Na wat ontwikkelingen, nam Henk Groeneveld de boerderij in 1957 over en Geurt emigreerde enige tijd later naar Nieuw Zeeland met zijn vrouw en drie kinderen. Deze boerderij werd, net als veel andere, in 1992 afgebroken.
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Op de foto hierboven en ook hieronder is goed te zien hoe ‘schuin’ de A 12 eigenlijk door het landschap liep. Dat kwam ook doordat de weilanden rondom ons niet vierkant waren, ze waren aan de noordkant nogal wat breder dan aan de zuidkant.
Bij (1) ligt Maanderbuurt 57, de oude boerderij van opa Maas. (2) is de boerderij van Achterstraat, die ook twee stroken land ten zuiden van de snelweg kreeg te liggen en (3) is de nieuwe boerderij van opa Maas, gebouwd in de oorlogsjaren en betrokken in 1943.
Deze nieuwe boerderij werd gebouwd op zeven hectare ‘eigen’ land’ en drie hectaren voormalig ‘Achterstraat’ land.
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Luchtfoto uit 1980, genomen in zuidelijke richting, van boerderij Maanderbuurtweg 57, nu volgebouwd met varkensschuren.
Op de voorgrond het land van Willem Achterstraat dat men altijd de ‘legeneng’ noemde, met rechts het wegje naar wat de ‘Nieuwekamp’ heette. Deze boerderij werd door opa in de crisisjaren gekocht. Er zijn geen gebouwen die de tijd overleefd hebben, behoudens het woonhuis. Rechts van het huis was in 1950 nog een boomgaard met een 30 stuks vruchtbomen die ik nog gezien heb toen Henk en Wijntje Groeneveld er woonden.
Schuin rechts is de ‘Oude Wetering’ die bij de aanleg van de A 12 naar links verlegd werd, om vervolgens haaks onder de A 12 door te gaan en dan zijn weg te vervolgen. Het uiterste puntje links boven, hoorde bij de nieuwe Roseboom boerderij die in de zomer van 1943 klaar kwam. Het hooi werd in de zomer van 1943 voor het eerst op de ‘balk’ gedaan van de nieuwe boerderij, waarop verhuizing naar de Maanderbroekweg volgde in september van dat jaar. De groentetuin heeft op deze plaats de jaren en de bouwactiviteiten overleefd, evenals het rijtje dikke elzenbomen rechts van de dam. Ze zullen wel gekapt zijn toen in 1993 alles gesloopt is en vervolgens de grootste oppervlakte gebruikt is voor het A 30 project.
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Als men vanaf de A12 de A30 opdraait, komt men over het land van de boerderij op de voorgaande foto. Het gebied is nu ‘ontsloten,’ zo noemt men dat. En zo moest er altijd heel wat ontsloten en uitgebreid worden in Ede, steeds om de toenemende bevolking een plaats te geven voor wonen en werken, maar er waren geen boeren die dat werken aantrekkelijk vonden. Wat moest de boer nu? Hij ploegde dus voort, maar dan maar op een andere plaats onder de zon, in een land dat in alle opzichten veel groter is. Soms moeten er ingrijpende beslissingen genomen worden en dat gold ook voor de Fam. van de Pol die op deze boerderij kwam in 1957. Vervolgens nam de zoon Jan het over, in het begin van de 70er jaren en toen maakte dit bedrijf een hele ontwikkeling door, waarbij Jan ontelbare stenen vermetselde, maar vervolgens toch zijn biezen pakte en met zijn gezin in 1981 naar Canada emigreerde. Daarna is het nog 10 jaar boerderij geweest om in het begin van de jaren 90 definitief gesloopt te worden.







HOOFDSTUK 10

TIEN JAAR, DAT IS PAS GROOT!

Hoofdstuk tien en er is nog heel wat gebeurd toen ik negen en tien was wat ik nog goed weet en waar nog geen aandacht aan besteed is.

Ik denk dat je, als je erg jong bent, meer intens leeft, zodat het makkelijk is om veel dingen te onthouden en op te slaan in je geheugen; naarmate je ouder wordt lukt dat niet zo goed meer. Na 1948 begon de Nederlandse regering propaganda te maken voor emigratie. Ze zag het als een bijdrage om de grote woningnood en de werkloosheid versneld te helpen oplossen. Uiteindelijk zouden er de volgende 12 jaren, ongeveer 350.000 mensen vertrekken, waarvan er 250.000 Canada als bestemming hadden en onder deze grote groep was een hoog percentage boeren dat maar één gedachte in hun achterhoofd had: de kans krijgen om een eigen bedrijf te beginnen.

Ik weet niet meer of het eind 1953 al bekend werd, of dat het al begin 1954 was, dat ome Bart en tante Woutje naar Canada wilden emigreren. Ik heb er ook niet bijgestaan dat ome Bart dat voor het eerst aan mijn vader vertelde. En dat was op voorhand ook niet bestemd voor kinderoren, maar ik denk dat ze daar in het beginstadium wel overleg over hebben gehad. Het was begrijpelijk dat tante Woutje, met al haar familie in Canada, wilde emigreren en als ome Bart er ook wel oren naar had, kon zo’n beslissing redelijk makkelijk door hen genomen worden. Ook kan en zal een rol gespeeld hebben dat haar familie die nu ongeveer anderhalf jaar in Canada was, een redelijk nauwkeurige indruk kon geven van hoe het er in dat nieuwe, grote land uitzag. Ome Bart en tante Woutje waren er zelf niet geweest en als de informatie komt van mensen die je familieleden zijn, werkt dat erg overtuigend. Bovendien zou men om op die manier de familie van de Brink weer bij elkaar te krijgen.

Als je naar Canada emigreerde dan emigreerde je naar Canada. Simpel! Maar niemand had er een voorstelling van hoe groot Canada is en ook wisten we toen niet dat ze zouden vertrekken naar een plaats die zelfs helemaal aan de andere kant van Canada lag. Heel veel later kon ik beoordelen dat ze zeker niet naar de slechtste plaats in dat land vertrokken zijn, met vruchtbare grond en een lang groeiseizoen.

In september 1953 hadden ome Bart en tante Woutje een baby gekregen. Het was een jongen en hij kreeg de naam Maas. Opa dus drie zoons en die kregen op hun beurt als eerstgeborene een zoon die door alle drie Maas genoemd werd. Zo werd geprobeerd de vernoemingstraditie nog levend te houden en dat zou zo nog ongeveer 25 jaar doorgaan, voor het ophield te bestaan. De baby was elf maanden toen hij emigreerde en zijn naam werd veranderd in ‘Michael,’ dat was wat makkelijker in de Engelse taal.

Na het overlijden van opa had zijn boerderij, na het opdelen tussen zijn twee jongste zoons, in vier jaar tijd best een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt en dat moest ook wel, want alles werd duurder en het aantal monden dat gevoed moest worden, zou alleen maar toenemen.

In de oorlog waren veel ontwikkelingen tot stilstand gekomen en in 1950 was men er nog maar nauwelijks van bekomen. In veel opzichten boerde men nog zoals 50 of 100 jaar terug. Veel was er ook niet veranderd in al de jaren op het boerenerf, waar men het eelt wel in de handen hield met al het vaak zware handwerk, waar nooit een eind aan kwam. De hele instelling was ook dat de mens zoveel mogelijk werk moest doen. Dat was een deugd die ze ook al voor een 10 jarige bedacht hadden!

En zo ging het gebeuren dat ome Bart erfhuis ging houden, nadat hij de papieren voor elkaar had om te emigreren. Alle dingen die hij kwijt moest, werden op het erf op een rij uitgestald en genummerd, zodat ze op de erfhuisdag verkocht konden worden. Het was op een doordeweekse dag, dus ik moest naar school en die schooldag was helemaal niet leuk, want ik had nog nooit gezien hoe zoiets ging; nu had ik de kans en nu moest ik naar school van mijn vader. Toen ik met de middag met enige haast thuis kwam, was alles net afgelopen en waren er alleen nog een heleboel mensen aan het napraten.

Nu de dag van vertrek dichterbij kwam, werd het tijd dat mijn oom en tante de Engelse taal een beetje gingen leren en daartoe was het lesboek ‘Engelse taal voor beginners’ aangeschaft. Het volgende is iets wat ik niet wist, want kinderen werden er doorgaans niet van op hoogte gehouden. Waren de vijf hectaren waar mijn vader op boerde wel van mijn vader of was de hele boerderij nog van opoe Roseboom? En was de helft waarop ome Bart boerde, van hem of ook nog van opoe? Ik denk dat het allemaal wel ‘beschreven’ was voor de respectievelijke zoons en dat opoe juridisch nog eigenaar was en dus had ome Bart geen onroerend goed te verkopen. Er was en werd besloten dat mijn vader de boerderij en de gebouwen kon huren met tweeënhalve hectare van het land van ome Bart dat om de boerderij lag. De andere tweeënhalve hectaren waren voor ome Wim uit Barneveld en zo werd het zo gelijk mogelijk en eerlijk verdeeld. Ook het stukje land dat ome Bart van Rijkswaterstaat had, langs de Maanderbroekweg, ‘kreeg’ ome Wim. Dat wil zeggen het gewas dat erop stond, aardappels en bieten en dat voor het laatste jaar, want men ging de snelweg aanleggen in de nabije toekomst en dan mocht het niet meer als bouwland gebruikt worden.

Na het erfhuis kwam de dag snel naderbij dat ome Bart en tante Woutje gingen vertrekken naar Canada. Ik denk dat het ergens begin juli was, maar precies weet ik het niet meer.

Heel veel mensen waren de laatste zes jaar geëmigreerd en de meesten hadden daarvoor een soort emigratiebemiddelaar ingehuurd. Zo ook Ome Bart. Ik geloof dat zijn naam Verwoerd was en dat hij uit Barneveld kwam. Die man had ook de bus gehuurd die ’s morgens om half negen de dam in kwam rijden en die bij nader inzien al meer dan halfvol was; er bleek nog een andere familie te zijn die ook die dag ging emigreren. Maar de familie Roseboom kon er met dertien personen nog wel bij, waarna de bus wel afgeladen was en tien minuten later ging het richting Rotterdam. Na een uur rijden stopte de chauffeur bij een restaurant annex watermolen. We waren toen al aan de oostzijde van Rotterdam, juist voor de bebouwde kom, aan een van de in die dagen belangrijke toegangswegen tot Rotterdam. Die weg was van straatstenen en de grond eronder was zo zacht dat er diepe rijsporen in zaten. De grote mensen gingen hier koffie drinken en de kinderen kregen limonade. Gelukkig geen prikkel limonade, want als dat wel het geval was geweest, dan was mijn dag niet zo goed geworden, want ‘prik’ vond ik niet lekker. Nadat we weer op weg gegaan waren, werd het echt opwindend, want zo ver was ik nog nooit van huis geweest en nu kon ik met eigen ogen zien hoe een grote stad eruit zag.

We waren al heel snel bij de haven. Ik had niet gedacht dat de schepen daar zo enorm groot zouden zijn en dat je ook al de grote kranen waarmee de schepen geladen werden, hier en daar van heel dichtbij kon zien. Ome Bart moest om elf uur op de plek van bestemming zijn, waar het grote schip met de naam ‘Zuiderkruis’ al aan de kade lag. En verder was het een grote menigte van honderden mensen die blijkbaar allemaal met dat schip mee moesten, op naar een nieuwe ‘future’ en een nieuw vaderland. Iedereen vroeg zich wel een beetje af, of al deze lange rijen mensen om een uur wel aan boord zouden kunnen zijn, want om half twee zou het schip vertrekken. Ook moest er nog snel een familiefoto gemaakt worden. Die werd gemaakt voor een bagagekar zoals die nog altijd te zien is en daarna was het moment van afscheid nemen aangebroken, wat ik me eigenlijk niet precies meer herinner, want ik zag te veel andere interessante dingen denk ik. Het was nu ongeveer kwart over elf en ome Bart en tante Woutje met de negen maanden oude kleuter op haar arm, moesten nu ook bij de lange rij aansluiten. Wij mochten boven in de bagagehal op het open platform met balustrade dat wel tien meter hoog was, rondkijken en zo konden we de mensen over een grote loopplank aan boord zien gaan, maar de afstand was te groot om ze te kunnen herkennen.

Vliegen naar Canada kon ook, alleen het was ongeveer dubbel zo duur als per schip en er werden tussenlandingen gemaakt op IJsland en Newfoundland. Ome Rijk van mijn moeders kant, was als vrijgezel in 1950 vertrokken en die ging zelfs nog een groter avontuur tegemoet, want hij ging met een ‘vliegmachien.’
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Toen zij in 1954 uit Rotterdam vertrokken----.’
Van links naar rechts. Moeder, vader, baby Maas, Marijke, Adrie, tante Woutje, ome Bart, Wim jr., opoe Adriana, ik op de koffers, Adrie, tante Jans en ome Wim.
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---- ‘Vertrokken ze dus met de Zuiderkruis. (Internetfoto.)



Dat hoefde ook niet, want de verschrikkelijk grote hijskraan recht voor, was ook machtig interessant. Om twaalf uur hebben we beneden ergens nog weer limonade gehad met een gevulde koek die weet ik nog wel goed smaakte, want je weet nooit op een vreemde plek.

Daarna hebben we nog wat rond gelopen op het platform, tot om een uur plotseling een enorm harde scheepssirene het naderende vertrek aankondigde. Er waren nu niet veel mensen meer op de loopplank die spoedig daarna vanaf de kade teruggetrokken werd. Er was een mogelijkheid om met een kleiner bootje een eindje mee te varen, wat we ook gedaan hebben. Zo kon je ze voor de laatste maal uitzwaaien en je kon ook zien hoe een heel klein sleepbootje het enorme schip van de kant aftrok, want blijkbaar mag zo’n groot schip niet op eigen kracht wegvaren om schade aan de kade te voorkomen. Toen we twintig minuten meegevaren hadden, maakte ons bootje onder luid getoeter rechtsomkeert en even later was het weer tijd om de bus op te zoeken.

Op de terugweg heb ik steeds het vervelende gevoel gehad dat de buschauffeur de weg niet meer wist en almaar precies de verkeerde kant op reed. Ik herkende de weg pas weer toen we aan de Veense kant de Maanderbroekweg opgereden kwamen. De chauffeur reed tamelijk hard op ‘onze’ weg en wist niet dat er bij de Wolfsdijk een grote hobbel in de weg zat. Hij reed er nogal hard overheen, zodat de kinderen, waaronder ik ook, die op de achterste bank zaten, bijna hun hoofd stootten boven in de bus, maar gelukkig liep het goed afl. Toen we thuis kwamen, was er ook nog werk voor mij, want het was melkenstijd en ik mocht of moest de koeien ophalen uit een typisch nat Maanderbroeks weiland. Het was beslist niet aantrekkelijk voor me, om als je een dagje uit geweest bent, meteen weer met werk geconfronteerd te worden.

Alles bij elkaar vond ik het de eerste tijd nadat ome Bart en tante Woutje vertrokken waren absoluut minder leuk. Het was nu wat rustiger, want er kwamen minder mensen de dam in en ik moest nu het hele erf en de dam harken op zaterdag. Eerder kreeg ik ’s zomers altijd een dubbeltje als ik ook hun deel van het erf wilde harken en winters kreeg ik een dubbeltje als ik de hele week de bieten wilde snijden met de bietensnijder, wat eigenlijk ook een rotwerkje was. Dat wist ome Bart natuurlijk ook en hij was dus zo handig om dat bijna voor niets uit te besteden. Maar voor een ander werken, vond ik blijkbaar leuker dan voor mijn vader, want ik vond het niet erg en dat gold ook voor de buurjongen Marinus van Setten die ook altijd soortgelijke klusjes deed en dan ook wel een dubbeltje kreeg.

Kort nadat ome Bart vertrokken was zijn we naar ‘zijn’ huis verhuisd en nu woonde opoe, ‘Jaantje,’ zoals ze in de buurt bekend stond, bij ons in. De situatie zoals die voorheen was, zij een kamer en een slaapkamer in het toch wel redelijk grote huis, bleef bestaan. Ze had die kamers beneden, terwijl vader en moeder op de zolder gingen slapen, waar twee slaapkamers waren. De andere kamer was voor mijn zusjes en voor mij is een nieuw kamertje getimmerd op de grote open zolder, op de plek waar een dakraam was.

In 1954 was er nog een grote woningnood en dat zou de hele 50er jaren zo blijven. De landelijke aanpak van het gebrek aan woonruimte was vaak een heet politiek hangijzer, waarin de verschillende partijen het voortdurend met elkaar aan de stok hadden.

Er kwam bij ons in die tijd vaak iemand langs die in Wageningen aan de melkfabriek werkte. Hij heette Gert van Roekel en bracht zo nu en dan op verzoek van mijn vader een ‘verklaring’ mee, een bewijs dat nodig was als er een koe verkocht werd. Hoewel er veel meer gegadigden waren, werd het vrijkomende huis aan deze Gert van Roekel verhuurd, nadat mijn vader met hem overlegd had, omdat hij bereid moest zijn om met het hooien als het zo uit kwam wat hulp te verlenen. Tegen betaling natuurlijk, maar daar had hij als boerenzoon geen probleem mee. Hij hoefde daarom ook niet de volle huurprijs te betalen, maar er werd overeengekomen dat het fl. 5 per week zou zijn. Al snel daarna ging hij trouwen met een Lunters meisje dat als boerenmeid in Bennekom werkte. Die vijf gulden was voor huis met tuin en ongeveer een halve hectare grond met een kippenhok. Op de deel was nog de oude stalruimte waar hij vier of vijf zeugen ging houden die, als ze geen biggen hadden, op de halve hectare geweid werden. Als onderkomen voor de nacht, had mijn vader een afdakje getimmerd tegen het kippenhok aan. Het uurloon in die tijd bedroeg ongeveer een gulden en dus had hij als hij vijf uren in de week werkte, de huur verdiend. Later zouden de huren sterker stijgen, zodat er veel langer dan vijf uur gewerkt zou moeten worden. Maar hij zat er toch wel goed mee, want zijn minibedrijfje van vijf zeugen en 100 kippen bracht wel een keer of vier, vijf, de huur op denk ik. Om de lamp in het kippenhok aan te krijgen om vier uur ’s morgens was hij vindingrijk. Met bovengrondse draden werd de stroom aangevoerd en in het kippenhok had hij een wekker waar hij een list mee uithaalde. Zodra de wekker om vier uur ook maar een stukje afliep, was dat al voldoende om het touwtje met de knoop dat aan de achterkant aan de sleutel van het uurwerk gehaakt zat, te laten vallen en dan werd door het gewicht de schakelaar aangetrokken zodat de lamp ging branden. Als het licht werd, was het toch de tijd om de kippen ochtendvoer te brengen en werd de trekschakelaar bediend om de lamp uit te doen. Wel belangrijk was dat ’s middags niet moest worden vergeten om de wekker op te winden, zodat die bleef lopen en ook moest het wekmechanisme weer een kwartslag opgedraaid worden voor de volgende morgen.

In die tijd had mijn vader al een echte ‘kippenklok’ die op elektriciteit liep en ingesteld kon worden op de gewenste tijden aan en uit. Maar toch was die niet feilloos, want als de stroom uitviel, ook maar voor twee seconden, dan stopte het ding en het was niet zelfaanlopend, zodat de lampen dan dus niet aan gingen om ongeveer vier uur ’s morgens. Het eerste wat mijn vader deed als hij opkwam, was dan ook kijken of de lampen aan waren in de kippenhokken. Kippen moeten ‘verlicht’ worden in de herfst en de winter, om op die manier de eiproductie op gang te houden, want van nature leggen kippen in die jaargetijden niet.

Dat er ook een kippenhok verhuurd werd aan Gert van Roekel kwam, denk ik, doordat mijn vader, nu ome Bart weg was, met acht kippenhokken evenwel genoeg kippen kon houden, want het was allemaal zeer bewerkelijk. Alleen gemengd graan dat aan de kippen gevoerd tot hier werd, was in een ton in het hok aanwezig.
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Spreekwoorden zijn vaak in de praktijk gevormd en ontstaan. Wat denk u bij het zien van deze foto van: ‘Er als de kippen bij zijn?’
Kippen kwamen je, als ze los liepen tegemoet als het tijd van voeren was; dat zal altijd zo geweest zijn en dat was ook zo met onze kippenhouderij op het eind van de 50er jaren. Ze kregen dus nog de kans om vriendelijk tegen je te zijn.
Witte kippen zaten in het ene hok, rode in een ander hok en als twee buren die dicht bij elkaar woonden, dezelfde kippen hadden, dan bestonden er kippenringen die aan de poot gedaan konden worden. Zo wist je, welke kip van wie was. Wij hadden daar nooit last van: de kippen van de buren waren ver genoeg weg.
Alle kippen waren toen nog scharrelkippen,maar dit zou ook niet zo lang meer duren: vanaf de 60 er jaren werden de kippen meer en meer binnen gehouden. Dat was efficiënter, ook al omdat de eieren dan minder bevuild werden en het was altijd weer tijdrovend om de eieren schoon te moeten maken, voordat ze de kist in gingen op weg naar de consument.



Dat werd een keer per week met paard en wagen langs gebracht. Verder was het toen nog gebruikelijk dat er ’s morgens met een beetje water aangemaakt meel naar ieder hok gebracht werd. Als dat op was, moesten ze maar gewoon droog ‘ochtendvoer’ eten dat zo nu en dan met een emmer vol tegelijk naar het hok gebracht moest worden. Het meel heette nog jarenlang ochtendvoer, later werd dat veranderd in kippenlegmeel. Ook moest er drie keer per dag water aangesleept worden. Dat werd meegebracht van huis, waar het uit de koeiendrinkbak of gewoon uit de sloot geschept werd, wat maar het dichtst bij was. En ’s winters als het vroor, was de kippenafdeling een volledige dagtaak. Dan moest er eigenlijk iedere twee uur een beetje opgewarmd water gebracht worden, te beginnen om vijf uur ’s morgens, om te voorkomen dat het al te snel bevroor. De eieren werden drie keer per dag uitgehaald en verder moest er een keer in de week een half emmertje ‘grit,’ dat zijn gebroken schelpen, naar ieder hok gebracht worden. De hokken moesten een beetje droog gehouden worden. In de zomer was er niet veel werk mee, maar in het winterhalfjaar was het een hele klus. Dan moest de mest die nat geworden was uit het hele hok naar buiten gegooid worden, waarna de bodem met de greep een beetje omgespit werd en er een halve baal gerstestro in uitgeschud werd. Dat laatste stelden de kippen bijzonder op prijs, want daardoor konden ze overal een graantje meepikken. In het voorjaar moest het hele hok uitgemest worden en ook werden de zitstokken er af gehaald en in de carbolineum gezet, om bloedluizen het leven onmogelijk te maken. Deze luizen kropen ’s nachts naar de kippen en gingen overdag ‘overnachten’ aan de onderkant van de zitstokken. Nadat de carbolineum er in mei opgesmeerd was, had je er de rest van de zomer er geen last meer van en in het winterhalfjaar waren ze nauwelijks actiefl. Nieuw zand werd er meestal in de nazomer in gedaan, dat kwam beter uit met de werkverdeling en het zand kon dan nog een beetje drogen voor de winter. Het verversen van het zand viel ook nog al eens samen met het verkopen van de oude kippen, nadat ze een jaar gelegd hadden, en de aanschaf van 120 jonge hennen die dan in een fris hok kwamen met nieuw zand. Omdat de eierprijs redelijk goed was in 1954, was het vele werk automatisch plezieriger door de naar je toe rollende guldens.

Zo waren er op de boerderij dus meestal 700 á 800 legkippen, in de herfst en winter meestal 250 kuikens, ongeveer 35 mestvarkens en er konden nu 9 melkkoeien gehouden worden op de zevenenhalve hectaren.

Ome Wim heeft de eerste zomer op het voormalige land van ome Bart gehooid en voor het ‘nagras’ heeft hij ook wel zijn koeien in de Maanderbroek laten lopen. Daartoe reed hij twee keer per dag met zijn snelle Solex heen en weer. Hij was op tijd op ’s morgens, om even na vier uur, dan een half uur (18 kilometer) met de Solex wat best een lekker gevoel was als het een enkele keer niet regende, want 1954 was een erg nat jaar. Maar regen of niet, de koeien gaan melken werd niet uitgesteld.

Hij leverde zijn melk aan Nutricia en die melkrijder kwam niet dichter bij ons dan aan het Pakhuis. Daar kwam hij ook langs en moest dan zijn lege melkbussen achter aan zijn Solex hangen. De volle bussen werden door zijn melkrijder, tegen betaling natuurlijk, wel bij ons aan de dam opgehaald. Als hij bij ons aankwam om te melken ging het nog niet van zelf, want dan moest hij nog naar zijn weiland toe. En dat betekende dat de bussen op de kruiwagen geladen werden, waarmee hij 200 á 300 meter het land in moest om op de plek te komen waar zijn acht á negen koeien gemolken werden.
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Ome Wim en tante Jans met dochtertje Trudy, later in de 50er jaren bij ons achter het huis met hun Peugeot.



In 1956 was het een erg natte zomer en het hooien zo ver van huis was heel problematisch geweest. En dan had hij nog geluk dat hij niet altijd met een paard hoefde te komen, want dat leende hij van mijn vader en vier vrachten hooi kon hij kwijt in onze hooischuur, zodat dat bij ons naar binnen gereden kon worden. Maar dat was niet al het hooi dat hij bij ons inhaalde en zo gebeurde het een keer dat hij op vrijdagavond om zes uur bij ons vandaan vertrok met een keurig geladen vracht los hooi en ik mocht mee op die trip. Het was even na half tien die avond dat we bij zijn boerderij tussen Lunteren en Barneveld aankwamen. Ons paard was werkelijk doodmoe toen we arriveerden. Eigenlijk begon het paard na twee uur al moe te worden, want het arme beest had de hele dag al in het hooi gewerkt en dan nog 18 kilometer een lading hooi trekken! De volgende morgen na het melken, werd om zeven uur begonnen de vracht hooi in zijn hooiberg te lossen. Daaraan werd meegewerkt door zijn buurman Piet die hem aan de Maanderbroekweg ook wel eens hielp. Toen de wagen leeg was om ongeveer acht uur, werd het paard ingespannen dat nu weer zover

uitgerust was dat de afstand met de lege wagen een uur sneller afgelegd kon worden, zodat we om half elf weer aan de Maanderbroekweg terug waren. Melkrijders reden in het najaar en de winter maar een keer per dag, zodat ome Wim zo’n vrachtauto na de melkrit wel kon huren en dan in twee keer op een namiddag de resterende vier paardenvrachten hooi bij ons op kon komen halen. Het was voor hem al met al wel erg bewerkelijk en na twee of drie jaar besloot hij dat hij er genoeg van had. ‘Het is af gelopen en het is uit,’ zoals hij zei. ‘Ik doet het niet langer zo.’ Dat waren woorden die bij hem pasten als hij ergens van overtuigd was.

Mijn vader mocht het land ‘van ome Wim’ vervolgens huren van opoe, maar ome Wim wilde dan wel graag drie pinken bij ons op de wei doen. Dat heeft hij daarna nog ongeveer vijf jaar volgehouden en toen heeft hij zijn boerderij verkocht, want hij wilde niet langer zeven dagen in de week werken en bovendien had hij geen opvolger. Hij is op 53 jarige leeftijd gestopt met de boerderij en in een spuitbussen fabriek gaan werken, waar hij gewoon aan de lopende band kwam te staan. Maar na een jaar maakte hij daar al een goede promotie: hij mocht zich voortaan afdelingschef noemen. Welke Veluwse boer deed hem dat op die manier na? Hij was een van de eerste boeren die voortijdig stopten; later zou men deze voormalige boeren ‘wijkers’ gaan noemen,

In de hele 60er jaren nam de uittocht uit de landbouw nog geen grote vormen aan, hoewel er meer werkgelegenheid kwam in alle sectoren buiten de landbouw, zozeer zelfs dat er een groot tekort was aan handarbeiders. Eigenlijk was het werk wat niemand meer wilde doen en zo waren in 1962 de eerste jonge gastarbeiders naar Nederland gekomen die allemaal uit Zuid Italië of Sicilië kwamen en die in Nederland voor een goed loon werkten, zodat ze de taalmoeilijkheden maar op de koop toe namen.

Ome Wim was denk ik boer geworden, omdat zijn vader boer was en ook omdat een boerenzoon welhaast automatisch ook maar weer boer moest worden, dat was een voor de hand liggende gewoonte. Maar hij had ook duidelijk andere gaven, waarmee hij de kost kon verdienen, iets wat bij de doorsnee (Veluwse) boer niet zo vaak het geval was. Bovendien vonden velen hun zelfstandigheid een te groot goed om maar zo op te geven.

Waren er vroeger en ook nog tot de 60er jaren, veel mensen geweest die er alles voor over hadden om (keuter) boer te worden en bereid waren om uiterst karig te leven om dat doel te bereiken, dat veranderde langzamerhand. Zo rond 1960 begon zich hier en daar af te tekenen dat er toch (jonge) boerenmensen waren die liever ‘grote knecht’ waren dan ‘kleine baas.’ Het bleek dat de sociale voorzieningen, zoals bijna gratis ziektekostenverzekering en vakantie, beter en goedkoper waren als je uit ging werken, wat voor het eerst ook door de voormalig zelfstandige mensen ontdekt en gewaardeerd ging worden.

Zo waren in 1955 alle dingen op de boerderij erg bewerkelijk, maar bewerkelijk of niet, de gang van zaken was in die tijd nog vaak hetzelfde als tientallen jaren terug.

In die tijd hadden we geen bietenland meer langs de Maanderbroekweg, maar nu was ons bouwland helemaal achteraan, daar was de grond nogal wat hoger en dus meer geschikt als bouwgrond. Het was ruim een halve hectare of 400 roei, zoals men dat toen noemde. Op de ene helft werd rogge verbouwd, de andere helft was voor bieten en voor een klein stukje ‘piepers.’Als de bieten van het land waren, zo omstreeks half november, werd het land geploegd. Dat gebeurde met een paard dat het zware werk alleen kon volhouden, omdat ze er drie of vier keer over deden om het geploegd te krijgen, want als er meer dan een uur of zo geploegd moest worden, was dat veel te zwaar voor een paard.

Dan werd er geëgd en daarna kon er rogge gezaaid worden. Hiervoor werd 70 kilo zaai winterrogge besteld bij de Coop. Die rogge moest in het najaar gezaaid worden, uiterlijk tot half december, zolang de vorst tenminste niet inviel. De zak met zaairogge werd als het zover was, op deel leeggegoten, daarna werd er een kwart liter bruine teer overheen gegoten en vervolgens werd het met een schop omgeschept, om het er goed door te mengen. Dat gebeurde zo om het zaaigoed onaantrekkelijk te maken voor de kraaien, want anders zouden die wel eens de helft van het gezaaide graan op kunnen pikken en dan stond het gewas te dun. Daarna werd het met de hand ‘breedwerpig’ uitgezaaid, nog een keer met de eggen er over en dan was het klaar. Het beste was het nu als deze rogge ontkiemde en nog een klein beetje groeide, voordat de winter in viel. Als er dan ook nog eens geen wilde ganzen kwamen aan het eind van de winter, kon het een goede start maken in het vroege voorjaar. En een goede start maakte het wel in het voorjaar, want het begon heel vroeg in maart al te groeien en als het goed was, had je er verder geen omkijken meer naar tot aan de oogst, gewoonlijk in laatste week van juli.

Dan kon de ‘zicht’ te voorschijn gehaald worden en kon begonnen worden met het maaien wat ongeveer drie dagen duurde, tenminste als er iemand was die de garven (de bossen) opbond. Dat gebeurde met een handje vol van dezelfde roggestengels die om een garve heen gedaan werden, een paar keer omgedraaid en vervolgens op een speciale manier er tussen gestopt. Zo moesten er om iedere bos twee banden gedaan worden. Dat rogge opbinden ‘mocht’ ik ook al doen toen ik tien of elf jaar was, het was dan toch vakantie. Maar als je het de hele dag moest doen, was het een rotwerk: de roggestengels waren scherp zodat je, hoe heet het ook was, geen blouse met korte mouwen aan kon hebben. Er zaten ook distels in en soms in de namiddag, was het zo dat de rogge zo droog was dat het handje vol roggestengels dat als ‘band’ gebruikt werd, keer op keer brak. Daarbij kwam dan nog dat ik erg hard moest werken om vader bij te houden die met zijn zicht en pik de garven neer maaide. Later heb ik ook geleerd om met een zicht te maaien. Dat ging goed voor een hele dag, maar als je de volgende morgen weer begon, was het het eerste half uur zeer pijnlijk, want dan voelde je pas echt hoeveel de spieren in je rechterpols te lijden hadden gehad de voorgaande dag.

Tenslotte werden de garven op schoven gezet, op andere plaatsen noemde men dat ook ‘hokken,’ die na drie dagen mooi weer droog genoeg waren om ingehaald te worden. De oogst kon in twee of drie paardenvrachten geladen worden, waar altijd enige vaart achter gezet werd, want nu moest snel de sinds het voorjaar opgespaarde mest op het roggeland gebracht worden en ook de gierkelder kon nu nog verder geleegd worden. Als alles van het land was, werd het geploegd en geëgd, want er moesten nu de stoppelknollen gezaaid worden. Dat gewas was dankbaar voor een goede bemesting en het moest voor een goede opbrengst voor tien augustus gezaaid zijn. In de vroege jaren 50 werd dit knollenzaad door de boeren nog zelf verbouwd, onder andere door opa Roseboom, maar later raakte dat uit de mode, voor een paar gulden was het namelijk ook bij de Coop te koop.

Winterrogge was beter geschikt dan zomerrogge, want zomerrogge die in maart gezaaid werd, was gemiddeld 14 dagen later te oogsten en dan kwam de zaaidatum voor de knollen te veel in gedrang. En dat gold ook voor gerst en haver, dat ‘ruimde’ meestal ook te laat. Heel vroeger werd er dan nog wel ‘spurrie’ gezaaid, maar na 1950 hebben we zelf nooit spurrie, haver of gerst verbouwd.

De koeien werden meestal zo in het midden van oktober op stal gezet en daarna begon men met bietenrooien, zodat het blad opgevoerd kon worden. Dat opvoeren duurde vier of vijf weken en daarna was het inmiddels half november en was de tijd aangebroken om de knollen te plukken, wat heel vaak een koude aangelegenheid was. Er werd altijd zo gewerkt dat er voldoende knollen in voorraad waren om de koeien te voeren. Als het een beetje tegen zat dat het begin december begon te vriezen en er stonden nog knollen op het land, dan moesten die in hoog tempo geplukt worden om vastvriezen te voorkomen. Plastic handschoenen waren nog niet uitgevonden en soms waren de knollen al een beetje wit van de vorst. Dan was het eigenlijk ondoenlijk, maar ook dan werd er nog zoveel mogelijk doorgewerkt. Later is het ook wel gebeurd dat we een papieren kuikenvoerzak meenamen. Als we dan erg koude handen hadden, staken we die in brand en hadden we zo in ieder geval de gelegenheid om even een minuutje de handen goed op te warmen, maar ook dat hielp nog geen vijf minuten. Dan kon het nog beter regenen, dan werd je nat, maar niet zo erg koud. Maar ook dan was comfortabel een woord dat zelden van toepassing was. Ook het voortdurend krom moeten staan, beviel niet echt en zeker niet aan het eind van de dag.

Als de stoppelknollen van het land waren, werd hetzelfde stuk het volgende jaar gebruikt om bieten en een stukje aardappels te verbouwen. Er werd op het bietenland een dikke laag stalmest gestrooid, want (voer) bieten kunnen heel wat gebruiken. Nadat er geploegd en geëgd was, kon er gezaaid worden. Dat moest ongeveer half april gebeuren en daartoe werd het zaaimachientje van Ceel Jansen gehuurd voor een dag. Kosten: een gulden. Het eenrij-ige ding moest voortgeduwd worden en dat was te zwaar voor een persoon, zodat er eigenlijk iemand anders nodig was om met een touw te helpen trekken door het los geploegde land. Goed werk dus voor een 10 jarige om het rotding te helpen trekken. Zwoegen was het! Maar als je ermee bezig was, kon je natuurlijk geen andere dingen doen en dus ook geen dingen die misschien niet helemaal in de haak waren.

Dan was aardappels poten heel wat leuker en dat kon al een of twee weken later. Mijn vader maakte de gaatjes en ik stopte er een aardappel in, maar ik mocht ze dan nog niet dichtmaken, dat deed vader zelf, dan kon hij meteen zien of ik niet wat rijen vergeten was. Bieten werden om het andere jaar op het zelfde stuk verbouwd, maar dat mocht met aardappels niet, vanwege de aardappelziekte (Fytoftora). En hierop werd wel gecontroleerd, want het is wel gebeurd dat mijn vader ‘die gaperd’ heeft zien lopen. Als de aardappels verkeerd stonden, kreeg je op last van hogerhand een week om ze te vernietigen plus een hoge boete.

Nadat de bieten gezaaid waren, was het even drie weken rustig, maar de tweede week van mei stonden de plantjes voldoende boven de grond en moest met het hakken worden begonnen, om het onkruid een beetje de baas te blijven. Het was ongeveer drie hele dagen werk om er een keer doorheen te gaan. Als het weer een beetje aan de droge kant was, was dat een voordeel, want onder natte omstandigheden kon je eigenlijk geen week overslaan om te hakken, want dan groeide het onkruid nogal snel. Eind mei moesten de op rijen gezaaide bieten op polletjes gehakt worden. Daarna moest er ook nog een keer op de knieën over het land gekropen worden om overtollige bietenplanten met de hand er uit te plukken, want onder ideale omstandigheden mag er een bietenplant staan op iedere 25 centimeter. Een jongen van tien jaar kan dat ‘bieten enen’ ook al goed doen en toen ik tien was, mocht ik daarmee helpen als ik niet naar school hoefde. Daarna moest er nog twee keer gehakt worden, voordat de bieten het land ‘inhadden’ en ook dan moest er vaak nog wat aandacht aan besteed worden, want er was een late onkruidsoort met de naam ‘nachtschade’ dat er in slaagde om in juli uit te groeien tot hele grote planten. Die werden afgesneden en met een hooivork naar de kanten gegooid om daar verzameld te worden. Mijn vader heeft met wat petroleum en stro wel een vuurtje gestookt om de vele zaden van deze giftige planten te vernietigen.

Ook werden er in de groentetuin wel rapen gezaaid, op een bedje. Als de bieten hier en daar slecht opkwamen, werden die raapplanten tussen de bieten gepoot, want bietenplanten kunnen niet verpoot worden en met raapplanten kan dat wel. Hiermee werd dus weer de opbrengst van het land verhoogd en bleef er geen stukje grond ongebruikt en bovendien, waar rapen groeiden daar groeide geen onkruid, zo werd er gedacht. De opbrengst van het bietenland was ook nog vaak een punt van discussie tussen de boeren. Een boer bij ons in de buurt had de grootste bieten verbouwd van het ras Barres, die rood/oranje van kleur waren. Andere boeren zeiden: ‘Dat ras moet je niet hebben, dat is allemaal water,’ waarop de boer met de Barres bieten antwoordde: ‘Het kan wel zijn, maar dat water is vele keren beter dan wat er bij jullie uit de kraan komt.’ En hoewel het als grap bedoeld was, had hij misschien nog wel gelijk ook. Het bietenras dat wij verbouwden heette ‘Groenkraag Jaapjes biet.’ Dat ras gaf iets minder opbrengst dan Barres, maar het drogestof gehalte was veel hoger. Er was echter wel een probleem, want deze bieten hadden een echte bietvorm, daar was niets verkeerd mee, maar wel bleef er altijd veel te veel grond aan hangen, zoveel dat het er eigenlijk met een mes afgeschraapt moest worden. Dat ‘mocht’ ik ’s winters heel vaak doen, wat ik een verschrikkelijk rotwerk vond. Later gingen we over naar een ander ras met de naam ‘Belgische Groenkraag.’ Die bieten waren minder gedrongen, veel dunner en langer dus, maar ook veel schoner en met een goede opbrengst, wat een geweldige verbetering was.

Als ik 150 roeden omreken naar vierkante meters is dat ongeveer 2150. Als het een beetje een goed bietenjaar was, kwamen van die oppervlakte ongeveer 50 karrenvrachten bieten af, dat was ongeveer 40 ton. Ook waren er 30 karren bietenblad, goed om de koeien 30 dagen te voeren. Een probleem was wel dat ons bouwland helemaal achteraan was, zo’n 600 meter van huis. Het was werkelijk een heel gekar om bieten, blad en ook knollen naar huis te rijden. De bieten verder met een gavel geladen, of beter eraan geprikt en dat lukte goed zolang de kar niet vol was, want boven de zijleren werden ze ook nog een beetje rechtop gezet en dat moest met je handen gebeuren. Door dat handwerk konden er twee of drie kruiwagens meer meegenomen worden. Soms kwam er een ‘sliffertje’ biet onder een nagel van een vinger en dat deed echt zeer en vooral met het melken was dat een ware pijniging. En het duurde wel een dag of vier, vijf voor het over was.

Mijn vader heeft ook wel eens iemand gehuurd als daggelder, want het was een bewerkelijke aangelegenheid. Als de bieten tenslotte allemaal in de kuil lagen, werd die afgedekt met een laagje stro. Daarover werd dan een laagje grond geschept en daarover werd een 20 tot 30 centimeter slootvuil (gras) gedaan dat uit de sloten gemaaid was en dat men ‘streuing’ noemde. Dat voorkwam dat de bieten die met zoveel zorg en werk verbouwd waren, tijdens de winter door bevriezing verloren gingen.

Intussen werd de graanoogst in november/december ook nog gedorst. Dat gebeurde door een loonwerker in samenwerking met een stuk of vijf, zes buren. De opbrengst was een 20

á 25 zakken graan die door de Coop opgehaald werden. Later diezelfde winter werd er dan gemalen roggemeel ‘teruggeleverd’ dat na januari aan de gekalfde koeien gevoerd werd. Dat was de helft van het meelrantsoen, de andere helft was aangekocht meel, waarin dus ook normaal vitaminen en mineralen verwerkt waren. Deze twee meelsoorten werden gevoerd over de gesneden bieten en de koeien lustten het graag.

Al dat werk werd gedaan om tien koeien te kunnen houden die met het jongvee aan werkuren ongeveer 200 uur per koe en per jaar kostten, wat normaal en dus bij alle boeren zo’n beetje hetzelfde was.

De melkproductie was denk ik in die tijd 4200 kilogram per koe; het kan wel iets meer geweest zijn, maar de kalveren kregen ook volle melk. De melkprijs was toen ongeveer 23 á 24 centen per liter.

En zo werd er in de hele 50er jaren met hele lange dagen werken, een inkomen verdiend om het gezin van het nodige te voorzien. Eigenlijk was het niet genoeg, want alles werd almaar duurder en er was altijd weer meer geld nodig om het bedrijf draaiende te houden en de vraag was dan ook steeds of er in de toekomst wel genoeg verdiend zou kunnen worden.

In de politiek was het sleutelwoord ‘bestedingsbeperking’ geworden, want de economische ontwikkeling liep te hard van stapel en het kwam eigenlijk op hetzelfde neer: Hoe kunnen we in de toekomst het budget in balans houden en hoe kunnen we met de grote financiële tekorten omgaan? Daarover waren altijd weer de nodige zorgen en kwam het wellicht ook hierdoor dat zoveel boerenmensen niet erg optimistisch waren, als ze het over de toekomst hadden? Maar mijn leven als kind was eigenlijk zo slecht nog niet en ik kon dan ook niet begrijpen dat zo velen niet erg optimistisch waren.
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De dresseerkar, de ‘’Boeren taxi’’, begin vijftiger jaren in onbruik geraakt!







HOOFDSTUK 11

WAT WAS ER NOG MEER AAN DE ORDE IN 1955/56?

Na alle boerenwijsheden over rogge en rapen op de voorgaande bladzijden, nu wat nostalgische proza. Het is niet helemaal van mezelf, want ik heb het ooit ergens gelezen, waar weet ik niet meer en het handelde over mensen die op de Veluwe woonden. Ik kan me er heel wat bij voorstellen, omdat veel van de beschreven elementen in de cultuur van de 50er jaren nog ruimschoots aanwezig waren.


De boer worstelt in zijn werk met de aarde die hij met veel inspanning bedwingt en door de aard van zijn bestaan is zijn leven veelal gebonden aan maar een heel klein plaatsje in de grote wereld. Van alle zwoegers van de zandgrond is de Veluwenaar het meest een individualist en een in zich zelf gekeerd mens, beducht voor de krachten der natuur die hij dagelijks om zich heen ervaart. Hij voelt zich er nietig bij en hoewel hij gelovig is van huis uit, is er vaak een aanzienlijke plaats voor bijgeloofl. Zo kon hij dan ook heel vaak huiveren om verschijnselen waarin hij het werk van kwade geesten zag. Zulke sombere stemmingsbeelden kwamen ook makkelijk voort uit zijn moeilijke en karige bestaan, waarin hij al blij is als zijn gezin te eten en een dak boven het hoofd heeft. Voor veeleisendheid is geen ruimte en aan weelde en luxe geen behoefte. Hij is de ‘mens die meeloopt in de tred der eeuwen.’ Zijn leven is niets anders dan dag in dag uit, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, bezig zijn om een schamel bestaan aan het schrale zand te ontfutselen, waarbij oude tradities gekoesterd en in stand gehouden worden.



Hier word dus de geaardheid van de Veluwenaar omschreven en het is eigenaardig dat, als men vanaf de Veluwe de Rijn oversteekt, men kan vaststellen dat de geaardheid van de bewoners verschuift. Vormden de natuurlijke grenzen van de Veluwe in oude tijden barrières, waarachter zich verschillen in taal en volksaard konden ontwikkelen?

De geschiedenis heeft een lang verleden, maar nooit bleef de tijd stilstaan en daarom is er ook altijd een toekomst. En die toekomst hield voor de boeren ook in dat er zo veel en zo goedkoop mogelijk geproduceerd moest worden. Want de overheid dacht: Als de boeren goedkoop produceren, dan houdt de doorsnee consument (heel) wat geld over voor industriële en misschien zelfs luxe producten, hetgeen de werkgelegenheid zeer ten goede zal komen.

Een doorsnee werknemer had de laatste 100 jaar altijd een (te) groot percentage van zijn erg lage loon moeten neertellen om zijn gezin van eenvoudige voedingsmiddelen te voorzien en het was nog niet erg lang geleden dat de gewone arbeiders vlees, boter en kaas nauwelijks kenden. Maar nu, tien jaar na de oorlog, trad er een nieuwe fase in. Produceren was het parool en nieuwe begrippen deden hun intree, zoals schaalvergroting, rationalisatie en mechanisatie.

Ook had de overheid in 1905 al een agrarische voorlichtingsdienst in het leven geroepen die nooit erg van de grond gekomen was. De grotere boeren hadden er nu wel interesse voor en vonden het wel wat, maar de kleinere boeren hadden nogal wat weerstanden te overwinnen. Zo ook mijn vader. Hij had de laatste zes jaar toch wel behoorlijk vooruit geboerd en hoewel er geen exacte meetlat langs te leggen was, was het voor mijn gevoel zeker niet slechter dan het gemiddelde. Ook al omdat ome Bart emigreerde, zat hij niet langer in de categorie keuterboer, maar was hij een stap hoger. Hij zou nu een ‘eenpaardsboer’ genoemd kunnen worden die zijn handen (meer dan) vol had, vanwege de grootte van het bedrijfl. Al de nieuwe dingen bekeek hij ook met de nodige argwaan, want, ik heb er al eerder over geschreven, hij dacht als zo velen: Boer zijn, leer je niet op de universiteit.

Op de wekelijkse marktdag kon je wat informatie opdoen over de geldende prijzen en verder was er nog het weekblad ‘De Boerderij’ dat door alle soorten boeren veel werd gelezen. Hierin waren vaak dezelfde zaken aan de orde als bij de landbouwvoorlichting, maar als het in de ‘kraant’ stond, was het niet zo persoonlijk en waren de meesten wel bereid om er kennis van te nemen. Ik herinner me De Boerderij nog heel goed. Het was toen nog in de oude stijl, de voorpagina met het opschrift ‘De Boerderij’ tussen twee liggende korenaren en er stond ook van alles in over tractoren, wat voor velen tot de verbeelding sprak. In het Kerst- en Paasnummer stond op de middenpagina altijd weer het artikel ‘Praatjes en plaatjes van Piet de landman,’ waarin steeds weer ‘rake’ dingen werden gezegd over wat vroeger en nu op de boerenbedrijven aan de orde was. Een van die artikelen meen ik me nog te herinneren. Een heel slordig boerderijtje was er getekend met als bijschrift: De boer die hier woont, gaat vaak op jacht, maar waarop hij jaagt, weet bijna niemand. Deze boer kon dus maar beter niet op jacht gaan en beter voor zijn bedrijf zorgen en zo hadden de artikelen vaak dezelfde strekking: zorg goed voor je bedrijfl.

Verder was er de Edese Courant die ’s woensdags en ’s zaterdags kwam. Het stelde allemaal nog niet zoveel voor: op woensdag soms vier pagina’s en op zaterdag zes. Hierin stond alleen plaatselijk nieuws en ook een boerenpraatje. Het eerste dat ik me herinner was ‘Gaart Derk.’ Wat hij schreef en wie hij was, heb ik nooit geweten, wel weet ik hoe hij er uit zag: zijn gezicht was een boerenkop, van lijntjes getekend, met een goed smeulende pijp in zijn mond. Later was er een nieuwe boer die een wekelijkse

rubriek schreef, de Bennekomse boer B. van Eck en hij schreef onder de schuilnaam ‘Boer Bart.’ In de zomer nam hij altijd enige tijd vrijaf wegens seizoendrukte, maar hij heeft het jaren volgehouden.
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Gaart Derk, deze keer niet over een of andere agrarische aangelegenheid, maar meer als een voorbeeld van een streekdialect. (uit de ‘’Zandloper’’



Van landelijk en wereld niveau wist men weinig of niets. Men wilde het niet weten en men hoefde het niet te weten. Een radio was voor velen toch te modern, want buiten de nuttige dingen, kwam er ook een heleboel gekkigheid op en daarom werd hij door veel mensen afgewezen, niet zelden ook op religieuze gronden.

1956 was ook in weerkundig opzicht een opvallend jaar. De hele winter hadden we niet kunnen schaatsen, maar toen februari op de kalender verscheen, was het meteen raak. Het ging vriezen dat het kraakte, maar het was niet zo erg dat het vaatwater tijdens het afwassen bevroor, zoals opa Dirksen ooit beweerde, hoewel het wel de koudste februarimaand was van de hele eeuw. De vorst gaf een heleboel extra werk. Ik was twaalf jaar en ’s zaterdags- en ’s zondagsmorgens moest ik maar meehelpen. Om half zes op en dan de kippen een emmer met zes liter lauwwarm water brengen dat door mijn vader de voorgaande avond al opgewarmd was, door het op de kachel te zetten. Met goed wat kolen, bleef de kachel aan en het water bleef ook een beetje warm, zodat het ’s morgens niet zo lang duurde, voordat het heet was. Als het goed was, hadden we eigenlijk 20 liter kokend water nodig, waar 20 liter koud water bij werd gedaan, zodat er voor zeven hokken ongeveer zes liter warm water beschikbaar was. Ook de varkens hadden het koud, want de schuur was niet geïsoleerd, maar het hielp heel veel dat er boven de dieren hooi en stro aanwezig was. Daardoor viel het nog iets mee. Grotere varkens konden er beter tegen dan kleinere en hoewel de varkens dubbel stro kregen in de ligruimte, kon niet voorkomen worden dat de mestperiode twee á drie weken langer werd. Soms was de prijs ook heel goed door het kleinere aanbod, wat ook in de hand werd gewerkt, doordat de boeren de varkens soms ook niet zo graag wilden afleveren, want zware varkens

produceren meer warmte en op die manier hielden ze de schuur beter op tempratuur.

Na school mocht ik gaan schaatsen totdat het donker werd en als ik thuis kwam, was er steeds nog wel wat werk, wat ik niet altijd even aantrekkelijk vond.

Het hele jaar viel zo uit dat 1956 op een na het koudste jaar werd in een eeuw; er zijn in de hele zomer maar twee dagen geweest met een temperatuur van boven de 25 graden. In de statistieken wordt een jaar als koud aangeduid, als en sprake is van een koude winter, gevolgd door een natte en dus ook koude zomer. En nat was de zomer van 1956! Ik weet nog van een keer op zaterdagavond, toen er een stuk hooi zo ongeveer droog was en mijn vader het aan de opper wilde zetten. Het was het derde stuk dat hij onderhanden had en dat stuk was door de nattigheid al twee weken later dan normaal. Heel vaak hielp Gert, die nu onze buurman was met hooien, maar deze avond had hij al eerder ‘vrij gevraagd,’ voor een verjaardag of zo. Die zaterdagavond moest ik dan maar helpen. We zijn de hele avond bezig geweest en we hadden driekwart van het stuk aan de opper gezet. De lucht had er de hele avond al dreigend uitgezien en nu het bijna donker was, begon het te regenen, eerst zachtjes en toen we later thuis waren, veel harder. Het bleef de hele nacht regenen en de volgende dag stond er al water op de laagste stukken. Maar het kon nog meevallen, want er lag niet zoveel hooi meer los. De hele zondag en ook de volgende nacht bleef het af en aan regenen met nogal intensieve buien en op maandag, toen het rond het middaguur droog werd, stonden bijna alle oppers in het water. Op de laagste plaatsen stond toen 75 en op de hoogste 10 centimeter water, zodat je overal laarzen aan moest hebben om in het hooiland te lopen. Niet meer dan een procent of tien á vijftien stond niet in het water. En door de wind was het hooi dat nog over het land lag, allemaal weggedreven tot onder de heining, waar het werd gestopt door de draden. Maar dat hooi was dus compleet verloren en die maandagavond hebben mijn vader en Gert met bonenstokken een heleboel oppers die in tien tot vijftien centimeter water hadden gestaan, gered en naar omliggend hoger land gedragen. De rest is verloren gegaan, ook al omdat er grote zwermen meeuwen kwamen. Die hadden het voorzien op de ‘pieren’ (regenwormen) die in de hooioppers omhoog kropen, omdat ze anders zouden verdrinken. De meeuwen wisten de situatie wel te waarderen en het leek wel, of ze er met honderden tegelijk op af kwamen. Een bijkomend verschijnsel was dat als meeuwen lekker eten, dan kunnen ze ook lekker sch-----en dat was te zien, want na een dag was de bovenkant van de oppers gewoon veranderd in een laagje meeuwenmest. Het leek net witkalk. Het heeft daarna nog enkele dagen geduurd, voordat het water weer van het land af was. Een derde van het hooi was nog gered met veel inspanning en verder bleef het zo onbestendig dat het nog drie weken duurde, voordat het echt droog was. Dat het daarna ‘zwart stinkhooi’ was, waar nauwelijks nog voederwaarde inzat, spreekt vanzelfl. En ik leerde dat het in zulke natte omstandigheden moeilijk hooien is.

Het hooiland lag langs de Oude Wetering, zoals het op oude kaarten heette, maar dat hielp dus ook niets. Ik denk dat er in vroeger tijden in de Maanderbroek een aantal vennen of poelen waren die ook ’s zomers nooit droog kwamen. Een van die voormalige watergaten lag in ons land en als je ooit gezien hebt dat er een driekwart meter water tussen de hooioppers staat, dan kun je je er wat bij voorstellen

Maar ook in 1956 was het laagste land nog zo laag dat de grondwaterstand in de winter in de sloten vaak hoger was dan het lage land en daar waren we toevallig aan het hooien. Op oude kaarten hebben we al een benaming gezien als ‘Het Floddergat’ en dat kan nooit veel goeds betekenen.

De weersomstandigheden hadden ome Wim al tot wanhoop gedreven. Het eerste jaar dat hij bij ons land had, was al een erg natte zomer (1954) en het jaar daarop mocht het wat hooien betrof ook wel zo zijn, maar nu, in 1956, was het met zijn hooien ook hopeloos. Volgens hem scheen in Barneveld altijd de zon en hij dacht: Snel naar de Maanderbroek, dan kan ik hooien. Maar het gebeurde keer op keer dat, zodra hij arriveerde in zijn hooiland, het begon te regenen. En een goede afwatering helpt ook niets als er zoveel regen valt, want alles is nat onder die omstandigheden

Voor weidevogels was het wel een goede omgeving of habitat, zoals het veel later zou gaan heten. Er waren kieviten, grutto’s, tureluurs, watersnippen, kemphanen (ook kemphennen), patrijzen, reigers, leeuweriken en soms ook ooievaars. Kieviten nestelen vaak op het allerlaagste land en als het dan een keer veel regende, kwam het nest onder water: pech voor de kieviet. Ik heb wel eens een nest gevonden dat bijna dreefl. Toen ik nog jong was, zocht ik als de tijd daar was, naar kievitseieren. Daar werd soms een zakcent mee verdiend en ook werden, als je een nestje vond met een of twee eieren, die eieren verwisseld met goed gelijkende aardappels. Dan legde de kievit er weer bij. Twee van de drie keer lukte deze truc, maar het is ook gebeurd dat ik een nestje met twee aardappels vond. Hier gold ook: ‘Als je niet sterk bent, dan---‘

Als je kleuter bent, dan is het boeiend om in de modder te spelen, bij voorbeeld een klein waterstroompje afdammen met wat modder, kijken hoe lang het duurt, voordat het opgestuwde water er over heen komt en dan zien hoe het modderdammetje steeds verder wegspoelt. Toen ik een jaar of elf was, had ik een variant hierop ontdekt, door een gevonden stukje triplex voor een duiker zetten, zodat het water niet meer doorstromen kon. Dat kon makkelijk, want je kon er goed bij en de betonnen buizen tussen de Maanderbroekwegsloten waren maar een halve meter in doorsnee. Maar dat deed ik niet recht bij ons voor het huis, want ik wist wel dat mijn vader dat ‘kattenkwaad’ vond. Dat is bleek me veel later, iets uithalen wat eigenlijk niet mag, maar dat als je het toch doet, geen ernstige gevolgen heeft. En een of twee sloten verder kon ik dat wel doen, dan zag hij het toch niet zo gauw.

Als ik het deed, kwam het water in een dag al een stukje hoger, maar dat zag niemand. Dan wachtte ik nog een paar dagen, want dan kwam het veel hoger en als ik vervolgens het triplex wegpakte, was het leuk om te zien, hoe hard het water stromen wilde door het opgebouwde niveauverschil. In de treksloot heb ik ook wel eens geprobeerd om het water voor de duiker te stoppen met een plank, maar dat was niet succesvol: de voorhanden zijnde plank was te licht en de duiker veel te groot. Ik was zo vaak bezig met de sloten en wat er mee te beleven was dat ik er welhaast automatisch ‘wat’ mee kreeg en ze een gedeelte werden van mijn nog niet zo grote belevingswereld.

In het midden van de vijftiger jaren was alles aan tamelijk grote veranderingen onderhevig en een ding daarbij was aan de Maanderbroekweg nog duidelijker dan ergens anders: het zou nooit meer het zelfde zijn!

Eerder was het enige wat bewoog het vee in de wei, een boer met paard en wagen en een loonwerker met een tractor, maar nu kwam er meer in beweging. Draglines, bulldozers en vrachtauto’s gingen het eerst aan het werk bij de ‘Langewei.’ Toen ik naar school ging, was het een beetje een vreemd landschap, langs het laatste eindje Maanderbroekweg. Het leek wel of er een heleboel kleinere en grotere hopen zand en grond achtergelaten waren in de oorlogsjaren en die waren vanaf 1950, toen ik het beter ging leren kennen, overgroeid met (schraal) gras. Dirk van Voorst, de boer die ernaast woonde, weidde gedurende mijn eerste schooljaren zijn paard in dat rauwe land. Maar nu, in de herfst van 1954 als ik het goed heb, ging Rijkswaterstaat er mee aan het werk. Bulldozers schoven de plaggen eraf die met de nog aanwezige zwarte grond naar de zijkanten geschoven werden en het werd duidelijk dat hier de oprit voor een viaduct moest komen. Wij als schooljongens vonden dat wel boeiend. ’s Morgens hadden we niet zolang om er naar te kijken, want je mocht niet te laat op school komen, maar speciaal in de namiddag was een half uur niets om naar dat grote materieel te kijken als men er mee aan het werk was. Na het afplaggen, begon men met het halen van zand voor de opritten. Waar het gehaald werd weet ik niet, maar wel dat het een heel werk was, ook al omdat het zand rijden gebeurde met oude Amerikaanse legertrucks van het merk GMC, want in die tijd werden er nog geen echte zandauto’s gebouwd denk ik. Deze benzine GMC’s hadden boven de voorwielen de bekende hoge spatborden, het waren ‘tandemassers’ met 750-20 wielen en ze laadden ongeveer vijf kubieke meter vracht. De oprit moest ongeveer zes meter hoog worden en het was altijd weer boeiend om de zandauto’s achteruitrijdend, ze moesten dan tamelijk steil omhoog, aan het werk te zien. Ze reden wel over ijzeren rijplaten, maar ze moesten er verschrikkelijk hard aan werken en dat ging steeds weer met grote zwarte rookpluimen gepaard. Ik denk dat ze juist hier begonnen met de opritten om het zand de gelegenheid te geven om te bezakken. Bij het andere zichtbare viaduct, van ons af naar Veenendaal toe, waren de opritten er altijd al, die moeten er dus voor of juist in het begin van de oorlog neer gereden zijn.

De Nederlandse overheid heeft in 1939 het benodigde land voor de latere A 12 gekocht en is in 1940 met het graafwerk begonnen. Na het uitbreken van de oorlog is het werk door de Duitsers voortgezet, want die vonden een goede verbinding met hun ‘Heimat, notwendig.’

De grond voor de opritten aan het Pakhuis hadden ze in het begin van de oorlog er al neer gereden en zodoende konden de Duitsers hierin dus een bunker bouwen, waarover ik eerder al schreefl. Bij of in deze bunker vond men later grote bossen dun, geel geïsoleerd ontstekingsdraad, zodat de mensen daar vlakbij in de 50er jaren allemaal nog wel een of meerdere rolletjes van dat draad hadden.

Veenendaal was in 1951 al door een tweebaanssnelweg met het westen verbonden, in 1954 was het als vierbaansweg opengesteld en daarna was het stuk Veenendaal – Planken Wambuis aan de beurt dat dus bij ons voor de deur lag.
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De GMC met als type aanduiding CCKW heeft als transport truck van de
Geallieerden, een enorm aandeel geleverd aan de bevrijding van Europa. Er zijn er meer dan 550.000 gebouwd en na de oorlog gingen ze niet terug naar Amerika,
maar werden ze overal in Europa gebruikt als transportmiddel. In de 50er jaren kon er ook een dieselmotor ingebouwd worden. Ook met de aanleg van de A 12 werd er op grote schaal van dit soort auto’s gebruik gemaakt, nu omgebouwd tot kiepende zandauto; er was ook niet wat anders voorhanden en ze waren er goed geschikt voor: alle wielen
aangedreven, maar ze reden toen nog wel op benzine.



Men begon met twee draglines de bovenste plaggenlaag er af te halen en af te voeren en daarna werd de hele oppervlakte waar de weg moest komen, aangetrild. De trilmachines waren zwaar en werkten langzaam. Ze waren een meter breed en hadden wel wat weg van een bootje met een vijf meter lange ‘staart’ er aan, waarachter een man liep die het ding bestuurde en meestal waren er wel drie of vier tegelijk aan het werk. Ook in 1955 werd snel verder gewerkt aan de viaducten, waarvoor eerst nog geheid moest worden. Hiertoe werden ter plaatse de betonnen heipalen gestort die 12 meter lang en ongeveer 40 centimeter dik waren. Die palen met veel betonijzer werden dan met een door stoom aangedreven installatie de grond ingeheid en iedere keer als de ‘zuiger’ naar beneden viel, kon je de schok duidelijk voelen, vooral als je er wat dicht stond, wat best mocht. Er stond een man aan de grote heiinstallatie de hele dag aan twee touwtjes te trekken, waarmee hij de zuiger/stamper op en neer bewoog: vier seconden aan het ene touwtje en blok omhoog en twee seconden aan het andere touwtje om het blok te laten vallen, zodat de betonnen paal weer een paar centimeter de grond in ging. Het was geen zwaar werk en als een schooljongen het ook eens wilde proberen, dan mocht dat best van hem. Het was er alweer een voorbeeld van, hoe simpel het leven was in die dagen, want aan veiligheid op de bouwplaats werd hoegenaamd geen aandacht besteed.

Daarna werden hele vrachten hout aangevoerd, waarmee een bekisting werd getimmerd en vervolgens werd er een heleboel dik ijzer aangevoerd en in deze bekisting verwerkt. Nu was men klaar voor het betonstorten en dat gebeurde in één lange dag. Om voldoende werkers te hebben, ging men in de buurt ook nog de boer op, want speciaal vanaf zeven uur ’s avonds kwam men arbeiders te kort. Mijn vader werd ook nog gevraagd, maar hij is er niet aan begonnen. Hij zei: ‘Als ik overdag werk, is dat genoeg, dan ga ik niet ook nog eens ’s nachts werken.’ De planning was dat het werk om ongeveer twee uur ’s nachts klaar zou zijn. Toen de viaducten gereed waren, werd onder andere ook de doorgang bij de Wolfsdijk afgesloten. Men zette er witrode schrikhekken voor en met zand werd de doorgang dichtgemaakt. Met de fiets kon je er nog wel door, maar het overige verkeer moest van nu af aan van de nieuwe viaducten gebruik maken.

Aan de Wageningseweg die toen nog de Kekkesteeg heette, ongeveer in het midden van het hele traject, werd een betoncentrale opgericht, want de nieuwe weg werd een betonnen weg en er waren verschrikkelijk veel vrachten nodig om zo ‘n weg te maken. Daartoe werd nu, waar de rijbanen moesten komen, een soort rails voor tijdelijk opgezet en hierover ‘reden’ een stuk of vijf zelfrijdende machines. De eerste trilde de grond nog een keer aan en aan de tweede zat een beweegbare bak, waarin een autolading verse beton gestort kon worden. Die bak zat dus aan een zijkant om de vracht erin te kunnen kiepen, waarna de bak die trechtervormig was, naar de andere kant van de toekomstige rijbaan werd geschoven. ‘Onderweg’ kwam er een laag van ongeveer vijftien centimeter beton uit, maar hij kon ook langzaam heen en weer rijden en zo was het mogelijk om een vijftien centimeter dikke laag beton gelijkmatig neer te leggen. Hierna kwam een andere machine met een zware ijzeren balk aan de achterkant en die trilde de verse beton goed aan, waardoor de gestorte laag ongeveer twee centimeter minder dik werd.

Vervolgens werd met eenzelfde schuifbak de ruimte tussen de rails voor de tweede keer opgevuld met verse beton en weer aangetrild. Even later werd er met een scherpe bezem het oppervlak stroef gemaakt en twee á drie uur daarna werd de betonbaan afgedekt met een laagje zand, waarna het werd nat gespoten. Hiervoor had men een pijpleiding aangelegd, want men maakte het twee weken lang iedere dag, ook ’s zondags, weer nat. Men was bij de betoncentrale begonnen met storten, ongeveer 400 meter rijbaan per dag en men werkte richting Veenendaal. Voor de eerste rijbaan moest alle beton aangevoerd worden over de Maanderbroekweg via inritten in het snelwegtalud die al waren gemaakt voor plaggenafvoer en die 600 tot 700 meter van elkaar lagen.
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De betoncentrale aan de Kekkesteeg.
Hier kwam al het beton vandaan, zowel voor de aanleg naar het westen, alsook naar het oosten. Het aanzien hier zou de komende 50 jaar gigantisch veranderen.
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De eerste rijbaan van de A12 wordt aangelegd.
Rechts de betonmachines die op rails liepen. De truck links is een Engelse vierwielige truck, ook uit de oorlog en dat was een voorloper van de latere Bedford met een eigenaardigheid: het stuur zat, zoals in Engeland gewoon is, aan de rechterkant. Maar het meeste werd de GMC gebruikt, ook voor de aanvoer van vers beton.



Voor de tweede rijbaan was het werk makkelijker: nu hoefde er maar één rails aangelegd te worden. Want de wielen van de betonmachines aan een kant reden nu over de rand van de naastliggende rijbaan, ze namen de nieuwe rijbaan maar vast in gebruik om het beton aan te voeren, alleen de lege vrachtauto’s reden nu nog terug over de Maanderbroekweg. Deze vrachtauto’s waren het belangrijkste transportmiddel voor de Geallieerden geweest, maar nu waren de trucks wel aangepast, zodat ze de mogelijkheid hadden om hun lading zijwaarts te kiepen. Zo waren er, toen ze ‘bij ons’ waren, ongeveer 10 stuks aan het rijden om het beton aan te voeren en later, toen het verder weg was naar de centrale, nam dat aantal toe tot 15, om zo toch iedere vier á vijf minuten een vracht te kunnen lossen.

De grondwerkers hadden ’s middags een half uur schaft, maar de mensen die de betonmachines bedienden, hadden dat niet. Die begonnen om zeven uur ’s morgens, werkten door tot half zeven in de avond en waren daarna nog ongeveer een uur bezig om de betonmachines schoon te krijgen en wat onderhoud te doen.

De laatsten vertrokken pas om half acht, veelal per Solex. Er werd verteld dat ze het op een akkoordje gegooid hadden met hun baas. Als ze gratis drie maanden lang een uur over zouden werken, kregen ze een Solex bromfiets met een ( hulp) motortje van 28 cc. En zo kwam ’s morgens om tien voor zeven een heel legertje mannen op Solexen de Maanderbroekweg op snorren, om daarna aan het werk te gaan.

Iedere 500 meter werd er een oprit tegen het talud van de zandbanen gemaakt om de plaggengrond die de draglines er in het begin afgroeven, af te voeren. Er zijn wel 50 zandauto’s vol bij ons gebracht om het hier en daar voorin de wei mee op te hogen. Dat was nuttig, want er waren een paar lage plekken waar ’s winters wel eens heel wat water bleef staan, want van nature was het Maanderbroek nogal ongelijk. Op een zaterdag mocht ik ook de hele dag helpen om het plaggenzand voor in de wei een beetje glad te scheppen. Nog niet eens een gemakkelijk klusje.

Ook kregen we zo nu en dan een hoeveelheid overgehouden beton. De chauffeurs waren gek op die ritjes, want ze kregen een fooi van een of twee gulden van mijn vader, als ze tenminste goed wat brachten. En zo hadden we op verschillende plaatsen ‘snelweg’ beton voor de schuurdeuren liggen. De aannemers waren in die dagen de gebroeders Bruil, toen al een groot wegenbouwbedrijfl. Deze broers woonden natuurlijk aan de Stationsweg in Ede, want in de 50er jaren was het al een aantal jaren zo dat succesvolle zakenmensen in toenemende mate juist daar wilden wonen.

Toen het nieuwe Hazenpad klaar was, werd het op een keer ’s zaterdagsnachts onofficieel geopend, want stoute jongens hadden die nacht de wegbebakening verzet, zodat het voor passerende automobilisten leek of de weg al open was. Op de zondagmorgen kwamen er al heel wat auto’s langs, maar het heeft niet lang geduurd, voordat men de bebakening weer heeft teruggezet.

Officieel is de weg geopend door de minister van Verkeer en Waterstaat op 31 juli 1956, op een zaterdagmiddag om ongeveer drie uur en daarna begon het te rijden,. Ik denk dat veel autobezitters uit de omgeving die zaterdag ook een ritje maakten, want het was die dag veel drukker dan de zaterdagen erna.

De snelweg was nu open tot aan Planken Wambuis en daarna is er nog drie keer een stuk opengesteld om aan de Duitse grens te komen. Het was toen begin 60er jaren en het duurde tot 1965 voor de Duitsers de aansluiting klaar hadden met hun ‘Autobahn,’ want in dat land hadden ze ook nog andere dingen te doen. Op veel plaatsen moest men zelfs nog puinruimen van de bombardementen en in 1960 was men daar nog niet mee klaar. Dat heb ik zelf tijdens een excursie gezien in Keulen, waar nog een hele wijk in puin lag.

Met de fiets of de bromfiets kon je nog steeds (1957) de snelweg oversteken de Maanderbuurt in en wel bij Lieftink, maar dat mocht natuurlijk niet en als de politie het zag, kreeg je een waarschuwing en dat is nog wel drie of vier jaar zo gebleven Ook mocht er op de vluchtstroken, die toen nog parkeerstroken heetten, gewoon gestopt en geparkeerd worden. Files waren toen nog onbekend en dat vluchtstroken alleen gebruikt zouden mogen worden door politie en ambulances, was toen nog niet in een wet beschreven.

Van ons vandaan naar de grens was het 45 kilometer. Er zijn heel veel mensen die in de 60er jaren nooit over de grens geweest zijn en dat was wel een beetje begrijpelijk, want onder de boerenmensen was het bezit van een auto nog lang niet algemeen en ook ging je niet zomaar naar een vreemd land.
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Mijn vader en moeder ergens aan het eind van de jaren veertig, maar het gaat hier eigenlijk om het nummerbord van de auto. Tot 1951 werden auto’s nog provinciaal geregistreerd en alle auto’s in Gelderland hadden een ‘M’ in het nummerbord. Nadien kwamen er al snel meer auto’s en werd de uitgifte van kentekenbewijzen en landelijke aangelegenheid.



Boeren dachten in de 50er jaren eerder aan een bromfiets en zo ook mijn vader. In 1955 was het vaak al onderwerp van gesprek op de buurtvisite’s. Ik weet nog dat Henk Groen een keer op visite was en dat mijn vader en hij het over eens waren dat, als het komende jaar weer een beetje redelijk uitviel, er een bromfiets aangeschaft zou worden. Zo kocht mijn vader bij fietsenmaker Henk van Holland in het najaar een bromfiets van het merk Sparta. Het vervoermiddel kostte fl. 525 en het was een goedkope uitvoering. Een duurdere uitvoering had twee versnellingen en achterwielvering en die koste fl. 100 meer. Maar dat was te luxe en kostte te veel. Die luxe bestond hierin dat je met een versnellingbromfiets met een duopassagier zo kon weg rijden, wat met onze bromfiets niet kon, want zonder versnelling moest er eerst tot een bepaalde snelheid getrapt worden, voordat de koppeling losgelaten kon worden en met een persoon was dat niet zo moeilijk, maar als men met twee personen was, werd dat meer gecompliceerd. Dat gold vooral als er voor een trein gestopt moest worden, want de trappers van een bromfiets moesten er volgens de wet wel aanzitten, maar het trapte lang niet zo goed als een doorsnee fiets. En als er een tweede persoon meegevoerd moest worden, bij een omhooglopende spoorwegovergang bijvoorbeeld, dan lukte dat helemaal niet. Bromfietsers liepen dan de spoorwegovergang over om vervolgens, nu naar beneden gaand, opnieuw en makkelijker te starten.

Het was altijd weer een koddig gezicht om te zien, hoe een man met duopassagier even heel hard moest trappen om de ‘brommerd’ voldoende snelheid te geven.

Een bromfiets heette officieel ‘rijwiel met hulpmotor’ en die motor mocht niet zwaarder zijn dan 49.9 cc, want dan was het geen bromfiets meer. Ook waren er voorschriften hoe de motor moest zijn afgesteld, want anders zat er nog wel een snelheid in van 60 á 70 kilometer, maar de afstelling was zo dat de maximum snelheid ongeveer 45 kilometer per uur was. In 1956 waren er nogal wat merken bijgekomen, heel veel met een JLO motor die van Duitse makelij was.

Boeren begonnen in 1956 ook in toenemende mate tractors te kopen. Dirk Lieftink de smid die dichtbij woonde, verkocht er in dat jaar twintig, bijna allemaal van het merk Bautz, met een tweecilinder MWM motor en 14 Pk. Supersterk dus! Deze tractor had 24 inch wielen en woog 850 kilo. Ze waren van Duits fabricaat en het had er alles van weg dat de Duitse tractorproductie nu weer goed op gang was, want er waren rond die tijd ongeveer 20 Duitse merken beschikbaar. Tussen 1955 en 1960 waren de hoogtijdagen. Enige jaren daarna stopte het ene na het andere merk en in 1970 waren er maar een paar echt Duitse merken meer over, voornamelijk Deutz en Fendt. Mijn vader was er geen voorstander van en vond dat hij er niets anders mee kon beginnen in ons lage land dan modder maken en ook vond hij een (Bautz) tractor met een prijskaartje van fl. 6.000 te duur, dat geld kon hij voorlopig beter besteden. Wat ook meetelde denk ik, hij had juist dat jaar een ander paard gekocht van Job Boonzaaijer en dat was een vlug paard dat hem uitstekend beviel.

Dieselolie voor de tractor kostte 14 cent per liter en wat gebruikt een 14 pk tractor? Niet veel dus, maar toch waren er, ook toen al, enige zorgen over de brandstofvoorziening. De Egyptenaren hadden onder aanvoering van Nasser, in 1956 het Suezkanaal geblokkeerd en daardoor liep de olieaanvoer naar Europa niet zo goed meer. Die gebeurtenis staat nog altijd bekend als de ‘Suezcrisis’ maar na verloop van tijd was die weer over.

Verder ging in die jaren alles zijn gewone gang: de tuin werd gespit, de koeien gingen naar buiten, de aardappels werden gepoot, de bieten gezaaid, en het gras werd gehooid, het graan gemaaid, en in de herfst het varken geslacht, zoals het altijd seizoenmatig gebeurde. Bij vele boerengezinnen was het altijd de gewoonte geweest een extra vetgemeste zeug te slachten die een of twee keer biggen gehad had. Want zo dacht men: Hoe vetter hoe beter! En dat was dan ongeveer 10 centimeter dik spek op de nek van het varken.

Zo sprak G. Dekker, de aardige oude buurman die nog altijd het ouderwetse ‘hemd-type-kiel’ droeg: ’s Winters bij de stamppot, heb ik graag bij iedere hap een dobbelsteentje spek, maar als het er twee zijn, is het ook niet erg. Het is hem wel bekomen want hij is er oud mee geworden. Maar bij ons werd toen al een meer normaal en minder vet varken geslacht. Als het november was, kwam een neef van mijn moeder met de naam Peet van de Brandhof bij ons altijd een varken slachten. De novembermaand werd ook wel de slachtmaand genoemd, het was dan wat temperatuur betreft koud genoeg om te slachten, want er was verder geen koeling in de twee dagen dat het geslachte varken op de ladder hing. Ook was het de gewoonte dat de slager, zodra het varken op de ladder gehangen werd, een borrel kreeg, meestal een brandenwijntje denk ik. Na twee dagen kwam hij weer, nu om het varken ‘af te slachten,’ dus alles in kleine stukjes te snijden, zodat het door moeder verder verwerkt kon worden. En bewerkelijk was het wel, want omdat er geen vriezers waren, moest alles nog geweckt worden. Er werd metworst gemaakt en ook leverworst en er mocht absoluut niets overstuur gaan. Daarom werd er ook nog ‘zwoerdworst’ gemaakt, dat was de worst met de fijngemalen huid van het varken er in. Ik vond die worst wel te eten, maar niet echt lekker. Wat wel lekker was, was ‘balkenbrij.’ Dat werd gemaakt van de kop van het varken. En dan werd er soms ook nog een ‘hutspot’ weggegeven aan een goede buur of aan een of meerdere familieleden. Die bestond uit een (mooi) stukje vlees, wat gehakt en een worst en als er een koe geslacht was, hoorde er ook een soepbot bij.

Zo waren boerenvrouwen er in die tijd een hele week druk mee om alles te verwerken en de volgende week was het nog niet voorbij, want dan moesten de zijden spek en worsten gerookt worden. Daartoe was er op zolder een rookhok, een gemetseld hokje waarin de worst en het spek opgehangen kon worden. Vervolgens kon er onder en boven een stenen luikje geopend worden, zodat de rook door het hokje geleid kon worden. Om goed te kunnen roken, moest men de kachel in de keuken drie dagen lang met gedroogde ‘slietenbarsten’ (dennenboomschors) stoken, want alleen die brandstof gaf de gewenste rookontwikkeling. Om het allemaal goed te laten verlopen, werd eerst de schoorsteen geveegd. Hiervoor moest er iemand boven op het huis klimmen, een lang touw met een gewicht en een bosje stro eraan in het rookkanaal laten zakken en op en neer bewegen, om het roet los te ‘vegen.’ Onder bij de schoorsteen hield moeder er dan een emmer onder om het roet op te vangen. Ome Bart deed het ook een keer, maar dat was niet zo succesvol, want het gewicht kwam halverwege vast te zitten en hij kon het er met geen mogelijkheid uit krijgen. Ik weet nog dat ik er ook bij stond en dat hij zichtbaar vinnig en gefrustreerd was. Hij mopperde: ‘Wat ben ik toch ook weer een dooie visjesvreter!’ Dat was steevast zijn uitdrukking, als hij iets doms deed wat verkeerd uitpakte.

Er zat de volgende dag niets anders op dan de gemetselde schoorsteen open te hakken op de plek waar het gewicht vast zat en ik zie nog al de cementpuin op de zolder liggen, toen ik de volgende dag uit school kwam. Daarna heeft hij er keurig een betonnen luikje in gemetseld en dat is er altijd blijven zitten als stille getuige van dat voorval. Je zult ‘even’ de schoorsteen vegen en dan gebeurt er dat!
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‘Geslacht varken op de leer en dan loopt hij niet meer.’
‘Morgen als ik weer kom,’ zei onze slachter altijd, ‘weet ik dus zeker dat hij niet vannacht weggelopen is.’



Met het slachten was het ook een feest: je kreeg nu eens vers gebraden vlees en dat smaakte heel wat beter dan het (oude) vlees uit de weckflessen. In een weckfles blijft het een á twee jaar houdbaar, zolang het een beetje koel bewaard blijft en dat gebeurde in de kelder. Na het slachten werden er 80 tot 100 weckflessen gevuld met vlees en die kwamen allemaal keurig in de kelder op een rij op de schap te staan. Die kelder was ongeveer 4 bij 4 meter en twee meter hoog, geheel in de grond gemetseld en de temperatuur was zomer en winter redelijk constant, zo tussen twee en acht graden. Ook werd in de kelder de wintervoorraad aardappels bewaard. Er was een uitsparing in de muur, waarin een paar dikke planken geschoven konden worden, zodat er een 30 tot 40 manden vol opgeslagen konden worden. Later toen ik die manden de kelder in moest dragen, vond ik het een rotwerkje, steeds weer de (te) steile trap af met een volle mand. Men bewaarde niet altijd de weckflessen in de kelder. Toen ome Bart een keer het luik naar de kruipruimte in de voorkamervloer opende, kwamen er ook nog acht weckflessen met vlees te voorschijn. De flessen waren nog dicht ook, dan waren ze dus nog goed.

Opoe wilde ze nog wel proberen, maar ome Bart zei: ‘Bejje gek. Het is geen oorlog meer, ik geef ze aan de hond.’ Op dat moment moeten ze denk ik wel een jaar of vijf, zes oud geweest zijn en ome Bart had er dus geen zin meer in. Ze waren weggestopt in de oorlog en vervolgens had men ze vergeten.

Bonen werden ’s zomers ook geweckt, terwijl de snijbonen en de (zuur) kool ingemaakt werden. Dat eten uit de ‘Keulse’ pot, zoals de inmaakpotten ook wel genoemd werden,

was nog wel enigszins te eten, maar echt lekker heb ik het nooit gevonden. In de kelder stond ook de zogenaamde ‘vetemmer’ op de schap, met gesmolten, uitgebakken reuzel, puur varkensvet dus. In die emmer deed men ook alle overtollige vette delen van het geslachte varken en die gebruikte men weer in de winterse middagstamppot, want daar moest vooral goed wat vet in zitten, zo vond men. En het was goedkoop, want men had het zelf en het mocht beslist niet overstuur gaan. Zou het kunnen dat hier het gezegde ‘Het is geen vetpot,’ hier vandaan komt?

Wij als kinderen moesten beslist goed eten, want als de kinderen er goed uitzagen, en dan bedoelde men eigenlijk een beetje aan de dikke kant, dan was dat een pluspunt en een teken van relatieve welvaart. Zo sprak men van een ‘mooi dik jongetje’ en een ‘kloppert van een deere.’ Ze moesten dus eigenlijk een beetje te weldoorvoed zijn, dan zouden ze beter tegen de kou kunnen en als ze al een ziekte opliepen, zouden ze een veel betere weerstand hebben om zo snel mogelijk weer beter te zijn.

Er was trouwens ook wel wat reden voor deze bezorgdheid, want onder de kinderen van meestal arme ouders, heerste altijd nog de ‘Engelse ziekte,’ als gevolg van een gebrek aan vitamine D en kalk, waardoor de beenderen niet sterk genoeg waren om het lichaam te dragen. De ziekte leidde tot onder andere tot ‘O’ benen en was, ongeveer een eeuw geleden, voor het eerst naar buiten getreden in arme mijnwerkerswijken in Engeland; vandaar de aanduiding: ‘Engelse ziekte.’

Om aan te sterken na een ziekte, dacht men toen ook dat een bepaalde wijn heilzaam zou werken. Het spul heette dan ook ’Pleegzuster bloedwijn.’

Maar alleen veel vet eten was nog niet genoeg, begin 50er jaren. Bewust of onbewust, wist men dat we ook nog vitaminen tekort zouden komen en daar had men een niet zo lekkere oplossing voor: levertraan, een geelachtige olie gemaakt van walvissen die toen nog gevangen werden. Daar zaten de broodnodige vitaminen in. Een eetlepel vol moesten we innemen iedere avond voor het naar bed gaan en daarna kregen we er een lepeltje suiker achteraan, om de vieze smaak te boven te komen. Maar was dat eigenlijk wel zo’ n goed idee voor de tanden? Die levertraan kregen we alleen zolang de ‘r’ in de maand zat. Een jaar of vijf later had men wat anders uitgevonden. Het heette ‘Sinatran’ en bestond uit levertraan, waaraan een sinaasappelsmaakje was toegevoegd. Lekker was het nog niet, maar nodig was het wel. Want de herfst appels als vitaminebron waren, als het al lukte, alleen op zolder houdbaar tot ongeveer Kerstmis en een sinaasappel was een weelde die niet zo vaak voorbij kwam.

De hier boven beschreven inzichten zijn naar het oordeel in het jaar 2000 + simpel en eenvoudig, maar het waren de inzichten van de mensen die de 30er- en de oorlogsjaren bewust hadden meegemaakt, met alle onzekerheid, ellende, tekorten en zeker ook geldgebrek.

Als kind had je geen weet van al deze grote mensen zorgen. Je ging gewoon naar school op een oude fiets en beter een oude fiets dan helemaal geen fiets, want niet alle ouders van de schoolgaande kinderen konden zich een fiets voor hun kroost veroorloven. Ook werd er vaak gebruik gemaakt door de schoolkinderen van een fiets voor volwassen dames. Er werden houten ‘blokken’ op de trappers gemonteerd en ook werd de zadelpen aangepast, die niet langer aan de bovenkant van een buis zat, maar met wat slim laswerk halverwege de ‘zadelbuis’ een plaats vond, wat al gauw 20 á 25 centimeter scheelde.

Zo werd een fiets voor volwassenen aangepast aan een kind van tien jaar. Ik heb ook nog een tijdje zo’ n fiets gehad, want zo dachten de ouders vaak en bij ons ook: Ze zijn niet meer ‘weerd;‘ ze rammen ‘em toch maar in elkaar.

In de tweede helft van de vijftiger jaren nam de welvaart blijkbaar toe en zag je die fietsen weinig meer. Ook kwam voor de jongens (‘s winters) een lange broek in de mode, in dit geval een zogenoemde ‘knickerbocker,’ ook wel ‘drollenvanger’ genoemd. Voor ik naar school ging, had (moest) ik ook ’s winters de korte broek aan, met daaronder eigen gebreide lange kousen die met elastiekjes ‘opgehouden’ werden. Het zat allemaal niet zo lekker, want die dikke lange kousen kriebelden verschrikkelijk. De knickerbocker raakte de tweede helft van de vijftiger jaren ook weer uit de mode, want het werd nu een gewone lange broek. En dan de meisjes. Die hadden ’s winters ook lange dikke eigen gebreide kousen onder de jurk aan, maar dat was bij de schoolmeisjes niet zo populair en het werd al gauw een lange broek onder de jurk, waardoor dat de mode werd zo van 1953 tot 1955, vooral in de hogere klassen. In veel gezinnen met schoolgaande kinderen zal er wel eens wat extra over gepraat zijn, want er waren altijd nog vele religieuze weerstanden. Was die kleding nou wel zo gewenst voor meisjes en werd er niet te snel met dat soort nieuwigheid meegedaan?

Ik moest de hele week naar school, want er moest in 1955 nog heel wat geleerd worden. Dat lukte wel aardig, ik heb maar een keer een vijf gehad en ik had het wel redelijk naar mijn zin, maar dat veranderde in de vijfde klas. We hadden daar de eerste drie maanden meester Venema, daarna kwam meester Van Maren, een klein mannetje dat verrekte streng was met welhaast middeleeuwse discipline. Ik had het, en niet alleen ik, regelmatig met hem aan de stok en daarom moest ik met vele anderen wel twee a drie keer per week ‘schoolblijven.’ Strafregels opgeven, daar was hij ook erg goed in. Dan moest je bijvoorbeeld 100 keer opschrijven: ‘Ik moet veel beter opletten,‘ of een andere ‘domme’ regel en het moest netjes gebeuren, anders moest je het nog een keer doen. Dat duurde dan altijd twintig minuten tot een half uur. Maar het scheelde dat er zoveel waren: er waren altijd wel tien tot vijftien andere kinderen die zich volgens hem ook misdragen hadden en dus ook moesten schoolblijven.
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1948. Zusje Marijke en een jongetje van vier.
Wat hadden ze me toch netjes aangekleed met in de winter nog een korte broek met lange eigen gebreide kousen eronder, die weet ik nog, verschrikkelijk kriebelden!



In 1955 was er een nieuw schoollokaal bij gebouwd. Wij kwamen er als eersten in, bij meester Van Maren dus. Door hem heb ik, en niet alleen ik, denk ik, geen goede herinnering aan dit nieuwe lokaal. Eens hadden we in de winter achter school een glijbaan gemaakt die steeds gladder en langer werd. En nog langer, tot dat niet meer ging, want hij stopte uiteindelijk juist bij en voor het lage raam van de bestuurskamer. Nu konden problemen eigenlijk niet uitblijven. Een leerling botste te hard tegen het raam met als gevolg: de ruit aan diggelen. Meester Van Maren zag dat, het was een leerling van zijn eigen klas. Hij probeerde de leerling te ‘arresteren,’ maar dat ging niet vanzelf, want de leerling, een van de snelsten van de klas, liet zich niet pakken. Hij woonde niet zo ver van school en rende dus de weg op om naar huis te ontvluchten.
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Het rapport in klasse 6.
Het was nog zo slecht niet, maar dat betekende niet dat ik het altijd leuk vond bij meester Van Maren in de klas, met zijn soort super discipline.



Natuurlijk hoefde opeens niemand meer baantjes te glijden, want er was nu een veel interessanter schouwspel gaande. Goede raad was echter duur voor het kleine meestertje. Hij besloot snel zijn fiets te grijpen en vervolgens fietste hij op topsnelheid achter de boosdoener aan. Na een goede 200 meter echter, de meester had hem bijna ingehaald, ging de boosdoener/leerling bij Koenraad van Roekel over een slootje het weiland in; dat deed hij wel vaker, dat was de kortste weg naar huis. Na enige weifeling van de meester werd de achtervolging maar afgelast en zat er zodoende niks anders op dan om onverrichter zake naar school terug te keren, waar hij werd opgewacht door zovele leerlingen die er kostelijk van genoten hadden en het hem zeker gunden dat de leerkracht ook eens een keer goed ‘afging.’ De betreffende leerling heeft zich die middag niet meer op school vertoond, maar achter de schermen zal er nog wel het een en ander doorgepraat zijn met zijn vader die als beroep ‘iets’ met kuikens had. En verder werd er door de rest van de leerlingen nog lang nagepraat. Wie zou er harder hebben kunnen lopen, de snelste jongen van de klas of de meester met zijn korte beentjes?

Het was een mooi ‘schoolvoorbeeld’ van een kwajongensstreek. Had ik ook kwajongensstreken? Ja, maar ik heb nooit naar huis hoeven te vluchten. Het beperkte zich meer tot een kip in het water te gooien en dan zien of hij ook zwemmen kon. Nou, dat kan een kip dus niet! Hij fladdert een paar keer en verdrinkt dan. Maar dat had de arme kip nou ook weer niet verdiend en daarom bond ik een touwtje aan zijn poot, dan kon hij weer snel op het droge getrokken worden, voordat hij echt ten onder ging.

Ook gooide ik wel eens een witte leghorn kip zo hoog mogelijk de lucht in, om te zien hoe ver hij kon vliegen. En dat was een heel eind, in tegenstelling tot een bruine kip, die viel bijna recht naar beneden en moest heel hard fladderen om een zachte landing te maken.

Bij meester Van Maren kwam nog vaak een ander probleem aan de oppervlakte. Als je weer eens schoolblijven moest en een zusje of broertje achterop de fiets mee naar huis moest nemen, had hij daar een passende oplossing voor. Je mocht dan naar huis, maar het strafwerk werd verdubbeld. ‘Thuis maken en morgen meebrengen!’ En netjes natuurlijk en daarom schreef hij zelf de eerste regel heel netjes voor. Zo moest het en niet slordiger! Maar je kon je bij hem bijna niet goed genoeg gedragen; je moest altijd weer schoolblijven en daarom hadden veel leerlingen niet zo veel met hem op. Speciaal als er ’s winters ijs was en je moest een dik half uur schoolblijven, dan had je werkelijk goed de pest in, want het werd vroeg donker en als je dan op school blijven moest, was er niet zo veel tijd meer om te schaatsen.

Op het schoolplein mocht niet gevoetbald worden, want dan sneuvelden er teveel ramen, maar korfballen mocht, net als knikkeren en ook ‘tollen’ achter de school, waar een tegelvloer lag waarop dat aardig lukte. Het was nog een hele kunst om de tol op gang te houden. Je moest er namelijk met een zweepje op het juiste moment en op de juiste manier tegen aan slaan, zodat de tol steeds weer wat meer snelheid kreeg. Het werkte verreweg het beste als je aan het stokje een schoenveter bevestigde, maar ja, moeder was maar weinig bereid om daarvoor haar (dure) schoenveters weg te geven. Vindingrijke jongens echter die een oude veter hadden, deden die in hun schoen en de nieuwe veter die eruit kwam, gebruikten ze om te tollen.

Er werd nogal wat ‘ruilhandel’ bedreven op het schoolplein. In elke rol beschuit van ‘Hooimeijer’ zat een plaatje met een groot schip erop; er waren denk ik 96 verschillende en als je een of meerdere van dezelfde had, kon je die op het schoolplein ruilen. Dat gold ook voor de vogelplaatjes die in de ‘KG’ koffiepakken zaten. Als je ze na een jaar of zo allemaal bij elkaar gespaard had, kon je een album ervoor bestellen, waar je ze in kon plakken.

Op het schoolplein kon je verder sigarenbandjes en sigarettenmerken ruilen. Er werd heel veel gerookt in die dagen en de sigarettendoosjes waren meestal van hard karton en hadden allemaal een Engelse merknaam zoals: Old Mac, Miss Blanche, Gold Star, Hunter, North State en Chief Whip.

Postzegels sparen was ook iets waar velen zich mee bezig hielden en als je de beschikking over zeldzame zegels had, kon je al snel de markt veroveren. En dat kon ik, want van opoe Roseboom kreeg ik altijd de zegels die op de brieven zaten van haar familieleden die in Amerika woonden. Opa Roseboom had twee of drie zusters die juist na 1900 naar de ‘States’ waren geëmigreerd en waarmee altijd nog een brievenwisseling op gang gebleven was. Ik heb ze nooit gekend, maar ik weet wel dat er in het begin van de vijftiger jaren een zwager over geweest is uit Amerika. Het was ome Leendert , een zwager van opoe, maar wie hij verder was, heb ik nooit geweten.

De postzegel op de brieven uit Amerika was altijd dezelfde: een grote groene zegel, waarde 15 cent. En wat erg opvallend was, er werd heel mooi het Amerikaanse Vrijheidsbeeld op weergegeven. Voor zo’ n zegel kon ik op school wel 10 andere ruilen! En dan is het makkelijk sparen, want nadat opoe eens al de brieven opgezocht had, kreeg ik er wel 12 of 13 van haar. Daarmee had ik op het schoolplein een beetje de markt in handen, want niemand had die postzegel en daarmee werd me toen al duidelijk dat je als, als je wat bereiken wilt, iets moet je iets hebben wat een ander niet heeft op dat moment.

Hieronder staat een voorbeeld van het begerenswaardige ruilobject. Ik heb de zegel nog weer op de foto kunnen krijgen dankzij een verzamelaar.
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De beroemde en gewilde zegel.



Op een keer was een neef van ongeveer dezelfde leeftijd als ik met de naam Wim Roseboom, een zoon van ome Wim, bij ons aan het logeren. Dat had hij het vorige jaar ook al gedaan en dat was altijd wel leuk. Alleen er gebeurde ook wel eens een ongelukje. ’s Zaterdags was hij gekomen en ’s zondags viel hij met zijn been op de scherpe rand voor ons huis die de afscheiding vormde tussen gras en grind. Het waren witte stenen die diagonaal, met de punten omhoog dus, opgezet waren om het grind tegen te houden. Hij haalde hieraan zijn knie behoorlijk open op die zondagmiddag. Moeder heeft het een beetje verbonden en daarna zette mijn vader hem voorop de stang van zijn fiets en ging het richting Ede, naar de huisarts aan de Stationsweg.

Na een uurtje of zo kwamen ze weer thuis en had Wim een stuk of zes hechtingen in zijn been. Bovendien was mijn vader laat met het melken en dat beviel hem niet helemaal, want dat moest op tijd gebeuren, maar dit keer was het niet anders.

Wim zou tot vrijdag blijven, maar op woensdagmorgen kwam mijn vader bij ons toen we aan het schommelen waren en vertelde dat we die morgen maar vast naar Barneveld moesten vertrekken in plaats van vrijdagmorgen. Dat deden we dan maar en we kregen een goed dichtgeplakte enveloppe mee, waarin natuurlijk een brief (je) zat. Even hebben we in Lunteren, waar we dus door kwamen, nog overwogen om de enveloppe open te scheuren om op die manier te weten te komen wat er in die brief stond. We konden in het dorp wel een nieuwe enveloppe kopen, die zou wel niet meer dan een cent kosten en dan konden we de brief lezen en hem daarna in een nieuwe enveloppe doen. Niets aan de hand dus!

Maar het is net niet gebeurd, wat scheelde het ons eigenlijk ook. Diezelfde avond is tante Jans zonder wat te zeggen tegen mij, naar de Maanderbroekweg vertrokken. Ze kwam om half tien thuis en zei tegen me: ‘Je hebt er twee broertjes bij.’ Ik was sprakeloos, want ik wist helemaal niet dat zoiets stond te gebeuren. En dat was dus de ‘ontknoping’ van het toch wel wat vreemde gedoe van mijn ouders die dag.

De baby’s wogen ongeveer 1600/1700 gram en lagen in een couveuse in het ziekenhuis, waar zij vier of vijf weken geweest zijn. In die dagen werd je niet meer verteld dan strikt noodzakelijk was. En of er wat verteld was of niet, twee jaar later wist ik wel dat er weer een gezinsuitbreiding op handen was. Het werd weer een jongetje en hij kreeg de naam ‘Harm.’ Ik weet nog dat ik dat toen een niet zo geslaagde naam vond. ( Sorry, Harm!) Misschien had dat ook met mijn leeftijd te maken, want twaalf jaar is al wel een leeftijd waarop je heel veel dingen beter weet. Dat hoort bij het volwassen worden en daaraan is niets verkeerd, maar natuurlijk ben je je dat niet bewust, want anders zou je meer je mond houden.

Als je vier, vijf of zes bent, is moeder, maar zeker ook vader de grootste, de sterkste en de slimste. Met zeven, acht, negen en tien jaar verschuift dat idee meestal een heel beetje. Niet langer zijn de ouders in zo’n bevoorrechte positie en vaak nemen de leerkrachten’ die plaats over. ‘De meester weet alles,’ kunnen kinderen dan met de meeste overtuiging zeggen. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar ik denk dat het wel zo was dat zeker in de vijftiger jaren het verschil in ontwikkelingsniveau ook door kinderen zo nu en dan gesignaleerd werd.

Met elf, twaalf en dertien jaar word je steeds meer in staat om wat er in de grote wereld gebeurt ‘door’ te hebben’ en op je eigen manier te beoordelen. En ik had wel door dat het bepaald niet aantrekkelijk was om boer te zijn! Als boer was je altijd druk, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en ook op zondagmorgen moest je nog vroeg op om de koeien te melken. Dan kon je toch veel beter bij voorbeeld timmerman zijn, dan kon je ’s morgens een dik uur langer slapen, je had niet zulke verschrikkelijk lange dagen en je had tenminste op zondag nog een keer een hele dag vrij. Om schoolmeester te zijn, was niet opwindend; alleen al omdat je de hele dag binnen zat, werd dat door mij nooit als een echt beroep gezien.

Maar ik zag ook wel idealere beroepen, zoals chauffeur, want dan hoefde je niet ‘echt te werken.’ Je kwam nog eens ergens en je zag nog eens wat, in tegenstelling tot het boerenbedrijf, want daar zat je meestal op één plek en er moest eigenlijk altijd zoveel gebeuren dat je het maar zelden echt aan kon. Als je buschauffeur zou zijn, dan had je het helemaal voor elkaar en je hoefde jezelf niet eens in te spannen met laden en lossen. Er verder niet over nadenkend, keek een 12 jarige daar zo tegen aan, want natuurlijk had een chauffeur een heel mooi beroep: hij reed immers de bus tijdens ons schoolreisje.


[image: image]

Schoolreisje in 1956, naar Schiphol en naar Artis. Dat was pas opwindend.
Ik sta helemaal links en mijn zus zit daar vlakbij, achter een bordje dat op de grond stond. Toentertijd kende ik denk ik iedereen die op de foto staat, maar een dikke 50 jaar later is dat wat afgetakeld: ik kom niet verder meer dan de helft.







HOOFDSTUK 12

TWAALF EN DERTIEN JAAR OUD.

Ik ben geen echte schrijver. Daarom vraag ik me steeds af: Ben ik het zelf wel die dit allemaal opschrijft? Als je wat leest, ben je meestal niet alleen, je staat, zit of ligt in de nabijheid van iemand die op je inpraat en over zijn of haar leven vertelt en dat kan aardig zijn, maar minder aardig wordt het als deze schrijver dan ook nog denkt dat je het op veel punten met hem eens moet zijn en dat is hier geenszins de bedoeling.

Maar als alternatief, iedereen mag een verhaal schrijven als dit en nu ga ik ook nog zelf wat ‘vinden,’ namelijk ik zou graag gelezen hebben wat mijn grootvader precies honderd jaar geleden zoal deed, Stond hij om 4, 5, of 6 uur op, ging hij dan zijn vader helpen melken, hoeveel koeien molken ze dan, hoeveel melk gaven ze dan, of stonden ze in de winter allemaal droog zodat ze niet hoefden te melken, maar meteen ’s morgens konden beginnen met de dorsvlegel het graan te dorsen, was het rogge, haver of gerst, het zal wel geen tarwe geweest zijn, want daarvoor is zandgrond niet vruchtbaar genoeg, hoeveel hadden ze hiervan, en wat deden ze er mee, werd het verkocht of werd het vroeger of later aan hun eigen varkens of kippen opgevoerd, En bakten ze hun (rogge) brood zelf of hadden ze het toen al van de warme bakker?, en zo zou ik nog veel meer vragen kunnen bedenken!

Ook wat hij het jaar deed dat hij 30 werd, en ging trouwen, en hoe ging dat er naar toe, was er een [boeren]bruiloft, of helemaal geen bruiloft, ging hij toen al boer worden voor zichzelf, of werkte hij voor zijn vader, of werkte hij uit? en wat verdiende hij toen per uur? En had hij al een fiets, of was dat toen nog niet weggelegd voor een doorsnee boerenzoon? Vragen, vragen en ik heb nog meer vragen maar die zullen wel nooit beantwoord worden! Een andere verklaring voor mijn interesse is, dat ik natuurlijk aardig goed de hele grote agrarische ontwikkeling meegemaakt heb over bijna 60 jaar tot op dit moment [2008] maar eigenlijk ook redelijk geïnteresseerd ben in de ontwikkeling vanaf 1900, en dit is in zijn algemeenheid wel bekend, maar ik zou best graag eens een kroniek willen lezen, zo ongeveer als deze dus, en als dat dan op geschreven zou zijn door een voorvader in het begin van 1900, dan zou dat zeker boeiend geweest zijn, en dan konden we kennis nemen en ons verwonderen over hun eenvoudige manier van leven.

De tijd staat nooit stil en ook in 1957 verandert er van alles. Mijn vader was wel tevreden met de veranderingen van de afgelopen jaren. Hij was nu boer op de hele tien hectaren en die paar pinken van ome Wim konden daar makkelijk bij, want we hadden nu eigenlijk wel land genoeg. Daarom had hij het stuk bermgrasland langs de nieuwe snelweg ook niet genomen dat aan de ‘oude’ gebruikers werd aangeboden om als hooiland te gebruiken.

Hij kon ongeveer 500 meter huren, een hectare dus, recht voor onze dam, maar hij nam het niet, want er zat te veel handwerk aan en omdat er niet langer bemest mocht worden, was de kwaliteit van het hooi ook maar matig, met redelijk veel distels en ander onkruid.

Hij had dus geen behoefte om nog meer werk aan te halen; er was al wel handwerk genoeg in die dagen en vaak was het geen gewoon ‘werk,’ maar meer ploeteren. Vroeg, laat, lang, nat, zwaar, modderig, de werkomstandigheden waren vaak niet zo goed. Er zat niets anders op dan daarin maar te berusten en door te gaan, want mogelijkheden om er verandering te brengen, lagen niet voor het oprapen. Niet bij ons en ook niet op andere boerenbedrijven; het leek wel dat de boerenmensen in die tijd gewoon geprogrammeerd waren om hard en lang te werken.

Nu ome Wim ‘zijn’ land niet meer hoefde, konden we van acht naar tien koeien gaan. Dat kwam wel een beetje uit, want het voorgaande jaar moest ik ’s middags ook een koe melken, om het melken te leren en nu ik dertien was, moest ik ’s middags gewoon helpen melken. Mijn vader molk dan zes koeien en ik vier. ’s Morgens hoefde ik niet te helpen, dat deed mijn moeder. Ik vond het niet erg om te helpen, maar in het voorjaar 1957 moest ik ook op zaterdag- en zondagmorgen melken. Dus vroeg het bed uit en dat was niet zo erg aangenaam, want het was altijd koud ’s morgens toen de koeien in mei buiten gemolken moesten worden. Maar kou of regen, het melken kon natuurlijk niet uitgesteld worden. En in het najaar was het nog onplezieriger. Om zes uur ’s morgens was het nog zo donker dat de koeien ophalen een probleem was. Als je ze niet vond in de ene hoek, van het weiland, dan maar gaan zoeken in de andere hoek, want ergens moesten ze toch uithangen en niemand kwam op het idee om een sterke zaklamp mee te nemen, want dat deed niemand en dat kostte geld. Het melken op zich was vooral onaangenaam als het regende, zoals zo vaak gebeurde. Dan was de plek die ook wel het melkhok genoemd werd, al snel modderig, zodat je de laarzen aanhad en dat molk niet lekker, want je was gewend om de emmer op de rand van je klompen te zetten, zo kon je hem beter vasthouden tussen je knieën en met laarzen aan lukte dat dus niet. Ook dropen er dan bruine druppels regenwater van de koe af in de emmer en als het dan ook nog waaide, kon je geen schuim melken, zodat bij iedere straal wat druppels melk omhoog spatten. Dat kwam ook, doordat de koeien maar weinig meer produceerden, meestal een liter of vier, vijf per koe en ze in die periode de melk slecht ’lieten lopen,’ waardoor er maar kleine straaltjes uit het uier kwamen. Zo gaf de doorsnee koe in de tweede helft van september maar een liter of acht of negen per dag en als oktober op de kalender kwam, werd het weer minder.

’s Zaterdags- en ’s zondagsmorgens, als ik dus niet naar school hoefde, moest ik de kippen ochtendvoer brengen, in ieder hok een halve emmer met met water aangemaakt meel. Dat was echt iets van vroeger, toen men meende dat dat zo hoorde. Later veranderde dat en moesten de kippen maar droog meel eten dat daarna evenwel toch jarenlang ‘ochtendvoer’ zou blijven heten. In ieder hok stond een ton met deksel voor een zak gemengd graan dat een keer per week met paard en wagen gebracht werd, maar het meel moest in die tijd nog altijd vanuit de varkensschuur met een emmer vol tegelijk aangesleept worden. Ook al het water voor de 700 á 800 kippen moest aangedragen worden in deze ‘gloriedagen’ van de kippenhouderij, waarin de eierprijs goed was.

‘s Morgens werd er eerst gemolken, om zeven uur moesten de melkbussen aan de weg zijn, daarna werd er gegeten en dan, zo om half acht, moesten voor de eerste keer de kippen gevoerd worden en werd ook het water meegenomen om de drinkbakken te vullen, zo ongeveer tien liter per hok van 100 kippen. Als het vroor, moest dat water

allemaal in de varkensschuur gehaald worden, maar anders werd het ook wel uit de sloot geschept of uit de koeiendrinkbak gehaald, wat maar het dichtste bij was. ’s Winters werden vervolgens om negen uur of half tien ook vaak de eieren voor de eerste keer uit gehaald, want anders werden ze te veel bevuild. Als de eieren smerig waren, moesten ze worden schoongemaakt en dat was tenminste in de winter altijd een nogal tijdrovend werk. Maar de eieren moesten schoon in de kist, want anders betaalde de handel er minder voor en dat moest worden voorkomen. Om half twaalf weer naar de kippen, water geven, ‘hardvoer’(gemengd graan) geven en weer de eieren uithalen en dat alles om half vier nog een keer in dezelfde volgorde. We hadden in die tijd zeven hokken met ongeveer 800 kippen. Een van de hokken was een dubbel hok waar 200 kippen in werden gehouden. De kippenhokken stonden in een grote kring rondom de boerderij. Dat werd zo gedaan, omdat de kippen overdag altijd naar buiten gingen, dan konden ze ook nog wat bij elkaar scharrelen en dat spaarde weer wat voer uit. Als er sneeuw lag, werd dat soms wat weggeveegd om de kippen toch vooral maar even buiten te kunnen laten, maar dat ‘inzicht’ ging in die tijd snel over. Was men er misschien achter gekomen dat dat niets hielp, want kippen zijn nu eenmaal erg sneeuwblind en voelen zich helemaal niet op hun gemak in een besneeuwde omgeving.

‘s Avonds moesten de schuiven dicht gedaan worden. Dat waren openingen in de muur waar juist een kip door naar buiten kon. En die moesten aan het eind van de dag dicht om te voorkomen dat de kippen de volgende morgen te vroeg naar buiten gingen, want het was meestal nat door dauw of regen en dan zouden de eieren dus besmeurd en vuil worden. Dat het dichtdoen van de schuiven vaak een goed karwijtje was voor een jongen van een jaar of dertien spreekt vanzelfl.

De hokken stonden nogal ver uit elkaar, zodat de kippen in de relatief kleine eenheden minder vatbaar waren voor besmettelijke ziektes. In de voorgaande jaren waren er nog niet zulke goede medicijnen, maar dat werd in 1956/57 allengs beter en dus begon de manier van kippen houden in hokjes van 100 stuks die ongeveer vijf bij zes meter waren, verleden tijd te worden en kwamen er hier en daar hokken van 300 tot 400 kippen.

De eierprijs was heel goed in deze jaren. Tien cent voor de kleine en vijftien cent voor de grote eieren was heel gewoon en ik denk dat toentertijd het inkomen op de boerderij voor tweederde van de kippen kwam. Ook denk ik dat er wel wat extra verdiend werd met de kippenhouderij en dat geld kon worden gebruikt om in iets nieuws te investeren. Dat werd zichtbaar doordat sommige boeren een bromfiets of een tractor kochten, maar ook werden er hier en daar werden nieuwe en dus grote kippenhokken gebouwd. Bij ons had toen ook een groot hok gebouwd moeten worden, voor 500 kippen of zo, maar dat gebeurde niet, omdat denk ik mijn vader dacht dat in de oude hokken nog heel goedkoop geproduceerd kon worden, want die waren allang afgeschreven.

Maar ook al was de kippenhouderij goed lonend, voornamelijk door een goede exportvraag naar Duitsland, toch waren er nog weer de nodige zorgen, want nu begonnen de kuikenbroederijen eendagskuikens naar Duitsland te exporteren en dat was het begin van het einde dacht men, want als ze goede kuikens hebben dan zullen ze over een half jaar ook wel goede ‘Hühner’ hebben en dan hebben ze de Nederlandse eieren niet meer nodig, met als gevolg dat hier de prijs behoorlijk onderuit zal gaan.

Duitsers lustten wel ‘Aier’ en daar kregen we al vlug mee te maken toen de snelweg voor onze deur kwam te liggen. De vluchtstroken waren nog geen vluchtstroken, maar

parkeerstroken, waarop je stoppen en parkeren mocht zolang je maar wilde. Zodoende kregen we al snel mensen op de deur die eieren wilden kopen en het grootste deel daarvan was ‘moffen,’ zoals ze toen nog door iedereen genoemd werden. Hieraan moest mijn vader nog wel wat wennen, want de oorlog was nog niet zo lang voorbij. Ik had met de oorlog niets te maken gehad en ik vond het eigenlijk wel interessant om te horen hoe die mensen een andere taal spraken, dat was nieuw voor mij. Mijn vader had een tegenzin om met ze om te gaan en toen ze bleven komen, meest op zaterdag, zei hij tegen mij: ‘Verkoop de eieren voor vijf cent meer en zorg dat je Nederlands geld beurt, misschien lusten ze ze dan wel niet meer.’ Al gauw hadden we een paar vaste klanten die bleven komen en ze vonden onze verse eieren helemaal niet te duur. Dus hoeveel werd ‘wieviel’ en gulden werd ‘goelden.’ Dat waren de eerste woorden Duits die ik van hen leerde. Ik vond het wel interessant om naar hen te luisteren en zo leerde ik eigenlijk ‘jedes mal etwas (iedere keer iets). Alles bij elkaar werden er iedere week wel 200 tot 300 eieren aan huis verkocht en dat was wel een goede aangelegenheid, want geld stinkt niet en dat spreekwoord zal toen ook al wel bekend geweest zijn.

Kippenhouden was al wat makkelijker geworden, omdat er nu stro gekocht werd van G. Roseboom in de Maanderbuurt. Dat gerstestro kwam uit Zeeland en was geperst in kleine ‘pick-up’ baaltjes en dat was nieuw. Het was aardig kort gesneden in de baal en dat was een voordeel als je het in de kippenhokken gebruikte. Voorheen was het stro eigenlijk altijd te lang en werd door sommige boeren wel in een zogenaamde kortmachine gesneden. Ik weet nog hoe die machine er uitzag, maar we hadden er zelf niet een. Mijn vader loste dat op door een bos stro in een houten ‘V’, een mik, te leggen en dan met een oude zeis de bos stro in stukjes van 30 centimeter te snijden. Hiervoor moest hij met zijn benen over de bos heen staan om die zo een beetje vast en op de goede plaats te houden.

Begin 50er jaren waren er nog dorsmachines waar het stro op bossen of lunten uitkwam. Dat stro werd gesneden voor gebruik, anders was het te lang. Later werd het wel geperst in grote balen van een 40 kilo per stuk, maar ideaal was het nog niet, het stro was altijd eigenlijk te

lang.

Tot hier was het allemaal kippenpraat, maar we hadden ook nog 45 mestvarkens in 1957. 35 onderin de hooischuur die ome Bart nog gebouwd had en 10 in de oude loods die opa Maas gebouwd had met het stichten van de boerderij. In de hooischuur waren de hokken vier bij vier meter en er konden maar zeven varkens in, omdat er maar twee meter voerbak in zat; ik schreef al eerder over die constructiefout. Op zich waren de hokken groot zat voor 10 mestvarkens, maar er zaten er nooit meer dan zeven in, want anders werd er veel te veel gevochten met het voeren. ’s Winters werd er een hok leeg gehouden om er de vaarskalveren in te huisvesten. Ome Bart had met het bouwen van de hooischuur al twee vakken van de oude loods afgebroken, omdat die op zijn helft stonden en mijn vader had plannen om wat er nog over was van de oude loods, verder af te breken en acht meter bij de hooi- annex varkensschuur aan te bouwen, ook al omdat hij nu de hele boerderij in zijn bezit had en er een tekort aan opslag voor hooi en stro dreigde.

De oude loods was klein en omdat er met het bouwen de goedkoopste ‘palen in de grond, planken eraan’ constructie was gebruikt, was hij ook niet meer in een goede staat van onderhoud. De deuren aan de achterkant van de varkenshokken waren amper anderhalve meter hoog en er was nooit waterleiding naar toe gelegd, dus allemaal nogal inefficiënt en vooroorlogs. Bovendien moest voor 10 varkens in de winter en 20 in de zomer het voer vanaf de deel worden aangedragen. Het oude ding hoorde eigenlijk thuis bij een oud boerderijtje en kon zo uit een schilderij zijn weggelopen. En het hele aanzien op het erf zou er van opknappen, als die oude loods, zoals het hok altijd werd genoemd, er niet meer zou staan. Op het dak lagen nog oude holle pannen met dokken eronder die ook in slechte staat waren, zodat het dak niet langer goed waterdicht was.

Op een zaterdag heb ik geholpen om de pannen eraf te halen. Dat moest een beetje voorzichtig gebeuren, want als ze goed waren, konden ze nog wel weer gebruikt worden op de kippenhokken of zo. Daarna heeft mijn vader het hok die week verder afgebroken en de palen rondom de betonnen vloer zonder fundering, uit de grond gegraven. Daarna werd nog het oude ronde gierputje met de hand los gegraven, want er zou een tractor komen om het geheel uit te graven en bouwrijp te maken. Dat gebeurde op een zaterdag door Wim Roseboom, een zoon van ome Ceel en een neef dus. Hij kwam met een Fordson Major met voorlader van wel 45 pk sterk. De bak van de voorlader zat toen nog tussen de hefarmen in en was maar een goede meter breed. Ook zaten er nog geen cilinders aan om de bak te kiepen en dat was opgevangen door een vergrendeling met een touw er aan. De bak werd dus vol geschoven en op de plaats van bestemming gekomen, met een ruk aan het touw, gekiept. Dat kon doordat de bak zo geconstrueerd was dat de voorkant juist iets zwaarder was dan de achterkant.

Door deze onbalans kiepte het zaakje en viel de grond eruit die vervolgens met de bak op de kop een beetje glad geschoven werd. Het was allemaal een beetje primitief in die dagen, maar het werkte aardig goed. En zoveel zwarte grond hoefde er niet weg gegraven te worden, misschien een vijftien vierkante meter. Wim van Ceel trok eerst met een ketting het ronde gierputje van anderhalve kuub uit de grond en daarna vulde hij het gat op met zand dat hij een dag eerder gebracht had met zijn oude legertruck. Daarna schoof hij de zwarte grond een beetje opzij en bracht een deel daarvan tot voor in het weiland. Tenslotte groef hij de fundering uit, een klusje dat maar twee uur duurde, zodat er om elf uur, toen hij klaar was met uitgraven, koffie gedronken kon worden. Mijn vader was er dik over tevreden, want hij zei: ‘Je kunt er zelf helemaal niet voor liggen te prutsen.’ Hij was namelijk van eerdere bouwprojecten nog gewend om zoiets helemaal met de schop te doen en dan zou hij wel zowat een week bezig geweest zijn.

De week erop werden er nog een paar vrachten zand gebracht om op te hogen en ook een vracht zand om te metselen, wat gedaan zou worden door Gert Dekker van de Maanderdijk. Die stond bekend als een goede metselaar en zijn vader Bernhard, Benk in de volksmond, had voor opa de hele boerderij gemetseld in 1942/43. Met twee metselaars en een opperman, maakten ze al het metselwerk klaar in een week. De volgende maandag moesten de vloeren gestort worden, waarbij ze een opperman te kort kwamen en mijn vader dus geholpen heeft. Alles met de hand, want zelfs een metselbedrijf had in 1957 nog geen betonmolen.

Vreemd eigenlijk, want een betonmolen is qua constructie een tamelijk eenvoudig werktuig dat heel veel zware handarbeid over kan nemen. De oorzaak zal wel geweest zijn dat het uurloon voor een opperman nogal laag was, of andersom geredeneerd: een betonmolen kostte meer dan het uitsparen van een opperman opleverde.

Het beton voor de vloer moest dus nog allemaal met de hand gemixt en omgeschept worden en dat was een heel werk, want dat moest wel drie keer gebeuren. Vader laadde het mengsel na het omscheppen op de kar, reed naar de deur van het betreffende varkenshok en schepte het daar naar binnen. Zodoende werd het eigenlijk nog een keer

‘gemixt,’ waarna de twee metselaars het tot een vloer verwerkten die, zoals mijn vader

hun had gezegd, goed moest aflopen naar de gierput toe. Maar naar later bleek is dat niet zo erg goed uitgevoerd. De vloeren liepen wel af, maar het was nauwelijks voldoende, dat kon ik zelfs zien en mijn vader was er ontevreden over en dat is hij gebleven ook.

Ze zijn nog een paar dagen bezig geweest om alles ‘aan te smeren,’ te pleisteren dus, en daarbij leverden de metselaars wel echt klasse werk. Het zag er netjes en glad uit, in vergelijking met het oude gedeelte dat niet aangesmeerd was en werd door de buren en anderen ook bewonderd. De vier nieuwe varkenshokken waren net zo groot als de oude, maar men had er tweeënhalve voerbak in gezet. Boven de ‘zeunings,’ zoals de boeren de voerbakken ook wel noemden, had men conische betonnen balken gebruikt, zodat er nu dus negen varkens in een hok konden die als ze groter werden, ‘recht’ aan de voerbak konden staan. Doordat er tweeënhalve meter voerbak was gemaakt, was er ook nog plaats voor een deurtje, zodat biggen en varkens uit en in hun hok konden lopen als ze dat nodig vonden.

Zo was het nieuwe gedeelte veel meer doordacht. De voerbakken in het oude gedeelte zijn de volgende winter ook gerenoveerd en wel door Benk Dekker himself die wat hij ook deed, altijd even in de handen wreef, voordat hij ergens aan begon.

Op het een meter hoge metselwerk van het nieuwe deel moest ook nog getimmerd worden en dat deed de buurttimmerman met de naam Siem Eindhoven samen met zijn broer Roelofl. Ze begonnen er ’s morgens niet zo erg vroeg aan, want vroeg waren ze nog nooit geweest. Siem, de hele dag door tabak pruimend, had altijd wel een meer of minder geloofwaardig verhaal te vertellen, voor mij leuk om naar te luisteren. Ze zijn ongeveer drie weken bezig geweest en als laatste gingen de golfplaten op het dak. Hiervoor had Siem een door hem zelf ontworpen haak met een lang touw er aan. Mijn vader had het paard voor de wagen gezet, waarop twee lagen strobalen lagen om een hogere ‘laadvloer’ te hebben en daarop werden nu de golfplaten geladen en vervolgens langs de schuur gezet, waarna ze door de hogere laadvloer aardig makkelijk op het dak te leggen waren. Er moesten alleen nog balkslieten in en die kwamen uit het Edese bos. Die slieten waren boomstammen die opgezaagd werden, dan ‘lagen’ ze mooier, maar later bleek dat niet zo’n goed idee, want ze bogen in het midden veel te ver door. Nu we boer waren op de hele tien hectaren, werd er ongeveer vier hectaren gehooid wat ongeveer 20 paardenvrachten hooi was en waarmee zo ongeveer alles vol zat. Goed dat we nu nieuwe opslagruimte hadden. In de ene helft van het nieuwe gedeelte kon de tweeënhalve vracht roggeoogst geborgen worden en de andere helft was voor een vrachtautolading gebaald gerstestro.

Maar toen kwam er toch nog een fout aan het licht: een vrachtauto stro weegt vijf á zes ton en dat was veel te veel voor de balklaag van opgezaagde slieten. Eerst leek er nog niets aan de hand, maar ’s avonds met het varkens voeren, waarbij ik mijn vader moest helpen, zagen we het: de hele balklaag dreigde naar beneden te komen door het grote gewicht. Het kraakte angstaanjagend en in het midden was het al 20 tot 30 centimeter doorgezakt en als er niet snel iets aan gedaan zou worden, zou de hele lading strobalen naar beneden komen. We hebben er toen vlug een paar palen onder ‘gedraaid’ met de (Duitse) dommekracht om voor dat moment het gevaar af te wenden, maar een beetje gevaarlijk werk was het wel. Later is het nog weer gestut met palen in het varkenshok, maar het is altijd een slappe vertoning gebleven. Waren die slieten maar nooit opgezaagd! Later zei een verstandig iemand: ‘Als je ze opzaagt dan dragen ze niet de helft meer, maar ongeveer 25 %’ en daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Nu was er heel wat verbeterd, maar er was toch nog weer ruimte te kort. Want waar moesten de kolen, de turf en het brandhout opgeslagen worden? Er is toen besloten om tegen de nieuwe schuur een afdakje te maken van ongeveer vier bij zes meter. Er werd een muurtje gemetseld, ongeveer een halve meter hoog, van witte steen; wie dat gedaan heeft weet ik niet meer. Wel weet ik dat Siem Eindhoven er een halve dag geweest is ‘om de gang te maken,’ dus om het geraamte op te zetten en dan zouden opa Dirksen en mijn vader het wel verder klaarmaken. In de achterwand werd een raam hergebruikt dat ook in de afgebroken loods gezeten had; het was niet erg best meer, maar het kon nog wel. Siem had een goed idee: ‘Als ik het er zo inmaak dat het hele raam er ook uit kan, dan kun je zo het brandhout naar binnen gooien.’ Dat vond mijn vader wel een ‘listig’ idee en Siem maakte het raam vervolgens zo dat het met twee grote ‘zesduimers’ aan de binnenkant op zijn plaats bleefl. Het hok was na nog een dagje ‘planken,’ ook wel ‘potdekselen’ genoemd, door mijn vader en opa, zover dat de oude holle pannen van de oude loods erop gelegd konden worden. Al met al een duidelijk voorbeeld van hoe je iets meer kunt doen voor minder geld.

En daarna ‘mocht’ ik het meeste werk doen. Van een takkenbos aanmaakhoutjes hakken van 25 centimeter lang, iedere winterzaterdagmorgen weer hetzelfde, want de kachel moet aangemaakt worden. En ook hout kloven was vast werk voor mij; een hele kruiwagen vol ging er in de houtbak op de deel. Dat hout kloven ging eerst nog wel, maar later was het ‘mooie’ hout op en was er alleen nog hout over met grote noesten er in en dat liet zich verrekte moeilijk kloven. En lelijke woorden zeggen hielp niets.

Hierboven werd dus beschreven hoe met wat bouwen en verbouwen de capaciteit voor de varkenshouderij bijna verdubbeld werd en zo probeerde men om met zo min mogelijk werk toch wat extra te verdienen.

De tijd begon voorbij te gaan dat er door zo nu en dan een paar vetgemeste varkens af te leveren, nog wat te verdienen was. Het moest nu in wat grotere aantallen gebeuren en dat was eigenlijk al een begin van de voortgaande schaalvergroting die in de toekomst nog veel grotere vormen aan zou nemen in de ‘veredelingsindustrie,’een woord dat misschien al wel bestond, maar er was denk ik niemand die het toen kende.
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Ome Bart en ome Wim ’achter het huis’ in 1963.
Maar het gaat hier eigenlijk om de achtergrond die hier te zien is en wel het verschil in dakbedekking. Links het pannendak, gebouwd in 1951 en rechts het nieuwe golfplatendak op het nieuwe stuk dat er in 1957 bij aangebouwd is.



In 1957/58 waren kippen nog allemaal scharrelkippen, simpelweg omdat er geen andere waren en deze bedrijfstak was nog altijd het meest winstgevend. Ik denk dat het geld dat met de kippen verdiend werd, bij ons in de varkenshouderij gespendeerd werd, want ik weet niet wat de hierboven beschreven bouwprojecten kostten en het moest wel betaald worden natuurlijk, met eigen of geleend geld, maar dat werd mij niet verteld. Als ik er iets van wist, zou het nu neergeschreven worden. Geld lenen was in die tijd nog niet altijd zo vanzelfsprekend, het zat nog enigszins in de taboe sfeer en had nog niets met goed ondernemerschap te maken. Als sommige buren het zouden weten, werd er misschien schande van gesproken. Zo van: ‘Op die boerderij zit een zilveren dak,’ waar overigens misschien ook wel wat afgunst in doorklonk. Maar tot dan was het altijd nog het parool geweest: eerst sparen en daarna heel misschien wat uitgeven.

Er werd toen ook al wel gedacht dat in een toekomst van zoveel veranderende omstandigheden, de varkenshouderij meer winstgevend zou zijn met minder werk, want de kippenhouderij was nogal wat werk, ook al omdat hele opzet eigenlijk verouderd was, met te kleine hokken die te ver uit elkaar stonden.

Wat ook verschrikkelijk veel werk was dat waren de koeien in die tijd en als men de uren zou gaan rekenen, zat er erg weinig rendement in. Bovendien zat er in de melkproductie de laatste zes, zeven jaar weinig verbetering en op Maanderbroekweg 2 waren de omstandigheden nogal ongunstig met het natte en erg lage land.

De melk werd wel betaald maar was de melkprijs goed? De meesten boeren vonden eigenlijk van niet, maar het was de stabiliteit van iedere maand melkgeld dat aantrekkelijk was.

Iedereen was er beducht voor om maar één bedrijfstak te hebben en zodoende kon je (te) makkelijk te maken krijgen met (te) lage prijzen in de andere sectoren. De melkprijs was in 1953/54 ongeveer 22 á 24 cent. In 1957/58 is dat omhoog gegaan tot 27 á 28 cent en rond de eerste 60er jaren werd de 30 cent grens doorbroken.

Een keer in de vier weken kon op maandag het melkgeld gehaald worden bij de melkfabriek aan het eind van de Concordialaan. De meeste boeren rond Ede waren dan toch in ’t dorp,’ want het was marktdag en sommigen moesten dan ook hun eieren verhandelen. Mijn vader ging dan ook altijd naar Ede en op het melkfabriekkantoor, stond Riezebos klaar met een doos met enveloppen die alfabetisch gerangschikt waren. Hij kende alle boeren en gaf hun dan de betreffende enveloppe met het melkgeld van de afgelopen vier weken, waarna iedere boer het geld op een vensterbankje dat van zwart graniet of marmer was, ging zitten natellen. De aldus tellende boeren namen soms wel even drie of vier ramen in het kantoor in beslag. Maar met de ‘sixties’ was dat over, want het melkgeld werd voortaan automatisch op de bank bijgeschreven, waardoor de bank trouwens heel wat extra werk kreeg.

Hierboven wordt heel wat kennis ‘uitgestald.’ Wist ik dat toen, op die jonge leeftijd al? NEE, natuurlijk niet, maar oppervlakkig heb ik het natuurlijk wel enigszins meebeleefd en met wat kennis opgedaan de volgende 15 á 20 jaar, kan ik er een beetje over schrijven en ik kan me al deze dingen nog zo ongeveer herinneren, want ik stond er wel dichtbij.

Op veel boerenbedrijven was bijna altijd meer werk dan de boer alleen aankon. Sommige grotere boeren hadden nog een knecht, maar dat was ook een aflopende zaak aan het eind van de vijftiger jaren, want het werd financieel steeds moeilijker voor de boer om nog een knecht te kunnen betalen. Tot dusver hoefde er voor een boerenknecht geen sociale lasten betaald te worden, maar ook dat was aan het veranderen door aandringen van vakbonden en overheid en nu moesten de boeren een behoorlijk percentage over het loon betalen, zoals loonbelasting, ziekte- en ongevallenwet en werkeloosheidsverzekering. En de fiscus wilde wel loonbelasting innen: de overheid kwam doorlopend veel geld tekort. Daarmee werd het produceren met betaalde arbeid steeds moeilijker, simpelweg omdat de lonen in alle sectoren stegen, waarmee de landbouwproductie geen gelijke tred kon houden.

Hoewel ik niet meer precies weet wanneer dat allemaal echt van start ging, weet ik nog heel goed dat voor de boeren, maar ook voor alle ander zelfstandigen de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) er aan kwam. Zodra men er lucht van kreeg, waren de poppen aan het dansen, want het ging veel geld kosten en daar zat in deze dure tijden niemand op te wachten. En het werd de mensen dan ook nog opgelegd door zo’n kale socialist die nu minister was! Boeren waren gewend om voor hun eigen pensioen te zorgen en dat hoefde zeker niet door de overheid te gebeuren. Overal werd gehoord dat ze hieraan beslist niet gingen meebetalen. Zelfs ome Wim zei: ‘Ik betaal nooit!’ Ook na de eerst aanslagen, zoals het van overheidswege gedane verzoek om te betalen heette, bleef iedereen morren, maar er was geen ontkomen aan. Als er niet betaald werd, kwam de deurwaarder er aan te pas en daarmee had men ook liever niet te maken, want die man deed nooit zo erg vriendelijk en iedereen wist: de deurwaarder kostte iedere keer opnieuw geld. En uiteindelijk zou het tot een gerechtelijke verkoop kunnen leiden en zo zou je toch aan het kortste eind trekken.

Maar de mensen die al 65 waren vonden het wel best; zij konden nu plotseling iedere maand een paar honderd gulden incasseren van de overheid. Maar, en hoe kan het ook anders, er was hier en daar toch een enkeling die om principiële redenen weigerde het overheidspensioen aan te pakken.

In het jaar 1957 was het een heel mooie zomer, zodat het hooien aardig vlot ging en op 30 juni was het zelfs bijna record warm: 35graden. Hadden we die dag soms hooi droog, zodat ik dat op de balk moest helpen vastlopen? Ik weet het niet meer. Wat wel is blijven hangen, is dat het op de balk bloedheet kon worden als de zon er de hele middag vanuit het zuiden op geschenen had. Het was er dan ’s avonds om half zeven nog verschrikkelijk heet, maar mopperen hielp niet en hielp nooit. Maar doorwerken dus!

Hein Veenbrink kwam als het goed was, elke week een hectare of zo maaien. Hij begon heel vaak zodra het ’s morgens licht begon te worden en niet zelden kwam hij daarom om half vier al de dam in. Dat deed hij ongeveer vier weken lang en als het een beetje wilde, waren we dus zo ongeveer vijf weken met hooien bezig, want het was ook nog wel eens een week dat het regenachtig was en het hooien dus niet op wilde schieten. Als het niet hooien wilde, dan was er zo eind juni of begin juli nog wel wat werk in de bieten die dan volvelds stonden, het land in hadden dus, maar daar groeide dan toch nog vaak nachtschade in die verwijderd moest worden en dat waren soms hele pollen.

Op 30 juni was het dus 35 graden. Dat wist ik niet meer, maar ik kwam het tegen toen ik probeerde uit te vinden wanneer er in die tijd een zeldzaam zwaar onweer geweest was. Want ik weet nog goed dat er in die tijd, om precies te zijn op 6 juli, een keer noodweer geweest is, het zwaarste dat ik ooit meemaakte. Het was ’s avonds om zeven uur en op een gegeven moment zei mijn vader: ‘Laten we maar op deel gaan zitten, daar zitten we veiliger, want daar hebben we twee gebinten hooi boven ons.’ Dat waren zes vrachten van het eerste stuk dat we hooiden dat jaar. Ook kan ik me nog herinneren hoe verschrikkelijk het lichtte, wel iedere twee, drie seconden en je hoorde steeds dat de donderslag die nog niet over was, op hetzelfde moment gevolgd werd door een volgende. Ik heb er misschien 20 jaar later nog eens een keer over gelezen in een krantenartikel dat over onweer ging. Het was een extreem zwaar en zeer intens onweer dat toen over de Gelderse Vallei trok. Het bovenstaande is een beetje herkenbaar als een ‘opa Dirksen’ verhaal, maar dat is het dus NIET: het is objectief neergeschreven.

Het was ook het laatste jaar op de Rijnsteegschool, waar we in de zevende klas niet zo veel meer leerden. We zaten bij meester Wijnsma die het hoofd van de school was. In die klas kregen we ook handenarbeid, meestal een beetje timmeren, maar dat ik daar nou echt wat van leerde, nou nee dat kan ik niet bevestigen. Verder was die bovenmeester heel best, behalve als we na schooltijd als hoogste klas jongens de pas gebouwde hoogspanningsmast wilden beklimmen, dan kwam hij met zijn supersnelle Solex de Maanderdijk op om dat te voorkomen. En dat was wel begrijpelijk, maar hielp het werkelijk? Wijnsma was na een kwartiertje wel weer weg, maar de mast bleef natuurlijk net zo staan als hij stond, zodat we op andere tijden genoeg konden oefenen met onze nieuwe ‘sport.’ Dat was dus in de tijd dat de hoogspanning nog niet in bedrijf was, het duurde namelijk wel een half jaar, voordat de kabels er aan kwamen, want eerst moesten alle ‘palen’ in het hele traject klaar zijn natuurlijk.
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Gezicht op het Maanderbroek, vanaf de Maanderdijk in noordelijke richting.
De foto is genomen vanaf de Maanderdijk met de hoogspanningsmast waar we van Wijnsma niet in mochten klimmen. Maar we klommen toch, daarvoor was de aantrekkingskracht veel te groot. Eerst tien meter omhoog, tot waar de poten bij elkaar komen en waar het steile laddertje begon. De volgende keer iets hoger, daarna weer iets hoger en de schooljongens bluften onder elkaar: ‘Hoe hoog ben jij al geweest?’ Vervolgens weer iets hoger en daarna ‘hield de mast op;’ we klommen maar zo 36 meter hoog! Dat waren wel tamelijk ernstige kwajongensstreken, waar thuis natuurlijk niet over gebluft werd. Die mast was niet de enige waar we in klommen; om van het uitzicht te genieten, klommen we ook in andere masten die 500 van elkaar stonden. Op de foto zijn verschillende volgende masten nog zichtbaar. Dit was trouwens pas een makkelijke foto. Na 50 jaar staat de mast er nog precies zo, alleen de horizon is wat veranderd, maar daar schenken we deze keer maar geen aandacht aan
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Een Crosley lijnbus.
De Maanderdijk was in de 30er jaren ook al belangrijk. Uit betrouwbare bron weet ik dat ze toentertijd een lijnbusdienst hadden die ook over de Maanderdijk voerde, maar in 1940 is opgeheven. En ook in de Maanderbuurt was er de hele 50er jaren nog een ‘iederuurdienst’ met de bussen van De Haas uit Veenendaal. Die bussen waren van het Engelse Crosley merk, zoals op de foto en een ‘De Haas bus’ was gespoten in twee kleuren: gewoon rood en donkerrood. Ze hadden net als deze, geen bumper vooraan, maar alleen een paar aluminium strippen, waartussen het nummerbord geschroefd zat.







HOOFDSTUK 13

SPORTIEF STROPEN EN GEZOND VEE.

Nadat 1954/55 en zeker 1956 erg natte jaren waren geweest, zodat er weinig vis gevangen was, waren er in 1957 heel veel grote snoeken in de Maanderbroeksloten. Ze hadden zich de afgelopen jaren blijkbaar nogal kunnen vermeerderen.

Een snoek proberen te vangen met een hengel heb ik nooit niemand zien doen in die dagen, wel met een strik, een lange stok, meer een mooie bonenstaak, waaraan aan het eind een stuk dik ijzerdraad zit dat bij voorkeur niet meedraait. Dat ijzerdraad is 50 tot 60 centimeter lang en hieraan wordt het echte koperdraad bevestigd van ongeveer 30 centimeter. Dat wordt zo gedaan om de strik goed te kunnen sturen, want als koperdraad direct aan het hout vastgemaakt wordt, moet het ruim een halve meter lang zijn en dan is het onbestuurbaar in het water en het wordt ook te springerig. Om het juiste koperdraad te vinden, was ook niet eens zo eenvoudig. Het zat wel in een oude richtingaanwijzer of clignoteur, het soort dat in de 50er jaren nog in de deurstijl van een luxe auto ingebouwd zat, een 30 centimeter lang oranje armpje dat horizontaal uitklapte om de richting aan te geven. Maar ik kon er wel aankomen, want ik had de mazzel dat ik een oom had die garagehouder was. Als je een spoel met koperdraad uit zo’n clignoteur haalde die het toch niet meer deed, kon je heel lang vooruit en ik heb ook wel eens wat weggeven aan de jongens in de buurt, waarvan er een, Henk heette hij, heel goed strikken.

Om een snoek op die manier te vangen, moet je wel een jaar of elf, twaalf zijn, want anders ben je nog niet sterk genoeg om de stok met vaste hand te manoeuvreren. Als je een snoek ziet staan, moet de plek een beetje gunstig zijn, wat betekent dat je de zon in de rug moet hebben en dat er voor de snoek uit de eerste driekwart meter geen waterplanten in de weg staan. Als de snoek dan niet te diep in het water staat, kan de strik ‘gezet’ worden, als het beest tenminste inmiddels niet weggezwommen is. Je gaat met de stok met strik er aan naar een plaats toe, ongeveer een meter voor de snoek uit, waarna je het koperdraadje voorzichtig in het water laat zakken. Met uiterste behoedzaamheid beweeg je de strik naar de snoek toe, om hem vervolgens om de vis te schuiven, waarna de snoek met een stevige ruk uit het water getrokken kan worden. Voor een grote snoek maak je de strik groter dan voor een kleine; hierbij is wat ervaring vereist.

Als je, zoals in 1957 gebeurde, van ons naar de Langewei en weer terug langs de sloten liep op een zonnige zaterdagmiddag, zag je wel 100 snoeken staan. De helft stond niet goed om te strikken en de andere 50? Als je er één kon vangen, was je dag goed. Als je er twee ving, was het heel best en dat er drie gevangen werden, is maar één of twee keer gebeurd; veel vaker gebeurde het dat er helemaal niets gevangen werd.

Ook Kamp Schut bewoners vonden het wel een mooie sport; er was gedurig een grote man die ook wel strikken kon, maar ik kende hem alleen van gezicht. Dan was er nog een die ik wel kende en die ik hier ‘Jaap’ noem. Ik weet niet of zijn thuisbasis ook het ‘kamp’ was, maar hij reed altijd met een driewieler, dat was een motorkapje over het ene wiel vooraan, dan een kleine cabine met juist ruimte voor twee mensen en er was ook nog een laadbakje. Hij reed nogal eens de over de Maanderbroekweg heen en weer en als hij van oost naar west reed, hing hij altijd half uit zijn vehikel. Mijn vader noemde dat een keer: ‘Om beter de sloot in te kunnen gapen, om te zien of er soms een snoek staat.’ En dat had alleen succes als je er een goed getraind oog voor had.

De mensen van het Kamp Schut hadden in het algemeen niet zoveel met werken op, meestal waren ze oud ijzer- en/of voddenboer, maar ze hadden wel de tijd om een snoek te vangen, of waren het nog natuurmensen die met jagen en vissen aan de kost probeerden te komen? Als Joop een snoek zag staan, stopte hij, greep zijn strik van het laadbakje en probeerde de snoek te strikken. Maar hij was nooit erg succesvol, ook al omdat hij het aan de verkeerde kant van de sloot probeerde, want dan had hij de zon niet in de rug en dan kon hij niet goed zien wat hij deed. Het was meer succesvol aan de andere kant van de sloot, maar dat wist de snoekenvanger blijkbaar niet, of hij vond het te veel werk om naar de andere kant te lopen. Er waren meer mensen die zich wel eens met deze sport bezighielden, maar het was en bleef moeilijk om er een te strikken van voldoende grootte en dat is een kilo of twee, drie. De grootste die wij ooit gevangen hebben, woog zes kilo en was 80 centimeter lang. En sport was het wel, hoewel het woord ‘strikken’ eigenlijk geen goede klank had, maar snoeken strikken is wat anders.

In sommige sloten zat meer vis dan in andere, maar meestal zaten de grootste snoeken in de diepste sloten met driekwart tot een meter open water met niet teveel waterplanten.

In februari 1956 heeft het vier weken streng gevroren en waren nadien in een paar sloten alle vissen dood, terwijl er in andere nagenoeg gelijke sloten geen een doodvroor. Ik heb nooit begrepen hoe dat kon, het was zeker een speling van de natuur.

Vissen konden altijd vanaf de Grift de treksloot (Nieuwe Wetering) opzwemmen, waardoor er in de Maanderbroeksloten steeds jonge vis aanwezig was. En ook in sloten verderop naar het westen zaten wel snoeken, zonder dat ze in open verbinding stonden met de Grift. Maar in augustus of september heb ik wel gezien dat, nadat in de zomer van 1959 de sloten droogvielen, jonge snoeken van drie tot vijf centimeter, zo groot als stekelbaarsjes dus, er als eerste bij waren om hun nieuwe wereld te verkennen. En dat terwijl het opkomende water nog maar tien tot vijftien centimeter diep was.

In sloten waar snoeken zitten, zijn nooit stekelbaarsjes en als er stekelbaarsjes zijn, zitten er geen snoeken in.

Ook kon er gevist worde met een ‘stipmand.’ Die was 80 centimeter hoog, van onderen 80 centimeter wijd en spits toelopend naar boven, waar hij 60 centimeter wijd was en er zat geen bodem in. Je moest er zelf mee het water in als het niet te koud was en als je er een ‘gestipt’ had, moest je hem er letterlijk uitvissen met je handen.

Wat ik hierboven over snoeken en het vangen van die prachtige roofvis heb geschreven weet ik uit eigen ervaring. En dat ik die ervaring heb opgedaan, kwam goed te pas, want ik heb nog nooit in een boek of een tijdschrift ook maar iets gelezen over het strikken van snoeken.

Na de droge zomer van 1959 waren er nooit zoveel vissen meer als daarvoor. De waterafvoer werd almaar beter en de grondwaterstand werd al een beetje lager. De leefomgeving voor een snoek nam ook nog verder af door een slootvuil dat ‘waterpest’ genoemd werd. Het werd op veel plaatsen zo dicht dat een vis er haast niet meer door zwemmen kon en vooral een snoek houdt als roofvis van water met ‘uitzicht,’ dus niet te veel waterplanten zoals slootvuil.

In de 70er jaren was er eigenlijk te weinig water in de sloten. Het werd steeds sneller afgevoerd en in verband daarmee zakte het grondwaterpeil wel een centimeter of dertig. Dat was niet langer de leefomgeving waarin een snoek gedijen kon en ik denk dat er nog maar weinigen zijn die met een ‘strik’ omgaan kunnen.

In het voorgaande heb ik al mijn visserslatijn uitgestald en het stinkt niet, dat in tegenstelling tot de viskramen die op de markt stonden. Dus besloten de marktmeesters dat viskramen bij elkaar moesten staan en dat liefst in een uithoekje van de markt, om te voorkomen dat de vislucht te veel bij andere ( kleren) kramen terecht kwam. Maar nu hadden de visvrouwen, veelal in klederdracht, wel een probleem. Als ze, zoals gebruikelijk op de markt, hun waren luidkeels aanprezen, kon de een nauwelijks boven de ander uit komen en dus moest men steeds harder gaan schreeuwen. Daar komt dus het gezegde vandaan: ‘Schreeuwen als een viswijfl.’ En stank en viswijven of niet, in 1958, toen we op de landbouwschool zaten en in de middagpauze een gebakken vis kochten voor een kwartje, smaakte die heerlijk. Het was zeker een ‘lekkerbekje.’

In 2008 heb ik nog eens gekeken naar de sloten aan de Maanderbroekweg en geconstateerd dat er stekelbaarsjes in zwommen en dat betekende dat er geen snoeken meer zijn. Wel groeiden er op een bepaalde plaats nog de zogenaamde stoelenmattersbiezen en die stonden daar op diezelfde plek 50 jaar geleden ook al, maar ook dat duurde niet lang meer, want de sloot op die plaats werd verlegd en nu zullen er wel geen stoelenmattersbiezen meer groeien. Maar misschien worden er wel ook geen stoelen meer gemat, zodat dat vak ook bij de afdeling antieke beroepen gezet kan worden. Men oogstte deze een tot anderhalve meter lange biezen en als ze droog waren, werden ze ‘opgedraaid,’ in de rondte dus, daar werden ze sterker van. Ik weet nog wel dat er voor 1955 wel eens een vakman aan de deur kwam om te vragen of er nog stoelen te matten waren.

Mijn vader rookte een sjekkie uit een lichtblauw pakje Sterlingshag dat in het midden van de 50er jaren drie kwartjes koste, maar ook kocht hij wel een pakje Old Mac sigaretten. En ome Bart rookte in het weekeind een pakje sigaretten en als dat op was, dan pruimde hij de rest van de week. Ik weet eigenlijk niet meer of zijn vrouw daar nou zo blij mee was! Maar zo was hij een goed voorbeeld van hoe het op het platteland toeging in die dagen: als je niet rookte, dan pruimde je wel en dat gold vooral voor de oudere boeren. Want gerookt moest er worden, er was zelfs een sigarenreclame die ongeveer zo luidde: ‘Ook al aan de sigaar? Begin er jong mee.’ Dat gold ook voor mij. Toen ik eenmaal op de landbouwschool zat, kreeg ik ook snel de smaak van Drum en Samson te pakken, sjekkies draaien dus, want gewone pakjes sigaretten waren te duur en brandden te snel op. Shag koste 75 cent plus tien cent voor de vloeitjes en een pakje gewone sigaretten koste een gulden en dat was duur. Daar kon echter wat op gevonden worden, want er was een merk dat heette Silky en dat kostte maar 60 cent per pakje. De Egyptische sigaretten die veearts Gorter rookte, waren nog duurder, maar dat was zijn medicijn, zoals hij altijd zelf zei. En dat had hij misschien ook wel nodig, want er gebeurde iets ergs: zijn assistent met de naam Van Tuinen, aardige vent, vrijgezel, 36 jaar, kwam plotseling te overlijden. Wat er precies gebeurd was, daar werd geheimzinnig over gedaan, maar het is voor de hand liggend dat het suïcide was. Het is mij nooit precies verteld, maar ik schrijf neer wat er gebeurde en dat is geen roddel.

De reden dat Gorter nogal eens kwam, was dat de algehele gezondheidstoestand van de rundveehouderij wel eens te wensen over liet. Kwam dat misschien door al het natte Maanderbroekse land? Waarschijnlijk niet, want overal wordt op het laagste (polder) land de rundveehouderij bedreven. Maar bij ons waren er in 1957 duidelijk problemen. We kregen te kampen met ‘Abortus Bang,’ een besmettelijk ‘verwerpen,’ wat meestal gebeurde als de koeien ongeveer zeven maanden drachtig waren. In december 1956 en januari 1957 trof de ziekte zeven van onze tien koeien! Die stonden dus niet of nauwelijks droog en als ze het kalf verwierpen, kwam vanzelfsprekend de melkproductie ook nauwelijks meer op gang. In het gunstigste geval gingen ze zo’n tien liter op een dag produceren en erger nog: ze bleven dragers van de besmetting. Ik denk dat de meeste van die beesten verkocht zijn voor de slacht en dat er nieuwe koeien en vaarzen aangekocht zijn, maar hoe het precies in zijn werk is gegaan weet ik niet meer.

In de vijftiger jaren was het altijd een heel gedoe met veeziektes. Er was onder andere Monden Klauwzeer en Tuberculose en we kregen vooral te maken met abortus. De wetenschap en ook de overheid probeerden er een antwoord op te vinden met een enting tegen MKZ het ene jaar en een enting tegen Tuberculose het andere jaar. Ook kwam er in het midden van de 50er jaren een andere manier van aanpak: men nam monsters van de geleverde melk aan de fabriek, waarmee men Tbc en abortus kon aantonen.

Door de hierboven beschreven abortus en misschien ook door de natte jaren en het lage land, was de rundveehouderij in deze jaren een zorgenkindje. Ik denk dat mijn vader al blij was als er een koe normaal kalfde en goed op gang kwam, zodat er eens een keer geen veearts nodig was.

Veearts Gorter kon wel eens een beetje autoritair optreden, maar aan de andere kant was het wijdverbreid bekend dat, als je echt een ziekte onder het vee had en Gorter er dus vaak aan te pas gekomen was, zijn rekeningen wel meevielen. Dat was dus heel sociaal voelend en dat maakte hem wel sympathiek.

Verreweg de meeste koeien kalfden in februari tot maart. De vaarskalveren gingen in een leeg gehouden varkenshok en daar bleven ze tot ongeveer half mei. Als het dan redelijk weer was, gingen ze naar buiten en dat was altijd een heel werk, want de kalveren, meestal een stuk of vier, waren alleen maar een tamelijk donker varkenshok gewend en als ze naar buiten gingen, werden ze totaal verblind door de zon. Om dat in goede banen te leiden, werden ze eerst vastgebonden aan een heiningpaal met een touw van een meter of vier, om ze iets aan de nieuwe omgeving te laten wennen. Het zou eigenlijk veel beter geweest zijn, als er een groot hok beschikbaar was om ze eerst eens te laten uitrennen, maar niemand had dat en wij dus ook niet. En dus kon het gebeuren dat de kalveren na een uur of zo alsnog op hol sloegen. Dan zagen ze niets meer en het is wel voorgekomen dat we ze zes-, zevenhonderd meter het veld in noodgedwongen maar moesten ophalen, hoewel het ook hilarisch was om zo’n kalf op de kop in een sloot vol water in te zien duiken.

Een slecht kalf wordt nooit een goeie koe! Dat is een bekend gezegde onder boeren en dus probeerden ze te voorkomen dat ze slechte kalveren hadden. En dat was vaak ook wel nodig, bij ons trouwens ook. Als de kalveren naar buiten gingen, midden mei, kregen ze nog twee maanden ondermelk dat als bijproduct terug kwam van de melkfabriek en dat maar een stuivertje per liter kostte.

Het kwam voornamelijk vrij als de melkleveranties op zijn hoogst waren, in mei en juni dus. Ook werden de kalveren bijgevoerd met kalverbrok. Zodra ze de leeftijd van vier maanden bereikten, werd er met de ondermelk gestopt en kregen ze alleen nog kalverbrok. Ze kwamen dus eigenlijk niets te kort, maar bijna ieder jaar weer zagen ze er in september en oktober toch niet zo florissant uit en dat vooral na een regenachtige periode. Als de koeien op stal gingen, kwamen de pinken ook naar binnen, althans ’s nachts, want overdag konden ze in de winter als het een beetje weer was, buiten nog best wat halen en, zo dacht men, dan hebben ze ook minder stro nodig, want dat kost ook geld. Maar hoewel ze genoeg hooi kregen om zich dik te eten, groeiden ze de hele winter bijna niet en werden ze eigenlijk een beetje verwaarloosd. Ze komen er in het voorjaar wel weer snel genoeg bovenop, dacht men.

Omdat zich op veel boerderijen het probleem voordeed van slecht groeiende kalveren, adviseerde de Voorlichtingsdienst: geen kalverweitjes meer, het is veel gezonder om de dieren iets langer binnen te houden en dan in een weiland te doen op gras dat eerst een keer gemaaid is, op het ‘etgroen’ dus. Maar dat advies was niet uitvoerbaar, want dat stuk weiland lag meestal verder van huis, er was geen water en de afrasteringen waren niet ‘dicht’ genoeg voor kalveren. En als men dan soms een paar late, dus in april geboren, kalveren had, werd men al helemaal niet blij, want die groeiden verhoudingsgewijs nog slechter. Maar als er een in de herfst geboren kalf werd aangehouden, groeide dat wel goed. ‘Ja,’ zei men dan, ‘In de herfst gaat het altijd.’ Een herfstkalf werd zes of zeven maanden binnen gehouden en als het beest naar buiten ging, bleef het veel beter doorgroeien. Zo’n ‘graskalf’ was niet kwetsbaar meer voor parasieten en het kon het gras beter verteren, zodat het op de leeftijd van een jaar wel ongeveer 100 kilo meer woog dan een kalf dat in het voorjaar geboren was. In de herfst ‘ging’ het dus altijd, zoals men dat toen noemde en het is merkwaardig dat weinigen zich afvroegen, laat staan wisten, hoe dat nu eigenlijk zo kwam.

Wat men wel wist en dat is eigenlijk in 50 jaar niet veranderd, was dat een vaars op tweejarige leeftijd voor de eerste keer kan kalven, maar dan moet de hele opfokperiode wel zo optimaal mogelijk geweest zijn wat groei betreft. Als er een tijdje tussen zit dat het niet zo goed groeit, dan is het beest op het moment van afkalven te klein gebleven en niet voldoende uitgegroeid. Maar het zou nog wat jaren duren voor er mogelijkheden kwamen om dat hele ‘systeem’ te veranderen.

Mijn vader kocht in de tweede helft van de vijftiger jaren ieder jaar zelf een ‘bulletje’ van een goed jaar oud en dat meestal in de maand mei. Hij ‘paalde’ hem aan een ketting in de kalverwei, want daar was meestal gras genoeg en een keer per dag schepte hij water uit de treksloot om het beestje te drinken te geven. Daarna haalde hij de pin uit de grond en sloeg die er met de voorhamer ongeveer 15 meter verderop weer in, zestig tot zeventig centimeter diep, zodat de stier dus een nieuw rondje had om te grazen. Ook kreeg het stiertje een plaat koek, dat zijn vijf stukjes krachtvoer aan elkaar in geperste die met de hand gevoerd kon/moest worden. Als er een koe ‘tochtig’ was, wel dan pakte hij hem aan het koptouw dat alle koeien toen aan hadden en liep er mee naar de stier om die voor eventjes aan ‘het werk’ te zetten. Zodra de koeien gedekt waren, zo half augustus, werd de stier weer verkocht en dan beurde hij meestal zo ongeveer fl. 250 meer dan hij er in mei voor had gegeven. En een winstje was altijd weer welkom.

Een keer had hij een stier gekocht waar geen, wat men toen noemde ‘zwarte,’ stamboekschets bij was op dat moment. Er kwam een overheidsdienaar van de gezondheidsdienst op af, want men mocht geen ongeregistreerde stier gebruiken. Hij dreigde: een zwarte schets of het beest voor de slacht verkopen en hij mocht niet voor dekdiensten gebruikt worden. Mijn vader dacht: ik heb mooi maling aan jou, pennenlikker die je bent. Denk je nou werkelijk dat deze stier niet voor dekken gebruikt zal worden, de komende tijd? Maar na drie weken kwam het goed. De vorige eigenaar kon opgespoord worden en die heeft de schets alsnog opgestuurd en dus was de pennenlikker tevreden, toen hij weer de ronde deed.

Zo waren er nog wel eens meer van die eigenaardige voorvallen, waaruit bleek dat de overheid toch ook wel probeerde bepaalde zaken goed te reguleren en dus werd landbouwer Roseboom ook op zijn vingers getikt. Zo heette dat toen nog: alle boeren waren landbouwer en toen de landbouwers in de tweede helft van de negentiende eeuw meer vee gingen houden, veranderde die benaming niet in ‘veehouder,’ ook niet in de kranten waarin de boer/veehouder zo omstreeks 1960/70 nog altijd als landbouwer aangeduid werd. Gewoontes hebben soms een lang leven. Misschien was het nog een beetje ‘romantiek’ ook, zoals we bij het alfabet op school moesten leren ’L is de landman die een nestje met leeuweriken vond.’ Een leeuwerik is een van de leukste vogeltjes die ik ken. Het is om te zien een onopvallend klein, bruin vogeltje, zoals er meer zijn in het wei- en bouwland. Ik heb vaker dan eens een nestje gevonden, maar de kleine bruine weidevogeltjes kende ik niet uit elkaar. Duidelijker was het, als ik een patrijzennest vond in het lange gras, dat was een heel nest vol met eieren, een stuk of dertien, veertien was geen zeldzaamheid

In augustus 1957 werd bij ons de rogge gemaaid en dat was een dikke drie dagen werk. ’s Morgens werd er niet heel vroeg begonnen, want dan was de staande rogge niet voldoende droog. Dan was het vroeg koffie drinken, om vervolgens zo om half elf of iets later op het land te zijn. Ik was toen 13 jaar en ik moest maar mee om de gemaaide garven te binden en dat was hard werken voor mij, want ik kon mijn vader nauwelijks bijhouden. Om half twaalf werd ik dan naar huis gestuurd om de eieren uit te halen van onze 700 kippen. Dat waren dan een 500 eieren en ook moesten de drinkbakken opnieuw bijgevuld worden met water, dan kon mijn vader nog wat op het land blijven om verder te maaien met de zicht en de pikhaak. Als we ’s middags om half twee dan weer op het land kwamen, hielp vader eerst ook even een kwartiertje met opbinden, zodat ik daar nadien weer mee ‘aan’ was. Als het vier uur was, gingen we samen naar huis, eerst om thee te drinken. Dan werden de eieren nog een keer uitgehaald en om goed half vijf werden de koeien opgehaald om te melken. Het melken op zich duurde een uur, om ongeveer tien voor zes werden de bussen aan de weg gezet voor de melkrijder en om zes uur was het eten. Daarna was vader nog een kwartiertje druk om de varkens te voeren en om ongeveer kwart voor zeven waren we weer op het roggeland. Daar werden eerst de garven, zoals de gemaaide bossen genoemd werden, rechtop aan schoven gezet, aan iedere schoof 10 garven. Daarna werd er nog weer wat gemaaid en gebonden, totdat het half negen was. Dan werden nog snel de laatste garven aan de schoven gezet en was de dag vol.

Zo zag mijn dag er uit, begin augustus 1957, toen ik 13 jaar was en schoolvakantie had.

Als het een halve of hele dag geen roggemaaiweer was, werd rondom de kippenhokken de koeien- en kippenmest bij elkaar geharkt, om over het knollenland uit te strooien. Koeien liggen graag in de luwte van een kippenhok en als ze opstaan hebben ze een natuurlijke drang om juist daar, netjes gezegd, de mest te deponeren.

Als het goed weer was, stonden de schoven niet lang voor ze ingehaald werden, want begin augustus werd met enige spoed de rest van de laatste mest en gier op het roggeland gebracht. Daarna werd er geploegd en werden er vervolgens ‘stoppelknollen’ gezaaid, wat voor tien augustus moest om nog een redelijke opbrengst te krijgen. Maar als het regenachtig was, bleven de schoven langer op het land en dan lukte het zaaien niet voor die datum. Dan verzon men een list door de schoven een beetje langs de kanten van het land op te zetten, zodat er op het middenstuk alvast gemest en de knollen ‘ingemaakt’ konden worden.

Met het rooien van de bieten werd begonnen rond half oktober. Het gras was dan goeddeels op en de koeien werden dan soms buiten al bijgevoerd met bietenblad, maar meestal duurde dat niet lang, want met de tweede helft van oktober was voor de koeien meestal de staltijd aangebroken, heel vaak omdat het te nat werd.

Mijn vader kocht in 1958 nog wat bieten erbij, bij ome Ceel aan de Schuttersteeg. Hij kocht er tien paardenvrachten en dat was in totaal vijftien ton. Ome Ceel die toen al 70 plus was, rooide de bieten nog zelf en het blad kregen we op de koop toe. De bieten kostten toen fl. 25 per ton en ze werden door ome Ceel en mijn vader in een kist op een bascule met 50 kilo tegelijk gewogen. De bieten stonden aan de achterkant van het Kamp Schut dat toen in de nadagen van zijn bestaan was; er woonden nog maar een paar families en in 1959 is het helemaal opgeheven. Juist aan de achterkant van het kamp was het nog redelijk bouwland, maar verder tussen de Schuttersteeg en de Maanderbuurt was het land hier en daar ook verschrikkelijk laag en eigenlijk de naam weiland niet waard.

Ome Ceel was een eenvoudig mens, maar wel een met een berg humor, daar wisten ze bij ons over mee te praten. Beroemd was ook zijn hondenkar. In vroeger dagen was hij, of beter gezegd waren zijn zoons ook voerman en als het paard niet thuis was, werd de hond ingespannen om te gaan melken. Met de lege melkbussen en ome Ceel op de kar, kon de grote hond het geheel heel makkelijk trekken en het ging hard. Zo hard dat ome Ceel weleens met kar en al uit de bocht vloog, wat aan de Schuttersteeg tot heel wat hilariteit aanleiding gafl. Ik kende en hoorde die verhalen al toen ik kleuter was en 25 jaar later stond er in het stamboomboek van de familie Roseboom een foto van deze beroemde man en zijn hondenkar met melkbussen.
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Ome Ceel van ‘t Schut met zijn vrouw Roef en de beroemde hondenkar.
Die combinatie was zo beroemd/berucht dat er in andere buurtbeschrijvingen ook graag een plaats voor ingeruimd werd. Op deze foto is om het middel van ome Ceel wat ondergoed te zien en dat is altijd zo geweest. Ik kan me deze persoonlijke ’klederdracht’ nog goed herinneren. Deze plek was eigenlijk ook het begin wat later ‘’Roseboom’’ wegenbouw en kraanbedrijf zou worden.



Als de wagen met bieten geladen was, dan was het tijd voor theedrinken en dat gebeurde op de deel die een beetje verbouwd was en waar ome Ceel woonde met zijn tweede vrouw Miep, afkomstig uit Arnhem. Na twee weken iedere dag bieten halen aan de Schutterssteeg, konden we aan onze eigen bieten beginnen en daarbij mocht/moest ik ook het paard met karren vol bieten naar huis toe rijden. Als mijn vader hielp laden, dan kon ik vijf karren vol in een voormiddag naar huis toe rijden. Na de middag gooiden en stapelden we eerst de bieten bij de kuil op een hoop en dan werd het werk van die morgen soms herhaald en soms nog eens herhaald. Het was altijd weer een heel werk en ik heb wel eens gedacht dat ik zelf nooit het bietenland zo ver van huis zou willen hebben, want het was, gezien de afstand van 600 á 700 meter, een heel gekar, om de wel 40 vrachten naar huis te rijden. Bovendien moesten daar ook nog 25 karren vol blad gehaald worden en dat onder soms natte herfstomstandigheden.

Bieten die gerooid zijn, moeten zo snel mogelijk van het land af, want in november kan er al nachtvorst voorkomen, waardoor de puntjes van de bieten bevriezen. Als dat gebeurt, begint dat puntje te verrotten en niet lang daarna verrot de hele biet en daar was men heel beducht op, want dan had men al het werk voor niets gedaan. Nadat alle bieten van het land waren en op een langwerpige hoop lagen die een ‘kuil’ genoemd werd, werd er een laagje stro overheen gedaan en daarna werd het met een dikke laag slootmaaisel of ‘streuing’ afgedekt, wat we kregen van de kantonnier/opzichter van Rijkswaterstaat.

Het bietenrooien was normaal zo rond vijftien november klaar en dan werd met het knollenplukken begonnen. De knollen waren als stoppelgewas op het roggeland verbouwd en als het een beetje meezat, konden we er ongeveer vier weken mee vooruit. Als ze na een maand op waren, wel dan was het knollen eten gebeurd.

De koeien die in maart moesten kalven, gaven in november al heel weinig melk meer, misschien een liter of vier, vijf op een dag en als de knollen op waren, werd de melkproductie zo laag dat ze maar droog gezet werden, als tenminste al niet vanzelf de melkgift gestopt was. Er waren altijd weer koeien bij die dat ‘vanzelf’ deden en dan was een drie maanden ‘droogstand’ geen uitzondering. Als er een of twee koeien waren die in november gekalfd hadden, werden die dan extra gevoerd met wat bieten en meel om daarmee de melkproductie de hele winter door op gang te houden. De koeien die nog moesten kalven, de meeste in februari/maart, kregen vanaf dan ook bieten. Om de melkproductie na het kalven op gang te brengen en als er genoeg bieten waren, kregen ze ongeveer vijftien á vijfentwintig kilo per dag, afhankelijk van de melkproductie. Tijdens het voeren werd er over de gesneden bieten ook nog meel gevoerd dat voor tweederde bestond uit rundveemeel (met mineralen) en voor één derde uit ‘eigen’ roggemeel.

In het najaar kwam de loonwerker met zijn dorsmachine de boer op en dan kwamen vijf of zes buren elkaar helpen om het klusje te klaren. Bij de meesten was het dorsen toen al minder in vergelijking met wat het ooit geweest was. In anderhalf tot twee uur was het dorsen wel bekeken en meestal kreeg je dan ook gezellig koffie en werd er een sigaar uitgedeeld. Ik heb er ook nog een paar jaar mee geholpen, maar in 1962/63 was het in de hele buurt opeens verleden tijd geworden, het loonde niet langer om het zo te blijven doen.

Als er gedorst was bij ons, kwam de Coop met een vrachtauto de ongeveer dertig zakken ophalen. Die zakken waren gewoon vol gedaan en werden met de hand op de hoge vrachtauto geladen, zwaar werk dat nu eens een keer niet goed was voor een jongen van een jaar of dertien, veertien. De hoeveelheid graan werd dan bij de ‘Bond’ zoals ‘Landbouwbelang’ ook wel genoemd werd, gewogen en voor twee gulden per 100 kilo werd het gemalen. In de loop van de winter werd het weer teruggebracht om op te voeren over de bieten. De hoeveelheid kon de boer zelf bepalen, bij voorbeeld twee zakken per week, maar het was niet zo dat je je eigen graan terug kreeg, want je kreeg gewoon roggemeel. Het was eigenlijk een soort ‘ledenservice’ van de Coop.

Nog is het verhaaltje over ons verrekte bewerkelijke stukje bouwland niet compleet, want er werden ook nog 50 roeien aardappels verbouwd. En dat was ploegen, eggen, poten, hakken, nog een keer hakken, daarna rooien met de greep, opscheppen, op de hoop gooien, onderdekken, weer opladen en thuis de kelder in sjouwen. Dan pas was de wintervoorraad opgeborgen.

Het hele rogge-bieten-aardappel verhaal was eigenlijk helemaal niet interessant voor me toen ik dertien tot vijftien jaar was. Ik kon me soms ook wel een aantal leukere dingen voorstellen dan het vele werk op ons stukje bouwland, maar het was toentertijd de normale gang van zaken bij zoveel boeren in onze omgeving.

Het hierboven opgeschreven verhaal van hoe een goede boer zijn bouwland bebouwde, lijkt wel te zijn geschreven door een echte Veluwse boer. Dat is de boer die pruimt, de boer die negen maanden in een jaar zijn lange onderbroek aan heeft en die zich alleen maar thuis voelt tussen zijn soortgenoten, waar een discussie zich beperkt tot

koe-kip-keu gepraat, strikt ‘boerenpraot in boerentaol.’

In juni voor het hooien, werd het te warm voor de lange onderbroek, maar na de ‘roggeoogst,’ zo half augustus, werd hij weer snel aangetrokken. Warm en heet waren rekbare begrippen. Het kon namelijk nooit zo heet worden dat er aan een korte broek gedacht werd. En die aantrekken? Zeker niet, daar rustte een taboe op. Het kon natuurlijk wel comfortabel zijn, met dik 30 graden, maar wat zouden de buren er van zeggen? Je wilde toch niet voor een ‘pias’ versleten worden! Dit soort nieuwigheden paste niet in hun cultuur en een zichzelf respecterende boer op de Veluwe, groot of klein, trok beslist geen korte broek aan tijdens het soms erg warme zomerse werk.

Als die boer op reis gaat, gaat niet graag verder dan de horizon, maximaal 20 kilometer dus, want daar voorbij gaat hij zich een beetje ongemakkelijk voelen, omdat hij dan echt een vreemde wereld tegemoet gaat en dat is teveel een wereld die hij niet begrijpt, waar hij ook weinig van afweet en ook geen belangstelling voor heeft.

Maar ik had voor zoveel dingen wel belangstelling en als ‘ze’ dachten dat ik geen belangstelling had voor alle dingen buiten het boerenbedrijf, dan hadden ze dat mis! Eigenlijk voldeed ik niet zo erg aan ‘hun’ verwachtingen in dit opzicht. En een appel is rond. Ik kon het derhalve ook niet helpen, als ik wegrolde met wat vreemde ideeën en dus is het spreekwoord over die appel die van de boom valt, zeker niet altijd op iedereen van toepassing.

Er gebeurde in die tijd ook al heel wat in de wereld en het nieuws ‘reisde’ al sneller over de aardbol dan ooit te voren, maar er waren niet veel boeren die een radio hadden of een dagblad lazen. Voor een dagblad had men weinig belangstelling. De plaatselijke krant van ‘Frouws,’ zoals de uitgever heette, kwam op woensdag en zaterdag en dat was genoeg. ’s Zomers hadden ze wel andere dingen te doen dan hun tijd te verdoen met krant lezen en het geld dat een dagblad kostte, konden ze ook wel beter besteden.

In 1956 was er heel wat aan de hand in Nederland en de rest van de wereld, maar als je niets wist, had je er ook geen zorgen over. Nationaal zat het AOW pensioen er dus aan te komen, waar overigens bijna niemand van de boerenbevolking blij van werd. De regering had grote zorgen over de economie die te hard van stapel liep en door een landelijke bestedingsbeperking beteugeld moest worden. In Egypte was het Suezkanaal geblokkeerd, waardoor (toen al) de olievoorzienig van West-Europa in gevaar kwam, want men had nog geen mammoettankers die de olieaanvoer om Afrika heen konden verzorgen. Er was in de herfst de grote opstand in Hongarije, waardoor de eerste naoorlogse vluchtelingen naar Nederland kwamen. Daarbij kwamen de Russen ook nog met de eerste kunstmaan die ze om de aarde lieten cirkelen en op 1 januari 1958 ging de EEG, de Europese Economische Gemeenschap van start, waar men het nut totaal niet van inzag. Moest dat nou zo? Kon de eigen regering niet genoeg voor de eigen boeren zorgen en hen beschermen tegen (te) lage prijzen?

Ondanks redelijke prijzen waren verreweg de meeste boeren een beetje pessimistisch. Ze voelden zich door alle gebeurtenissen onbehaaglijk en de tijden waren zo verward dat het wel op een oorlog zou uitdraaien, daar waren velen redelijk van overtuigd. Er werd zelfs hier en daar suiker, zout en wasmiddel gehamsterd, maar misschien droeg de dreiging van een koude oorlog daar aan bij? Kon het ooit nog goed komen? Waarschijnlijk niet! Daar was de doorsnee boer meer van overtuigd dan andere bevolkingsgroepen. Hij moet dus wel pessimistisch van aard geweest zijn en erg goed geïnformeerd was hij in ieder geval niet. Het stond hem bij voorbeeld ook tegen dat nu een wasmachine en dergelijke dingen op afbetaling gekocht konden worden. Alweer een teken aan de wand en het was zo verkeerd dat hij er met afgrijzen over sprak en hij het in ieder geval zelf nooit zo zou doen, want er was maar een devies: Eerst sparen, dan kopen!

De oorlog was al 10 jaar voorbij, er was nu genoeg te eten voor iedereen, er was veiligheid voor iedereen, maar dat velen gelukkig en harmonisch leefden, dat liet veel te wensen over, door oorzaken die ik toen niet zo begreep en nooit goed begrepen heb.

Het hierboven beschreven pessimisme was bij ons ook wel een beetje aanwezig. Kwam het misschien door het feit dat de gezondheidstoestand van mijn vader te wensen over liet? Het is moeilijk te zeggen, want op dit punt kwam je niet meer te weten dan strikt nodig was. Maar alles bij elkaar, was het voor mij geen erg aantrekkelijke wereld, in de tweede helft van de jaren 50. Misschien had mijn leeftijd daar ook wel wat mee te maken, want ‘jongetjes’ van dertien of veertien hebben nogal eens, zoals ik ooit hoorde, de leeftijd dat ze bijna alles beter weten en ik had zo nu en dan natuurlijk ook wel dingen waar ik een mening over had. Een ding wist ik zeker: ik zou nooit boer willen zijn! Het vele werk en het voor een deel daarmee gepaard gaande pessimisme en de somberheid bevielen me helemaal niet. Kon ik daar op korte termijn iets aan veranderen? De mogelijkheden lagen niet voor het oprapen en er werd voor je gedacht.

Zo had ik ook wel iets anders gewild dan de lagere landbouwschool, ook genoemd de knollenacademie, want wat leerde je daar eigenlijk? Misschien was het goede leerstof voor de leerlingen die er in het jaar 1900 naar toe gingen, maar ik ben er weinig wijzer geworden van zaken waar je in het latere leven iets aan had. Zo werden de Nederlandse taal en rekenen nog eens uitputtend herhaald, na zeven jaar lagere school. Het voelde niet goed en het was totaal overbodig. Later heb ik weleens gedacht dat de onderwijsinspecteur die dit soort leerstof opgesteld had voor de leerlingen, een dikke onvoldoende verdiende. Maar waarschijnlijk zat ook hij veel te veel ‘vastgeroest’ in het traditionele patroon van lesgeven.

Of ben ik er toch wat wijzer geworden? Want ik heb er geleerd wat K, P en N is en dat is niet de Katholieke Partij Nederland of de Protestantse Kerk Nederland. En was het misschien toch nodig nog wat bij te leren? Ik was dan, na zeven jaar, wel van de lagere school af in juli 1957, maar een ding weet ik nog goed: ze waren er in die zeven jaar niet in geslaagd om me de Nederlandse taal goed te leren.

Misschien had de toenmalige bovenmeester en hoofd van de Rijnsteegschool er ook wel schuld aan. Ik had al wel eens geluiden opgevangen dat de kinderen van de Rijnsteeg nogal wat achterop waren, (ik misschien ook), zeker als ze op een andere school kwamen, maar je hoorde wel vaker wat praat van grote mensen die hier of daar niet tevreden over waren.

Een feit is wel dat, wat we deden in de zevende klas, niet veel met leren te maken had. Naar schoolgaan was leuk en makkelijk, meester Wijnsma maakte het ons niet moeilijk en daarom hadden we best wat met hem op. Maar een paar jaar later barstte de bom. Meester Wijnsma verdween van het toneel en de nieuwe bezem veegde inderdaad schoon, want het nieuwe schoolhoofd dat werd benoemd in de persoon van meester De Boer, liet in een jaar dik 30% van alle schoolkinderen zitten, tot grote schok van vele ouders. Een van mijn broers mocht trouwens ook ‘meerijden’ met die 30%! Ook het spreekwoord: ‘Zachte heelmeesters---’, werd in dit verband nogal eens gebezigd in de buurtschap De Kraats. De nieuwe bezem op school was ongetwijfeld in die tijd het gesprek van de dag en iedereen was ervan overtuigd dat die erg schoon ging vegen.





HOOFDSTUK 14

VERRE REIZEN EN HET EINDE VAN DE FIFTIES.


Soms is het makkelijker wat op te schrijven dan te vertellen, maar opschrijven is gevaarlijker, in die zin dat wat vandaag geschreven wordt, er morgen en volgend jaar nog precies zo staat. Daarom heb ik al de voorgaande bladzijde nog eens extra ‘tegen het licht’ gehouden en me afgevraagd of ik het allemaal zo beleefd heb en of ik hier en daar niet wat overdreven heb, of soms niet te veel gemopperd. Dat is niet het geval en dus blijft al hetgeen ik heb neergeschreven zo staan.



Het percentage werkers in de landbouw nam steeds verder af en de boeren kregen het gevoel dat ze steeds meer de controle over hun eigen (kleine) wereld aan het verliezen waren, doordat het overheidsbeleid bezig was met de hele samenleving, uitgezonderd de boerenstand. Dat was immers zo’ n eigenwijs, conservatief en gesloten volkje dat enige aandacht van de overheid toch niet op prijs stelde en als een twintigste eeuws natuurvolk in moeilijke omstandigheden wel overleven zou. In het algemeen gold toen al voor de Nederlander het veel gehoorde gezegde: ‘Het beste geloof en het slechtste werk.’

Ook mocht je geen tijd hebben om uit te vinden dat je je eigenlijk geen zorgen hoefde te maken over het kommervolle menselijk bestaan; je moest eigenlijk wel wat hebben om van te huiveren, nogal eens aangewakkerd door allerlei zaken die niet begrepen werden.

De vijftiger jaren waren de jaren van ‘Ja is ja’ en ‘Nee is nee’ en het was meestal Nee. Niet de tijd om je aan te stellen, er werd verwacht dat je met de tanden op elkaar door het leven ging en tijd voor leuke dingen, werd als overbodig ervaren. Misschien later, veel later als we wel tijd en geld voor zulke dingen hebben, maar als die tijden nooit komen, is het ook niet erg.

Om de situatie zoals hierboven te kunnen beschrijven, moet je de boerenwereld wel van dichtbij kennen, maar aan de andere kant is het ook goed dat je een vergelijking kunt maken met zaken die buiten die wereld gebeuren. Daarom beschouwde ik het als een groot voordeel dat ik een gemakkelijke mogelijkheid had om een enkele keer ook eens een kijkje buiten de boerenwereld te kunnen nemen. Ik had een oom en die woonde in Eerbeek, aan de andere kant van de Veluwe. Zijn naam was ome Therus die behalve kippenboer, wat zijn vrouw deed, fulltime chauffeur was, wat enorm tot mijn verbeelding sprak. In Eerbeek waren papierfabrieken en ook de nodige transportbedrijven gevestigd en daarmee trof ik het, want doordat de snelweg A 12 sinds 1956 voor onze deur lag, kwam hij heel vaak bij ons langs en wat is er mooier als je twaalf jaar bent, dan met hem mee te gaan? Later zelfs naar onbekende bestemmingen, zoals Rotterdam, Amsterdam en alles wat daar omheen ligt. Ook ben ik in de herfstvakantie van 1957 een keer drie dagen achter elkaar met hem mee geweest. Op een zaterdagavond was hij ons op visite en ik mocht die avond al mee en bij hem logeren. Dat was leuk, want hoewel het niet zo ver weg was, was het toch een heel andere omgeving met een heel andere sfeer dan thuis. Nu eens drie dagen niet op het bietenland hoeven werken: het was bijna te mooi om waar te zijn.
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Ome Therus Dirksen.
Met hem mee was nog eens wat anders dan al het boerenwerk. De vrachtauto van Zweedse makelij kon zes ton laden, maar rollen papier zijn verrekte zwaar en daardoor werd het ook wel eens acht ton. Als in een stad een agent het verkeer regelde en
een teken gaf om op te schieten, deed hij dat niet, want dan kwam de te zwaar beladen bak op de wielen, vooral als je in een bocht reed. Dat gaf een enorme gepiep en dat wilde mijn oom niet, want hij wenste zich niet de speciale belangstelling van de agent op de hals te halen.



Het was snel maandagmorgen. Mijn oom was al op tijd gegaan om te laden en om negen uur kwam hij thuis met zijn vrachtauto om even een kom koffie te drinken. Daarna begon zijn dagtrip: eerst naar Arnhem, daarna Nijmegen, vervolgens Den Bosch, van daar naar Tilburg, waar een gedeelte gelost werd en dan naar Breda, waar ook weer wat gelost werd. In Roosendaal was het laatste adres en op de terugweg moest er geladen worden in Geertruidenberg, juist naast een grote elektriciteitscentrale. Doordat het die avond erg mistig was, waren we pas om tien uur thuis. De volgende morgen ging hij om half acht weer naar de fabriek om te laden en was hij om negen uur weer thuis om koffie te drinken. De bestemmingen niet dag waren niet zo ver: Hengelo, Enschede en Boekeloo, bij de zoutindustrie.

Toen we ergens bij Lochem reden zei hij: ‘Hier ken ik bijna iedere boom.’ Op mijn vraag: ‘Je hebt ze toch niet allemaal geraakt?’ antwoordde hij dat hij hier voor de oorlog met de bus de lijndienst voor de GTW reed en er dagen waren dat hij wel acht keer heen en weer reed. Later vernam ik dat dat niet de enige reden was dat hij alle bomen daar kende. Zijn vrouw kwam hier namelijk ook vandaan en die had hij ook op de bus leren kennen. Na de vorige lange dag was dit maar een kort ritje en om half drie waren we al weer thuis. Dat was eigenlijk veel te vroeg naar mijn zin, maar bij hen thuis was er ook wel wat te beleven, want ze woonden precies bij de brug over het Apeldoornskanaal. Als er een keer of drie, vier in een uur een vrachtschip doorkwam, moest hun buurvrouw de ophaalbrug omhoog draaien om het schip te laten passeren. Zo’n brug is een heleboel massa, maar het open en dicht draaien, wat ik ook een keer mocht doen, ging aardig makkelijk. De bietensnijder bij ons op deel ging veel zwaarder.

De volgende morgen moesten we om kwart over zes op, want er moest eerst aan de fabriek geladen worden in een enorme hal, waar nogal wat bedrijvigheid heerste en met allemaal stapels en rollen papier. Hoeveel soorten papier zijn er eigenlijk? Ik kon dat maar ten dele zien, want ik mocht wel even op de bak van de vrachtauto kijken, maar met het laden vroeg ome Therus of ik in de auto blijven wilde, want er moesten grote rollen geladen worden die meer dan 1000 kilo per stuk wogen en dat scheen een heel beetje gevaarlijk te zijn voor een jongen van dertien jaar. Na het laden ging er een ‘oliezeil’ over de lading en daarna gingen we naar de kantine voor een kop koffie, want er moest toch nog even gewacht worden op de vrachtbrieven. Dat duurde niet lang en de bestemming voor vandaag was Rotterdam en Den Haag. Of mijn oom zelf een beetje kon regelen waar hij heen gestuurd werd, weet ik eigenlijk niet, maar dat denk ik wel, want ik moest die avond wel weer over de A 12 komen om thuis uit te stappen, omdat de volgende dag de drie dagen herfstvakantie voorbij waren. Nadat de vrachtauto getankt was, konden we om ongeveer acht uur vertrekken. Het was (weer) een beetje mistig, maar dat is het heel vaak in deze tijd van het jaar. We reden via Loenen naar de Woeste Hoeve en vandaar naar de A 12 bij Arnhem. Vervolgens naar het westen, zodat we dus ook bij ‘ons’ over de snelweg kwamen. Ik herinner me nog dat het een erg vreemd gezicht was om daar die eenzame boerderij te zien, die ik nog nooit eerder op deze manier gezien had. Zo anders en toch zo bekend. En nu reden we over de rijbaan precies over al de plekjes waar ik vijf á zeven jaar terug zo vaak gelopen en gespeeld had en wat nu voorgoed verleden tijd was.

Om tien uur waren we in Den Haag op het aangegeven adres en daar werden twee pallets met papier gelost. Vervolgens naar de Rotterdamse haven, waar vier rollen gelost werden en daarna naar het Centraal Bureau, dat was het centrale magazijn van al de voercoöperaties. Daar werd geladen wat ik kende: papieren pakken met veekoeken erin. Met een rijdende transportband werden ze aangevoerd en dan moesten ze met de hand opgestapeld worden, wat eigenlijk best wel snel ging, zodat we na anderhalf uur rijden, om half zes weer aan de Maanderbroekweg waren. Ik heb heel mooi gevonden dat ik op die manier wat meebeleven kon wat weer eens een keer heel wat anders was dan de voor mij tamelijk eentonige gang van zaken op de boerderij.

Dat we de snelweg zo ongeveer voor onze deur hadden liggen, bleef me fascineren en dat gold in 1956/57 ook voor de jongens van onze school. Velen van hen kwamen na schooltijd een kijkje nemen bij het viaduct aan de Langeweideweg. Dat was dichtbij en daar kon je met eigen ogen zien wat er zoal langs kwam, onder andere vrachtauto’s die helemaal uit Duitsland kwamen. Dat hoefde ik niet te doen, ik woonde erbij en kon dagelijks zien wat er over de weg kwam. Dat vond ik wel interessant en met het melken, daar had je nauwelijks je ogen voor nodig, kon ik naar de weg kijken, de enige afleiding tijdens een zo eentonig werkje. Dat begon ’s morgens bij het melken al, want een ding hadden chauffeurs met de boeren gemeen en dat was dat ze dus ook wel tamelijk vroeg begonnen. Als ze om half zeven bij ons langs kwamen, hadden ze ook al wel een uurtje de gang. Zo kwamen er om iets na half zeven een stuk of tien Van Gelder trailers voorbij uit Renkum, allemaal met het zelfde slakkengangetje van nauwelijks 70 kilometer, met hun Nederlandse trucks die Kromhout heetten, maar die waren niet interessant. Dan leek het leuker om chauffeur te zijn op een grote Haukes vrachtauto, die waren snel en werden met vier wielen gestuurd. Het waren de grootste en zwaarste auto’s die langs kwamen, van het Engelse merk Foden en ze vervoerden stenen van het oosten naar het westen van Nederland waar veel nieuw gebouwd werd in die tijd. In de namiddag, zo’n beetje tussen vier en zeven, kwamen de vrachtauto’s uit het Westland voorbij, allemaal op weg naar Duitsland. Ze hadden altijd haast, want als ze ’s avonds laat hun vracht groenten gelost hadden, konden ze gaan slapen, terwijl de lading ’s nachts verder verdeeld werd in de bevolkingscentra. Dat weet ik, omdat de vrachtauto’s niet altijd bleven rijden. Ze hadden ook wel eens pech en praatpalen waren er nog niet, zodat de chauffeurs dan bij ons kwamen om te bellen. Daarna was het nog wel eens wachten, een uur was dan soms niets, en het heeft ook wel eens twee dagen geduurd, voordat de hulp op kwam dagen, want als er nieuwe banden moesten komen en het transportbedrijf zat niet te goed bij kas----. En dat gebeurde niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en de chauffeur zat dan ondertussen al die tijd aan de kant van de weg een beetje niets te doen, zodat een kom koffie dan wel heel erg op prijs werd gesteld.

Ook was er de wegenwacht met de gele BSA motor met zijspan die patrouilleerde om gestrande automobilisten weer op weg te helpen. Je moest dan natuurlijk wel lid zijn van de ANWB Wegenwacht om geholpen te worden, maar als je het niet was, geen nood, je kon ter plaatse lid worden en dan werd je meteen geholpen. Zo kreeg de ANWB er altijd weer de nodige klanten bij. Transportbedrijven waren ook wel lid, maar aan het zo nu en dan voorkomende geldgebrek, kon de wegenwacht ook niets doen.

Wat eigenlijk wel eigenaardig was, was dat de wegenwacht in die tijd de leden die hij op de andere (tegenovergestelde) rijbaan tegenkwam, groette met een soort militaire groet, hand naar het oor dus, als ze tenminste het gele wegenwachtvignet op de ‘grill’ aan de voorkant van de (vracht) auto, dus voor hem zichtbaar, hadden zitten. De wegenwacht deed goed werk, wat zeker tijdens de wintermaanden niet altijd zo comfortabel was en, zoals eens een van de mannen zei toen hij op de boerderij was: ‘Een nat en koud klusje is nog tot daar aan toe, maar als ik weer verder moet, kan ik de verwarming op de motor niet omhoog draaien.’ Er kwam trouwens nogal eens een wegenwacht bij ons op de boerderij om water, een stukje ijzerdraad of een ander simpel dingetje te halen en zelfs heeft een van hen wel eens de dommekracht of handwien geleend .

Met de nieuwe snelweg kwam er een kantonnier bij. Hij heette Jan Kemperman en woonde aan het Boveneind, juist naast de Griftweg. Iedere morgen kwam hij met de fiets over de parkeerstrook, om te zien of er wat bijzonders was langs de rijbanen. Hij had een schop en een bezem bij zich die langs de stang van zijn fiets gebonden waren. Zo heeft hij heel wat dode honden, katten, maar ook hazen in de berm begraven en ook als er wat op de rijbaan lag, zoals glas, dan werd dat door hem weggeveegd. Als hij wat vond langs de weg waar een boer wat aan had, zoals een plank of een balk, werd het naar een boerderij gebracht en dat gebeurde bi voorkeur om een uur of tien, met koffietijd dus. Dat werd hem ook wel gegund, want hij was aardig genoeg. Tijdens de wintermaanden was er soms wel een (begrijpelijk) probleempje: je was nog maar zo niet van hem af, als hij eenmaal op zijn praatstoel zat. Hij zei dan vaak: ‘Een dode hond of kat loopt niet meer weg en er is ook niemand die hem meeneemt, dus die ligt er vanmiddag of anders morgen ook nog wel.’ Hoe hij een dode kat begroef als de grond bevroren was, heeft hij nooit verteld.

Ook de Zuid-Hollandse slootmaaiers die twee keer per jaar de sloot met een slootzeis maaiden, kregen meestal wel koffie, want er lag altijd hout in de sloot en daar moesten ze dan omheen maaien en als je hun koffie of thee gaf, was dat geen probleem. Dat hout bestond uit boomstammetjes (slieten) die op de houtverkoping werden gekocht en vervolgens in de sloot gegooid werden. Dan liet na verloop van tijd de bast los en als ze een jaar lang, en tien jaar hinderde ook niet, maar onder water bleven, werd het hout nogal wat duurzamer en daar was het om begonnen. Jan Kemperman was opzichter over de sloten, maar hij ‘zag’ nooit dat sommige boeren hout in het water gooiden.

Ook meneer Stevens was nog steeds actiefl. Hij organiseerde de gladheidbestrijding op de snelweg en dat gebeurde punctueel. Automatische strooiwagens waren de eerste jaren nog niet uitgevonden, strooien moest met de schop gebeuren. Hiertoe werden heel wat boerenjongens van zestien en ouder uit de omgeving ‘gecharterd’ die dus altijd beschikbaar moesten zijn; ze werden per uur betaald en de beloning was goed. Ze werkten met drie ‘arrebeiers’ op een auto. Een strooide en de andere twee schepten het zand/zout mengsel over de lange bak naar achteren.

In 1957/58 heeft Rijkswaterstaat ook een nieuwe (model) heining langs de sloten gezet. Dat was iets nieuws en het gebeurde met een nieuw soort palen dat de boeren nog nooit eerder gezien hadden. Ze waren in carbolineum gekookt, waardoor die ‘gecreosoteerde’ palen dertig jaar zouden meegaan en dat sprak tot de verbeelding. ‘Twintig jaar komt eerst,’ zeiden de boeren die er wat van wisten, maar de tijd heeft bewezen dat ze te ongelovig waren geweest, want de palen hebben het zeker wel veertig jaar volgehouden, hoewel het prikkeldraad een aantal malen is vervangen.

Vijf tot tien jaar later gingen de boeren zelf ook deze gecreosoteerde palen gebruiken, daarmee waren de aloude houtverkopingen verleden tijd en ook het gebruikelijke ‘wateren’ in de sloot van Rijkswaterstaat, hield op te bestaan. Ook de opgezaagde slietjes om een hek voor de wei te timmeren, werden verleden tijd, want als er nu een hek moest komen, werd het van ijzer, veelal een buizenconstructie.

Ook de zo typische planken hekken voor de dammen van Rijkswaterstaat werden in deze tijd vervangen, althans de hekken die kapot (gereden) waren. Het hek voor onze dam hadden we altijd goed onderhouden, het was zelfs weleens opnieuw in de carbolineum gezet en dus kregen we geen nieuw hek. We kregen wel een nieuw hek voor de andere dam naar het weiland, maar daar maakten we bijna nooit gebruik van. Mijn vader probeerde de ‘lui’ over te halen, om voor onze dam een nieuw hek te zetten en het oude hek dat nog redelijk goed was voor de weilanddam te zetten, maar ze zeiden dat dat niet hun opdracht was. Pech dus, geen koffie voor jullie!

Mijn vader was met het nieuwe hek op de verkeerde plaats niet tevreden. Hij dacht waarschijnlijk: Als het niet wil, zoals het moet, dan moet het maar zoals het wel wil.’ Hij heeft dus de hekken een of twee maanden later omgewisseld, zodat we toch nog een mooi nieuw hek voor onze dam kregen. Nog jarenlang hebben we dat hek ’s avonds laat altijd dicht gedaan om te voorkomen dat ons vee ’s nachts, in het geval dat het losbrak, ongemerkt naar de snelweg kon ontsnappen.
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Dit is een van de degelijke ‘planken’ hekken, goed geïnstalleerd aan de zware betonnen palen en met een ook keurige zijafscheiding aan beide kanten naar de sloot toe. De ‘R. W,’ Rijkswaterstaat, zette ze voor alle weilandtoegangen en dammen aan de Maanderbroekweg en ook aan het stuk Maanderdijk, in totaal een dikke 30 stuks. Ze zijn er neergezet in de oorlogsjaren, na de oplevering van de zandbanen. Mensen groeiden er een beetje mee op, want er zijn er die er wel 40 of 50 jaar tegen aan gekeken hebben. Ze waren voor onze omgeving dan ook echt ‘gezichtsbepalend’, met de typische omhoog stekende punt aan een zijde. Later ontstonden er problemen, want met de almaar groter wordende vrachtauto’s, was de doorgang tussen de betonnen palen niet breed genoeg.



In 1958 werd er aan beide zijden van de Maanderbroekweg een rij populieren gepoot en ook op de stroken tussen de Maanderbroekweg en de snelweg. Wat ooit bouwland was, werd bomenrij. En ook bij de boerderijen werd een geluidsscherm gepoot, bestaande uit vier rijen eikenbomen. De peppels waren jonge bomen en de eikenboompjes waren nog maar takjes met wortels eraan. De grond eromheen hebben ze dan ook de eerste paar jaar ‘zwartgehouden’ met hakken, zodat onkruiden en kweekgras geen kans kregen het te overwoekeren; er werd dus werk van gemaakt om ze een goede start te geven. Na twintig jaar zijn de peppels als volwassen bomen gekapt en de geluidsschermen die aardig groot geworden waren, zijn gekapt voor de wegverbreding in 2006. Aan het stuk ‘klinker’ Maanderdijk richting Bennekom, staan de eiken nog steeds en het is leuk om te zien dat deze langzaam groeiende bomen, er zijn zomer en wintereiken en het ene soort groeit sneller dan het andere, in 50 jaar toch nog aardig groot zijn geworden en dat met zoveel uitlaatgassen dichtbij.

De A 12 had heel wat capaciteit om het verkeer te laten doorstromen, maar hoeveel auto’s moeten er eigenlijk op een bepaald stuk weg rijden, zodat het niet meer doorstroomt? De eerste file was denk ik in 1958. Het was eind april, een weekend, en de maandag daarop was 1 mei. Het waren de Duitsers die in groten getale naar de bollenvelden waren geweest en op 1 mei wordt bij hen de Dag van de Arbeid gevierd. Dus gingen ze die avond massaal naar huis terug en waren er zoveel auto’s op de weg dat het niet meer ‘doorstromen’ wilde en de gemiddelde snelheid terug werd gebracht tot een dertig, vijfendertig kilometer.

Het leek er op dat de Duitsers meer auto’s hadden dan de Nederlanders. Er waren vreemde, kleine voertuigjes bij, waaronder driewielers, waarvan de kleine voorkant open kon en de enige toegangsdeur was, en er waren de meer normale auto’s als de Lloyd en de Fiat 500. Hun kleinste auto was echter de ‘Goggomobil,’ een meter dertig breed, 425 kilogram zwaar en met 15 pk vermogen. Het vehikeltje haalde toch nog 80 kilometer per uur, tenminste als er geen vier volwassen personen in geperst zaten.
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Het kleinste vervoermiddel op vier wielen dat nog net een auto genoemd kan worden: de ‘Goggomobil’
Deze auto was zo klein dat de ’man met baard’ in de auto al groot lijkt.



Maar ze hadden ook wel veel mooiere auto’s, zoals het Duitse ‘Fräulein’ dat met haar Mercedes Sport bij ons voor ‘t huis op een zomermiddag de macht over het stuur verloor. Ze kwam uit oostelijke richting en een middenbermbeveiliging was er nog niet. Ze vloog over de andere rijbaan, toen over de redelijk brede berm tussen de snelweg en de Maanderbroekweg, vervolgens dwars over de Maanderbroekweg, toen over de vier meter brede sloot, waarna ze aan de overkant van die sloot een geweldige ‘hap’ grond uit de slootkant nam, doordat ze er schuin in dook. Vervolgens ‘reed’ ze in de sloot nog een meter of zeven, acht door, voordat ze tenslotte keurig in het midden van de sloot tot stilstand kwam. De dure dame zelf was bewusteloos en ze zag er een beetje ‘verfomfaaid’ uit. De mensen van de ambulance die bij ons voor en om het huis de wei in ging om er makkelijker bij te kunnen komen, hebben haar voorzichtig uit de auto getrokken en aan de slootkant op een brancard gelegd. Daarna werd ze over de ‘modelheining,’ zoals mijn vader de nieuwe afrastering van Rijkswaterstaat steevast noemde, gebeurd en afgevoerd. Ze heeft dus behoorlijk wat geluk gehad, ook al omdat de juist gepote peppelenboompjes, waarvan ze er twee omver reed, nog maar heel klein waren. Er zijn natuurlijk door de jaren veel meer ongelukken gebeurd, maar echt ernstige ongevallen met doden, zijn er dicht bij ons huis in al die jaren niet geweest.

Zoals gezegd, er was geen middenbermbeveiliging, er waren alleen om de 25 meter groepjes struiken gepoot die ten doel hadden om bij duisternis het licht van de tegemoet komende baan wat te ‘dimmen,’ af te schermen dus. Het heeft nog tot de tweede helft van de zestiger jaren geduurd, voordat de echte metalen middenbermbeveiliging kwam, wat wel nodig was, want als men de macht over het stuur verloor en men kwam op de andere baan terecht, leidde dat te vaak tot zeer ernstige ongelukken.

Ook was er geen snelheidsbeperking en je mocht dus zo hard als je kon. De een ging harder dan de ander, maar een echt onverantwoordelijke snelheid kwam weinig voor. Als het al gebeurde, was het op zondagmorgen vroeg, meestal in het voorjaar, als er weinig of geen verkeer op de weg was. Dan waren er soms wel ‘sportievelingen’ die hun (sport) auto eens gingen uitproberen en dan werden er soms snelheden gehaald die moeilijk te schatten waren. Ik heb er een keer zo een langs zien komen die een kilometer verderop de macht over het stuur verloor met desastreuze gevolgen.

Een postzegel voor een briefkaart kostte vier cent en voor een echte brief zes. 40 jaar later kostte een zegel wel 15 keer zoveel! Het ‘geld’ was toen al weer wat beter dan in 1948, toen er twee jaar eerder een algemene geldsanering was geweest. Maar in 1948 was het nog maar zuinigjes, er was geen metaal voorhanden om centen, stuivers en dubbeltjes te slaan, maar er moest toch geld zijn en zo nam men zijn toevlucht tot zink. Men maakte er centen en dubbeltjes van die niets wogen en het was ook geen schoon geld; het voelde altijd wel een beetje vies en vettig aan. En dan waren er ook nog vierkante stuivers met afgeronde hoeken die ik ook nog een beetje gekend heb. Maar lang duurde dat niet, want in 1949 of 1950 werd het zinken geld vervangen door de meer bekende centen, stuivers en dubbeltjes. Waarom heet een tien cent munt eigenlijk een ‘dubbeltje?’ Het schijnt dat lang geleden de overheid een dubbele stuiver uitgaf en in de volksmond maakte men daar al snel een ‘dubbeltje’ van. Vandaar. Zo had die naam, in tegenstelling tot een kwartje, dus niets te maken met een zoveelste deel van honderd. Maar ook die munten zijn niet lang in omloop geweest, want in 1948 volgde koningin Juliana de ‘oude koningin’ op en na één of twee jaar verscheen haar beeltenis op de achterkant van het nieuwe geld.

Er schijnt trouwens in de crisistijd nog een periode geweest te zijn waarin er een 20.00 gulden bankbiljet was, maar dat is later al snel weer afgeschaft.

Tegen het eind van de jaren vijftig kwamen er nieuwe guldens en rijksdaalders. Ze waren nogal wat lichter in de hand dan de oude ‘Wilhelmina’ guldens en rijksdaalders en ze waren ook wat kleiner. Als je als kind een rijksdaalder in je spaarpot had, werd dat een ‘wagenwiel’ genoemd. En natuurlijk had je een spaarpot, want dat was zo noodzakelijk voor ‘later,’ werd je altijd voorgehouden.

Het kleinere en lichtere geld, daar hadden veel mensen geen goed gevoel bij, alles werd steeds maar duurder en ze hadden sterk de indruk dat de toekomst er zeer zorgelijk uitzag Trouwens, bijna alles wat nieuw was, werd met achterdocht beoordeeld.

Hierboven is geschreven hoe ook de overheid zich rond 1950 met geld moest ‘behelpen.’ En metselaars moesten zich ook behelpen zonder betonmolen, boeren moesten zich behelpen, wie moest zich eigenlijk niet behelpen? Er werd dus een heleboel tijd besteed om zich te behelpen.

Zo ging dat ook met een jas (je). Een nieuwe jas kon door velen al wel gekocht worden, maar er was een tekort aan een gewone werkjas voor ‘bij huis.’ Daar was ook wel weer wat op te vinden: op de markt in Ede was wel een markthandelaar in overtollige militaire kleren, of ‘dump’ goederen. Hiervan werd door velen gebruik gemaakt, voor een paar gulden kocht men wat men wilde hebben. Het meest populair was het zogenoemde ‘windjack.’ Dat was een kort en handig jasje dat door vele boeren (zoons) gedragen werd en het was algemeen geaccepteerd. Anders was het met de broeken. Die wilde niemand kopen, want die stonden zo goedkoop en als iemand er wel een aan had, was het een voddenboer van de Schuttersteeg of maar zo een ‘bedelaar’ die om een snee brood kwam vragen, wat ook nog wel eens gebeurde. Ook kon je er een dikke, lange winterjas kopen, wat wel enkele boeren deden, maar niet veel, want het was eigenlijk ook een beetje een koddig gezicht. De Veluwse boer in de winter op de fiets op weg naar de markt, diep weg gedoken in zijn dikke soldatenjas, met de grote kraag hoog op, de pet zover mogelijk over de oren getrokken, zodat het drukknoopje dat voor aan de klep zat, open stond, een manchesterse broek aan, met daar onderuit wit geschuurde klompen. En dan waren er vaak ook nog de trechtervormige ‘stuurmoffen’ die aan het fietsenstuur over de handvatten gebonden waren en waar je dus je handen instak om ze tegen de koude te beschermen. Die soldatenjas, het ‘stond’ dus niet, maar goedkoop en warm was het wel, en enkelen vonden dat toch het belangrijkste.

Wat er ook gekocht kon worden, waren hoge schoenen die ook wel ten onrechte ‘kistjes’ genoemd werden. Die benaming stamt uit een veel eerdere tijd, toen het nog niet zo precies hoefde voor de soldaten. Men maakte toen eenendezelfde schoen voor beide voeten en die schoenen hadden grote vierkante neuzen, want ze moesten dus aan beide voeten passen. Met deze dump hoge schoenen was dat natuurlijk niet meer zo en ze werden wel gekocht door de wat oudere boerenzoons, want ze hadden goede, hardleren zolen en daar kon je de schaatsen onder bevestigen. IJzeren rondrijers die aan de schoenzool geklemd konden worden en er was een sleuteltje voor om ze zo nu en dan aan te draaien. Ome Bart had ook zulke schaatsen en op die rondrijers kon hij achtjes draaien dat het een lust was. Ik had houten rechtrijders gekregen, ze waren wel vierde- of vijfdehands, maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, omdat je dan kunt zien hoe oud het is. Hoge schoenen had ik ook niet de eerste vijf jaar, dus ik mocht (moest) me behelpen door de oude ‘pookjes’ onder de laarzen te binden. Die laarzen waren soms te klein en dat was extra pech, want dan kon je geen twee of drie paar sokken aandoen. Het gevolg was dat je voeten door gebrek aan isolatie steenkoud werden, maar je moest er maar wat voor over hebben. En zo lukte het toch om de eerste beginselen van het schaatsen letterlijk en figuurlijk onder de knie te krijgen.


[image: image]

Friese doorlopers, ook rechtrijders, maar vaak gewoon ‘pookjes’ genoemd.



In de dump kon je nog meer handige dingen kopen, zoals jerrycans, een militaire riem of koppel en ook groene (vecht)petjes. Zowel de koppels als de petjes werden aardig veel door boeren (zoons) gebruikt.

Tractorchauffeurs en melkrijders hadden vaak een veel bredere leren riem om. De gedachte daarbij was denk ik dat de ‘ingewanden’ dan minder te lijden hadden van al het heen en weer geschud op de tractor, waarvan de zitting meestal een bladveer was met een voorgevormd metalen ‘pannetje,’ vaak met een kussentje erop. Later werden het echte zittingen die veel beter waren. Chauffeurs die hun vak serieus namen, ook heel veel Duitsers, hadden in die tijd een zwarte chauffeurspet op met een klep die denk ik het beste dienst deed als de zon heel laag stond. Zowel de brede leren riem als ook de chauffeurspet raakten een tiental jaren later in onbruik.

De hele 50er jaren hadden we nog geen telefoon. Opbellen, zoals het toen heette, deden we bij Lieftink, maar dan moesten we wel de snelweg oversteken, wat toen nog oogluikend werd toegestaan als toevallig de politie voorbij kwam. Dat opbellen gebeurde meestal ’s morgens om een uur of negen, dan was Dirk Lieftink juist met zijn ontbijt bezig dat bestond uit een dikke pannenkoek die zijn vrouw voor hem bakte. En terwijl Dirk zijn pannenkoek at, kwam zijn dikke rode poes bij hem op de schouder zitten om zo nu en dan een hapje mee te eten en zo te zien vond die grote kater dat heel leuk.

Ondanks de tegenvallers door Abortus Bang en een stuk bij de schuur aanbouwen, was er blijkbaar toch nog geld over om voor de koeien drinkbakjes aan te leggen. Tussen iedere koe een drinkbakje dus en die werden aangelegd door Lieftink, de smid. Het was alweer een vooruitgang, omdat het beter was voor de koeien, want na iedere hap droog hooi werd er nu een slokje water gedronken. We hoefden nu de voerbak, nadat de koeien het hooi op hadden, niet meer schoon te vegen om er vervolgens het water door te laten lopen, zodat ze drinken konden. Maar de drie pinken aan de overkant van de stal moesten we nog wel met emmers water blijven geven. Het budget was zeker niet toereikend om daar ook bakjes aan te leggen, maar pinken drinken niet zo veel, dus dat scheelt.

Onder de voorpoten van de koeien was een uitsparing van ongeveer 80 centimeter breed, waarin met het opstallen zoden werden gelegd, maar dat beviel niet en werkte ook niet helemaal, want nogal wat koeien krabden die zoden weg en dan stonden ze met de voorpoten tien centimeter lager op de beton. En je kon er van alles onder leggen, maar altijd weer was het weg gekrabd. Andere boeren hadden natuurlijk ook met dit probleem te maken en nu vond men er wat op. Harde, vier centimeter dikke planken die ooit in een wagonbodem hadden gezeten, werden er in gelegd, waardoor het probleem van het ‘krabben’ was opgelost. De planken waren bovendien redelijk warm, maar ze werden te glad; als een koe een beetje reikte om de laatste hap voer te krijgen, gleed hij nog wel eens uit, zodat hij op zijn knieën viel. En nu werd dat weer een probleem, want als de koeien van stal kwamen, hadden er te veel dikke ontstoken knieën, maar dat werd in de wei wel weer beter na enige tijd. De watervoorziening werkte altijd nog volgens het idee van communicerende vaten, maar in 1958 werkte dat niet langer. De natuurlijke waterdruk kon niet voldoende water twee meter hoog boven in het waterreservoir krijgen, zodat er een tekort kwam aan water, zo nu en dan. En weer kwam Lieftink er aan te pas. Er werd een pomp met drukketel geïnstalleerd, zodat we met een slang en een sproeier wat schoon konden spuiten, een weelde die we eerder nooit gehad hadden en dat was ook heel handig, als we in het voorjaar de stal moesten schoonmaken. Er werd dan begonnen op de balk, waar met een berkenbezem met lange steel de hele kap ‘geraagd’ werd, want er was dan heel wat spinnenweb en stof verzameld. Het was een dag lang verschrikkelijk rotwerk, vooral toen ik het later zelf moest doen. Je stond omhoog te bezemen en dan viel er steeds weer stof in je ogen. De volgende dag werd er hard gewerkt om de koeienstal, de pinken- en de paardenstal, maar ook de deel schoon te krijgen. Overal werd dit zo gedaan en sommige boeren verfden dan ook nog de ‘reupels,’ dat stond zo netjes vonden ze en ze hadden gelijk, maar bij ons mocht dat wel iets minder netjes zijn. Dan nog gaf het een goed gevoel, als alles schoon was en je voorkwam er een vliegenplaag mee, waar immers ook niemand op zat te wachten.

Op al de nu volgende bladzijden heb ik nauwkeurig alles opgeschreven, voor zover ik het mij kan herinneren. Ik heb er geen mensen voor geïnterviewd, maar ik kan ook niet alles meer weten. Dus als ik wat zekerheid te kort kwam, en nu komt de aap uit de mouw, heb ik het neergeschreven, zoals ik denk dat het was. Als dat toch tot onnauwkeurigheden of onvolledigheid aanleiding geeft, dan zeg ik: ‘Sorry, maar ik heb het niet met opzet gedaan.’

Ik weet nog dat er in 1950 heel wat mensen waren die voor 1900 geboren waren, allemaal eenvoudige, ‘oude garde’ mensen. Er was zelfs een oude buurman die het nog regelmatig over Koning Willem III had. Die mensen, vergroeid met ‘hun’ tijd, hadden vaak een bijzonder taalgebruik. Als je de belasting niet op tijd betaalde of vergat te betalen, kreeg je een sommaosie en dat was een schande. (Heel) veel werd een bonk genoemd en als iemand een beetje vreemd was, dan was hij al gauw kiela. De spoelingemmer op de deel, waar al het keukenafval in belandde wat de hond of de kat niet lustte, heette de drankemmer. Een jongen van een jaar of twaalf, dertien werd een broaierd genoemd, een meisje van net zo oud, als ze wat groot was voor haar leeftijd, was een klopperd, of een andere benaming die minder gebruikt werd, was een lijs of ook wel een wicht.

Als je als vijf, zes jarige in huis een beetje beweeglijk of wild deed, zei men dat je niet zo hiesse moest. Oude boeren, zeker naar de noordkant van Ede, zeiden vaak der of der dan, als ze een beetje onverwacht, uit de hoek kwamen. En ze zeiden dat dan op een manier, alsof ze alle wetenschap in pacht hadden. Die mensen hadden het vaak nog over hun ooms en tantes van lang geleden die aangeduid werden als bij voorbeeld Gaartoom en Peetjemeuj.

De politieagent werd in die tijd nog altijd een veldwachter genoemd, wat nog voortkwam uit vroeger tijd, toen de politie heel wat tijd besteedde om ook jachtopziener te zijn, die later ook wel een ‘schut’ werd genoemd. De deel bij de brandmuur heette vaak ‘boven aan de deel’ omdat veel oude boerderijen in een gat staan. Bij ons vandaan naar het noorden toe, zei men, als men ergens een hekel aan had: ‘Mun iest ter van.’ Dezelfde mensen hadden vaak ook wel wat om van te huiveren, dat zat erin gebakken en was mede veroorzaakt door een man die lang geleden uit Genève verbannen was, maar daar gaan we maar niet over kwiesten, ook zo’n mooi woord dat gebruikt wordt in een dorp dichtbij het middelpunt van Nederland, of beter op het platteland rond dat dorp, want in het dorp zelf hoorde je het minder of helemaal niet.

Ik heb eens gelezen dat iemand die zich ‘deskundige’ noemde, alle Nederlandse dialecten in groepen had ingedeeld en ons dialect Midden-Nederlands noemde. Dat begon bij de stad Utrecht en liep dan zuid via Lopik naar de Lek, vervolgens oostwaarts tot aan Heelsum/Oosterbeek en met de spoorlijn Arnhem-Utrecht weer terug. Er zat wel wat waarheid in, want ook in Driebergen en Langbroek sprak men nog zo ongeveer ‘ons’ plaatselijke dialect. Van ons uit gerekend naar het oosten of het westen, sprak men zo ongeveer hetzelfde dialect, maar in noordelijke of zuidelijke richting verschilde het nogal wat. Mijn oude opa Dirksen, geboren en getogen in de Nude zei vaak, als hij ‘jij’ bedoelde degij. Verder naar het noorden zeggen veel mensen ‘jij’ en weer verder naar het noorden, over de spoorlijn dus, begint men jie te zeggen, zoals mijn betere helft nog altijd doet. In Harskamp zeggen ze wuillie voor ‘wij’ en aan de overkant van de Veluwe, bij Brummen, zegt men oe en met wat fantasie kan dat weer wat verder naar het oosten gemakkelijk in ‘du’ overgaan.

Veenendaal had zijn eigen dialect; had dat soms nog te maken met de migratie van mensen uit Antwerpen die Veenendaal kwamen bevolken rond 1500 en de turf kwamen steken en nadien de wolindustrie opstartten? De uitdrukking ‘Veense blauwkous’ had wel met de wolindustrie te maken.

Bij Lunteren en Barneveld begint het Midden-Veluws en weer verder naar het noorden, in Nijkerk, kan men vragen: ‘Wat bee nou toch weer an ‘t weusten? Oh, ik zie het al, je binne an’t vreeën.’ En dat heeft niets te maken met: ‘Hie hetden vroeger nog e-vre-en met die deern van Jansen. Oh, nou weet ik ut weer, met de oudste, die nogal schraoi is.’

Verder naar het noordoosten, langs de oude IJsselmeerkust, maakt men graag van een eenlettergrepig woord, twee woorden, zoals kerk-e, ,kat-te en bol-le (stier). Nog verder naar het oosten begint men de laatste lettergreep van een woord ‘in te slikken’ en ze zeg’n dat niet omdat ze honger hebben.

Ten westen van Utrecht zegt men ‘dikwijls,’ als men ‘vaak’ bedoelt; ook zegt men ’s ochtends,’ in plaats van ’s morgens. Die woorden gebruik men oost van Utrecht niet en ik gebruik ‘dikwijls’ dus ook niet. Ik heb het op voorgaande bladzijden nooit gebruikt, maar ik heb ook niet duk gebruikt als ik ‘vaak’ bedoelde, hoewel dat woord wel gebruikelijk is in ons dialect.

Echte ‘kouwe druktemakers’ in het westen kijken op je neer als je een beetje een Saksisch dialect spreekt, want dan kom je uit de ‘Provincie’ en ze vinden bovendien dat hun ‘beschaafde’ Nederlands de ‘lingua franca’ is.

Met het woord ‘U’ gaan ze daar wel heel makkelijk om: iedereen is ‘U.’ Bij ons en verder naar het oosten, is dat niet zo vanzelfsprekend; een onbekende wordt met ‘U’ aangesproken, maar verder is het al snel: ‘Zegt U maar jij tegen mij.’ En de buurman is zeker niet altijd ‘U,’ zelfs niet voor kinderen. ‘Jij’ wordt in het westen wel ‘dikwijls’ (!) als een heel beetje onbeleefd ervaren. Zo staan ze er dikwijls op dat kinderen tegen hun ouders, maar zeker ook tegen buren, heel beschaafd altijd ‘U’ zeggen. Veel verder naar het oosten, tilt men daar niet zo zwaar aan in de gewone dagelijkse omgang.

In de derde klas kreeg ik een vijf voor taal van meester Van de Craats. Ik zal wel niet meer verdiend hebben denk ik, want het is de meester die alles weet, maar toch reed deze meester voor mijn gevoel een keer een ‘scheve schaats.’ Op een dag waren schilders met de ramen bezig, wel aan de buitenkant, maar het was niet zo goed voor de aandacht van de klas. De meester raakte hierdoor een beetje gefrustreerd. Hij zat op dat moment rustig schriften na te kijken, toen een schilder zijn kwast liet vallen en verschillende leerlingen daar hoorbaar om lachten. De meester vroeg streng: ‘Wat is hier aan de hand?’ Waarop een leerling antwoordde: ‘Die keel liet zijn kwast vallen.’ ‘Wat!’ zei de meester. ‘Noem jij die man een kerel? School blijven jij!’ Dus Piet moest schoolblijven, omdat hij die man een ‘keel’ noemde. De meester was er ook, om ons een beetje goed bedoelde omgangsvormen bij te brengen, maar wat hij niet wist, was dat op de Veluwe ieder mannelijk persoon altijd een ‘keel’ is. Dat wordt nooit als beledigend ervaren, in tegenstelling tot het westen van ons land, want daar is het als je iemand een ‘kerel’ noemt, ruw en ietwat beledigend en zeker kinderen mogen dat woord nooit in de mond nemen. Ik noem hierboven een leerling Piet en het zou kunnen dat hij inderdaad Piet heette, misschien zijn er nog die dit weten.

Ook zijn er heel wat woorden die in onbruik geraakt zijn, maar in de 50er jaren in onze omgeving nog heel gewoon waren. Ze spraken toen over een zul, een zeuning, een zicht, maar ook over zucht en dan was het lastig melken. Er waren repen en klingen die aan het oosthout vast zaten en een zeel, een singel en een lient hoorden ook bij een paardentuig. Blezen zitten niet meer aan een lunt en de hooihaak, de mesthaak en de gierpuls worden niet meer gebruikt. Een beun had je nodig voor beestjes die net veren begonnen te krijgen en een borg was weer een heel ander dier dat nog een zouter kon worden. Een schot kon onder de hilt aan de licht staan. Dat is Utrechts, want op de Veluwe noemde men het de heel, als men het over een nageboorte had.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer van die woorden, maar ik ben niet de echte oude boer die ze nog allemaal kent. Het is voor mij meer een eigenaardige oplettendheid, waarvan de resultaten in de loop der jaren wat opgebouwd zijn. Ook eigenaardig is dat de beste taalkundigen het er niet over eens zijn, wat nu precies een (streek) taal of een dialect is.

In 1958 ging ik met de Lagere Landbouwschool op schoolreisje, helemaal naar Brussel, want daar was de wereldtentoonstelling. En aangezien Brussel toen nog echt buitenland was, had je er een toeristenkaart voor nodig. We vertrokken ’s morgens om zes uur en het was ongeveer vier uur rijden met een volle bus. In Brussel bij de tentoonstelling aangekomen, was het een grote mensenmenigte en het was allemaal zeer groots van opzet. Als eerste bezochten we het Atomium, dat was al van ver te zien met zijn ‘buizen en ballen,’ zoals het leek en het was ongeveer 150 meter hoog. We gingen met de lift naar boven en nadat we van het uitzicht genoten hadden, gingen we met trappen naar beneden en dat was een heel eind. Spoedig was het nu middagpauze en konden we ons meegebrachte brood opeten, wat we deden in een park waar het ook weer erg druk was met mensen die allemaal onverstaanbare talen spraken. Behalve de Vlaming die naast me zat, want die vroeg waar we vandaan kwamen en dat opende een gesprekje met die man die dus Nederlands sprak, maar wel op een heel aparte manier. Hij zei onder andere: ‘Ben je al bij het Russische paviljoen geweest?’ Toen ik nee schudde, ging hij door: ‘Maar dan moet degij doar wel hinnegoan, want het is zo schoon doar.’ Het drong pas even later tot me door dat Belgen ‘mooi’ bedoelen als ze ‘schoon’ zeggen. We zijn er die middag inderdaad geweest , zagen de replica-’spoetnik’ en vonden het eigenlijk in alle paviljoens wel ‘schoon.’ ’s Avonds was er kermis met onder andere een steilewandrace met motors. Dat was ook ‘schoon,’ maar we konden lang niet overal in: de kermis was veel te groot voor onze niet zo grote portemonnee, want voor iedere attractie moest weer betaald worden. We moesten na deze interessante dag om elf uur weer bij de bus zijn en om drie uur, dus midden in de nacht, kwamen we weer in een diep slapend Ede aan. Alleen een politieagent die op de Maanderweg fietste, was aardig wakker; hij keek heel argwanend naar ons, maar deed verder niets.

De klassen zes en zeven van de Landbouwschool gingen dat jaar als schoolreisje kamperen bij een voormalige Bennekommer die nu ‘op Deelen’ een boerderij had en waar we met een slaapzak in het stro in de koestal konden slapen. Op donderdagmorgen om tien uur vertrokken we op de fiets en de afstand was een kleine 30 kilometer. De volgende dag bezochten we de Hoge Veluwe met onder andere het Kröller-Müller Museum en hadden we een puzzeltocht die we moesten lopen bij het theehuis De Koperen Kop. De derde dag ging het richting Arnhem, naar het Openlucht Museum en daarna naar een zwembad in de buurt. Om zo ongeveer vier uur vertrokken we naar huis, ruim 25 kilometer op de fiets en dat is met zo’n groep van 35 tot 40 fietsen al snel twee uur. Het enige wat ik me nog herinner, is dat ik verschrikkelijk dorst geleden heb die terugtocht. Om ongeveer half zeven was ik thuis, waar nog wat na gekeuveld werd, maar niet lang, want om zeven uur lag ik op bed. Ik had de pap helemaal op, om zo te zeggen. Slapen wilde ik, want daar was de voorgaande twee nachten niet alles van terecht gekomen en de andere jongens in onze groep zal dat wel net zo vergaan zijn, denk ik

Nu zijn de 50er jaren voorbij en tot zover heb ik alle indrukken zo eerlijk mogelijk opgeschreven en ik denk dat ik heel veel aardig onthouden heb. Maar dat betekent niet dat ik alles opgeschreven heb wat ik weet. Ik heb eens in een krant een ‘gedachte van de week’ gelezen en die luidde zo: ‘Een ieder heeft in zijn jeugd wel dingen gedaan of gezegd die, als hij er later over nadenkt, zo vernederend en beschamend overkomen dat je ze het liefst terstond en totaal zou willen uitwissen.’ Daar kan iedereen wat mee doen, want deze twee regels zijn, denk ik op iedereen van toepassing en dus ook op mij. Daarom is dus niet alles geregistreerd wat ik weet, want wie heeft nu eens niet wat gedaan en is vervolgens verschrikkelijk afgegaan, heeft zijn neus gestoten, of heeft zich vernederd gevoeld? Maar het hoort er nu eenmaal allemaal bij.

Het nu volgende had niet alles te maken met het hierboven staande, maar het waren gewoon domme ongelukjes, waarmee ik weer even terug ga naar het begin van de 50er jaren.

Ik was zes jaar oud toen ik op een winderige zondag rond zes uur, met een stuk papier aan een touwtje speelde. Ik liep hard, terwijl ik steeds maar achterom keek hoe het papier aan het touwtje fladderde. Toen ik even wel vooruit keek, botste ik pardoes tegen de kruiwagen op die geladen was met melkbussen. Ik kreeg precies de rand van de deksel tegen mijn wenkbrauw. Het bloedde verschrikkelijk en nadat mijn moeder het een beetje provisorisch verbonden had, is mijn vader met mij op de stang van de fiets naar het ziekenhuis gegaan, met als resultaat dat ik vier krammen in mijn wenkbrauw kreeg.

Een tijdje later was het weer raak. Nu had mijn moeder me opdracht gegeven de hark te halen die op de deel aan een spijker hing, hoog aan de balklaag. Ik probeerde het ding los te morrelen, maar ik was eigenlijk niet groot genoeg en juist op het moment dat ik de steel losliet, viel de hark naar beneden met als resultaat weer een kapotte wenkbrauw, maar nu de andere. Weer heeft mijn moeder me verbonden en weer vervoerde mijn vader me op de stang van zijn fiets naar het ziekenhuis, waar ik weer vier krammen in een wenkbrauw kreeg. Maar ik had mijn beide ogen nog en het had dus allemaal nog ernstiger gekund.

In die tijd hadden we nog hanen bij de kippen. Die waren om te slachten, maar soms bleven ze te lang lopen en dan werden ze wel eens agressiefl. Het was dom om als kleine jongen hard weg te lopen, als een nijdige haan je achterop kwam. Als je stil bleef staan dan deed hij niets, maar als je hard weg probeerde te lopen, kwam hij je achterna, vloog je op de schouder en probeerde je in een oor te pikken. Het is niet zo gebeurd en dus heb ik beide oren nog. Maar bang was ik wel in die tijd voor hanen en ik vertrouwde ze nooit. Net zo min als een broedse kip, die kon ook zo lelijk van zich af pikken als je probeerde een ei weg te halen. Later leerde ik: je moet hem gewoon snel aan zijn kop pakken, dan is hij een beetje de kluts kwijt en dan kan hij ook niet meer van zich af pikken.

Een bijverschijnsel met hanen tussen de kippen was ook dat een kip niet in het hok zijn eieren legde, maar dat de eieren verstopt werden in de hooiberg of zo. Het is wel gebeurd dat een kip ongemerkt de eieren uitbroedde en vervolgens met een stuk of twaalf, dertien kuikens te voorschijn kwam. Zulke dingen konden in die ‘goede oude tijd’ gebeuren, maar niet meer in de tweede helft van de 50er jaren, want toen kregen kippen niet meer de kans om ongezien eieren uit te broeden.

Al met al moesten veel mensen aan zoveel nieuwe dingen wennen in die tien jaar waarin het in Nederland eigenlijk al heel wat beter ging. Zo kon het ook gebeuren dat de grote naoorlogse emigratiestroom die al in 1948 begon en waarmee ongeveer 350.000 mensen waren vertrokken, in de tweede helft van de 50er jaren aanzienlijk ‘opdroogde.’ Er emigreerden er misschien nog wel een paar, maar je hoorde er niet veel meer van.

Op deze bladzijde gaat het beslist naar het einde van wat ik de 50er jaren noem, maar die eigenlijk voor mij in 1948 begonnen. Hiermee is deze tijd dus afgesloten, maar tot slot wil ik de lezer toch niet een aantal van mijn bedenkselen onthouden, want wist u dat:

-de aloude kroontjespen niet langer een normaal gebruikte pen was om mee te leren schrijven op school. En dat de leerkrachten een ballpoint een groot onding vonden, waar je nooit goed mee zou leren schrijven;

-diezelfde ballpoint in 1953 drie kwartjes kostte en dat het een heel wijs bezit was, waarmee je pronkte als je er een in je borstzakje had;

-de man van de patatkraam op de markt een zak vol aardappels meebracht om zelf te schillen; de aardappels door een roostertje in reepjes drukte, ze daarna voorgebakken werden en dan voor een kwartje pas richting consument konden gaan;

-je geen dubbeldekkervliegtuigen en stoomlocomotieven meer zag;

-je na het haren knippen verwacht werd dat je je hoofd goed onder het koude pomp of waterkraan zou houden, want dan zou je niet verkouden worden;

-als de koeien op stal kwamen, de veescheermachine van Peet Maassen met de hand gedraaid moest worden;

-de tijd van vliegeren, tollen en knikkeren, maar ook van schoolblijven, voorbij was;

-de tijd voorbij was dat je een ouderwetse Veluwse klederdracht knipmuts ooit nog ergens zag die uitsluitend gedragen werd door vrouw Jansen en nooit door mevrouw Jansen;

-de advertentie: ‘Geen geld of goederen af te geven aan mijn weggelopen vrouw, daar door mij niets wordt vergoed,’ na 1956 verleden tijd was. Het zwakke geslacht was nu wettelijk ‘handelingsbekwaam’ en vrouwen draaiden dus vanaf toen voor hun eigen ‘misdragingen’ op;

-de tafel bij alle boerenmensen nog midden in de woonkamer stond en de bijbel, de wekker en de koffie-, suiker- en theebussen een plaats hadden op de schoorsteenmantel;

-er geen mensen meer aan de deur kwamen met knopen, mottenballen en dergelijke, maar hun honger nu blijkbaar gestild werd door de bijstandswet;

-de bakker en de kruidenier nog wel aan de deur kwamen, maar dat de eerste tekenen er al waren dat ook dat een aflopende zaak zou worden;

-ik op zaterdagavond wel eens wat anders zou willen, maar dat dat van thuis uit ontmoedigd en/of tegengehouden werd;

-we de jongens van de Technische School voor houtluizen en roestvreters uitmaakten. En dat er van hun kant heel veel weinig beschaafde woorden retour kwamen;

-mijn oh zo aardige ome Harmen altijd zei: ‘Ik zal je wel vertellen;’

-mijn oh zo aardige tante de juist geïntroduceerde frisdrank Cassis altijd weer ‘kassie’ noemde en een andere kennis het een nieuw soort ‘wien’ noemde;

-meester Piet van Krugten van de knollenacademie ieder uur wel drie of vier sigaretten rookte, ook tijdens de les en niemand hem de vraag stelde of dat wel een goed voorbeeld zou zijn;

-de eerste filtersigaretten van het merk Peter Stuyvesant waren en Silky een goedkoop merk was;

-de Solex bromfiets volgetankt werd ( eeneneenkwart liter) voor twee kwartjes en je dan weer 60 á 70 kilometer vooruit kon;

-meester Piet op zijn verjaardag zijn grammofoon in de klas haalde en plaatjes draaide van: ‘Af en toe, gaan pa en moe,’ tot ‘ Que sera, sera’ met ‘What ever will be, the future ’s not ours to see’ en dat het nog wat jaren zou duren voor ik dat ook verstond.
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MOEILIJKE TIJDEN.

In het gedeelte van mijn kroniek dat over de 50er jaren handelt, heb ik steeds een bepaald genoegen beleefd aan alles wat ik beschreven heb en als er iets was, en soms was er iets, wat me niet zo welgevallig was, heb ik het een beetje afgezwakt of helemaal niet beschreven.

Deze kroniek is een beschrijving van de gebeurtenissen en omstandigheden die zich

hebben voorgedaan over de jaren die ik zelf meebeleefd heb en het is veel makkelijker om over leuke dingen te schrijven dan over minder leuke dingen, waar we vroeger of later in ons leven mee te maken krijgen. En rouw is niet meetbaar, maar het maakt nog wel een klein verschil of de overledene jong of oud was met zijn of haar heengaan.

Zo waren er in de loop der tijden aan de Maanderbroekweg 2 en 3, gebeurtenissen die minder leuk en ook ernstig waren en die ik voorlopig voor me uit geschoven heb, waar ik eigenlijk toch geen vrede mee had. Nu ik ga schrijven over de 60er jaren, moeten deze gebeurtenissen maar als eerste de revue passeren.

De Maanderbroekweg 2 werd voor het eerst bewoond in 1943 en we zijn van daar vertrokken in 1988, dat is dus 45 jaar later. In die 45 jaar zijn er elf kinderen geboren in onze familie waarvan ik toevallig de eerste was, ik kan het natuurlijk ook niet helpen. Geboortes waren altijd weer blijde gebeurtenissen in een mensenleven die zich min of meer ‘vanzelf’ voordeden. Maar ook droeve gebeurtenissen komen vanzelf als de tijd daar is en niemand die dat ooit heeft kunnen tegenhouden.

Een makelaar vertelde me eens: ‘Mensen worden geboren, maar komen ook weer een keer te overlijden,’ en ik zal hem niets verwijten, maar hij zal ook wel eens gedacht hebben: De een zijn dood is de ander zijn brood. In zijn algemeenheid zit hier heel wat waarheidsgehalte in, maar als er in je directe familie een sterfgeval plaatsvindt, dan wordt daarover niet zo gedacht, daarvoor is de schok en de ontreddering nu eenmaal te groot.

Het heengaan van een naast familielid was en is nog altijd voor mensen van hoog tot laag moeilijk om mee om te gaan en dat geldt ook voor mij. Daarom ga ik niet alle gevoelens daaromtrent beschrijven; ik zal het dus niet te emotioneel maar meer rationeel weergeven.

Op het moment dat ik dit schrijf is het 2009 en dit jaar is het 50 jaar geleden dat mijn vader overleed. We weten wanneer rouw begint, maar wanneer is rouw eigenlijk over? Daar las ik ooit een antwoord op en dat luidde zo: Als er weinig of geen mensen meer over zijn die de toen overledene hebben gekend en als de directe nabestaanden er niet dagelijks meer aan denken. Ik denk dat er na 50 jaar weinig mensen meer over zijn die mijn vader gekend hebben en van degenen die hem goed gekend hebben, zullen weinigen nog een helder beeld van hem meer hebben, hij zal welhaast gewoon in vergetelheid geraakt zijn. Dat geldt ook voor mij: hij is niet vergeten, maar wel in vergetelheid geraakt, want het leven gaat door en ik zou me er dus nu met een paar regels vanaf kunnen maken, maar dat is niet mijn bedoeling.

Op ons adres is als eerste opa Maas overleden, op 2 augustus 1950. Ik was toen net zes jaar oud en ik denk dat die gebeurtenis in die tijd behoorlijk afgeschermd werd voor kinderen. Ik kan me hem nog altijd zeer goed herinneren, hoewel ik nog maar vier á

vijf jaar oud was. Het was een opa, zoals een opa moet zijn in de goede zin des woords, want het was een aardige, zachtmoedige en goed gehumeurde man die in goed aanzien stond bij veel mensen. Hij is 72 jaar geworden en hij heeft niet lang van zijn nieuwe boerderij kunnen genieten, want hij heeft er maar zeven jaar gewoond.

Een aantal jaren daarna werden we geconfronteerd met het overlijden van opoe Rijkje Dirksen, op 7 juli 1958. Ik was toen 14 en dan word je geacht een beetje in de grote mensenwereld mee te draaien. Dan dringt het pas goed tot je door hoe groot en ingrijpend zo’n gebeurtenis is. We hadden nog geen telefoon en Dirk Lieftink kwam het droeve nieuws vertellen op die mooie zomermorgen om kwart over zeven, toen we aan het eten zaten. Als je telefoon had zoals Lieftink, werd je soms vanzelf opgezadeld met zulke onvermijdbare, minder leuke boodschappen. Mijn vader en moeder zijn op de fiets gestapt en naar de Krommesteeg gegaan en mij werd gevraagd goed op het huis te passen, we hadden juist grote vakantie gekregen.

Drie dagen later moest/mocht ik mee naar de condoleantieavond, waar ik behalve dat er een heleboel mensen waren, niet veel van onthouden heb. Opoe Dirksen is 76 jaar geworden en ze was al een aantal jaren slecht ter been. Daarom ook is ze nooit zelf op de fiets aan de Maanderbroekweg geweest; ze is er wel geweest samen met opa, met hun paard en een geleende dresseerkar, een door veel boerenmensen toen nog gebruikt middel van vervoer.

In 1956 kreeg mijn vader gezondheidsklachten en raakte aan het dokteren en dat leidde er toe dat hij een week in het ziekenhuis kwam te liggen voor onderzoek. De doktoren vonden daar uit dat zijn gezondheidsklachten waren te wijten aan een maagzweer. Hij kwam begin juni weer naar huis met medicijnen en het ging allengs beter, maar hij moest zich wel aan een dieet houden en dat betekende in zijn geval ook kleinere maaltijden, meerdere keren per dag. Nu bleek ook al heel goed hoe kwetsbaar je bent als je boer bent en je bent ziek. Je kunt wel wat werk doorschuiven naar een later tijdstip, maar veel werk is seizoengebonden en moet gebeuren als het de tijd is, zoals het werk op het bietenland. Ik was dus 12 jaar oud en ik ben heel wat keren uit school thuis gebleven om er mee te helpen. Er was natuurlijk wel leerplicht, maar de school aan de Rijnsteeg ging daar heel soepel mee om. In zulke gevallen kon er wel wat en de onderwijsinspectie kwam het toch niet te weten. Zo heb ik heel wat mee moeten helpen op ons bietenlandje, samen met een buurman en een oom. Het beviel me eigenlijk niet, want zij konden heel wat meer dan ik op 12 jarige leeftijd en het was zeker niet mijn favoriete werk, de hele dag op dat bietenland. Voortdurend hetzelfde werk met de hak in de hand, het leek wel of er nooit een eind aan kwam en in natte omstandigheden leek het wel of het omgehakte onkruid de volgende dag al weer rechtop stond.

Het volgende jaar, 1957, is het heel goed gegaan met de gezondheid van mijn vader, maar in het daarop volgende voorjaar werden de problemen groter en kwam hij weer in het ziekenhuis terecht, nu voor tien dagen denk ik. Het duurde veel langer voor het beter ging en het heeft dat hele jaar geduurd, voordat hij weer volop zijn werk kon doen, hoewel het in het najaar eigenlijk heel goed ging. Zo goed dat hij wat nieuwe plannen maakte en in december een nieuwe hooimachine bestelde, met extra korting, want Lieftink en de importeurs wilden in de zogenaamde stille maanden ook wel wat omzet hebben. Ook ging hij per 1 januari onze eieren zelf op de markt in Ederveen verkopen. Daartoe werden tien nieuwe eierkisten gekocht, want als je zelf de eieren ‘martte’ dan had je zelf kisten nodig, omdat de handelaar waar je ze aan verkocht jouw kisten meenam en ze de volgende week weer leeg mee terug nam.

In die tijd zat ik op de Lagere Landbouwschool en dat was na september 1958 maar een dag per week meer. Want, zo dacht men toen, leren is niet meer zo erg belangrijk: met voldoende werkervaring kun je ook boer worden. En of ik boer wilde worden, daar werd niet naar gevraagd, daarvoor was ik thuis veel te hard nodig. Met twee handen aan je lijf kun je altijd nog wat anders gaan doen om de kost te verdienen en dat was altijd zo geweest. Al met al ging het aardig goed met mijn vader en, zoals hij zelf zei: ‘Als ik de medicijnen maar neem en ik eet niet teveel in een keer.’ Maar met 1959 op de kalender bleef het niet goed gaan. Op de morgen van zondag 18 januari voelde hij zich helemaal niet goed. Hij heeft de koeien nog wel gemolken, maar nadat hij in huis kwam om te eten, vroeg mijn moeder wat er met hem aan de hand was, waarop hij nauwelijks verstaanbaar antwoordde: ‘Het is niet goed, ik ga maar naar bed.’ Het was voor ons beiden duidelijk dat hier heel wat ernstigs aan de hand was en daarna duurde het niet lang voor het besluit viel: hier moet zo spoedig mogelijk een dokter komen.

Dat betekende dus dat ik naar Lieftink gestuurd werd om de dokter te bellen. Maar het was zondagmorgen, dan is de ‘eigen’ dokter er niet, dus werd er een dokter gestuurd door de centrale dokterspost en het was bijna half negen voor die arriveerde. Hij heeft vader onderzocht en in de slaapkamer verder niets gezegd, maar in de keuken zei hij tegen mijn moeder en mij dat er is iets ernstigs aan de hand was en dat hij onmiddellijk een ambulance ging regelen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Een half uur later was de ambulance er en werd vader naar het ziekenhuis gebracht en daarmee bleef Maanderbroekweg 2 toch wel ontredderd achter op die winterse zondag. Daarna was het de eerste week doorlopend ernstig, want een herseninfarct is een ernstige aangelegenheid. De tweede week scheen het iets beter te gaan en de doktoren konden enige hoop geven op herstel, wat wel een langdurige aangelegenheid zou worden. Mijn moeder ging elke middag naar het ziekenhuis, zo van twee tot vier, meer tijd was er eigenlijk ook niet, want thuis hadden we de handen vol, overvol! De derde week werd ingegaan met enig optimisme, maar in het midden van die week was het minder goed. Toen op vrijdagmiddag mijn moeder thuis kwam, was ze nog maar nauwelijks binnen of de knecht van Lieftink kwam met de boodschap of ze onmiddellijk naar het ziekenhuis wilde komen. Dat is natuurlijk nooit goed zo’ n boodschap en toen mijn moeder bij het ziekenhuis aankwam, was het meest tragische wat er gebeuren kan, gebeurd: vader was overleden. Hij had weer een infarct gekregen en dat had hij niet overleefd.

Wat volgde waren intens droevige en ellendige dagen. De daarop volgende woensdag was de begrafenis, met auto’s, hoewel dat tot dan toe zeker in boerenkringen altijd nog met paarden en koetsjes gedaan werd, maar de winterse omstandigheden zullen ook wel een rol gespeeld hebben.

Met winterse omstandigheden had opoe Roseboom ook te maken gehad. Ze was bij ome Bart in Canada en na de bewuste zondag dat mijn vader in het ziekenhuis terecht kwam, is er na overleg in de familie een telegram gestuurd, met daarop de ontstane ernstige situatie en ook de mededeling dat haar terugkomst dringend gewenst was. Ze is toen zo snel mogelijk op reis gegaan om naar Nederland terug te keren, maar in verband met winterse omstandigheden ging haar vliegtuig op een gegeven moment gewoon niet verder. Dat moet ergens in Midden-Canada geweest zijn, waarschijnlijk in Winnepeg, Manitoba en ze zijn daar wat winterse omstandigheden betreft, heel wat gewend.

De op dat moment 74 jarige Veluwse boerenvrouw wist later door gebrek aan talenkennis ook niet meer waar ze geweest was. Ze is voor twee nachten ondergebracht bij particulieren, waar ze een goede verzorging genoot, maar natuurlijk was de taalverwarring groot en ze heeft nooit begrepen, hoe en waarom haar omstandigheden zo waren en waarin ze verzeild raakte. Intussen was ome Wim naar Schiphol vertrokken waar hij drie lange dagen achter elkaar is gebleven, om te zien of er een vliegtuig uit Canada arriveerde, wat dus pas na drie dagen het geval was.

De nu volgende tijd was ook moeilijk, want hoe moest het werk klaar komen zonder mijn vader en speciaal het melken dat nog met de hand gedaan werd. We deden dat meestal met z’n drieën: mijn moeder en ik en de buurvrouw die in het verhuurde huis woonde. Zij kon melken, want ze was nog van de laatste lichting die boeren (dienst) meid geweest was tot ze in 1954 was getrouwd. Van haar hebben we heel veel hulp gehad en ome Dirk kwam drie keer in de week een morgen om de stal uit te mesten. De rest van het werk kon ik wel zo ongeveer doen, onder andere het vele werk dat bij de kippen moest gebeuren. De nieuwe eierkisten zijn verkocht en de eierhandelaar uit Ederveen haalde de eieren weer als vanouds aan huis op.

Zo probeerden we de zaken zo goed mogelijk op gang te houden en te voorkomen dat we tot de bedelstaf zouden vervallen. De tijd was nog niet zo lang voorbij, in de vijftiger jaren gebeurde het nog, dat een jong gezin waarin de vader of moeder wegviel, in zeer armoedige omstandigheden terecht kwam. Het boerenwerk moest gedaan worden en er was op een klein boerderijtje vaak nauwelijks voldoende geld om bijvoorbeeld een huishoudster te betalen.

Mijn vader is overleden op 6 februari 1959 en hij is 47 jaar oud geworden. Hij is dus relatief jong gestorven, in tegenstelling tot onze voorvaderen. In onze familiestamboom ben ik nagegaan hoe oud onze voorvaderen geworden zijn. Het zijn zes generaties en er waren altijd weer zoons ‘voorhanden,’ zodat steeds de mannelijke lijn in stand gehouden werd. Het bleek dat de gemiddelde leeftijd op ruim 79 jaar uitkomt. Overgrootvader Willem (1841-1932) van de Schuttersteeg, hieronder op de foto, is met 91 jaren het oudst geworden. .

Opoe Roseboom kreeg begin 60 er jaren steeds meer last van bronchitis, hier was ze al jaren gevoelig voor, maar in februari 63 kreeg zij er zoveel last van, met de daarbij komende kortademigheid dat ziekenhuisopname noodzakelijk was. Haar toestand werd als zo ernstig beschouwd dat besloten werd om ome Bart in Canada ervan op hoogte te stellen en hij besloot, negen jaar na zijn vertrek, om over te komen. Hij kwam alleen en is 14 dagen gebleven. De laatste week dat hij in Nederland was, ging het met opoe steeds beter en ze is daarna weer heel goed opgeknapt.
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Willem Roseboom en Elisabeth Rozeboom.
Deze Willem Roseboom (1841-1932) trouwde in 1868 met Elisabeth Rozeboom, door sommigen die ik nog gekend heb ’Bet’ genoemd. Hun tweede kind, dochter Gerritje, trouwde in 1912 in Ede met Jan Roseboom en volgens de annalen is het ook gebeurd dat een Roseboom met een Rooseboom trouwde. Geen wonder dat de namen Roseboom, Rozeboom en Rooseboom hier en daar in elkaar overlopen en daardoor onvermijdelijk soms voor nogal wat verwarring zorgen. Er zijn door de jaren heen acht verschillende schrijfwijzen ontstaan van de naam en ook is het gebeurd dat in een familie broers en zussen op drie verschillende manieren ingeschreven werden, analfabetisme zal hier een rol gespeeld hebben. De foto van Willem en Elizabeth is genomen ter gelegenheid van hun 60jarig huwelijks jubileum, op 21 november 1928. Het echtpaar woonde aan de Schutterssteeg, ter hoogte van de Dwarsweg. Het blijkt dat een bloemetje er nog niet bij hoorde in de crisistijd en verder valt op dat het vlak voor hun huis waar deze foto genomen is, meer lijkt op aardappelland dan op een bloementuin.
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De broers Bart en Wim, mijn ooms.
Een foto uit februari 1963, de strengste winter van de hele eeuw. Ome Bart, met hoed, was nadat hij negen jaar eerder de dam voor de laatste keer verlaten had, voor een paar weken terug vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder.
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Opoe Adriana (1884-1965) met haar tweelingkleinzonen Dirk en Jan Gerrit, op onze 25 meter lange dam. Een opname uit ongeveer 1960, met op de achtergrond de Maanderbuurtweg.



Opoe ‘Jaontje’ kwam de volgende winter ook goed door en ook de daarop volgende winter, 1964/65, ging het heel goed met haar, maar begin april moest ze in het ziekenhuis opgenomen worden, waar ze op 9 april op de leeftijd van 81 jaar is overleden. Een kleine twee jaar later, in januari 1967, is de laatste grootouder overleden: Dirk Dirksen, hij woonde nog altijd aan de Krommesteeg en hij is 86 geworden.

De mens wikt, God beschikt. Onze voorouders waren gelovige mensen en hun religie was als een stok om in moeilijke tijden op te leunen. ( Een stok die niet bedoeld was om mee te slaan!) ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program,’ zoals een spreuk luidt. Het was min of meer bekend dat in vroeger tijden de ouden van dagen met een niet zo goede gezondheid het moeilijk hadden om de winter door te komen. Als ik het stamboomboek doorlees, zit daar veel waarheid in; er zijn bewijzen voor dat velen kwamen te overlijden in de maanden januari tot april.

Ik ben blij dat ik dit hoofdstuk klaar heb. Ik heb er geen vreugde aan beleefd om dit allemaal te moeten neerschrijven, maar het hoort er wel bij en ik zou het mezelf voor altijd kwalijk nemen als ik het uit de weg gegaan was.


[image: image]

Links een oud fotootje uit 1915. Vader Jan Gerrit en de oudste, ome Wim. Op de foto rechts opa Dirk Dirksen en opoe Rijkje van Nieuw Amerongen voor hun nieuw uitgebouwde kamer aan de Krommesteeg. Het is een opname uit 1950.
Oude foto’s: het lijkt wel of en nooit niemand ‘’schik’’ had en dat gold nog meer voor de oude(re) mensen, ze kijken altijd meestal somber!







HOOFDSTUK 16

VERANDERINGEN.

Wat veranderde er in de 60er jaren? Nogal wat! En de snelheid waarmee dat gebeurde en de hoeveelheid aan veranderingen namen voortdurend toe.

1. De veefokkerij. De knuppel was in 1965 in het hoenderhok gegooid. Niet alleen bleven de tot dan vermaarde Friese koeien te klein, er was een duidelijke tendens naar groter, maar ook de traditionele goede gespierdheid van het F(ries)-H(ollandse) veeslag kwam meer en meer ter discussie. In de tweede helft van de jaren zestig werd het H-F veeslag geïntroduceerd en dat was, in het kort, de Amerikaanse fokrichting van de zwartbonte koeien.

2. Er werd in toenemende mate gemechaniseerd, sterkere tractors en ook melkmachines werden op steeds meer bedrijven aangeschaft. Bij ons wachtte de aanschaf van een tractor nog even, maar een melkmachine kwam er in 1962. Ook de cyclomaaier deed zijn intrede. Loonwerkers konden nu drie keer sneller maaien dan eerder met de vingerbalk en ook kwamen ze vanaf 1963 beter op tijd met hun hooipers en een voldoende sterke tractor.

3. In 1963/64 was het bietenland verleden tijd, want er kwamen andere vervangende producten beschikbaar, zoals bierborstel. En ook het stukje roggeland werd verleden tijd. Er waren geen onderlinge afspraken over gemaakt, maar de hele buurt stopte plotseling met hun kleine stukje graan en er hoefde dus ook niet meer gezamenlijk gedorst te worden.

4. Ook al het gras hooien werd wat verleden tijd in 1965. Er kwamen opraapkneuzers en maaikneuzers en de helft van het gras werd gehooid en de andere helft ingekuild.

5. In 1962 kwam voor het eerst inkuilplastic van zes meter breed beschikbaar. Het kostte een kwartje per vierkante meter en de loonwerker kwam vanaf die tijd met een kraan om zand op de kuilhoop te gooien.

6. Ook kwamen er in 1963/64 mestroosters, zowel voor varkens als voor jong rundvee. De mest viel nu door de roosters heen, wat veel werk bespaarde. De vacuümgiertank van 2500 liter verving al in 1960 de houten tank met een inhoud van meestal 1500 liter.

7. Er kwamen vanaf 1962 varkensmest- en kalvermestcontracten: voor varkens een gulden en voor kalveren fl. 2.50 in de week. De boer had met dat systeem geen eigen geld meer nodig om zijn vee te financieren; een dubieuze ontwikkeling vonden velen.

8. Weidewagens om te melken waren ondingen. Op grotere bedrijven verschenen in 1962 de eerste twee bij twee melkputjes met een eenvoudig melkleidingsysteem om de melkbussen te vullen, maar ze konden alleen in het weideseizoen gebruikt worden.

9. Ook in 1965/66 waren er in het weekblad De Boerderij de eerste reportages over een nieuw stalsysteem uit Amerika, waarin de koeien ’s winters gewoon losliepen en ook werd het toen mogelijk de koeien het hele jaar op dezelfde plaats te melken.

10. In 1963/64 werd het veevoer in zakken ook verleden tijd: meelsilo’s en bulkauto’s verschenen op het toneel en er kon geblazen en gevijzeld worden.

11. In 1968 werd het idee ‘melken in de tank’ gepresenteerd. Boeren die er klaar voor waren, konden vanaf 1969 hun melk op laten halen met de tankauto en dat was het begin van het einde van het zo beroemde boerenattribuut dat melkbus heette.

12. De vooruitgang was niet te stuiten, maar de onvrede nam toe. Ook daar kwam een oplossing voor: boer Koekoek. Hij schudde als een agrarisch illusionist voor elk boerenprobleem een oplossing uit zijn mouw en velen geloofden er in.

13. Ongeluksgetal. De hierboven vermelde ‘wijsheden’ zijn neergeschreven door iemand die denkt dat het zo is en er kan derhalve geen enkele aanspraak gemaakt worden op nauwkeurigheid en/of volledigheid.


Het was allemaal vissen in de zee die ‘tijd’ heet en om alles op te vissen, kostte een zee van tijd!



Met alles wat hierboven staat aangegeven in dertien punten, zou het heel makkelijk zijn om weer een hoofdstuk te beginnen onder de kop: ‘Wie kwamen er allemaal de dam in, in de 60er jaren?’ Dat gebeurt niet, want met bovenstaande punten in gedachten, veranderde er eigenlijk te veel: de hele 60er jaren zouden hieraan opgehangen kunnen worden. Het vergt heel wat denkwerk en daarmee inspanning en dat is leuk, maar om het allemaal precies op een chronologische volgorde te krijgen, is welhaast ondoenlijk en ik heb steeds de indruk dat ik van de 50er jaren zoveel dingen meer in detail op kan schrijven, dan van de 60er jaren. Dus maar eenvoudigweg beginnen met dingen en voorvalletjes die ik nog goed weet.

Kruidenier Jan Kelderman kwam begin 60er jaren op zaterdagmorgen nog altijd de boodschappen brengen, nadat hij op donderdagmiddag langs geweest was, om de dingen die nodig waren op te schrijven. Ik denk dat hij toen een boekje had om alles op te schrijven en ’s zaterdags had hij de prijs er achter gezet. Wat een werk werd er door hem gedaan om altijd weer de juiste boodschappen op de juiste tijd bij de juiste mensen te krijgen! Hoe het doorsnee boodschappenpakket er toen uitzag, daarop zal ik later nog een keer terug komen. De kruidenier kreeg ook nog wat concurrentie: een kaasboer uit Veenendaal kwam iedere veertien dagen aan de deur. Zijn naam was Arie Kloot en met die naam was blijkbaar iets niet in de haak, want later zouden zijn familieleden die toch oh zo mooie naam laten wijzigen in Kluistra.

De bakker van het Pakhuis was niet langer hetzelfde. Die Ries Kraats sr. was in een tragisch ongeluk op een spoorwegovergang om het leven gekomen en nu kwam denk ik een familielid met de naam Geurt Kraats uit Ederveen vijf keer in de week brood bezorgen, goed en goedkoop met een ‘besteleend.’

Andere neringdoenden uit de 50er jaren waren gestopt of overleden, zoals de oude Van Manen, die altijd blootshoofds was, weer of geen weer, Diteweg met zijn transportbromfiets en De Gooier met zijn Volkswagenbus. Er zat blijkbaar nog steeds ‘brood’ in, want het werd steeds weer overgenomen door anderen. Nu kwam er een jonge Van Manen met een Volkswagenbus de boer op, aardige man, een beetje karakteristiek, maar de appel kan ook een keer niet ver van de boom vallen. Een andere ‘middenstander’ kwam van de Meikade en was gehandicapt. Hij had ook allerlei soorten gebruikskleren bij zich en dat in zijn, zoals het leek, gemotoriseerde rolstoel. Hoe lang hij dat deed, weet ik niet meer, maar wel dat zijn zoon het na verloop van tijd overnam en er zijn eigen zaak van maakte. Ook een winkelier die aan het Maandereind in Ede een winkel had, kwam de boer op met zijn Opel bestelwagen. Deze Gaart Heg bediende hiermee een zeer groot deel van het Edese buitengebied en kwam twee keer per jaar denk ik. Hij rookte altijd dikke sigaren en zijn specialiteit was werkkleding. Kielen, manchesterse broeken en ook werksokken, voor zover die niet door moeder zelf gebreid werden, want moeders hadden altijd nog wel een breiwerk bij de hand in 1960, om een verloren kwartiertje op te vullen met een breikous. Zo probeerden heel wat mensen de kost te verdienen met kleren aan de ‘man’ te brengen, hoewel de ‘vrouw’ ze kocht.

Uit de Betuwe kwam in 1960 voor het eerst een appelboer zijn gezonde koopwaar aanbieden. Hij deed op veel plaatsen goede en niet te dure zaken en deze Ries Bijl heeft dat nog jaren volgehouden in de wijde omgeving. Hij deed dat alleen ’s winters, als hij geen werk had in zijn boomgaarden.

Ook de oud-ijzerboeren waren er in 1960 op vooruit gegaan. Ze hadden geen honger meer en ze kwamen niet langer op de bakfiets, maar hadden nu ze een licht vrachtautootje. Ze waren goed als oud-ijzerboer herkenbaar, want ze hadden altijd aan beide zijden van de laadbak een (bed) spiraal opgezet om daarmee hun handel binnenboord te houden. Als ze op het erf kwamen, vroegen ze steevast: ‘Is er nog wat op te ruimen vandaag?’ En als er dan inderdaad het geval was, moest er altijd nog heel wat gehandeld worden om vijf gulden te beuren, want steeds was wat je had veel te duur vanwege de slechte kwaliteit. Er zat wel verschil in kwaliteit, want voor prikkeldraad en blik konden zij ook niet veel beuren en ‘zwaar’ ijzer had wel waarde, maar in die tijd had je nooit zo veel oud ijzer. Later veranderde dat en was er soms veel meer, omdat men de laswerkzaamheden zelf ging doen en toen werd het afvalijzer een beetje weggestopt om te voorkomen dat de oud-ijzerboer het zag. Prikkeldraad en wat blik lag voor de hand, dat mochten ze voor het opladen meenemen, maar het ‘goede’ ijzer kon naar Heuvelman in Veenendaal gebracht worden, waar ook buis- en constructie-ijzer teruggekocht kon worden. Dat moest wel om negen uur ’s morgens gebeuren, want om een uur of elf kwamen daar ook verschillende andere ijzerhandelaren. Die stelden het helemaal niet op prijs dat je het oude ijzer er zelf bracht; ze dachten: dit is onze handel en nou brengt die ---- boer het hier zelf brengen. Als ze konden, werkten ze je tegen ook met het lossen, door niet opzij te gaan als het jouw beurt was. Heel wat later beurde ik een keer fl. 140 voor mijn handeltje oud ijzer en als je het aan hen verkocht, moest je heel wat handelen voor 25 gulden. En een beetje meer was altijd welkom.

Ook wat beuren kon je in die tijd nog van wat men ‘Overschie’ noemde, een bedrijf dat de dode beesten kwam ophalen. Voor een kalf kreeg je een gulden, soms een kwartje meer en wat je voor een koe kreeg, weet ik het niet, want begin 60er jaren hadden we nog nooit een koe dood gehad. Ondanks alles wat er voorgevallen was, konden we altijd een koe die soms niet zo goed was, nog net op tijd met een oud koedekje op naar de markt brengen. Het chequeje van Overschie noemden de boeren ‘vellengeld,’ want blijkbaar had de huid aan een dood kalf nog waarde, hoewel het kalf natuurlijk wel eerst gevild moest worden. Hier komt zeker het spreekwoord vandaan: ‘Als je vee hebt, heb je vellen,’ maar liever hadden we er toch maar niet te veel van.

Niet lang daarna werd de naam Overschie gewijzigd in het meer officiële ‘Gekro.’ Als je een kadaver op liet halen, kreeg je van de Gekro chauffeur een bewijs dat goed bewaard moest worden, want de boekhouder was er gek op, omdat hij daarmee het aantal stuks vee ‘kloppend’ maakte, aan het eind van het jaar. Maar er was altijd weer een probleem, omdat de chauffeurs er uitgesproken slordig mee waren, hoewel er uitdrukkelijk opstond: ‘Dit bewijs is van belang voor uw belastingaangifte.’ Ze legden het bewijs in de heg, prikten het aan het prikkeldraad, legden het in een stalraampje, of stopten het tussen een deur. In alle gevallen moest je snel gaan zoeken, want na een zuchtje wind was het onvindbaar.

Als melkrijders hebben de ‘Huismannen’ het denk ik de hele 50er jaren volgehouden en

daarna werd het overgenomen door Nees van Ginkel uit Ederveen met zijn niet zo snelle Deutz tractor. Hij was ’s morgens stipt op tijd, om zeven uur, maar zijn melkrit duurde nog al wat langer dan bij zijn voorganger en dat kwam niet omdat hij bij ons aan de dam omdraaien moest. De lege bussen waren nu niet meer om twaalf uur terug, het was nu meestal drie uur. Maar als je zoals hij, heen en terug 80 kilometer moet afleggen, maakt een kilometer of vijftien snelheidsverschil van de tractor heel wat uit.

In 1960 was er al samenwerking tussen de melkfabrieken Camiz Arnhem, Concordia Wageningen/Ede en de Hoop in Bennekom, maar dat ging in die tijd nog niet zover dat er maar één melkrijder nodig was over de Maanderbroekweg. De andere melkrijder was ook nieuw, het was E. van Barneveld van de Maanderdijk, die het nog met paard en wagen deed. Het was een sterk en snel paard, niet zo snel als een tractor natuurlijk, behalve die ene keer toen het er tussenuit kneep, waardoor de voerman het nakijken had en de melkwagen zonder voerman in volle galop bij ons langs kwam. Ik denk dat het beest een kilometer of vier op hol is geweest en pas een klein kilometertje de Dijkgraaf op, kon het gevangen worden door een zoon van de Edese ‘Huis en Haard’ winkelier die het kon grijpen en weer onder controle brengen. Maar een onvoorspelbare en gevaarlijke situatie is het wel, als een paard op hol slaat, want het beest ziet niet veel meer en stopt nergens voor, totdat het uitgeput raakt en daardoor de snelheid verliest. Wie er dan toevallig dichtbij is, kan de leidsel grijpen. De toegestroomde omstanders waren dan ook blij dat het zo goed afgelopen was.

Na drie á vier jaar was het definitief gedaan met melkrijden met een paard en in het vervolg kwam er maar een melkrijder meer over de Maanderbroekweg: Bertus Hardeman met zijn Bautz die normaal juist twintig kilometer haalde. Ik denk niet dat hij er een paar versnellingen bij heeft kunnen maken, maar hier of daar heeft hij de 14 pk tractor wel wat moed ingesproken of zo, want hij vond ook dat dertig kilometer beter bij een melkrijder past dan twintig. Hij heeft de rit over de Maanderbroekweg nog volgehouden tot midden 70er jaren.

Op de veemarkt in Utrecht werden de koeien nog altijd verkocht door Jan Van Ginkel, de man die sigaren pruimde. In de melkveehouderij heb je vaker een magere, afgemolken koe dan een vette slagerskoe en soms is het helemaal een mager beest, een ‘worstkoe,’ zoals zo’n beest werd genoemd. De worst was altijd duur, dus zou het daardoor komen dat voor zo’n worstkoe altijd nog een in verhouding goede prijs betaald werd? De handelaren op de veemarkt zijn aardig aan elkaar gewaagd, ze weten ook goed wie er wat voor een bepaald soort of van een bepaalde leeftijd zoekt en als er een onbekende bij komt staan om uit te vinden over wat voor prijs er onderhandeld wordt, dan proberen ze altijd weer met hun soms boeiende spraakgebruik, de zaak zo te verdoezelen dat je absoluut niets te weten komt, want dat is blijkbaar niet goed voor hun handel. Zo maken de koeienkopers er werk van om het juiste vee bij de juiste boer te krijgen, want welhaast traditioneel zit er een groot verschil in hetgeen verschillende boeren zoeken; zo past een bepaalde koe wel bij de ene boer en de andere wil hem zeker niet.

Er zijn ook bijna geen boeren die de zaken op de veemarkt zelf afhandelen, ze krijgen altijd weer het gevoel dat ze er tussen genomen worden of dat er anderszins manipulatie in het spel is. En hun handel word soms plotseling veel doorzichtiger, als het een hele slechte markt is, dan moeten ze van hun handel af en het lijkt wel of ze dan op het zelfde moment veel eerlijker en soepeler worden, tenminste als ze in de gaten krijgen dat ze je wat kunnen verkopen.

Op de eierenmarkt daarentegen zijn alleen maar boeren die zelf hun eieren verkopen. Voor de oorlog waren er nog niet zoveel eieren, de boeren maar soms ook de boerinnen brachten hun eieren mee in een eierenmand. Mijn moeder was er altijd zeldzaam trots op dat ze in de 30er jaren ook heel wat keren met de hit voor het wagentje naar de Edese markt ging om daar de eieren te verkopen, zo’n 400 of 600 in een kist. De boeren hadden allemaal wel schik met een beetje pingelen op de markt, maar ook weer niet teveel, want als je al te hardleers was in de verkooponderhandelingen, wisten de opkopers dat ook gelijk weer en dat resulteerde erin dat je alleen maar een lagere prijs kon beuren. Zo gaat dat op een markt. Ook als de eieren niet schoon (genoeg) waren, was dat bij de kopers meteen bekend. Welke boer hun dat geflikt had? Maar meestal waren het de kinderen geweest die de eieren in de kist moesten doen en geen zin hadden gehad om ze allemaal schoon te maken.

Jan Geerenstein haalde tien jaar lang de (stier) kalveren op, maar in de 60er jaren deed hij dat niet meer en was zijn rol overgenomen door Job van Ginkel, een zoon van de melkrijder. Voor de handel in varkens die vroeger door mijn vader verkocht werden aan iedereen die de hoogste prijs wilde geven, was het nu ook een nieuwe situatie geworden. In Ede was eind 50er jaren de nieuwe exportslachterij van Stroomberg gebouwd die nu in een aan varkens rijk gebied gevestigd was en probeerde heel wat varkens naar zich toe te trekken. Eerder werden de meeste varkens per levend gewicht betaald, maar bij de nieuwe slachterij werden ze ‘geclassificeerd’ en per geslacht gewicht betaald. Het leek er al snel op dat met een goede klasse de opbrengst meer was dan per levend gewicht. Voorheen kon de boer zelf onmogelijk altijd op de hoogte zijn van het gangbare prijsniveau, maar nu werden de geslacht gewicht prijzen iedere vrijdagavond voor de volgende week bekend gemaakt, zodat je de prijs eigenlijk niet meer hoefde te weten, want je beurde de prijs minus 1% commissie. Stroomberg was vlakbij, dus als je de varkens zelf met paard en wagen weg wilde brengen, kon dat en dat werd nog door heel wat boeren gedaan.
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De eierenmarkt in oude tijden.
De kippenhouderij werd toen nog veel door vrouwen bedreven. ‘Echte ’ mannen waren veel te druk op het land. Mijn moeder schijnt dat voor 1940 ook nog gedaan te hebben, ze was er tenminste altijd reuze trots op dat ze eieren verkocht had op de markt in Ede. Ze reed daarheen met hun hitje dat normaal veel ‘gepaald’ werd langs de brede zuidelijke berm van de
Krommesteeg. Iedereen bracht zijn eieren toen nog naar de markt in een gevlochten mand, later werd het grootschaliger en toen gingen de eieren in kisten naar de markt.



Zo ging het boerenbedrijf in de zestiger jaren ongemerkt op weg naar meer grootschaligheid en geleidelijk kwamen er meer machines om het aloude handwerk te verlichten. Er moest nog hard gewerkt worden en de uren bleven net zo lang, maar hoewel het niet precies te meten was, zou je per werkdag 20% minder calorieën gebruiken, omdat het werk lichter werd en er dus niet zoveel spierkracht meer nodig was.

1970 werd eigenlijk het keerpunt, want in die tijd was alle handwerk op het land voorbij. Nadien werd er op een enkele plaats nog wat hooi in kleine balen met de hand geladen, voornamelijk voor paarden en kalveren. Het losse hooi laden, de grote arm vol los hooi die ‘gerold’ werd om een stevige voor- en achterkant te maken, werd nooit meer gezien en gras om in te kuilen, werd niet meer met de hand geladen, nu had men er hakselaars en opraapwagens voor.

Graan werd ook niet meer verbouwd zoals dat voorheen gebeurde: de zicht met pikhaak kon naar het museum. De mest werd met een mestverspreider gestrooid en de slootzeis kon ook opgeborgen worden, want sloten schoon maken, gebeurde nu met de ‘maaikorf,’ gemonteerd aan de zijkant van de tractor. En greppelen, met een dag hard werken deed je 200 meter, kon nu met een greppelfrees, die deed hetzelfde werk in een half uur en verstrooide meteen de natte grond.

Erg ongelijke stukken land waren gediepploegd en geëgaliseerd; greppels waren hier dus verleden tijd.

Bieten verbouwen was al een jaar of wat voorbij, maar aan het eind van de 60er jaren kwam er een sterk toenemende belangstelling voor het verbouwen van maïs. Dat kon bijna geheel gemechaniseerd worden. Deze mechanisatie stond nog wel in de kinderschoenen, met een eenrijige hakselaar van de loonwerker, maar handwerk kwam er niet veel meer aan te pas. Behalve met het oogsten, want dan moesten de eerste jaren nog twee rijen aan de kant los gemaaid worden en voor een hectare maïs duurde dat een halve dag. Na een aantal jaren werden de hakselaars zelfrijdend en dan hoefden de buitenste twee rijen niet langer handmatig los gemaaid te worden.

De meeste boeren hadden rond 1970 een tractor, meestal van 15 tot 35 pk en als de echt fervente paardenboeren er nog geen hadden, schakelden ze toen toch ook over naar een tractor en soms zo snel als de buren het eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Bijna allemaal wilden ze er een hebben met een aangebouwde maaibalk die altijd aan de rechter zijkant zat. Dan konden ze zelf grasmaaien wanneer ze wilden. Dit idee werd daarna snel achterhaald, want het maaien met een maaibalk duurde te lang. De loonwerker met de ‘cyclomaaier’ kon het drie, vier keer zo snel, zonder te stoppen of hopen te maaien, want dat gebeurde met een maaibalk nogal eens als er een zwaar zwad stond. Er was jaren lang gemaaid met de ‘vingerbalk,’ zoals de maaibalk ook genoemd werd, maar na 1975 was het maaien met zo’n maaibalk praktisch over: men had zelf een cyclomaaier, of men liet het door de loonwerker doen. Een cyclomaaier bestond uit twee of vier zeer snel ronddraaiende trommels met mesjes er onderaan die een snelheid hadden van 130 tot 150 kilometer per uur en er zat een zeildoek om heen, om onder andere wegvliegende steentjes tegen te houden.

Tot het eind van de jaren 60 waren er voor loonwerkers geen sterkere tractors dan van 65 pk beschikbaar, maar met de 70er jaren kwamen er snel sterkere en zwaardere aan de markt en weldra waren ze beschikbaar tot 120 tot 140 pk.

Zo kwam na 1970 het handwerk op het land, waar de boer/landbouwer eeuwen mee druk geweest was, nagenoeg tot stilstand en werd het in onze omgeving een zeldzaamheid.
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‘Sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt het graan.............. ’ Ik kan me er niets bij voorstellen en ik denk niet dat er veel graan gemaaid is met een sikkel op de Veluwe, hooguit een mand konijnenvoer
Het tweede voorwerp van onderaf is een slootzeis. Die van mijn vader is verloren gegaan en deze heb ik gekregen van een ‘rustend’ landbouwer,’ W. Roseboom van de Maanderdijk. Het derde is een zicht met pikhaak, zonder steel en het bovenste is een zeis van ongeveer 80 centimeter. Links de ‘haarhamer met spit’ en aan de andere kant de streeksel. Oude boeren wisten het beste hoe ze ermee om moesten gaan. Voor een zeis stelden ze een houten ‘boom’ (steel), op prijs en ze wisten ook precies hoe de zeis, de zicht en de slootzeis aan die boom moest staan. Let in dit verband op het verschil in bevestigingshoek: de slootzeis tamelijk plat, de zicht bijna rechtop en de zeis daar tussenin.
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Nog een paar voorwerpen uit de ‘goede oude tijd.’ Bovenaan de aardappelstamper waar opa de fornuispotaardappels mee fijnstampte voor de varkens. Vervolgens een ‘kluitschop,’ van origine in gebruik bij schaapsherders. Aan een steel gezet, kon je er een kluitje zand mee scheppen om dat naar een afgedwaald schaap te gooien, wat werkte tot ongeveer 15 meter. Opoe Roseboom gebruikte het ding om de kippen mee uit de tuin te jagen. Beide voorwerpen zijn replica’s. Dan de spanketting om met het melken een koe mee te spannen, de hooihaak om het hooi mee van de hilt te trekken en de mesthaak om hoopjes mest mee van de kar te trekken; deze voorwerpen zijn origineel. Tenslotte twee verschillende stiften om een paard mee ‘scherp’ te zetten als het geijzeld had. Ik kan met sommige van deze gereedschappen nog een beetje omgaan, maar niet heel erg goed, doordat ik in 1944, en dus juist te laat, geboren ben.
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Dit is een ‘ringtang’ nog van opa Roseboom. Als je een varken of een zeug s’ zomers de wei in deed, kreeg hij een of twee van deze ringen op de neus, dan kon hij het grasland niet langer ondersteboven wroeten. Want met een ring geknepen in het randje van de neus, was het zeer pijnlijk om te wroeten. De ringen mochten niet te ver dichtgeknepen worden, want dan werkten ze niet zo goed meer.
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Mooi bloemetje, van de nachtschade, het meest gehaat bij de boeren, verwant aan de
Aardappel en de tomaat.







HOOFDSTUK 17

VARKENSPRAAT.

Als je varkens afleverde, moest je ook weer biggen hebben en dat was altijd weer een heel probleem. Er waren in onze omgeving nooit genoeg biggenfokkers en als ze er al waren, dan waren de aangeboden biggen te ongelijk van gewicht, of er waren er geen 8 of 10 bij elkaar. In de winter waren de biggen te ‘branderig,’ veroorzaakt door een soort zwartachtige huiduitslag als gevolg van te koude weersomstandigheden. De biggen werden daar ook ‘hard’ van, zodat de groei moeilijk op gang wilde komen, of ze zelfs helemaal niet wilden groeien. Men noemde die biggen ‘knollenkeuen’ die je in winterse omstandigheden helemaal niet moest hebben. In april of mei, kon je iets meer risico nemen, want met het voorjaar in zicht ging het vaak wat beter.

Eerder was er op de plaatselijke marktdag ook wel een kleine biggenmarkt, maar die bleek in 1960 al geen bestaansrecht meer te hebben; enkele grote markten waren er toen nog over, zoals in Nijmegen en Meppel. Niemand van de biggenboeren had een verwarmde schuur, ze waren allemaal nog afhankelijk van de ‘biggenlamp,’ een 250 Watt verwarmingslamp die wel eens brandgevaarlijk was. De zeugenkooi was er om doodliggen door de zeug te voorkomen en een eierkist waar de lamp boven werd gehangen, werd gebruikt om de pasgeboren biggen in op te vangen.

Veel werk en veel nachtrust werd eraan opgeofferd om een redelijke toom gelijke biggen te kunnen afleveren, zodra ze een week of 8 á 9 oud waren. Als er een niet zo’n mooie toom tussen zat die toch branderig werd, dan werd de branderigheid eraf gewassen en niet zelden waren deze biggen de volgende dag op de biggenmarkt, die voor 1960 nog bestond. Ook waren er handelaren die het ‘varkentje’ wassen konden: lekker warm sodawater deed wonderen en het kostte niets. Ze kochten de biggen de ene dag en de volgende dag werden ze op een andere markt verkocht. Het verschil zat hem in de kleur, want iedereen wilde ‘blanke’ biggen kopen, maar biggen van de markt hadden om begrijpelijke redenen geen goede naam. Als je als fokker niet zulke goede, soms branderige biggen had, dan stuurde je ze naar de markt; je beurde niet de hoogste prijs, maar je was er wel van afl.

Mijn vader had al heel wat jaren biggen van Frits Hardeman uit Veenendaal en dat was in 1960 nog zo. Hij kon biggen leveren van redelijke kwaliteit en in het gewenste aantal die bij biggenfokkers vandaan kwamen uit de Achterhoek. In januari 1960 had hij weer eens biggen gebracht en of het aan de winterse omstandigheden lag of niet, ze deden het niet al te best. Hij snapte er niets van, want hij had meer biggen van dezelfde fokker en die deden het veel beter. Mijn moeder was niet tevreden en zei: ’Daar heb ik niets aan.’ Frits antwoordde: ‘Dan zal ik je eens een zak voer brengen van mijn meelboer en zullen we zien of het dan beter gaat.’ Nog diezelfde dag bracht hij een ‘vreemde’ zak voer en hij zei: ‘Dit voer ik altijd aan mijn eigen varkens en ik heb nooit problemen.’ Dat gingen we nu dus proberen, zonder op dat moment een ‘opdringerige’ meelboer aan de deur te hebben, want eigenlijk was die gang van zaken ongebruikelijk. Als je van een Coop voert, begin je niet zomaar te voeren van een onbekende meelhandel die mogelijk niet eens genoeg kennis in huis heeft om een goed voermengsel te leveren.

Een Coop kon iets groot opzetten, had een eigen proefboerderij met een controle instituut dat de CLO controle heette en daar kon de ‘vrije’ handel nooit tegen op, zoals zoveel meer of minder coöperatie- gezinde boeren dachten en zo dachten wij ook. Maar het kon wel, want vanaf dag één groeiden de biggen beter. We konden het zelf ook niet begrijpen; was de Coop dan zover achterop geraakt met de kwaliteit van zijn voer? Of, en dat was ook een mogelijkheid, zouden ze zonder dat ze het zelf voldoende in de gaten hadden, een keer grondstoffen gebruikt hebben die minder van kwaliteit waren? De Coop leverde het gemengde varkensmeel met de samenstelling op de zak gedrukt en zo kon je precies weten wat er in gemengd was.

De zak meel die Frits ons bracht bleek bij H. van Doorn vandaan te komen, een klein meelzaakje waarvan we voorheen niet eens wisten dat het bestond. De biggen bleven het beter doen, beter dan we gewend waren en het duurde dan ook maar drie weken, voor we besloten om alle varkens met meel van Van Doorn te gaan voeren. ‘H. van Doorn en Zn,’ was een vader-zoon veevoederhandel, zoals dat zo mooi heet. Als je maar klanten had, was er wat te verdienen voor dergelijke zaken en ze redden het en Van Doorn en Zoon kreeg doorlopend meer klanten en daardoor konden ze groeien. Dat was iets waar de Coop niet blij van werd, het was eigenlijk ook ongehoord dat een Coop klant naar Van Doorn ging. Uiteindelijk is de Coop directeur met twee bestuursleden er nog aan te pas gekomen om dat teruggedraaid te krijgen en dus te proberen een weggelopen klant weer in huis te halen, wat uiteraard niet lukte. We vertelden hun: ‘Een coöperatie is best, maar we beslissen zelf hoe we ons bedrijf runnen en als wij denken dat dat zonder Coop is, dan is dat onze beslissing.’ Voor dat standpunt konden directeur Bosker en de twee bestuursleden geen enkele waardering opbrengen, want ze bleven van mening en waren ervan overtuigd dat zij de hoogste kwaliteit veevoer aan hun klanten leverden. Een Coop is immers een samenwerkingsverband, gericht op het materiële voordeel van de leden en dat is mooi en doelgericht en men vindt het behoorlijk eigenwijs, als een voorheen loyaal lid dat vervolgens niet langer zo ziet zitten. Natuurlijk waren deze coöperatie mannen zo pro coöperatief en overtuigd van hun gelijk dat ze minstens dachten: als je niet langer van de Coop wilt voeren, dan ga je vroeger of later zeker failliet. We zouden zien of ze gelijk kregen.

In Nederland voerde in die tijd 55% coöperatief en dus 45 % van de vrije handel, grote landelijke en kleine, meer plaatselijke meelzaken. In die tijd was er wat te verdienen aan alle soorten mengvoer, dus veel zaken wilden heel graag verkopen en de concurrentie werd er almaar groter door. Het voer voor de koeien bleven we wel van de Coop betrekken, evenals de kunstmelk

voor de kalveren, wat een nieuw product was dat we voor 1960 niet gebruikten. Het voer van de Coop koste in die tijd fl.32 per honderd kilo en dat van Van Doorn was wel twee gulden duurder dan van de Coop. Barend Snijers was de nieuwe vertegenwoordiger voor de Coop sinds 1959. Hij kon het allemaal ook niet helpen, maar hij was wel een joviale vent, de juiste man op de juiste plaats. En als hij zijn wekelijkse ronde deed om het benodigde voer op te schrijven, en dat gebeurde winters vaak op de deel, dan vroeg hij soms: ‘Geeft deze koe wel genoeg melk?’ Want hij had een bijzondere ‘gave.’ Hij kon namelijk ruiken, als je een koe op stal had met slepende melkziekte, een stofwisselingsziekte die na het kalven optrad. Het was algemeen bekend dat het wel mogelijk was om die ziekte te ruiken, maar er waren er maar zeer weinigen die dat inderdaad konden.

Iemand anders die voor 1960 ook al de ronde deed was E. Koldenhof, de landbouwvoorlichter die nu geleidelijk aan meer en meer geaccepteerd werd als vraagbaak en voorlichter. In de 50er jaren waren veel boeren altijd een beetje terughoudend geweest met zo iemand, want dachten ze: Die man hoeft ons niets te vertellen, wij alleen hebben hier de jarenlange ervaring, hoewel er geleidelijk aan vele boeren meer open stonden voor wat nieuwe ideeën. Koldenhof was ook nog niet zo gespecialiseerd, hij deed zowel rundvee als varkens.

De laatste 200 kippen werden verkocht in 1961 en daarmee kwam deze bedrijfstak voor ons tot een einde. In de hele 50er jaren was er een goed inkomen mee verdiend; ik weet het niet precies meer, maar ik denk dat meestal het grootste deel van het verdiende inkomen uit de kippen kwam. Dat we er mee ophielden, was een gevolg van het feit dat we niet meer bij de tijd waren met al de ( te) kleine hokjes in het weiland rond de boerderij. De hokken raakten wat versleten, behalve de stenen hokken, tien jaar eerder nog door ome Bart gemetseld, de eierprijs werd ook wat lager en we konden het vanaf nu makkelijker met varkens verdienen dan met de kippen. De vijf oude houten hokken werden in 1963/65 geleidelijk aan afgebroken en de plek waar ze hadden gestaan, werd nu gewoon weiland. Ome Dirk die altijd veel geholpen had als we weer eens zonder knecht zaten, breidde zijn biggenfokkerij in die tijd ook heel wat uit en wij konden zijn biggen kopen. Hij had wat goeds: ‘langoren,’ die toen nog N(ederlandse) L(andvarkens) heetten en succesvol waren met een goede groei en een classificatie die boven het gemiddelde lag.

In 1962 zette Koldenhof een varkensmestersstudieclub op en daar wilde hij ons ook bij hebben. Er moest van ieder hok apart bijgehouden worden hoeveel er gevoerd werd en uiteindelijk deden er 27 bedrijven mee in zijn werkgebied dat voornamelijk rond Bennekom lag. Dat was interessant, want daarbij zaten veel boeren die van de Coop hun voer betrokken. Ik heb verschillende keren geprobeerd om er achter te komen hoeveel coöperatieboeren erbij zaten, maar hij was zo strikt onafhankelijk dat hij daarover nooit iets losliet. Het duurde nog wel een half jaar, voordat de resultaten van het eerste jaar op een stencil uitkwamen en dat werd ‘gevierd’ in het jeugdgebouw De Kraats, met een spreker uit Arnhem van het Provinciaal Consulentschap. Die man hield een inleiding en daarna konden, onder leiding van een echte deskundige, de resultaten van de studieclub besproken worden. De bedrijven die meegedaan hadden, stonden onder nummer ingedeeld op het toegestuurde stencil en door Koldenhof was alles netjes uitgerekend, zoals aantal mestdagen, voerverbruik en voerkosten per kilogram groei. Het voerverbruik per kilo weet ik nog: de beste scoorde 3.46, de slechtste 3.81 en het gemiddelde lag op 3.68. Ik kan me nog goed herinneren dat het een leerzame avond was. Er was er maar één die wist wie de ‘3.46’ was en in de nabespreking was het leuk om het commentaar van de aanwezigen aan te horen die voor zover na te gaan, allemaal tot de klantenkring van de Coop behoorden. Op die avond werd het ook al duidelijk dat de studieclub zou ophouden te bestaan, omdat er wat nieuws aan zat te komen. Tot 1963 werd alle voer nog in zakken aangeleverd en dat ging nu veranderen, want het kon, aan wie er klaar voor was, ook in ‘bulk’ geleverd worden. Er moesten dan silo’s komen waar het ingeblazen kon worden. Dat was één systeem. Het andere was dat het gevijzeld kon worden en dat leek beter, want dan kon er geen ‘ontmenging’ optreden zo dacht men. Het vijzelsysteem heeft toch nooit grote opgang gemaakt, ik denk dat de ‘ontmenging’ met een blaassysteem wel mee viel.

In de begintijd van bulkvervoer had men soms nog een losse bulk op de vrachtauto met een aparte Volkswagenmotor. De gedachte daarachter was dat, als men maar twee dagen werk had in de week, men de bulk eraf kon zetten, zodat men de vrachtauto dan voor normaal vervoer kon gebruiken. Na een jaar of vijf was dat idee ook over: het waren nu bulkauto’s die alleen maar voor dat soort vervoer gebruikt konden worden. Zulke auto’s konden in die tijd maximaal 6000 kilo laden en dus de boer op brengen. Op een volle vracht kreeg men fl. 60 korting, wat tussen de verschillende voerleveranciers tamelijk uniform was. Ook Van Doorn was er in 1964 klaar voor, zij het dat hij in de eerste tijd nog een bulkauto huurde van een andere veevoederhandel.

Wij kochten een mooie ronde, polyester silo van twaalf kubieke meter inhoud en daar kon een dikke zeven ton in, een stapje naar al weer een schaalvergroting die voorlopig nog niet aan z’n einde zou zijn. Maar voorlopig zou alleen het varkensvoer per bulk geleverd worden. Ander voer, zoals baby biggenmeel, rundveebrok en kalverbrok, werd nog steeds in zakken aangevoerd.

Ook in deze tijd kwam de discussie op gang over toevoegingen in het voer. De vrije handel en ook Van Doorn zette eerder nog gewoon op het kaartje aan de meelzakken: ‘Met antibiotica.’ De Coop was hier strikt op tegen, want als er een ziekte uit zou breken, dan zouden varkens gevoerd met antibiotica namelijk niet meer te behandelen zijn, ze zouden als het ware immuun worden voor de penicilline. De vrije handel ontkende dat, want die hield de dosering zo laag het een ‘groeibevorderaar’ was en geen medicijn. Wie het nu nog precies weet, mag het zeggen!

Maar ook de Coop ontkwam even later niet aan het idee van het groei bevorderen en ze hadden uitgevonden dat extra kopersulfaat een gunstige invloed op de groei had. Hun voer kreeg nu het predicaat: ‘Met extra kopersulfaat,’ maar het was ook weer niet zoveel dat het er blauw van ging zien en het zal wel goed geweest zijn voor de varkens, hoewel kopersulfaat op zich giftig is.

Met de varkensstapel die groter werd, werden de gezondheidsproblemen ook groter. In de 50er jaren was dat niet het geval, maar nu kreeg er zo nu een varken in een hok longontsteking, buikslag, noemden boeren dat al snel. Voorheen hadden we dat nooit gehad en de veearts laten komen werd te duur, want het spuitje penicilline koste twee gulden en als de dierenarts daarvoor kwam was je fl. 25 kwijt en dat was in verhouding veel te veel, want daardoor was de winstmogelijkheid van dat varken al verdwenen. Je kon zelf wel zien wat er aan mankeerde, daar was geen ingewikkelde diagnose voor nodig en het kon opgelost worden, want er was (nog) geen wetgeving die zei dat iemand geen penicilline mocht verkopen. Onder de noemer ‘antibiotica’ waren er al snel zoveel soorten en zoveel procenten werkzame stof dat je er als boer geen inzicht in had, wat nu eigenlijk het gewenste geneesmiddel was. De veeartsen wilden hun werk begrijpelijkerwijs ook niet uit handen geven en ze moesten er nog wat aan wennen dat er andere tijden met andere verhoudingen aan de horizon opdoemden. Er waren mensen die er handel in zagen en het gewoon konden verkopen, onder andere op de wekelijkse markt. Je kocht een injectiespuit met het medicijn, meestal een fles sulfa en voor zwaardere gevallen werd daarin wat zogenaamde droge penicilline opgelost. Voor een gewrichtsontsteking was er chorifenicol, een andere penicilline en het hielp, tenminste als het gevolgd werd door een vitaminestootinjectie. Al doende leerde men en als je in de namiddag zag dat er een varken ziek was, kon je na het voeren meteen een injectie geven. Als de veearts daarvoor komen moest, was het niet zelden de volgende dag bijna middag en dan was je soms op het land aan het werk, terwijl je eigenlijk thuis moest zijn om de dierenarts aan te wijzen in welk hok het zieke varken zat.

Was het zo verstandig om de dierenarts van de ene boer naar de andere te laten gaan, zonder een gedegen ontsmetting? Men deed het, want het stond allemaal nog in de kinderschoenen. Maar de landelijke vereniging van dierenartsen vond het begrijpelijk genoeg allemaal niet zo’n goede gang van zaken en een of twee jaar daarna, werd de antibioticawet gewijzigd en de handel erin verboden. Als een boer nu medicijnen wilde hebben, kon dat volgens de wet, maar dan onder supervisie van de betreffende dierenarts. Die moest er denk ik toen nog wat aan wennen en het viel op dat een oudere dierenarts er heel veel moeite mee had en een jongere er veel makkelijker tegenover stond. Met hem kon je de problemen vaak wat soepeler overleggen en kostenbesparend de eventuele gezondheidsproblemen oplossen en je was nu zeker dat je de goede kwaliteit medicijnen kreeg.

Bij ons hadden we nooit veel gezondheidsproblemen bij de varkens en we verdienden een goed inkomen met de varkenshouderij. Er kwamen meer biggen beschikbaar van ome Dirk, zodat we ze eigenlijk niet allemaal meer konden plaatsen en er plannen gemaakt moesten worden om dat op te lossen.
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Kadastrale aantekeningen.
Er is ijverig gezocht naar de bouwvergunning van de nieuwe boerderij op nummer 2 die mijn opa in het begin van de oorlog als gevolg van de bedrijfsverplaatsing liet bouwen. Op zoek naar zoiets, kan men helemaal terug gaan naar het begin van het kadaster in 1832. Het was voor mij frustrerend dat er niets meer te vinden was uit 1940/41, maar bij navraag was het begrijpelijke excuus: ‘Oorlogsomstandigheden.’ Van de tijd daarna is er wel een archief bijgehouden dat begint met: ‘schuur tot noodwoning’ in 1947. Verwarrend is dat men over de jaren nog al eens te maken had met een omnummering van de huisnummers en zo wordt met nummer 11 hetzelfde bedoeld als met nummer 3. In 1963 werd dus vergunning verleend voor het kippenhok, maar we deden er biggen in.



Het nieuwe kippenhok werd goed geïsoleerd, zodat de biggen het er ’s winters ook aangenaam hadden. Nieuw was ook de droogvoerbak, een metalen voorraadbak waaruit de biggen zelf konden eten. We hielden de bakken vol met meel, maar ze hoefden niet meer met de hand gevoerd te worden, zoals voorheen. Hierna hadden we doorlopend zo ongeveer 160 varkens en de prijzen waren lonend. Maar ik weet nog dat er in 1959/60 een periode is geweest dat het maar matig was, met als dieptepunt een prijs van maar goed 70 cent per pond, wat een prijs betekende van fl. 150 á fl.160 per afgeleverd varken.

De tijd van konijnen en ganzen was in 1961 voorbij, maar ik kreeg mijn drie eerste biggen voor niets van ome Dirk. Een met een navelbreuk en een waarvan een van de voorpoten korter was dan de andere en nog een die ook niet goed was. Wat moet je met zulke biggen als fokker? Doodslaan of weggeven? Maar, een gegeven paard-----enzovoort. Ik deed ze in een kippenhok met zandbodem en ze groeiden voorspoedig. Voor het andere stenen hok kocht ik 10 biggen van hem voor 40 gulden en zo kon ik er 13 met winst afleveren, wat het ‘startpunt’ was van mijn poging om boer te worden.

Als het goed gaat, moet er uitgebreid worden en dat was in 1966 het geval. Daarom veranderde ik het stenen hok met een uitloop naar buiten, zodat ik er 30 varkens kon houden en zo leverde ik dat jaar 70 varkens afl. Ik deed ook wel biggen in een weitje en als ik dan de grote dieren afleverde, had ik al biggen die twee maanden de gang hadden. In de zomer van 1966 was het helemaal goed, want de eerste 30 biggen hadden in het voorjaar fl.45 gekost en er werd, na aftrek van de voerkosten, 65 gulden aan verdiend. Huisvestingskosten waren er niet, dus als je dan nog niet de smaak te pakken krijgt-----. De geslacht gewicht prijs was opgelopen tot boven de drie gulden en in de herfst was het een paar weken lang fl. 3.65, dus dan beurde je bijna fl.300 voor een slachtvarken. Zo duur waren ze nog nooit betaald. Dat waren nog eens prijzen!

Je kon toen nog voer in zakken kopen, je kon varkens afleveren, je had niets met nummers te maken, het was allemaal eenvoudig en simpel!

Ik ben naar de cursus voor varkenshandelaren geweest en in 1965 had ik een ‘erkenning,’ een papier dat ik me handelaar mocht noemen. Het was niet mijn bedoeling om er een beroep van te maken, maar het was wel de bedoeling dat er bij Stroomberg niet langer 1% commissie afgehouden werd. Die commissie werd makkelijk verdiend, want je had er eigenlijk niet meer kennis voor nodig dan dat je kon zien dat een varken een varken was. Zo kon ik dus zelf varkens leveren bij Stroomberg wat prima liep en als er wat eens was, dan besprak ik dat liever met directeur Harmen Stroomberg zelfl. Dat was een zakenman, maar tegelijk een markant en joviaal man en dat was een groot verschil met zijn inkoper die dus ingehuurd was om de benodigde varkens zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Die man, ik zal zijn naam niet noemen, kon eigenlijk in zijn dagelijkse werk ook niet eens aardig zijn, anders werd er meteen een loopje met hem genomen. Hij was waarschijnlijk wel de juiste man op de juiste plaats en soms ook een man die precies wist hoe hij je ‘als lucht’ behandelen kon en als hij dan wat steken had laten vallen, moest Stroomberg het zelf maar weer rechtbreien. Zo kon je als er iets was, dat gemakkelijker oplossen met directeur Stroomberg dan met zijn inkoper, want bij die man wist je van tevoren dat je met het beroemde kluitje in het riet gestuurd werd. En handel is handel, en handel is vrijheid, maar je moet wel goed met je eigen ogen kijken en alles in de gaten houden.

We leverden onze varkens ‘geclassificeerd’ af, waarbij de hoogste uitbetalingsklasse 1A was. Als je 80 á 90 % 1A had, zat je goed en het prijsverschil met 1B was zes cent. Dat systeem werkte een paar jaar goed, maar toen bleek het prijsverschil te klein en heeft men er een verschil van twaalf cent van gemaakt. Dat was beter, maar er was nog steeds een grote concurrentie met levend verkopen. Het probleem was dat varkens weinig uniform waren. Door classificering probeerde men daar wat aan te doen, maar het werkte nauwelijks, want varkens van gemiddelde kwaliteit brachten per levend gewicht verkocht, bijna altijd meer op dan bij classificering geleverd en daar hadden de daarbij behorende gewichtsgrenzen ook nog wat mee te maken. En de onafhankelijke classificeerder aan de slachterij moet ook betaald worden, zo dachten de meeste boeren. En wie betaalt hem? De sector zelf en daarmee alle boeren gezamenlijk door een inhouding op de rekening door het productschap vee en vlees. Het was allemaal wel wat veel theorie geworden die geld kostte.

De biggenfokkerij bij ome Dirk was in het bijzonder deze eerste zes zeven jaren zeer succesvol. Wat de coöperatie mannen in 1960 voorspeld hadden, daar kwam niets van uit. Ik heb ook nog een keer het idee gehad dat ik zelf biggen zou gaan fokken met een stuk of acht zeugen die al drachtig waren, maar ik had er niet voldoende hokruimte voor. De drachtige ‘gelten’ waren duur en ze werden dus maar verkocht. Volgend jaar maar weer proberen, maar dat gebeurde niet.

In de 50er jaren bestond het meelmengsel dat aan kippen, varkens en koeien gevoerd werd, bijna geheel uit gemalen graan en maïs dat op de wereldmarkt niet duur was. Het probleem zat eigenlijk hierin dat de akkerbouwers het graan niet voor die te lage prijs konden verbouwen. Veehouders hebben belang bij een lage en akkerbouwers bij een hoge graanprijs en akkerbouwers zijn er in Nederland niet zoveel, maar in Duitsland en Frankrijk heeft men er heel wat meer. Om de akkerbouwers in EEG verband van een redelijk inkomen te voorzien, werd nu een heffing gelegd op al het geïmporteerde graan en maïs. Ook werden er in de 50er jaren de afvalproducten van de menselijke voedselproductie bijgevoegd in de mengvoeders. Zo’n product is onder andere zemelen, een bijproduct van de bloem voor de broodtarwe, eigenlijk het omhulsel van de tarwekorrel dat dus in het veevoer terecht komt. Als dat product werd geïmporteerd, was het dan nog een graan of niet? De handel is vindingrijk en men vond een andere ‘zetmeeldrager,’ die niet tot de granen behoorde en derhalve niet aan een hoge heffing onderhevig was. Het was ‘tapioca,’ een plant uit de tropen, waarvan de wortel zeer zetmeelrijk is en daar door mensen gegeten wordt. Het heet in de landen van oorsprong maniok of cassave, waar heel wat industriële toepassingen van zijn en waar de varkens ook goed van groeiden. Een probleem was dat men wel 20% bijmengen kon, maar geen 40%, want dan ging het verbruik teveel omhoog, maar het varkensmeel werd wel aanzienlijk goedkoper met een hogere bijmenging. Verder waren er nog wel 10 tot 12 andere industriële afvalproducten die bijgemengd werden. De coöperatie vermeldde altijd braaf op het label en later op de vrachtbrief van de bulkauto, precies de samenstelling van het geleverde voer. Want zeiden ze: ’Wij hebben niets te verbergen,’ daarmee suggererend dat de ‘vrije handel’ wel heel wat te verbergen had, want die zetten de samenstelling niet op het door hen geleverde mengvoer.

De doorsnee veeboer weet niet wat baktarwe is, weet niet wat brouwgerst is en weet al helemaal niets van bijproducten als sojaschroot en palmpitschilfers. En ook als het om simpel graan gaat, bijvoorbeeld gerst, kan er nog een voederwaarde verschil in zitten tussen de beste en de slechtste kwaliteit, van 30 á 40%.

De Coop kon dus trots zijn op zijn ‘openbare’ samenstelling. Als je er in geloofde, had je er wat aan, maar de vrije handel zei: ‘Als je de samenstelling wilt weten, dan kon je er maar bijstaan.’ Daar moest je het dus ook maar geloven en zo moest er heel wat geloofd worden als je veehouder was en het was dus meer een zaak van vertrouwen, wat alles met resultaten te maken had en die waren van doorslaggevende betekenis.

Er waren boeren met goede bedrijven die van de Coöperatie voerden en soms wel erg ‘coöperatief’ waren. Het was soms bijna een tweede geloof en dat hield in dat er voor hen niets anders bestond. En er waren goede bedrijven waar de boer zijn mengvoer betrok van de vrije handel. Hij geloofde helemaal niet in de idylle die Coöperatie heette en hij boerde ook goed, hoewel zijn geloof in zijn veelal plaatselijke meelhandel ook nog wel eens de spuigaten uitliep.

Er waren er in die tijd ook wat grote landelijke voerproducenten, zoals Calvé, U.Twijnstra, Hooghiemstra en Hendriks die een voet aan de grond probeerden te krijgen. Dat lukte allemaal niet zo goed en ze hadden in 1960 nog maar een bescheiden aandeel veroverd, want veroverd moest er worden. Na 1960 kwam men op de gedachte dat als het met een bepaalde samenstelling niet lukte, dan moest men maar eens gaan denken aan meer serviceverlening, zoals de varkensdeskundige, begeleiding bij tekeningen voor nieuwbouw, een man die het rantsoen voor de melkkoeien berekende, en een kippenselecteur. Die laatste had ‘onze’ coöperatie in Bennekom trouwens in de 50er jaren al. Ook in de jaren 50 was er een kippenvoer leverancier die P. Sluis heette. Zijn bedrijfslogo was de ‘S’ van Muis, waar men een soort gestileerde hanekop van gemaakt had. Het verhaal gaat dat op een keer de ene boer tegen de andere boer zei: ‘Zeg voer jij ook al P. Hanekop Sluis voer?’ Maar dat stond niet in het weekblad De Boerderij waar Sluis altijd een advertentie op de voorpagina onderaan had.

Hierboven is heel wat geschreven in een simpele vorm, over verschillen die ik signaleerde tussen de diverse meelleveranciers. Ze claimden wel eens wat te veel ‘loyaliteit’ van hun klanten en ook het geloof van boeren in hun eigen meelleverancier nam voor mij soms dwaze vormen aan. Mijn standpunt was strikt zakelijk. Je moet immers zelf het bedrag betalen onderaan de rekening die je iedere maand weer gepresenteerd krijgt en alleen al daarom is (teveel) loyaliteit aan een bepaalde leverancier ongewenst.
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Varkens tijdens de winter 1966/67.
Zo werd er toch nog wat verdiend aan de drachtige varkens en ik heb er deze mooie winterse opname aan overgehouden. Er hebben maar een keer zeugen vrij rondgelopen gedurende de hele 60er jaren. Dit hier waren de laatste drie zeugen die op dat moment niet verkocht waren.
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LAND, KOEIEN EN HOOI

In de 50er jaren waren er nog wel eens problemen geweest met de koeien, er was een keer Mond- en Klauwzeer geweest en ook met Tbc waren er problemen geweest, maar die waren meer of minder onze deur voorbij gegaan. Wat niet onze deur voorbij ging, was de Abortus Bang die in 1957/58 nogal huis gehouden had, maar al die problemen was men in het algemeen en ook bij ons, te boven gekomen, door de aangetaste koeien te verkopen en ook door de een- of tweejaarlijkse entingen.

In het voorjaar van 1959 hadden de koeien veel melk gegeven, maar daarna in de 60er jaren, wilde dat nooit meer zo goed. Niet dat er echt een ziekte onder de beesten zat, maar de melkproductie was heel matig en zeker niet beter dan in de 50er jaren. Het was opvallend dat de koeien het in het stalseizoen duidelijk minder goed deden dan in het weideseizoen en de productie per jaar kwam niet veel boven de 4000 liter uit.

Er is hieraan heel wat ‘gesleuteld’ om het op een hoger plan te brengen, maar het hielp allemaal niet veel.

Met de varkenshouderij hoorden we bij de beste 25%, maar met de rundveehouderij bij de slechtste 25% wat resultaat betrofl. Veearts Gorter dacht dat het een mineralenprobleem was en er werden daarom veel extra mineralen gevoerd. Ook werden er voor het eerst grondmonsters genomen, dat was toen ook iets nieuws dan kon je enigszins te weten komen of daar misschien een probleem zat. En daar zat bij ons inderdaad een probleem: de sporenelementen waren veel te laag. Dat is opgelost

door een dosering koper- en kobaltsulfaat te strooien, maar voordat dat echt gaat werken ben je weer twee jaar verder.

Ook is er nog een groot landelijk deskundige aan te pas gekomen, jawel, een zekere Dr. Grashuis van de Coop. Hij heeft alles bekeken en hij meende dat het terug te voeren was op de jongvee opfok. Ze zaten onder de wormen en daar had hij wel gelijk in, ze zagen er ’s winters bepaald niet florissant uit. Er moesten van het jongvee maar eens mestmonsters genomen worden en dat was een heel werk, want welke mest is van welk loslopend pink? Het resultaat was de constatering dat de pinken helemaal onder de wormen zaten: longworm, leverbot en maagdarmwormen. Voor de juiste behandeling moesten er heel wat medicijnen aan te pas komen, maar zodra de pinken in het voorjaarsgras kwamen, was het zo weer klaar. Dan groeiden ze wel weer goed en ze haalden zelfs nog wat van de verloren tijd in, zodat ze er in juni wel weer heel goed uitzagen en je je eigenlijk niet voor kon stellen dat dezelfde pinken er twee maanden van te voren nog zo mager en verwaarloosd uitzagen. Zo uitzonderlijk was het allemaal ook weer niet, want op heel veel plaatsen zag het jongvee er in de winter een beetje ‘schamel’ uit en heel veel boeren vonden dat normaal, het was niet anders, het waren toch maar pinken en die mochten wel een beetje ‘ruwharig’ en slordig zijn. Ook was bekend dat het MRIJ vee, de rode pinken, minder gevoelig was voor parasieten dan de FH’s, de zwarte beesten dus.

Als er problemen zijn met wormen, dan is dat altijd een gevolg van laag en daardoor nat land. En nat was het meestal wel, doordat de waterafvoer nog nooit goed was, want in 1950 toen de boerderij in tweeën gedeeld was, werd het noodzakelijk geacht om de belangrijkste afwateringsloot die middenin lag, te dempen. Dat was gedeeltelijk gebeurd en men had toen een nieuwe greppel gegraven op de nieuwe scheiding, maar die greppel lag niet zo erg goed op de juiste plaats, water stroomt nooit omhoog, ook niet in de Maanderbuurt. Kortom het werkte allemaal niet zo goed. Daarom is er met een dragline in drie dagen en flinke nieuwe sloot gegraven, precies op de plek waar de oude sloot eerder lag. Dat is gedaan door de Grondmij uit Zeist en het gebeurde deskundig. Op de iets hogere plaatsen werd de nieuwe sloot breder dan op de wat lagere plekken, zodat de bodem van de sloot keurig een 30 centimeter afliep over een lengte van 400 meter. Tijdens het graven was dat niet zichtbaar, maar het bewijs werd nadien geleverd, toen er water kwam. Met het graven was wel een gedeelte van de grond weg gereden naar de laagste plaatsen, maar de twee tractors met een kar er achter, konden het tempo van de dragline lang niet bij houden en het overige zand werd dan maar aan de zijkanten op een hoop gegooid. Toen de sloot klaar was, was dat heel mooi, maar al het land ernaast was een rommelig geheel geworden waar nog heel wat aan gebeuren moest, voordat het weer een beetje ‘ooglijk’ en productief grasland werd. Het volgende jaar, 1965, is er maar mee heen gedaan, maar in het voorjaar 1966 is het aangepakt. Het werd een groots graslandverbeteringsproject dat eerder financieel en technisch niet mogelijk was en er werd nu langszij de nieuwe sloot een dikke twee hectare diepgeploegd door een loonbedrijf uit Wekerom. Voor dat diepploegen was eigenlijk een tractor nodig van 125 á 150 pk, maar die bestond toen nog niet, want tractors werden tot 1965 niet zwaarder gebouwd dan ongeveer 65 pk. Het Wekeromse loonbedrijf maakte er van twee BMVolvo, tractors één, een soort ‘kniktractor,’ met twee motoren eigenlijk. De achterste werd door de chauffeur gewoon bestuurd en ‘lag’ met de voorkant op de achterbrug van de voorste tractor die geen voorwielen meer nodig had, omdat hij in evenwicht gehouden werd door de achterste tractor. En zo waren het twee tractors aan elkaar gebouwd, beide zonder voorwielen.

Dit soort grondige landverbeteringen had in onze omgeving eigenlijk een 15 jaar stilgelegen. Tot 1950 werd het gedaan door grote groepen mensen met de schop, de kruiwagen en de kiepkar op rails, de echte arbeiders dus die lange dagen werken moesten als een vorm van werkverschaffing. Na ongeveer 1951/52 werd deze methode van werken te duur, omdat de lonen steeds hoger werden en de werklui schaars waren, omdat er zoveel aangenamer werk voor de werkverschaffing beschikbaar kwam.

Het was een hele klus, want het hoogteverschil was groot. Zo groot dat een bulldozer niet efficiënt ingezet kon worden, want er moest te veel grond over een te grote afstand verzet worden, doordat er achteraan een halve hectare erg laag was en vooraan een halve hectare erg hoog. Men is twee dagen bezig geweest met een zelfrijdende Atlas graver en twee tractors met kiepkar. In die twee dagen is er zo naar schatting 1500 m3 grond verplaatst over ongeveer 250 meter en een gat van een meter diep waar 1500 m3 uitkomt, is heel groot. Daarna is de bulldozer nog een dag of vier bezig geweest om het verder te egaliseren, vervolgens met een wegenschaaf erover en daarna met de schijfeg. Toen werd er landbouwkalk gestrooid, nog een keer met de schijfeg erover en tenslotte is het eind mei ingezaaid.

Het graven van de sloot kostte fl.1000 en het diepploegen en egaliseren, twee jaar later, kostte fl.4000. Het werd betaald met geld dat in de varkenshouderij verdiend was, denk ik. Het stuk land van een dikke 50 meter breed en iets meer dan 400 meter lang, lag er nu netjes en ‘rond’ bij, in het midden 30 á 40 centimeter hoger dan aan de kanten.

Als er nu veel water kwam, dan stond er voor een of twee dagen aan de kanten iets op het land, terwijl het voorheen zo vaak een halve hectare water was geweest. En het schaatsenrijden op dit stuk ondergelopen weiland was nu ook definitief verleden tijd.

Twee jaar later hebben we weer een hectare laten doen, nu het stukje dat langs de treksloot lag. Het gebeurde eigenlijk omdat Van de Haar bij ons in de buurt aan het werk was. Het was 20 september, dan word het meestal te nat, maar nu was het aardig droog en daarom kon hij nog wat extra doen. Het stuk was ook ongelijk, maar er hoefde niet veel grond verzet te worden om het te egaliseren. We waren daardoor meteen van het greppeltjes graven af, wat op zoveel plaatsen in ons land moest gebeuren, meestal in het late najaar, om het water af te voeren dat anders op veel plaatsen op het land bleef staan en dat was niet gewenst, want als de betere grassoorten langer dan een of twee dagen in het water staan, gaan ze dood.

Op de hoogste bulten hadden twee kippenhokken gestaan, die stonden er al toen het land nog bij de boerderij in de Maanderbuurt hoorde. Die ouderwetse hokken, met palen in de grond, werden nu afgebroken. Voorheen was er zeker 300 meter greppel nodig, om de grond een beetje te laten afwateren en die greppels volgden op natuurlijke wijze de lage plaatsen. Dat ‘greppelen’ heb ik nog heel wat moeten doen, meestal pas in december, want eerder waren we druk met de bieten en de knollen. Maar nu was dat vervelende werkje voorgoed over.

De laatste dag van september is het land ingezaaid en na vijf weken stond het gras heel mooi op een ‘glad’ stuk land, zonder kippenhokken. Je kon je nauwelijks meer voorstellen wat voor een negorij het voorheen altijd geweest was. Dat driehoekige stuk land was wel het stukje waarop mijn vader voor het eerst boer was, toen hij nog een of twee koeien had en overdag kolenboer was. Zijn eerste koe graasde hier en kalfde voor de elfde keer in 1961. Nadien is er nooit meer een koe geweest die dat ook presteerde, hoewel we nooit verdere nakomelingen hebben gehad, want die koe had altijd weer een stierkalfl.

Op de laagste stukken weiland in het Maanderbroek zag het soms geel van de dotterbloemen, voornamelijk in het begin van de 50er jaren. Later werd het land iets droger en toen groeiden ze er niet veel meer. Er groeiden er nog wel heel wat aan de slootkanten, maar in de 80er jaren was dat ook over, je zag ze maar sporadisch meer. Toen de ‘dotters’ minder werden in de 60er jaren, wilde dat niet zeggen dat er op het laagste land wat beters groeide. Het was in boerenogen nog rommel, zoals lies en vlotgras, geknikte vossenstaart, kruipende boterbloemen en hier en daar een buntpol, waarvan het gras zo scherp was dat het vee alleen de pluimen opat. Buntgras werd, heb ik me laten vertellen, in vroeger dagen wel gebruikt om een aardappelmandje van te vlechten.

Alle gras is groen, denkt meer dan 95% van de mensen, van de andere 5% zijn de meesten boer en zij weten en zien onmiddellijk het verschil in grassoorten. Buntpollen die op het oude, niet geëgaliseerde land nogal eens voorkwamen, wilden op geëgaliseerd land niet meer groeien en ook door de betere bemestingstoestand zag je ze op het weinige lage land steeds minder. Ook lies- en vlotgras groeiden niet langer meer op het land, maar was langs de slootkanten nog volop aanwezig, de juiste plek dus voor dat gras. In het oude weiland was de hoeveelheid grassen gevarieerder, het zachte witbolgras, het haverachtige, zachte draviksgras, kamgras, reukgras, zelfs margrieten en koekoeksbloemen kwamen er voor.


[image: image]

Matige grassen: thimothee en kropaar.
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Goede grassen: Engels raai en veldbeemd.



Op het geëgaliseerde land was de grasproductie efficiënt, met maar een paar goede grassoorten en soms klaver. Voor de wilde bloemen was nu niet veel plaats meer voor en die moesten dus maar een plekje vinden aan de slootkant.
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Buntpol. Dit gras was erg hard en de koeien en pinken aten alleen de zaadpluimen. Rechts kruipende boterbloemen; ze groeiden hier en daar goed op ons natte grasland, maar ze waren giftig en de koeien lustten ze niet.
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Vlotgras is gras dat op zeer drassige grond groeit, maar ‘drijft’ ook op ondiep water.



In de 50er jaren kwamen soms ook nog een heleboel korenbloemen voor in de rogge. ‘Blauwbloemen’ noemde onze achterbuurman ze, maar later werd dat ook minder en niet lang daarna, in het begin van de 60er jaren, hield de verbouw van rogge op. Het verdwijnen van een aantal soorten, had ook heel wat met de bemesting te doen. Een simpel weilandbloemetje, zoals een madeliefje was in het grasland begin 50er jaren volop aanwezig, met de 60er jaren waren ze uit het weiland verdwenen, maar onder de heining en langs de slootkant waren ze nog wel te vinden en maar twintig jaren later waren ze zeer zeldzaam geworden. De schuldige was de ‘kali’ die nodig is voor een goede bemestingstoestand, maar een madeliefje kan daarin niet groeien en dat geldt denk ik voor meer wilde bloemen.

Inkuilen deed men in de 50er jaren ook al, ik heb al geschreven over schillen die in 1949

uit Arnhem kwamen en die in de ronde silo ingekuild werden. Die schillen waren, nadat ze ingekuild waren, nog steeds goed voer. Dat was anders met gras. Dat werd in het najaar, als er te veel gras was, nogal eens behoorlijk nat ingekuild en als het er dan ’s winters uit de bult kwam, stonk het verschrikkelijk. Als er wat boeren bij elkaar woonden, dan kon iedereen meegenieten en de boerenvrouwen hadden er het meest de ‘pest’ aan. Je hoefde volgens hen maar één keer over de deel te lopen en een jas bijvoorbeeld ging er naar stinken en, erger nog, de hele klerenkast ging vervolgens stinken. Er zat veel waarheid in, want het was soms zo zuur dat de koeien het ook nauwelijks vreten wilden. Het werd ook niet op voorraad op de deel gehaald, omdat de vrouwen dat niet wilden, maar ook de melk kon er zelfs naar gaan stinken. Het was niet allemaal je van het in deze dagen, het was bewerkelijk en de voederwaarde van dat herfstgras was ook nog een keer erg laag.

De loonwerkers werden begin 60er jaren ook meer efficiënt om de boeren wat werk uit handen te nemen. Zo hadden sommigen nu maaikneuzers die het groene jonge gras in stukjes van twee centimeter ‘klepelden’ en daarna werd het in een zelflossende wagen geblazen. Daarmee verschenen er in 1962/63 de eerste ‘rijkuilen’ die dus met een tractor vast gereden werden. Ook inkuilplastic kwam voor het eerst op de markt. Het was eerst nog maar zes meter breed, maar het was toch al een grote vooruitgang, want nu verrotte de eerste tien á vijftien centimeter van de kuilhoop niet meer.

Al met al was de vooruitgang groot, want door het kneuzen kwam de aanwezige suiker in het gras beter beschikbaar, zodat het conserveringsproces veel beter werd en met het plastiek kwam er geen water meer bij. In de winter werd het ook heel wat eenvoudiger, want er hoefde nog maar een kwart van het zand op, omdat de kuil al vast gereden was en wat er niet op lag dat hoefde er dus ook niet met de hand afgeschept te worden.

Bovendien hadden de loonwerkers nu ook een graafmachine, een ‘kraan’ genoemd, om het zand er op te scheppen.

Dan was er ook nog de getrokken opraapkneuzer. Hiervoor werd het gras eerst gemaaid, daarna twee á drie dagen gedroogd en daarna opgedijkt. Vervolgens reed de loonwerker

er met zijn hakselaar langsop en werd het gehakseld en in een wagen geblazen. Een wagen die vaak ook de meststrooier was, met hekken erop. Ook hier werkte men met een ‘oppikhaak,’ waarmee de wagens snel verwisseld konden worden en waarbij een tractor dan steeds de wagens op de bult leegde. Wij hadden dat in 1962 ook gedaan, want in de winter van 1963 moest het gevoerd worden. Daartoe moest het zand eraf en daar zat het probleem, want in deze strenge winter was het zand helemaal doorgevroren. En dat was pas lastig werken. Met een houweel, een bijl, een voorhamer steeds maar proberen een stukje los te krijgen. Het was een keer of tien meer werk, daarom weet ik het nog zo goed. Werk waar ik iedere middag mee bezig was, om er zoveel uit te kunnen krijgen dat de koeien aan het vreten bleven. Men had er toen nog niet zo over nagedacht en dus was er onnodig veel grond opgegooid.

Omdat niet alles meer gehooid hoefde te worden, werd dat ook gemakkelijker. Eerder had je een keer of vier, vijf een stuk te hooien, maar nu nam dat af tot twee á drie keer. En men kon het hooi nu ook laten balen met een pickupbaler die voor het eerst in het Maanderbroek verscheen in 1958. Maar dat stond ook nog in de kinderschoenen. Er was nog geen tractor sterk genoeg om ook de baler aan te drijven met de aftakas. Daarom had men een motor gebouwd op de baler die de machine aandreef, zodat men met 15 á 20 pk kon volstaan om de baler voort te trekken, terwijl men anders zo’n 40 tot 50 pk nodig zou hebben. Het werkte wel, maar niet altijd, zoals bij ons bleek in 1963. De Bautz van 15 pk reed vast in het zachte land tijdens het persen en kon met geen mogelijkheid meer wegkomen; er moest een andere tractor aan te pas komen om hem er uit te helpen. Het werk had op dat moment al zoveel vertraging opgelopen dat de loonwerker toen hij los was, maar gauw naar zijn volgende klant gaan is en wij dus zelf 20 balen in te halen hadden. Voor de rest was het dus, zoals altijd, los hooi dat toen nog zoveel mogelijk op de ‘balk’ gestapeld moest worden, waar het onder de pannen vaak bloedheet werd, omdat de zon er vanuit het zuidwesten de hele middag recht op scheen.

Als het hooi gebaald is, kun je het wel de helft sneller in halen, maar het viel niet altijd mee om het op het lage land voldoende droog te krijgen. Bovendien moest er steeds voldoende mankracht zijn om het snel op te halen, want op de altijd vochtige grond kon het eigenlijk ’s nachts niet blijven liggen. Dan trok het al te veel vocht op en ook op de balk bleef het dan niet zo goed, waardoor de bovenste laag soms zoveel ‘ademde’ dat de paddenstoelen er op groeiden. Bekend is de uitspraak: ‘Wat zullen de koeien deze winter goed geven? Het schuim staat op de balen.’

Bij ons was het hooi balen dus over, want er werd een andere oplossing gevonden en wel de aanschaf van een hooiblazer.
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Los hooi onder dak brengen met een hooiblazer, aangedreven met een riem op een 5 pk elektromotor.



Dirk Lieftink zorgde daar voor en voor fl.1000 hadden we een tweedehandsje. Het werkte allemaal wel, maar ideaal was het niet, want er moest teveel aan de pijpen verzet worden. Als je een hooiberg had, werkte dat beter, want dan kon je hem op een plaats laten staan. Maar het was wel een vooruitgang, omdat het eindeloze ‘gevork’ met het hooi opsteken nu aanzienlijk minder was geworden.

De voederwinning werd dus verlegd van hooien naar inkuilen. Het ‘weerrisico’ nam daardoor af, want inkuilen kan gedaan worden met ruwweg een derde van de zonneschijn die nodig is voor hooi. Dus gebeurde het vaak dat er wel goed ingekuild, maar niet gehooid kon worden. Zo gingen er tussen 1962 en 1964 verschillende nieuwe methodes van start die het anders zo eindeloze werk een beetje draaglijker maakten.
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1963. Klaar voor de volgende vracht. Broer(tje) Jan kijkt toe.
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Juni/juli 1962.
Er zijn van deze jaren helaas (veel) te weinig foto’s gemaakt. Dit plaatje is uit 1962, toen het in juni en juli erg koud was. Ik heb het eens opgezocht: tussen 26 juni en 6 juli was er geen dag dat de temperatuur hoger was dan 16 graden. Het was kou lijden, met de trui aan op deze ‘gecombineerde’ hooimachine. Links zijn nog drie kippenhokken zichtbaar, de twee kleinste hadden nog bij de Maanderbuurtboerderij van opa gehoord. Het zijn denk ik de eerste en tevens de laatste foto’s, want kort daarna zijn ze alle drie afgebroken. Begin april of eerder strooiden we de mest niet langer meteen over het land, want dan werd het gras te lang. We gooiden de mest op een hoop, hier rechts zichtbaar. Vaak reden we het al wat naar het land toe en als het hooi weg was, strooiden we het er over, natuurlijk nog met de hand.



Er waren meer veranderingen dan ik hierboven beschreven heb. In 1962 deed ook de melkmachine zijn intrede. Ook die was nog van het eenvoudigste soort en dat was wel te begrijpen, want veel machines en werktuigen zijn eenvoudig begonnen en nadien zoveel keer verbeterd, omdat de technische mogelijkheden nog lang niet uitgeput waren. Lieftink verkocht ook melkmachines en daar werd er dus een gekocht, want zoiets moet je kopen bij iemand die dichtbij woont, dat is handig als er iets aan gerepareerd moet worden. Het was een ‘Effectief,’ een Deense machine met een vacuümpompje en een half pk motortje en de knecht van Lieftink installeerde alles in twee dagen. De vacuümpomp werd tegen de brandmuur aan geschroefd. Niet zo’n goed idee bleek later, want als die pomp aanstond, kon je dat door het hele huis heen horen. Maar het werkte en het melken was nu niet meer zo’n zeldzaam grote klus die dagelijks twee keer terug keerde. Marijke, mijn oudste zus, nam dat werk op zich wat ze goed deed, zodat ik meer tijd kreeg om ander werk te doen. Het melken met een melkmachine was een enorme verbetering, alleen al als een eerstekalfskoe, een vaars dus, voor het eerst gemolken moest worden. Dat ging eerder met de hand lang niet vanzelf, de koe kon hoewel hij ‘gespannen’ was, dus de achterpoten bij elkaar gebonden, in de stal toch nog te veel heen en weer gaan en dan ging hij bij voorkeur helemaal naar achteren staan. Om te voorkomen dat hij in de grup achter de koeien viel, werd hij op deel vast gebonden, meestal aan een ladder die tegen de hilt gezet werd en dan werd het nog wel eens ‘dansen,’ want het beest was niet gewend dat de achterpoten bij elkaar gebonden waren. Met de hand duurde het soms wel meer dan een kwartier om zo’n vaars te melken, want soms waren de spenen ook nog te klein om vlot te melken. Met de melkmachine ging het allemaal makkelijker, want te kleine spenen waren niet langer een probleem en terwijl de machine zijn werk deed, kon je het dier wat afleiding geven door hem wat op de staart te krabbelen.

Ook moest er nog ‘nagemolken’ worden vond men, want men vertrouwde de machine niet zo in die tijd en daarom werd iedere koe nog gecheckt of hij wel ‘uit’ was en dat was goed, als er een koe ‘onkant’ was. Dat betekent dat er in één speen meer melk zat dan in de andere en de koe door de machine dus niet helemaal uitgemolken werd. Dat uitmelken gebeurde dan met de hand, terwijl de machine al met de volgende koe bezig was. Goed uitmelken was belangrijk, want dat is beter voor de uiergezondheid. Oude boeren hadden hier alle wijsheid in pacht als ze zeiden: ‘De laatste drop is de boterknop.’






Deze wijsheid heeft van doen met het melkproces. De eerste halve liter die uit een koe gemolken wordt, heeft een vetgehalte van maar een half procent en bij de laatste halve liter kan dat opgelopen zijn 5 á 6%. Ook daardoor loonde het dus wel om een koe goed leeg te melken.

Om in de zomer ook buiten te kunnen melken, moest er alweer wat opgelost worden.

Als je het geluk hebt dat je de koeien altijd op een vaste plaats kunt melken, heeft dat de voorkeur. Onze koeien waren wel altijd bij de boerderij, in tegenstelling tot veel andere boeren die hun koeien niet altijd bij huis konden hebben, want dat is vaak zo als je land ‘van huis’ hebt. De oude pinkenstal die ome Bart nog gebouwd had, was te klein en er zat geen betonnen vloer in. Daarom werd besloten die af te breken en er een nieuw hok voor in de plaats te bouwen dat ’s zomers gebruikt kon worden om de koeien te melken en ’s winters als pinken- en kalverenstal gebruikt zou kunnen worden. Voor kalveren hadden we nog nooit een goede plaats gehad, anders dan in een varkenshok dat we zolang het nodig was, maar als kalverhok gebruikten.

Aannemer Kelderman stuurde twee metselaars die het betonwerk deden. Ik mocht ook wat meehelpen, ze noemden mij de opperman. Nu hadden ze wel een betonmolen beschikbaar om de vloer en de fundering in twee dagen te maken. De volgende week kwam Bart Kelderman zelf en hij zei: ‘Morgen heb ik twee timmermannen beschikbaar, kun jij niet even naar Ede, naar de Waterloweg gaan en het gezaagde hout ophalen bij de zagerij, dan kunnen we morgen aan het werk.’ Het was al drie uur geweest, maar ik ben op weg gegaan en om vier uur was ik bij de zagerij. De vracht hout was voor vijf uur geladen, een grote vracht en het groene hout was loodzwaar. Ik dacht bij mezelf: Als dat maar goed komt, want de oude banden onder de wagen waren niet al te best voor zo’n zware vracht. En het kwam niet goed, want halverwege klapte er plotseling een band. Er is toen maar om een vrachtauto gebeld waar we het hout op overgeladen hebben en ik heb mijn eigen wagen achtergelaten bij de dichtst bijzijnde boer en ik ben met het losse paard naar huis gegaan. Er was wel een reservewiel wat ik later nog geprobeerd heb er op te krijgen. Met de fiets, de handkar er achter geknoopt, het reserve wiel en de dommekracht erop, ging ik op weg, maar de moeren zaten zo verschrikkelijk vast geroest dat het niet lukte. Uiteindelijk is de wagen weggesleept en is het wiel met een snijbrander heet gestookt, zodat de moeren loskwamen. De wielen en banden waren nog van voor de Tweede Wereldoorlog en ze waren zover ik weet nog nooit los geweest en dat het dan lang niet vanzelf gaat, daar kom je dan op zo’n manier wel achter. Ik had een lesje geleerd: ga nooit met oude rommel op weg, want daar krijg je brokken mee.

Nadat er een vrijdag getimmerd was en daarna nog twee dagen in de nieuwe week, was het ‘melkhok’ van tien bij vijf meter klaar. Daarna snel de vacuümleiding er in en we konden binnen melken, op een plaats zonder modder en niet meer in weer en wind, wat aanvoelde als een grote vooruitgang. Als het een keer super slecht weer was, hebben we de koeien ook wel eens binnen gehouden met een baal stro er onder, wat hooi er voor om te eten en dat werkte heel goed.






De twee timmermannen waren goede vakmensen, ik heb hen alle dagen geholpen met alles aan te dragen en aan te geven, maar ik heb hen tevens scherp in de gaten gehouden, want ik wilde wel eens weten waarom zij wel een hok konden timmeren en de doorsnee boer dat niet kon.

De melkmachine en het melkhok waren een hele vooruitgang, maar het was niet het allernieuwste. Op grotere bedrijven en die waren er bijna niet in onze omgeving, liet men in een betrekkelijk klein hokje een doorloopmelkstal bouwen. Men stond zelf in een 80 centimeter diep putje, waarin met twee melkstellen die ook op stal gebruik werden, gemolken werd. Maar er moest dan steeds om en om gewisseld worden en beter ging het, als alle vier de plaatsen een melkstel hadden, want het kwam dan niet zo nauwkeurig meer dat de koeien eens een keer niet gelijk ‘uit’ waren. Men had er ook een klein stukje melkleiding met ingebouwd filter bijgemaakt, waarmee de melk in de bussen geleid werd, zodat het melk uitgieten in de ‘teems,’ een filter met een schijfwatje erin, ook verleden tijd werd.

Nadat men meer ervaring opgedaan had, bouwde men ook een mobiele doorloop melkstal. Wagens met weer vier plaatsen, maar men moest wel weer door de knieën om te melken. Men heeft ook geprobeerd om het geheel 80 centimeter hoog te maken, zodat de koeien op ‘ooghoogte’ langs kwamen, maar dat stuitte op veel moeilijkheden, want het ‘oploopje’ was vaak aan de steile kant en dan wilden de koeien niet naar binnen komen. Als alles goed was, wilden de koeien wel naar binnen, want ze wisten dat ze als ze eenmaal binnen waren, wat lekker krachtvoer kregen. Men noemde dat dan ook wel lokvoer.

Aan een verplaatsbare ‘weidewagen’ melken, waaraan de koeien vastgebonden werden in de weide, hebben wij dus nooit gedaan. Je was altijd bezig in weer en wind en ook was het een hele klus om een wilde vaars vastgezet te krijgen. Maar sommigen moesten wel, want als je de koeien door de zomer op verschillende plaatsen had, dan was dat de enige oplossing. Veel boeren hadden er niet zo’n goede ervaring er mee. Het kleine benzinemotortje dat de vacuümpomp in het weiland aandrijven moest, liet het nog wel eens afweten en dan zat er niets anders op dan met de hand te melken, wat dan weer een hele klus was. Ook waren de koeien dan lastiger, want ze waren het niet meer gewend. Daarom werd door velen die een tractor hadden, de melkpomp maar aangedreven door de tractor, want die was bedrijfszeker. Efficiënt was dat eigenlijk niet, want de pomp had maar een half pk nodig en de tractor produceerde doorlopend 10 pk of meer.

Wij hadden al het land dus ‘bij huis,’ zodat we betrekkelijk eenvoudig op één plaats konden melken. In de winter gebruikten we dat hok als kalver- en jongveestalling, waarbij de pinken, zoals toen altijd nog gebruikelijk was, overdag naar buiten gestuurd werden door simpel de deur te openen. Ze konden dan met goede weersomstandigheden nog wat grazen en de mest kwam ook buiten terecht.






Naast ons woonde een buitendienstmedewerker van de melkfabriek met de naam Arie Lozeman en die had iets nieuws. Tot dan toe werd de melk nog nooit op kwaliteit onderzocht, maar dat ging hij veranderen. Hij had op een keer een apparaatje waar je een halve liter melk mee opzoog, die dan door een klein rond watje ging. Was de melk schoon, bleef het watje ook schoon, maar zat er wat vuil in, dan was dat zichtbaar. Op die manier werd er een begin gemaakt om de aangevoerde melk naar kwaliteit uit te betalen, want in die tijd werd de melk nog niet in het laboratorium onderzocht, denk ik.

In mei, bij de top van de melkaanvoer, waren er soms op maandag melkbussen te kort.

Soms waren er oude melkbussen die dan nog een keer gebruikt gingen worden, maar hier werd ingegrepen door de keuringdienst van waren en de bus werd afgekeurd om voor levensmiddelen te gebruiken. Je kreeg hem wel terug, maar ik denk dat ze er een klein merkje insloegen, want als je hem weer gebruikte, kreeg je hem namelijk niet meer terug, omdat ze die bus op de een of andere manier herkenden. Maar als je (boeren) slim was, kon je hem toch gebruiken. Dan moest je maar op de melkrijder wachten totdat hij de melkbussen van zondagnacht kwam terug brengen, want dan kon je de melk uit een afgekeurde bus even overgieten in een goede bus en dan had je het weer klaar.

De keuringsdienst kwam alleen in mei en dan alleen nog maar op maandagmorgen, want alleen dan werden de roestige bussen gebruikt door die zuinige boeren waar wij er blijkbaar ook wel eens een van waren.

Een keer per dag kwam er een ‘melkbriefje’ mee, een strookje waarop vermeld was hoeveel melk je geleverd had. Dat werd in die tijd ook veranderd en er kwam nu een strookje met de melkleverantie van de hele week erop en het werd in een keurig envelopje gestoken.

Ook is het gebeurd dat de zogenaamde ‘één bus leveranciers’ de melk zelf gingen meten, bijvoorbeeld 25 liter, en als er een halve liter meer was, hielden ze dat liever thuis voor huishoudelijk gebruik. Dat heeft weleens tot wrijving geleid, want aan de melkfabriek werden de bussen snel in de ‘stortbak’ leeg gekieperd, waardoor er een halve liter aan de binnenzijde bleef hangen en dan hadden ze maar 24 liter geleverd. Maar winnen konden de boeren dat nooit, want ik weet uit welingelichte bron dat als een boer ‘zeurde,’ zijn bus nog vlugger geleegd ging worden, zodat er soms weer minder melk gewogen werd, want er was geen tijd om te wachten tot de bussen helemaal uitgelekt waren.
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WEERSEXTREMEN EN PAARDENPRAAT.

De melkrijder reed altijd toen het vroeger nog met een paard gebeurde, ook als het had geijzeld, want dan zette men het paard ‘scherp.’ Het paard dat wij hadden dat had alleen maar ijzers onder de voorvoeten, we kwamen niet veel op de harde weg, maar melkrijders die dagelijks op de weg zaten hadden ‘rondom’ hoefijzers om te voorkomen dat anders de hoeven sneller sleten dan ze aangroeien konden. Een paard dat dagelijks op de weg was, had zo iedere vijf á zes weken een nieuw hoefbeslag nodig. In de hoefijzers zaten vier kleine, ronde gaatjes waarin men vierkante of scherpe stiften kon zetten waarmee een paard ook onder ijzelige omstandigheden zijn werk kon doen.

Maar het is ook gebeurd dat de melkrijder niet reed en wel in februari 1963, want dat was de meest strenge en lange winter die we ooit beleefd hadden. Het was eind november beginnen te vriezen en het vroor tot begin maart, met maar twee of drie dagen dat de temperatuur boven nul uit kwam. De eerste twee weken van januari ging het eigenlijk nog wel, maar eind januari kwam er sneeuw en wind en de omstandigheden werden nu zo dat ook het verkeer op de snelweg niet langer mogelijk was. De zuidelijke rijbaan werd afgesloten, want achter de middenbermrails had zich in de luwte zoveel sneeuw opgestapeld dat die grote hoeveelheid alleen nog maar met wielladers of shovels weggeschept en -geschoven kon worden. Daarvoor werden er drie machines ingezet om het grote karwei te klaren, wat nog niet eerder was vertoond en nadien is het ook nooit meer gebeurd.


[image: image]

Winter 1963.
Zwaar materiaal werd ingezet, zoals wielladers, om de grote hoeveelheden sneeuw weg te schuiven die zich achter de middenbermrails verzameld hadden. Op de achtergrond Maanderbuurtweg 57, de oude boerderij van opa Maas, toen bewoond door de familie Van de Pol.



Het sneeuwschuiven en zandstrooien, gebeurde door Rijkswaterstaat en aangezien de Maanderbroekweg ook een Rijksweg was, moest Rijkswaterstaat daar ook voor zorgen en dat gebeurde wel, maar ze moesten wel eerst de snelweg helemaal klaar hebben, voordat ze aan de Maanderbroekweg begonnen. Normaal duurde dat altijd nogal, maar nu kwamen ze er helemaal niet aan toe, wat ook voor zoveel andere wegen gold die nu zo onbegaanbaar werden dat de melkrijders drie dagen lang niet meer reden. Na die drie dagen werd de toestand meer kritiek en we zouden de melk moeten weggooien, want we hadden nog wel bussen genoeg, maar de melk werd te oud en dan komt de houdbaarheid in het gedrang. Buurman Van Setten had hetzelfde probleem en hij stelde voor om gezamenlijk de oudste melk zelf weg te brengen op een platform achter aan zijn tractor, waarop zes bussen pasten. Zo gingen we op weg, met een stuk of zes bussen ‘oude’ melk en een paar schoppen om eventueel de tractor uit te graven, want we wisten niet of we in Bennekom aan de melkfabriek konden komen.

Het werd wel een beetje een avontuurlijke tocht, maar 15 pk sterk en met goed wat druk op de achterwielen, zijn we er door gekomen. Het scheelde hier en daar weinig, maar we hebben niet in de sneeuw hoeven graven en de volgende dag is het snel beter geworden. Het vroor nog wel behoorlijk, maar er kwam geen nieuwe sneeuw, zodat de wegen weer zo ongeveer begaanbaar werden. De bussen werden ’s morgens nog niet op de normale tijd aan de weg gezet, want we waren er niet van op de hoogte of de melkrijder inderdaad zou komen en als de bussen te lang aan de weg zouden staan, zou de melk te veel bevriezen. En gelukkig: de vierde dag kwam de melkrijder ’s morgens om ongeveer half elf weer opdagen.

De Elfstedentocht in Friesland is op 18 januari 1963 verreden, onder de meest barre en uitputtende omstandigheden. Maar koud of niet, ik ging ook wel schaatsen op de ijsbaan in Ederveen. Met de bromfiets en dat was ook een verschrikkelijk koude aangelegenheid met vijftien graden onder nul. Het was wel eens zo koud dat het niet uit te houden was en ik halverwege wel eens afgestapt ben en hardlopend de bromfiets een 200 meter voortgeduwd heb om weer iets warm te worden, overigens bij voorkeur als niemand het zag.

We hadden gelukkig geen kippen meer, maar alles was door de kou wel extra bewerkelijk. De bieten dekten we op deel soms en beetje toe om bevriezen te voorkomen en in de varkensschuur was het doorlopend veel te koud, waardoor de varkens niet snel meer groeiden. De schuurdeuren wilden niet los, want overdag dooide het soms en dan kwam er water van het dak af druppelen dat vervolgens onmiddellijk op de grond bevroor, want daar dooide het niet zo snel. Het was iedere keer weer hakken en beitelen en dat moest ook op de kuilhoop gebeuren. We hadden, waar ik al over schreef, voor het eerst 35% minder gehooid, maar nu was het probleem: hoe blijf je koeien voeren als je minder hooi hebt en je het kuilvoer niet kunt krijgen, omdat het zand op de bult zo vast gevroren zit?

In de 50er jaren hadden we te maken met nat en droog. In de jaren 60 hadden we ook te maken met alle soorten wisselvalligheden die ik eigenlijk goed onthouden heb, want je had er mee te maken en als boer wil je de dingen goed doen, maar als het weer tegenwerkt, dan gaat het ineens allemaal moeilijker. Soms zijn er ook goede omstandigheden, in het voorjaar bijvoorbeeld kijk je altijd uit naar het moment dat er voldoende gras is en de weersomstandigheden een beetje goed zijn, zodat de koeien de wei in kunnen en dat kan vroeg zijn en laat. Vroeg was het in 1960 en 1961. Omstreeks de eerste week van april gingen ze naar buiten en in 1961 was er eind april zoveel gras dat er gemaaid is om in te kuilen. Normaal gingen de koeien tussen 20 en 25 april de wei in en na 1 mei was laat, zoals in 1962. Het was 14 mei, voordat de koeien naar buiten gingen, niet omdat er gras was, maar omdat het 14 mei was en dat was naar mijn herinnering de laatste datum over alle jaren dat de koeien de stal uit konden en de wei in.

De boven beschreven uitersten herinner ik me nog, omdat ze vlak bij elkaar lagen. Ik weet niet meer hoe dat zat bij het weer op stal zetten van de koeien. Normaal was dat rond 20 oktober, maar het is ook een keer gebeurd dat het in september voortdurend zo nat was dat we ze op 2 oktober al opgestald hebben. In 1964 of 65 is het ook gebeurd dat ze tot 10 november buiten konden blijven.

Van hittegolven was geen sprake gedurende de 50er en 60er jaren, ook niet in 1959 toen het wel erg warm was, maar voor een officiële hittegolf moeten er vijf opeenvolgende dagen zijn van 25 graden of meer.

In 1966 is er wel een keer veel water gevallen, maar het hooien en kuilen was toen al klaar. Er kwamen op een dag van ’s middags vier tot ’s avonds acht een aantal opeenvolgende stortbuien voorbij die zoveel regen brachten dat om acht uur ’s avonds zeven van de tien hectaren blank stonden. Ik heb daar toen een foto van gemaakt, waarvoor ik boven op de schuur geklommen ben om meer overzicht te hebben.
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Ook varkens vinden water leuk, maar dit was te veel van het goede.
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Het resultaat van de enorme regenval op 19 juli 1966, ongeveer 75 mm in vier uur tijd.
Een groot deel van het Maanderbroek kwam blank te staan en deed zijn oude naam als ‘Floddergat’ weer eens eer aan. Links van de sloot had ik ’s middags schoon geharkt en het hooi op vijf oppers gezet, waarvan er een paar zichtbaar zijn. ’s Avonds na het melken zouden die dan opgehaald worden, maar dat gebeurde dus niet. De volgende 22 jaar is het nooit weer gebeurd dat er zoveel water kwam te staan, zodat de bomen aan de Maanderdijk er gewoon in werden ‘weerspiegeld.’



In de 50er en 60er jaren was je met de koeien op de grupstal bij een weide- en een winterseizoen wel erg aan de weersomstandigheden overgeleverd. Tien jaar later, met een nieuw stalsysteem dat ligboxenstal heette, was je veel beter gewapend tegen extremen. Als het weer niet goed was, wel, dan hield je de koeien gewoon binnen. Met opstallen op de grupstal was dat altijd weer een heel gedoe. In de herfst gingen ze na het opstallen niet meer naar buiten en in het voorjaar, als ze weer naar buiten gingen, was het de gewoonte om ze daarna nog een paar nachten op te stallen om de overgang iets geleidelijker te maken.

Tussen 1960 en 1965 veranderde er dus veel op de boerenbedrijven. Mijn vader was

een paardenboer, hij wou niets van een tractor weten: te duur en niet passend op het drassige land. Ik kon me er wel wat bij voorstellen, ook al gezien de hierboven omschreven ervaring met hooipersen. Maar toch werd er in toenemende mate gemechaniseerd en voermannen waren er nauwelijks meer, hun taak werd overgenomen door loonwerkers. In Bennekom woonde nog een voerman, maar er kwam steeds minder werkgelegenheid voor een paard en daarom werd het beest afgeschaft. Hij bracht nu het voer van de Coop de boer op met een niet zo nieuwe, zware ‘Krupp’ vrachtauto en later zou hij transportondernemer worden.

Ook de particuliere meelboeren, ze hadden meestal een langzame ‘Bels,’ begonnen te mechaniseren, over te stappen naar een tractor dus. Maar wij hadden nog altijd een paard, een trouw dier dat we al heel lang hadden. Ik meen nog te weten dat het sinds ongeveer 1951 was, want het paard werd gekocht in dezelfde week dat er bij Geurt Achterstraat de eerste dochter geboren werd. Die kreeg de naam Antje en ik weet nog dat mijn moeder zei: ‘Het nieuwe paard kunnen we ook wel Antje noemen.’

Een boer moet een geschikt paard hebben, tenminste als hij zich er een veroorloven kan, want dat is niet altijd gezegd. Als je maar drie á vier hectare land hebt en daar ook nog een paard van moet mee-eten, kon dat niet uit en dan liet men in het verleden een voerman komen, of soms ook had men een ‘hit,’ dat is een klein paard of een grote pony. Als men zo’n paardje had met een klein karretje erachter, werd het werk al heel wat aangenamer in vergelijking met een kruiwagen en als men er gelegenheid voor had, dan ‘paalde’ men het hitje ook nog aan de kant van de weg, dat spaarde weer wat gras uit. Zo deden de woonwagenbewoners het immers ook en die kwamen dan ’s winters om een zak vol hooi schooien. Dat is bij ons wel gebeurd en ik trapte er ook een keer in, maar dat was meteen de laatste keer. Ik deed de zak vol met twee armen vol hooi, maar dat was niet naar het zin van de bedelaar. Hij stampte met zijn voet eens goed in de zak met hooi en zei: ‘Er kan nog veel meer in.’ Mijn antwoord was: ‘Pech gehad man, dat moet je dan maar bij een ander halen.’ Soms kon je gewoon niet aardig zijn tegen die mensen, want dan kwamen ze iedere week weer.

Ik was eigenlijk meer een ‘boer-met-paard’ en dat is heel wat anders als een paardenboer, want

die zag precies of een paard ook ‘gaan’ kon. Dat was een bepaald type mooie draf, waarbij het paard zijn poten, pardon zijn voeten, zo hoog mogelijk opbeurde. Als een paard dat deed, dan was dat stijl, waarvan ze genieten konden, maar ik had daar niet zo veel verstand van en dat heb ik ook nooit gekregen. De echte paardenboer trainde zijn paard ook, hoe die mooi moest staan, de voorbenen een beetje vooruit en de achterbenen een beetje achteruit en als zijn paard zo staan kon dan genoot hij alweer. Paardenboeren, maar ook boeren met een paard, hebben altijd een goede band met hun paard en dat is wel te begrijpen, want ze gaan er immers bijna dagelijks mee om. En ze kunnen ook wel eens behoorlijk opscheppen over hun eigen paard, want dat is dan het beste en sterkste uit de hele omgeving. Hun paard sleurt de grootste vracht door de moeilijkste omstandigheden en er zou geen ander paard zijn dat dat ook zo kon. Misschien beweerden ze dat ook, omdat ze maar één paard hadden en er dus niets was om mee te vergelijken.

Als je een redelijk vlug paard had, kon je ook redelijk vlug wat werk doen en dat gold vooral op de weg. Er waren tot circa 1962 nog openbare houtverkopingen van het Edese Bos en het achter het station gelegen Syseltse bos. Een vracht hout halen, werd wel door mijzelf gedaan. Het was de Parkweg uit, bij het station de ‘drukke’ Bennekomse weg oversteken, waarbij het paard dan een beetje vreemd naar de rails keek van het spoor in de weg dat toen nog naar Bennekom aftakte. Vervolgens langs de grote ENKA fabriek op en dan links af de spoorlijn over. Je moest wel weten waar het hout lag en of je er goed komen kom, want het was geen pretje om met de zojuist geladen vracht vast komen te zitten op een lage modderplek. In het beroedste geval had men veel extra werk, omdat men dan de vracht half afladen moest om verder te kunnen. Ook tractorbestuurders konden daar over meepraten.

In de tweede helft van de 50er jaren geloofde men nog steeds in 4 á 5 hectare bedrijven en het was voor die boeren niet makkelijk om aan een geschikt, dus een klein en toch sterk paard, te komen. Vroeger werden er heel wat kleine paarden uit Polen en Oost-Europa geïmporteerd. Ze hadden de naam dat ze eigenwijs waren en dus niet de gewenste karaktereigenschappen hadden.

Na de oorlog kon men met landen achter het IJzeren Gordijn niet meer vrijelijk handel drijven, maar men bleef zoeken, zelfs door een daartoe ingestelde commissie van het Landbouwschap. En men vond een geschikt paard in Denemarken, het Fjordenpaard genoemd. De benaming ‘paard’ was eigenlijk wel iets teveel van het goede, maar wanneer is een klein paard een pony en wanneer is een grote pony een paard? Van dat, van origine Noorse paard, werden er als proef 50 ingevoerd en door boeren op de kleinere bedrijven gekocht. Het paard was sober, kon ’s winters buiten blijven, was gehoorzaam, en het was sterk. Zo sterk dat er al spoedig allerlei ‘sterke’ verhalen de ronde deden die niet altijd even goed te begrijpen waren. Jarenlang hebben de ‘Fjorden’ het op de kleinere bedrijven volgehouden en tot tevredenheid gewerkt en toen ze er niet meer nodig waren, was er nog een plaats in de recreatiesector, ook al vanwege hun betrouwbaarheid en soberheid. En een Fjord is erg goedkoop in onderhoud en dat past menigeen wel. Maar echte paardenliefhebbers zagen het niet zo zitten, want ze konden helemaal niet ‘gaan,’ niet mooi draven dus, en dat hoorde er in de ogen van de paardenliefhebber toch echt bij.
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Fjordenpaard voor de ouderwetse sleephark.
Een sleephark was er bij ons in 1948 ook al. Het was een eenvoudige, maar efficiënt werkende machine die in korte tijd heel wat tijdrovend handwerk mechaniseerde. Zo’n machine was goed om hooi op oppers te zetten, maar minder geschikt om daarna het hooi te persen. Tot ongeveer 1960 heeft dit model hark veel goed werk gedaan. Het trok niet zwaar, zodat de Fjord het makkelijk de baas kon.



We hadden aan Antje een goed paard dat ook de grootste vrachten onder de moeilijkste omstandigheden mee sleurde, nou ja----- , maar hij weigerde nooit en was tamelijk snel. Mijn vader vond hem eigenlijk te snel voor iemand die nog een beetje paardenwerk leren moest, want hiervoor kon je beter een luie Bels hebben, zo werd er nog wel eens gedacht.

Hoeveel soorten paarden zijn er eigenlijk? Weinig mensen die hier een antwoord op hebben, want dan moet je al wel een echte paardenkenner hebben en dat ben ik nooit geworden. Daarom is het voor mij ook niet mogelijk om Antje te rangschikken in een ras; was het een ‘Gelders’ of een ‘Gronings’ type? Een goede omschrijving zou zijn: een Gelders type, maar dan een ‘zware luxe.’

In de paardenfokkerij werden vanouds de hoogste eisen gesteld aan de raszuiverheid. Voor de goedkeuring als dekhengst werden nog hogere eisen gesteld, maar er bleef voor een deel toch altijd nog een hoeveelheid niet zo raszuivere paarden in de running, iets wat ik nooit helemaal begrepen heb. Maar als ik al iets van paarden begreep, dan was het meestal iets wat niet zo moeilijk was.

Soms heeft een paard een voordeel boven een tractor, onder andere om met een geladen vracht op zachte grond van stilstand weer op gang te komen. Als een tractor gaat trekken en het is zacht en nat, dan beginnen de wielen te slippen voordat hij op gang komt en dan zit je vast na een paar meter, want de wielen blijven slippen. Met een paard draai je onder moeilijke omstandigheden eerst iets, zodat het paard er een beetje ‘scheef voor staat. Je trekt dan eigenlijk eerst de voorkant van de wagen op gang en dan volgt de rest vanzelfl. Dat ‘draaien’ kan een tractor niet zo en een paard wel.

‘Als ik de gang maar heb,’ zei de boer, terwijl hij op een dood paard zat. Maar als je met een dood paard geconfronteerd wordt, voelt zo’n uitdrukking wel een beetje grof aan. Juist nu de allermoeilijkste tijden van de voorgaande jaren achter de rug waren, gebeurde dat bij ons, in de zomer van 1963. We waren met het tweede stuk hooi bezig dat die morgen om half elf geschud moest worden, want het was goed hooiweer en dan werd er voor de middag een keer geschud. Dat was een klusje van een dik uur en in de namiddag werd dat dan herhaald om twee uur of half drie. Het paard werd na de koffie ingespannen en dan met het losse paard naar het hooiland gelopen waar de hooimachine stond en daar werd, zoals gewoonlijk het paard voor de hooimachine gezet en verder aangespannen. Na een ronde gedaan te hebben, was het duidelijk dat het paard absoluut niet in orde was, want het zweette heel erg en had duidelijk veel moeite om zijn werk te doen. Goede raad was duur, maar ik heb hem maar weer uitgespannen, op stal gezet en de veearts gebeld. Tegen twaalven kwam Gorter de dam in en heeft hij het paard diepgaand onderzocht, waarbij me opviel dat zijn gezicht steeds zorgelijker werd. Toen hij klaar was zei hij: ‘Het is ernstig. Het is een erge vorm van koliek.’ Daar had ik wel eens van gehoord, maar nog nooit mee te maken gehad. Gorter zei: ‘Ik kan hier niets tegen doen, ik zal hem echter wel een injectie geven om hem iets rustiger te houden.’

Verder die dag heeft het paard veel gelegen en dat is voor een paard helemaal niet goed. Maar ’s avonds was het niet echt veel slechter, zodat we weer enige hoop op herstel hadden. De volgende morgen was het nog precies zo, maar er was op dat moment niet in te schatten of hij werkelijk aan de beterende hand was. Dat bleek niet zo te zijn, want na het melken was het paard niet langer in leven en dat was best moeilijk om onder ogen te zien, want het was een goed paard dat altijd uitstekend zijn werk deed en betrouwbaar en vlug was. Er hoefden verder geen grote verhalen over opgehangen te worden, maar het zou heel moeilijk zijn om weer een paard met het zelfde temperament te vinden. Antje was twaalf jaar bij ons geweest en in de tweede helft van de 50er jaren had mijn vader er drie jaar op rij een veulen bij gefokt, maar het was altijd weer een hengstveulen geweest dat voor fl. 600 verkocht werd.

Bij de pakken neerzitten hielp en kon ook niet, dus waar wordt er een ander geschikt paard gevonden op korte termijn? Ik heb dat nog met een oude paardenboer, ome Ceel Roseboom aan de Schuttersteeg overlegd, maar hij zei: ‘Ik weet er zo gauw ook geen oplossing voor, ga maar bij Rik van de Weerd kijken.’ Dat was maar 200 meter daar vandaan en ik had vaak zat van deze bekende paardenhandelaar gehoord, maar ik kende hem niet, want er was bij ons nooit in paarden gehandeld. Maar hij kende ‘Maas’ nog heel goed van vroeger, zoals hij zei en daar bedoelde hij mijn opa mee die ooit zowat zijn buurman was geweest. Hij had er twee paarden lopen: een Fjord en een oud slachtpaard. Dat oude paard, een appelschimmel die nog wel werken kon, vond ik ook niet geschikt en ik kon ik de Fjord meenemen voor fl. 1000 ‘als ie beviel.’ De volgende dag heb ik die voor de schudder gezet en het bleek een best paard, maar hij kon de schudder niet de baas en dat was voor mij dus een illusie armer, want ik had alleen maar echt sterke verhalen over Fjorden gehoord. Nu had ik weer een klein probleem, want dit paard was niet geschikt op ons bedrijf en dus moest er simpelweg een sterker paard komen. Ik denk dat een Fjord 450 kilo weegt en een paard dat ik gewend was, weegt 600 kilo. Theoretisch een verschil van 25% en dan kan een fjordenpaard nog zo goed willen, maar er is te enen male niet genoeg gewicht om goed mee te kunnen trekken. Er zat niets anders op als de Fjord maar weer terug te brengen en nu het ‘slachtpaard’ maar te proberen. Dat moest fl. 850 kosten en dat had nog wel genoeg pk’ s in de benen om de schudder te trekken. Het duurde allemaal wel 25% langer dan ik gewend was, maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, want zo was het eigenlijk. Het was een gegeven paard, want we mochten hem wel een paar maanden gebruiken. Deze paardenhandelaar maakte een goede indruk, want hij wilde, na uiteindelijk drie maanden, geen geld hebben. Hij zei: ‘Ik was blij dat ik jullie kon helpen.’ We hebben hem daarna toch maar iets financieel ‘schadeloos’ gesteld, want we waren blij dat we op dat moment geholpen waren.

Daarna hebben we het tweeënhalf jarige paard van ome Dirk gekocht. Een mooi paard dat met enige voorzichtigheid het werk zo ongeveer aan kon, maar er kwam toch nog een probleem te voorschijn. Ome Dirk was er nooit mee op de weg geweest en het bleek dat dit paard niet geheel ‘zuiver’ was op de weg. Voor grote vrachtauto’s was hij bang en nam dus nog wel eens een grote sprong de kant in als er een langs kwam en dat is reuze vervelend en ook gevaarlijk. Dus dan maar niet de weg op, dan ging het prima.

Toch wilden we wel weer van dat paard af en dus heeft Rik van de Weerd een ander opgezocht, een paard dat eigenlijk iets te klein was naar mijn zin, maar verder beviel het wel. Op de weg werd het nooit bang en dat was een voordeel boven het vorige paard. Want een paard dat bang is op de weg, ben je heel gauw zat; daar is geen vreugde aan te beleven en er iets aan verbeteren is ook geen mogelijkheid. Dat paard hebben we denk ik nog een jaar of vier gehad, totdat in maart 1968 ook aan de Maanderbroekweg het tractortijdperk begon met een sterke Hanomag tractor van wel 22 pk.

Al met al was het een vervelend gedoe geweest met de paarden. Ten eerste omdat het beste paard van stal doodging, ten tweede omdat het niet meeviel om toen weer een goed paard aan te schaffen. En ten derde omdat ik het allemaal zelf moest doen, terwijl ik er geen enkele ervaring mee had en dan is het soms moeilijk om de juiste beslissingen te nemen.

In de jaren 1965/68 had nog ongeveer de helft van de boeren in de omgeving een paard als trekkracht, maar daarna is het snel veranderd. Als je na 1975, zoals vroeger nog een boer zag werken met een paard, was dat een zeldzaamheid. Sommigen konden eigenlijk geen afscheid nemen van hun paard en ze hadden dan wel een tractor, maar het paard hielden ze ook en nu als hobbydier.

Lang niet bij alle boeren vond de bovenomschreven mechanisatie plaats. Door alle ontwikkelingen die ook een gevolg waren van de steeds toenemende schaalvergroting, zijn er tussen 1965 en 1975 heel wat bedrijven gestopt en ook wel omgeschakeld naar een ‘veredelingsbedrijfl.’ Op zo’n bedrijf was het niet op voorhand noodzakelijk om een paard of een tractor te hebben, want dat is pas echt nodig als er koeien gehouden worden. Bedrijven met vijf tot acht koeien waren niet groot genoeg om te mechaniseren en dat waren dan ook meestal de eerste als er gestopt werd met de rundveehouderij.





HOOFDSTUK 20

BOTER.

Wat zou de reden zijn dat er zoveel spreekwoorden en uitdrukkingen zijn, waarin boter voorkomt? Zo val ik liever met mijn neus in de boter, dan dat ik boter op mijn hoofd heb en dan heb ik het nog niet over ‘het botert niet,’ of over ‘boter aan de galg.’

Smeert de doorsnee rundveehouder/koeienboer roomboter op zijn brood of doet hij dat niet? Toen hij nog twee knechten had die meeaten, deed hij het waarschijnlijk niet, maar hoewel hij nu niet langer personeel aan tafel had, at hij nog steeds margarine, want hij was er aan gewend geraakt en hij, en zeker zijn vrouw, lette ook op de kleintjes en een pakje roomboter was drie á vier keer zo duur als een pakje margarine.

Maar een behoorlijk aantal kleinere boeren vertikte het om ‘namaak’ op tafel te zetten en als ze zagen dat een grotere boer uit de omgeving wel margarine at, werd daar schande van gesproken. Dan was hij een ‘zunigert’ die zijn eigen product niet steunde en waardeerde. En zo waren er, zoals altijd, voor- en tegenstanders. Sommige voorstanders maakten het ook bont. Als je maar roomboter op je brood deed, dan zou je gevrijwaard blijven van een heel scala aan ziekten en roomboter, een zuiver natuurproduct, zou zelfs nog werken tegen haaruitval. Mijn vader zei altijd: ‘Als je je eigen product niet op tafel wilt zetten, dan ben je een boer van niks’ en daar was hij aardig van overtuigd, dus geen surrogaat op tafel om te smeren, maar voor bakken en braden mocht de margarinefabrikant wel gesteund worden.

Bleu Band, een margarinemerk, stond dus bij ons ook op het boodschappenlijstje. Het was het goedkoopste soort denk ik, maar om op brood te smeren, was het ook niet het lekkerste. Een duurder en smakelijker merk was Planta, maar als je daarmee ging bakken, dan spetterde het nogal. Boze tongen beweerden: ‘Dat komt door al het water dat er in zit.’

De margarinefabrikanten zaten intussen niet stil en probeerden wat te vinden om hun product meer gebruiksvriendelijk te maken. Roomboter als natuurproduct wil onder koude omstandigheden niet smeren en margarine ook niet, maar daar wisten de margarinefabrikanten wel wat op te vinden. Aan margarine mocht men ongestraft van alles toevoegen, maar dat is met roomboter al sinds 1905 bij de wet verboden. En dus werd er achter de schermen door de fabrikanten hard gesleuteld om het beter smeerbaar te maken en ook iets tegen het spatten te doen en probeerde men twee vliegen in een klap te vangen door een smeerbaarheids- en een antispattoevoeging. De fabrikant van het merk Planta was de eerste die een toevoeging had die het merk ‘verrijkte’ of ‘veredelde,’ zodat het beter smeerbaar werd, maar vooral beter ging bakken. Hieraan vooraf ging natuurlijk een doordachte reclameactie om de consument aan het gezonde, nieuwe, en oh zo gebruikersvriendelijke product te krijgen. Hij of zij wilde wel een product dat makkelijker in het gebruik was en dat het 30 % meer kostte dan een pakje Bleu Band, daar dacht men minder over na, men had immers geleidelijk aan iets meer te besteden. Bleu Band margarine kwam uit dezelfde fabriek als Planta en iets wat makkelijker en lekkerder is en waar de klant zo tevreden over is, daar moet makkelijk een grijpstuivertje extra aan te verdienen zijn.

Het duurde echter niet lang voor het volkomen mis ging. Alle zo tevreden Planta gebruikers kregen een huidaandoening die nogal jeukte en die niet lang daarna de ‘blaasjes’ ziekte genoemd werd. Het ergst werd het rond Rotterdam, maar uiteindelijk werden er landelijk zo’n 100.000 mensen aangetast, waarbij zelfs enkele overlijdensgevallen geconstateerd werden.

Het duurde alles bij elkaar even, voordat men er werkelijk achter was wat er aan de hand was, maar in 1960 hebben de kranten er weken lang over vol gestaan. Het eerste omvangrijke ‘voedselschandaal’ van na de oorlog was een feit. Spoedig daarna is het merk Planta uit de productie genomen en ook nooit meer opgestart en aan een heleboel slachtoffers is een bedrag van fl. 8.000 uitgekeerd.

Maar ook dat kwam de margarinefabrikant weer te boven en later kwamen er wel weer oh zo gezonde margarines, nu zonder jeuk, want de fabrikant had nu blijkbaar wel de kennis in huis hoe hij met toevoegingen en antioxidanten moest omgaan. Misschien speelde jarenlange traditie ook een rol, want de margarinefabrikant had aan het eind van de negentiende eeuw ook al ervaring opgedaan in het bijmengen van toevoegingen in de roomboter. Toen was het dus ook al geen zuivere boter die de consument op tafel kreeg en daar is de margarinefabrikant tenslotte uit voort gekomen, hoewel het nog niet een van de paar honderd toevoegingen geweest zullen zijn, vaak voorzien met een E nummer, waarover een fabrikant vandaag de beschikking heeft.

Dat het nu eens goed misgegaan was met een margarinemerk, daarover meesmuilden de boeren een beetje, want ze hadden zich al jaren geërgerd aan het blijkbaar heel grote reclamebudget dat de margarinefabrikanten hadden. Daar konden de boeren, met in het verlengde de Coop zuivelindustrie als hun marktmacht, alleen maar van dromen. Met andere woorden, waarom kon hun zuivere natuurproduct roomboter bij lange na niet zoveel aan reclame besteden, terwijl een margarinefabrikant dat wel kon? Als het productschap voor zuivel zou besluiten een kwartje per honderd liter extra in te houden voor reclamedoeleinden, zou men al weer op een oppositie kunnen rekenen, ook al omdat een ‘schap’ in doorsnee niet zo’n goede naam bezat bij velen.

Boter kan men kneden en met kaas kan dat niet. Boter kneedt men om het te produceren, maar men kan het nogmaals kneden en er wat bij in mengen wat extra winst oplevert en zo werd de soms al niet zo goede kwaliteit roomboter rond 1900 nog verder ‘verprutst.’ Dat verziekte vervolgens de redelijk belangrijke export naar Engeland in die tijd. Handelaren kochten al de verschillende kwaliteiten op, tot zelfs in Duitsland toe, kneedden alles door elkaar en het duurde niet lang voor ze ook andere botervreemde toevoegingen op het spoor kwamen en bijmengden. Hoewel dat de winstgevendheid van hun zaak verhoogde, sneden ze zichzelf hierdoor in de vingers en kwam hun boter letterlijk in een slechte reuk te staan, terwijl andere, voornamelijk Deense exporteurs betere kwaliteit konden leveren. In 1905 is er door de overheid een stokje gestoken voor die praktijken, toen men het bijmengen van melkvreemde stoffen strafbaar stelde en een ‘Rijksboterkeurmerk’ invoerde.

Vanaf toen werd het rustiger, de consument had de garantie dat roomboter ook zuivere roomboter was en de kwaliteit en bereidingswijze werden verbeterd. Tot aan het begin van de 60er jaren, want toen was het niet de kwaliteit, maar de hoeveelheid die voor de problemen zorgde. De zuivel was in voorgaande jaren een EEG verantwoordelijkheid geworden en dat was voor Nederland een goede zaak, want Nederland is klein en moet dus heel veel buitenland hebben om daar zijn zuivelproducten te kunnen afzetten. Vooral in de lente en de zomer werd er van toen af teveel boter geproduceerd en die werd dan maar noodgedwongen opgeslagen in de koelhuizen, om in de herfst en de winter dan aan de consument te slijten en door aantrekkelijke kortingen eigenlijk ook te proberen margarine-eters aan de roomboter te krijgen. Dat lukte maar ten dele, want nu gingen ook de normale roombotereters koelhuisboter eten, wat weer leidde tot verminderde afzet van de ‘normale’ roomboter. Dat probleem bleef jarenlang in de 60er en 70er jaren boven de zuivelmarkt hangen en zo is het gebeurd dat men te oude koelhuisboter naar Rusland verkocht voor een gulden per kilogram, dat is 25% van de normale prijs, wat natuurlijk ook weer voor- en tegenstanders gaf. De voorstanders vonden dat die ‘schrale’ Russen nog heel wat oude boter moesten eten, voor ze echt vet zouden worden en dat het een groot voordeel was, als het naar Rusland verkocht werd, want dan kwam het nooit weer terug om hier boven de markt te hangen.
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Rijksboterkeurmerk.



Maar er bleef voortdurend te veel van en zo is het ook gebeurd dat men roomboter ‘omvormde’ tot een echt bak- en braadproduct dat voor een vriendelijk consumentenprijsje op de markt gebracht werd. Het bleek spoedig na de introductie echter niet zo succesvol en na enige tijd is het weer uit de markt genomen.

Over boter kan heel wat geschreven worden, maar het bovenstaande is al hetgeen ik uit mijn geheugen opdiep. Ik herinner me dat er vaak heel wat over te doen was, maar dat zijn zaken waarvan ik niet veel afweet, zoals de botersmokkel naar België, de oprichting van het Nationale Zuivelbureau om met ‘Frau Antje’ reclame te maken voor gezonde zuivel. En ‘Melk, de witte motor,’ waar ‘Joris Driepinter’ ook bij hoorde, het schooljongetje dat drie glazen melk per dag dronk en daardoor zo sterk en gezond was.

De boter was een beetje de speelbal van de nationale landbouwpolitiek, ondanks de in 1957 al in gang gezette Europese landbouwpolitiek, waarbij het uitgangspunt was de landbouw door meer afzetmogelijkheden een beter bestaan te verschaffen. Waarom het allemaal zo moest, is voor de meeste boeren altijd wat vaag gebleven, want waarom was er een Europese politiek gemaakt die gold voor melk, rundvlees graan en suiker, maar niet voor eieren, varkensvlees of aardappelen?

Ik heb dat zelf ook nooit begrepen en ik denk dat 99% van de boeren hierop geen pasklaar antwoord heeft. Het zal allemaal wel te maken hebben gehad met een gebrek aan economisch en politiek inzicht, we waren te druk met produceren en er had ook wel wat meer gedegen informatie verstrekt kunnen worden.

In 1957 was de EEG van start gegaan en de landbouw had hierin een plek gekregen, naast bijvoorbeeld kolen en staal. Ook Nederland had in Brussel al snel een eigen commissaris, Sicco Mansholt, een man die nog ‘legendarisch’ zou worden. Hij bouwde in de beginjaren 60 aan een gemeenschappelijk landbouwbeleid met als doel een stabiele voedselvoorzienig, verhoging van de productiviteit, redelijke prijzen voor de consument en natuurlijk als laatste een redelijk inkomen voor de producent-boer. Het was een goed streven, maar zeer weinigen waren hiervan overtuigd. Zo wilde deze commissaris van goed socialistische huize, een sterke landbouw creëren die zo economisch mogelijk moest produceren. In de 50er jaren had dat streven zich al vertaald in veel voedsel produceren voor de eigen markt en in de jaren 60 en 70 moest dat gaan betekenen: veel exporteren. Het moest allemaal grootschaliger worden, waarbij de landbouw en veeteelt zich in de richting van de industrie zou moeten bewegen, maar de vragen waar de boeren mee bleven zitten waren: Hoe moet dat allemaal verwezenlijkt worden? En vooral: Wie moet en kan dit betalen? Zeer weinigen hadden daar op voorhand een opvatting over, laat staan een goed gevoel en de onvrede nam dan ook hand over hand toe, vooral onder de kleinere boeren.

Feit was wel dat de agri sector begin 60er jaren steeds verder achterop raakte. De sector liep een achterstand op, zeker als men keek naar de voortdurende stijging van de lonen in de industrie en de handel. Dat was voor de helft van de boeren heel duidelijk, tenminste als er wat ontwikkelingsniveau was en als men de ogen open hield. Maar daar mankeerde het nogal eens aan, want bij velen hadden deze ontwikkelingen geen toegang en hun karakter en levensvisie was er ook niet na dat ze het allemaal in dat tempo konden en wilden bevatten.

Er was volop werkgelegenheid in alle sectoren van de economie. Er waren exportmogelijkheden genoeg, er was een groot tekort aan arbeidskrachten en waar een tekort is, gaan de prijzen omhoog, in dit geval de lonen en dat betekent meer koopkracht. Het leek er allemaal op dat men met de koopkracht die buiten de landbouw verdiend werd, beter in staat was om er een comfortabele levenswijze op na te houden.

De algemene welvaart nam met rasse schreden toe in de eerste vijf jaar van de jaren 60, maar dat gold niet voor het grootste gedeelte van de agrarische sector. Die begon in zijn algemeenheid steeds meer en meer een economische achterstand op te lopen, maar ik denk niet dat wij er echt mee geconfronteerd werden. Er is moeilijk een meetlat langs te leggen en ik wist het toen ik 18 en 19 jaar was, ook niet te beschrijven. Maar het waren wel belangrijke signalen die ik toen al opving en als ik nu terugdenk hoe de ontwikkeling was, heb ik ze alsnog aan elkaar gebreid, hoewel het zeker niet volledig of wetenschappelijk verantwoord is, want daarvoor moet men echt economie gestudeerd hebben denk ik.

Al diegenen die de ontwikkelingen als een bedreiging en als het eindpunt van hun zelfstandig bestaan zagen, dachten die aan ‘stoppen?’ NEE natuurlijk niet! Boer ben je en boer blijf je, afgezien van een hoogst enkele die dat wel deed. En men schamperde dan als hij een andere werkkring koos: ‘Maar hij was ook nooit echt boer.’

Voor het oplossen van het arbeidstekort hoefde niemand op een boer te rekenen, want om naar ander werk te solliciteren, dat zagen de meesten als een schrikbeeld en daar moest maar niet te veel aan gedacht worden. Dus haalde men in 1961 de eerste gastarbeiders naar Nederland. Ze kwamen allemaal uit Zuid-Italië en gingen grotendeels het werk doen waar geen Nederlanders meer voor gevonden konden worden; er is reeds over geschreven. En vervolgens moesten al deze mensen ook wonen, wat weer een grotere druk op de nog altijd aanwezige woningnood veroorzaakte, hoewel er in 1962 al wel een heleboel woningen gebouwd waren. De woningnood was daarvoor en ook nog jaren daarna, de grote speelbal van de politiek en de onderlinge verwijten waren nooit van de lucht.

Van het nieuwe type woning, al gauw bekend onder de naam ‘doorzonwoning,’ daar hadden de meeste plattelanders geen hoge pet van op. ‘Je kiekt er dwars door heen,’ werd er nog al eens laatdunkend over gesproken. Een huis mocht je blijkbaar om privé redenen niet dwars door heen kunnen kijken, maar dat deze doorzonwoningen reeds het moderne comfort hadden, zoals een douche en centrale verwarming, daar stonden ze maar niet bij stil, daar waren ze nog niet aan toe, dat zou voor hun ‘veul te veul’ geld kosten. Het was te veel luxe en derhalve overbodig, ze hadden het altijd nog zonder gekund en uit respect voor hun traditionele manier van leven, waren velen ook niet bereid om daarin verandering te brengen.
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De jaren 60 gleden voorbij en het was interessant om het mee te beleven. Ik was zo’n beetje 16 tot 20 jaar oud en in die leeftijdsgroep begin je een beetje uit je jeugdjaren te ontwaken en begin je meer te begrijpen hoe de echte ‘grote mensenwereld’ in elkaar zit. Als ik toen had moeten opschrijven wat ik nu doe, was het allemaal niet voor elkaar gekomen, omdat er tijd nodig is om het allemaal te begrijpen. Eigenlijk is het zo dat, als je zelf ‘door’ krijgt hoe het in elkaar zit, je het dan pas begrijpt, maar dan nog blijft het moeilijk, want er is een dermate grote verscheidenheid in mensen en meningen dat het alleen al daardoor niet makkelijk is om er vervolgens een eigen mening van te maken. Dat wordt dan altijd een mening die zo ongeveer bij je past. Maar het kan er ook een worden die toch wat anders uitvalt dan door je opvoeding als ‘normaal,’ wat dat ook mag zijn, verwacht zou kunnen worden, want de appel blijft niet altijd precies onder de boom liggen. Door diverse oorzaken kan hij ook wel wat wegrollen en misschien moet ik van mezelf concluderen dat ik ook wat wegrolde, want anders zou ik dit waarschijnlijk niet opschrijven. U bent nu vast gewaarschuwd, als het geen algemeen gangbare mening wordt.

Er waren, zoals in het vorige hoofdstuk blijkt, nogal wat mensen op het platteland die zoveel zorgen hadden over alle veranderende omstandigheden dat ze er gewoon somber van werden. Ik kon dat eigenlijk niet begrijpen. Er was toch geen oorlog, de hele economie stond goed op de rails, er was werkgelegenheid genoeg, in zijn algemeenheid was het nog nooit zo goed geweest en toch was er somberheid. Het leek wel eens dat men gewoon op zoek was om maar wat te hebben waarvan men somber worden kon.

Zoals in 1960, toen Kennedy in Amerika tot president gekozen werd. Er was in het algemeen nogal wat optimisme over dat nu eens een jongere president het stokje overnam, want voorheen gold nogal eens voor staatshoofden: Hoe ouder hoe beter. Amerika is aardig ver van ons bed en het raakte ons niet zo, of toch wel? Een kennis sprak heel absoluut en overtuigend: ‘Kennedy is Rooms en nu is zo de hele wereld Rooms-Katholiek.’ Hij vond dat een groot schrikbeeld, iets wat ik niet erg begreep, want hoe kwam hij toch aan die mening? Was er een soort ondergrondse Inquisitie die hij kende en ik niet? Of had hij soms nog meegedaan aan een Beeldenstorm en was hij nu juist uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog thuisgekomen? Of had hij zoveel Veluws ‘zaand’ in de klompen, met het veelal daarbij behorende gebrek aan informatie? En waarom vond hij dat zoveel meer bedreigend dan de niet zo ontspannen situatie tussen Oost en West? De koude oorlog dus, was hij daar dan totaal niet van op de hoogte?

Na de Tweede Wereldoorlog was al snel die zogenaamde koude oorlog ontstaan en die dreiging werd vanaf die tijd ook door de overheid erkend. De Bescherming Burgerbevolking, de BB, werd opgericht. Een niet militaire organisatie die steun moest geven aan de bevolking in oorlogsomstandigheden en ook ingezet kon worden bij de bestrijding van grote rampen. Er werd in de 50er jaren gewerkt met vrijwilligers, maar in 1958 werd er ook een ‘noodwachtplicht’ afgekondigd en ook werd duidelijk dat, als er wat gebeurde, men rekening moest houden met een atoomaanval. Hiertegen werden de nodig geachte maatregelen genomen, zoals het bouwen van atoombomvrije bunkers en schuilkelders en ook in vele overheidscirculaires werd de burger erop gewezen hoe hij zichzelf en zijn gezin zo goed mogelijk bescherming kon bieden. Daartoe moest wat extra ingeblikt voedsel in voorraad gehouden worden en in dorpen en steden werd een netwerk van sirenes aangelegd die als proef iedere eerste maandag van de maand tussen 12 uur en 12.15 uur in werking gezet werden, om te zien of ze nog naar behoren functioneerden. Op het platteland kon je ze niet horen, maar in 1958 zat ik op de landbouwschool in Ede en op de eerste maandagen, zodra we pauze hadden, begonnen ze te loeien wat wel wat doordringend en angstaanjagend klonk.

Iedere mannelijke Nederlander was opkomstplichtig voor de militaire dienst en werd na zijn achttiende verjaardag opgeroepen om gekeurd te worden. Die oproep kreeg ik ook met nog een leeftijdsgenoot uit de buurt en we moesten naar Arnhem om gekeurd te worden. Om negen uur werden we daar verwacht en er was al spoedig een hele hal vol met jongeren die ook opgeroepen waren. Na een half uurtje ging plots een deur open en een militair met een grote pet op die heel wat gezag uitstraalde, stak vervolgens zijn hand recht vooruit en dirigeerde de ene helft met zoveel mogelijk militair vertoon de ene kant op voor, naar wat later bleek de medische keuring en de andere helft de andere kant op, naar wat bleek een theoretische keuring die niet al te moeilijk was. Het waren meer praktische opgaven dan theoretische die gemaakt moesten worden.

Een vraagje van die theoriekeuring heb ik nog onthouden. Het waren twee plaatjes met iemand met een wild rukkend paard aan een touw. Op het ene plaatje was het touw één keer om een dikke boom gewikkeld en op het andere plaatje drie keer. De vraag was, wie het makkelijkst het wilde paard in bedwang kon houden. Ik denk dat de meeste boerenzoons die wat boerenverstand meegebracht hadden, wel wisten wat hierop het goede antwoord was. Een klein jaar later kwam de oproep om echt in dienst te gaan, voor de eerste oefening, zoals dat heette. De boekhouder heeft toen een bezwaarschrift ingestuurd met als motivering ‘persoonlijke onmisbaarheid en kostwinnerschap’ en niet lang daarna is er een jaar uitstel verleend, zoals verwacht was. Een jaar later weer een oproep voor de eerste oefening, weer de boekhouder aan het werk gezet en spoedig daarna was het klaar. In de toegezonden brief werd ik als ‘buitengewoon’ dienstplichtig bestempeld en dat betekende dat alleen als ze je later ooit nog eens nodig zouden hebben, je alsnog opgeroepen zou kunnen worden.





De Landmacht had in 1958, toen de Duitsers het oefenterrein Sennelager zelf nodig hadden, niet meer genoeg grote oefenterreinen en daar moest dus wat op gevonden worden. Nederlandse legereenheden gingen vanaf 1959 in Frankrijk oefenen bij een plaatsje dat ‘La Courtine’ heette. Dat sprak blijkbaar tot de verbeelding, want een zanger, Rijk de Gooier, maakte er een liedje over: ‘Brief uit La Courtine,’ waarin ook duidelijk gemaakt werd dat er weinig te beleven viel.

Nog weer een jaar later kreeg ik bericht dat ik ingeschreven was voor de noodwachtplicht van de BB en daartoe moest ik me op een bepaalde avond vervoegen in een school in het Beatrixpark. Maar ook daar hoefde ik wegens persoonlijke onmisbaarheid niet weer te komen, maar door de functionaris daar werd ik er nog wel opgewezen dat het mijn plicht was als boer in geval van een calamiteit de voedselproductie zo goed mogelijk op gang te houden. Ik dacht bij mezelf: Boeren zullen altijd nodig zijn, maar hij had het voortreffelijk uit zijn boekje geleerd, zoals twee weken later uit een BB circulaire bleek. Ook werden er belangrijke aanwijzingen gegeven als er daadwerkelijk een atoombomaanval zou plaats vinden. Je moest met je gezin maar snel ergens onder kruipen, onder een tafel of onder de trap en als die niet voorhanden waren, dan maar in een kast kruipen of in een ander klein kamertje dat in ieder huis aanwezig is. Ook werd er op gewezen dat een natte doek op de dorpel van de deur een manier van extra bescherming was. Het lijkt nu allemaal wat komisch, maar het was wel de grimmige realiteit waar de Nederlandse burgers mee geconfronteerd werden. Ik heb dan ook nooit begrepen dat er mensen waren die meer bezig waren met de geloofsovertuiging van een Amerikaanse president, dan met deze dreiging.

Even later werd het nog wat spannender met de Cuba crisis en de Sovjet-Unie is ook aardig ver van ons bed, maar toch ook weer voldoende dichtbij om de dreiging te voelen. En Russische propaganda was er ook, ik denk niet dat veel mensen het hoorden, maar het was op de radio op de 49 meter band en wel in zeer correct Nederlands. De uitzendingen waren ’s avonds van half acht tot acht en ze begonnen met het altijd weer duidelijk herkenbare Russische volkslied dat eigenlijk wel een melodie met wat allure heeft. Met veel bombarie werd vervolgens aangekondigd wat Russische wetenschappers nu weer uitgevonden hadden, wat aangewend ging worden tot heil van het hele Russische volk, dat alle arbeiders zo hard en met zoveel vreugde werkten in hun nieuwe fabrieken, dat de doelstellingen van hun vijf jaren plan ruimschoots gehaald werden, ook alweer ter meerdere glorie van het Sovjet volk dat zich onder de vroegere Tsaren zo uitgebuit gevoeld had. Op de staatsboerderijen waren nu genoeg landbouwmachines, zodat ze de oogst op tijd van het land konden halen en hiermee werd alweer de doelstelling gehaald die door hun grote leiders uitgestippeld was in de voortreffelijk goede vijf jaren plannen. Het Nederlands in de radio uitzending was correct, maar ze konden niet voorkomen dat er een wat vreemde en niet zo behaaglijke ondertoon in zat.

Over de snelweg kwamen in 1962/63 wel Russische vrachtauto’s met aanhanger. Ze zagen er een beetje somber uit en ze vervoerden hout dat ze naar de Rotterdamse haven brachten. Waarom brengt men hout helemaal uit Rusland met vrachtauto’s naar de Rotterdamse haven? Niemand die dat begreep.

Ze waren altijd met twee vrachtauto’s bij elkaar en ze werden dus met argwaan bekeken . Hij vertelde ook dat de chauffeurs getrouwd moesten zijn, anders zouden ze soms op het idee komen om in het Westen te blijven en ook was het vreemd dat ze overal goed de weg wisten en hun brandstof tankten op een plaats nabij Rotterdam, wat vervolgens door hun ambassade betaald werd. In de 50er en 60er jaren had men in heel Europa ongeveer dezelfde vrachtautomerken, maar de carrosserieopbouw was in elk land nogal verschillend, zodat de buitenlandse vrachtauto’s, direct opvielen en de Russen helemaal met vrachtauto’s van hun eigen soort, antiek en somber.

Wat ook opvallend was in die tijd, was dat zoveel ‘kreukel’ auto’s in Duitsland opgekocht werden door Nederlandse handelaren. Ze gingen ’s morgens op tijd op weg met hun vrachtwagen, laadden er een of twee op de laadbak en een andere, vaak de minst beschadigde, kwam er in een takel achteraan. Hun voorkeur was een Opel Record, maar ook Volkswagens werden nogal wat geïmporteerd. De eerste vijf jaar van de 60er jaren gebeurde dat heel veel, soms kwamen er wel tien per dag langs, er zat toen blijkbaar winst in, maar de tweede helft van de jaren 60 is het langzaam afgenomen.

Zo was er altijd wel wat te zien aan de anders zo eenzame Maanderbroekweg, want waar wij woonden was het de ene kant op 1100 en de andere kant op 800 meter, voordat er weer iemand woonde en aan de andere kant van de snelweg was een doorlopende sloot.

De praatpalen kwamen denk ik eind 60er jaren, maar tot dan toe kwamen gestrande automobilisten vaak noodgedwongen naar ons toe, om te zien of ze hulp konden vinden, maar als ze lid waren van de wegenwacht konden ze gewoon blijven wachten in de hoop dat de wegenwacht snel kwam en dat kon vijf minuten duren maar ook vijf uur. De mensen die geen lid waren, konden geholpen worden als ze ter plaatse lid wilden worden, maar ook dan kon de wegenwacht niet altijd hulp bieden. Een keer midden in de zomer toen ik net uit bed kwam, stond er al iemand bij de deur te wachten, want hij was van de weg afgeraakt en hij stond precies midden in de Maanderbroekwegsloot, 200 meter bij ons huis vandaan. Hoe kun je daar nou precies terecht komen? Met de tractor heb ik hem er heel gemakkelijk uitgetrokken, zoals altijd met een luxe auto, terwijl je met een tractor aan een vrachtauto die vast zit, bijna niets kunt beginnen. Hij had verder geen schade, de politie had het niet gezien en hij kon zijn weg in de vakantie weer vervolgen, nadat hij me 25 gulden in de hand had gestopt. Gauw verdiend, maar met een landbouwvoertuig mag je zulke dingen niet doen en je bent er ook niet voor verzekerd.

Een vrachtauto die geen lading vervoert, krijgt onderweg nooit een lekke band. Dat gebeurt altijd met een volle vracht. In het beroerdste geval loopt er een band langzaam leeg en dat wordt vaak niet opgemerkt, terwijl de andere band dan zo heet wordt dat die tenslotte klapt en dan is er niet veel voor nodig, voordat de wrijvingshitte de banden of wat er nog van over is, spontaan in brand laat vliegen. Dat gebeurde ook eens recht voor de dam bij ons en als het dan ook nog een tankwagen is die geladen met is dieselolie, dus heel wat brandbaar materiaal meevoert, dan wordt het angstaanjagend.

De brandweer was nog net op tijd, zodat er verder niets gebeurde, maar spannend is het wel, als dat recht voor de deur gebeurt. Ook als er een of meerdere wielen loskomen, gebeuren er rare dingen. Op een keer zag ik dat en toen ging het losse wiel nog harder lopen dan dat de vrachtauto ging, iets wat ik niet kon verklaren.

Een vrachtautowiel dat de sloot in gerold is en onder water ligt, is zwaar, maar de chauffeur, de wegenwacht en ik hebben het tenslotte toch uit de sloot getrokken met een touw. De problemen met vrachtauto’s waren meestal de banden en een enkele keer de brandstofpomp. Bij luxe auto’s was het altijd de V riem of het zonder benzine komen staan. Dat laatste was een keer het geval met een hele grote militaire trailer, geladen met een tank. De brandstof was op en toen stond het gevaarte stil. De begeleidende Marechaussee kon er ook niets aan veranderen en klopte bij ons aan om te bellen. Dat deed hij met passend bravoure en betalen voor het telefoontje kon hij niet, want hij had geen geld op zak. De rekening mochten we eventueel naar Defensie sturen, maar dat hebben we verder maar onder de klompen geschreven, zoals we wel vaker moesten doen.

Zo gebeurde er wel vaker wat, maar dat beschouw ik allemaal als niet zo erg belangrijk, behalve het volgende verhaal en het is deze keer niet echt smakelijk, maar het moet wel even vermeld worden. Ik weet niet meer of het wel echt in de 60er jaren gebeurde; het zal waarschijnlijk wat later geweest zijn.

Buurman Ries van Zetten kwam even na een uur ’s middags bij ons opbellen, ik weet niet meer waarom, ik denk dat hun telefoon niet functioneerde of zo. Hij kwam op de fiets en zijn jonge hond die hij nog niet zo lang had, was hem achterop gekomen. Omdat hij dat niet in de gaten had, was hij meteen bij ons naar binnen gelopen. Na korte tijd was de hond op de snelweg gaan lopen en dat ging niet lang goed, dus het arme dier werd aangereden en op slag gedood door een meneer met een Peugeot 504 die vervolgens een beetje overstuur bij ons aanbelde om zijn verhaal te doen. We liepen naar de snelweg en daar lag de dode hond, juist aan het randje van de vluchtstrook die toen nog de parkeerstrook was. We stonden even bij de dode hond te kijken en we hadden wel gezien dat er een heel plasje bloed op de rand van de rijbaan lag. Luxe auto’s waren zo breed niet dat ze er door reden, maar voordat we het in de gaten hadden, kwam er een grote vrachtautocombinatie in volle vaart langs en die reed nog een beetje meer rechts dan normaal en dus precies door het plasje bloed heen dat vervolgens met grote snelheid opzij spatte. Ik kon me nog enigszins wegdraaien, zodat ik maar een paar spetters over me heen kreeg. De buurman die twee meter verder stond, kreeg heel wat meer over zich heen en het Menereke met zijn keurige, lichtgrijze pakje stond weer een meter verder en die kreeg werkelijk de volle laag over zich heen. Wat zag hij eruit! Alsof hij zojuist zeven moorden gepleegd had, werkelijk niet om aan te zien. We waren blij dat het verder goed afliep en we hebben de meneer met zijn mooie grijze pakje wat van het gestolde bloed ontdaan en zijn kleding wat afgepoetst, maar dat hielp ook niet veel. Verder was er geen schade en hij is vervolgens, zoals dat heel vroeger heette ‘zijns weegs gegaan.’

Het was jammer van de mooie hond, maar boeren kunnen en dat bleek hier weer eens, beter met een dood dier omgaan dan een stadsmens. En Jan Kemperman, de kantonnier/wegbeheerder, moest er ook wel mee om kunnen gaan, want die heeft hem de volgende morgen begraven.

In 1963/64 is er een vangrail geplaatst, zodat afgelopen wielen, maar ook auto’s niet meer op de andere rijbaan terecht konden komen en eind 60er jaren zijn er praatpalen geplaatst waarmee men de ANWB bellen kon. Nu werd het wat minder het bellen op de ‘eenzame’ boerderij, zoals bijna alle mensen ons huis zo vaak noemden, maar een enkele keer gebeurde het toch nog dat ze kwamen opbellen, want bij de praatpaal kun je alleen met de ANWB bellen en soms wilde men ook naar huis bellen.

In voorgaande hoofdstukken is geschreven over de toen heersende ontevredenheid, maar er was ook een lichtpuntje voor alle zelfstandigen, want de regering had in 1963 besloten dat ze voortaan ook kinderbijslag gingen krijgen. Voor werknemers was dat al een jaar of tien zo, maar nu het economisch beter ging, kreeg iedereen vanaf het tweede kind een kinderbijslag. En zo zette de regering een stap in de goede richting, want voor de zelfstandigen was een beetje meer natuurlijk ook welkom. De werknemers vonden het best dat ze wel kinderbijslag kregen en de zelfstandigen niet, maar de regering en de politieke partijen zijn er voor om te zorgen dat iedereen in de samenleving zo veel mogelijk gelijk behandeld wordt, hoewel dat lang niet altijd lukte. Zo ging het ook met het ziekenfonds, het werd meer en meer een grote politieke sudderpot, waar iedereen zo weinig mogelijk in wilde doen, om er vervolgens zoveel mogelijk uit te halen en dat met zoveel mogelijk regeringsbijdrage.

Werknemers werden na 1900 al verplicht verzekerd, maar volmaakt was het geenszins, want er waren nogal wat groepen, zoals gepensioneerden en zelfstandigen die buiten die regeling stonden en het niet zelf konden betalen, of het ook wel te duur en daardoor niet nodig vonden. Ik denk dat we bij ons rond 1955 particulier verzekerd werden, maar dat weet ik niet precies meer. Wel weet ik dat er in 1953/54 wat discussie over was dat het zou moeten gebeuren. Die discussie werd wat aangezwengeld door enkele ziektegevallen in de kennissenkring, waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk was en als dan naderhand de rekening kwam, was die erg hoog en eigenlijk onbetaalbaar voor de doorsnee zelfstandige. Het was meer onbetaalbaar dan 10 jaar geleden, want ik denk niet dat opa Roseboom verzekerd was, toen hij in 1948/49 nogal aan het dokteren raakte wat hij denk ik zelf betaalde. Hoe moeilijk dat toen voor hem geweest is, weet ik niet precies.

In het midden van de 50er jaren koos iedereen ervoor om alleen voor ziekenhuisopname verzekerd te zijn en de andere dingen zoals de huisdokter, de tandarts, de oogarts, enzovoort, die bleef men zelf betalen. De verzekering hiertegen was te duur en men vond zichzelf voldoende kapitaalkrachtig om dat zelf te kunnen betalen, in tegenstelling tot de doorsnee werknemer. Die was verplicht verzekerd als fondsverzekerde, wat betekende dat de overheid ook iets mee betaalde aan zijn ziektekostenverzekering. Die ziekenfondsen hadden de macht om verdragen af te sluiten in de gehele gezondheidszorg en om eenheidstarieven voor alle handelingen vast te leggen voor hun ziekenfondspatiënten, terwijl de anderen die ‘particulier verzekerden’ heetten, daar niet van meeprofiteren konden.
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Een paar kleine bloemetjes die in de 50er en 60er jaren voornamelijk onder de heining en langs de slootkanten groeiden. Ze hadden mooie namen als zilverschoon (boven), ereprijs (blauw) en penningkruid.



Ingewikkeld was het wel en er zouden erg dikke boeken vol geschreven kunnen worden over hoe het allemaal in elkaar zat. Het was niet zo bedoeld, maar van gelijke behandeling was geen sprake, want huisdokters wilden hier en daar geen fondspatiënten meer hebben. Ze kregen een vast bedrag voor een fondspatiënt en dat was niet zoveel dat ze er blij van werden en dus: de dokter niet tevreden, fondspatiënt ook niet tevreden en de particulier eigenlijk ook niet, want als die bij voorbeeld bij de tandarts kwam, kreeg hij snel in de gaten dat hij meer moest betalen voor dezelfde behandeling dan de fondspatiënt.

Wel was hij tevreden over het systeem, als hij op zaterdagavond plotseling kiespijn kreeg. Hij belde dan zijn tandarts en vroeg of hij mocht komen. Als particulier verzekerde mocht dat vrijwel altijd, in tegenstelling tot de fondspatiënt, want die werd in zo’n geval vriendelijk maar dringend verzocht om tot maandagmorgen te wachten en dan eerst nog in de wachtkamer plaats te nemen.

Dat ik dit zo opschrijf, is ook omdat ik hier wat ervaring mee had. De tandarts had wel eens heel wat werk met mij en bij hem was het contant betalen, want het was algemeen bekend dat contant goedkoper was dan een rekening, pardon een ‘declaratie’ laten komen.

Als een ziekenfondsverzekerde een bril nodig had, dan kreeg hij er een. De glazen werden door de oogarts voorgeschreven en het montuur betaalde het ziekenfonds ook, maar dat was dan wel van het allergoedkoopste wat er maar te bedenken was. Het onding leek gemaakt van wat gebogen ijzerdraadjes en als de fondsverzekerde een betere en minder lelijke wilde hebben dan kon dat, maar moest hij dat zelf betalen. En als hij geen geld had, of daarvoor niet wilde betalen, dan moesten hij of zijn gezinsleden het dus maar doen met een ijzerdraadjesbril, die aldus bekend en ‘beroemd’ werd als het ‘ziekenfondsbrilletje,’ met van die niet- ronde glazen erin die opviel omdat het ding niet zo goed, eigenlijk onmogelijk oogde.

Het verhaal ging dat de minister-president uit de 50er jaren, Vader Drees, twee ziekenfondsbrillen had, één als reserve dus, en dat dat de enige weelde was die hij zich wilde veroorloven. Algemeen was bekend dat hij rijkdom voor zichzelf beslist niet op prijs stelde. Een ander verhaal is dat hij iemand om een dubbeltje vroeg om een vriend te kunnen bellen. De man zei: ‘Ik zal je twee dubbeltjes geven, dan kun je al je vrienden bellen.’

Ik had niets met deze Willem Drees die toch wel een staatsman genoemd mag worden, ondanks het feit dat vele mensen hem in 1955 wel een hand vol modder om de oren wilden gooien, toen de Algemene Ouderdomswet van kracht werd. Want de boerenmensen die rondom mij leefden, kregen wel in de gaten dat het hun veel geld zou gaan kosten en zo was er steeds aanleiding om weer een beetje meer ontevreden te worden en weer een beetje meer zorgen te hebben.

Op andere plaatsen in de samenleving was men ook niet tevreden, maar dat ging het platteland goeddeels voorbij, want het speelde zich in de grotere steden af en een plattelander heeft nooit zoveel op gehad met de grote stad. De publiciteitsmedia komen allemaal uit de stad lijkt het wel, althans niet van het platteland, en op voorhand lijkt het wel of het er in de stad altijd beschaafder aan toe gaat dan op het platteland. Als er in een stad een zielig herfstkatje aangereden wordt, komt de hele straat kijken naar het bijna dode scharminkel en staat men er met tranen in de ogen bij als het ‘arme’ diertje afgevoerd wordt met de dierenambulance, maar als plattelander ga je daar toch hier en daar anders mee om. Het is denk ik een kwestie van ‘eten en gegeten worden,’ zoals er zoveel voorbeelden van in de natuur te vinden zijn. En eten is noodzakelijk, maar gegeten worden voelt niet zo goed. Als boer ben je gewend om goed voor je dieren te zorgen, maar als het helemaal niet wil of op zijn eind loopt, ben je meer geneigd tot handelen dan de doorsnee stadsmens. Een boer slaat met zijn blote hand een muis dood, de gemiddelde stadsmens weet niet hoe snel hij vluchten moet als hij zo’n beestje ziet. En een rat dat is pas echt een eng beest, die mag wel dood, maar een huismus wordt al gauw verheven tot een edel dier dat alle mogelijke vormen van bescherming verdient.

In onze schuur stonden zo’n honderd balen hooi opgestapeld en toen we ze na een jaar weghaalden, zat er geen enkele muis tussen of onder en dat kwam niet doordat er aardig wat katten rondliepen. Merkwaardig genoeg gebeurt het namelijk nooit dat muizen zich in het hooi thuis voelen. Waarom dat zo is weten denk ik maar weinig mensen en ik kan er ook geen goed antwoord op geven. Als het stro(oi)balen waren geweest, had het er zeker gekrioeld van grote, kleine, oude en vooral jonge muizen, want die houden wel veel van stro, misschien omdat er hier en daar nog een graankorrel gevonden kan worden? Trouwens als muizen wel van hooi hielden, waren er nooit zoveel hooibergen geweest in Nederland, want een muis kan er maar zo aan alle kanten inkruipen. Maar zelfs de bodemlaag die vaak uit takkenbossen bestaat, is nauwelijks uitnodigend genoeg voor muizen. Ook de overlast aan ratten viel wel mee, een bunzing wilde er nog wel eens zijn huishouding opzetten voor kortere of langere tijd en dat was herkenbaar aan een opvallend en typisch langwerpig hoopje los gegraven zand. Dat gebeurde makkelijker als er geen goede ‘vanghond’ rondliep op het erf, want een hond die van nature een goede aanleg had om ongedierte te vangen, durfde ook een bunzing wel aan.

Terug naar het onderwerp de ‘stadsmens,’ die geen verschil ziet tussen hooi of stro, gras of graan en een koe of een stier en dat is hem niet kwalijk te nemen, want de plattelander en dus ook ik, begrijpt de grote stad ook niet erg goed als we daar een keer rondlopen. Als je werkelijk wat inzicht hebt in hun manier van leven, dan denk je al snel: Ik dacht dat het er hier zo beschaafd aan toe ging, maar daar blijkt bij nader inzien weinig van waar te zijn, want het gevecht om de centen is er voelbaar nog wat groter dan op het platteland. Ik ben er weinig geweest, maar een van mijn indrukken was ook dat er veel minder saamhorigheid is dan op het platteland.

Het verschijnsel ‘koppelbazen’ was in het midden van de 60er jaren voortdurend in de schijnwerper als gevolg van de grote schaarste aan arbeidskrachten. De fiscus en diverse andere regeringsinstanties hadden de handen er meer dan vol aan om de belastingontduiking niet nog groter te laten worden dan die al was.

In de stad leeft men nogal ‘op elkaar’ en dan blijkt het frustratieniveau nogal eens hoog te liggen, zodat de doorsnee mentaliteit niet erg aantrekkelijk is en dan leren we al snel onze eigen leefomgeving meer te waarderen. Het grote stad gebeuren was al niet erg aantrekkelijk voor de doorsnee plattelander en het werd nog minder aantrekkelijk door nieuwe groepen die ontstonden in het midden van de zestiger jaren, zoals de nozems, jongeren uit de arbeidersklasse die nu voor het eerst wat geld te besteden hadden, zodat ze in hun vrije tijd verveeld gingen rondhangen. Ze waren zelfbewust met veel brillantine in hun haren en gekleed in jeans met een zwart leren vest als teken van herkenning en ze gedroegen zich ook nogal eens een beetje agressief tegen de wereld rondom hen. In de tweede helft van de 60er jaren was het verschijnsel nozem over het hoogtepunt heen en werd hun plaats voor een groot deel ingenomen door de provo’s die wat minder agressief waren tegen de doorsnee burger. Maar ze hadden wel een doel, namelijk een poot onder de gevestigde orde uitzagen en dat uitte zich onder andere in een nieuw fenomeen, het ‘kraken.’ Als een huis of kantoor een tijdje leegstond, werd het door hen gewoon ‘gevorderd’ en bewoond. Ze vonden ook dat de hele samenleving te autoritair was en maar eens meer ludiek en alternatief gereorganiseerd moest worden, wat ze dachten te bereiken door meer te protesteren en te mopperen.

De arbeiders van weleer hadden het nu te goed, die protesteerden niet meer en dus ontstonden er allerlei groepen uit verschillende milieus met telkens een klein beetje andere ideeën dan de provo’s, zoals hippies, kabouters en dolle Mina’s. De leden van die groepen hadden wel weer vaak ongeveer dezelfde ideeën over kraken, stadsvernieuwing en milieu en de meesten vonden het ook zo ongeveer tijd om de ‘liefde’ overnieuw te organiseren in de door hen als ideaal geziene vernieuwde leefgemeenschappen. Het was allemaal ‘alternatief en progressief’ wat de klok sloeg. Maar het platteland kwamen ze niet op en ik denk dat de doorsnee plattelander dat niet erg vond en zeker dacht dat dat maar zo moest blijven. De gevestigde linkse partijen waren zelfs geneigd om deze groepen hier en daar wat te steunen en het kon dan ook niet uitblijven, of de politieke spanningen namen nog weer wat toe, wat vervolgens, maar niet alleen daardoor, leidde tot het ontstaan van weer een nieuwe politieke partij die Democraten 66 ging heten.

Op 10 maart 1966 was het huwelijk van Prinses Beatrix met Claus von Amsberg, waarbij wel wat moeilijkheden en verstoringen verwacht werden. Er was 25.000 man politie op de been gebracht, maar toch slaagde men erin om hier en daar wat onordelijkheden te organiseren en werd er zelfs een rookbom tot ontploffing gebracht. Ik weet nog goed dat het die tiende maart aardig mooi weer was. Nederland zat voor de televisie, ook de mensen die niet zo erg in televisie ‘geloofden,’ werden nu verleid om ergens te gaan kijken en op de snelweg was van elf tot één het verkeer maar ongeveer een derde van hetgeen normaal zou zijn en dat was nog nooit eerder gebeurd op een doordeweekse dag. Ik had op die redelijk mooie dag, waarop er dus goed gewerkt kon worden wat anders te doen, namelijk beton storten om mijn varkenshouderij weer een beetje uit te breiden.

De samenleving draaide door, voor ieder op zijn eigen manier. De NCRV had zijn eigen herkenningslied, de KRO had om drie minuten voor twaalf nog het ‘Angelus’ en de VARA had het socialistisch strijdlied, want er moest altijd nog heel wat gestreden worden door de ‘verworpenen der aarde,’ omdat er nog veel teveel ‘rijkaards’ waren die zelfzuchtig voortleefden, volgens de tekst van de ‘Internationale’, die elke dag door de VARA als socialistische ‘themasong’ uitgezonden werd. De AVRO die had zijn eigen toestand in de wereld en daarvoor hadden ze Mr. G.B.J. Hilterman die als politiek commentator voortreffelijk de puntjes op de i kon zetten. Om zijn betoog nog beter aan elkaar te praten zei hij vaak: ‘Me dunkt,’ tegen zijn grote schare luisteraars en hij besloot zijn uiteenzetting altijd met: ‘Dit was de toestand in de wereld.’ Hij zou nog doorgroeien tot een legende in de omroepwereld en dat verdiende hij.

Op 11 oktober 1965 ging Hilversum 3 van start, als tegenhanger tegen de ‘buitengaatse’ (zee) radiozenders, waarvan het illegale Veronica jarenlang de belangrijkste was. Altijd was er weer heel wat om te doen in omroepland en het veroorzaakte dus nog wel eens wat onenigheid in wat graag een historisch gegroeid, ‘verzuild systeem’ genoemd wordt en blijkbaar alleen in Nederland maar bestaansrecht had.

Dit was mijn eigen toestand in de wereld. Het wel en wee beschreven van de eerste vijf á zes jaar van de 60er jaren die voor mij begonnen met veel ‘wee,’ doordat mijn vader wegviel. Maar de tijd blijft niet stilstaan, hoewel het toen niet de gemakkelijkste jaren waren.

Ik heb geprobeerd om op papier te krijgen hoe ik zo ongeveer de omstandigheden van toen beleefde. De altijd weer voorkomende en soms boeiende verschillen in opvatting over de maatschappelijke vraagstukken in de samenleving kunnen misschien een beetje beperkt weergegeven zijn en het mag allemaal wellicht wat ‘maatschappijkritisch’ zijn, maar ik heb ook lang niet alles onthouden. En soms is het gewoon moeilijk om iets wat je wel weet op de juiste manier op papier te krijgen, zodat het overkomt zoals het bedoeld is. Daar is heel wat inzicht en intelligentie voor nodig en ik ben door al de genoemde omstandigheden in die tijd niet in de gelegenheid geweest om dat met een goede scholing een beetje op te vijzelen.

De tweede helft van de jaren 60 zouden wel wat gemakkelijker worden, want er was toen meer ‘wel’ dan ‘wee.’
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Het wasbord en de fornuiskachel, de eerste 10 jaar na de oorlog nog veel gebruikt, met 1960 op de kalender gepromoveerd tot museum stuk
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ROND 1965.

In het midden van de 60er jaren was de wasmachine aardig ingeburgerd, maar dat wilde nog niet zeggen dat het een automaat was: het was in de eerste vijf jaren nog veel meer een wasmachine met een gloeispiraal. De was kon eerst gekookt worden en daarna een kwartiertje gedraaid, vervolgens moest het wasgoed eruit gehaald worden en met de hand door de wringer gehaald. Maar ook dat werd verleden tijd, want er kwamen kleine centrifuges op de markt. Daar moest de was vanuit de machine in gedaan worden, nog steeds handwerk dus, maar nu kon de was zowat droog ophangen worden en als de zon scheen, was het droogproces in een half uur bekeken, het voordeel zat nu dus in de tijdwinst. En de techniek werd steeds beter en betaalbaarder, zodat de wasautomaat op de meeste plaatsen algemeen werd aan het eind van de 60er jaren.

Om een wasmachine te laten draaien, is elektriciteit een voorwaarde en ik weet er niet alles meer van, maar de laatste boerderijen in de Gelderse Vallei kregen pas in 1968 elektriciteit. Er was een speciale regeling voor deze zeer onrendabele aansluitingen die eerder nog nooit in aanmerking gekomen waren voor een aansluiting, vanwege de te hoge kosten. Ook van onze veearts heb ik wel vernomen dat hij er blij mee was, want hij had al eens een keizersnede bij een koe uitgevoerd bij het licht van een stormlantaarn en een zaklamp. De landbouworganisaties hebben er op landelijk niveau ook aan bijgedragen dat er een regeling kwam voor deze superonrendabele aansluitingen, omdat het vrijwel altijd boerderijen betrofl. Dat was er een voorbeeld van dat de gevestigde landbouworganisaties toch nog wel wat deden en ik denk dat de landelijke boerenorganisatie veel meer serieus genomen werd door een elektriciteitsmaatschappij dan Hendrik Koekoek en zijn Boerenpartij. Die wist precies wat er voor oplossingen beloofd moesten worden, maar echte oplossingen verwezenlijken, daar is hij nooit aan toegekomen, althans er zijn mijn geen wapenfeiten bekend.

Zijn partij werd na 1967 meer een nationale protestpartij die de hele samenleving tot in Amsterdam toe navlooide, of er ergens nog wat weerstand en protest geboden kon worden tegen al hetgeen de overheid deed. De partij werd nog lang gesteund door de Telegraaf, het dagblad dat vond dat de boerenpartij het goed deed. De volgende jaren sukkelde de partij nog wat voort met aan de zijlijn wat afsplitsingen. Met de Kamerverkiezingen van 1971 werd er nog maar een zetel behaald en niet veel later was het helemaal over. Hendrik de boerenleider kon nu van zijn welverdiende pensioen als voormalig Kamerlid gaan genieten in Bennekom, maar ‘ze’ lieten hem ook weer niet helemaal met rust. Hij had namelijk een stukje weiland met een paar pony’s en over de rug van die viervoeters, probeerden ze Hendrik voortdurend te pakken te nemen. De meeste pony’s zijn, zoals toch algemeen bekend is, aardig winterhard, maar het scheen dat dat met de pony’s van Hendrik niet het geval was, want er waren in ‘onze’ Edese krant in die tijd voortdurend ingezonden stukken, waarin Koekoek aan de schandpaal genageld werd, omdat hij zijn pony’s niet goed verzorgde in de winterse omstandigheden. Ik kende die omstandigheden niet, maar het had er alles van weg dat een zogenaamde ‘maatschappelijke groepering’ onder het mom van de pony’s niet goed verzorgen, een boer, die nu niet per se Koekoek hoefde te heten, het leven zo zuur mogelijk wilde maken. Er kan heel makkelijk verschil van mening over ontstaan, hoe de verzorging, in dit geval van pony’s, moet zijn in winterse omstandigheden. Het is dan wel opvallend dat de doorsnee dorpeling en stadsmens nogal eens te menselijke maatstaven aanlegt voor een dier. De gevestigde landbouworganisaties hadden eigenlijk ook wel wat te stellen gehad met het hele verschijnsel Boerenpartij. Er waren nog steeds problemen en hun eigen leden waren ook nogal wat kritischer geworden, want het was na 1965 nog steeds niet makkelijk om voldoende inkomen te verdienen. De consument in Europa en zeker in ons land had al jaren voldoende voedsel in de winkel tegen redelijke prijzen en vanuit Nederland moest heel wat geëxporteerd worden, want de zogenoemde zelfvoorzieningsgraad was de voorgaande jaren in Nederland al voorbij gestreefd en ook de gehele Europese landbouw werd meer en meer zelfvoorzienend. De schaarste van de oorlogsjaren begon plaats te maken voor overproductie, veroorzaakt door de toenemende schaalvergroting en andere agrarische productiestijgingen in Europa, hoewel die productiestijging lang niet voor allemaal gold.

Er waren hier en daar nogal wat boeren met zes of acht koeien die het land van huis af hadden liggen en die daarom een transportfiets hadden gekocht, een zwaargebouwde fiets met een zogenaamde bagagedrager voorop. Die boeren moesten dus vaak iedere dag een uur fietsen, twee keer een kwartier heen en twee keer een kwartier terug, en als ze ondertussen ook nog een praatje maakten met de buurman, werd het nog tijdrovender. Ze hadden vaak maar een stuk weiland, waar de koeien het grootste gedeelte van het weideseizoen liepen en met deze transportfiets namen ze vaak op de heenweg een grote zak schillen mee en de twee lege melkbussen werden dan aan weerszijde van het ‘achterhekje.’ gehangen. Bij het weiland aangekomen, werden de koeien vastgezet en kregen ze als bijvoedering een portie schillen te vreten. Die aardappelschillen, waarin ook oud brood en ander groenteafval zat, werden door de boeren gehaald in een zogenaamde ‘schillenwijk,’ waar ze meestal gedurende een dag in de week werden verzameld. En de boer hoopte maar dat hij met dat bijvoeren twee melkbussen vol kreeg die op de terugweg voorop de bagagedrager vervoerd werden, bij elkaar gebonden met een ‘koetouw.’

Een koetouw is een touw van een kleine twee meter lang dat de koeien toen om de kop droegen. Bij het melken word het van de kop losgeknoopt en werd de koe ermee vastgezet, vaak aan een boomstammetje dat langs de heining gebonden was met ijzerdraad. Een constructie die wel tegen wat kracht bestand moet zijn, want een wilde vaars geeft wel eens een goede ruk en als het stammetje alleen gespijkerd was, kon het hele hout zomaar loskomen en het is frustrerend als je zo’n wild beest voor de tweede keer achterop moet, soms nog met een stuk afgerukt hout aan z’n kop.

Eenzelfde ‘soort’ boer was de boer met de handkar. Meestal een tweewielig karretje waar zes melkbussen op konden staan. Degenen die het echt voor elkaar hadden, hadden een trekhaakje aan hun fiets onder het zadel, zodat ze de kar niet in de hand hoefden mee te trekken. Je kon dan dus beide handen aan het stuur houden, zodat je meer kracht kon ontwikkelen om het soms nogal zware (rot) ding te trekken, want zwaar werk was het wel, vooral als je de wind ook nog wat tegen had. Dan was je beter af met een echte transportfiets, die had een lagere overbrenging, waardoor je er niet zo snel, maar wel sterker mee was.

Aan en over de Maanderbroekweg kwamen er in 1965 ook al boeren met zes koeien die wel gemechaniseerd waren, en wel met een transportfiets met hulpmotor. Dicht bij ons was er een die moest van ongeveer acht kilometer komen om zijn koeien te melken, maar hij was altijd op tijd. Om zes uur ’s morgens, als wij net zo’n beetje de gang hadden, had hij ze al weer uit en kon hij de terugweg aanvaarden. Hij was zo ‘op tijd’ dat hij zeker nog niet alle collega’s tegenkwam die nog moesten gaan melken. Zo was ook daar een enorm verschil van mensen.

Een andere boer moest ook van een kilometer of zeven, acht komen, namelijk uit Bennekom. Hij had een nogal luidruchtige Mesquito bromfiets waarmee hij zijn kleine handkarretje voorttrok, met later in de zomer een melkbus, een emmer om in te melken en een ‘teems.’ Dat is een grote trechter die op de melkbus gezet wordt, met onderin een filterwat, om het eventuele vuil uit de melk te filteren. Een teems kon zich eerder ook nog niet iedereen veroorloven. De kleinste melkleveranciers met een of twee koeien, gebruikten in de 50er jaren een schone doek die op en over de melkbus gelegd werd en een beetje op z’n plaats gehouden werd door drie of vier wasknijpers.

De ‘handmelkers’ hebben hun manier van melken tot ver in de zestiger jaren aardig volgehouden. In het eind van de 50er jaren waren er in onze omgeving nog niet veel boeren met een melkmachine, maar aan het eind van de zestiger jaren was het handmelken welhaast bij iedereen over; of ze waren gestopt, of ze molken nu met de melkmachine. Het melken ‘van huis’ was, als het mooi weer was, nog wel te doen, maar in de nazomer en herfst regende het vaak pijpenstelen en dan was het een onplezierige aangelegenheid, want melken werd bijna nooit uitgesteld en als het uitgesteld werd, gebeurde dat wegens een zware onweersbui, dan vonden de meesten het te gevaarlijk om in het open veld te melken. Dan werd er wel een half of een heel uur gewacht tot de bui voorbij was. Als je in zo’n geval een uur later was dan gewoon, ging het melken niet plezierig, doordat de koeien nog een beetje nat waren en je was wat weg geraakt van je normale schema. Bij ons gebeurde dat echter niet veel, want we hadden de koeien, zoals eerder gemeld, binnen in het melkhok annex de jongveestal.
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Pinksterbloemen, bij ons vaak kievitsbloemen genoemd.
Ze bloeiden in het vroege voorjaar en er waren er in de jaren vijftig in de schrale en lage weilanden van het Maanderbroek meestal zoveel dat bepaalde stukken helemaal roze gekleurd werden. In de zestiger jaren werd het minder en in de zeventiger jaren waren er nog maar weinig, omdat er veel diepgeploegd en geëgaliseerd werd, maar ook de algemeen betere bemestingstoestand was er oorzaak van dat deze bloemen niet veel meer gezien werden.
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Koekoeksbloemen die wij vaak ooievaarsbloemen noemden.
Deze bloemen werden ook nog aangeduid als vleesbloemen. Dat kwam ook denk ik doordat de bloemen een draadjesachtig aanzien hadden. Ze kwamen ook heel wat voor in de 50er jaren, later werd dat minder en op geëgaliseerd en diepgeploegd land komen ze helemaal niet voor.



In de hele 50er jaren hadden we altijd te maken met ‘vroege’ melkrijders en we waren de eerste waar opgeladen werd in de melkrit. ’s Morgens was hij er om stipt zeven uur en ’s avonds was hij om precies zes uur aan de dam en we streefden er altijd naar om de koeien dan ‘uit’ te hebben en de melk aan de weg te hebben. Bij uitzondering mislukte dat een enkele keer en dan moest de melk die niet met de melkrijder was meegegaan in de koelbak gezet worden om met koud water gekoeld te worden. Extra werk dus. In het winterhalfjaar reed de melkrijder alleen ’s morgens. Het was dan meestal koud genoeg buiten, dus de melk werd aan het begin van de avond na het melken gewoon buiten gezet om af te koelen, wat een paar uur duurde, afhankelijk van de temperatuur. Ook als het een beetje vroor, werd de melk buiten gezet, maar als het meer dan een graad of twee, drie ging vriezen, werden de bussen ’s avonds achter op de deel gezet om bevriezing te voorkomen.

Als je gewoon buiten moest melken dan konden de buren zien dat je je een keer versliep en niet zozeer in onze buurt, maar in andere buurten was er soms wel een soort competitie, wie het eerste in de wei was om te melken en dat gold voornamelijk voor ’s morgens. Niet van belang was het verschil in het aantal koeien dat gemolken moest worden, maar het verschil in melktijden was meer een persoonlijke kwestie. De vroegste boer had zijn koeien ’s morgens om zes uur uit, de laatste was om zeven uur nog nauwelijks gearriveerd om te beginnen. En een uitzondering vormde de allerlaatste in de omgeving, want die begon pas om half tien en ’s avonds was dat dan natuurlijk weer op ongeveer dezelfde tijd.

In de zeventiger jaren was de situatie weer anders. Het was minder zichtbaar voor de buren hoe vroeg of hoe laat je begon, maar het kon toch nog gebeuren dat je gezien werd door je buurman en dat hij je ervan verdacht dat je je een keer goed verslapen had. Zo gebeurde het dat mijn buurman me heel droogjes vroeg: ‘Hee, Roseboom, had je gistermorgen een beetje ‘vast’ gelegen?’ Mijn antwoord was: ‘Nee, dat denk ik niet.’ En hij: ‘Wat was het dan toch vreemd dat je zo hard lopend je koeien na half acht aan het ophalen was?’ Hij had gelijk dat het erop leek dat ik me verslapen had, want ik moest een tochtige koe die per ongeluk losgelaten was, terug zien te krijgen in de stal, omdat de KI was gebeld en dan was het altijd weer een hele klus om juist die ene terug te drijven naar de stal, terwijl de hele koppel koeien juist tevoren losgelaten en aan het grazen was.

Het schillen ophalen dat door sommigen gedaan werd, heeft nog even voort geduurd, maar in de 70er jaren is het denk ook langzaam doodgebloed; ik weet dat niet zo precies, want wij hebben het nooit gedaan. Het was ook te tijdrovend geworden en de moderne(re) huisvrouw begon meer kant en klaar maaltijden op tafel te zetten en dus hoefde ze zelf geen aardappels meer te schillen. En bovendien pasten vieze, ruwe vingers van het aardappels schillen niet zo goed meer bij de echt moderne vrouw, want die kreeg langzamerhand, ook al aangespoord door de vele reclame, haar eigen idee van hoe zacht een ‘gave’ huid moest voelen en als je ‘erbij’ wilde horen, moest dat nagestreefd worden.

Er waren nog veel ‘rundveehouders’ die op jaarbasis 20 á 30 duizend kilo melk leverden en dat bracht niet genoeg op om verder te kunnen mechaniseren. Degenen die het wel konden, deden dat met geld dat in een andere sector, zoals varkens, kalveren of kippen verdiend was. Zo kwam er in die tijd een nieuw gezegde: ‘Als je maar een half bunder onder de kap hebt, hoef je niet meer te melken.’ Maar dat wilde velen ook weer niet. Ze vonden dat met melken weliswaar ook niet alles werd verdiend, maar het was wel een gestadig inkomen, want een paar grote schuren is mooi, maar daarin zat al zoveel geleend geld dat ze geen geld meer hadden om het vee dat daarin moest, ook nog te financieren. En contracten? ‘Ja, uh nee, toch maar liever NIET.’

Een boerenvrouw zei ooit eens tegen me dat ze broodnodig een naaimachine moest hebben, maar die kostte fl. 299. De winkelier kon haar wel tegemoetkomen, ze kocht hem toen maar op afbetaling, voor 49 gulden contant en de rest in tien maandelijkse termijnen van 25 gulden. En ze vertelde erbij hoe moeilijk het was om vervolgens die 25 gulden er iedere maand weer tussenuit te houden in haar budget. Een goede naaimachine was toen nog een vereiste. Het handbreien was voor de jongere gezinnen ook op zijn retour en er werd op veel plaatsen een breimachine gekocht. Wij hadden er ook een om ons gezin van gebreide truien en andere warme kleren te voorzien. Als er op de winteravond een buurman met zijn vrouw op visite kwam, had ze niet langer de breikous bij zich, maar het was nu een haakwerkje geworden, want de hele avond niets doen, dat was alleen voor de mannen weggelegd. De vrouw des huizes moest maar wat om handen houden, want zo dacht men: ‘Een vrouwenhand en een paardentand, die mogen niet stilstaan.’ Ook ‘Ledigheid is des duivels oorkussen,’ was nog volop aan de orde, maar lang zou dat niet meer duren, want in de zeventiger jaren raakte die spreuk meer en meer in onbruik, natuurlijk het eerst bij de jongere generatie.

En al weer natuurlijk was daar door de oudere boerenvrouwen nog wel eens commentaar op, zo van: ‘Zitten doar die wieven van tegenworig mar de hele aovond niks te doen.’

Traditie is op zichzelf geen kwaad, maar alles ontwikkelt verder en men krijgt toch met bepaalde veranderingen te maken. De melkmachine was er en in 1965 hadden alle bedrijven met 10 of meer koeien er een, wat een grote vooruitgang was. Alleen al het feit dat de machine alle vier de spenen tegelijk melkt, daar kan geen boer tegenop, want niemand heeft vier handen en dus ging het alleen daarom al dubbel zo snel. Oude boeren die ik kende, hadden het nu eens een keer niet bij het rechte eind, al meenden ze zelf vaak van wel, want die zeiden altijd: ‘Tegen handwerk, daar kan geen machine tegenop.’

In dit verband was er ook een oh zo aardige oude boer die zei over mij, toen mijn vader net overleden was: ‘Dat is nou toch ook erg voor die jong, nou leert hij nooit goed werken.’ Het zal je maar gezegd worden! De man bedoelde het zonder twijfel goed en ik heb het hem nooit kwalijk genomen, maar ik heb ook nooit van mezelf gedacht dat ik nou niet op de goede manier zou leren werken. Die gedachte kwam duidelijk voort uit de traditie van weleer: de vader moest de zoon het boerenvak leren. Een traditie is, zoals gezegd, op zichzelf geen kwaad, maar als de vader een beetje achterloopt en ook niet met de tijd mee gaat, wat zal hij de zoon dan leren? De tijden van weleer waren voorgoed aan het voorbij gaan, zonder dat de oude generatie dat altijd in de gaten had en dat was hun niet kwalijk te nemen. Na 1965 was het niet zo opvallend, maar toch werd er heel geleidelijk een soort aanpassing noodzakelijk. Het kan ook een nieuwe ‘stiel’ genoemd worden, een stiel die de oude generatie niet doorhad en daardoor zagen ze de noodzaak van de aanpassingen ook niet zo in. Maar er waren er ook wel die min of meer teleurgesteld zeiden dat hun zoon die eigenlijk de bedrijfsopvolger zou moeten zijn, met ‘uit te gaan werken’ veel meer kon verdienen dan thuis op de boerderij . Dat konden ze hem niet betalen en daar hadden sommigen ook weer onvrede mee. Ze zeiden verbitterd: ‘We worden vandaag de dag met z’n allen voor de gek gehouden.’ Ze hadden wel een negatief gevoel bij die situatie, maar verder konden ze niet verklaren hoe die moeilijke materie werkelijk in elkaar zat.

En het was eigenlijk niets nieuws. Het was meer de algemene les van de boerengeschiedenis, waar je eigenlijk niet vrolijk van werd en het werd steeds meer duidelijk dat er niemand was die voor 100% betaald werd voor het vele werk dat verzet moest worden. En dan werd je toch gewoon een beetje voor de gek gehouden. Moest er dan maar een grote zoektocht gehouden worden om die situatie te veranderen? Want alleen vaststellen dat we achterliepen, dat het zo niet langer kon en dat het allemaal oud en niet zo efficiënt was, hielp niet. Men kon een beetje watertandend naar de lonen kijken die in de industrie verdiend werden en industrieproducten mochten best wat kosten, maar voedsel moest en zou goedkoop zijn, dat is goed voor het volksgevoel. En de boer? Hij voelde zich alweer bedrogen!

Moest er dan meer gerekend worden? Ook dat hielp niet, of toch wel? Van overheidswege was er in de dertiger jaren een overheidsorgaan, het Landbouw Economisch Instituut ( LEI ) opgericht dat voor de overheid rekende, maar ook naar de boeren toe rekende. Dat instituut berekende dat de doorsnee boer 250 uur aan arbeid nodig had om een koe af te handelen en als deze koe een 4250 liter melk produceerde, met een melkprijs van 40 cent, dan was de opbrengst f 1.700. Als dat vervolgens gedeeld wordt door 250 uur, komt men op fl. 6.80 per uur, waar alle gemaakte kosten van de bedrijfsvoering en dat is ongeveer de helft, nog af moeten. Met uit gaan werken was voor de doorsnee werknemer ook fl. 6.50 á fl. 7.00 te verdienen. De conclusie was dat men maar onder ogen moest zien dat men als zelfstandige nooit de gewerkte uren helemaal betaald krijgt en dat gold ook voor de andere groepen zelfstandigen, zoals de kleinere winkeliers, want die kregen het ook in toenemende mate moeilijker om nog een redelijk inkomen te verdienen.

Velen van hen zouden in de volgende jaren het bijltje erbij neergooien, doordat er niet voldoende te verdienen was, zodat het ook niet interessant was voor een opvolger om de zaak voort te zetten.
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Zo zou er nog heel wat gerekend gaan worden.



Een paar jaar later had het LEI weer wat nieuws. Het kwam nu met sbe’s, standaard bedrijfseenheden, waarmee werd getracht boerenbedrijven qua grootte en ‘verdiencapaciteit’ in te delen en vergelijkbaar te maken, of met andere, duurdere woorden, een maatstaaf om de economische betekenis van de verschillende land- en ook tuinbouwbedrijven met elkaar te vergelijken. Er werd in het vervolg heel wat mee gewerkt als rekenmodel, maar het bleef natuurlijk wel een theoretische manier om heel verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Zo was, als mijn geheugen me niet in de steek heeft gelaten, een koe 2.5 sbe, één stuks jongvee 1 sbe, een hectare grasland 2.0 en een afgeleverd mestvarken 0.16 sbe.

In deze theoretische opstelling zou dus vanaf 1968 een koeienbedrijf met jongvee en de bijbehorende hectares grasland al gauw een omvang moeten hebben van 30 á 35 melkkoeien, of men zou ongeveer 1000 mestvarkens af moeten leveren om in de nabijheid te komen van de vereiste 150 sbe’s, ongeveer het aantal waarbij werd verondersteld dat er een goed ondernemersinkomen te verdien was, voorop gesteld dat het bedrijf gemechaniseerd en efficiënt was.

Er begonnen zich steeds meer knappe en theoretische koppen met de ingeslapen agrarische wereld te bemoeien, wat verreweg de meeste boeren ook weer niet zo gewenst vonden. Maar aan de andere kant scheen het ook niet meer anders te kunnen, want de agrarische sector moest nu maar eens echt op weg naar een soort zakelijke volwassenheid. Daar moest natuurlijk nog verder op gestudeerd worden en dat kon blijkbaar alleen met een berg theoretische woorden. Wat te denken van: ‘Er moeten nieuwe methodes gevonden worden om de strategische keuzes van het optimaliserings- en professionaliseringsproces in de agrarische sector aan te passen aan de realiteit van het moderne ondernemerschap dat met de nieuwe infrastructuur een nieuwe weg in moet slaan, met innovatieve concepten en met nieuwe referentiepunten.’ Iedereen kreeg wel een wat naar gevoel dat er zoveel dure woorden opeengestapeld moesten worden om enige vernieuwing aan te duiden en het gebruik van deze dure woorden heeft op voorhand onvoldoende bewijskracht dat er veel mee te verbeteren valt. Alle Veluwse boeren moesten nog wel wat bijgeschoold worden om een en ander snel te begrijpen, want het kwam wel eens een enkele keer aan de oppervlakte dat de boeren in het algemeen een beetje een onderwijsachterstand hadden bij de rest van de bevolking. Niets nieuws en de tegenstelling stad- platteland had daar ook wat mee te maken, want vele burgers en stedelingen die niets met het platteland hadden, vonden nog steeds: ‘Als je niets kunt, kun je altijd nog boer worden.’

Wat bij het bovenstaande aansloot, was het onderwijs in de 60er jaren. Het was nogal in beweging, het moest vernieuwd worden, het moest gedemocratiseerd worden en er werd in de publiciteitsmedia veel aandacht aan geschonken, zodat alle aspecten, jawel, doorlopend doorgelicht werden. Ik heb het nooit helemaal begrepen, want ik was er niet in geïnteresseerd. Ik vond wel dat ik op de lagere school, in de zevende klas die ik toen nog door moest, een jaar verknoeid heb, want ik heb er feitelijk niets meer geleerd. Maar niets leren was daar bijna altijd wel leuk en in het eerste jaar op de landbouwschool, waar we elke voormiddag, ook ’s zaterdagsmorgens, heen moesten, kregen we de hele morgen taal en rekenen van een daartoe gecharterde hoofdonderwijzer. Het was saai en er werd weer niets geleerd, alleen datgene wat je al kon. De ‘knappekop’ hoofdinspecteur die deze leerstof- tijdinvulling in elkaar had gezet, heeft van mij dan ook een dikke onvoldoende verdiend!

De huishoudschool, waar zoveel jaren onderwijs was gegeven aan de meisjes van het platteland en die als opstapje diende om boerin te worden, hield het in 1965 voor gezien als gevolg van de Mammoetwet, zoals de hele onderwijsvernieuwing zou gaan heten.

Het spook van de overproductie werd in het midden van de 60er jaren zichtbaar, niet zozeer veroorzaakt door de Nederlandse boer, maar meer door de boeren in de andere EEG landen die gesteund door technische en mechanisatie ontwikkelingen, steeds meer op de markt brachten en dus eigenlijk bij het punt kwamen dat de EEG meer voedsel produceerde dan er, natuurlijk liefst voor een lonende prijs, verkocht kon worden. Juist toen het nog wat meer dringend ging worden, werd Engeland lid van de EEG en dat was een goede zaak voor de rest van Europa, want veel export vond nu zijn weg naar Engeland, het Albion.

De wereldnatie raakte wel wat van zijn zelfstandigheid kwijt nu het ook lid werd, maar met de redelijk goedkope import vanuit Europa konden de Engelsen hun magen vullen, want naast thee drinken moet er natuurlijk ook gegeten worden.

En zo gleden de jaren 60 voorbij, jaren die financieel wat beter waren dan de vijftiger jaren. Maar lang niet iedereen had die indruk, want omdat alles zoveel duurder was geworden, had men vaak de indruk dat het nogal wat slechter was geworden.

In de tweede helft leek het erop dat de algemene ontevredenheid van het begin van de jaren 60 begon af te nemen. Bijna niemand geloofde nog in Koekoek die met zijn veel beloven en weinig geven tactiek maar erg weinig aanhangers over had, maar veel boeren hadden nu wel wat zorgen over hoe het verder moest, hoewel er ook veel aan het idee gewend geraakt waren dat een voortdurende schaalvergroting en mechanisatie nodig was.

Dat idee werd nog eens aangewakkerd door ‘Sicco,’de Nederlandse landbouwcommissaris van de EEG en ook lid van de Club van Rome. Hij kwam in 1969 met het plan ‘Mansholt,’ dus genoemd naar hemzelf, dat een grote schokgolf veroorzaakte in de hele boerenwereld. Want zijn vooruitziende blik betekende een naargeestige en sombere boodschap, waarin niet veel ruimte was voor optimisme. Hij beoogde dat een deel van de boerenbedrijven in de EEG de komende 10 tot 15 jaar ging stoppen, omdat men simpelweg de concurrentie niet zou kunnen volhouden. Hun grond moest dan maar toegevoegd worden aan de grotere bedrijven, zodat die een betere concurrentiepositie kregen, waardoor ze konden doorgroeien tot echt efficiënte en rendabele bedrijven. Zo dacht hij aanvankelijk aan landbouwbedrijven van 300 hectaren en groter die zo rendabel moesten zijn dat er met betaalde werknemers productie kon plaats vinden. Nu begonnen zelfs de grotere boeren en akkerbouwers te protesteren en ze vertelden hem dat dan de arbeider meer zou gaan verdienen dan zijzelf, waarop Mansholt laconiek gereageerd zou hebben met: ‘Dan moet je ook maar gauw arbeider worden.’ Een uitspraak waar men natuurlijk niet blij van werd.

Even later werd het hele plan nog weer wat bijgesteld en nu had hij goed geleide en efficiënte bedrijven voor ogen in de orde van grootte van 100 hectaren per arbeidskracht in de akkerbouw en van 50 á 60 melkkoeien in de melkveehouderij. Dat Mansholtplan zou de enige manier zijn om de inkomens in de agrarische sector positief te beïnvloeden en een duurzaam en stabiel platteland te bewerkstelligen. Als boer heb je geen invloed op de marktprijs en alleen een zeer hoog efficiëntieniveau zou in de toekomst voor voldoende inkomen kunnen zorgen, want de consument moet tenslotte wel van voedsel voorzien worden. Voor iemand van socialistische huize was het nog niet eens zo dom geredeneerd. Maar zou de doorsnee boer nu tevreden zijn?
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ER GEBEURDE WEER HEEL WAT.

In het voorgaande is beschreven hoe de situatie in het midden van de 60er jaren aanvoelde en is beschreven zoals ik er later tegen aankeek, wat ik in die tijd zeker niet had gekund. Het zouden toen allemaal puzzelstukjes geweest zijn die niet aan elkaar pasten. Nu opgeschreven, lijkt het wat, maar het zijn juist hoofdpunten waar je meer of minder wat van hoorde, waar je meer of minder bij betrokken raakte en waarvan je vond dat een bepaalde ontwikkeling gewenst was of niet, want de invloed die je zelf op deze ontwikkelingen kon uitoefenen was vanzelfsprekend minimaal. Dit hoofdstuk gaat meer over de ontwikkeling en de gang van zaken op het bedrijf in de tweede helft van de jaren 60.

De gesignaleerde onvrede die in het voorgaande hoofdstuk is beschreven, daar had ik niet veel mee te doen, want een beetje mopperen mag wel, maar verder helpt het weinig, het is tijdverspilling en als boer moet je het in de eerste plaats zelf doen. Zelf uitvinden waar er wat te verdienen is, zelf uitvinden waar wat te bezuinigen is en misschien in de laatste plaats, zelf uitvinden waar je schik mee hebt en wat bij je past. Met dat laatste moest je zorgvuldig omgaan, want je weet eigenlijk van te voren dat al hetgeen je doet om de kost te verdienen, vaak niet of nauwelijks betaald wordt en dat moet maar gezien worden als een manier van leven en als een strijd om te overleven. Als er na veel denkwerk dan toch nog fouten gemaakt zijn, zodat er niet genoeg of niet goed genoeg geproduceerd wordt, dan zit je al snel zelf in de problemen en dat is te herleiden tot hetgeen overal in de natuur plaats vindt: alleen de sterkste overleeft in moeilijke omstandigheden.

Als jouw kostprijs te hoog is, dan is je beloning mager en moet je er mee rekenen dat je uit de markt gedrukt wordt en dat voelt bijna aan als uitgeroeid worden, juist als in de natuur en ik denk niet dat dat een goed gevoel is. Als je buurman het wel kan, komt er al snel jaloezie tevoorschijn en dan moet je proberen uit te vinden waarom hij het wel kan en jij niet. Als dat duidelijk is, volgt er al snel een discussie tussen de boeren in de nabijheid over hoe dit zo zijn kan en van de zeer verschillende standpunten is een enkele keer heel wat op te steken en het is soms een mogelijkheid voor een niet zo ‘snugger’ boerenmens om weer een heel klein beetje wijzer te worden. Van dat kleine beetje wijzer worden, moet je het ook vaak hebben denk ik als je 20 of 21 bent en dat is erg belangrijk voor de verdere toekomst, want een ding is al snel duidelijk en dat is dat je voor jezelf moet zorgen, een ander doet dat niet, of niet voldoende. Je zult dus je eigen stoepje moeten schrobben, waardoor het mooi gaat glimmen, misschien dat de stoep dan opvalt bij de weinige gouden vlinders, zodat die er dan misschien ook wel snel op af komen.

En instinctief wilde ik wel een vlinder vangen, met een beetje list moet dat kunnen, een kwestie van juiste tijd en juiste plaats? Die vlinder moest nog wel gevangen worden, liefst ook een die wel heel mooi was om naar te kijken, maar ze hoefde niet direct van goud te zijn, met zilver zou ik ook wel best tevreden zijn.

Het volgende moet ook maar eens neergeschreven worden. In allerlei archieven wordt vaak een bepaalde termijn gehanteerd, zodat na zoveel jaar de gegevens niet langer ‘privacygevoelig’ meer zijn. Deze stelregel zal ik ook hanteren. Beginnend bij 1965 en doorlopend tot 1988 beschouw ik bepaalde privé zaken niet langer als privacygevoelig en zullen, als het zo gelegen komt, de echte bedragen neergeschreven worden die betaald zijn voor de transacties, in de meeste gevallen van zogenaamd onroerend goed.

We waren huurder van de boerderij aan de Maanderbroekweg 2 sinds de emigratie van ome Bart. In april 1965 overleed opoe Adriana Roseboom die tot haar dood eigenaresse was. De boedel kon nu door de huurder, mijn moeder dus, worden gekocht en dat betekende voor haar geld lenen om het te kunnen kopen. Na overleg was er overeenstemming en werd het zinvol gevonden dat ik het achterste stuk land maar vast moest kopen. Het stuk was 1.86 hectare groot en ik kon het kopen voor fl.12.000, maar er was een probleem en dat was dat mijn spaarpot niet toereikend was. Dat kon makkelijk opgelost worden, want mijn ome Wim wilde me wel fl. 6.000 lenen en daarmee was de transactie rond te krijgen, zodat ik op de leeftijd van 21 jaar al promoveerde tot keuterboer met een eigendom van nog geen twee hectare. De 3 % rente te betalen aan ome Wim kon ook geen probleem zijn, want die betaalde mijn moeder en verder betaalde ze mij tot nader order geen huur, want daarvoor zou ze een dikke twee hectaren laten diepploegen, wat een beetje meer ging kosten dan fl.4.000, want dat is een lange termijn investering waarvan zij waarschijnlijk weinig vruchten zou plukken.

Er is al over geschreven hoe op deze 2.2 hectare 1500 kubieke meter grond verzet moest worden om zodoende een mooi en productief stuk land te maken dat geen greppels meer nodig had zoals voorheen, toen het altijd weer een bewerkelijk klus was om het water van het land af en in de sloot te krijgen.

In 1966 was mijn varkenshouderij(tje) aardig winstgevend geweest. Ik kon er een auto van kopen van 11 jaar oud, dus niet erg nieuw, maar de prijs van 1100 gulden was er dan ook naar. Dat was een enorme vooruitgang: niet langer blootgesteld aan regen en kou. Er waren al heel wat meer auto’s, maar als je er zelf een kunt kopen en betalen, dan voelt dat als weelde. Mijn vader was tien jaar eerder al blij dat hij een bromfiets kon kopen en dat werd toen al als een weelde ervaren. En ik wilde er een kar voor veevervoer achter hebben. De smid aan de Zuidkade laste er een in elkaar, daarna kon ik het verfwerk doen en zelf maakte ik ook het houtwerk en de verlichting eraan en nu was er heel wat opgelost. Als je voorheen ergens biggen kocht, moest je ze met paard en wagen ophalen wat eigenlijk niet makkelijk was, want er was geen bescherming tegen winterse omstandigheden, er zat geen kap op en de laadvloer was meestal te groot. Daar kwam bij dat de tijd die je onderweg was ook nog wat te lang was. Nu was het zoveel makkelijker geworden door de Mercedes te starten en de kar erachter te hangen. Het ging bovendien heel wat vlugger, want er konden 20 biggen op de bodem geladen worden en ook nog wel 15 op de ‘verdieping.’ Dan moest de auto er wel aan trekken, maar dat hinderde niet veel, want de benzine kostte in die tijd rond de twee kwartjes. En zo deed ik heel wat vrachtjes voor mijn moeder, voor de buren en voor mezelf, zodat ik de kosten van het autorijden heel makkelijk terugverdiende. Zo ben ik met de oude Mercedes die ik 2 ½ jaar gehad heb, geweest van Hoenderlo tot Hoogland en van Elst tot Renkum en alles wat daar tussen ligt om een vracht(je) biggen te halen.

Als het goed gaat, smaakt het al gauw naar meer, maar daar zat de knoop. Mijn varkensstal was een kippenhok met uitloop, meer dan 60 varkens per jaar kon ik niet afleveren en daarbij was het nog tamelijk bewerkelijk ook. Nu kreeg ik van mijn moeder gedaan dat het oude stenen kuikenhok afgebroken mocht worden, zodat er plaats was voor een veel grotere schuur die ik op die plaats uitgedacht had. Wat grootte betrof was dat zo ongeveer een schuur waarin 80 varkensplaatsen waren. Een plan dat ik weliswaar koesterde, maar het rekensommetje over de bouwkosten was dit: 80 varkens keer fl.250 per plaats is fl.20.000 en dat was het grote probleem, want ( goede) gebouwen waren in die tijd al dermate duur dat je van tevoren wist dat je aardig wat jaren moest werken om de gedane investering weer terug te verdienen. Het ging financieel allemaal iets te veel op een kwaad avontuur lijken en dus nog maar even niet doen! Ik had er ook geen zin in om bij een aannemer op visite te gaan om de bouwplannen te bespreken, want om dan uiteindelijk de rekening te moeten betalen, was simpelweg niet haalbaar.
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Mercedes 190, benzine, bouwjaar 1956.
Er kwamen steeds meer automobilisten en deze boer, in dit geval een beetje vermomd als heer, was er in 1967 dus een van en dat het een auto was van elf jaar oud, dat zag bijna niemand.



Er waren ook wel goedkope tekeningen beschikbaar van de Voorlichtingsdienst, zoals ze die op de proefboerderijen uitgedacht hadden en daar kon je zo mee naar het gemeentehuis om te zien of je met een week of drie, vier een bouwvergunning kon ‘krijgen,’ want afhankelijk van de bouwsom moest je daarvoor wel betalen: een of twee procent zo ongeveer. Ik dacht bij mezelf dat ik de afgelopen jaren zoveel vierkante meter kippenhok had afgebroken en wat ik wilde bouwen was niet groter dan wat ik afgebroken had, dus ook nog maar even niet doen. Het kleine beetje dat onderin mijn portemonnee zat, kon daar beter blijven zitten dan dat het naar de gemeenteontvanger ging. Vervolgens ging ik op zoek naar bouwmaterialen en ik vond heel wat van wat ik kopen wilde aan de Dijkgraaf. Daar was een sloperij waar ik al eerder was geweest om wat te kopen en toen wisten ze de prijs goed, zoals gebruikelijk bij de handelaren in sloophout. Ze lieten je, als ze de kans kregen, altijd al 80% betalen van de nieuwprijs en dat was veel te duur, dat was dus geen goede manier om zaken te doen. Maar toen ik aan de Dijkgraaf kwam, hadden ze juist besloten de hele houtvoorraad te verkopen. Het bedrijf was door een ander overgenomen en de nieuwe voorman/chef/directeur wilde wel van zijn spullen af, als er een koper was en er wat te handelen viel. Ik kocht een heel grote stapel sloophout dat hout van stellingen was geweest aan een steenfabriek, asbestgolfplaten, balkhout en alles wat ik zo’n beetje nodig had en gebruiken kon. Ook was er nog een beste stapel hardhout, het heette Azobe en het was verschrikkelijk zwaar. Ik vroeg de voorman/chef met zijn Rotterdamse accent: ‘Wil je die stapel ook verkopen?’ En hij zei: ‘Jawel, voor vijf meiers is het van jou.’ Ik had nog nooit van ‘meiers’ gehoord, maar dat wilde ik hem eigenlijk niet vertellen en ik dacht dat het vast fl.500 moest zijn. Toen ik zei dat ik twee meiers ook wel genoeg vond, antwoordde hij: ‘Ben je besodemieterd, je denk hier zeker alles voor niets in te rekenen!’ Nog even wat heen en weer gepraat en toen werd me helemaal duidelijk wat hij met meiers bedoelde en werd de koop uiteindelijk gesloten voor drie meiers en dat was een hele goeie koop. Later heb ik geleerd dat 100 gulden een meier te noemen, het taalgebruik was van handelaren in ongeregelde goederen, zoals ze zelf ook heel populair zeiden, alsof ze grote zaken deden:’ Daarvoor ga ik een ‘ joetje’ of een ‘geeltje’ vangen.’

De handelaar stond erop dat ik direct betaalde en toen ik tegen de beste man zei dat ik het geld niet bij me had, antwoordde hij dat dan de hele koop niet door kon gaan. Ik denk dat hij heel wat argwaan had dat het geld er niet of niet op tijd zou zijn. Ik stelde hem voor dat hij me een uur de tijd zou geven om het geld te halen, want ik had toch ook niet geweten dat ik bij hem zou kopen. Dat was vrij snel oké en ik dus gauw naar huis, snel even gebedeld bij de bank van lening, vervolgens het paard ingespannen en er weer op afl. Ik had voor juist over de twee duizend gulden gekocht en ik had daarvoor heel veel bruikbaar materiaal. De ‘chef’ zei: ‘Komen die boeren hier zielig doen dat ze geen geld hebben en een uur later hebben ze het plotseling zat,’ maar tegelijk gaf hij aan dat hij de boerenwereld eigenlijk niet kende. Ik heb de rekening betaald, iets over de twee duizend gulden en hij was nog steeds verbaasd dat er nu wel geld was. Ik heb er verder niet op gereageerd, want dat is de handel: soms komt een beetje onnozelheid wel van pas.

Ik had als eerste het dure hardhout geladen dat bij hem zo goedkoop was en ik had alleen al daarvan vijf paardenvrachten. Later heb ik er varkenshokken van gemaakt en ik heb er weer een klein gedeelte van verkocht, misschien heb ik er wel meer dan vijf meiers voor ‘gevangen’ en ook werd er nog een keukentafel en een haardbankje van gemaakt en zo is er uit deze aankoop nog een aandenken geworden dat anno 2010 nog geen slijtageverschijnselen vertoont.

Dat gebeurde allemaal in april 1967. De koeien stonden nog op stal en zoals zo vaak, werd de deel gebruikt als werkplaats om schotten te timmeren. Dat zijn stukken van een houten muur die in elkaar passen en qua gewicht juist nog te hanteren zijn. Ook de spanten zijn er getimmerd en konden, toen ze van tevoren klaar gemaakt waren, snel ‘opgezet’ worden toen het werk zover af was. Daarna is het oude stenen hok afgebroken, het steenpuin is volgens de ouderwetse methode in de fundering verwerkt, de vloer is gestort en er is met kalkzandsteen blokken een halve meter hoge muur op gemetseld als fundering. Het ging me aardig goed af, nadat een bevriende bouwvakker het geheel even had uitgemeten en vierkant gezet. Daarna is het funderingsmuurtje gemetseld van kalkzandsteen blokken, precies een halve meter hoog. En daarna ontstond het probleem. Ik had het nog nooit eerder ‘aangesmeerd,’ dat wil zeggen de muur met een centimeter cement bepleisteren en daarna mooi glad strijken. Het moest zo gedaan worden en er waren genoeg muren als voorbeeld, dus ik zou dat ook even gaan doen, maar het werd tobben, tobben, en nog eens tobben. Ik wilde het niet opgeven, want een metselaar deed het toch ook ongeveer zo, maar het kostte wel een driekwart dag van oefenen en blijven oefenen. De volgende dag lukte het plotseling heel goed en ik had het toen zo klaar. Ik kon niet begrijpen waarom het de voorgaande dag zo klungelen geweest was, ik denk dat het net is als met koeien melken, schaatsen of zwemmen: als je het eenmaal aardig onder de knie hebt, verleer je het nooit weer.
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Op de voorgrond het kuikenhok, omstreeks 1951 gemetseld door ome Bart.
Er hebben in de 50er jaren heel wat kuikens in gezeten en in de jaren 60 zaten er ook wel eens biggen in. Het is in 1967 afgebroken. Ook het ‘witte’ afdak van het melkhok is goed zichtbaar. Het tweede hok dat op die plaats gebouwd is, omstreeks 1962, is afgebroken in 1969, om plaats te maken voor een wat groter hok, uitgevoerd met een ‘roosterput.’
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De nieuwe houten varkensschuur die in 1967 gebouwd werd, compleet met een vierkante, getimmerde bulksilo. Het stond iets voor de boerderij uit, wat misschien wel niet mocht van de gemeentelijke ‘schoonheidscommissie’ die de bouwvergunningen beoordeelt en soms vreemde ideeën heeft over wat mooi is of niet, maar hier werd hun de werkgelegenheid niet gegund.



Begin juni is met wat burenhulp op een regenachtige avond het hele skelet erop geplaatst en ook de spanten op de plaats gezet. De volgende dag heb ik het dak erop gemaakt. Het houtwerk was van tevoren al zwart gemaakt, dat gebeurde toen nog met carbolineum, want ik had bedacht dat het niet gewenst was dat het er nieuw uit zou zien, immers dan zou het kunnen gebeuren dat een oplettende gemeenteambtenaar het van de weg af zou zien en me alsnog enkele honderden guldens uit de zak zou kloppen. Begin juli was het klaar, de eerste varkens konden erin en ik kon alle acht hokken vol doen, want ik had twee maanden eerder al biggen gekocht die voornamelijk nog in de kippenhokken zaten en ook buiten liepen, want dat kan zo als het mei en juni is. Toen de schuur klaar was, had het al met fl.4.800 gekost, ik was er bijzonder over tevreden en aan het eind van het jaar was het al terug verdiend. Een voorbeeld van: ‘Een beetje meer doen met minder geld’ en dat soort boerenzuinigheid wordt ook in niet zo goede tijden extra betaald.

Ik had wel een paar keer financiële moeilijkheden gehad. Als de varkens aan het eind van de mestperiode waren, was de voerrekening hoog en mijn portemonnee aardig leeg en met een lege portemonnee is het moeilijk betalen, maar van Van Doorn, waar we nog altijd van voerden, mocht ik wel wat later betalen. Ik verspeelde dan wel een half procent, want voor contant aan het eind van de maand kreeg je een procent korting en betaalde ik drie weken later dan kreeg ik nog steeds een half procent. Hierin was een ‘vrije’ meelhandel een coöperatie de baas, want ze waren in staat om in zulke gevallen soepeler met een klant om te gaan dan een Coop, omdat die meer werkt met geld van andere boeren en daardoor is dit soort soepelheden moeilijker in te passen.

In maart 1968 ging er weer wat nieuws gebeuren. Nu werd er echt gemechaniseerd, want de eerste tractor werd gekocht, niet door mijn moeder, maar door mij. Er waren niet zoveel mogelijkheden om iets meer te doen met minder geld, want je kunt wel wat kopen wat niet het duurste is op de markt, maar je kunt uiteindelijk niet zoveel anders doen dan de gevraagde prijs betalen. En dus weer op zoek gegaan naar iets voor minder geld en dat lukte nog zo snel niet, want een beetje tractor van 25 á 35 pk, kostte al gauw fl.12.000. Er waren in die tijd meer boeren op zoek om een tractor te kopen die zo ongeveer de helft kostte, maar daarvoor was weinig te koop. Het typische van de hele tractorhandel was dat het heel aantrekkelijk was voor een dealer om een nieuwe tractor te verkopen waar blijkbaar een grote winstmarge op zat, maar het leek wel of de tweedehands handel daar ook nog eens wat aan mee betalen moest. Met andere woorden, wat de dealers inruilden, was ook nog wel eens heel wat te duur. Dat deden ze zo om, ook onder druk van de concurrentie, de verkoop van een nieuwe er maar snel doorgedrukt te krijgen. Voor een tweedehands moest je daardoor onder ogen zien dat de vraagprijs voor iets goeds al gauw acht á negenduizend gulden was en dat ging ik dus niet betalen. Als je echt op zoek bent, vind je soms toch wat. En dat was in Achterveld. Bij de Ford dealer vond ik een niet al te courante, maar nog wel redelijke en complete Hanomag van 22 pk sterk, met een driepuntshefinrichting en een fabrieksmaaibalk. De prijs van fl. 4.500 kon ik betalen en dat moest dus maar gebeuren, waarbij ook meetelde dat je, als je de tractor na twee of drie jaar wilde inruilen voor een nieuwe, je vrijwel altijd de prijs terugkreeg die je voor het tweedehandsje had betaald.
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Linker foto. Er zijn weinig foto’s van deze Hanomag tractor, vandaar dit plaatje van een verzamelaarswebsite. Er is duidelijk te zien hoe de hele stuurinrichting ernaast gebouwd is en daarom was deze tractor een beetje incourant, maar het werkte wel. Op de rechter foto de echte tractor met een wel heel jonge chauffeur. Het was hem dan ook niet toegestaan gas te geven en hij was daarin zeer gehoorzaam.



Ik had er wel eens over nagedacht en wist misschien wel niet zoveel, maar toch wel zoveel dat ik begrepen had dat er eigenlijk bij moeder achter de kachel niet veel te vinden is. Dus zorgde ik ervoor dat ik daar niet veel zat, want daar hoefde ik niet te zoeken naar een zilveren vlinder die mooi fladdert. Van goud hoefde ze niet te zijn, alhoewel, een goede boerin die (achter) haar mannetje staat...........?

Ik ben geen schrijver van een streekroman, dus de lezer moet niet verwachten dat er echt romantisch geschreven gaat worden over de periode die vooraf ging aan onze trouwdag. Dat is wellicht een teleurstelling, want ik denk dat velen hieromtrent nieuwsgierig zijn en wel wat zouden willen weten van hoe dat bij een ander er aan toe gegaan is.

Het was een goed gevoel een auto te hebben en dus niet meer overgeleverd te zijn aan koude en natte weersomstandigheden, als je eens weg wilde en ik wilde nog wel eens weg om wat avonturen te beleven in de avonduren, want anders was er geen tijd voor. Hierover zal ik dus niet veel schrijven, maar ik heb ook weer niet veel te verbergen. Het was dacht ik dus niet gezond om thuis te zitten en daarom was ik nog wel eens langs de weg, vaak met anderen die ook alleen waren. Maar ik ben nu gewoon even vergeten wie dat waren, hoewel ik meen te weten dat die anderen ‘ Wie’ heetten.

En zo hebben Wie en Mie weleens gestolen, hoewel nooit meer dan een broekzak vol appels, of een handvol pruimen. We zouden het ook een keer met kersen proberen, maar dat was minder succesvol. Wie en Mie hebben ook een keer brand gesticht in een hoop droog aardappelloof; het brandde best, maar het liep niet goed af, want de rechtmatige eigenaar kwam bij ons klagen omdat hij zich gedupeerd voelde. We hebben ook eens ingebroken op de trouwdag van de dochter des huizes en een flinke zak met bruine bonen over de zolder uitgestrooid. Wie en Mie gingen naar de toneel-/feestavonden en naar de landdagen met afsluitend vuurwerk, van de jonge boeren, die bestonden toen nog. En naar de motorcross en als we honger kregen, vereerden we de patatboer met een bezoek.

Wie en Mie waren ook wel eens druk om wat te begeren en daarom gingen we naar droppings, georganiseerd door de jonge boerenbond, waar we in de duisternis ook wel eens wat vast wilden houden, wat een enkele keer ook gebeurde en wat wel eens erg romantisch was, zo romantisch dat het soms bijna melkenstijd was voordat we thuis waren. Wie en Mie gingen ook wel naar de kunstijsbaan, die was toen in Deventer, maar ook wel naar de gewone ijsbaan, eerst aan het Benedeneind, later ook in Ederveen. We wilden daar alweer wat vasthouden en met de vastgehoudene baantjes zwieren. Omdat we onze ogen niet in de zak hadden, keken we niet alleen voor, maar ook achter op de ijsbaan waar het wat donkerder was. En kregen we daar geen goede ideeën of er was niet voldoende aanbod om vast te houden, dan kochten we maar vast een beker warme chocolademelk, dan hadden we alvast iets warms om vast te houden en daarna keken we weer of er nu misschien aanbod was. Wat mij opviel was dat we achteraan op de ijsbaan vaak alleen maar mensen zagen die helemaal niet schaatsten, maar dicht tegen elkaar aan stonden, wat ze denk ik niet alleen deden om warm te blijven.

Wie en Mie zetten voor de gein een keer een advertentie in De Boerderij voor een correspondentievriendin, onder nummer natuurlijk, en er reageerden heel wat vrouwtjesmensen op van rond de achttien, waarvan we er zelfs een paar kenden en daar ‘baalden’ ze verschrikkelijk van, wat wij dan weer leuk vonden. We waren ook wel eens ergens waar we dachten: Wat doen we hier nu hier toch, er is nog minder dan niks te beleven. Maar dan dachten we vaak ook al weer snel: Pech gehad dan, blijven oefenen!

En oefenen dat deden we ook iedere week een avond voor het amateurtoneel van de ‘jonge’ boeren CBTB in Veenendaal, dat op de jaarvergadering opgevoerd moest worden; we hadden er wel schik mee, maar het bleef allemaal wel wat te amateuristisch.
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En de grote jongen met een opgeplakt snorretje is----.
Amateurtoneel onder leiding van regisseur Gijs Groeneveld (zittend midden).



Dat deed ik dus: een beetje blijven oefenen. Ik wist het allemaal nog niet zo goed, want ik had wel eens even wat vast mogen houden, maar dat duurde nooit zo lang en het bleek iedere keer weer een valse start te zijn die soms trouwens toch ook wel leuk was.

Maar toen gebeurde het op een keer en wel op een donkere, druilerige oktoberavond, volgens mensen die het weten kunnen, helemaal geen avond om romantische ideeën te krijgen. We waren die avond met een aardig volgeladen wagen, niet met oude wijven natuurlijk, naar het ‘Gouden Ei’ geweest, paardensport in Barneveld dus, toen er plotseling een meisje was dat graag wat met me wilde praten. Na die avond werden al spoedig de gesprekken met haar voortgezet op de achterbank van de Mercedes. Dat vonden we samen een uitstekende plek en die werd anders toch niet veel gebruikt. Die ‘vervolggesprekken’ vonden altijd plaats in het donker, dan kun je mekaar beter verstaan denk ik. En als het niet donker was, dan probeerden we een soms moeilijk te vinden, wat afgelegen plaats op te zoeken, zodat we elkaar ook daar weer beter verstonden.

Ik hoefde niet een charmeoffensief te bedenken en dat was maar goed ook, want ik zou geen idee gehad hebben hoe je dat eigenlijk moest doen. Ik hoefde niet achter haar schaduw aan te lopen en ook niet een uur of een hele nacht op de loer te liggen om te zien of er een vlinder te vangen was. Soms was het winters koud en dan praat het niet zo goed en kwam een dekentje wel van pas, want daar werden we beiden al wat warmer van en als we dan ook nog wat dichter bij elkaar gingen zitten, dat gebeurde ook en niet alleen ’s winters, dan werden we alweer warmer. En ik wilde het haar wel naar haar zin maken, want daardoor werden de gesprekken steeds nog weer wat meer toekomstgericht. Zij was de aspirant-boerin van bijna 18 en dat van een soort dat bijna nooit in de aanbieding was en ze had ook goede ideeën over hoe een huishouden gerund kan worden. Dat was haar toevertrouwd, want ze was gezinsverzorgster en een beetje ervaring is nooit weg. Ze kon ook nog koeien melken met de hand, want dat had ze thuis nog geleerd, hoewel dat niet zo nodig was, want we hadden al een melkmachine. Tweeënhalf jaar bleef ik met haar in gesprek en dat waren altijd interessante gesprekken die soms nogal lang voortduurden en waarbij er altijd weer heel wat gespreksonderwerpen aangeroerd werden. Het is denk ik maar goed dat die achterbank nooit wat verder verteld heeft over deze zeer interessante gesprekken.

En nu moet er maar iemand op het idee komen om ‘gesprekken’ door een ander woord te vervangen!
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Een meisje waarmee ik graag in gesprek wilde blijven.
Bij haar thuis waren niet heel veel koestalraampjes, maar dat hinderde niet!







HOOFDSTUK 24

AANLOOP NAAR DE ZEVENTIGER JAREN.

Zo gingen de zestiger jaren voorbij, maar het werd door mij niet zozeer als afscheid gevoeld, omdat ze, zeker in de tweede helft, in vele opzichten nog zo slecht niet waren, ondanks dat het verder in de boerensamenleving die toch wel een groot deel van mijn belevingswereld was geworden, die vooruitgang niet zo gevoeld werd. Deze onvrede was nogal eens duidelijk aanwezig en om de sfeer weer te geven, heb ik daar heel wat over geschreven, zo objectief mogelijk en ik denk dat ik niet overdreven heb.

In het vorige hoofdstuk heb ik een beetje luchtig geschreven over ‘gesprekken’ en dat dit door mij zo genoemd werd, was eigenlijk een moeilijk te bedenken sluipweg van woorden om iets te beschrijven wat eigenlijk aardig normaal is. Maar zodra het opgeschreven wordt en het iets is dat op je eigen persoon van toepassing is, dan gaat het plotseling wat raar aanvoelen en wil je jezelf er niet in herkennen en blootgeven. Het zal wel aan het onderwerp liggen. Ooit had ik een onvoldoende (een vijfje) voor taal op school en het zal wel daardoor komen dat ik niet voldoende met de taal omgaan kan, zodat ik het niet klaarkrijg om het een romantische ondertoon mee te geven. Want het verhaal moet eigenlijk met de juiste woorden tot een sprookje aaneen geregen worden, omdat mensen hun trouwdag vaak als een sprookje beleven.

We zijn op 7 mei 1969 getrouwd en dat was natuurlijk een dag om niet te vergeten. In mei gaat het voorjaar echt van start en dan is het een drukke tijd op de boerderij. Janny kwam om half negen mijn auto maar vast halen om naar de kapper te gaan en ik herinner me nog dat ik die morgen voor de laatste keer bij mijn moeder aan tafel zat en echt even bij mijzelf mijmerde: De laatste keer. En ik vond het prima dat het na juist 25 jaar de laatste keer was.

Om goed twaalf uur kwam de trouwauto mij halen. De bestemming was het ouderlijk huis waar Janny woonde en vervolgens moest ik daar aanbellen en een foto laten maken van het moment dat de bruidegom gearriveerd was, wat ze natuurlijk al lang gezien hadden. En daarna kon het beginnen. Men zegt altijd nog dat ik erg onder de indruk was toen ik de bruid voor het eerst zag in haar witte trouwjapon en dat zal waar geweest zijn en dat mag ook waar zijn, want natuurlijk is het DE DAG in je leven, sprookjesachtig of niet!

Vervolgens ging het in de trouwauto met een stuk of vijf volgauto’s naar het gemeentehuis, om daar aan te horen van een welbespraakte gemeenteambtenaar wat de rechten, maar vooral ook wat de plichten van de toekomstige echtelieden inhouden en ook moesten wij en de vier getuigen een pennenstreek onder de huwelijksakte zetten.

Zodra je weer buiten bent, nadat er doorlopend foto’s gemaakt worden, ben je het meeste alweer vergeten, maar dat hindert niet, het zijn meer formaliteiten waar je samen doorheen gaat.

Daarna werd ons huwelijk kerkelijk bevestigd in de Nederlands Hervormde kerk in Ederveen. In de dienst ging Dominee De Bie voor. En het zijn alweer heel wat woorden die langs je heen gaan en dat was eigenlijk ook het geval ’s avonds in zaal Floor in Lunteren. Er is door sommige mensen een voordracht gedaan, maar ik weet er niets meer van en dat is toch vreemd. Ik weet me nog veel te herinneren vanaf 1949, maar van de zo belangrijke dag als 7 mei weet ik niet zo veel meer en dat hoeft ook niet, zolang het maar als een ‘droomdag’ in je geheugen blijft. En in dromen kan een smal bed al snel voldoende breed zijn.
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Een definitief ‘JA’ was maar een formaliteit na al onze ‘gesprekken’ van de afgelopen tweeënhalf jaar.



Mijn bruid was 20 en ik 25 jaar. Is dat een goede leeftijd om te gaan trouwen? Het was in ieder geval eerder dan mijn vader en mijn grootvader, die 30 en 30plus waren. Ik heb wel eens gelezen dat ze in de vroeger tijden, in 1908 toen mijn grootvader trouwde en in 1943 toen mijn vader trouwde, op jongere leeftijd nog niet voldoende economisch zelfstandig waren. Met andere woorden, men had nog niet voldoende kunnen sparen om zelfstandig te zijn. Het was toen niet de gewoonte om inwonende zoons te belonen voor hun werk en er was ook denk ik niet genoeg geld in omloop om te sparen. Dan vond men wel vaak een tijdelijke oplossing door erbij in te gaan trouwen, dat moest dan het trouwen ‘haalbaar’ maken, omdat het veel goedkoper was, maar of het ook zo gewenst was?
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En natuurlijk een groepsfoto.



Mijn vader en moeder trouwden in 1943 ook ‘er bij in,’ maar toen was het oorlog en was men al blij dat men een dak boven zijn hoofd had. Wellicht een goede noodoplossing, maar persoonlijk geloof ik er niet zo in. Het zou wel interessant zijn als we nu eens wat van de omstandigheden van 1943 te weten konden komen, daar is niets van bekend, maar een ding is zeker: het zal door allerlei tekorten en onzekerheden verre van rooskleurig geweest zijn!

Dat was in onze situatie beter met een eigen huis, maar toch hadden we ook enige moeite met de economische zelfstandigheid, hoewel het geen grote problemen waren en als je pas getrouwd bent, kun je wat aan en durf je wat risico’s te nemen.

En na het trouwen een huwelijksreis met een overnachting in een of ander droomkasteel? Daar was maar niet aan gedacht, want dat zat er niet in en een huwelijksreis was (nog) niet erg gebruikelijk op het platteland. Dat zou veel geld kosten en een vervanger was ook niet makkelijk voorhanden en daarom gebeurde het, uitgeslapen of niet, dat de volgende morgen het werk even voor zes uur maar weer opgepakt werd door de bruidegom van gisteren en een uurtje later ook door de bruid.

Ook denk ik dat het wittebrood in een droomkasteel niet beter smaakt dan thuis. Het wittebrood was thuis ook ruimschoots voorhanden, het was immers al lang geen oorlog meer. Wittebroodsweken duren zes weken volgens een ongeschreven regel, maar ook na die zes weken bleef het gewone brood nog steeds goed smaken, dus wat wil je eigenlijk samen nog meer? Het was voorjaar de tweede week van mei en met een paar dagen kwam het blad aan de bomen, maar daar hebben we denk ik geen aandacht aan besteed, we waren zeker te druk met elkaar. Maanderbroekweg 3 was ongeveer 25 jaar verhuurd geweest, maar nu kwam het goed van pas om het zelf weer te gaan gebruiken.

Er moest wel heel wel wat onderhoudswerk gebeuren, want hier en daar waren zelfs de planken van de vloer aan vervanging toe, maar dat was gelukkig niet heel veel werk.

Op een 1 april 1969 had ik de koeien van mijn moeder overgenomen, het waren er elf en de prijs werd getaxeerd door Job Boonzaaijer. Die was in de 50er jaren ook gedurig ‘onze’ handelaar geweest en nu kwam hij weer, want veehandelaar Jan van Ginkel was inmiddels overleden. De koeien werden getaxeerd op gemiddeld fl. 1.050 per stuk en met een paar pinken en kalveren, melkbussen, een melkmachine en nog wat spullen, was het bij elkaar fl.13.000. Dat is een mooi bedrag om een huis mee in te richten, maar zo gebeurde het dus niet, want het bedrijf in opbouw komt eerst en dan komt pas privé.

Ik had een begripvolle echtgenote die er niet over ging mopperen, het was dus geen discussiepunt, want de inrichting van het huis was door geldgebrek voorlopig maar half werk. We hadden wel een tafel met stoelen in de woonkeuken, maar we liepen wel de eerste maanden over de planken vloer door onze voorkamer naar de slaapkamer. Dus met wat geduld maar wachten op betere tijden. Ik had het genoemde bedrag wel, want ik had de varkens die in mijn bezit waren, verkocht, overgedaan dus, aan de veevoerleverancier Van Doorn. Dus waren de varkens als het ware ‘ingeruild’ voor de koeien, want met het geld van de varkens had ik de koeien betaald. Nu was ik wel gepromoveerd tot contractboer, dus de varkens waren niet langer van mezelf, maar ook dat levert inkomen op. Er moest zodoende heel wat gedaan worden om de gang te krijgen en je moet maar roeien met de riemen die je hebt.

Verder was er ook wat bedrijfskapitaal nodig om een boerderij te runnen en dat was eigenlijk ook al niet voorhanden, maar we raakten er niet door in de problemen. Hadden we het als jong getrouwd stel het dan slechter dan iemand anders? Dat denk ik niet, want als je met een loon thuiskomt, is het ook nog wel eens een meer of minder grote puzzel om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn er wellicht ook heel wat dingen die je nog ‘begeert.’ Eerder had ik nog wel wat bedrijfskapitaal gehad, maar dat was in de kalveren geïnvesteerd, want daar was wat mee te verdienen.

De ruimte op de Maanderbroekweg nummer 3 waar tot 1954 de acht koeien stonden, had ik niet nodig voor de koeien, maar die ruimte was wel geschikt voor 18 kalverhokken en in het afdak er achter konden er nog eens 18 staan. De hokken werden gekocht voor 22 gulden per stuk. Het was een pakket van op maat gezaagde beukenhout, geleverd door een Lunterse houtzager en je moest het dan zelf in elkaar timmeren.

Er was een badgeiser gekocht voor de warmwatervoorziening en een mixer om de kalvermelk te bereiden. Alles bij elkaar vielen de investeringen met veel zelf doen nog wel mee.

Met de kalveren was ik eind februari 1969 gestart, maar het wilde eerst niet erg best, want het was de hele maand maart te koud met overdag twee graden boven en ’s nachts twee graden onder nul en dat was te laag voor een ideale groeitemperatuur.
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Maanderbroekweg 3.
Hier gingen we wonen nadat we trouwden in 1969 met woonvergunning van de burgemeester. Het linker gedeelte was aanvankelijk gebouwd als een zogenaamde ‘noodwoning,’ nadat opa zijn boerderij in 1949 in tweeën had gedeeld. Toen het te klein werd, zowel als veestalling als ook als woonruimte, is er een normaal woonhuis voor gebouwd, degelijk uitgevoerd met een dakgoot. Maar het bleef nog jaren lang door veel mensen ‘de schuur’ genoemd worden. Op het dak van de noodwoning, links van de goot dus, kwamen tweedehandse pannen en op het woonhuis twee jaar later nieuwe. De oude ‘holle’ tweedehandse pannen werden omstreeks 1965 door nieuwe vervangen en nu leek het achterhuis weer jaren lang ‘nieuwer.’ Bovenaan het dak is daar nog wat van zichtbaar. In de noodwoning konden twee koeien staan en er was ook een varkenshokje, maar drie jaar later konden er acht koeien staan. Ik weet nog goed dat
het voorhuis gebouwd werd, we hebben toen in het oude gedeelte zes weken met dicht gemetselde ramen bij de petroleumlamp geleefd,voor we in het nieuwe voorhuis elektriciteit kregen.



Stierkalveren had ik zelf een paar en de rest werd voor een deel zelf gekocht. In februari was het aanbod het grootst, want in die maand kalven de meeste koeien nog altijd. Ze kostten in doorsnee 130 gulden en na wat startproblemen doordat het koud was in maart, werd het in april warmer en ging het ineens veel beter en in mei ging het nog weer veel beter. Mijn nieuwe echtgenote-boerin ging ze daarna verzorgen en ze wist er heel wat van, want bij haar thuis hadden ze ook mestkalveren. Als er een was die het niet helemaal goed ‘deed,’ dan noemde ze dat kalf een ‘schapenkop,’ want een schaap kijkt dooreen genomen ook wat ‘lodderig’ volgens haar. Dat getuigde in elk geval wel van wat ‘inzicht’

Eind juli hebben we ze afgeleverd en het was zeer succesvol. Tussen de prijs van een kalf plus voer en afleveringsprijs, zat ongeveer fl. 160 en dat was een saldo wat goed was. Het was aardig makkelijk geld verdienen als je met goedkope voorjaarskalveren kon starten Maar weer starten met kalveren deden we niet, want de aankoopprijs voor een kalf was inmiddels met fl.

300 te hoog geworden. Kalverenstallen bleven vanwege deze te hoge prijs bij anderen ook wel leeg staan. Het jaar daarop hebben we weer een ronde gemest met goedkope voorjaarskalveren en dat was weer succesvol Aan de melkpoeder werd denk ik ook goed verdiend, in dit geval door Denkavit, want je kon zomaar alle kalvermelk geleverd krijgen zonder maandelijks te betalen en dat paste mij, want geld was nog steeds schaars, je betaalde het voer dus pas als het geld na de aflevering van de kalveren binnen was.

En zo draaide het altijd om geld, en daar kun je als slecht, goed of neutraal tegen aan kijken

Mensen die het weten kunnen, zeggen dat geld het begin is van alle kwaad in de wereld, slecht dus en ze weten het zeker. Andere mensen zeggen dat het goed is, je kunt er een bepaalde welgesteldheid mee kopen. Sommigen noemen dat rijkdom maar daar hoefde ik niet aan te denken want dat is niet direct weggelegd voor een juist beginnende boer. Mensen met een goed of slecht oordeel over geld zullen wel wat gelijk hebben, maar ik kijk er neutraal tegenaan. Geld moet er zeker zijn om een economie draaiende te houden en het is in Nederland een duidelijk Calvinistisch beginsel geworden dat men met zuinigheid en vlijt, huizen en kastelen bouwt. Maar ik hoef geen kasteel, ik ben wel met een (goed) huis tevreden. Een ander Calvinistisch gezegde waar ik ook al vroeg mee in aanraking kwam is dat je als je denkt wat talent te hebben, dat niet ongebruikt mag laten. Als juist startende boer moet je wel opgaan in geld vergaren, het is een prioriteit, want anders houd je het in de toekomst financieel niet vol. Wellicht gaat het al snel een beetje op geldhonger lijken, want er is nu eenmaal heel wat nodig om het eerste jaar door te komen. Hoe dan ook, het was ons heel welkom dat we een goede start maakten met de 36 kalveren die we afleverden.

De boerderij had ik op 1 mei 1969 van mijn moeder gehuurd, inclusief de stalruimte op Maanderbroekweg nummer 2 en daar moest ik 600 gulden in de maand voor betalen. Dat was niet te duur, maar als je in de wintermaanden net of net niet 1000 gulden aan melkgeld beurt, dan is het wel veel. Dus ’s zomers moest je wat sparen om de winter door te komen en ik denk dat dat bij meer boeren zo was. En dat was zeer natuurlijk. Als dieren in de natuur spreken konden, zouden ze daar ook over kunnen meepraten. Want dieren zijn aan het eind van de zomer in goede conditie, om vervolgens met deze goede conditie de magere wintermaanden door te komen. Dus maar een beetje voorzichtig omgaan met het geld dat de kalveren opgebracht hadden.

In mei toen we trouwden hadden we geen geld gehad om de voorkamer van ons huis in te richten, maar nu met de winter in het vooruitzicht moest er maar wat gebeuren. Een kachel was er door de huurder in laten staan, er werd een tweedehands bergmeubel gekocht en ook vloerbedekking en een niet zo duur bankstel met wat weeffoutjes werden aangeschaft en mijn vrouw was blij. En met een blije vrouw wordt een heel huis blij!

Zo was ons huis nu dan redelijk ingericht en liepen we niet langer over de planken vloer van de keuken naar de slaapkamer. Bij redelijk ingericht zijn, hoorde ook een douchegelegenheid. In de 60er jaren was dat op veel plaatsen een opkomend fenomeen. Oudere boeren hadden met dit nieuwe idee nog nooit te maken gehad en ze geloofden er niet zo in. Je werd er zo nat van en dan moest je zoveel afdrogen vonden ze denk ik. In oude verhalen werd verteld dat sommige oude boeren zich de hele winter lang niet anders dan alleen hun handen wasten, maar wij hadden nu voor het eerst een goede geiser als warmwaterbron om de kalvermelk mee te bereiden en deze geiser kon vanzelfsprekend ook wel de geplande en naastgelegen douche van warm water voorzien.

In de hoek van de deel zat altijd nog het ingebouwde en gemetselde fornuis, waarop vroeger in de schaarse jaren na de oorlog mijn opa de voeraardappels nog kookte en ook had het veel jaren dienst gedaan om de was te koken. Nu was het niet meer nodig, want mijn wederhelft kocht een nieuwe wasmachineautomaat en dus werd besloten dat het cementen geval maar afgebroken moest worden. Dan was daar een nieuwe ruimte voor een douche en een wc en dat was ook wel een beetje nodig, want het oude ‘behoeftehuis’ was nog een plank, met daarin natuurlijk een gat van passende grootte. Maar het mocht alweer niet veel kosten en daarom deed ik het zoveel mogelijk zelf. Er werd op de deel eerst een afscheidingsmuur gemetseld om de lucht van de kalveren wat te blokkeren naar het woongedeelte toe en de plaats waar eerder het gemetselde fornuis was geweest, werd nu een redelijke ruimte voor de douche en de wc.

In de noordgevel moest het oude ijzeren raamkozijn er uit om vervangen te worden door een klapraampje dat van onderen scharnierde. Ik was net bezig op een maandagmorgen het roestige raam met zes kapotte ruiten er uit te halen, toen er aan de dam een autootje stopte. Het bleek een bouwkundig opzichter te zijn van de gemeente Ede met de naam de H. die me vertelde dat ik in overtreding was. Daar had ik wel eens een keer aan gedacht, als ik weer eens bezig was met iets wat eigenlijk niet mocht, maar deze keer had ik er niet aan gedacht maar hij vertelde dat ik het aanzien van het huis niet mocht veranderen zonder een bouwvergunning te hebben en dat hij er op moest toezien dat alles volgens de regels gebeurde. Ik heb hem verteld dat ik dacht dat ik met onderhoud bezig was, want hij kon toch met eigen ogen zien dat het ijzeren raam in zeer slechte staat was. Mijnheer de H. was niet echt vervelend en hij snapte de situatie ook wel. Hij deed er verder ook niet moeilijk over, maar vertelde nog wel dat er van gemeentewege een subsidieprogramma was voor dergelijke dingen en hij vond het heel belangrijk dat alle burgers daar gebruik van maakten, want die regeling was er voor iedereen.

Ik dacht bij mezelf: Dat gedoe met een tekening en subsidie moet ik niet en wachten doe ik ook niet, want eind volgende week moet het klaar zijn. En het was klaar. Ik heb een halve dag een loodgieter gehad en verder de hele ruimte zelf betegeld.





Die tegels kostten me 10 gulden, gekocht van een aangetrouwde neef-bouwvakker en ze waren wel allemaal even groot, tien bij tien centimeter, maar verder was het een bonte verzameling, want ze waren afkomstig van een hele grote restpartij van wel 40 verschillende kleuren. Helemaal niet erg, het stond best leuk toen de kleurrijke betegelde muur klaar was. En dat zonder veel BTW, de Belasting Toegevoegde Waarde, want die was op 1 januari 1969 ingevoerd en dingen als materiaal en loodgieterwerk werden nu plotseling 12% duurder. In 1934 had de overheid voor tijdelijk de omzetbelasting ingevoerd om de lege kas een beetje te spekken, een belasting die nooit meer was afgeschaft. Maar in 1969 had men de omzetbelasting vervangen door de BTW, om daarmee in de pas te lopen met het hele systeem in Europa. Een verandering waar veel mensen weer niet zo tevreden over waren.

En er waren meer redenen om niet pessimistisch te zijn, want er was de afgelopen jaren toch wel heel wat bereikt. Toen ik een jaar of twaalf, dertien was, had ik beslist geen zin om ooit boer te worden, maar dat was denk ik een normale gedachtegang van een onbezorgde puber met wat te veel visie en ik zag zoveel mooiere dingen dan boer zijn. Maar het was blijkbaar mogelijk en eigenlijk ook vanzelfsprekend dat die visie met het ouder worden een behoorlijke ommezwaai kon maken.

In die tijd dacht ik aan al het werk waar geen beginnen aan was en dat me zo tegen stond, maar nu dacht ik daar anders over. Het was me wel duidelijk dat er niet alleen maar gedacht moest worden aan al het werk dat er gedaan moest worden, maar meer aan een betere toekomst die in het vooruitzicht lag en waar je zelf misschien wat aan zou kunnen doen. Een onbekommerde welvaart zal het nog wel niet zijn, maar dat hoeft ook niet, als de tijd maar iets beter mag worden in financieel opzicht in vergelijking met wat het in het verleden geweest is; Als je de dingen kunt doen zoals je zelf het beste dunkt, dan geeft dat wel een bepaalde voldoening, een voldoening die niet makkelijk ergens ander te vinden is. Het moet altijd wel weer met een krap budget, dus het is een goede manier om te leren hoe je met iets minder geld iets meer kun doen, maar als je het beoogde doel dan toch klaar krijgt, geeft dat weer extra voldoening. Het is een voordeel dat je zelf kunt beslissen, je plukt de vruchten van je eigen werk op een zoetere manier dan wanneer je voor een baas werkt en voor een inkomen kon dat ook, er was werkgelegenheid genoeg. En dat was een zekere weldaad, want het was nog niet zo heel lang geleden dat gedwongen werkeloosheid een spook was dat niet makkelijk te beteugelen was. Veel mensen leden armoede speciaal in de winter als de werkgelegenheid nog weer krapper was dan in de rest van het jaar.

Er moet dus overal gewerkt worden, maar als boer wel erg veel, vaak en lang en er is geen ruimte voor gemakzucht en er is ook geen garantie of er in de toekomst wel voldoende verdiend zou kunnen worden. Risico’s liggen bij degenen die ze neemt en je bent als boer elkaars concurrent, dus als je het niet goed doet, kun je de eindjes niet aan elkaar knopen en de onbetaalde rekeningen stapelen zich op en dan is het zo gebeurd. Maar als 12 tot 14 jarige heb je daar geen overzicht over, natuurlijk niet.

Je ziet en voelt alleen het vele werk om een boerderij gaande te houden met de daarbij passende zuinige ouders, niets nieuws, en het werk moet gebeuren vaak onder moeilijke omstandigheden. Ook altijd heel vroeg, kwart voor zes ’s morgens is nu eenmaal voor een 14 of 15 jarige nooit een favoriete tijd om op te staan, maar rustig wakker worden of uitslapen is er nooit bij. Het is dan ook voor de hand liggend dat het allemaal als rotwerk gevoeld wordt en daardoor wil je en kijk je automatisch naar het werk van een ander dat er op voorhand veel leuker uitziet en gaat het eigen werk nog weer meer tegenstaan. Ook vrije tijd en een boerderij gaan niet zo goed samen. Boeren mensen waren hun eigen baas, vrije tijd en ook vakantie dat was alleen voor schoolmeesters en verder voor iemand die voor een baas werkte hoewel die in het begin 60er jaren ook nog maar een week vakantie had.

Ook had ik vaak het gevoel het werk nooit echt onder controle te hebben, al is het maar een bui regen in het droge hooi. Er zit dan zoals zo vaak niets ander op dan maar weer opnieuw te beginnen. Hooien en weer hooien is een gezegde dat bekend is.

Door het vroegtijdig overlijden van mijn vader rolde ik er als vanzelf in en met 17 of 18 krijg je wat meer inzicht. Als je voor een ander werkt, kom je er snel achter dat het nergens vanzelf gaat en dat je met werken voor een baas ook vaak net teveel dagen in een maand hebt.

Ook heb ik wel eens gedacht dat het beter moest kunnen dan mijn voorgangers het deden. Er moest een iets welvarender bestaan mogelijk zijn en daar wilde ik wel een aantal jaren hard aan werken. Was ik dan nog niet tevreden, dan werden de bakens verzet. Die gedachte was per definitie niet goed van mij, want een echte boer denkt niet zo.

Het boerenberoep ging meer en meer een beroep worden voor mensen die denken en doen op een lijn hebben en daar zat weer een echt ouderwets tintje aan, deze kundigheid kan namelijk niet makkelijk op een school geleerd worden. Zo had de generatie boeren van eerder toch heel wat gelijk: theorie en praktijk liggen op het platteland nogal eens een eind uit elkaar en er zijn geen geleerden die daar wat aan veranderen kunnen.

Dus maar doorwerken en denken dat je overal voldoende van afweet om het tot een succes te maken en maar hopen dat er een markt is voor je product en hopelijk voor een lonende prijs. En als de prijzen weer eens laag zijn, moet je er ook tegen kunnen dat je wel eens voor niks aan het werk bent geweest en daarvoor krijg je van niemand een bedankje.

Als je in loondienst werkt, hoeft er niet zo veel uitgestippeld te worden. Je doet je werk en er is niet meer dan een gewone doorsnee ‘inzet’ voor nodig, alleen als je wat carrière wilt maken dan is er wel meer inzet nodig. Maar en boer maakt nooit zozeer een carrière en als hij 40 of zelfs 50 jaar boer is, krijgt hij nooit een ‘lintje’ opgespeld, of het moet zijn dat hij prestaties buiten zijn bedrijf geleverd heeft, maar dat is een uitzondering. En een boer beleeft ook nooit de vreugde dat het vrijdagmiddag is; hij denkt meestal: Deze week moest eigenlijk ook nog dit en dat gebeuren.

De vrijdagmiddag wordt door een boer nooit als bijzonder beleefd, dat gevoel is hem door zijn werkomstandigheden onbekend, in tegenstelling tot de vele bedrijfstakken waar de vrije zaterdag sinds 1961 een feit was.

Aan een verhuurd huis wordt doorgaans niet veel ten koste gelegd, maar nu we er zelf woonden werd dat met andere ogen bekeken. Zoals beschreven waren er een douche en een nieuwe wc gemaakt, maar buiten waren ook nog wat zaken die verbeterd moesten worden.

Er werd een nieuwe riolering gelegd van plastic pijpen die naar de sloot liepen. Dat was toen de voor de hand liggende oplossing, compleet met een septictank, die in de grond gemetseld werd met tweedehands stenen, een dikke meter diep en uit gegraven met de schop, vier profielen als hoekpalen, een vloertje van een meter bij twee meter twintig gestort en daarop werden de muren gemetseld. Mijn broer van 14 wilde ook wel helpen, dus een touwtje gespannen voor twee lagen stenen tegelijk, dat was 13 centimeter. Het kwam helemaal niet zo precies, want ik deed die twee lagen voor, daarna het touwtje weer twee lagen omhoog en dan was het zijn beurt. Maar op dat moment moest ik even naar de telefoon en toen ik na tien minuten terug kwam, had mijn broer de twee lagen gemetseld. Het zag er niet uit wat hij gemaakt had, zo krom was het! Ik vertelde hem dat op een wat hardhandige manier, hij zag het zelf ook en toen ik nog wat mopperde zei hij in wanhoop: ‘Het touwtje was zeker krom. Daardoor kwam het.’ Ik denk dat hij geen goede herinnering overhield aan de eerste stenen die hij daar als 14 jarige zelf metselde.

De twee huizen op ons erf waren allebei ongeveer 60 centimeter boven het maaiveld gebouwd, daardoor was er naast het huis een pad van een dikke twee meter breed en daar had men keurig een laagje grind op gestort toen het gebouwd was. Maar dat werd niet zo erg op tijd aangevuld, zodat het er wat mager uitzag. Er groeide tussen dat dunne grind altijd veel onkruid en aan de rand was simpel een rijtje witte stenen half in de grond gezet om het grind tegen te houden, want anders rolde er teveel van het 60 centimeter schuine talud afl. Het geheel stond rommelig en niet erg onderhouden. Nieuwe stenen om te metselen waren niet zo duur en met wat metselervaring heb ik een nieuw goedogend steens muurtje gemetseld. Vervolgens had ik aan bestrating gedacht, maar dat werd maar uitgesteld vanwege de kosten; dan toch maar weer een laag grind erop. Het hele plan was nog niet begonnen, de 2000 stenen om te metselen waren al wel besteld, toen op een vrijdagmorgen mijn oom Harmen Dirksen het erf op reed en me vertelde dat hij een klusje had. Hij was garagehouder met een benzinestation waarvan de naam door een overname was veranderd van Caltex in Chevron. Het hele benzinestation moest gerenoveerd worden. Met de aannemer had hij overeenstemming om zelf de bestrating er uit te graven, dan kon het hele werk door de aannemer bespoedigd worden en kon hij zijn nieuwe benzinestation twee dagen eerder heropenen. Dus heb ik die vrijdagmiddag met mijn 22pk, niet zo snelle tractor, daar 100 m2 bestrating opgehaald en ook de hele zaterdag ben ik er druk mee geweest. Het waren zes vrachten en ze hebben me nog helpen laden ook. Het waren 30 m2 dikke halve tegels, waarmee ik wat later precies uitkwam naast het huis, veel mooier dus dan het gedachte grind. De straatstenen zijn die herfst tussen de twee huizen gelegd en dat werd een straat van zes bij twaalf meter. En bestrating was wel nodig ook. Vroeger met een paard werd er in de herfst en winter niet zoveel modder op het erf gemaakt, maar nu met een tractor werd het veel eerder een modderboel zodat een goede bestrating op een vee bereden punt erg welkom was. Van je familie moet je het maar hebben en het voelt goed als ze je dan ook nog van verder helpen willen.
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Met Ome Harmen Dirksen kon ik het goed vinden. Als hij kon, was hij altijd bereid om me te ‘matsen.’ Jarenlang had hij in Ede een goed lopend garagebedrijf met een benzine station en er waren heel veel mensen die hem kenden. Ooit in het verleden was hij begonnen om wielstellen op te kopen en die geschikt te maken zodat ze onder een boerenkar gebruikt konden worden.



In 1969 werd voor het eerst snijmaïs verbouwd. Die was er in het begin 50er jaren ook al, maar was daarna weer verdwenen, omdat het veel te bewerkelijk was, want het moest toen met de hand gepoot en gemaaid worden, met de hand naar huis gehaald en daarna nog een keer weer opgepakt om in de hakselmachine gegooid te worden. Het was enorm bewerkelijk, maar nu had de loonwerker een machine om te zaaien en ook sinds een paar jaar een getrokken eenrijige hakselaar die in drie á vier uur een hectare maïs kon oogsten. De meegevoerde wagen was veelal een mestverspreider-zelflossende wagen met hoge opzetten die als silagewagen gebruikt werd. Wel werden de buitenste twee rijen met de hand op bossen gemaaid, dat gebeurde met de ’zicht’ die eerder voor het graanmaaien gebruikt werd, vervolgens indien mogelijk tegen de heining gezet om daarna met de hand in de machine gegooid te worden. Zo ging er niets overstuur.

Het hakselen kostte in die dagen fl. 350 tot fl. 400 per hectare en dat mocht, want het bracht drie keer meer op dan een hectare grasland. De kuilhoop was vooraan langs de maanderbroeksloot gemaakt. Geen goede plaats bij nader inzien, want de ‘slootratten’ knaagden vrij snel daarna door een stukje ’bloot’ plastic heen. Ratten waren er in de sloten altijd wel, ook al omdat langs een snelweg altijd wel wat weggeworpen voedsel te vinden is en nu begonnen ze, met de herfst in aantocht, in de maïskuil te wonen. Dat was een ideale plek tijdens de winter, want door de luchttoetreding ging het er wat broeien, dus gratis verwarming van de broeiende maïs en eten in overvloed. Zo is er wel eens een onverwacht probleem, maar later hebben we er nooit last meer van gehad; we maakte de maïskuil nooit weer dicht bij een sloot, zodat de ratten niet meer een zo comfortabele huisvesting vonden. Nadien heeft de verbouw van snijmaïs een grote vlucht genomen.

Er kwamen grotere machines beschikbaar die door de loonwerkers gekocht werden en in 1974/75 waren het allemaal drierijige zelfrijdende hakselaars die het werk deden. Ook het aan- en afkoppelen van wagens werd verleden tijd. De gehakselde maïs werd nu veelal meteen in de wagen geblazen die ernaast meereed. En met deze zelfrijders was ook het kanten los maaien verleden tijd De machines werden voor de loonwerkers in 5 á 10 jaar wel veel duurder, zodat de prijs voor een hectare hakselen eind 1970 toenam en ongeveer fl.700. per Ha. bedroeg.

Zo werd er hier wat verbeterd en daar wat opgeknapt en waren de zestiger jaren voorbij gegaan. Er zaten wat veranderingen in de lucht nu we aan het begin van de zeventiger jaren stonden, dus waren er wat nieuwe wijsheden nodig om in de toekomst boer te kunnen blijven. Mijn oude buurman Gaart Dekker zei in deze jaren zo vaak, als hij even uitgepraat was: ‘Nou zal ik je nog eens een grapje vertellen’ en dan kwam er iets wat je al vele keren gehoord had, maar dat hinderde niet, want hij vertelde het toch iedere keer weer wat anders. Het was altijd weer boerenwijsheid dat bij hem paste, dat was zijn persoonlijkheid. Een scherp oordeel had hij nooit, in tegenstelling tot sommige van zijn leeftijdsgenoten. Hij was een mens van het ‘zachtere’ soort en daarom een geziene gast.

Aan het einde van de 60er jaren waren er weinig mensen meer over die voor 1900 geboren waren. Ook opa’s en opoe’s waren overleden, en daarmee was er geen oude garde meer, maar er waren nog heel wat mensen over die ik kende die niet lang na 1900 geboren waren en die hadden veelal dezelfde ideeën die de plattelanders eigen zijn. Dat kon ook niet anders, want de eerste 25 jaar na 1900 veranderde er nagenoeg niets.

Ik was in 1969 dus 25 en door de oude generatie word je dan nogal eens gezien als een ‘broekie’ dat maar beter niet te veel noten op zijn zang kon en mocht hebben. En in het bijzonder als hij er blijk van gaf dat hij een bepaalde kooplust of veranderzucht tentoonspreidde. Ik denk ook dat het hebben van een auto daar een voorbeeld van was, want kon dat geld voor een auto niet veel beter aan wat nuttigers besteed worden? Het was toch zuiver weelde dat je zoveel geld voor jezelf uitgaf. Maar hetzelfde’ broekie’ heeft wel geluisterd naar en wat onthouden van al hetgeen de oudere boeren wisten en dachten. Zij waren gevormd door een crisis en een oorlog en bleven, hoewel het nu wat beter was, vaak steken in een manier van leven, zoals zij die gewend waren en dat was een uiterst karige levenswijze. Mijn opoe Roseboom was er een voorbeeld van hoe er karig geleefd kon worden. Het is misschien niet zo betamelijk om daar over te schrijven maar een voorbeeld kan natuurlijk best. ‘Kattentongen’ waren een beetje langwerpige chocolaatjes, die makkelijk in tweeën gebroken konden worden. En als we dus een chocolaatje kregen van opoe, dan was het een gebroken kattentong, het ging tenslotte toch maar om de smaak. De oudere garde was vaak, ik denk dat mijn opoe geen uitzondering was, vergroeid met hun zuinige en karige manier van leven, maar de jongere generatie zat er duidelijk minder ‘vast’ aan en was ook veel optimistischer.





Allerlei soorten veranderingen zouden elkaar vanaf nu steeds sneller opvolgen en ook de weg vinden naar de boerderij toe, waar men steeds beter door kreeg om met andere methodes en mechanisatie, makkelijker en meer efficiënt te produceren en het bedrijf minder arbeidsintensief te maken. Dat waren dingen die mij wel aanstonden, maar met die veranderingen hadden de oudere mensen vaak wel een probleem. Ze zagen de noodzaak er niet van in, ze hadden moeite om het bij te houden, ze konden het eigenlijk niet bijhouden. Zo zat het platteland toen in elkaar en de meningen over allerlei soorten vernieuwingen die er aan zaten te komen waren nog wel eens verdeeld, maar dat is denk ik geen nieuws.

Ik heb vaak allerlei soorten wijsheden aangehoord, ik moest ook nog wat leren hier en daar, soms door schade of schande (wat is eigenlijk het ergste?). Die boerenwijsheden hebben betrekking op de natuurlijke kant van het boerenbestaan. Ik heb ze verzameld, in een pannetje op het vuur gezet, een beetje voorgekookt en daarna zijn er een paar korreltjes zout toe gevoegd, zodat ze nu opgediend kunnen worden.

Een boer weet dat:

-als je een varken aan de staart trekt, het beest de neiging heeft om vooruit te lopen;

-een ‘fietsende’ big altijd dood gaat; men noemt dat de ‘slingerziekte;’

-een groot kalf meestal sloom is en een klein kalf altijd vlug;

-als een kalf opstaat en het rekt zich uit, dan is dat een goed teken, zeker nadat het ziek geweest is;

-een koe het gras dat onder de heining groeit altijd het lekkerst vindt en het als eerste opvreet;

-als een koe in een nieuw weiland komt, hij eerst gaat uitvinden hoe lang dat weiland is;

-een koe die zich afzondert van de koppel, erg ziek is of gaat kalven;

-een kalf met een longaandoening zijn nek gestrekt en dus zijn kop recht vooruit houdt;

-een koe met een beschadigde speen vaak een ‘stiftje’ in krijgt, wat vrijwel altijd leidt tot uierontsteking waardoor de koe vervolgens ‘driespeen’ wordt;

-het jongvee meestal nog uit een drinkkolk moest drinken;

-in deze drinkkolk met het uitdiepen, nog wel eens een ‘putaal’ tevoorschijn kwam;

-er een weidepomp voor rundvee op de markt kwam en nu de koeien en pinkenneus niet alleen meer voor ruiken bedoeld was;

-het waterschap er blij van werd, want dat wilde niet langer een drinkkolk aan hun sloot;

-je tijdens het aardappelen rooien ook een pad aan de greep spietsen kunt;

-aardappels met heel lang loof, weinig aardappels voortbrengen;

-als je eigen ‘poters’ poot, een fikse opbrengstderving het gevolg is;

-gerooide aardappels maar een klein dagje in de zon mogen liggen;

-je aan een stuk weiland kunt zien dat het een paardenwei is;

-als je een paard naar het weiland brengt, hem eerst omdraait, voor je hem loslaat.

-een met paard werkende boer meer en meer een zeldzaamheid werd na 1970;

-de echte paardenboer van zijn paard ‘hield’ en het dus aanhield, ook na 1970;

-er dus echte ‘paardenboeren’ waren, er waren echter ook boeren met een paard;

-een gans bi voorkeur gras en ook ‘muur’ eet, maar verder geen onkruiden;

-dat ‘muur’ al bij 10 á 11 graden groeit en gras pas bij 14 á 15 graden;

-daardoor dat ‘muur’ tijdens een zachte winter een slechte grasmat overwoekert;.

-een schaap en een geit alles eten, maar het liefst de knoppen uit moeders bloemen;

-sommige mensen zich dan beheersen moeten, anders gaan ze vloeken;

-het gezegde: ‘Een schaap over de brug,’ een hoog waarheidsgehalte heeft;

-de laatste bonen nog gepoot kunnen worden tot de langste dag;

-de tuin vroeger gespit werd met een ‘puntschop’ die ook ‘schoep’ genoemd werd;

-deze na gebruik door de oudste boeren het meest zorgvuldig schoon gemaakt werd;

-diezelfde boeren dachten dat hooi alleen maar goed was als het flink gebroeid had;

-ze dachten dat een onweersfront vanuit het zuiden door de Rijn tegengehouden kon worden;

-ze gemakshalve maar vergaten dat er nog twee andere rivieren evenwijdig liepen.

-ze zeker wisten dat, als het wel over de Rijn kwam, het zeer zwaar weer werd en er genoegen aan beleefden omdat met veel angstaanjagendheid te verhalen;

-er maar een weerspreuk is waar ik voor 100% in geloof: ‘Als het regent in mei dan is april voorbij; ’

-mijn vader zijn werk altijd deed met een’ engelse’ greep, een zware uitvoering met vierkante tanden;

-je de mooiste grasmat of zode krijgt door er schapen in te laten grazen;

-oudere kippen overhuizen bijna nooit enige winst oplevert;

-een kip met een ‘blauwe’ kam niet lang meer leeft;

-een kip met de ‘leg uit’ wegens het dan optredende kannibalisme snel het loodje legt;

-loslopende witte kippen, plotseling in paniek wel twee meter hoog opvliegen kunnen;

-daarna het stof door het hok gaat vliegen en de juist uitgehaalde eieren een risico lopen op een kippen noodlanding;

-het verschijnsel loslopende kippen in 1969 een uitzondering was geworden;

-je niet voorkomen kunt dat je van bieten rooien met de hand verrekte vieze handen krijgt;

-als je bieten in de hand pakt, makkelijk een ‘schilvertje’ biet onder een nagel krijgt,

-dat daarna nog dagenlang erg zeer doet en erg lastig is met handmelken;

-maar dat ‘bieten’ en ’handmelken’ een uitzondering was geworden in 1969;

-als het wortelpuntje van een biet bevriest, de hele biet aardig snel verrot;

-een koe een verrotte biet ook nog wel lust;

-een gavel ook gebruikt wordt om bieten op te laden en dat dat niet tot verrotten leidt;

-als een boer knollen zaait, hij het zaad tussen vinger en duim oppakt en dan verstrooit;

-als een boer vervolgens kijkt of zijn knollen goed opkomen, dan legt hij zijn pet op de grond, waar dan drie of vier plantjes onder moeten staan;

-als er teveel planten staan het land een keer geëgd wordt;

-na een dag graan maaien met de ‘zicht’ de volgende morgen je pols verrekte zeer kan doen;

-als een boer een hem onbekend gewas ziet, hij ook onmiddellijk beoordeelt of het er ook ‘goed’ bijstaat;

-hij aan de hoogte van bloeiende distels de vruchtbaarheid van de grond afleest;

-er met een huisslachting altijd een vrouwelijk varken, een ‘gelt’ geslacht werd;

-de echte vet eters eerder een gemeste zeug op prijs stelden, die een keer ‘gekeud’ had;

-de boerenvrouwen de hele week nodig hadden om de slacht weg te werken;

-een boer die geen rechte voor kon ploegen een boer van niks was;

-zijn buurman dan zegt; ‘Mijn kromme voor is langer, dus op mijn land groeit meer;’

-ratten in het najaar de boerderij opzoeken om er een winterverblijf op te zetten;

-je volgens de pienterste en meest op winst beluste boeren het langste boer blijft met oude koeien, jonge kippen en luie varkens;

-het lang niet zeker is dat de boer die het uit de ‘boeken’ heeft, al die kennis ook bezit;

-dit de enige echte ouwe-boeren-wijsheden zijn, waar een jonge boer nog wat van kan leren;

-met de wetenschap van bovenstaande regels geen enkele garantie hebt dat je er voldoende van af weet om ook maar een slechte boer te zijn;

-maar U, die nu als doorsnee burger van het bovenstaande kennis neemt, nu ‘krek’ weet wat boerenpraot is;

-ieder mens met een normaal verstand zich nu afvragen kan, hoe lang deze wijsheden de tijden nog trotseren zullen;

-het na 70 regels ongeveer op is, anders worden de ‘waarheden’ te zwak;

-al het hier bovenstaande zeker niet in een dag bij elkaar ‘gedacht’ is.
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De modderkruiper, ofwel de ‘putaal’ zoals de boeren hem noemden. Een of twee van deze, volgens sommigen giftige, vissen kwamen er in onze drinkkolk in de pinkenwei ook wel te voorschijn, meestal zo’n 30 á 35 centimeter groot. Ze hadden beslist geen smakelijk aanzien met hun ‘baard’ en verder is het onbegrijpelijk hoe deze vissen onderin een dikke modderlaag kunnen leven.







HOOFDSTUK 25

EEN GOED BELEGDE BOTERHAM.

De landbouw heeft vanzelfsprekend ook in ons land een hele lange geschiedenis. Was het eerst voornamelijk landbouw met wat schapen voor de nodige mest, tegen het einde van de negentiende eeuw werd het meer en meer veehouderij. Daaruit blijkt wat

aanpassingsvermogen, want als de buurman iets nieuws doet en hij verdient eraan, dan duurt het niet lang of andere boeren die het aanvankelijk argwanend bekeken, willen ook wel wat meer of extra verdienen met de soms nieuwe bedrijfstak.

In de vijftiger jaren waren er in onze omgeving dan ook heel wat bedrijven met aardappels, bieten en een of twee soorten graan en daar was altijd in de eerste plaats rogge bij. Met een handvol zeugen werden wat biggen gefokt die soms met eigen graan gevoerd werden, zodat er per jaar een 50 tot 60 soms zware slachtvarkens verkocht werden aan de plaatselijke slager. Ook waren er op hetzelfde bedrijf enkele honderden kippen en 5 á 10 koeien.

In de zestiger jaren bleek het allemaal te bewerkelijk en werd de bedrijfsopzet met al de genoemde ‘takken’ al wat minder. Er is ook al over geschreven dat de meeste kleinere stukjes bouwland in 1962/63 plotseling ophielden te bestaan. De loonwerker had geen werk meer om bij de boeren langs te gaan met zijn grote stationaire dorsmachine en ook het bietenland werd daarna snel verleden tijd. Wel nieuw was de in de 50 jaren ontstane mestkalverhouderij waarbij de dieren aanvankelijk nog wel eens gevoerd werd met volle melk, omdat de melkprijs soms wat te laag gevonden werd met goed 20 cent per liter. Ook nog een andere tak verscheen op het platteland: de nertsenhouderij, waar de dieren dus werden gehouden voor het bont.

Ondertussen zette de vorming van de EEG die in de jaren 50 begonnen was door. Er moest voldoende betaalbaar voedsel zijn voor de consument, gepaard gaande met een redelijke levensstandaard voor de boeren. Als dat zou kunnen! Deze standaard werd niet gerealiseerd, en in de zestigerjaren werd dat, zeker op de kleinere bedrijven, een bron van ontevredenheid. De uitgangspunten werden nu meer arbeidsproductiviteit en technische vooruitgang. Een redelijke levensstandaard voor de boeren was makkelijker gezegd dan gedaan en de onvrede werd gemobiliseerd door Hendrik Koekoek. Die kon op zijn vergaderingen er een lange avond over praten, met name natuurlijk over al hetgeen er mis was; er is al over geschreven. Maar het hielp allemaal niet en in enkele jaren was het met de boerenpartij: opgaan, blinken en verzinken, terwijl er niets opgelost was. Koekoek vond dat de Nederlandse regering maar bij machte moest zijn om voor een goed boereninkomen te zorgen, maar Nederland was geen eiland en had bij het eind van de jaren 60 al heel wat buitenland nodig voor de afzet van de producten.
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De dorsmachine van loonwerker Arie Roseboom was een verschijning die na circa 1963 verleden tijd werd. Op de boerderij aangekomen was het altijd weer een heel gedoe om de dorsmachine op de juiste plaats en op de juiste manier opgesteld te krijgen, want het ding moest onder andere precies waterpas staan. De grote meegevoerde balenpers om het stro te persen, moest vervolgens precies in ‘lijn’ staan met de dorsmachine, want die pers werd met een riemschijf aangedreven. Het soms lange roggestro werd in 60 bij 60 centimeter grote balen geperst die soms tot anderhalve meter lang waren. In het begin werden ze met ijzerdraad gebonden, maar later werd het ook met touw gedaan dat handmatig geknoopt werd, zodat de loonwerker of zijn knecht er doorlopend bij stond. Het kaf kwam apart uit de dorsmachine en werd met pijpen meestal ergens in een hoek geblazen. Ook moest de tractor van 50-60 pk. precies in lijn staan met de ‘dorskast,’ want anders liep de aandrijfriem er voortdurend afl. Er zat geen afscherming aan de aandrijfriem en het was dus geboden om een beetje uit de buurt te blijven, want het was niet geheel zonder gevaar als deze snel draaiende riem er weer eens afliep. De loonwerkers hadden met z’n tweeën zowat een uur nodig om alles opgesteld te krijgen en vervolgens waren er zes of zeven mensen nodig om het echte dorsen op gang te houden. De dorsmachines die meestal van Duitse makelij waren, hebben denk ik in onze omgeving ongeveer 30 jaar lang gewerkt, want ik weet nog van verschillende mensen die ik gekend heb dat ze voor 1930 nog met de vlegel dorsten. Dat gebeurde vaak ’s morgens vroeg op de kleinere boeren bedrijfjes, op de deel met een lemen vloer. Op een enkele plaats was zo’n vloer nog aanwezig in 1950. Om het kaf van het koren te scheiden, gebruikte men een wanmolen, maar die heb ik zelf alleen maar gezien als museumstuk.



De zelfvoorzieningsgraad was ruim gepasseerd en er werd al teveel zuivel en varkensvlees geproduceerd om het in Nederland te kunnen verkopen. En dat was uniek, want er was verder geen land ter wereld met een zelfde bevolkingsdichtheid als in ons land dat geen voedsel hoeft te importeren. De Nederlandse boer was daarmee eigenlijk het beste jongetje van de EEG- klas geworden. Hij kon heel wat goedkoper produceren dan de rest van Europa dat het efficiëntieniveau van de Nederlandse bedrijven niet bij kon houden.

En dat beste jongetje van de klas wilde in zijn ijver beslist de grootste vis uit de EEG vijver vangen, met minder nam hij geen genoegen.

In het midden van de jaren zestig, ging de EEG de Europese boer wat helpen door garantie prijzen te geven voor graan en zuivel, niet voor varkensvlees en pluimvee, maar de Nederlandse boer wilde meer verdienen. Daar kwam nog bovenop dat Mansholt nu als commissaris de hoogste man werd in de EEG. Hij had wat nagedacht en zijn huiswerk op papier gezet en dat werd een schok voor heel agrarisch Nederland. Hij deelde de boeren in twee categorieën in: wijkers en blijvers. De blijvers moesten efficiënte landbouwbedrijven opzetten, 40 tot 50 hectaren met 80 melkkoeien per man. Die bedrijven konden dan mooi de oppervlakte vergroten met het land van de wijkers. Op dezelfde manier werd gedacht over de akkerbouw. 500 hectare zou pas ideaal en efficiënt zijn, maar dat werd al snel teruggeschroefd naar 200. De Nederlandse en ook de doorsnee Europese boeren voelden zich hevig in hun bestaan bedreigd en er kwamen grote protestdemonstraties met tractoren in Brussel, waarbij zelfs een dode te betreuren was. Het hielp allemaal niet veel en het bleef onrustig in boerenkringen met voortdurend ongenoegen over de te lage prijzen en daarmee het achterblijven van de inkomens. Ook begon er al wat kritiek te komen op de varkens- en kippenbedrijven die nu de ‘veredeling’ genoemd werden. Ook de problemen van de, toen nog niet zovelen, die met het boeren stopten, werd de boeren teveel en onder invloed van een paar actiecomités binnen de bestaande drie boerenorganisaties, werd gezamenlijk een grote demonstratie belegd in het Utrechtse Galgenwaard stadion, waar zich 25.000 boeren verzamelden. Waar ging het precies over die dag? Ik weet het niet, want ik was er niet bij: ik had betere dingen te doen.

Op de voorgaande anderhalve bladzijde was het de landbouwpolitiek waarover ik schreef. Het is wel wat moeilijk om precies de sfeer weer te geven en het vergt het nodige denkwerk voor ik er iets over kan schrijven. En het werkelijk doorhebben van het geheel en de vele verschillende argumenten op een rij zetten, dat is voor mij en ik denk voor de meeste boeren niet weggelegd: het was allemaal te gecompliceerd geworden.

Hoe moest het nu verder met die slechte vooruitzichten? Gewoon weten wat er speelt, maar vooral jezelf er niet teveel van aantrekken. Tenslotte zullen er altijd boeren nodig zijn en als je er daar graag een van bent, dan gewoon overgaan tot de orde van de dag, maar wel steeds blijven denken: Hoe kan ik het allemaal nog wat beter doen. En met wat ijver en handelsgeest moet het dan lukken.

In de landelijke politiek zijn het ook vaak onderwerpen die de boer voorbij gaan. En de boer, hij voelt zich een minderheidsgroep. Het gaat vaak aan hem voorbij, want het zijn meestal zaken in de landelijke publiciteit die niet het boerenbedrijf raken en daardoor is hij niet er echt in geïnteresseerd en is hij meer met zijn eigen dingen bezig.

Er was in het begin van 70er jaren wel heel wat aan de hand. Saamhorigheid was ver te zoeken, maar dat was niets nieuws. Het hoort in een kroniek als deze misschien niet zo thuis, maar er is al geschreven hoe het in de 60er jaren was. Het karakter van de linkse ideologie werd steeds nog weer wat heviger en doordringender de norm en dus was de linkse opmars begonnen.

Dat betekende dat het beleid meer irriterend werd voor de ondernemers en nu hoorden daar ook de boeren bij. Er moest, zo vond ‘men,’ nog maar eens goed naar middelen gezocht worden, om deze kapitalisten zoals ook de boer nu plotseling gezien, werd beter te bestrijden.

Voornamelijk in de tweede helft van de jaren zestig, waren er heel wat alternatievelingen opgestaan in de samenleving. Van krakers tot kabouters en ook was de rode krielhaan wat beginnen te kraaien. Het was wat schor, zo gaat het met een (jonge) krielhaan die juist het kraaien leert, maar nu met de 70er jaren was de haan meer volwassen geworden en goed op kleur gekomen. Nu werd er de hele dag gekraaid en Hilversum kakelde luidruchtig mee in de nieuwsuitzendingen die altijd veel plaats in ruimden voor het socialistisch stokpaard dat de vermogensaanwasdeling heette. Even later trad minister-president Den Uyl aan. Hij had het ook nog al eens over ‘leuke dingen voor linkse mensen,’ maar het duurde niet lang voor hij en het hele land te maken kregen met de eerste oliecrises. Toen waren plotseling al deze leuke dingen wat opgeschort en ook over hun hoogtepunt heen. Hij werd beroemd met een ernstige en welhaast vaderlijke toespraak aan het begin van december 1973. We moesten er met z’n allen maar van overtuigd zijn dat ‘het nooit meer zo zou worden zoals het geweest was.’ Het was een doemscenario. De grondstoffen zouden bijna uitgeput zijn volgens wijze mannen die zich ‘De club van Rome’ noemden. Vier of vijf zondagen mocht er niet gereden worden om brandstof te sparen en men voerde er een bonnenstelsel voor in. Nadat iedere autobezitter de bonnen in bezit had, was het plotseling over met het vermeende tekort, zodat maar weinig mensen zijn geweest die de bonnen gebruikt hebben om te tanken. Het was weer de overheid die de zaken niet goed ingeschat had en dus ook het geld niet goed besteedde, maar een ‘overheid’ doet het natuurlijk ook niet makkelijk goed.

Na 1975 waren alle socialistische ‘bedreigingen’ zo ongeveer over, en waren de komende regeringen jarenlang meer ‘centrum’ georiënteerd. In die tijd werd ook Arie Groeneveld, de voorzitter van de metaalvakbond, beroemd. Hij blonk uit door zijn opruiende vakbondstaal en vond dat er maar eens echt werk gemaakt moest worden van de verzorgingsstaat die volgens hun nog nooit goed van de grond gekomen was. Hij dreigde met zeer hoge looneisen, de doorsnee ondernemer groot en klein werd er wat bang van, en dat was zijn bedoeling. En zeker niet alleen door hem maakten alle arbeiders plotseling promotie, het woord ‘arbeider’ raakte versleten en vanaf nu heetten de arbeiders ‘medewerkers,’ want dat klinkt toch zoveel beter. Arie Groeneveld werd in het zeer populaire oudejaarsavondprogram van Wim Kan een keer met humor aan zijn staart gepakt, want die zei: ‘Arie Groeneveld van de metaal dat is een man zo hard als staal.’ Konden de landbouworganisaties ook nog wat van hem leren? Nee, want dat is een belangengroep en geen vakbond, en ja, want dreigende taal reikt verder dan de meer zoetsappige. En een beetje zoetsappigheid, daar had de CBTB ook last van.

Ik was er later lid van en in hun krantje ‘Het Platteland’ werden toch vaak de problemen met veel lankmoedigheid en met een warm dekentje toegedekt. De vraag was: Hoe ver kom je met dit soort zachtheid in een steeds harder wordende samenleving?
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Zondagsrijverbod, dat betekende pas rust aan de Maanderbroekweg. De foto was zo ‘vergeeld’ dat het een zwart/wit afdruk werd.



Ik was het wel met hen eens dat wegen blokkeren met tractoren alleen maar negatieve reacties oplevert en de consument moet niet nog eens extra geringeloord worden door boerenacties; dat doet de boerenzaak beslist geen goed.

De (s)linkse politici waren er nu ook achter gekomen dat de boeren niet langer tot de minvermogenden behoorde en dat kwam in de eerste plaats door hun grondbezit en het daaraan gekoppelde toenemende vermogen door de almaar stijgende grondprijs. Ze zochten steeds intensiever naar wegen om van deze grondprijs mee te profiteren, want er moest van die rijkdom maar eens wat overgeheveld worden naar de rest van de samenleving en een enkele keer werd zelfs gehoord hoe het verder moest met een algemene nationalisatie van alle particuliere grond. Wanneer eindigen hier de socialistische idealen en beginnen de echt communistische structuren wortel te schieten? Mensen met geschoolde inzichten die er wat van weten kunnen, zullen het op dit punt niet snel eens zijn.

Ook kwam er nu de eerste linkse milieupartij, de Politieke Partij Radicalen, geleid door de goed ogende en goed opgeleide Bas de Gaay Fortman. Ik zal het wel mis hebben, maar op de foto kon het wel een dubbelganger zijn van Lenin, de grote Russische revolutieleider. Nu kon je als boer voor het eerst horen, hoe verkeerd je bezig was. Er werd immers teveel kostbaar graan gevoerd aan varkens en kippen en dat graan kon volgens hem veel beter gebruikt worden. Hij had met al zijn titels blijkbaar nog nooit van ‘voergraan’ gehoord. Zijn ‘boerenwereld’ bestond uit grasland waarin onder andere de koe met zijn kalfje vredig graasden, zij aan zij, heel blij in een (on)kruidige wei. Het werd allemaal voorgesteld als een kleurrijk en harmonisch schilderijtje, met wat madeliefjes, wat juist bloeiende margrieten en iets verder een graspolletje met een nestje kievitseieren, omzoomt door wat zoemende bijen.

Het idyllische beeld van de stadsbewoner die denkt dat het zo moet kunnen en aan zo’n schilderijtje zijn deskundigheid kan ontlenen en daar blij van wordt. Daar hoorde toen ook het nieuw uitgedachte landschapspark bij met een aantal knuffeldieren, hier en daar wat onderhouden door een voormalige boer, maar verder met veel doornen en bloeiende distels, daar houden de hommels zo van, want bijen en hommels houden helemaal niet van al dat verfoeilijke raaigras dat door alle boeren met weiland tegenwoordig zoveel ingezaaid werd. Deze ‘graslanddeskundigen’ waren vaak ook te horen bij het radioprogramma ‘Weer of geen weer,’ van de VARA, de omroep die pas echt (geen) boerenverstand had.

Er kwam heel wat kritiek uit de samenleving en als boer moest je vanaf nu maar aan alle verwijten wennen. Die verwijten zullen waarschijnlijk blijven voortwoekeren en niet meer verstommen. Je kunt deze (stads)mensen van eerlijke informatie voorzien, maar ze staren zich blind op het bovengenoemde schilderijtje, want ze zijn door hun wat materialistische instelling teveel van de natuur vervreemd. Een natuur waarin ze op zoveel plaatsen kunnen zien dat het nog altijd regel is dat je eet of je word gegeten, maar dat paste allemaal niet in hun beschaafde waardesysteem van hoe je met dieren omgaat. Het moest allemaal veel beter kunnen, maar er werd nooit bij verteld, hoe je er als boer de kost mee verdienen kon. Het enige contact met de natuur dat nog over is voor veel van deze stadsmensen is het dagelijkse eten dat in deze tijd in overvloed en betaalbaar aanwezig is. Dat vindt hij gewoon en vanzelfsprekend, hij heeft er geen benul van hoe de natuur soms je vijand kan zijn, hij vraagt zich dan ook niet af hoeveel inzet en werk er nodig is om hem van het nodige te voorzien. Maar goed dat er nog mensen zijn die er een bepaalde vreugde aan beleven om dat voedsel te produceren! En agrarische ‘zorgen’ als droogte en wateroverlast zijn hem onbekend, zolang hij ze zelf niet in zijn portemonnee voelt.

De klant is weliswaar koning, maar zal hij daarvoor ook vorstelijk betalen? Natuurlijk niet. Soms in een of andere tekort situatie, veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden, wordt hij wel eens met schaarste geconfronteerd, maar verder is er altijd een overvloed. En overvloed gaat gepaard met een lage marktprijs. En daar zit de kneep: als de prijs van iets laag is wat aan het begin van de voedselketen ligt, bijna altijd het onbewerkte boerenproduct, dan gaat de boer dwars tegen alle economische wetten in een sterke neiging vertonen om toch maar weer meer te produceren en dat heeft dan weer veel weg van de in de natuur voorkomende overlevingsstrategie. Maar hier worden we geheel door onze boerenslimheid in de steek gelaten, want het is in die omstandigheden niet zo verstandig om weer meer van hetzelfde te gaan produceren, of zijn we misschien bang dat onze collega boer er wel iets aan verdient?

Ieder mens is uniek en er waren altijd al boeiende maar eenvoudige mensen en ook waren er altijd intelligente en goed opgeleide mensen en dat waren maar zeer weinigen van de mensen die ik kende. Die hebben een studeerkamer, interessant, vaak een hele muur met boeken, vier meter lang, vijf schappen hoog en even snel berekend is dat 20 á 30 meter boek. Dat is heel wat, maar ik voel me niet minder bedeeld omdat ik het met 20 á 30 centimeter boek moet doen.

Als je opgeleid bent, kun je natuurlijk wel veel beter je gedachten op papier formuleren, maar de benadering van een probleem blijft dan toch weer snel in (te) veel theoretische wijsheid steken. Zo zei iemand die in Wageningen studeerde tegen mij: ‘Ik zou ook wel boer willen zijn.’ Onmiddellijk gevolgd door: ‘Maar ik denk dat ik werklust en financieel inzicht te kort kom.’ En zijn vrouw tegen mijn vrouw: ‘Het lijkt wel of werken jouw hobby is.’ Dat is nou echt intellectueel geconcludeerd, geschoold inzicht in de materie, maar misschien is er met werklust, financieel inzicht en hobby dan ook nog wat te bereiken? En dat zonder zoveel meter boeken door te worstelen.

Je moet jezelf met al het gerommel aan de horizon van protesten en te lage prijzen maar een beetje superieur achten en bovendien is een bepaalde gedrevenheid ook noodzakelijk. Het is net als met een militaire opperbevelhebber die een heel leger aan het front op de been gebracht heeft, want die moet ook zeker niet gaan denken dat zijn leger het zwakst is, dan is hij de oorlog verloren voor de slag begonnen is. Ik meen te weten dat er hele boeken vol geschreven zijn over militaire tactiek en strategie. Zo ongeveer keek ik ook naar deze protesten. Niets van aantrekken en ook de verder niet zo goede vooruitzichten niet serieus nemen en denken dat er toch nog een al dan niet magere winst te behalen valt, want tenslotte is het zo dat de consument moet eten. Hiermee samenhangend is wel het gegeven dat er in boerenwereld niet te produceren valt met betaalde arbeid en alle sociale verworvenheden, zoals een 40-urige werkweek. Je moet meestal meer doen voor minder geld en het hoofd boven water zien te houden en het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen. Dat is niets nieuws en het zal altijd wel zo blijven, en ‘heldere denkers’ zullen daar ook in de toekomst niets aan kunnen veranderen.

‘Als je boer wilt worden, maar misschien ook wilt blijven, moet je NIET teveel rekenen, want anders kan er niets meer!’ Waarheid of onwaarheid? Gedeeltelijke waarheid? Ik hecht aan deze uitspraak iets meer dan gemiddelde waarde, want hij kwam van een Kootwijkerbroekse boer die ik respecteerde. Ik houd van zulke praktijkgerichte uitspraken en dus volgt er hier nog een, nu afkomstig van een geboren Nijkerker: ‘Als je per se wat bereiken wilt en je wilt er alles voor opzij zetten, dan is het bijna altijd mogelijk om dat ook te bereiken!’

Maar zo eenvoudig was het niet in 1969. Ik huurde de boerderij van mijn moeder en dat is nooit de ideale situatie. In vroege tijden huurde je een boerderij en er hoefde in geen 10 of 20 jaar wat te veranderen, maar in 1969 was dat al anders. Ik had al eens wat plannen bedacht, niet op papier gezet, want dat vond ik dus teveel rekenen en ook vertelde ik het niemand, want het zou wel een stapel geld kosten en ik had niet voldoende idee waar dat nog een keer vandaan moest komen.

Maar ondertussen werd er wel gerekend en dat gebeurde door E(vert) Koldenhof de voorlichter/ landbouwconsulent die zijn uiterste best deed om wat hulp te bieden in zulke gevallen. Hij berekende hoe ik eventueel de boerderij zou kunnen overnemen en dat deed hij zeer deskundig, met rekenvoorbeelden en projecties omtrent eigen vermogen en vreemd kapitaal en de daaraan gekoppelde rente en aflossingen die opgebracht moesten worden. Hij rekende ook met verschillende hypotheekbedragen en 10 koeien, 12 koeien, 15 koeien en zoen zoveel mestvarkens.

Allemaal uitstekende rekenvoorbeelden, maar enige honderden getallen verder, was er maar een conclusie: het was allemaal niet haalbaar! Zou het dan toch moeten gebeuren dat er plank aan de weg kwam te staan met TE KOOP (wegens gebrek aan rendement)? Of was hier al te veel gerekend ?

Voorlopig werd het echter maar voor ons uit geschoven en we hadden een schap waar alle problemen neergelegd konden worden, waar boven stond: ‘Komt tijd, komt raad.’ En nu maar hopen dat er niet teveel problemen op komen, zodat die schap niet teveel doorbuigt.

Een van de dingen die ik maar snel veranderen wilde, was de paardenstal op deel, goed voor twee paarden, maar ik denk niet dat er ooit twee ingestaan hebben. Wel was er drie keer een veulen geboren, maar nu was ook op Maanderbroekweg 2 het tractortijdperk aangebroken en de paardenstal derhalve overbodig. We hebben toen de paardenstal en het naast liggende pinkenstalletje afgebroken en er ontstond stalruimte voor zes koeien, met een beperking: achter de koeien bleef weinig ruimte over. Als daar een koe moest kalven was er geen ruimte om het kalf er af te trekken.

De deel kreeg een heel ander aanzien. Eerder stonden de koeien aan ijzeren buizen, reupels genaamd. Nu werden er hangkettingen geïnstalleerd die de koeien veel meer bewegingsvrijheid gaven en omdat ze verticaal waren gemonteerd, kon je ook zo van voren af tussen de koeien lopen, wat met ‘reupels’ dus niet mogelijk was. Ik had denk ik nog wat geld over, want aan de andere kant werden de reupels er ook maar uit gegooid, zodat de oude stal ook wat comfortabeler werd. In die stal was ruimte voor elf koeien en in het nieuwe deel konden er zes staan, maar nu werd ruimte voor 3 á 4 pinken weggenomen en waar moesten die deze winter heen? Ik denk dat het oude pinkenhok weer voller werd, wat niet gewenst was, maar een verandering? Die werd maar op het bouwprogram voor het volgende jaar gezet.

Hierboven is geschreven over nogal uiteenlopende zaken die in en rond 1970 aan de orde waren. Neergeschreven door ‘den rustigen landman’ die volgens het leesvoorbeeld uit de tijd van lei en griffel ook wel een nestje jonge leeuweriken vond.

Dit hoofdstuk is tot zover niet zo groot, het moet verder maar eens wat minder zakelijk en economisch zijn en een wat meer ‘natuurlijke’ inhoud gaan krijgen. Het volgende handelt over de vogels in het Maanderbroek waar nog niet eerder over geschreven is. Opgetekend uit eigen waarneming en zo wordt dit hoofdstuk wel erg gevarieerd wat onderwerpen betreft.

Hoe groot is het Maanderbroek, omzoomd door de Maanderdijk, een stukje Kade en de Wolfsdijk? Weinig mensen die dat weten. Het moet kadastraal wel bekend zijn, maar ik houd het op 175 tot 200 hectaren.

Een boer kijkt altijd veel naar de lucht en hij ziet dan ook welhaast automatisch wat er zich in die lucht afspeelt en ook dat de weersontwikkelingen invloed hebben op de gedragingen van de weidevogels. Ik schat zo dat in de 50er jaren het Maanderbroek ‘bevolkt’ werd door 50 broedparen kievieten.

Die vogels houden bij het nestelen altijd een afstand van tenminste 200 meter tot de ‘bebouwde’ kom van een boerderij, het erf dus. Het is bij mijn weten maar een keer gebeurd dat er een nestje uitgebroed werd op ongeveer 100 meter van ons erf.

Een kieviet ‘zit’ in tegenstelling tot een grutto en een tureluur nooit of zelden op een paal of een hek en ook een boom die toevallig in het veld staat, wordt ook nooit door deze drie vogelsoorten bezocht. Kieviten hebben ook een sterke voorkeur voor een bepaald weiland. Er waren bepaalde weilanden waar ieder jaar drie of vier nestjes zaten en er waren weilanden waar nooit een nestje zat. Goed om te weten als je als 10 jarige in de 50er jaren naar eieren zocht. Die eieren konden het eerst gevonden worden de laatste week van maart en hadden dan een waarde van 50 tot 75 cent. De eerste dagen van april werd dat lager, namelijk een kwartje en rond de tiende april werd het ‘raapseizoen’ gesloten en dan was het vaak nog maar een dubbeltje. De eieren werden als een delicatesse in de duurdere restaurants beschouwd. Ze zagen er gekookt wat anders uit dan een kippenei want het eiwit van een kievitsei blijft er gekookt altijd heel ‘glazig’ uitzien. Het wordt dus niet echt zo wit en dat maakt het denk ik speciaal, maar het smaakt niet veel anders dan een kippenei.

Een hoogst enkele goede kievitseierenzoeker kon er in drie weken wel 100 vinden. Ik heb het ook wel gedaan, maar ik kwam niet verder dan veertig. Ook werd de kieviet wel ‘gemolken,’ waarbij het ei door een aardappeltje werd vervangen en in twee derde van de gevallen lukte het inderdaad om de vogel te laten ‘bijleggen.’ Een kievietsnestje is heel snel klaar, niet zelden al wat klaargemaakt door de kievithaan. De echte kenner kan de haan en de hen van elkaar onderscheiden, want het verschil kan gezien worden tijdens het vliegen, het zit in de vleugels, hoewel het verschil minimaal is. Meestal wordt er de eerste twee opeenvolgende dagen een ei gelegd, dan een dag over geslagen en daarna weer op de twee opeenvolgende dagen een ei. Het legsel was dus meestal vier eieren en nooit heb ik een legsel gezien met vijf, wel met drie.

Voor zolang ik weet was er de nationale sport: Wie vindt het eerste kievietsei? Dus in het vroege voorjaar en degene die het vond, mocht het de koningin gaan aanbieden, wat een hele eer was. Vervolgens wie vindt het eerste ei in de provincie en daarna in de gemeente. Die werden respectievelijk aangeboden aan de commissaris in de provincie en de burgemeester van de gemeente. Het eerste ei werd gevonden als het vroeg was, de eerste week van maart en als het laat was omstreeks 15 maart. Ik vond een keer een nest op 21 maart, er zaten al drie eieren in en dat was dus ook een ‘vroege vogel.’ Maar het aantal kievieten nam af in de jaren zeventig en daarmee werd dit stukje folklore verleden tijd.

In de 60er jaren was ik niet meer voor dat eieren zoeken: er ging steeds vroeger gemaaid worden en het zogenaamde tweede nest werd nogal eens het slachtoffer. Als een kieviet op 1 april begint met leggen, dan is vijf dagen later het nestje vol. Daarna volgt het broeden, 21 tot 23 dagen lang, want de kievit behoord tot de ‘nestvlieders’, en die broeden redelijk lang, vergelijk een kievit met een ekster, allebei 200-250 gram zwaar, maar een ekster broed maar 14-15 dagen, en daarna is er een groot verschil, de eksterjongen zijn kaal, hebben de ogen nog dicht en zijn totaal hulpbehoevend. In tegenstelling tot de kievitjongen, die zijn ‘af’ die kruipen meteen uit het nest, en verlaten derhalve het nest binnen enige uren, ’nestvlieders’ dus, en hiertoe behoren ook de kippen, eenden, ganzen, maar ook andere weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de scholekster, deze hebben allemaal relatief grotere eieren en derhalve een langere broedtijd. Het verschil tussen nestvlieders en nestblijvers is mij nog niet zo lang bekend, ik had er voorheen nooit zo bij stilgestaan! Een voorbeeld van ‘‘’nooit te oud om bij te leren’’ Als de kieviten uit het ei komen duurt het nog 4-5 weken voordat ze ook kunnen vliegen, in deze tijd ‘’zorgt’’ de moeder kievit nog heel goed voor haar kuikens. Zo rond 15 of 20 mei zijn ze dus geheel zelfstandig en als dan de eieren uitgehaald worden, of anderszins verloren gaan, komt er wel weer een nieuw nest, maar de hele cyclus schuift een maand op.

Als je omstreeks 25 mei gras maaide, gebeurde het nogal eens dat je jonge kuikens in de maaimachine kreeg. De moeder kievit ‘waarschuwde’ je wel met heel veel angstkreten, maar de kuikens kon je nooit vinden door hun natuurlijke instinkt om weg te kruipen. Er werd dan ook door vogelbeschermers geadviseerd om in het midden met het maaien te beginnen, zodat eventuele kuikens naar de (sloot)kanten konden ontkomen. Het was puur theorie, want de kuikens vluchtten wel een paar meter in het lange gras naar de zijkant, maar niet de vereiste 20 á 40 meter. Het kostte bovendien wat meer tijd en je kreeg te maken met zogenaamde halve zwaden. Er zijn echte eierenzoekers die zeggen: ‘De vroege legsels gaan toch overstuur.’ Ik denk van niet, want met normale apriltemperaturen kunnen ze al heel goed overleven en de moeder kieviet zorgt goed voor haar kroost.

In de 60er jaren werd het met de kieviten plotseling heel wat minder en aan het einde van die jaren was er een bepaald jaar waarin ik geen enkel nestje zag. In de jaren 70 namen de aantallen nesten wel weer wat toe. Ik had achteraan een bouwland dat geploegd moest worden voor de maïs en met dat ploegen in april bleken er wel zeven nesten op een hectare te zitten, terwijl er op hetzelfde stuk, toen het nog grasland was, nog nooit een nest gezeten had. Als ik met het ploegen dicht bij een nestje kwam, pakte ik het gewoon op en verplaatste ik het twee meter naar het nu nieuw geploegde land. Gewoon een nieuw kuiltje maken en een handje vol dood gras dat ik ergens aan de rand van het land plukte en het nieuwe nestje was klaar. Al deze door mij gemaakte nestjes werden geaccepteerd en het was maar goed dat er geen schrokkerige meeuwen op kwamen dagen. Die waren denk ik druk met hun eigen nesten, want anders waren de legsels door die altijd weer tamelijk agressieve vogels zeker geplunderd. Later in het jaar, als er een stuk geploegd werd, dan was er met de eerste ‘voor’ die geploegd werd geen meeuw te bekennen. Maar als je een uur de gang had, kwamen er plotseling wel 100 tot 200 opdagen die dicht met de tractor meevlogen, soms maar twee of drie meter er achter de ploeg aan, om als eerste de nu bloot geploegde regenwormen op te pikken.

Een paar dagen later, met het zaaien van de maïs door de loonwerker, heb ik weer aandacht besteed aan de nesten die hij ook probeerde te ‘missen.’ Maïs wordt op rijen gezaaid met 75 centimeter tussenruimte en als je het nest ziet, kun je met wat sturen er overheen rijden zonder het te beschadigen. Maar uit voorzorg had ik, voordat hij er over heen kwam, eerst de eieren opgepakt om ze vervolgens als hij voorbij was, weer terug te leggen. Al deze nestjes met allemaal vier eieren zijn daarna uitgebroeid en natuurlijk niet alleen hierdoor nam het aantal kieviten weer toe in de 70er jaren. Ik denk dat er in het hele Maanderbroek toen nog een 40-tal broedparen waren.

Grutto’s en tureluurs waren er in de 50er jaren denk ik met per soort 15 tot 20 nesten. In 1980 was dat af genomen tot misschien vijf á acht nesten. Grutto’s en tureluurs vertrokken na het broeden weer vrij snel en in augustus waren ze weg, dit in tegenstelling tot de kieviten, want die vertrokken met winterse omstandigheden begin december. Als het niet vroor, bleven ze soms tot omstreeks kerstmis, maar het was niet gezegd dat het dezelfde waren die er ook ’s zomers waren.
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Opname van het Maanderbroek, in oostelijke richting met rechts het groene grasland waar jarenlang nooit een kieviet wilde nestelen, totdat er op dit perceel in de 70er jaren een keer maïs verbouwd ging worden: toen zaten er zeven nesten op een hectare. Een speling der natuur? Bomen waren niet veel aanwezig, ze waren ook niet gewenst want met het hooien droogde het maar slecht in de schaduw. In de hoek van een weiland wilde ik ze wel hebben en daarom pootte ik ze daar. Ze konden goed dienen als hoekpaal, want een normale hoekpaal word nogal eens omhoog getrokken, soms ook geholpen door de dooi. Bomen bleven wel staan, ook als door de koude het prikkeldraad krimpt en harder trekt dan normaal.
Op een warme dag houdt het vee wel van wat schaduw als ze de kans hebben. En de bomen gepoot circa 1970, stonden er nog in 2007, nu langs het kavelpad, aangelegd door de ‘Maanderbuurtse-Heestereng-boer’ met zijn nieuwe boerderij van circa 24 hectaren. Alles is nu geëgaliseerd en daardoor zal hij nooit weten wat een ongelijke en natte bedoening het ooit was. De oude naam ‘Floddergat’ is derhalve tegenwoordig ook niet langer van toepassing.



Het konden dus wel vogels zijn die van meer noordelijke streken kwamen. Daarna waren de eerste lente kievieten er weer rond half februari, afhankelijk van de weersomstandigheden. Kieviten, grutto’s en tureluurs horen tot dezelfde vogelfamilie, namelijk de ‘plevieren’ en het is dan ook opvallend dat er zulk een grootverschil in de manier van vliegen zit. Een nog groter verschil is misschien wel het nest. Een kievit legt de eieren open en bloot in een kuiltje, ze kunnen dan ook makkelijk geplunderd worden door een oplettende kraai en dat gebeurt wel ondanks de goede schutkleur.

Het nest daarentegen van de grutto en tureluur vind je normaal gesproken nooit, want het is erg verscholen in het lange(re) gras en word alleen gevonden als je door het grasland loopt en je nadert toevallig een nest tot op een paar meter. Dan vliegt de vogel in paniek weg en dan kun je weten dat er in het seizoen een nest zit, waar je dan voorzichtig naar kunt zoeken, want het is niet ondenkbaar dat je zelf het nest plattrapt, wat natuurlijk erg jammer zou zijn.
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Scholeksters waren er niet in de 50er jaren, maar ze kwamen wel opdagen aan het eind van de 60er jaren met vier of vijf broedpaartjes. Sommige boeren noemden ze ‘watertuuters.’ Ze vlogen niet veel, maar als ze wegvlogen maakten ze de eerste 100 meter veel kabaal. In de 50 jaren waren er kemphanen en -hennen, watersnippen en patrijzen, maar na circa 1960 heb ik die nooit meer waargenomen. Patrijzen maakten een legsel van 12 of 13 eieren en ze liepen hard, maar als ze daarmee niet weg konden komen, vlogen ze op en dat deden ze op hun speciale patrijzen manier. Ooievaars werden in de 50 jaren zo nu en dan gezien; in de 60 en 70 werden ze nooit meer gezien, maar in de tachtiger jaren waren ze er plotseling weer.

‘s Winters waren er soms wat bruine ganzen, meestal in februari als ze op trektocht waren. Op het (winter)roggeland moest je ze beslist niet hebben, want dat groeit niet snel weer aan als het kaal gevreten wordt.

In dezelfde tijd werden er ook bonte kraaien gezien in het veld; ik denk dat het ook trekkers waren, want ze bleven nooit lang.

Blauwe reigers waren er altijd en als ze in een sloot aandachtig stonden te ‘vissen,’ dan konden ze je soms niet zien aankomen en geschrokken lieten ze dan een ‘schreeuw’ als ze opvlogen. Ze gaven bijna altijd de voorkeur om te zoeken naar een prooi in de nabijheid van een duiker, ook al om dat het daar het langste ijsvrij bleef. ’s Winters waren er dus nogal wat reigers, maar als het wat vroor hadden ze altijd weer een moeilijke tijd om aan voedsel te komen. Het zou kunnen dat ze wat minder instinct hadden dan andere vogels om verder naar het zuiden te gaan om zo de ergste kou te ontlopen.

Hierboven ging het over meeuwen, er waren er soms honderden vooral als er weer eens heel wat water stond door overvloedige regenval, maar ik heb er nooit een zien broeden in het Maanderbroek en dat geldt ook voor de reigers.

In de jaren dertig en veertig broedden er wel heel wat eenden in het Maanderbroek en speciaal in de oorlogsjaren hadden eendeneieren heel wat waarde is me verteld. In de 50er en 60er jaren waren er heel wat minder en heb ik niet vaak een nest gezien. In de jaren 60 en 70 jaren waren er weinig eenden meer over, wel waren er in de treksloot/wetering nu ‘waterhoenders,’ zwart met een opvallende geelrode snavel. Ze maakten een kunstig nestje en het was altijd weer te hopen dat het niet teveel regende, want dan spoelde het door het opkomende water weg, omdat het maar tien centimeter boven het water gebouwd was , vaak in een polletje liesgras.

Natuurlijk zijn er meer weidevogels, zoals een leeuwerik die heel opvallend is omdat hij verticaal tot grote hoogte vliegt, maar in de 80er jaren was hij er maar sporadisch meer. Op de grond was het een tamelijk onopvallend bruinvogeltje, in wat verschillende soorten die moeilijk uit elkaar te houden waren en daarom waren het voor mij allemaal maar ‘graspiepers,’ zoals een van de soorten heet.

De huismussen broedden onder de pannen en dat deden spreeuwen ook. Zwaluwen maakten altijd een nestje boven tegen de muur onder de overhang van ons achterhuis. Hun favoriete route om te vliegen waren de maanderbroeksloten, maar niet te ver van de boerderij vandaan. Ze vonden het ‘leuk’ om daar 10 tot 15 centimeter boven het water te vliegen, over de volle lengte van de sloot en dat deden ze denk ik niet om wat uit het water te vangen. Dat deden de meeuwen wel, die vlogen twee of drie meter hoog over de sloten en als ze wat eetbaars zagen zoals een kikker of zo, dan ging die mee, dat miste nooit. Zwaluwen zaten altijd op een paal of een draad, nooit op de grond, behalve tijdens het nest bouwen, want daarvoor moesten ze modder hebben en die haalden ze vaak op een en dezelfde plaats.

Verder waren er langs de snelweg vaak torenvalken, vogels die ‘stilstaan’ in de lucht, om uit te kijken naar een prooi. En naar een prooi uitkijken deed ook de buizerd die vaak op een paal of een hek zat in het vroege voorjaar en najaar. Later in het voorjaar zag je die vogel niet veel, want dan moet er genesteld worden en daarvoor zoekt hij een meer boomrijk gebied.

Eksters zagen we niet zo veel in de 50er en 60er jaren. In de 70er jaren waren er in verhouding meer in het voorjaar. Als er nog geen blad aan de bomen zat, zag je in maart al de nesten gebouwd worden, meestal in de hoogste bomen. In de jaren tachtig werd de hoge wilgenboom op ons erf ook verkozen om er een nest in te bouwen, maar dat had niet veel kans, want de boom was aardig te beklimmen en dat betekende dus een nest minder. Dan was er nog de ‘krem’ zoals boeren hem noemden. Mijn vader en ook ome Bart konden sterke verhalen opdissen hoe ze hadden gezien dat deze slechtvalk met een enorme snelheid hoog uit de lucht op zijn prooi dook. In de 50er jaren heb ik die rover ook wel zien vliegen. Het gaf veel onrust in vogels in een zwerm en ook heb ik gezien dat de loslopende kippen er instinctief heel erg bang voor waren. Ze sloegen dan plotseling allemaal tegelijk op de vlucht naar hun hok. Na de jaren zestig werd het verleden tijd en dat kwam volgens krantenberichten later door het bestrijdingsmiddel DDT.

De grote vogel raakte bijna uitgestorven, maar in de 70er jaren begon hij hernieuwd aan een opmars, maar ik heb hem nooit weer gezien.

De koekoek houdt van bomen en houtwallen ik heb hem nooit gezien, maar wel gehoord in de jaren vijftig. Nadien was er denk ik ook altijd wel te veel geluidsoverlast van de snelweg dat eigenlijk de hele dag door dus de zwakkere natuurgeluiden overvleugelde. Zo herinner ik me nog dat ik op een vroege zondagmorgen ongeveer half maart van de stal naar huis liep. Ik was vroeger dan normaal en kon, om een uur of half acht, lopend tussen de achterhuizen in de Maanderbuurt een merel horen fluiten in het vroege voorjaar. Dat kwam doordat het op zondagsmorgen in maart nog heel stil was op de snelweg en dat was uniek, want dat gebeurde anders nooit. Want normaal was het altijd wel acht uur voor ik na het melken naar binnen liep en dan was er al wat meer verkeer op de snelweg, zodat natuurgeluiden niet makkelijk opgemerkt werden. Wel waren er ook om de boerderij een paar zwarte lijsters die op een vroege en zonnige morgen het lentegevoel wat aanwakkerden.

Zo zag ik ze dus vaak vliegen en zolang het maar vogels zijn, is daar niets mis mee. Ook in het Maanderbroek zong ieder vogeltje zoals het gebekt was en was keurig aangepast aan zijn leefomgeving. Mensen die het weten kunnen noemen dat ook de ‘biotoop’ of ‘habitat.’ En eigenlijk heeft een boer ook een beetje een ‘habitat, want oude (zand)boeren wisten het zo te vertellen: ‘Een kleiboer kan geen boer worden op het zand, maar een zandboer wel op de klei.’ Als ‘ervaringsdeskundige’ hadden ze deze wijsheid aan hun zijde, maar deze uitspraak kan ongetwijfeld bijgezet worden in de niet meer geldende overleveringen. Weet de jonge generatie boeren hier nog wat van? Ik denk van niet. Het geldt dus niet meer, maar het is nooit te laat om kennis te nemen van deze ‘waarheden’ uit de wat ouderwetse boerensamenleving van weleer.
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Bloemen die in vroeger jaren heel wat bloeiden langs de weg in het Maanderbroek. Knoopkruid en boerenworm kruid, het extract van deze plant zou dus wormen verdrijven.







HOOFDSTUK 26

1970 NIEUWE TIJDEN KUNNEN NU BEGINNEN.


De ‘grondstof’` voor al dit schrijven komt uit mijn geheugen, maar mijn herinneringen van de 50er jaren zijn helderder dan die van de 70er jaren. Hoe dat eigenlijk kan, daar heb ik geen verklaring voor, maar de details van de periode dat ik nog een opgroeiend kind was, zijn blijkbaar minder aan slijtage onderhevig, dan toen ik als jong volwassene met zoveel meer dingen bezig was die ook automatisch een plaats moeten krijgen in je hoofd dat almaar een beetje voller begint te raken. Natuurlijk de hoofdlijnen werden wel onthouden, maar kleine details die ik vroeger wel onthield, zijn me nu over de 70er jaren hier en daar wat ‘ontglipt.’ Ik signaleer dat zo nu en dan bij mezelf. Toch zijn er zijn nog steeds een heleboel zaken die gebeurd zijn en nog niet de revue zijn gepasseerd die ik nog weet. Ik heb wel eens wat nagevraagd, maar echt mensen geïnterviewd, dat is niet aan de orde. En dat wil ik graag zo houden, want wat ik uit mijn geheugen opschrijf dat is iets van mijzelf.

En ‘mijzelf’ moest nog heel wat leren, voordat het wat met mijzelf worden kan, want door mijzelf moest zoveel worden zelf bedacht, zelf gedaan, zelf meegemaakt, zelf erbij gestaan..........Ik was blijkbaar geboren om het zelf te moeten doen en kon het daarna tenslotte ook niet helpen dat ik dus zoveel dingen zelf moest doen. Nu heb ik tien keer ‘zelf’ geschreven en dat moet maar eens genoeg zijn; het wordt de hoogste tijd om zelf aan het werk te gaan.



Het opgroeiende jongetje had in 1966 op een druilerige oktoberavond een vriendinnetje gevonden en na tweeënhalf jaar gesprekken met haar gehad te hebben werd er in mei 1969 getrouwd. In zijn algemeenheid niets bijzonders, want jong volwassenen zijn biologisch zo geprogrammeerd en willen dat zo en doen dat zo. En welhaast automatisch word daardoor het menselijk geslacht vernieuwd en in stand gehouden. De samenleving ‘drijft’ er als het ware op en dat word door alle mensen, van koningen tot zigeuners, als geluk beschouwd. Over geluk is al zoveel geschreven door mensen die er inzicht in hadden of meenden te hebben en het voelde wel goed dat de tijd aangebroken was dat ik er ook deel van uitmaakte. Geluk werd nu voor ons een optelsom van een goed gevoel en tevredenheid en die optelsom was niet moeilijk. Toch deden we er nog al eens lang over om alles opgeteld te krijgen en dat gebeurde naast het wittebrood eten dat nu gegeten werd in ons eigen kleine huishoudinkje dat op rolletjes liep. Het hoefde allemaal niet te wennen, want het was zo goed dat je er niet aan hoefde te wennen; de rozengeur en maneschijn gedachte dus. Behalve toen er een piepklein wolkje voor de maan langs kwam. Want het kan ook in een kersvers huwelijk niet uitblijven dat er een meningsverschilletje optreedt en dat zal ik hier vermelden. Het ging zo. Mijn liefhebbende echtgenote had, nadat we een weekje of zo getrouwd waren, een keer pannenkoeken gebakken, hele mooie ronde en zo groot als een normaal bord. We gingen aan tafel, ik pakte er twee op mijn bord, deed er een schepje suiker op, sneed ze kriskras aan hapklare stukjes en begon te eten. Dat was niet naar haar zin, want volgens haar had ik een rommeltje van haar mooie pannenkoeken gemaakt! Zij vond dat een pannenkoek eerst netjes opgerold moest worden en dat je er daarna stukjes afsneed. Zo moest je dus pannenkoek eten en dat had ik nooit zo geleerd. En dat kan natuurlijk als je allebei uit een verschillend huishouden komt. Het meningsverschil duurde niet langer dan een paar minuten en later en ook nog veel later was het voorval nog vaak aanleiding tot mijn vraag: ’Hoe wil je ze gegeten hebben?’

In het vorige hoofdstuk staat een foto met twee kleuters langs de middenbermvangrail en dat kan eigenlijk helemaal niet, want die kleuters waren nog niet eens geboren. Een beetje fout dus, maar we kunnen er wat aan doen. Hierboven is geschreven over een optelsom, maar we hadden zeker verkeerd geteld, want op school had ik geleerd: 1+1 = 2 en na verloop van tijd werd het duidelijk dat 1+1 niet lang meer 2 was, maar 3 ging worden. Een optelling die een goed gevoel en tevredenheid gaf. De tijd liep door en het ging goed met mijn echtgenote totdat 1970 op de kalender verscheen. Toen kwamen er zwangerschapsproblemen die voornamelijk uit te hoge bloeddruk bestonden. Na een week werd het nog erger, zodat ziekenhuisopname noodzakelijk was. Ondertussen was het januari 1970 en behoorlijk winter geworden. Ik sliep in een leeg huis, dus niks optelsommen en niks goed gevoel. Intussen huisde ik maar weer bij mijn moeder en mijn eigen huis was koud en leeg. De ramen waar nog ‘enkel’ glas in zat, isoleerden ook niet erg, zodat de bladeren van de vensterbankplanten tegen het glas vast vroren. Het duurde ongeveer vier weken, met een en soms twee keer per dag op ziekenbezoek.

Daar kwam een eind aan door een telefoontje van het ziekenhuis op vijf februari, even na twaalf uur ’s nachts. Ik heb me toen vlug aangekleed en ben meteen op weg gegaan naar het ziekenhuis. Het was miserabel koud, minus elf graden en wat glad, winderig en ook nog mistig. Er was die nacht maar een vrachtauto van een Bennekomse veetransportondernemer op de weg en verder was er geen kip te bekennen.

Bij het ziekenhuis aangekomen ging het allemaal snel en werd onze eerste zoon geboren op een tijd die echt het holst van de nacht was. Dit soort gebeurtenissen houdt daar echter nooit rekening mee, maar dat hadden we ervoor over, want de geboorte van een baby is altijd weer een blijde gebeurtenis. Na twee dagen kwamen moeder en kind weer thuis en toen was de kachel wel op gestookt en was het behaaglijk en warm. Mijn moeder en mijn jongere broers woonden nog steeds op Maanderbroekweg 2 en dat was toen wij trouwden een voor de hand liggende oplossing. Echter de plank waarop alle ’komt tijd, komt raad’ oplossingen opgestapeld werden, kreeg het steeds wat moeilijker en begon wat door te buigen.
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De drie een beetje sip kijkend, door de onbekende fotograaf zeker, maar de vier weer blij. Zo werd ons huwelijk gezegend met vier kinderen: Jan Gerrit 1970, Maas 1971, Theo 1972 en Linda 1976.



Dat kon eigenlijk niet voorkomen worden, want we woonden wel wat dicht op elkaar en in zo’n situaties is er een mooi gezegde: ‘Ze kunnen de rook te makkelijk bij elkaar uit de schoorsteen zien komen.’ Dan moet de kachel natuurlijk wel gestookt worden, maar dat geldt niet altijd, want de kachel hoeft niet altijd gestookt te worden. Maar we woonden wel juist te dichtbij elkaar, zodat de bevelen van de beide kapiteins wel eens wat te duidelijk hoorbaar waren. Daarbij gevoegd de generatiekloof. De jonge generatie was blijkbaar een beetje minder traditioneel ingesteld en had wat andere prioriteiten die vervolgens door de oude generatie niet zo begrepen werden.

Het was hier en daar aanleiding tot wat ongewenste spanningen en in mijn geval hoefde ik mijn moeder niet alles te verwijten. Zij had de laatste tien jaar alleen maar moeilijke tijden gehad door het bedrijf steeds alleen te moeten runnen en daardoor was ze een beetje teveel de kapitein geworden en een kapitein ben je niet voor niets. De eindbeslissingen zijn altijd aan jou zelf. Maar nu zaten we in een situatie dat er maar eens gepraat moest worden over de toekomst, alleen, wie zet dit als eerste op de agenda? De aanleiding om er eens over te praten was een klein misverstand met mijn jongste broer en op een zaterdagavond eind juli werd er inderdaad gepraat in goede harmonie. De situatie was voor beiden niet langer bevredigend en dus moest er op korte termijn maar een oplossing komen. We waren er wel over tevreden, want de andere kant, mijn moeder dus, was bereid om ook spijkers met koppen te slaan. De volgende twee dagen bleef deze situatie echter niet hetzelfde, want onder invloed van een adviseur van mijn moeder werd de hele situatie, die eigenlijk wel positief was, omgekeerd in een wat negatieve situatie. Gelukkig heeft dat niet lang geduurd. De kogel ging door de kerk en een kogel gaat snel, zodat het nog dezelfde dag opgelost werd.

Het was weliswaar niet helemaal een schoolvoorbeeld van hoe een bedrijfsovername moet plaats vinden. Soms gebeurt er wel eens wat waar je op dat moment niet gelukkig mee bent, maar nadien denk je bij je zelf: Ik ben toch blij dat het zo gelopen is. En over dit soort zaken kunnen de familieverhoudingen zo ‘zuur’ worden dat het lang duurt voor er een fatsoenlijke oplossing komt, of dat men zelfs helemaal nooit weer bij elkaar komt. Maar dat gebeurde dus niet. Mijn moeder zal ook wel gedacht hebben: Moet dat nu zo? Van een andere generatie zijnde, zat ze ook nog wel een beetje teveel vast aan het oude boeren hiërarchische denken uit een vervlogen tijdperk. Zo van: Een kachel in het midden van de boerderij kan makkelijk twee generaties verwarmen. De jonge generatie (wie was dat? ), had daar zo zijn eigen gedachten over, die wilde gewoon zelf vooruit en zich inspannen, zodat ze zelf een start kon maken, zonder een familielid van een andere generatie er te dicht bij.

Ook ome Wim, als wettelijk aangesteld ‘voogd,’ vond de situatie in het gewenste ‘rijpheidstadium.’ De rol die hij hierbij speelde moet genoemd worden. Met hem was ik altijd heel vertrouwelijk en hij heeft met veel inzicht zijn bijdrage geleverd. Nadien vroeg ik hem: ‘Waarom duwde je de voor mij de zo gunstige oplossing op deze manier er zo door?’ Hij zei: ‘Ik ik moet verder geen gelazer hebben.

Jij bent 26 en nu moet het maar gebeuren, anders blijven ze op Maanderbroekweg 2 om de hete brij heen dansen. Het is nu de tijd om met een oplossing te komen.’ ‘Gelazer’ was zijn tamelijk veel gebruikte woord, als er iets niet helemaal naar zijn zin ging en als hij iets had beslist, was dat onherroepelijk en hij zei dan altijd met veel doortastendheid: ‘Het gelazer is afgelopen, het is uit!’

Zo gebeurde het dus dat we snel weer bij elkaar aan de onderhandelingstafel zaten om spijkers met koppen te slaan, want er moest nu een overnameprijs op tafel komen, een prijs die voldoende was voor mijn moeder die een ander huis zou kopen en zij had nog meer verplichtingen, zoals het aflossen van haar niet zo grote hypotheek. We hebben er verder geen deskundigen meer bij gehad, want deskundigen, wie dat ook zijn, kunnen ook niet toveren. We zijn er zelf uitgekomen en de prijs is bepaald op fl 180.000, waarmee de grenzen van een aanvaardbare schuldcapaciteit zo ongeveer bereikt waren. Omdat het 40 jaar geleden is en ik het niet als privacy gevoelig beschouw heb ik het bedrag hier vermeld zoals het was. Het was een bedrag dat mijn moeder nodig had om verder te kunnen en ik wist ook wel ongeveer wat dat mij ging kosten aan rente en aflossing. En daarvoor kreeg ik de Maanderbroekweg 2 en 3 met acht hectaren weiland.

Het kopen en ook overnemen van een boerderij gaat niet vanzelf; ik heb nooit begrepen dat opa Maas als huurboer in het begin van de crisisjaren de 10 hectare grote boerderij in de Maanderbuurt kon kopen. Daar is al een keer over geschreven. Verder slaagde hij erin om in het eind van 1936 een boerderij te kopen van zeven hectaren voor zijn oudste zoon, ome Wim. Vervolgens heeft opa rond 1942 geprobeerd voor de tweede zoon Jan, mijn vader, een boerderij van ongeveer vijf hectaren te kopen, ook in de Maanderbuurt. De aankoopprijs van de oude bedoening schommelde om 10 á 12 duizend gulden, maar het bleef op de laatste duizend gulden zitten. Opa was dus niet bij machte om het rond te breien en bovendien had hij zijn handen vol aan de bedrijfsverplaatsing naar de Maanderbroek. Maar het was toen oorlog en dus maar wachten op betere tijden. De tijd liep door en toen het 1948 was, werd bekend dat opa aan een ernstige ziekte leed. Hij was 70 jaar en hij besloot zijn boerderij op te delen tussen zijn twee ‘overgebleven zoons,’ voor ieder vijf hectaren dus. Dat was echter niet geheel naar de zin van opoe Adriana, die vond het maar niets en er moest op haar voorstel maar weer eens overwogen worden om een boerderij er bij te kopen. Maar in deze tijd was er helemaal niets te koop, er was nergens geld, 1947/48 waren eigenlijk de armste jaren van na de oorlog. Het bovenstaande is uit overlevering en deze keer is de correctheid misschien niet helemaal honderd procent.

Voor veel mensen is het altijd interessant om de verkoopprijs van een boerderij te weten en daar is moeilijk achter te komen, want bij een bedrijfsovername wordt de prijs niet publiekelijk bekend. Het gebeurde zeer weinig dat in onze omgeving een lopende boerderij te koop werd aangeboden met de prijs erbij en als de vraagprijs er eens een keer wel bij stond, kon je wel ergens een ‘ongeveer’ prijs bedenken die zo’n 15 procent lager is dan de vraagprijs. Dit was wat natte vinger werk, zoals het ook natte vingerwerk was om te bedenken dat de kandidaat in de familie ongeveer 75% van de executieverkoopprijs moest betalen.
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Dit was wat er stond en wat ik dus overnam, behalve het kleine stenen kippenhok op de voorgrond dat al was vervangen door een nieuwe zelfgebouwde schuur. De hele 60er jaren was er redelijk de kost verdiend, maar was het ook klaar voor de 70er jaren?



Algemeen werd ervan uitgegaan dat hij met dit percentage zijn hakken maar in het zand moest zetten om het haalbaar te maken

Had ik dan (te) veel gekregen? Ja, ik heb behoorlijk wat gekregen en ik voelde me er redelijk gezegend mee. Ook hieraan was gedacht, want er werd een clausule ingebouwd dat ik het de eerste 10 jaar niet verkopen mocht, want dan zou ik broers en zussen mee moeten laten delen. Wel na aftrek van eventuele aangebrachte verbeteringen, maar het zou vond ik maar nooit moeten gebeuren, want het lijkt me een moeilijke aangelegenheid, om op een juiste manier te beoordelen hoe dat in zijn werk moest gaan.

Wat nog wel vermeld kan worden was de prijs voor een doorsnee eengezinswoning in 1970. Dat was circa fl 50.000 en dat weet ik enigszins omdat moeder een huis in Ede kocht, waar naar toe ze in september verhuisde.

De volgende stap was naar de bank. Met de pet in de hand kwam ik daar aan om het benodigde bedrag los te bedelen. Het voelde wel een beetje aan als gebrek aan ‘mazzel,’ want als ik nou eens enige zoon was geweest, dan had ik misschien maar de helft nodig gehad. Bovendien voelde ik het ook wel wat onprettig, want wie betaalde de beruchte ‘K.K,’ de kosten koper? Daar was natuurlijk maar een kandidaat voor en dus hebben ze bij de bank voorgerekend: 1 1/2% afsluitprovisie, notariskosten, registratiekosten enzovoort. Het bedrag moest daardoor met fl. 5.000 verhoogd worden. Het werd al met al een kwade zaak en ik voelde me hierdoor weer wat meer een kleine jongen worden. Maar RABO Ede deed er heel positief over en na een uurtje alles bepraat te hebben, zijn de benodigde papieren ingevuld en een week later was de hypotheek goedgekeurd. Als je echt wat wilt beginnen, heb je vreemd kapitaal nodig: dat is een vereiste, maar als je het verhaal van de notaris ter ore neemt, ben je wel zo’n beetje half geslacht en opgehangen. De bank als kapitaalverstrekker regeert en ze hebben welhaast ongemerkt heel wat ‘kleine’ lettertjes nodig om je dat goed aan je verstand te brengen. Als je dat allemaal goed tot je door laat dringen, word je er eigenlijk niet blij van. De bank regeert en wil de baas spelen, zij zijn het koekje, jij bent maar een kruimeltje, jij mag al het werk doen en de bank is de eerste die wat verdient. Het is een beetje een ongelijke machtsverhouding, waar je mee moet leren leven.

Maar eigenlijk hoefde ik niet te zeuren, want na een week was het voor elkaar en dat was snel geregeld, zonder dat er rente en aflossings- en dus winstprognoses gemaakt hoefden te worden. Zo kreeg dat allemaal zijn beslag in 1970, de tweede zomer dat we getrouwd waren.

Ik was in deze tijd het was begin augustus ook begonnen om een nieuwe jongveestal te bouwen. Het oude jongvee afdak moest de helft groter worden en vervolgens moest de helft roostervloer worden. Dat was iets van de laatste 3 of 4 jaar. Men had namelijk uitgevonden dat men jongvee heel goed in een roostervloerhok kon doen, en het beste was dat het een beetje vol zat, dan bleven ze keurig schoon. De mest viel door de roosters, geen duur stro meer nodig en geen handwerk meer met het uitmesten.

Het metselen van een 15 meter lange put en het verdere bouwen, was voor een amateur nog een heel gedoe en het andere werk moest ook doorgaan, maar met oktober was het zo ongeveer klaar. Het was het hele jaar een beetje begroten en geld sprokkelen en de winst van de mestkalveren was ook weer heel welkom, want het hele project koste ongeveer fl 10.000. Nu voor het eerst was er ruimte zat voor het jongvee. ’s Zomers konden nu weer alle koeien binnen staan met het melken, maar het meest bevredigende was dat het door de bedrijfsovername die tijdens de bouw plaats vond, het nu op onze eigen grond stond.

De snijmaïs was eind september ingekuild, maar mijn hoekje aardappels stond er nog steeds. Nog geen tijd voor gehad; het was twee dagen werk om het te rooien en dat zou de laatste keer zijn dat er aardappels verbouwd werden. Het waren in het voorjaar zes kistjes poters geweest, keer zes gulden dus en het was bij elkaar een dag lang poten en hakken, daarna nog twee dagen rooien en dus drie dagen werk, 30 gulden kosten en de opbrengst was 60 á 70 gulden. Dat nooit weer, ik had al zoveel werk en dan sta je ook nog op het pieperland te prutsen voor bijna niets.

In het voorjaar had ik ook nog deze poters op moeten halen bij de Coop. Ze waren van een iets kleinere maat en ik had een kistje vol over. Ik zei dat tegen Smeijers, de vertegenwoordiger en die zei: ‘Ik weet nog iemand die een kistje te kort komt, ik zal hem sturen.’ En inderdaad de volgende morgen kwam die boer. Hij woonde niet ver uit de buurt en ik zei: ‘Ik heb ze over, maar ik heb er zes ‘piepertjes’ uitgehaald om mijn rij mee vol te poten.’ Had ik dus beter niet kunnen zeggen, want nu zei de man: ‘Als er zes uit zijn, dan krijg ik dit kistje zeker wel voor de helft van het geld.’ Dat zou dus drie gulden zijn en de poters van de Coop waren goedkoop zat, want op andere plaatsen betaalde je minsten fl. 10 voor een gelijke hoeveelheid. Ik zei: ‘Je moet toch maar fl. 5 betalen, want dan heb je ze nog goedkoop.’ Na wat heen en weer gepraat vond hij ze toch te duur en ik zei: ‘Voor dit geld kun je ze krijgen en anders voer ik ze wel aan de koeien op, dan ben ik er ook vanaf.’ Tenslotte vertrok deze ‘Jan Peter Splinter,’ in goede welstand, maar zonder pootaardappelen, want ik mijmerde bij mijzelf: Ik bepaal de prijs en jij bepaalt of je ze neemt. Diezelfde dag kwam er echter iemand anders, hij betaalde fl. 6 en vond ze goedkoop! Al met al een mooi verhaaltje: het geeft aan dat je voor fl. 2,-- in een kroniek kunt belanden, zij het onder pseudoniem en in negatieve zin.

In het dagelijkse leven op de boerderij ga je niet met heel veel mensen om, maar in deze zelfde tijd deed toch nog iemand van zich spreken, zij het op een heel andere manier dan Jan Peter Splinter. Ik wil hem weer anoniem houden; laten we hem Bartus Boekweit noemen. Het was op een regenachtige herfstdag en mijn moeder moest naar zijn verjaardag en voor dit keer was ik ook aanwezig, want ik bracht mijn moeder erheen met mijn auto en aangezien het enige afstand was besloot ik om ook maar te blijven. Van het gezelschap die avond aanwezig kende ik niet alle aanwezigen, maar dat hinderde niet, het was evenwel gezellig, totdat het onderwerp de landing op de maan ter sprake kwam die enige maanden eerder had plaats gevonden. Ik zei min of meer toevallig en me van geen kwaad bewust: ‘Er moet heel wat wetenschap en techniek aan te pas gekomen zijn, want anders waren ze er nooit gekomen.’

Nou, dat had beter niet gezegd kunnen worden, want Bartus raakte zeer verbolgen. Hij zei: ‘Oh ben jij er ook zo een die alles gelooft wat je voorgekauwd word door die vervloekte radio en televisie!’ Ik antwoordde kortweg: ’Ja ik denk dat ze er wel geweest zijn.’ En daarna zei hij met een zo groot mogelijke stelligheid: ‘Jij sufferd! Dat je dat toch gelooft. Ze zijn er niet geweest en ze zullen er nooit komen.’ Hier toonde deze Bartus zich een echte rauwe ‘middeleeuwer,’ want iemand met een andere mening, noem je ten enenmale geen ‘sufferd.’ Het is denk ik algemeen aanvaard dat je nooit zo iets beledigends zegt en zeker niet in gezelschap. Als deze primitieve Bartus zo denken wil, dan denkt hij maar zo en een verdere discussie met zo iemand met zo’n denkwereld is bij voorbaat zinloos, daarvoor is de muur die hij om zich heen heeft gebouwd te hoog opgetrokken. En deze Bartus Boekweit zal zich alleen maar thuis voelen tussen een paar van zijn soortgenoten, die ook met uitsterven bedreigd worden. Maar ik ga liever om met mensen waar ik iets minder rekening mee hoef te houden, die niet onmiddellijk beledigend worden en die wat meer bij de tijd zijn met hun ideeën.

De hoofdpersoon in het bovenstaand verhaaltje is er een van een bijzonder soort. Soms kun je het niet helpen dat je in een bepaalde situatie terecht komt en ik benadruk dat ik het niet kon helpen, maar het volgende wordt een totaal ander verhaal dat ook in deze tijd speelde en waar ik met alle genoegen aan terug denk. Het was mei 1971 en ome Bart was voor de tweede keer over uit Canada sinds hij in 1954 van de Maanderbroekweg was vertrokken. Op een donderdag waren ze bij ons op visite geweest, hij en zijn vrouw en ome Wim en zijn vrouw en ook mijn moeder waren erbij die avond. Ome Wim zei dat ome Bart en hij de volgende zaterdag naar een neef, Jan Roseboom, in Nederhemert zouden gaan. Als ik meewilde moest je die zaterdagmorgen om half negen klaar staan. Die neef kende ik wel, hij was meermalen bij ons geweest om zijn tante, mijn opoe dus, te bezoeken en sinds die niet meer leefde, kwam hij ook nog wel eens bij mijn moeder. Zo was het kort na ons trouwen gebeurd dat hij op een dag in de herfst aan de Maanderbroekweg kwam, terwijl mijn moeder er die dag niet was. Toen is hij maar bij ons aan geland om half twaalf ’s morgens. Janny zei dat als hij nog wilde mee-eten, ze dan snel wat ander eten klaar moest maken, want vrouwlief had juist de pan op het vuur gezet en dat was wortelstamppot. Jan Roseboom wilde daar niets van weten. Hij wilde graag blijven mee-eten, maar hij wilde per se eten wat de pot schafte. De geruststelling was groot, want Janny hoefde dus niet wat anders te koken, hoewel we een voormalig burgemeester en gedeputeerde aan tafel kregen Het werd een heel gezellig bezoek. De achterneef kende onze familie al heel lang, hij was een zoon van een broer van opa Maas en die broer was in vroeger dagen tuinman bij een baron in Nederhemert. De zoon van de tuinmanzoon, onze gast dus, was getrouwd met de enige dochter van de baron, barones Christiene G. E. A. van Wassenaer.

Toen we de zaterdagochtend arriveerden in Nederhemert, werden we door de barones ontvangen met koffie. Dat was enigszins in stijl, maar ook weer redelijk gewoon. De familie woonde in een landgoedachtige boerderij met een villa die ‘Sterrenbos’ heette. De barones was een aardige en eigenlijk oh zo gewone vrouw.

Ze bleek als auto een ‘lelijke eend’ te hebben, waarmee ze ooit ook nog een keer van een dijk afgerold schijnt te zijn, wat toch nog goed afgelopen was. Haar man, Jan dus, werd na de oorlog voor zes jaar de burgemeester van Nederhemert en daarna een jaar of acht gedeputeerde voor de CHU. In de zestiger jaren zat hij in alle mogelijke soorten commissies, waarvan de functie van voorzitter van verschillende ruilverkavelingen wel de belangrijkste was. Na de koffie op het Sterrenbos zijn we op bezoek geweest bij een nieuw tuindersbedrijf, daarna hebben we geluncht met de barones en in de namiddag zijn we op bezoek geweest bij een nieuwe ruilverkavelingsboerderij. Die boerderij had als toen nog een van de weinige een nieuwe ligboxenstal met 36 plaatsen en een twee bij twee melkstal, dus twee koeien tegelijk achter elkaar en twee naast elkaar aan de melkmachine, met aangrenzend tanklokaal, wat toen als het nieuwste van het nieuwste beschouwd werd. Het was voor het eerst dat ik zo’n systeem zag, ik had er wel over gelezen, en ik vond het fantastisch. Op die manier koeien houden, stond me wel aan en ik had mooi even de gelegenheid om met die boer te praten die snel wat van mijn vragen beantwoordde. Ome Bart zei: ‘In Canada hebben we dit al 10 jaar, alleen bij ons moeten ze nog betonnen roosters uitvinden, want die heb ik niet eerder gezien.’

Verder heeft Jan Roseboom ons nog wat rondgereden, laten zien hoe het hier vroeger geweest was en hoe het geworden was, onder andere op een plek die compleet heringericht was met een recreatieplas. Ik zat doorlopend achterin de auto en het is dan moeilijk om je oriënteren, maar het was wel een heel ander gebied dan onze omgeving: rivieren, dijken en komgronden. Het was een leerzame dag waarvan ik genoten heb. Ik zag met eigen ogen wat hier allemaal tot stand gebracht was in de laatste 15 jaar, allemaal omstandigheden waar ik weinig van af wist, maar het zag er uit als een groot succes. Ik kwam er niet toe om onze ‘neef te vragen of er geen ‘heetgebakerde’ tegenstanders van de ruilverkaveling waren en hoe hij daar mee om was gegaan. Ik wist wel dat het er veel plaatsen nogal eens ‘gloeiend’ aan toe was gegaan, in de aanloop naar de ruilverkaveling. Was dat hier niet zo, zodat het gemakkelijk in goede banen geleid kon worden? Van die vraag kwam dus niets, want ik was natuurlijk ook niet de hoofdpersoon die het gesprek op gang hield. Maar het bleek wel dat Jan Roseboom overwicht had met daaraan gekoppeld een berg tolerantie, wat een noodzakelijkheid was voor een voorzitter van een ruilverkaveling. Hij leek me daar zeker ‘ geknipt’ voor.

Jaren later zat ik toevallig met iemand in gezelschap die ik eigenlijk niet zo kende. Hij kwam uit de omgeving van Gorkum en hij bleek wat tegen mij te hebben, omdat mijn naam Roseboom was en ik toen ook een ligboxenstal had. Deze Hollandse keuterboer met de naam Berend Buntpol was een eenvoudige man van de Gemeentewerken en hij had ooit anderhalve hectare land geërfd. Dat hadden ze van hem gestolen, zoals hij zei en de zaak sleepte zich al een jaar of 12 voort. Hij keek doorlopend wat verwijtend naar mij en ik zei: ‘Ik denk niet dat er in Nederland land gestolen wordt.’ ‘Jawel!’ zei hij en hij hield vol. ‘Ze hebben het mij in de ruilverkaveling afgepakt.‘ Ik antwoordde: ‘Maar dan kun je er land voor terug krijgen.‘ ‘Jawel,’ zei hij, ’maar dat ligt tweeënhalve kilometer verderop en dat wil ik niet, want hier lag het land dat van mij was en niet daar.’ ‘Maar Berend je kunt het dan toch verkopen.’
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Jan Roseboom had in het hele westelijke deel van de Betuwe grote bekendheid; in talloze boeken en kranten is er altijd in positieve zin over zijn verdiensten geschreven. Het echtpaar had geen kinderen. Natuurlijk schrijf ik met meer plezier over hem dan over de andere ‘karakters’, maar zo goed kende ik hem ook weer niet en dus zal ik niet veel over hem vermelden. Wel laat ik nog een pagina volgen uit een boek over de ruilverkavelingen in de Betuwe. Deskundig en degelijk geschreven en natuurlijk komt ook hier een zo groot mogelijke productie per bedrijf ook aan de orde.



‘Nee, dat wil ik ook niet.’ Berend had het er duidelijk moeilijk mee en was toch wel een beetje giftig en verbitterd. Ik zei: ‘Als je het toch verhuurt, dan blijft het toch het zelfde waar het ligt?’ Berend: ‘Het is al 12 jaar verhuurd; de opbrengst staat op de bank op mijn naam, maar ik kom er niet aan, want het is niet van MIJN land.’ En zo wilde hij dat ik me ook wat schuldig ging voelen aan zijn probleem, maar ik kon geen oplossing aandragen. Ik had er niets mee van doen en ik vertelde hem: ‘Voor zover ik weet, krijgen de kleine landeigenaren die niet verkopen willen, in een ruilverkaveling allemaal weer een vergelijkbaar stuk toebedeeld, maar de kleine stukjes komen allemaal bij elkaar te liggen op een of andere plaats.’ En zo was ik toevallig in gesprek geraakt met deze gefrustreerde Berend Buntpol die dus helemaal niet tevreden was. Hoe het ooit opgelost werd? Ik had er wel achter kunnen komen, maar ik was niet geïnteresseerd.

Toen ik die zaterdagmiddag thuis kwam was het vijf uur en dat was normaal gesproken te laat om de melk om zes uur aan de weg te hebben, want het melken duurde normaal anderhalf uur. Maar ik had een tweede melkmachine-emmer besteld die die dag geleverd was en mijn vrouw had de koeien al uit het weiland gehaald en vast gezet. Nu, met ongeveer dubbele capaciteit, had ik toch het melken nog klaar om vijf minuten voor zes, zodat alle melk nog meeging met de melkrijder.

En dat was wel de bedoeling, want als je de koeien niet uit had op zaterdagavond en de melk dus niet aan de weg was op het moment dat de melkrijder kwam, dan moest die melk gekoeld worden en werd dan zondag- op maandagnacht gelijk met de zondagmelk mee genomen. De kwaliteit van de ‘zaterdag’ melk die op dat moment ongeveer 36 uur oud was, liep dan in zomerse omstandigheden nogal eens terug en dat wisten ze aan de melkfabriek ook. Het gevolg was dat er streng gecontroleerd werd en als er iets aan mankeerde, kreeg je de melk zo weer retour en daar werden dan wel (wat) varkens blij van, maar niet de boer zelf.
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Fragment uit het jubileumboek van de Gelderse Maatschapij van Landbouw. Het ging dus blijkbaar in de Betuwe ook niet vanzelf in de jaren 50 en 60. Voor een ‘nieuw’ bedrijf ging men uit van een bedrijfsgrootte van tien tot twaalf hectaren.
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EFFICIËNTIE VEREIST.


1970 was het jaar dat Maanderbroekweg 2 en 3 in andere handen overgingen. Nieuwe heren, nieuwe wetten, nieuwe bezems vegen schoon en geveegd moest er worden! Tot nog toe heb ik alleen oude verhalen op mijn manier verteld. En omdat er geen ‘echte’ schrijver is die over de Maanderbroek heeft geschreven, moet u er dus rekening mee houden dat de oude verhalen weer verdergaan.



In het jaar 1970 kwamen veel zaken snel achter elkaar en werd er weer haast teveel hooi op de financiële vork genomen. De eerste winter dat we getrouwd waren, was het al een beetje moeilijk geweest, want als er niet zoveel inkomt, word het moeilijk om de kachel warm te houden. We leden zeker geen honger, maar er moest wel opgelet worden dat het de volgende winter financieel wat makkelijker zou worden. Maar weer dreigde daar niets van terecht te komen. In september ‘70 vond de bedrijfsovername plaats, terwijl ik juist een nieuwe jongveestal aan het bouwen was. Die was nodig, omdat ik wat meer koeien was gaan houden. Deze extra koeien vonden nu ruimte voor op de deel, want de paardenstal en het pinkenstalletje waren omgevormd tot zes extra koeienstaanplaatsen en nu er geen ruimte meer was voor de drie pinken, moest er maar een nieuwe jongveestal gebouwd worden. Echter als je op dezelfde bedrijfsgrootte 30 % koeien meer gaat houden tijdens de zomer, dan heb je welhaast automatisch 30% minder wintervoer, terwijl je dan in deze nieuwe situatie ’s winters ook weer 30 % te kort komt. Met drie- á vierduizend gulden aan te kopen voer is dat wel weer wat recht te breien, maar als dat geld gebruikt word om de jongveestal te betalen, dan is het weer op. En was het wel een goed idee om een kapitaalsinvestering te doen in iets wat onroerend goed is?

Door boekhouders word je geleerd dat je voor dergelijke onroerend goed investeringen echter gerust geld mag lenen, zolang de investering verantwoord is, zo hebben boekhouders altijd heel wat wijsheid in pacht. Zo zeggen ze ook altijd dat afschrijvingen op bedrijfsmiddelen met enige zorgvuldigheid gereserveerd moeten worden, want op een gegeven moment zijn ze aan vervanging toe en dan moet er geld zijn om de vervanging te betalen.

En een vervanging is dan altijd veel duurder geworden over de jaren, zodat het opgespaarde afschrijvingsgeld zeker nooit meer toereikend is. Voor mij is dat boekenwijsheid, het is nooit zo gebeurd, want dit geld werd ongemerkt gebruikt om alle voorkomende zaken te betalen, oude mensen noemen dit met ‘de knollen’ de pot in, verkeerd beleid dus, maar ik heb het nooit verkeerd gevonden, mooie theorie,

maar boekhouders hebben vaak wel wat teveel theorie aan hun kant en hun noodzakelijk ‘ondernemers’ gevoel is nog wel eens wat slecht ontwikkeld. En zo was er nog wel eens vaker een spanningsveld over hetgeen de boekhouder dacht en wat ik dacht, maar een boekhouder moet volgens de regels werken dat snap ik ook wel, maar een beetje zand strooien, en dan bij voorkeur zo dat het in de ogen van de boekhouder terecht komt, is wel een sport en het is ook gebeurd dat een voor mij zo herkenbare en gewenste situatie de boekhouder er gewoon in trapte, dat dus het gevolg was van te veel boekenwijsheid.

Maar andersom is het ook wel gebeurd, dat de boekhouder met een slimmigheidje op kwam dat ik ook had kunnen weten. En een van die oneigenlijkheden waar wat mee geschoven kon worden was, was dit: als je maar precies wist wat voor materiaal je nodig had voor een bouwproject in het najaar, dan kocht je alvast wat in Feb. en misschien in Mei nog weer wat, en dan kon dat vervolgens afgeschreven worden als onderhoud, altijd voordeliger omdat dit dan in hetzelfde jaar ten laste van de winst komt, en boekhouder hebben nu eenmaal geen verstand van bouwen. Zo konden deze bedragen meteen als onderhoudskostenpost opgevoerd worden, en dat is voor een deel altijd beter dan dat het 5 of 10 jaar duurt voordat de afschrijving uit een investering terugkomt.

Moest ik dan maar 4 of 5 koeien verkopen, om dus de rest aan het vreten te houden? Nou, eigenlijk ook maar niet, want dan ben je weer terug bij afl. Mijn moeder had een goed advies toen ik het bedrijf overnam: ’s zomers moet je vier maanden lang 1500 gulden als melkgeld beuren en ’s winters moet je niet onder de 1000 gulden komen, per maand dus. Maar ik kon daar helemaal niet mee rond komen, want mijn kosten, nu met rente en aflossing erbij, waren zo hoog dat het budget met geen mogelijkheid rond te krijgen was. Ook zonder de bedrijfsovername had ik die moeilijkheden al ingeschat: het zou financieel weer een strenge winter worden. Goede raad was duur, maar de enige kans dat het een beetje te beheersen was, was om zogezegd de hand aan de ploeg te slaan en eigenlijk iets ongebruikelijks te doen. En zo gebeurde het dat ik drie dagen lang geploegd heb met mijn tractor en een vijftig gulden kostende eenscharige ploeg. Ik ploegde ongeveer twee hectaren grasland om want ik wilde er knollen zaaien. Misschien was het idee wel verkeerd om dat te doen, maar er was maar een manier om erachter te komen. Knollen en boeren horen zo’n beetje bij elkaar en iedere boer is juist intelligent genoeg om dat zo te doen. Na het ploegen was het een beetje een ruwe rommel, het zou eigenlijk bewerkt moeten worden met een schijfegge, maar ik had geen andere mogelijkheid dan om met een dikke boomstam achter de tractor er over te slepen en het zodoende een beetje glad te krijgen.

Daarna is er vijf kilo knollenzaad gezaaid. Dat kostte fl 35 en daarna heb ik het gewoon geëgd. Het zaaien gebeurde op zaterdag 1 augustus, want de volgende maandag zou de jongveestal uitgegraven worden. De knollenbouw ging goed van start en de bedoeling was om een hele berg knollen te hebben, zodat ik daarmee in de herfst wat ander voer uit kon sparen. En dat is enorm gelukt. Vroeger moesten de knollen gezaaid worden na de graanoogst, maar wel voor 10 of 12 augustus, maar nu waren ze ongeveer tien dagen eerder gezaaid.

Tegen eind september zijn we er van begonnen te voeren, met een schrikdraad, dan konden de koeien ze zelf eten. En een schrikdraad kan heel gemakkelijk iedere dag een meter verzet worden, zodat de koeien deze strook zelf kunnen afgrazen, het wekt echter alleen goed in droge omstandigheden. Het ging echter maar 3 dagen goed want toen werd het te nat en moesten ze met de hand geplukt worden. Dat was niet het enige probleem, het regende de volgende weken bijna iedere dag en het werd meteen zo nat dat je niet met een wagen of een kar meer op het land kon komen. Nu moesten ze allemaal van het land gehaald worden met de tractor en de daaraan gekoppelde driepuntsbak, waar maar ongeveer 400 kilogram tegelijk opgeladen kan worden. Dat lukt wel, deze bak staat met het laden op de grond, dat is makkelijk en dus snel laden, maar als je steeds verder van huis af komt, gaat het steeds langer duren. Eigenlijk ben je dan ook uiterst dom bezig, want stoppelknollen hebben maar 8% drogestof, dus maar niet uitrekenen hoeveel water je aan het versjouwen bent. Zoals gezegd, de opbrengst was enorm en de eerst volgende maanden was het alleen maar zwoegen en modderen met sporen tot een halve meter diep en vol met water. Iedere keer als je er door reed, werden ze nog weer dieper dus kon je een spoor een keer of vijf, zes gebruiken, maar daarna werd het weer te diep. En zo gebeurde het met ieder vrachtje wel een keer dat je niet meer vooruit kwam en in de modder bleef steken, maar met wat slimheid was hier ook een oplossing voor. Want hier toe had ik altijd een stevig heiningpaal en een ketting op de tractor liggen Als je dan weer eens vast zat werd de paal voor het achterwiel gelegd en vervolgens met de ketting aan het wiel vast gebonden en in de langzaamste versnelling beurde de hele tractor zich dan over de heiningpaal heen zodat je weer een meter verder was De ketting en de paal werden weer van het wiel losgemaakt, nu aan de achterkant dus en nu maar hopen dat je weer de gang kreeg. Zo niet dan moest de hele procedure nog weer herhaald worden en daarna soms nog een paar keer! Vervolgens er maar weer een spoor ernaast maken, maar dat lukte soms ook niet zo goed, want mijn tractor was met de lading achterop bijna onbestuurbaar, alleen met de remmen kon wat gestuurd worden en het heeft voortgeduurd tot Kerstmis voordat alles geoogst was. Ik had wel zoveel uitgespaard dat ik geen voer hoefde bij te kopen, maar ik had besloten: ‘Dat nooit weer!’ De tractor kreeg nadien ook nog een probleem. De remtrommels, nog van het oude soort, waren helemaal vol met modder gelopen. Ik heb alles wel een keer goed schoon gemaakt, maar de remvoeringen waren te hard geworden, waardoor het remmen niet zo best meer was.

Met de jaarwisseling kon ik toch tevreden zijn. De winter was beter door te komen dan de voorgaande eerste winter en al het werk dat moest maar op de koop toe genomen worden. Geld maakt weliswaar niet gelukkig, maar geen geld (genoeg) maakt wel wat ongelukkig, want een ander wil ook wel graag zijn rekening betaalt zien. En onbetaalde rekeningen hebben voelt ook niet goed. Maar het voelde wel heel goed om je eigen ‘loopbaan’ tot op zekere hoogte in eigen hand te hebben, je eigen beslissingen te nemen en je eigen werktempo te bepalen.
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Dit is een goede foto om de situatie weer te geven, maar was al een keer eerder geplaatst. Voor het kippenhok uit waren erin 1966 twee hectaren diepgeploegd en geëgaliseerd. Het hoogste punt voor het kippenhok uit, was in de oude situatie 60 centimeter boven de waterspiegel, terwijl op de laagste plaats, 300 meter verderop, ongeveer 60 centimeter water stond. Na het egaliseren was het totale verschil nog 20 cm. boven en 20 cm onder water Alles wat onder water stond was puur veengrond, erg zacht en ‘venig’ dus en het grasland werd met wat nat weer voortdurend ‘kapot’ gelopen, ‘zodevertrapping’ met een mooi woord. Dat komt de grasgroei beslist niet ten goede en als het juist weer aangegroeid is, wordt het soms weer vertrapt in natte omstandigheden. De twee hectaren aan de linkerkant van de middensloot was dus het lage knollenland en is verder onder handen genomen in mei 1972. Het kippenhok is in die tijd ook afgebroken en de golfplaten werden gebruikt op de nieuwe jongveestal en zo werd er weer wat ‘uitgespaard.’



We woonde nu dus op Maanderbroekweg 3 en nummer 2 werd verhuurd. We kregen fl.250 per maand als huur en er woonde nu een studentenechtpaar in. Waarom? Omdat deze mensen na verloop van tijd wel weer verhuizen, dat houdt het een beetje ‘mobiel.’ Een huis dat zo dichtbij staat is niet echt geweldig om te verhuren en de wetgever beschermt de huurder veel meer dan de verhuurder. Het paste ook niet langer meer om daar nu mestkalveren in te hebben, bovendien kwamen dan de elektriciteit- en de gasrekening te veel in elkaar te zitten en we hadden evenwel onze handen vol met alles wat we hadden.

Het 2 ha. grote ’knollenland’ was dus ook erg ongelijk. Op de laagste plek vooraan stond vroeger ook nog regelmatig een plas water en hier was het dat ome Bart me ooit voor de eerste keer de schaatsen onder had gebonden en dat was toen ik zes jaar was. Verder naar achteren was het weer wat hoger en de achterste helft was weer erg laag. Eind mei is diepgeploegd, geëgaliseerd en de bulldozer had er vier dagen werk mee, en daarna, op de laatste dag van mei, is het ingezaaid. Daarna is het de hele week nat weer geweest, zodat het gras door het tamelijk warme en vochtige weer na een week al opkwam en dat was dus heel succesvol, want als het droog is, en een keer een goede een bui helpt niets, dan kan het weken duren voor het opkomt. De rekening van de Wekeromse loonwerker was juist iets over fl.4.000 en het voelde heel goed dat dit voor die kosten bereikt was, want nu waren deze twee hectaren ook omgevormd tot prima productief grasland dat makkelijker te bewerken was. Geen greppels meer, sloten rondom, en 425 meter lang. Kort na de tweede wereld oorlog werden zulke projecten wel uitgevoerd als ‘werkverschaffing’. Een hele ploeg grondwerkers was nodig die met zijn twintigen er maar zo 3-4 weken werk aan hadden. Maar na 1951 kwamen er betere soorten werkgelegenheid, en door de snel stijgende lonen was het op die manier niet langer betaalbaar zodat de volgende 10-15 jaar deze ‘ontginningsprojecten’ op een laag pitje kwamen te staan, maar nu met de nieuwe technische mogelijkheden nam de belangstelling voor deze verbeteringen in de zestiger jaren weer toe. Maar nu met de nieuwe manier van diepploegen werd het land met al het naar boven gekomen witte zand behoorlijk schraal, maar ik had als kunstmest alleen de vrij goedkope kalk nodig, want om de bemestingstoestand verder in orde te krijgen was er voldoende natuurlijke mest voorhanden met de toenemende veebezetting en de ook aanwezige 150 varkens produceerden heel was mest.

Later die zomer is er een mestverspreider gekocht. Op het land aangekomen hoefde de mest nu niet meer met de hand verspreid worden om het over het land heen te schudden, dus weer wat efficiënter en weer wat sneller.

En boer en mest waren traditie getrouw altijd nauw met elkaar verbonden, maar ook hier was het tijd voor verandering Nu waren er betonnen roosters uitgevonden, zodat de mest en gier in de daaronder gebouwde gierkelder viel, en nu hoefde de mest niet langer 2-3 keer ‘opgepakt’ te worden met de mestvork. Met dit systeem werd het gemixt en door de giertank opgepompt en op het land aangekomen kon het met luchtdruk over het land geblazen worden. De tijden gingen nu dus voorbij, zodat de doorsnee boer in onze omgeving ’s winters met het vee op stal niet langer de helft van zijn werktijd bezig was met het tijdrovend en handmatig uitmesten En hierbij kon het stroverbruik ook nog met 2/3 verminderd worden Er was dus niet meer zoveel stro nodig en dat was ook welkom want de prijs van doorsnee stro ging in het begin van de jaren ’70 naar ongeveer fl.150.—per ton franco huis. Met de toename van de hoeveelheid vee werd het anders een steeds grotere kostenpost, en die kon nu behoorlijk wat naar beneden.

Zo was er in twee jaar heel wat bereikt, maar er was nog een aantal zaken waar over gedacht werd en dat was het nieuwe fenomeen ‘ligboxenstal’. De grupstal was met hangkettingen erin wel verbeterd, maar ik was over het geheel nog maar matig tevreden, want de standen van de koeien waren eigenlijk iets te krap bemeten, ook al omdat de koeien gemiddeld steeds iets groter en zwaarder werden.

Er was met een goed producerende koe altijd weer het vervelende ‘speen betrappen.’ Dat kostte iedere winter weer twee of drie koeien die daardoor opgeruimd moesten worden. Alle koeien kalfden in februari of maart en men begon voor te rekenen dat deze koeien gedurende een te lange tijd gemiddeld niet voldoende produceerden. Koeien leveren in 1970 gemiddeld 4400 á 4500 liter per jaar en de landelijke fokkerij en de mensen die vooruit wilden, waren ijverig op zoek naar manieren om de productie te verhogen. Als het kon, moest dat maar snel gebeuren en deskundigen vonden dat de 5000 liter vlot haalbaar was en dat ook 5500 liter mogelijk moest zijn. Maar niemand had er echt inzicht in hoe de melkproductie zich de komende jaren ontwikkelen zou, maar dat er nieuwe wegen gevonden moesten worden, daar was men het over eens. Ook de melkcontrole kon in de 60er jaren niet veel meer vooruitgang boeken dan een 50 liter per jaar en er moest nu maar eens meer vaart in komen. In het midden van de zestiger jaren waren de vooraanstaande fokkers er plotseling mee geconfronteerd dat de kalveren van hun stieren die uitsluitend van Friese afkomst waren, te klein bleven. Men probeerde daar snel wat aan te doen, maar men kon niet voorkomen dat met 1970 op de kalender hun positie door een aantal Noord-Hollandse fokkers werd overgenomen. Die werden nu landelijk toonaangevend en dat gold ook voor de afkomst van de KI stieren. Een andere factor was dat nu voor het eerst ook gekeken werd naar Noord-Amerikaanse stieren die plotseling bekendheid kregen. Internationaal waren de Nederlandse zwartbonten jaren lang toonaangevend geweest, maar de tweede helft van de 60er jaren was dat opeens over. Voor veelbelovende stieren was er altijd een export vraag geweest naar de omringende landen, nu veranderde de interesse in korte tijd en was er een grote en groeiende belangstelling voor het Amerikaanse veeslag, de HF (Holstein Friesians) die oorspronkelijk dezelfde Nederlandse voorouders hadden, maar die met een ander fokkerijbeleid sinds 1869 een andere fokkerijrichting uitgegaan waren. Want in 1869 was er een scheepslading Ned. koeien naar Am. geëxporteerd. En daarna werd met de Amerikaanse fokrichting veel sneller de gewenste vooruitgang geboekt. Het waren nu de koeien geworden met de gewenste uiervorm met veel ‘pensinhoud’ voor het verwerken van veel ruwvoer, met een enorme 6 á 7000 liter productie en dat het vetgehalte van de melk dan wat lager uitviel, dat nam men maar op de koop toe.

De wereld scheen kleiner te worden. Amerika was niet heel zo ver meer weg en berichten konden makkelijker uitgewisseld worden en nu dachten we plotseling met z’n allen ook niet langer dat alle Amerikanen schatrijk waren. Het kwam allemaal als een beetje een schok voor de Nederlandse fokker. De berichten waren dat deze HF koeien een hoge productie hadden en dat de uiervorm ook nog eens veel beter was. Traditioneel waren de Fries-Hollandse koeien qua uiervorm niet zo goed, nogal eens te kort en te diep, een beetje te veel ‘zakachtig’ en ook de hoeveelheid melk in de voorspenen was niet genoeg. Het was soms maar 40% in de voorspenen en met het handmelken van vroeger was dat niet zo’n bezwaar, maar met de machine was het wel een probleem, want de voorspenen worden doorgemolken ook als ze al lang ‘uit’ zijn. En een melkmachine melkt straf, als je je duim laat ‘melken’ bijvoorbeeld, dan wil je dat na 15 seconden graag stoppen, want er wordt zoveel bloed in je duim gezogen dat het nergens meer heen kan!

In de voorgaande jaren had de Nederlandse fokkerij hier wel wat aan trachten te doen, maar er was zeer weinig vooruitgang geboekt en nu werd plotseling zichtbaar hoe de FH fokkerij hierin wel heel succesvol was geweest. Al deze nieuwe ideeën riepen nogal wat verwarring en natuurlijk tegenstanders op, wat nog eens vergroot werd door het nieuwe stalsysteem dat ligboxenstal genoemd werd en dat heel wat arbeidsbesparend kon zijn.

Hierboven gaat het steeds over zwartbonten, maar ongeveer 1/3 van de Nederlandse koeien is roodbont: MRIJ , Maas Rijn en IJsselvee. Ze zijn wat sterker en meer bespierd, geven tussen 10 en 15 % minder melk en de uiervorm was in deze tijd nog wat verder achterop in vergelijking met de FH. Maar door deze betere bespierdheid is de slachtwaarde van deze roodbonten wel weer ongeveer 20-30 % hoger dan de zwartbonten, zwarbonten werden traditie getrouw aangeduid als een melk-vleesras terwijl de roodbonten meer een vlees-melkras bekend stonden.

Voor 1960 had een boer die geen melkmachine had, zijn handen vol om het hele jaar rond 10 koeien te houden,. Als hij 60 uur per week werkte, was dat 50 weken keer 60 uur, dus even ruw gerekend 3000 uur. Met 10 koeien met jongvee, moest hij derhalve 300 uur werken om een koe af te handelen. Vanaf 1970 kon hij met een melkmachine wel 15 koeien afhandelen, maar het was nog ongeveer 200 uur per koe, in procenten een hele winst. Er werd ijverig gezocht om dit getal nog verder naar beneden te brengen. Ik was ook niet tevreden, maar met een lege portemonnee en maar negen hectaren, was er op het eerste gezicht geen enkele mogelijkheid om daar verandering in te brengen. We hadden eind zestiger jaren mee gedaan aan de melkcontrole en een ding was me toen al in het bijzonder opgevallen. Een vaars die in oktober kalft produceert normaal maar 80% melk in vergelijking met een oudere koe en een vaars gaf in die tijd nooit meer dan 18 liter, maar hij kon wel een melklijst maken van 4800 liter. Hoe dit kan is te verklaren door het feit dat deze herfstkalvende vaars de productie vasthield, want in mei een halfjaar na het kalven dus, was de productie nog 16 liter en daarna in de wei nog weer een keer 17 liter. Dat bracht me op de gedachte om alle koeien die in het voorjaar kalven door seizoeninvloeden een veel te lange periode hebben dat er te weinig geproduceerd wordt en dat was op onze grupstal nooit te veranderen. Tel daarbij op de stierkalveren die in de herfst 250 gulden duurder zijn, tel hierbij ook op de opfok van herfstvaarskalveren die veel beter verloopt dan in het voorjaar en dan was er voor mij maar een conclusie mogelijk: de grupstal moet zo snel mogelijk verleden tijd worden en ik moet er naar streven om een nieuwe ligboxenstal te bouwen.

Ook de melkcontrole veranderde heel wat rond 1970. Voorheen moest men een melklijst met de ‘hand’ optellen, maar nu had men snellere methodes gevonden, terwijl men nu ook de koeien binnen het bedrijf iedere drie weken vergelijken kon. En dus rees de vraag: hoe kan koe A 110% produceren, terwijl koe B maar voor 90% produceert? Ook de KI was voortdurend in beweging. De besturen hadden een moeilijke taak, want sommigen wilden vasthouden aan de Friese stieren en zeiden dat ze nu de Noord-Hollandse stieren moesten hebben. En de meningen raakten nog verder verdeeld door de opkomst van de Amerikaanse holstein stieren.

En ook de kalvermesters kregen zorgen, want de holstein stierkalveren zouden niet voldoende bespiering hebben om als mestkalf interessant te zijn.
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Ook in het aangrenzende gebieden van Duitsland kreeg de ‘H.FL.’ aandacht!



Over de hele materie hierboven zijn dikke boeken geschreven. Ik schrijf er nu ook wat over, maar ik moet toegeven dat ik er in de hele 60er jaren ook niet zoveel inzicht in had. Ik had wel vele ‘geluiden’ opgevangen, maar nu ik zelf aan het roer stond, kreeg ik de hele gang van zaken veel meer door. Eigenlijk was het zo, dat ik toen ik de gang van zaken echt ‘door’ had, ik het pas goed begreep en ik meer en meer een eigen ‘zienswijze’ kon opbouwen, wat het geval was in 1970/71. En deze zienswijze verschilde vaak weer van die van mijn buren, want ik wilde eruit halen wat bij me paste en dat is vaak weer wat anders dan de zienswijze van andere boeren.
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Een foto uit 1975. Links de historische zwartbonte F(ries)H(ollandse) gespierde koe. De uiervorm liet nog al eens te wensen over, met in de voorspenen soms maar 40% van de melk. De andere koe is mijn eerste H(olstein)F(riesian) vaars die de tijd ver vooruit was met meer melk en een duidelijk betere (voor) uiervorm. Ik had maar een nakomeling van ‘Pabst Ideal’ als proefstier.



Het fenomeen ligboxenstal was nogal eens in de publiciteit. In mei 1971 zag ik dus het eerste voorbeeld in de Betuwe en we zijn in die tijd ook wel met de landbouwvoorlichter Koldenhof mee geweest, een keer naar Nijmegen, een andere keer naar Zwijndrecht, maar wat voor kans had ik om het ook te verwezenlijken? Algemeen werd aangenomen dat je minstens 20 hectaren moet hebben en nog liever 25, om de kosten rendabel te maken. Dan kon er gebouwd worden voor 40 koeien. Het hoefde dan niet direct vol maar dan was er nog wat uitbreidingsmogelijkheid voor de toekomst. De investering voor de nieuw te bouwen stal, kwam dan altijd uit op ongeveer fl. 150.000 en dat kon eigenlijk alleen maar gedaan worden door een boer met zoveel land die financieel een beetje makkelijk zat. Dat waren er niet veel en ‘andere’ boeren hadden dus ook nog nooit de gewenste gouden stuivers verdiend om die investering te doen. Om dat dan toch mogelijk te maken, kwam de overheid met een rentesubsidie. Je kon dus het geld lenen en de overheid subsidieerde dan voor een gedeelte de rente. Als de schuldcapaciteit dan toch nog te veel opgerekt werd en de bank zag het niet zitten om de lening te verstrekken, dan was er nog het borgstellingfonds, ook een semioverheidsinstelling om het platteland te ontwikkelen en te moderniseren. Maar het sprak mij niet zo aan. Ik wilde voorkomen dat ik teveel in de handen van de overheid zou vallen, want dat zou dacht ik onherroepelijk gebeuren met mijn niet zo kleine hypotheek. Mijn kansen waren dus zeer beperkt. Met negen hectaren cultuurgrond heb je geen kans om de investering terug te kunnen verdienen en als ik dan toch een stal zou bouwen, werd het al snel te duur, waardoor het zo ongeveer onmogelijk werd er jaarlijks voor een fors bedrag aan voer bij te kopen want dat zou noodzakelijk zijn.

Intussen zat ik ook nog wat na te denken hoe ik een keer van alle gebouwen op het erf af kon komen. Niet dat ze helemaal versleten waren, maar ze waren te bewerkelijk.

Alle varkenshokken moesten nog met de hand uitgemest worden en dat kon veel vlugger, maar dan moest er een modernere varkensstal voor in de plaats komen. Dat was een kwade zaak, want nu kostte een varkensplaats ongeveer fl. 350 tot fl. 400 en de kosten voor een nieuwe stal van 400 stuks?

Makkelijk genoeg: weer 150 duizend gulden. En ik was nog steeds ‘contract’ boer, dat ging wel redelijk, maar als ik het opfokken voor mezelf wilde doen en dus mijn eigen biggen en voer zou kunnen betalen, dan was daar eigenlijk nog eens 100 duizend voor nodig. Als ik dan alles gebouwd had, moest ik nog 20 koeien erbij hebben, kosten fl. 30.000 en dan moest ik nog om op te starten wat koeienvoer bij kopen, weer 10 duizend. Dan kon ik eigenlijk ook nog wel een goede bestrating gebruiken rondom de gebouwen en daarvoor was de begroting ook maar zo 25 duizend.

Als ik de kosten bij elkaar ging optellen, kwam de rekening uit op fl. 465.000. Had ik verkeerd gerekend dat het zo verschrikkelijk hoog uitviel? Misschien ook niet en zal het wel een droom geweest zijn. Maar het was slechts een millimeter meer dan een droom, want ik had in mijn hoofd wat krijtstrepen uitgezet die kon nog niemand lezen.

Dromen is soms leuk, maar het levert zelden wat tastbaars op en zo gebeurde er in 1972 eigenlijk niet veel. En toch moest er nog wel wat gebeuren, want de oude Hanomag tractor kreeg kuren. Hij wilde slecht starten en daar was wel wat op te vinden door er voor te zorgen dat de accu steeds voor 100% vol stroom zat, dus iedere dag regelen dat hij goed opgeladen was. Maar na verloop van tijd hielp dat ook niet meer en zo bleef het prutsen. In het najaar in wat koudere omstandigheden, wilde hij helemaal niet meer starten en was er alleen met aantrekken door een andere tractor nog geluid en werklust in te krijgen. Goede raad was duur, weer een tweedehandsje of een nieuwe? Een nieuwe was eigenlijk het ideaal, want tractorenhandel was een beetje apart in die zin dat er dik verdiend werd aan een nieuwe en hierdoor werd de inruil te duur betaald. Daardoor was een tweedehands ook weer te duur in verhouding tot een nieuwe. Mijn buurman was ook in de markt voor een nieuwe en dus gingen we samen naar tractors kijken. We kwamen terecht bij de Cormick/International dealer in Renswoude en daar heb ik proef gereden met een 42 pk IHC. Dat was meteen raak, want deze tractor haalde vlot 30 km/u met 2000 motortoeren en bovendien konden den de toeren nog wel wat opgevoerd worden en ook een grotere bandenmaat kon erop waardoor de snelheid volgens de dealer vlot 35 km/u werd. Dat was wat ik zocht, want ik was de 20 kilometer van mijn oude tractor spuugzat. Als ik op de weg reed, was (heel) wat meer snelheid erg welkom. Dus werd de onderhandeling geopend. De nieuwe die ik hebben wilde kostte fl. 16.000, voor de inruil van de oude kon ik fl. 3500 krijgen, zodat er een gat bleef van fl. 12.500. Een kwalijke zaak was dat de inhoud van mijn portemonnee weer niet toereikend was. Ik had wat gespaard en zes duizend kon ik vlot betalen, misschien een of twee meer, maar er bleef toch een gat.

Ook de Edese Deutz dealer kreeg er lucht van dat ik op zoek was naar een tractor. Hij kwam aan de deur om handel te doen en hij zei dat ik de volgende morgen maar naar hem toe moest komen, dan zouden we tractors gaan bekijken bij de importeur die toen ook in Ede gevestigd was. Ik was niet erg gemotiveerd maar het is toch maar gebeurd. De volgende morgen naar de Schaapsweg getogen en daar was men gereed want er was ook al een vertegenwoordiger van de importeur. We gingen vervolgens naar de bedrijfskantine van de importeur en daar kwam ook de hoofdvertegenwoordiger aan tafel, en de dealer, en de gewone vertegenwoordiger. Er kwam natuurlijk ook koffie, zelfs met een gevulde koek erbij en daarna kon het beginnen. De drie mensen aan de tafel zouden wel even de boer een tractor verkopen. Met veel deskundigheid werd er geïnformeerd naar de bedrijfsgrootte en nog wat andere zaken, waar ik een tractor voor nodig had. Het stond me allemaal wat tegen, maar ze kwamen tot de conclusie dat een 48 pk Deutz het meest geschikt zou zijn voor mijn bedrijf. Kosten fl. 18.000 en ik kon drie duizend krijgen voor mijn inruil, want die had de dealer al gezien, Ik heb nog wel proef gereden met de 48 pk, die ze als extra service al voor me warmgedraaid hadden. Na de proefrit wist ik al meteen: dit word nooit mijn tractor. De snelheid zat er niet in en het ging niet harder dan 22 kilometer.

Daarna reed ik dezelfde morgen naar Renswoude. Ik heb er nog fl. 500.-- afkunnen praten en de deal was dat ik hem de volgende week op kon halen. Natuurlijk met het geld bij me, want de dealer zei: ‘Je haalt hem zelf maar op, want alleen dan krijg je hem voor die prijs.’ Er kwam nog wel fl. 250 bij voor een ‘jas,’ een eenvoudig zeiltje om de motor met een ruitje waar de bestuurder achter zat. Daarmee kwam de warmte van de motor langs je heen en dat was in koude omstandigheden een enorme vooruitgang. ’s Avonds werd er nog eens weer door de Deutz dealer gebeld. Warm houden noemen ze dat! Hij had nog eens wat nagedacht zei hij, maar ik zei dat hij niet meer hoefde te denken, want ik had een Cormick gekocht. Daar had hij niet op gerekend en hij werd er erg boos en verbolgen van. Hij vond het niet fair, want ik had hem niet de kans gegeven om hem uit laten praten. Ik zei: ’Het spijt me, maar ik beslis zelf hoe of ik mijn geld besteed.’ Het hielp allemaal niets en hij bleef mij verwijten. Ik heb hem daarna nog verteld dat hij door zijn handelwijze waarschijnlijk nooit meer een cent aan me verdienen zou en daarna heb ik het gesprek afgebroken. Hij heeft ook inderdaad nooit meer een cent aan me verdiend en als ik hem later tegenkwam, behandelde hij mij nog zo ongeveer als lucht. Dat was trouwens niet uitzonderlijk, want als ik er met anderen over sprak, bleek dat meerdere boeren soortgelijke ervaringen hadden met deze man, als hij de koop er niet door kon krijgen en dus aan zijn neus voorbij ging. En zo is er veel verschil tussen handelaren want wat later leerde ik een Lunterse machinehandelaar kennen. Als die hoorde dat je van een ander had gekocht, toonde hij veel begrip en hij zei steevast: ‘Dan heb je dat bijzonder goed gedaan en wij blijven vrienden.’ En hij wist dat hij de volgende keer weer een grote kans had om zaken met je te doen.

Even later ging ik weer met de pet in de hand naar de bank. Daar hadden ze een goede oplossing. Ik had sinds de aankoop van de boerderij een rekening-courant krediet van fl. 6000 en nu kon dat zomaar verhoogd worden naar fl. 12.000, zodat er zonder extra kosten zes duizend van de bank gehaald kon worden. Had ik me daarom nou zoveel zorgen gemaakt of ik het eigenlijk wel rond zou kunnen krijgen?

De welwillendheid van de bank werd op prijs gesteld, maar daarmee zat de bank wel weer wat vaster in het zadel, dat was minder gewenst, maar het werd niet als een grote last beschouwd, want om nu een nieuwe tractor te ‘bezitten’ ( letterlijk en figuurlijk) dat voelde uitstekend.
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Was dit niet teveel moois aan de Maanderbroekweg? Het was in ieder geval nog nooit eerder mogelijk geweest. Dit is een foto van een ‘323,’ want er zijn geen foto’s voorhanden van de ‘423’ tractor die gekocht werd. Tractorfabrikanten bouwen vaak een en dezelfde tractor en dan ‘knijpen’ ze die wat om minder vermogen te hebben, of ze doen er niets aan en houden het normale toerental op ongeveer 2100. Of ze voeren hem op met meer diesel en hogere toeren om meer vermogen te hebben. Voor de wat zwaardere types maken ze dan de motor een cilinder groter en doen vervolgens weer het zelfde om weer meer verschillende pk’ groepen in het aanbod te hebben.
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 1972 ben ik met de oude Hanomag naar Renswoude gereden en heb ik de tractor omgeruild. Het was wel heel makkelijk dat ik van het oude ding af was, want ik was het zat en eigenlijk mocht ik niet klagen dat ik er in vier jaar maar 500 gulden aan afgereden had. De aankoop was inderdaad een schot in de ‘roos’ en 12 jaar lang heb ik met veel plezier met deze tractor gewerkt en niet meer dan een keer de brandstofpomp gereviseerd en een keer een nieuwe radiateur gehad. 30 jaar later zou in een boek een ‘423’ een legende genoemd worden vanwege de betrouwbaarheid, taaiheid en gebruikers vriendelijkheid. Het merk was Amerikaans maar ze werden in Neuss, in Duitsland gemaakt.







HOOFDSTUK 28.

EEN NIEUWE START.

Het was inmiddels winter 1973 en met 1 april was het drie jaar dat ik de koeien had overgenomen. In die tijd waren de gevolgen van de ideeën van Mansholt wat ingezonken en werd de soep niet meer zo heet gegeten als die werd opgediend. We waren best wat vooruit geboerd, zoals beschreven, terwijl veel boeren en zeker niet alleen de kleinere, nog steeds behoorlijk ontevreden waren. Ze zouden bereid zijn op te trekken met 25.000 tegelijk om te protesteren tegen het landbouwbeleid en wel in het Utrechtse voetbalstadion. Hadden we een reden om ook te protesteren? Als je wilt protesteren, dan is er altijd wel wat, waar je je ergernis aan kunt besteden, maar ik vond het energieverspilling. Boer zijn is ellebogenwerk: Doe het beter dan een ander en je zult overleven. We hadden denk ik wel redelijk hoge kosten van rente en aflossing en ook door de belastingdienst was gesignaleerd dat er wat verdiend werd.

We waren eigenlijk ‘nog maar’ contractboer met de varkens, wat door andere boeren nogal eens als verfoeilijk en ongewenst bestempeld werd, maar redelijkerwijs gesproken draaide het goed. Er kon een contract getekend worden, maar dat hadden wij niet. Er was wel een goede zakelijke band met de voerleverancier en dat was nog steeds H. van Doorn & Zn. Die had zijn mengvoederzaak de laatste jaren nogal wat uitgebreid en had nu 6 á 7 man personeel. De boer die de varkens op contract had, kon ongeveer een gulden in de week per varken beuren en dat is ongeveer 17 of 18 gulden per afgeleverd varken. Wij hadden dus geen schriftelijk contract, maar alleen een mondelinge afspraak en ik mocht zelf ook wel geschikte biggen kopen en ik kon ook zelf bepalen hoe ze afgeleverd werden, geslacht of levend. Na vijf ‘ronden’ werd er ‘uitgerekend.’ Al de rekeningen mocht ik gerust inzien en voor mijn contractvarkens werd er zo uitgerekend dat er 10 gulden gegarandeerd ‘liggeld’ was, terwijl er voor de financiering van de biggen ongeveer drie gulden was. Van Doorn kreeg 10% administratiekosten en

daarna was 90% van de winst voor ons. Dat leverde dan ongeveer 32 gulden per beest op over de eerste vijf mestronden. We waren er wel tevreden over, want als we 500 varkens per jaar afleverden, zat het wel goed.

Op deze manier kon alleen maar een zelfstandige mengvoederproducent operen, want, zoals gezegd, een Coöperatie had landelijk wel het grootste marktaandeel in het leveren van voer, maar in de contracten hadden ze nauwelijks een aandeel, omdat op die manier de meelleverancier ook wat marktrisico liep. En daar was een Coop wat in het nadeel, omdat die werkte met ‘boerengeld’ en daar mocht geen risico mee worden gelopen, zo hadden de besturen beslist. De Coops hadden onder druk van de markt nu wel een soort garantieprijssysteem, maar ook dat werkte niet echt, want de slachtvarkens moesten dan naar de Coopslachterij,

de Gelders Overijsselse Slachterij, GOS. Dat was niet erg populair, want de uitbetaalde prijs was niet zo bevredigend en er waren ook meer afleveringskosten aan verbonden. In onze omgeving was er een behoorlijke concurrentie tussen de handelaren en als men over de uitbetaalde prijs van een van hen niet tevreden was, dan lag hij er zo uit. Zo kreeg de GOS alleen maar varkens van boeren die helemaal opgingen in de coöperatie- gedachte van ‘samen sterk’ en desondanks waren er nog onder hen die niet tevreden waren. Maar soms konden ze niet anders, omdat bij voorbeeld de vader in het Coopbestuur zat, of omdat ze anderszins vastzaten aan het Coopbeginselen in familie- of zelfs soms in buurtverband.

Vanouds werden de vrije meelboeren nogal een als ‘rommelaars’ afgeschilderd en dat hadden ze er heel vroeger soms ook wel naar gemaakt. Zo was eigenlijk ook de Coop ontstaan, als gevolg van te veel gerommel door handelaren dus, die wel zullen hebben gedacht: Aan veel mooie principes is niet te verdienen en de boeren zijn dom genoeg om onze praktijken niet door te hebben. Maar dat hield geen stand, want de boeren kregen het wel door, namen het heft in eigen hand en richtten Coöperaties op. Maar nu, in het begin van de jaren 70 verloren de Coops wat aandeel, omdat ze door hun structuur niet flexibel genoeg waren om op de veranderende situaties in te spelen. Zo was er altijd wat concurrentie geweest en bij benadering geloofde 1/3 van de boeren rotsvast in het Coop beginsel en die konden aangemerkt worden als de echte getrouwe en loyale Coop klanten. Het was ondenkbaar dat ze zelfs maar een verandering overwogen. Maar ook zo ongeveer 1/3 deel van de boeren geloofde sterk in het vrije meelhandelaren beginsel, de getrouwe ‘vrijhandel’ klanten dus en ze waren ervan overtuigd dat: ‘Wat onze voerleverancier doet, is welgedaan.’ Ze konden ook weinig kritiek verduren, want ze geloofden er rotsvast in. In Ede was er een vrije molenaar/voerleverancier die veel van deze ‘loyale’ klanten had, maar het kwam op andere plaatsen ook voor. Ik vond het altijd weer boeiend om de zo verschillende inzichten voor mezelf te beoordelen en daaruit mijn eigen mening te destilleren. Persoonlijk was ik erg coöperatief, maar het moet vandaag nog geld opleveren, zo niet, dan ben ik niet coöperatief. Laat er maar een fikse concurrentie zijn, want ik ben geen boer om een meelhandel of de Coop te steunen en ik zit nergens emotioneel aan vast. Daarmee behoorde ik tot de ongeveer 30 procent boeren die het niet uitmaakte, een en ander strikt zakelijk benaderden en dachten: We krijgen het nergens voor niets en voor mooie principes koop je niets. Ze werden ook niet gehinderd door een soort sociale controle, zoals die bij de beide andere groepen wel eens enigszins bestond.

Op die laatste groep hadden de paar grote landelijke meelproducenten hun aandacht gericht, want hier was een enkele klant wel eens over te halen en aangezien ik bij die laatste groep hoorde, kwamen ze nogal eens aan op Maanderbroekweg 2. Zo had de landelijke voerproducent Hendriks een plaatselijke boer als wederverkoper. En het waren altijd goed getrainde verkopers die je probeerden over te halen, als ze weer eens aan kwamen. Maar ook een goede verkoper kan geen ijzer met handen breken en hij moet heel wat frustratie kunnen incasseren, hoewel het aan de buitenkant een mooie baan lijkt.

Als je land hebt, heb je ook kunstmest nodig en wat je daarvan nodig had, was niet langer kali of fosfaat zoals eerder, want dat zat nu wel voldoende in de natuurlijke mest die door de meer intensieve veeteelt steeds meer geproduceerd werd. Noodzakelijk was nu alleen nog de stikstofkunstmest, kalkammonsalpeter genoemd. De grotere Coop met zijn vaak grotere boeren, kocht 300 ton en de vrije handel 30 ton, zo lag de verhouding ongeveer. De prijs was in die tijd rond de fl. 300 per ton, maar de Coop was altijd fl. 10 per ton goedkoper voor hetzelfde product uit dezelfde fabriek. Dan lijkt het dus makkelijk beslissen waar er gekocht wordt. Maar de echte vrijehandel boeren keken daar niet naar en betrokken het wel van hun eigen ‘meelboer.’ Ze wilden eigenlijk niet weten dat ze daar juist wat duurder uit waren, terwijl ze anders met veel vuur om de laatste gulden wilden vechten als ze ergens mee aan de handel waren.

Een meelmengsel samenstellen is gecompliceerd, maar men kan wel het wat duurder of wat goedkoper maken. De Coop probeerde altijd als verkoopargument te gebruiken dat hun samenstelling ‘openbaar’ was, maar met zo’n tien á twaalf verschillende grondstoffen was er geen boer die er nog wat van wist. Het konden ongezien stoffen van zeer uiteenlopende kwaliteit zijn, er kon ook bij de Coop verschil zitten in de uiteenlopende partijen en de grondstoffen waren nogal eens wat afvalproducten van de menselijke voedselbereiding. De vrije handel zei vaak: ’Je komt er maar bijstaan, als je het weten wilt.’ Het was zowel bij de een als bij de ander niet zinvol om je er druk om te maken, want ook als je het vandaag wist, dan konden door veranderende marktomstandigheden de samenstellingen soms weer snel gewijzigd worden. Echt een product uitvinden dat er wat kwaliteit betreft met kop en schouders boven uit stak, die tijd was voorbij en dat wisten de producenten ook wel. Men begon zich steeds meer te richten op het leveren van voer, verbonden met serviceverlening, zoals contracten, garantieprijzen, rantsoenberekeningen en advies bij stallenbouw.

Zoals gezegd, ‘contracten’ vormden geen sterke kant van de Coops, maar in andere diensten waren ze als grotere ‘speler’ weer beter, wat niet wegnam dat de vrije handel in bepaalde opzichten als slagvaardiger betiteld kon worden.

Met de ‘Sprayfo’ fokkalverenkunstmelk was de Coop weer ver voorop en ik heb het jarenlang tot grote tevredenheid gebruikt. Ze hadden ook mestkalverenmelk, ‘Spraymes’ genaamd en daar wilde het weer niet zo goed mee. Ik denk dat ze nooit meer marktaandeel verworven hebben dan amper 10 %. Ik was uiterst tevreden met hun Sprayfo melk en ik heb nooit een verklaring kunnen vinden waarom hun Spraymes niet goed in de markt lag. Zo zijn er altijd wel wat zaken geweest waar ik geen verklaring voor vond, maar er zal ook wel nooit een tijd aanbreken dat je alles door hebt.

In het vorige hoofdstuk heb ik me laten verleiden om een bedrijfsbegroting te maken en 460 duizend gulden was dus een bedrag, waar niet overheen te kijken was. Hierboven schreef ik ook dat het met de varkens goed liep en dat was wel zo, maar voor de toekomst was het te bewerkelijk en dus dan maar wat bouwplannen maken. De inschatting was dat het niet mogelijk was om het voor de toekomst alleen in de koeien te verdienen.

De productie was te laag en hoewel niemand in de toekomst kan kijken, kon helemaal niemand aangeven hoe je de productie kon opvoeren naar een gemiddelde van 6.000 liter per koe. Bovendien werd een oppervlakte van negen hectaren cultuurgrond als te klein beschouwd. In de varkenshouderij werd wel verdiend, dus die moest als tweede ‘tak’ zeker blijven in de toekomst. De varkensschuur die eigenlijk als ‘hoofd’ gebouw op het erf stond, kon wel afgebroken worden en vervangen door een nieuwe moderne schuur, maar dan nam die net zoals in de oude opzet weer het hele erf in beslag. En als ik dan een nieuwe stal voor de koeien wilde bouwen, was daar geen geschikte plaats voor en hoewel dat voorlopig geen prioriteit was, het lag nog ver weg, was het toch een factor om rekening mee te houden.

Ik had me wel voortdurend bezig gehouden om te weten wat de prijs van de verschillende bouwmaterialen was, maar daaraan zat ook iets waar ik niet mee uit de voeten kon. Je kon maar op weinig plaatsen materiaal kopen, want als je zou proberen voor een groot bedrag te kopen, was het altijd weer: ´Wie is uw aannemer?´ Als ik zelf wat wil doen, waarom moet de aannemer dan aan mijn zelf doen 30% verdienen? Ik begrijp best dat een aannemer moet verdienen, want hij heeft heel wat kosten die niet zo zichtbaar zijn op het eerste gezicht, van begroten en bestekken uitrekenen, tot weersomstandigheden die onproductieve uren veroorzaken, de boekhouder, enzovoort. Maar het is wel allemaal geld dat door mij niet makkelijk genoeg terug verdiend wordt, althans zo keek ik er tegen aan. En dus lagen de oplossingen niet voor het oprapen en was het een hele puzzel om een opening en een manier te vinden, waarmee ik de plannen verwezenlijken kon en die ook nog een keer financieel haalbaar waren, zonder dat er gaten in de grond vielen, of ´mooier´ gezegd, de schuldcapaciteit net niet te ver opgerekt zou worden.

Ik werkte dus aan een oplossing, een oplossing die denk ik niet eerder door iemand bedacht was en die oplossing kwam er. De meelleverancier Van Doorn vertelde me dat er in Hoogland bij Amersfoort een groot kippenbedrijf failliet was, dat al de grote hokken van dat bedrijf bij inschrijving verkocht werden en dat dat wel iets voor mij zou kunnen zijn. Er ging een kijkdag aan vooraf ergens eind jan 1972 en dat leek me wel wat. Mijn zwager en ik zijn er samen heen geweest en het was inderdaad wat, want een kippenhok van 10 of 20 meter was niet iets wat ik zocht, maar daar waren 20 hokken van 60, 90 en zelfs 150 meter lang en allemaal 12 meter breed. Het was ooit een groot broederij- en opfokbedrijf geweest dat in de 60er jaren zo groot kon groeien, daarna topzwaar was geworden, failliet gegaan en gekocht door de gemeente Hoogland voor stadsuitbreiding en nu bood de gemeente het bij inschrijving aan. Mijn zwager en ik waren zeker geïnteresseerd in de hokken die achteraan op het bedrijf stonden: twee jaar gebruikt, daarna twee jaar leeg, maar vrijwel nieuw. We besloten op wat hokken in te schrijven onder voorwaarde dat, als er een ‘gegund’ werd, de verdere inschrijvingen kwamen te vervallen. We wilden er op een inschrijven als voorkeur, maar de vraag was, voor wat voor een bedrag? De nieuwwaarde van de materialen werd berekend op een bedrag van fl.50.000 á fl. 60.000 en we hebben heel wat tijd besteed om te overwegen wat te doen.

Tenslotte kwam er uit dat we wilden opkomen met een goed bedrag, maar dat blijft een kwade zaak, want je weet totaal niet wat een andere inschrijver doet of denkt. Het werd dit: mijn zwager schreef in voor 30 meter voor fl. 1.700 en ik voor 60 meter voor een bedrag van fl. 3.400. Samen dus voor fl. 5.100.

De volgende maandag werden de enveloppen geopend op het gemeentehuis en het was ‘bingo.’ We kregen ons voorkeur inschrijvingsnummer, een bijna nieuw hok van 90 meter lang en dat is meer een bedrijfshal dan een kippenhok. Na 15 februari zijn de hokken afgebroken en met de juist nieuwe tractor naar huis gehaald: 15 vrachten met allerhande bouwmaterialen, gebruikt maar van zeer goede kwaliteit. Het is steeds mooi weer geweest om te werken de hele twee weken lang dat we er mee bezig waren om het zaakje te transporteren: ’s nachts min twee en overdag zonnig en tot 10 graden. Hoogland was precies 36 kilometer en dat kon zonder vracht met de tractor in een uur afgelegd worden. Ik was, zoals altijd, blij met mijn snelle tractor en koffie maakten we warm op een campingbrander; er was geen andere mogelijkheid, maar ook daar hadden we schik mee.

Er was twee keer een dag dat we vier vrachten vol laadden, want ’s morgens nam ik soms vier wagens mee, twee er achter en twee daarop geladen. Aan het eind van de middag werden er twee mee naar huis genomen en ’s avonds werden er nog twee opgehaald door mijn zwager. We hadden het hele zaakje wat voorzichtig gesloopt en de volgende maand zijn we thuis heel wat uren bezig geweest om al de spijkers er uit te trekken en het materiaal te sorteren.

Nu we het materiaal in ons bezit hadden, konden er verdere plannen gemaakt worden. De verdiensten in de mestvarkenshouderij waren goed en daarom werd er eerst gewerkt aan een schuur voor 400 varkens. Dat moest kunnen, maar met het eind van de maand april bleek dat mijn zwager geen vergunning kon krijgen voor zijn project, want hij woonde te dicht tegen de bebouwde kom van Veenendaal. Wel mocht hij daar een veel kleinere schuur bouwen. Samen hebben we het toen overlegd. Er stond nog steeds een biggen opvangschuur, nu zeven jaar oud en die moest in mijn planning afgebroken worden. Die schuur paste hem wel en als ik hem dan ook nog 2.000 stenen gaf om de fundering op te metselen, kon ik zijn 30 meter wel overnemen voor de prijs die hij betaald had. We waren het snel eens en ik betaalde hem, wat toen wel weer in het budget paste, want in december had ik de tractor gekocht en vijf weken later moest er fl. 3.400 zijn om op het ‘hok’ in te schrijven. Mijn portemonnee was doorlopend leeg, maar nu was het mei en had ik juist weer genoeg om ‘zijn’ fl. 1.700 te betalen, zodat alle materialen van mij waren. Dat was voldoende materiaal voor een varkensschuur en een ligboxenstal. Daarna heb ik heel wat gemeten, want ik wilde als breedte van het nieuwe gebouw voor de varkens 15,50 meter hebben en dat kan meestal niet zomaar, want een dakconstructie is voor een bepaalde breedte gemaakt. Ik vond constructief een goede oplossing, zodat het wel mogelijk was en zo is het ook gebeurd. Het waren wel zaken waar ik nooit voor opgeleid was, maar met wat boerenverstand moet het lukken en dat gold ook voor de ligboxenstal. Die wilde ik 17 meter breed hebben en ook daar heb ik een werkbare oplossing voor bedacht. De koeien voerde ik nog altijd van de Coop en vertegenwoordiger Smeyers was ook tekenaar.

Gratis, als service van de Coop, heeft hij toen vakkundig de tekening voor de ligboxstal gemaakt, maar ik wilde hem niet vragen om ook de tekening te maken voor de varkensstal, want die beesten werden niet gevoerd met voer van de Coop. Ik dacht dat als de een gratis een tekening voor me had gemaakt, de ander niet kon achter blijven. Met andere woorden: Van Doorn moet ook maar voor een ‘gratis’ tekening zorgen. Die heeft toen voor mij een architect gecharterd die de tekening ging maken. De man had niet veel ‘varkensverstand,’ maar ik wist hoe ik het hebben wilde en dus heeft hij met zijn ‘teken’ vakkunde toch een goede tekening gemaakt.

Vervolgens zijn half mei de bouwaanvragen ingediend op het gemeentehuis en het liep allemaal redelijk makkelijk. De enige moeilijkheid was een ontheffing van Rijkswaterstaat, want een nieuw te bouwen gebouw moest volgens voorschrift 100 meter van de Rijksgrens af blijven en in mijn plannen was het nog geen 50 meter. Maar er stonden al wel twee huizen voor en het liep en verliep allemaal bewonderenswaardig snel. Begin juli kwamen de vergunningen af, vervolgens naar de bank met de vergunning en met de begroting van de bouwkosten die de gemeente ook had moeten hebben, want hun leges zijn afhankelijk van de kosten van het project. Ze weten daar ook dat een stal fl. 400 per varkensplaats kost en fl. 3.000 per koeienplaats. Dat hadden we maar een beetje opgeschroefd om de vergunning te krijgen en de kosten van de beide vergunningen waren in totaal fl. 700. Daar heb je weinig voor en ik vond fl. 400 eigenlijk ook wel genoeg, maar in overleg vonden we uit dat het niet gewenst was om daar een discussie over te hebben, want anders ging de gemeente waarschijnlijk uit van een nog hogere prijs van de totale bouwsom.

Van de bank wilde ik fl. 50.000 lenen en ze keken een beetje met een scheef oog naar ‘gebruikte’ materialen, want dat stond ook op de bouwtekening. Dat was daar dus ook weer een discussie, want voor zo weinig bouw je niets! Maar het te lenen bedrag was in verhouding niet groot, ik wist waar ik mee bezig was en ik kon hen dan ook makkelijk overtuigen. Ik vertelde dat ik het volgende jaar weer fl. 50.000 wilde lenen om een ligboxenstal te bouwen en ik zei er meteen bij: ‘Als je als bank niet tevreden bent over het eerste project, dan gaat het tweede volgend jaar niet door.’ De bank was in tien dagen akkoord en het gevraagde bedrag was beschikbaar als een bouwhypotheek. Dat houdt in dat ik de rekeningen kon indienen en dan betaalde de bank net zolang totdat het bedrag op was. Dus maar hopen dat het project dan ook klaar was, want kostenoverschrijdingen in de bouwwereld zijn berucht en beroemd.

Hoe moet je bouwen voor een derde van de bouwkosten? Het hangt een beetje af van relaties en een beetje van je boerenverstand. De relatie met een aannemer telt ook, want in die tijd kon je niet anders aan witte kalkzandstenen komen dan via een aannemer. De fabrikanten hadden een vereniging en die leverde uitsluitend aan de erkende aannemersvereniging en ik wilde alleen maar een bepaald soort kalkzandsteenblokken hebben, waar snel mee te bouwen was. Dat gold ook voor het betonrooster van een bepaald kwaliteitskeur, dus ook alleen maar via de erkende aannemer, maar voor andere materialen en cement zat het anders in elkaar. Als er een bouwvergunning aangevraagd wordt door iemand, staat dat drie weken aangeplakt op het gemeente huis en daar staat ook bij: ‘Aannemer: ‘Eigen beheer.’ Er zijn bouwmaterialenhandelaren die dat bijhouden, want op het aangegeven adres is handel te doen. Zo kwamen er een paar op de deur, waarvan ik er een kende. Hij heette Simon L. en had in de aanbieding cement, stenen en voerbakken. Ik had ook juist prijsopgaven gekregen van de aannemer en als we het bij voorbeeld over rode stenen hebben voor de buitenmuren, dan kwam de aannemer met een prijs van fl. 180 per duizend. Daar zit een heel verhaal achter. Een aannemer moet goed werk leveren, hij is gebonden aan een bestek, precieze omschrijving van kwaliteit en soort en daarom rekent hij ongeveer 30 % op materialen, maar als ik het zelf doe, wil ik dat niet betalen. Hierboven is vermeld dat sommige materialen niet door iedereen verkocht kunnen worden, maar over cement, zij het van een ander merk, en ook over stenen is te handelen. Zo kocht ik 25.000 rode stenen in een keer voor fl. 120 per duizend en Franse cement voor fl. 4.20 per zak, garandeerde kwaliteit, maar de vraag was: hoe sterk is een mondelinge garantie? Een varkensschuur is tenslotte wat anders dan een kasteel. En de condities bij deze stenen aankoop was franco bouwplaats, vervolgens stenen beoordelen of die aan het monster voldoen en bij akkoord lossen en betalen. Ik heb door deze aankoop nog wel een verbolgen vertegenwoordiger aan moeten horen van de groothandel van de aannemers. Zijn prijsopgave liep dus op niets uit en hij vond dat een boer helemaal geen verstand van bouwmaterialen had. Maar ik zei: ‘U hebt vandaag verschrikkelijk pech, want u hebt nu eenmaal niet de zeggenschap over mijn portemonnee.’ Mijn portemonnee was er ook bij gebaat niet de aannemersprijs te hoeven betalen voor de echte ‘Heidelberg portland’ cement, uitsluitend te koop bij de aannemer, want die kostte fl. 7 per zak.

In de maand juli is er afgebroken wat er afgebroken moest worden en dat was het stuk schuur dat mijn vader nog gebouwd had in 1957. Het eerste beton is gestort op de eerste zaterdag van augustus en daarna volgde een zeer drukke tijd. De gierkelders, het waren er twee van 39 meter lang en 1.30 meter breed, werden gemetseld van de genoemde kalkzandsteen blokken. 12 gaan er in een vierkante meter en het was mogelijk, als er voldoende blokken in de ‘put’ onder handbereik neergezet waren, om in een dag een muur op te metselen van 39 meter lang en een meter hoog, vier lagen dus. Daarna weer blokken bijzetten, dat gebeurde vaak ’s avonds en dan was het mogelijk om nog drie lagen te metselen. Dan was de muur op hoogte met 1.75 meter, waarna diezelfde muur met z’n tweeën in een dag aangesmeerd kon worden. Wel doorwerken dan, want ik leerde dat, als je zelf aan een redelijk groot project werkt en niet opschiet, je niet voldoende doet op een dag en als dat het geval is, dan heb je er geen schik meer mee.

Als de bouw echt van start ging moest je het ‘bouwtoezicht’ van de gemeente daarvan op de hoogte stellen, maar er is maar een keer een opzichter geweest en die was tevreden. Ook de bank wilde wel weten wanneer de bouw van start ging, omdat men ook wilde weten waaraan het geld was uitgeleend. De buitendienstmedewerker van de bank liep een beetje ‘droogjes’ rond, blijkbaar dacht hij bij zichzelf: Als ik niets zeg, hoef ik ook niets te verantwoorden. Maar hij rapporteerde natuurlijk wel zijn indrukken.

Niet tevreden was een andere ‘opzichter.’ Hij was van de ‘statistiek,’ kwam op een middag, keek rond terwijl ik stenen in de put zette en vroeg of de aannemer vandaag niet werkte. Toen ik zei: ‘Ik ben de aannemer,’ keek hij bedenkelijk en zei dat hij geen bouwkeet zag en hij wilde ook weten waar de vergunning en de tekening waren. Ik zei: ‘De vergunning en de tekening liggen in huis.’ Hij vroeg of ik die wilde halen, want hij moest voor de statistiek weten hoeveel mensen hier werkten, hoeveel uren er gewerkt werd en hoeveel materialen er gebruikt werden. Mijn antwoord was dat ik daar allemaal geen tijd voor had, waarop hij vroeg wanneer ik dan wel tijd had. Ik antwoordde: ‘Vanavond om negen uur of zo, dan heb ik het werk wel klaar.’ Het was aan hem te zien dat hij dacht: ‘Harde boer, hoe kun je nou zoiets tegen een ambtenaar zeggen.’ Maar een beetje ten einde raad, bereikten we toch een compromis. Klokslag tien uur de volgende ochtend zou hij weer kunnen komen en ik zou bij benadering opgeven hoeveel uren en materialen er voor het project nodig waren, dan kon er dus vast over nagedacht worden. De volgende dag kreeg hij koffie en in 15 minuten had hij zijn lijsten ingevuld. Blijkbaar was zijn baan ook een vorm van werkgelegenheidsverschaffing.

Ook is het verschillende keren gebeurd dat een ‘voer’ vertegenwoordiger zijn product kwam aanbieden. Dat begon altijd met een inleidend praatje, wat me eigenlijk al te veel tijd kostte en ik zei dan ook vaak; ’Sorry, ik werk door en ik verander toch niet van leverancier. Alle respect voor u persoonlijk, maar gaat u graag maar bij een ander praten die meer tijd heeft.’

De bouw vorderde gestaag en de kapconstructie was ook nog aardig op tijd klaar, in de eerste week van oktober. Daar was naartoe gewerkt, want de weersomstandigheden kunnen nadien alleen maar slechter worden. Zo werden er gestaag vorderingen gemaakt, maar er gebeurde wel een keer iets dat gelukkig nog net goed afliep. De eerlijkheid gebiedt dat dit vermeld wordt. Kleuter Maas Jr. liep op een onbewaakt ogenblik samen met zijn broer Gert de grote donkere schuur in. Even later komt Gert alleen aan lopen en zegt: ‘Maas is douchen.’ Dat luidde bij ons de noodklok en onmiddellijk drong het tot ons door dat er iets niet in orde was. Het volgende moment zag ik de kleuter in de put met water liggen, waar hij op dat moment ongeveer een dikke minuut in gelegen moest hebben, omdat het heel koude en niet zo schone water van ongeveer 50 centimeter hoog te diep bleek voor een kleuter om zich staande te houden. Hij werd er door mij onmiddellijk uitgepakt en voorover gehouden, waarna de levenstekens terugkeerden, maar na overleg met de huisdokter hebben we hem naar het ziekenhuis gebracht, vanwege het vuile water wat hij binnen had gekregen. De volgende morgen mocht hij weer naar huis en we waren reuze blij en dankbaar dat het allemaal goed afgelopen was.

Begin december werden de eerste biggen in de nieuwe schuur gedaan. Klaar was het niet helemaal, want al de binnenmuren moesten in januari en februari nog gepleisterd worden. Dat gebeurde veelal op zaterdag, want ik had er altijd al wat hulp bij gehuurd en op zaterdag had ik meestal een ‘vaste’ hulp, een 16 jarige jongen uit de buurt. Ik had nu voldoende ervaring opgedaan als stukadoor, eerder was het wel eens als het meest ellendige werk ervaren, maar nu was ik nog steeds niet de echte vakman, hoewel ik met het aantal vierkante meters dat ik op een werkdag ‘beplakte,’ geen gek figuur sloeg. Al doende leert men en eerst al de varkenshokken en daarna de binnenmuren, dat waren heel veel vierkante meters.
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Een van de weinige foto’s, kort nadat de schuur gebouwd was. Goed zichtbaar is de open nok voor de ventilatie die er al op zat toen het nog kippenhok was, maar die ook wel werkte op een varkensschuur.



Het was een drukke tijd geweest en nog meer details beschrijven zou te ver voeren. De nieuwe schuur was in januari 1973 volledig bezet met varkens en het stuk van de oude schuur dat was blijven staan, was al sinds november leeg. Tijdens de zomer waren er nog wat varkens in gehuisvest en het stond dus in open verbinding met de buitenlucht. Het moest nu afgebroken worden om ruimte te maken voor de ligboxenstal en dus moest het oude gedeelte dat ome Bart gebouwd had, er ook aan geloven. Het ging allemaal al wat makkelijker, want we waren vroeger op gang en het hele bouwen was juist iets minder werk, maar dan nog was het een hele klus.

Wat voorheen wel goed gedaan was, was de jongveestal met een grondoppervlak van zes bij vijftien meter en die kon nu precies ingepast worden in het nieuwe gebouw. Er bleef een voergang over van dik drie meter breed, zodat ik aan de ene kant de melkkoeien kon voeren en aan de andere kant het jongvee. Efficiënter kon het eigenlijk niet.

De nieuw te bouwen stal moest 34 meter lang worden en 17 meter breed. Alle modernere gebouwen die op boerderijen gebouwd werden, waren in die tijd laag en lang, terwijl ze vroeger redelijk hoog en kort geweest waren. Men deed dat om de bouwkosten te drukken, want voor een varkenshok is drie meter hoog genoeg en met 5 of 10 hokken besteedde men geen aandacht aan de ventilatie. Er was voor ieder hok een buitendeur, die onder warme omstandigheden gewoon open gezet werd, terwijl men er een ’balklaag’ in maakte om hooi, graan en ook stro in op te kunnen slaan. Dat was toen wel een oplossing, maar in 1970 was het hooien bijna verleden tijd. Het was op zich bewerkelijk en het hooi opslaan op de balk was ook nog een keer bewerkelijk en niet te mechaniseren.

Er is beton gestort voor de keldervloer ergens in de laatste dagen van juni en dat was vijf weken eerder dan het eerste beton van de varkensschuur, maar nu werd er op gewerkt dat deze stal voor de koeien in oktober zo ongeveer klaar was, zodat het nieuwe stalseizoen kon beginnen in de nieuwe stal en dat is goed gelukt. Ik heb er schik mee gehad. Ten eerste omdat ik nu veel meer ervaring had en ten tweede omdat de bank niet moeilijk deed over nog eens fl. 50.000, want dat had ik als budget uitgerekend. Het ging wel enkele duizenden guldens meer kosten, maar financieel was dat bij te benen.

Er zijn nogal wat andere boeren op bezoek geweest, omdat ze wel eens precies wilden weten hoe het ook kon. Ik was er niet geheimzinnig mee, daar had ik geen reden voor en ik vertelde hun wat ze wilden weten. Die boeren waren eigenlijk van een bepaalde groep, je zou hen als voorstanders van iets nieuws kunnen betitelen en het was eigenlijk precies als met de Coop-en de vrijehandel boeren: je zou hen kunnen rekenen tot de 30% boeren die voorstander waren van vernieuwingen. Een andere 30% was niet of nauwelijks geïnteresseerd en de laatste groep van 30%, daar zaten de echte tegenstanders in. Die hadden als gevolg van hun traditionele geaardheid geen begrip voor de nieuwe tijden en voorzagen tal van problemen. Ze vonden de ontwikkelingen totaal niet gewenst en hun bezwaren waren:

1. In de stal zou het veel te koud zijn ’s winters.

2. Omdat de koeien ’s winters ook los liepen zouden ze wild, veel te wild worden.

3. De koeien zouden elkaar de ‘gaoten in de pens stoten’ en onthoornen vonden ze maar niks.

4. Koeien liepen los en de boer lag vast, vast aan de bank en dat was ongewenst.

5. Als boer zou je nu voor de hoge bouwkosten zoveel meer koeien moeten melken. Je was beter af om de stier bij de koeien te zijn dan de boer zelf.

En tenslotte waren er nog boeren die het totaal niet konden overzien. Ze waren er vierkant op tegen, ze bleven tegen, maar waarom wisten ze zelf niet te verklaren. Het zou je dood kunnen worden, zo dachten ze soms. Wel drastisch uitgedrukt, maar ik het is niet overdreven.

De ontwikkelingen waren niet te stuiten en ik zag eigenlijk geen nadelen. Ik was overtuigd dat ik iets goeds deed, ook al omdat de hele gang van zaken zoals het er traditioneel aan toe ging, dus vroeger ook bij ons, niet langer een goede manier was van melk produceren. Er zaten te veel haken en ogen aan die je niet in de hand had en daardoor was er nauwelijks een productieverhoging mogelijk.

Had ik eerder voor mijn gevoel niet altijd precies voor ogen wat voor koe ik hebben moest, in 1973 wist ik tot op grote hoogte wel hoe ‘mijn’ koe er uit moest zien en dat gold voor de hele veestapel. Het moest een goed ogende, uniforme veestapel zijn met beesten die uniforme uiers hadden en veel produceerden. Vanaf die tijd kon ik dan ook aardig inschatten, hoe de veestapel van andere boeren er uit zag: simpelweg tussen ‘begerenswaardig’ en ’tsjonge’ en dat woord wordt maar niet verder verklaard.
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Eind juli 1973.
Foto van de bouw met op de voorgrond de witte kalkzandsteen blokken. Rechts zijn de koeien zichtbaar die tijdens de bouw nog steeds gemolken werden op het vloeroppervlak van de jongveestal die in 1969 gebouwd was. Met de planning voor het bouwen van een nieuwe stal werd er vaak heel wat berekend door bedrijfsvoorlichter Koldenhof. Ik had hem voor de bouw niet zo nodig, maar hij kwam wel heel wat keren kijken. Dan liep hij rond en zei vaak: ‘Kolossaal, kolossaal zeg!’ Een goed bedoeld compliment en met de inrichting heeft hij wel een bijdrage kunnen leveren, want hij was goed met de gangbare ‘maatvoering’ op de hoogte.



En als je dan dacht dat je er ook wat verstand van had, dan was een ding altijd weer zo opvallend: de grootte ‘afstand’ tussen de veestapels van de verschillende boeren. Ooit hoorde ik een veehandelaar zeggen: ‘Het is een hele klus om de juiste koe bij de juiste boer te krijgen,’ wat dus aangeeft dat, hoe kan het ook anders, er nogal verschil van inzicht bestaat over hoe de meest winstgevende melkkoe er uit moet zien, dus sterk afhankelijk van hoe een bepaalde boer er tegen aan kijkt. Een (kleren)winkelier moet de smaak van zijn klanten kennen en dat geldt ook voor een veehandelaar. Die moet de smaak van zijn boeren kennen.

Iedere boer ging, als hij een gaatje in een stukje ijzer moest hebben, tot circa 1965 naar de smid, maar later kochten velen een handboormachine met een aantal ijzerboren om zichzelf te kunnen redden. Ook al snel hoorde daar een ijzerzaag bij, in een simpele uitvoering die niet duur was. Wel veel duurder was de ‘haakse slijpmachine’ die door mij werd gekocht in 1971.
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Hier is de roostervloer zichtbaar van de jongveestal die in 1969 gebouwd werd, maar nu een onderdeel werd van het nieuwe gebouw. De hier zichtbare melkkoeien zijn nog van het Fries-Hollandse type, het melk/vlees type dat zich tegen de opkomst van de ingevoerde ‘holsteins’ (FL.H.) na verloop van tijd maar met moeite handhaven kon.



Met het bouwen van de varkensschuur was er nog geen lasapparaat en de inrichting van de varkensstal werd verzorgd door Welgraven uit Bennekom. Maar aan het begin van 1973 werd er een lasapparaat gekocht dat fl. 250 kostte. Mijn ‘laskunst’ liet aanvankelijk nog wel eens wat te wensen over en ook werd me duidelijk dat je er ‘lasogen’ van kon krijgen. Als je dat een keer gevoeld hebt, dan weet je dat de nachten lang duren, want het kan gebeuren dat je overdag geen enkele last hebt, maar dat het blijkt dat je, zodra je naar bed gaat, het daar helemaal niet kunt uithouden. Toen ik begon met het bouwen, had ik een betonmolen gekocht, een aanbieding van de bouwmarkt en een klein ding, voor fl. 299 met een 1/3 pk motor. Het bouwen was klaar en de (hobby) betonmolen was versleten, maar ik denk wel dat er 1500 zakken cement doorgedraaid zijn en dat moet, even snel gerekend, een kleine 200 kubieke meter beton en metselzand geweest zijn. Een van de vele goede kanten van het kopen van dat kippenhok was ook dat ik nog materialen zoals spanten en ramen over had. Ik heb ze verkocht voor fl. 800 aan een grote Lunterse kippenboer. De melkmachine-installatie en de twee bij twee melkstal van Alfa Laval gingen fl. 11.000 kosten.
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Twee opnamen uit oktober 1973.
Het werd een tamelijk ingrijpende gedaantewisseling. In tegenstelling tot bij de varkensschuur werden de ‘kippenhokramen’ voor de koeienstal wel weer gebruikt. Ze waren van goede kwaliteit en zeer bruikbaar, alleen werden ze wel veel hoger gemonteerd, zodat de koeien er niet bij konden, omdat koeien en glas niet goed samengaan. Zo veranderde er heel wat in 1972/73. Het waren de uitgevoerde plannen, voortkomend uit een soort lange termijn visie en het waren de mogelijkheden die voortkwamen uit de ‘zoektocht’ naar meer efficiëntie en die op een gegeven moment tamelijk plotseling uitgevoerd konden worden, met de daarbij behorende financiële haken en ogen, maar die op dit adres alleen op deze manier gestalte konden krijgen. En het was een genoegen om deze toch tamelijk moeilijke operatie uit te denken en te verwezenlijken. De enige overgebleven grote wilgenboom die mijn grootvader nog pootte in 1943, vindt het allemaal best, hij wilde nog heel wat jaren overleven en hij zou nog ongeveer 50 jaar oud worden.



Het was niet het goedkoopste, maar ik had niet voldoende vertrouwen in een ander en goedkoper merk, want ik kon kiezen uit drie merken. Het had nog wat goedkoper gekund, maar ik had voor de toen juist nieuwe ‘melkmeetglazen’ gekozen.

Die vier glazen kostten fl. 1500 en daar kwam de melk van de koe in en je kon derhalve precies zien wat de koe produceerde met iedere keer melken. De koeien werden allemaal onthoornd door de veearts; het was een ‘operatie’ die uiteindelijk zat meeviel en ze hebben er niet noemenswaard van geleden. Het was een groot gemak dat de koeien nu zo van het weiland naar binnen konden lopen. Het op de grupstal zetten was altijd een heel gedoe en ik was blij dat het verleden tijd geworden was.

Het was nu midden oktober en de energiecrisis van ’73 was juist begonnen, wat eigenlijk niet zo best voelde. En dat gevoel werd nog erger, want eind november begon het ook nog eens behoorlijk te winteren, met op 1 en 2 december record lage temperaturen van min 11 en min 14 ’s nachts. Maar het voelde wel goed dat de koeien en het jongvee dat nu in hetzelfde gebouw gehuisvest waren, het niet eens koud hadden, hoewel het wel vroor in de stal. Met 20 koeien was die ook niet vol, maar met min twee graden was het niet zo koud dat er een drinkbak vast vroor.
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EEN OPEN TOEKOMST.


Hollen of stilstaan? Niks stilstaan! Het was de afgelopen twee jaar alleen maar hollen geweest en hoewel er niet werd geslagen, was het verder bijna slavernij geweest. Maar ook daaraan kwam met het jaar 1974 op de kalender een einde. Hoe was het mogelijk dat deze twee bouwprojecten in twee jaar tot stand gebracht waren? Iemand beweerde ooit dat achter iedere succesvolle man een flinke vrouw staat. Met deze bewering kan ik het helemaal eens zijn, want alleen had ik dat nooit zo kunnen doen en dat gold ook voor al de uren die er door mijn broers, zwagers, neven en aangetrouwde neven ingestoken waren om het allemaal op deze manier tot stand te brengen. En het was snel gegaan. Terwijl zoveel boeren vonden dat ze niet voldoende de kost konden verdienen wegens de slechte economische omstandigheden, had ik nooit kunnen dromen dat dit allemaal binnen drie jaar na de bedrijfsovername zijn beslag zou krijgen, met twee nieuwe bedrijfsgebouwen die ook nog een keer betaalbaar waren. Het was een geslaagde poging geworden om iets meer te doen met minder geld.



Lang niet alle details zijn opgeschreven, want dat zou te langdradig en te droog worden. Het was wel heel veel inspanning, motivatie, volharding en toewijding geweest en ik was er heel tevreden mee dat het allemaal zo ongeveer klaar was. Op 1 januari 1974 was er met tankmelken gestart, dus er hoefde nu geen rekening meer gehouden te worden met de melkrijder en ook het koelen van de melk ’s zomers in de ‘koelbak,’ was verleden tijd. Na 30 jaar kon de koelbak afgeschaft worden en ook de bussen uit de koelbak halen en op zondagvond laat aan de weg zetten, want de zondagmelk werd altijd de volgende nacht om een of twee uur opgehaald, was verleden tijd geworden. Jarenlang hadden we aan het begin van de melkrit gewoond en dat betekende om zeven uur ’s morgens de bussen aan de weg hebben. Nu hoefde dat niet meer en het melken werd een half uur later, dus zo ongeveer half acht werd nu het tijdstip dat de koeien ‘uit’ waren. De melktankauto’s die eigenlijk RMO’s, Rijdende Melk Ontvangstauto’s heetten, mochten om 07.15 vanaf de fabriek in Ede wegrijden en dan waren ze om half acht bij de eerste boer om te laden. Dat werd ook weer enigszins een probleem, want er waren maar weinig boeren die op dat tijdstip de koeien al ‘uit’ hadden. Het duurde dan ook niet lang of de chauffeurs ontdekten dat ik om half acht de koeien uit had en dat ze op dat tijdstip bij ons konden laden. En dus was het al weer snel zo dat de melktankauto om half acht de dam indraaide. Dat is wel eens even een tijdje anders geweest, maar 90% van de tijd is het zo gebleven dat de lege RMO bij ons ’s morgens het eerst laadde. Als ik een keer laat zou zijn geweest, zouden de chauffeurs het niet erg hebben gevonden om nog een keer terug te komen om de laatste melk te ‘tanken,’ maar dat is bij mijn weten nooit gebeurd.

De Alfa-Laval melktank was 2.500 liter groot en werd gehuurd van de fabriek. Om zo’n tank zelf te kopen, daar was weinig mee te verdienen en ik denk dat 95% van de boeren het zo deed. De huur van de tank was ongeveer gelijk aan de extra prijs die je voor de melk beurde, zo ongeveer fl. 1.25 per 100 kilogram. Ook de elektrische boiler voor de heetwatervoorziening werd gehuurd van de elektriciteitsmaatschappij; het was ook niet lonend om die zelf te hebben.

Het werkte allemaal goed, behalve de automatische reiniging van de melkmachine-installatie die gekoppeld was aan de melktankreinigings-installatie. Ik had er fl. 1.500 voor moeten betalen, maar het werkte niet tot tevredenheid. De automatische installatie stond heel lang te knoeien met heel veel reinigingsmiddel en een hoog waterverbruik, terwijl het resultaat onvoldoende was. Na het eerste jaar voortmodderen, is de installatie nooit meer gebruikt. Het schoonmaken werd daarna handmatig gedaan en dat nam bij elkaar vijf of zes minuten extra in beslag. De automaat bleek uiteindelijk dus een geldverspiller te zijn die ik nooit had moeten aanschaffen!

Verder liep het goed het eerste jaar en er zat muziek in. Het melk produceren was heel wat makkelijker geworden en de melk kon gaan stromen. Een stroom die werd opgehaald en betaald, ook al waren er steeds weer geluiden dat er teveel geproduceerd ging worden. Melk was in de EEG een product geworden met een min of meer gegarandeerde prijs en vanaf toen werd er heel wat gebouwd overal, geholpen door de rentesubsidie (die ik dus niet op prijs stelde) en zo kon de melkstroom alleen nog maar verder aanzwellen en hadden de beleidsmakers ver van ons bed steeds meer kopzorgen om een lonende afzet te vinden die de belastingbetaler niet te veel geld mocht kosten. De EEG stelde dus de prijzen vast en vele kleine koeienboeren met vijf á tien koeien, konden de omschakeling naar een melktank niet terugverdienen, want voor hen was de melkprijs eenvoudig niet hoog genoeg. Ik denk dat de melkbussen in onze omgeving na 1978/79 niet meer opgehaald werden en de weinige boeren die nog in de bus leverden, moesten onder ogen zien dat het transport van de weinige overgebleven melkbussen wel erg duur werd. Maar ze hadden ook ongeveer 10 jaar de tijd gehad om om te schakelen.

Rond 1975 kwam er ook een saneringsregeling. De boer met niet meer dan tien koeien, kon zijn dieren laten slachten en mocht daarna zes jaar lang geen melk meer leveren. Direct na de slacht beurde hij fl. 30.000 en na drie jaar beurde hij nog eens fl. 30.000. Maar hier werd wel eens mee gefraudeerd. De boer kreeg voldoende tijd om wat van zijn beste koeien om te ruilen, want hij moest daarna nog vier maanden eigenaar blijven en zo kon dat dus legaal. Bovendien mocht hij zes jaar lang geen gras of hooi verkopen dat voor melkproductie aangewend werd. Maar wie ging daarbij staan om dat te controleren? Toch waren er wel aardig wat kleinere bedrijven die gesaneerd werden op deze manier en de genoemde ‘bonus’ was mooi meegenomen, speciaal voor boeren die 55plus waren.

Nadat de stal klaar was in november 1973, had ik 20 koeien en daarmee was de stal juist halfvol en er waren wel acht of negen pinken in de opfok, maar het zou nog een jaar duren voordat die gingen kalven.

Veehandelaar Job Boonzaaier zei: ‘Ik wil je wel een paar koeien brengen, dan kun je die melken over de winter.’ Dat leek wel wat, maar ik zei: ‘Dan moeten ze wel melk geven, want anders kom ik er niet mee uit.’ Hij antwoordde dat ik ze maar moest nemen, want als ik het er niet voor kon doen, dan zou hij bijbetalen, als ik ze maar de winter over wilde hebben. Wat er achter zat was dat het dikbilkoeien waren waar hij zelf geen ruimte voor had en die hij ergens anders de winter door wilde krijgen, want hij wilde ze niet verkopen. Ik zei: ‘Ik hoef geen geld te hebben, ik heb liever een koe die wel 20 liter geeft.’ Die had hij niet, maar hij zou me een goede vaars brengen. En dus bracht hij begin december twee koeien en niet een, maar twee vaarzen. Toen ik vroeg wat ze kostten, bleek dat fl. 1.200 per stuk te zijn, want ze hadden gekalfd. Ik zei dat ik ze nu niet betalen kon, maar dat hinderde niet. Als ik ze over de winter melken wilde en ook de twee dikbilkoeien wilde houden, dan was dat goed. Half april zou hij ze dan weer alle vier weer ophalen. Na een week of vijf, zes heb ik een vaars betaald, die deed het heel goed en de andere hoefde ik niet, want die paste me niet. Ik betaalde dus die vaars en hij zei: ‘Ik heb nog een vaars voor je, die moet je ook maar proberen. Ik heb hem terug gekregen, want hij houdt steeds als het tijd ven melken is, de melk op en nu, in december, kan ik er niets mee. Als je hem wilt proberen, dan hoop ik dat hij het een beetje gaat doen en dan haal ik hem in april wel op.’ Dus bracht hij een prachtige vaars en dat was nummer vijf in korte tijd. Ik heb het beest eerst even een half uur in de melkstal gezet en wat krachtvoer laten eten, zodat hij met melkenstijd al iets aan de omgeving gewend was. Met het melken heb ik hem voorzichtig behandeld en het was nog nooit zo makkelijk geweest om een vaars te melken voor de eerste keer in de nieuwe melkstal. Daarna heb ik hem met een beetje warm water voorbehandeld en het beest liet zich vanaf het eerste moment melken. Hij gaf de eerste keer 13 liter en ik heb nooit een probleem gehad. Weer een maand later, het was toen begin februari, is er weer met Boonzaaier overlegd. Ik zou die vaars kopen voor de leuke prijs van fl. 1.000 en de andere drie beesten van hem houden tot half april.

Zo ging dat de eerste winter in de nieuwe stal en wat er daarna gebeurde, is dat ik nog wel vijf keer een vaars in mijn stal kreeg die de melk niet wou laten ‘schieten.’ Ik verdenk Job Boonzaaier er dan ook van dat de handelaren onder elkaar bespraken dat ze een koe hadden die de melk niet goed liet schieten en dat hij steeds zei dat hij wel een boer had die ze altijd aan de gang kreeg en dat hij dus op die manier een probleemgeval van een ander over nam. In een geval lukte het niet en die vaars is na een week weer afgevoerd, maar verder heb ik er wel goede koeien aan overgehouden en ik heb ze voor een makkelijke prijs gehad. En er kan ook nog wel eens heel wat waarheid in zitten, dat vaarzen die aanvankelijk de melk niet willen laten schieten, later de betere koeien werden.

Het was ook zo dat die beesten in de melkstal krachtvoer kregen en er geen stress hadden, omdat ze niet vastgebonden hoefden te worden en daardoor lukten dit soort dingen beter dan ooit tevoren. De daarop volgende winter ging het weer beter en op 30 december werden er 30 koeien gemolken.

Het bovenstaande is een beschrijving van hoe het er ongeveer aan toe ging om op gang te komen. Een mens is van nature wat ongeduldig en ik dus ook, maar het ging al met al ook maar net goed.

Uit de varkenshouderij kwam nog steeds een zeer goed saldo, want de prijzen waren doorlopend goed. Sinds een paar jaar was er een nieuwe machine geïntroduceerd: de ‘kuilvoersnijder.’ Daarmee was het mogelijk om een ‘blok’ ter grootte van 80 bij 160 centimeter van de rijkuil los te snijden met een hydraulisch mes en vervolgens dat blok in de voergang van de stal neer te zetten. Zo werd er in een keer een gewicht binnen gebracht van drie- á vierhonderd kilo en het voordeel was dat alles keurig vast gepakt en glad afgesneden bleef zitten, zowel aan het blok als aan de kuil. Het was weer een grote arbeidsbesparing dat dit zo kon en in de herfst van 1974 werd er door mij ook een gekocht, van machinehandel M. Speelziek in Ede. De kosten bedroegen fl. 1.500 en toen ik deze handel deed, zei hij dat hij aan de Hoge Valksedijk ook nog anderhalve hectare maïs te koop had. Ik ben gaan kijken en het bleek veel meer dan 1 ½ hectare te zijn. Hij zei dat het inderdaad drie hectaren waren en dat hij nog een ander moest zoeken om het geheel te delen. Dat duurde een week en toen vroeg hij of ik het hele stuk wilde kopen. Dat wilde ik wel, maar… . Juist! Waar haalde ik het geld vandaan? De koop werd toch gesloten voor fl. 5.000, voor de helft te betalen op 1 december en de andere helft op 1 april het volgende jaar. De maïs was wat goedkoper, gezien de afstand van 17 kilometer en het is ongeveer zes jaar zo gebleven dat ik ieder jaar die maïs weer kocht. Drie hectare maïs was in ingekuilde vorm een dikke 100 ton en in 25 vrachten werd dat met de mestverspreider-zelflossende wagen naar huis gereden. Die hoeveelheid was later voldoende voor een dikke drie maanden.

In die zes jaar ben ik twee keer aangehouden door de politie en een keer heb ik een bekeuring gekregen, want toen er een keer aan de tractor gesleuteld was, was het ‘16km’ bordje niet teruggezet op de grill. Dat was een wettelijk vereiste voor een tractor, het kostte me 25 gulden en ondertussen bleef de snelheid altijd 35 kilometer. Is dat misschien niet wat krom? In 12 jaren is me nooit een tractor voorbij gereden, op een keer na. Het was een ‘MB’ tractor met een giertank uit Scherpenzeel en die kon nog veel harder, ik denk dat die makkelijk 50 kilometer haalde.

Er was dus heel wat voer nodig en dat was niet makkelijk te koop. Er werden nu meer koeien gehouden en de melkproductie nam toe, maar ook de benodigde hoeveelheid ruwvoer nam toe. De koeien liepen los in de stal en het gevolg daarvan was dat de doorsnee koe nu ongeveer 20% meer ruwvoer nodig had dan in de oude situatie. In de tweede helft van de jaren 70 waren er weer een paar koeien meer en was er dus ook weer meer voer nodig. Daarom was ik op zoek naar gras om in te kuilen en dat heb ik jarenlang gekocht van A. van Steenbergen aan de Dijkgraaf. Hij weidde pinken in het ene jaar en het andere jaar verkocht hij een snede gras, wat altijd van prima kwaliteit was en over de prijs werden we het, gezien zijn kwaliteit steeds vlug eens, meestal een prijs van fl. 1.000 tot fl. 1.100 per hectare. Het was redelijk dichtbij, een kilometer of drie, en de prijs was hoog, maar ik was altijd weer blij dat ik het daar kopen kon voor die prijs.

De kuilvoersnijder kocht ik in 1974 en een opraapwagen in 1975. De loonwerkers waren nogal eens te druk, maar als het de tijd was, dan wilde ik beginnen. En ook als er gras gekocht werd, was het redelijk duur om het transport door een loonwerker te laten doen. Eerst heb ik een tweedehands opraapwagen geprobeerd, maar uiteindelijk is er een nieuwe gekocht en die kostte in de meest goedkope en eenvoudige uitvoering fl. 6.500. Het werkte niet helemaal tot tevredenheid, maar een andere oplossing was op dat moment niet voorhanden.
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Er is heel wat film gemaakt, maar dat is hier wat moeilijk in te voegen. Foto’s zijn er niet veel en daarom toch maar wat plaatjes afkomstig van filmbeelden. Niet zo goed als echte foto’s en bij gebrek aan beter is het behelpen, maar behelpen is ook wel iets wat ik nog kende uit de 70er jaren.



De Nederlandse regering zat denk ik in 1975 wel aardig goed bij kas, want er werd een subsidieregeling in het leven geroepen om de infrastructuur op agrarische bedrijven te verbeteren. Utiliteitswerken, zoals toegangen, duikers en erfverhardingen vielen hieronder, waarbij 50% van de totale uitvoeringssom gesubsidieerd zou worden. De regeling moest administratief uitgevoerd worden door de ‘DB’ de districtsbureauhouder. Het was, nu de beide gebouwen klaar waren, al opgevallen dat er enorm veel regenwater van de grote daken af kwam, wat heel makkelijk een ingrediënt was voor een grote modderzooi. En ook achter de stal, waar de koeien naar binnen kwamen, was het al eens verschrikkelijk modderen geweest.

Dus er moest maar meegedaan worden aan de subsidieregeling. Het was eigenlijk wel een hoge prioriteit, de varkensprijzen waren nog steeds zeer lonend en ik dacht dat ik er dus veel beter zou voor staan deze tweede winter, dan de eerste winter in de nieuwe stal. Maar het liet alweer wat te wensen over en dat was geen nieuws, we waren eigenlijk ook niet anders gewend.

En Job Boon wou nog wel weer wat gekalfde dikbil koeien brengen, maar die waren voor mij niet voldoende winstgevend, uiteindelijk zijn het er toch 3 geworden, maar daarvoor betaalde hij ‘kostgeld, want met een liter of 12-13 per dag kwam ik er anders niet mee uit.

Het is wel gebeurd dat iemand me waarschuwde dat deze handelaar juist even te snel en te geslepen was en dat ik uit moest kijken met wat ik deed. Daar had men wel wat gelijk in, dat kon ik beamen, maar ik hoefde er nooit bang voor te zijn, want we waren aan elkaar gewaagd en we hadden een goede verstandhouding.

De stenenleverancier werd een Achterbergse bouwmaterialenhandel en als je daar stenen kocht, wilden ze ook wel een tekening maken. Zo is dat dus ook gebeurd, met de begroting van fl. 24.000 voor 800 vierkante meter bestrating. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd, er werd gecontroleerd of het volgens bestek en tekening uitgevoerd werd en dat hield dus in dat naderhand niet naar duplicaatrekeningen gevraagd werd. De stratenmakers zouden het er nog druk mee krijgen en de bouwmaterialenhandel zou ook voor de stratenmakers zorgen. Ik wilde het graag voor de winter klaar hebben, echter in augustus en september kon er gebedeld worden maar dat hielp niet en er kwamen geen stratenmakers beschikbaar om het werk uit te voeren. Uiteindelijk heb ik de bouwmaterialenhandel zover gekregen dat ik een dag lang een stratenmaker zou krijgen die het begin zou maken en me wat advies zou geven. En dus is het erf ergens rond 20 september door aannemer Roseboom uitgegraven met een shovel en zijn er een dikke 20 vrachten zand aangevoerd, zodat het werk zou kunnen beginnen. Niet dus! Problemen! De melktankauto kon door het losse zand alleen met de grootste moeite bij het tanklokaal komen. Hij moest er keer op keer met de tractor achteruit naar toe getrokken worden, maar geladen kon hij vooruit wel weer weg komen. De stenen werden nu geleverd. Ze waren op de grootst mogelijke oplegger geladen en het was nu eind september. De chauffeur zei dat het 42 ton was en dat hij niet links ging ‘uitwijken’ naar de andere kant van de weg om zo rechts de dam in te kunnen komen. Weer een probleem, maar ik kon het ook niet helpen en dus dan moesten ze maar aan de weg gelost worden. Dat kon heel makkelijk een dikke meter naast de Maanderbroekweg, waar ik ze dan wel zou ophalen.

Het lossen gebeurde op een vrijdagmorgen om tien uur en vlak na de middag, om twee uur, kwam een ambtenaar van de RW (Rijkswaterstaat) aan de deur, een man van het type ‘verbolgen autoriteit.’ Hij stelde voor dat de straatstenen daar onmiddellijk weggehaald zouden worden, maar dat was ik niet van plan. Ik zei dat ik ze niet had gekocht om daar neer te zetten en dat ze de volgende week om deze tijd weg zouden zijn. Maar dat was helemaal niet naar zijn zin en hij dreigde: ‘Maandagmorgen eerste gelegenheid worden ze afgevoerd.’ En dat zou uiteraard op mijn kosten zijn.

Toen ik vroeg waar ze dan heen zouden worden gebracht, was het antwoord: ‘Naar de stortplaats!’ Ik heb hem met veel beleefdheid proberen uit te leggen dat de dam die dus van RW is, veel te smal is, zodat de grote vrachtauto’s er niet in kunnen komen, maar hij wilde er weinig van weten. Ik mocht de eigendommen van RW niet als opslagplaats gebruiken, bovendien was het te gevaarlijk voor het verkeer. Als er wat gebeurde, zou ik aangeklaagd kunnen worden bij de rechter. Ik werd het zat en zei: ‘Met alle respect voor u persoonlijk, maar als ze weggehaald worden, dan klaag ik RW aan wegens diefstal. En als er verder wat gebeurt dat klaag ik RW aan wegens nalatigheid, omdat de dammen niet in orde zijn. Morgen wordt er al begonnen met het weghalen en dat zal enige dagen duren, maar als u de dammen niet in orde hebt volgende week vrijdag, dan worden er weer stenen gelost, want er komen vier vrachten in totaal.’ En dus is de ambtenaar na een uur vertrokken De volgende week is hij er weer geweest, nu met een ingenieur, om te bekijken wat het probleem was en er werd toegezegd dat uitvoering van de verbetering volgend jaar op de begroting werd gezet. Ik heb hun verteld dat een verbetering naar de weilanden toe niet noodzakelijk was, maar het volgende jaar is het allemaal verbeterd ook naar de weilanden toe. Wat hierbij nog vermeld moet worden, is dat we nooit van de verbetering gebruik hebben gemaakt, want meer normale vracht auto’s konden er wel in komen en opleggers met 42 ton hoefden daarna nooit meer de dam in. Dat kwam ook doordat een paar jaar later de Maanderbroekweg twee meter breder is gemaakt, vanwege het almaar toenemende verkeer. En zo werd er door dit voorval door Rijkswaterstaat duizenden guldens aan de uitritten gespendeerd, waar nooit iemand enig profijt van gehad heeft!

Uiteindelijk kwam op maandag de stratenmaker opdagen, niet om half acht, maar om half drie, met tal van uitvluchtjes, onder meer dat hij heel lang in de wachtkamer bij de tandarts had moeten zitten. Daarna heeft hij alles bekeken en is hij aan het werk gegaan, waarbij ik hem nog anderhalf uur geholpen heb. Op een gegeven moment zei hij: ‘Je kunt het ook makkelijk zelf, je belt maar als je het klaar hebt, dan kom ik met mijn trilmachine om ze glad te trillen en dan is het goed.’

Dus heb ik daar de hele herfst aan gewerkt, waarbij het gedurig eigenlijk te nat was en ik daarom het droge zand ondergedekt had met een plastic zeil. Ik weet nog dat ik het bijna klaar had op oudejaarsdag 1974. Dat was op een dinsdag en daarna is het door de stratenmaker aangetrild en hij was er tevreden over. Vervolgens is het geïnspecteerd en in orde bevonden en is er fl. 12.000 subsidie verleend. En zo was het al met al een erg goede aangelegenheid geworden, want het heeft me niet veel gekost, hoewel er dus nog wel eens aanvoer problemen waren geweest.
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Er zijn geen foto’s uit de 70er jaren. Hindert niet, de straatstenen liggen 10 jaar later nog op dezelfde plek. Ook achter de ligboxenstal lag 15 meter straat dat zo groot was dat het ook wel voor een gedeelte gebruikt werd voor het inkuilen van maïs en dat ging goed zolang het schrikdraadje goed werkte. Alles dus met harde vloer eronder en dicht bij de hand. De bierbostelsilo links was juist gevuld, er kon 50 ton in.



Ik was altijd op zoek naar ruwvoer en op een keer werden me in de herfst van 1975, twee graskuilhopen aangeboden door een Schutttersweg loonwerker. Hij wilde fl. 4.000 beuren en dat was misschien niet te duur, maar het paste me op dat moment niet. Hij zal ongetwijfeld hebben geprobeerd een andere koper te vinden, maar dat was hem niet gelukt. Begin maart werd er weer gehandeld en nu werd de koop gesloten voor fl. 2.500 en dat was een goede koop, want nu ging ik van dit kuilgras voeren en liet ik thuis een grote kuilhoop onaangeroerd die dus bleef zitten voor het volgende winterseizoen.

Maar wat niemand toen wist, was dat de zomer van 1976 een van de droogste ooit zou worden. Er was de hele meimaand niets gegroeid en de eerste week van juni was alle weiland bruin en verschroeid. Dat was in 1959 ook gebeurd, maar toen hadden we 10 koeien en was er dus nog heel wat oppervlakte per koe om te grazen, maar nu met 30 koeien op de zelfde oppervlakte, was het weinige gras meteen op. Ik was dus blij met de aankoop van al dat kuilgras en ik heb er van gevoerd tot de eerste week van juli. Begin juni was de toestand wat zorgwekkend en werd er besloten een beregeningsinstallatie aan te schaffen, maar daar zat op dat moment door de droogte zes weken levertijd op. Speelziek in Ede vond toch een mogelijkheid om een pomp en wat buis met sproeiers te leveren, zodat we rond 20 juni konden beginnen met sproeien. Alleen ’s nachts, omdat de installatie 1.000 liter per minuut opzoog en daarmee was er niet voldoende water in de Nieuwe Wetering. Bovendien begon men ’s avonds met vier giertanks tegelijk water uit deze sloot te halen aan de Maanderbroekweg. Als alles daar opgezogen werd, dan stroomde er dus niets verder de sloot in waar ik mijn pomp had staan. Om 11 uur ’s avonds stopten de giertanks en dan duurde het tot een uur, voordat ik de beregening aanzetten kon. Wat later, toen alle pijpen geleverd waren, kon ik een hectare in een keer besproeien en dan duurde het vier uur, voordat het 25 millimeter ‘geregend’ had. Dan kon het weer een dikke week vooruit met het steeds maar aanhoudende zonnige weer, zodat de koeien voldoende gras hadden om te weiden. Ook bleek dat het groeivermogen met beregenen een beetje de grond ‘uitgejaagd’ wordt, want toen het in september ging regenen, ging het gras enorm groeien. Maar alleen op die stukjes die de hele zomer door niet beregend waren, want waar dat wel het geval was geweest, daar was de ‘fut’ eruit en wilde het gras niet meer groeien.

Midden 70er jaren was er ook weer een hernieuwde belangstelling om bieten te gaan verbouwen. Ze konden door een Edese loonwerker gezaaid worden met wat men noemde ‘pillenzaad’ en ook de onkruidbestrijding kon chemisch uitgevoerd worden, zodat al het handwerk ongeveer verleden tijd was. De voorlichter zocht boeren die er een keer aan mee wilden doen, natuurlijk op vrijwillige basis, en in de herfst zouden dan rooiproeven genomen worden om de opbrengst vast te stellen. Ook de droge stof opbrengst zou op kosten van het consulentschap bepaald worden en zo werd er ook bij ons een driekwart hectare bieten verbouwd. Ze stonden bij huis en ze konden beregend worden.
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Een van de weinig foto’s uit die tijd, omdat filmen de mode werd na 1975. Uiterst links liep hier de drie á vier eeuwen oude ‘Oude Wetering’ recht naar de grote boom toe, waar wel eens over geschreven is. Die wetering was in de 50er jaren nog een sloot, onderhouden door het Waterschap. Nadien hadden we na het egaliseren er ook geen belang meer bij en dus werd dit slootje steeds ondieper en minder belangrijk, zodat het veel later helemaal verdwijnen zou. Verder is hier de beregeningsinstallatie aan het werk die dus tijdens de ernstige droogte in 1976 noodgedwongen gekocht werd voor fl. 16.000. Zo veranderden de tijden. Aan de rechterkant was eerder het land erg laag, er heeft wel eens 60 centimeter water tussen de hooioppers gestaan en daar waar de koeien lopen is ooit 1.500 kuub grond opgeladen om het hier op te hogen, zodat het normaal productief grasland werd. Rechtuit zijn nog juist de witte daken en het bedrijf te zien van Jan van de Pol. Dat is dus het oude bedrijf van opa Roseboom, zoals uitgebreid beschreven. De snelweg die er tussen ligt, is niet erg goed zichtbaar. Het is een mooi landelijk plaatje en geeft wat weer van de goede jaren die 1970 tot 1988 eigenlijk waren. Als er nu een foto op deze zelfde plaats genomen zou worden, zou zo ongeveer het hele knooppunt Maanderbroek erop staan.



Er was veel mest opgereden en de ze groeiden voorspoedig, natuurlijk ook mede doordat ze iedere negen of tien dagen beregend werden. Eind september werd de opbrengst bepaald. Op vijf willekeurige plaatsen werd twee vierkante meter gerooid en door Koldenhof gewogen en het was formidabel, want mijn bieten hadden het door de beregening niet droog gehad. De gemiddelde opbrengst per hectare is van suikerbieten 50 ton en van voerbieten 100 ton, maar de opbrengst op mijn bietenland werd bepaald op 190 ton per hectare. Hoe kan dat? Op een vierkante meter groeien normaal zes of zeven bieten en als die drie kilo per stuk wegen, en dat deden ze, dan was dat dus opbrengst.

200 ton per ha. zou juist te optimistisch zijn en naderhand bleek dat het drogestof gehalte 11.9 was, wat betekent dat een hectare bieten met die opbrengst een dikke 22 ton ds. produceert. Een hectare maïs wordt geschat op 15 ton drogestof en de opbrengst van goed grasland kan op 10 ton geschat worden, maar dat was vroeger in het Maanderbroek niet het geval, toen zal het eerder zes of zeven ton geweest zijn. Hoewel het bietenblad na het rooien heel welkom was in dat droge jaar, was het hele bieten verbouwen toch nog te bewerkelijk en daardoor niet aantrekkelijk.

De bieten werden binnen in de stal opgeslagen, met balen stro langs de muur om de vorst buiten te houden en zijn vervolgens als hele bieten aan de koeien opgevoerd. ’s Morgens, als de koeien dik waren van maïs en kuilvoer, werd er dan 1 ½ kuub voor gegooid. Alle koeien hadden daardoor gelegenheid om de bieten op te knabbelen en ’s middags om drie of vier uur waren ze dan op. De eerste week hadden de dieren er wat moeite mee, maar ze hadden spoedig geleerd hoe ze hele bieten konden eten. Als ze kiezen konden, zouden er nog weer veel bieten verbouwd gaan worden, want het liefste zouden ze zich er helemaal dik aan vreten en dat zou voor een koe wel 70 á 80 kilogram zijn. Daarna nog een weinig hooi er bij en dan hadden ze het lekkerste menu voor de winterdag. Er zat wel melk in, maar het bieten verbouwen heeft geen opgang meer gemaakt. Het kuilvoer werd nu met de kuilvoersnijder snel en efficiënt in de stal gebracht en hooi was interessant om de kalveren te voeren. Maar ook als het eens plotseling slecht weer was met veel regen, dan was het heel makkelijk om de koeien ’s avonds binnen te houden en een stuk of drie, vier balen hooi te voeren. Dus was ik er eigenlijk altijd op uit om een hectare te hooien en 250 balen hooi te hebben, maar het gras inkuilen was makkelijker en daarom is er ook wel eens wat ouder gras gekocht om hooi van te maken, wat met meer of minder succes lukte.

In 1978 was het zover dat ik me wel ‘sterk’ genoeg voelde om weer geld te lenen en om er mee op te houden om contractboer te zijn. Ik had dat nu acht jaar gedaan en we waren in het algemeen zeer tevreden geweest met het resultaat, maar ik wilde het toch liever voor eigen rekening doen. Dus weer naar de bank om geld te lenen om zelf de biggen te kunnen kopen, waar een bedrag van fl. 40.000 voor nodig was. Vier jaar terug had ik zo goedkoop gebouwd dat het al eerder mogelijk geweest was, maar daar was tot dan toe niet van gekomen. Een veertien dagen van te voren ging ik naar de bank om het krediet aan te vragen en ik dacht: Dan en dan heb ik het geld nodig om de biggen te betalen en dan is het krediet wel goedgekeurd. Dacht ik! Niet dus, want bij de Rabobank was het nog altijd zo dat daar een ’bestuur’ over besliste. Toen ik aan de bank kwam om geld, bleek dat het nog niet goedgekeurd was, want het bestuur was op die bepaalde avond niet aan het agendapunt van mijn lening toe gekomen, zo vertelden ze me en dus duurde het nog 14 dagen voor de lening goedgekeurd kon worden. Ik was er helemaal niet tevreden over, het was een lummelig smoesje en dat heb ik hun ook op een nette manier verteld. En ook dat deze manier van nalatigheid de goede relatie geen goed deed. Dat kon ik natuurlijk wel mooi zeggen, maar bank en boer is op voorhand een ongelijke machtsverhouding en ze trekken zich er toch niets van aan. Ik kon alleen maar een ‘klein groot mondje’ opzetten, omdat ik vond dat ik kredietwaardigheid zat had.
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Gras gekocht en hooi van gemaakt aan de Langeweideweg.
Ook na 1968 toen het tractortijdperk begon, werd alles nog vervoerd met de wat omgebouwde paardenwagen, maar met een sterkere tractor was die te klein geworden. Het was een zelf gebouwde wagen die voor veel doeleinden gebruikt kon worden en er kon goed mee achteruit gereden worden, want er zaten twee vaste assen onder. Het bodemoppervlak was 2.25 meter breed en bijna vijf meter lang. Er konden ongeveer 30 slachtvarkens mee vervoerd worden en er werden ook pinken en gekochte koeien mee vervoerd. De wagen kon ook met de voorkant op de grond gelegd worden, zodat er met een paar rijplaten met de tractor een kuilvoersnijder opgereden kon worden en er zeven blokken kuilgras vervoerd konden worden. Het aantal balen dat geladen kon worden, bedroeg ongeveer 200. Deze wagen is geconstrueerd in maart/april 1976, want ik had een betere wagen nodig dan ik toen had om de twee grote kuilhopen die ik gekocht had aan de Schuttersweg, naar huis te halen.



Nu kon ik de biggen die inmiddels in mijn schuur lagen, maar half betalen, want ik had nog wel wat ruimte in mijn rekening-courant, maar dat geld was eigenlijk bestemd om het voer te betalen. Ik had uitgerekend dat ik voor de eerste 2 ½ maand genoeg geld had om op die manier het voer te betalen en dat de daarop volgende vijf of zes maanden al weer wat afgeleverd kon worden, om het op die manier rond te maken. Twee weken later was het wel goedgekeurd door het bestuur en kon ik de andere helft van de biggen betalen. Die ronde werd afgeleverd begin december en na Kerstmis kregen we weer nieuwe biggen. En toen ging het fout, want toen we ze een paar dagen hadden, werd het verschrikkelijk koud weer met Oudejaarsdag. Het vroor buiten 15 graden en het sneeuwde en waaide, zodat heel veel fijne stofsneeuw door de ventilatienok naar binnen kwam en dat kwam precies op de biggen terecht.

De temperatuur in de schuur was juist beneden het vriespunt en doordat de stuifsneeuw op de biggen viel, dooide dat, zodat de biggen nat werden. Dat was bibberen dus en hoogst ongewenst. We zijn die avond bezig geweest om hout over de hokken te leggen en daarop boven ieder hok wat strobalen om de situatie te verbeteren. Dat hielp wel iets, maar de biggen bleven natuurlijk rondlopen om steeds weer wat sneeuw over hun lijf te krijgen. De volgende morgen bleek dat het allemaal wel wat geholpen had, want op sommige balen lag vijf centimeter sneeuw dat dus niet terecht gekomen was in de nestplaats van de biggen. Het is een week streng winter geweest met temperaturen van min 15 á min 16, maar daarna werd het weer ongeveer nul graden.

Deze ronde biggen was echter uit de groei geraakt, ze hebben er uiteindelijk veel te lang over gedaan met een veel te hoog voerverbruik en toe we ze in mei afleverden, was de prijs ook nog een keer behoorlijk onderuit gegaan. Het enige wat over was, was een zwaar negatief saldo en dus werden we met onze neus op het feit gedrukt dat er niet altijd aan verdiend kon worden. Maar het melkgeld was steeds nog iets hoger geworden, zodat we er niet echt onder te lijden hadden.

De resultaten in de melkveehouderij waren goed, de productie nam almaar toe, maar er kwam nu wel een wolkje voor de zon. Door de landelijk toegenomen melkproductie, waren er niet langer voldoende afzetmogelijkheden voor de zuivelproducten. Niemand bekommerde zich daar over, de melk werd toch wel opgehaald, maar er werd wel naar een manier gezocht om de producenten te laten meebetalen aan de kosten van de afzet. In 1978 werd voor het eerst de ‘medeverantwoordelijkheidsheffing’ geïntroduceerd. De prijs op de melkgeldafrekening bleef hetzelfde, maar er kwam weer een extra aftrekpost bij. Zo deed men dat altijd en in feite was het een verkapte prijsverlaging, maar ook dat hinderde niet, want onze investeringen waren nooit zo hoog geweest en daardoor was de kostprijs relatief laag, ondanks het grote bedrag dat uitgegeven werd voor voeraankoop. Nu kon er aan het kopen van voer verdiend worden, wat 10 jaar eerder niet kon, anders dan met een vracht stro was het niet rendabel en men zei toen nogal eens: ‘Als je zelf het voer niet hebt en je moet het kopen, dan melk je de hele winter in een mandje.’ En aldus waren toendertijd de melkgeldinkomsten van de eerste drie stalmaanden ronduit slecht, veroorzaakt door een te lage productie.

Hierboven is beschreven, hoe funest extreem lage temperaturen waren voor de biggen. Er waren altijd nog heel wat boeren die ook bang waren dat koeien het te koud zouden hebben en die hielden dan ook hun grupstal in de winter zo warm mogelijk. Hun bezwaar tegen een ligboxenstal was dan ook nogal eens dat zo’n stal door het veel grotere volume, te koud zou zijn. Toen men ging beproeven of dat inderdaad het geval was, viel dat echter geweldig mee. Onder koude omstandigheden was er nooit een signaal dat de melkproductie er onder leed, tenminste niet zolang het droge kou was en men vond al spoedig uit dat zelfs van een temperatuur van min 15 graden, geen nadelige gevolgen te verwachten zijn.

Nadat er in 1974 nieuw gebouwd was, moesten er nog een heleboel klussen gebeuren. Dat was op de eerste plaats de oude deel, waar al de oude voerbakken, de ‘zullen,’ er uitgesloopt werden.

Er werd een werkplaats gemaakt aan de kant waar eerst de paardenstal was, wat ook betekende dat de ‘standen’ waar eerst de koeien stonden, er uit moesten. Ook de grup werd dicht gemaakt, zodat het een vlakke vloer werd en datzelfde gebeurde aan de andere kant van de deel. Ook werd daar een ‘hal’ gemaakt, want er moest op een gegeven moment ook ruimte zijn om een diepvriezer neer te zetten. Bovendien werd een gedeelte van de hilt 30 centimeter hoger gemaakt. Eerder stonden de koeien daar, maar nu er opzij om naar de nieuwe stal gelopen kon worden, was het te laag, zodat je voortdurend moest opletten dat je je hoofd niet stootte.

Als er dingen waren die ik niet alleen kon, dan werd dat vaak op zaterdag gedaan, want voor die dag huurde ik meestal een hulpje in. Over de jaren zijn dat er verschillende geweest, maar heel wat jaren was het er een die ook Roseboom heette en van de Maanderdijk kwam.

Ook werden we lid van de ‘bedrijfsverzorging,’ want als je zelf plotseling niet kon wegens ziekte of ongeval, dan was er heel wat tijd en kennis nodig voor iemand om als vervanger op te kunnen treden en daar heeft de bedrijfsverzorging mensen voor in dienst, die in geval van nood onmiddellijk ter plaatse kunnen zijn om de boer of zijn vrouw te vervangen. Het is in 12 jaar denk ik maar twee keer gebeurd dat we er een wegens ziekte aan het werk gehad hebben. Een van de aanleidingen was denk ik dat ik, terwijl ik op de tractor zat, plotseling een zere voet kreeg en dat zonder aanwijsbare aanleiding. Volgens de dokter was het een bloeduitstorting rond de enkel, maar de volgende morgen moest er wel gemolken worden en dat gebeurde dus met mijn been op een keukenstoel. Een kussentje er op en zo kon ik op een been, met een keukenstoel onder het andere been, toch wat heen en weer schuifelen in de melkput en zelf melken, met wat extra hulp van mijn echtgenote natuurlijk. Maar toen ik op een keer de drie treden van het trapje in de melkstal genomen had, ging ik compleet onderuit. Het moet een hilarisch gezicht geweest zijn, wat mijn echtgenote aanzette tot een schaterlach wat ik niet op prijs stelde, want ik had me nog weer wat extra bezeerd. Het was een voordeel dat we nu wat genoemd wordt een modern bedrijf hadden, want als ik de koeien op de traditionele manier had moeten melken, dan had dat zo niet gekund.

In 1977 is ook de huiskamer wat gerenoveerd, die toen eigenlijk nog net zo was als in 1950. Bij de deur zat de lichtschakelaar en ook een stopcontact, wat makkelijk was voor de stofzuiger. Er was een verdeelstekker opgezet en er liepen snoertjes over de plint, zodat er op twee andere plekken ook een stopcontact gemaakt kon worden. Dat zat al heel wat jaren zo en ook het oude ‘zachtboard’ tegen het plafond was aan vernieuwing toe. Het was nog uit de oorlogsjaren en zo slecht dat de gaten er in kwamen. Dat is allemaal gerenoveerd door ons zelf met een klein beetje ingehuurde hulp en nu hadden we dus voldoende stopcontacten geplaatst, een schrootjes plafond en de dragende binnenmuur werd met ‘steenstrippen’ beplakt en ingevoegd, zodat het een mooie ‘schoonmetselwerk’ muur werd. Dubbel glas was er al een paar jaar eerder in de ramen gezet en ook is overwogen om de spouw te laten isoleren, maar dat werd even uitgesteld en later in de 80er jaren veranderde de situatie zodanig dat het er nooit meer van gekomen is.

Daarmee liepen de 70er jaren naar een eind. Heel veel is er veranderd en gemoderniseerd in die jaren en ik zal niet weer iets opzetten van: ‘Wie kwam er de dam in in de 70er jaren.’

Mensen komen en mensen gaan, maar een tweetal wil ik apart noemen, aan wie ik eigenlijk een niet bestaand ‘lintje’ zou willen uitreiken. De een was Koldenhof, de bedrijfsvoorlichter en de ander was Smeyers, de vertegenwoordiger van de Coop. We zaten wat aan de rand van hun werkgebied, maar ze hebben 20 jaar lang geweldig hun best gedaan om wat goeds tot stand te brengen. Als er wat was, dan stonden ze niet voor je, niet achter je, maar naast je. Koldenhof kreeg een ernstige ziekte, zodat hij zijn werk niet meer deed. En Smeijers was vertegenwoordiger en we waren nooit zijn beste (coop) klant, maar de verhouding was altijd vriendschappelijk en hij is dan ook wel eens privé op bezoek geweest met zijn vrouw. Later kreeg hij een nieuwe functie als directeur van de Coop in Rouwveen.

Het waren dus goede jaren en dat dacht de ‘blauwe enveloppenfabriek’ ook. Ze hadden er heel wat nodig om me er steeds weer van op de hoogte te stellen dat ze ook vonden dat het goed ging. Ze stuurden dus aardig vaak wat ‘biljetten’ en dat waren geen bankbiljetten, maar hun belangstelling ging weer niet zover dat ze kwamen kijken; ze incasseerden blijkbaar genoeg!
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Het ging ons niet slecht in de tweede helft van de jaren 70. Misschien was het wel een weeldeverschijnsel dat we wel eens op vakantie gingen, buiten de gewone dagjes uit of een keer zwemmen. En wat doet een boer als hij op vakantie is? Juist, hij kijkt en ziet hoe deze ‘Landwirt’ voort ploegt met twee ossen voor de ploeg, snelheid 3 kilometer per uur en voor die snelheid zijn veel ‘aansporingen’ nodig. Zelf gefotografeerd met toestemming, in het Eifel- gebied in Duitsland, ten zuiden van Limburg. Ik had er weleens over gehoord, maar ik had het nooit ossen zelf zo aan het werk gezien. Zo ploegde hij dus voort!







HOOFDSTUK 30

GEWOON GOED GENOEG.

Over de jaren 70 zou nog wel wat meer te schrijven zijn, maar dan worden het te veel gewone dingen en gewone dingen zijn niet boeiend om te beschrijven, want je onthoud altijd voornamelijk de bijzondere en nog makkelijker de uitzonderlijke feiten die hebben plaats gehad. En zijn het wel zulke gewone dingen die in de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn?

Eerst is er geschreven over een algehele en soms grimmige proteststemming, want er is heel wat geprotesteerd door alle soorten boeren in het begin van de jaren 70. De samenleving moest maar eens goed duidelijk gemaakt worden dat de agrarische sector aan de rand van een faillissement stond en wel 25.000 Nederlandse boeren kwamen samen en protesteerden in 1971 in Utrecht tegen het landbouwbeleid.

Vervolgens is beschreven wat er in 10 jaar allemaal uit de grond gestampt wordt op het adres Maanderbroekweg 2, terwijl het startpunt een bijna lege portemonnee was. De zakelijke kant van het boer zijn werd ingewikkelder en gecompliceerder, investeringen eisten immers steeds grotere bedragen op waar men niet aan gewend was, zodat velen in de gevestigde orde van de agrarische gemeenschap moeite hadden om het te overzien. Als je liet merken dat je niet vastgevroren zat in de tijden van weleer, dan werd er nogal eens een behoorlijk portie laatdunkendheid over je uitgestort en men vroeg zich soms hardop af, of het wel goed zou komen met zulke verheven ideeën. Ik schrijf dit zo neer, omdat ik zo nu en dan ook wat van die weerstanden gevoeld heb.

Door mij werd het echter ook als een sport beschouwd en daar geldt meestal: ‘Slechts de winnaar wordt gekust.’ En heel misschien ook nog even vluchtig de nummer twee en drie, als die tenminste op het juiste moment aan het peloton ontsnapt waren.
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Van links naar rechts. Een Cormick D.439, 36 pk, daarnaast een Hanomag Briljant, 75 pk en de laatste is een filmbeeldje van maïshakselen, want er is geen foto van beschikbaar.



Voor de goede orde moet er toch nog een aantal ‘gewone dingen’ neergeschreven worden. Dingen die zo gewoon waren dat ik ze niet helemaal precies onthouden heb.

Omstreeks 1980 was alle land geëgaliseerd. Er was nu een tweedehands IHC tractor gekocht, een 36 pk, die vervolgens ingeruild was voor een IHC 523 van 52 pk en die is rond 1980 ingeruild voor een Hanomag 75 pk, een zware, ongeveer 20 jaar oude tractor, onverwoestbaar en sterk maar niet zo handig om mee te rijden. Voor wegtransport ging er niets boven de tractor die ik nieuw kocht eind 71, de IHC 423. De handel daar omheen verliep wat ‘kleuterig’ zoals beschreven is. Er was in 1970 een hooimachine van het goedkoopste soort. Ik heb het ding gekocht voor fl. 850 en daarna ingeruild voor een nieuwe van hetzelfde type. Ze werden een ‘’snelhooier’ genoemd, maar echt snel waren ze niet met hun twee meter werkbreedte. Daarna weer ingeruild voor een Strela van 3.5 meter breed en nog weer later werd het een Lely met vier elementen en dik zeven meter breed. Hiermee kon je in een uur ongeveer vier hectaren schudden of wiersen. Bovendien was er een nieuwe cyclomaaier van Deense makelij en een giertank gekocht, aanvankelijk van 2.5 kubieke meter, maar na een jaar of vier, vijf werd die weer verkocht en een andere, een Veenhuis 4200 L gekocht en dat gebeurde in Putten.

Er waren ook andersoortige nieuwe ontwikkelingen en een ontwikkeling begint vaak langzaam en soms welhaast onopgemerkt, enige jaren later zet het echt door en daarna is het over het hoogte punt heen en zijn we weer een jaar of vier, vijf verder. Iets dergelijks begon zich de tweede helft van de 70er jaren in de veevoederindustrie af te tekenen. Veel vrije handelaren kregen er last van en dat gold ook voor Van Doorn. De concurrentie werd groter, de kosten steeds hoger en de aanvoerkosten van grondstoffen vertegenwoordigde blijkbaar de grootste factor en men kreeg steeds meer moeite om het bij te benen. Het gevolg was dat de meerderheid van de (te) kleine mengvoederproducenten rond 1980 genoodzaakt was om te stoppen en dat gold ook voor de plaatselijk en dus kleinere Cooperaties. Maar ze werden makkelijk overgenomen door een grotere broer in een plaats die aan een vaarwater lag. Dat gegeven was in een aantal jaren uitgegroeid tot een groot concurrentievoordeel en de coöperatieve gedachte bleef hiermee wel overeind, want ze dachten: Zolang het maar Coop is, zijn we wel tevreden.

De problemen bij de kleinere vrije handelaren bleven wat voortsukkelen en ze probeerden zo goed mogelijk het hoofd boven water te houden. Maar als afnemer/klant was het gewenst om het scherp te blijven zien en dat hield in dat vanwege de concurrentie hun prijs niet zozeer te hoog werd, maar dat de voerkwaliteit minder werd. En als er gerekend werd naar de kosten per kilo groei, dan werden die hoger en hoger. De moeilijke situatie werd ook zichtbaar aan het voer bestellen, want 10 jaar eerder hadden ze de bestelling graag twee dagen van te voren, maar nu stonden ze bijna op iedere bestelling te wachten; voorwaar geen goed teken.

Zo werd het na dik 20 jaar met Van Doorn als voerleverancier dan ook einde verhaal aan het begin van de tachtiger jaren. Daarna heeft deze ‘meelzaak’ nog een of twee jaar bestaan en toen zijn ze gestopt. Dat was er een van een tiental in onze omgeving, binnen een straal van 20 kilometer. Daarna zijn we overgeschakeld op Van de Craats Voer in Ede, de zaak met zoveel trouwe klanten en die al jaren bestond. Hun voer was duurder, eigenlijk te duur en het heeft denk ik maar drie ronden geduurd, toen was het afgelopen. Deze zaak heeft wat langer bestaan, maar in het eind van de jaren 80 zijn ze ook gestopt. Hun vertegenwoordiger zei een keer: ‘De concurrentie is zo moordend, ik heb er helemaal geen schik meer mee.’

Nu werd ik weer klant bij de Cooperatie, die was concurrerend en had in de tussenliggende tijd heel wat geleerd. We mestten nu maar twee ronden per jaar. Hierboven schreef ik over de slechte ervaring met de winterse omstandigheden en als we ronde voor ronde mestten, was het resultaat beter en dus waren we eigenlijk overgestapt naar een ander systeem. Het was altijd weer een hele klus om de biggen gestart te krijgen. De Coop had nu blijkbaar veel meer kennis in huis en het was verbazend, hoe ze nu goed startvoer had met wat antibiotica en andere groeibevorderaars erin, om de eerste 10 dagen door te komen. Net aangekochte biggen hadden nu eenmaal altijd met een stressvolle overgang te maken, maar er moest nu wel een recept van de dierenarts gehaald worden, wat je niet zelf hoefde te doen. Het nieuwe systeem hield in dat er geen biggen meer opgelegd werden hartje winter en je geen slachtvarkens kon afleveren tijdens de zomermaanden. Een bekend gezegde is: ‘Kersen rood, handel dood.’ Die ‘dode’ handel duurde vaak van mei tot augustus en dus startten we met biggen eind april, daarna afleveren in september, de schuur schoonmaken, weer 350 biggen erin die vervolgens in januari/februari afgeleverd werden en daarmee bleven we eigenlijk twee maanden leeg staan, meestal in maart en april. Het feit bleef dat het gemiddelde saldo in de 80er jaren slechter was dan in de 70er jaren, maar we hoefden ook niet meer op hoge toeren te draaien, want de melkveehouderij leverde zoveel rendement op dat dat niet meer zo nodig was.

In de 70er jaren was, zoals gezegd, het saldo goed en nu kwam er nog iets om de hoek kijken en dat was dit. In 1970 kon er een schuur gebouwd worden voor 100 mestvarkens, een grotere voor 200 dieren kon ook en een nog grotere voor 400 ook, maar waar was het eind? Vrij snel daarna was dat idee totaal van de baan, want als je een of twee jaar later een schuur zou bouwen, zou het er beslist een met afdelingen zijn geworden, in ons geval dus vijf afdelingen met 80 stuks. Maar dan had het van het begin af anders ingericht moeten zijn. De fout was toentertijd gemaakt en het was bijna onmogelijk om dat nog te veranderen. Zolang de prijzen goed waren, hinderde dat niet, maar in de 80er jaren voldeed die schuur niet helemaal meer aan de eisen des tijds en ik denk dat we daardoor maar met gemiddeld resultaat draaiden. Zoveel biggen kopen iedere keer had ook een beetje zijn tijd gehad en eigenlijk zouden we zelf ook zeugen moeten gaan houden, dan zou het weer wat beter kunnen, maar we hadden de handen zo ongeveer vol en daarom was dat niet aantrekkelijk.

Ook kwam er in 1980 een nieuwe varkensziekte waar we eerder nooit van gehoord hadden: de ziekte van Aujeszky, die was al meer dan 100 jaar bekend, maar in Nederland hadden we er nooit eerder mee te maken gehad. Pas geboren biggen gingen er allemaal aan dood, maar onze varkens kregen het als we ze een week of zes, zeven in het hok hadden. Ze hadden dan voornamelijk ademhalingsproblemen en het kwam als een epidemie door de schuur. De ziekte was ook besmettelijk voor honden, katten en zelfs voor koeien en kon ook door de lucht overgebracht worden. Soms was het niet duidelijk of het Aujeszky was of een gewone griep en het kwam begin 80er jaren in iedere ronde voor, maar de veearts gaf de juiste medicijnen en na een dag of vier, vijf was het al veel beter of bijna over.

Maar een keer ging het bijna mis. Het was op vrijdagavond en er waren 10 á 12 varkens ziek. We hebben toen maar snel de veearts gebeld om medicijnen te hebben voor de volgende morgen, maar nu kwam niet onze eigen veearts van de groepspraktijk, maar een arts die weekenddienst had. Hij bekeek de situatie zorgelijk en zei: ‘Ik wil eerst een gedegen diagnose stellen.’ Dat kon hij op dat moment niet en ook wilde hij op voorhand geen medicijnen geven, omdat we nog geen dode dieren hadden. We zeiden dat we geen dode varkens wilden, maar medicijnen en dat we die NU wilden. De situatie zat behoorlijk in een impasse, we hadden er geen vrede mee en ik zei: ‘Als u ze niet geeft, dan ga ik nu naar onze eigen dierenarts en dan krijg ik wel de medicijnen die ik nodig heb.’ Zo namen we dus een beetje en dreigende houding aan en tenslotte ging de veearts die wel als ‘deskundig’ bekend stond, overstag en ’s avonds konden er medicijnen gehaald worden. We konden toen de nodige behandeling toepassen en er ging er van de hele 360 stuks niet een dood. De wat jonge dierenarts zal wel geleerd hebben eerst een gedegen diagnose te stellen en dan pas de behandeling te beginnen, dit in tegenstelling tot de boer die er ervaring mee heeft, het ziektebeeld kent en die zegt: ‘ZO wil ik het hebben. NU medicijnen. Ik wil niet afwachten totdat er misschien een dood is.’

We hadden jarenlang een goede relatie met onze veearts die Hofstra heette. Hij was niet alleen de dierenarts, maar hij aanvaardde de boer ook als een gesprekspartner. Dat idee had heel wat jaren nodig om zo te uit te groeien, maar nu was deze meer gewenste situatie heel volwassen geworden en dat had er ook mee te maken dat de bedrijven steeds groter werden.

Het leveren van biggen en de afzet van slachtvarkens werd in de jaren 80 gedaan door buurman Gijs van de Brink en dat ging altijd vlot en naar tevredenheid. Het vervoer van slachtvarkens deden we altijd zelf. De beesten moesten steeds naar de waag aan de Klomp, maar een kwartier rijden met de tractor dus, er kwamen geen veevervoerders in de schuur en het melken hoefde nooit onderbroken te worden, want we laadden de varkens altijd ’s morgens en begonnen vaak om vier uur, nachtwerk dus wat goed betaald werd.

Veearts Gorter verscheen ook nog eenmaal op het toneel in 1981. Ook een veeartsenpraktijk moet met de tijd mee, dus had de Edese praktijk besloten om een nieuw administratiesysteem in te voeren. Ze gingen nu met een ‘eenheidsprijs’ werken voor een bepaalde behandeling. De betreffende dierenarts schreef na afloop op het bedrijf een bonnetje uit, waarop stond ‘voorrijkosten’ fl. 35 en de behandeling in een codenummer. Daarna het bedrag voor de eigenlijke behandeling en vervolgens werden iedere 14 dagen door de groepspraktijk al die bonnetjes naar een administratiecentrum gestuurd en daar ging het nogal eens mis. Bij andere boeren en ook bij ons, want er werden regelmatig heel wat bonnetjes dubbel gefactureerd. Als de rekening weer eens hoog uitviel, dan gaf dat wat achterdocht, zodat je zelf de bonnen ook nakeek en dan kon het makkelijk opgemerkt worden. Ik kreeg ook maar zo een keer een rekening van fl. 800, terwijl de veearts er maar drie keer geweest was en het eigenlijk dus maar fl. 200 mocht zijn. Daar werd natuurlijk de praktijk van in kennis gesteld en de volgende dag werd er gebeld door Gorter. Hij wilde komen met de directeur van het administratiecentrum om de zaken recht te praten. Voor de zekerheid het ik de zaak aan de boekhouder voorgelegd en hij was ook van mening dat er erg scheve schaatsen gereden werden. Ik dacht bij mezelf dat twee meer weten dan een en dat dus boekhouder V er ook maar even bij moest komen en zo gebeurde het ook. Ik ga de details niet beschrijven, maar de boekhouder heeft op een nette manier met hen mijn stoep schoongeveegd. Ik kreeg een nieuwe nota, nu van fl. 200 en daarmee was de kous afl. De samenwerking met dit administratiecentrum is daarna verbroken en zo was de groepspraktijk denk ik dus weer een ervaring rijker. Veearts Gorter heeft jarenlang veel goed werk voor de boeren in Ede en Bennekom gedaan en hij deed ook nog aan sociaal werk dat hij uit eigen zak betaalde. Zo heeft hij in de 60er jaren wel eens de vrouw van een boer die het niet breed had, opnieuw in de kleren gestoken. Dat is een feit dat eigenlijk niet voor de buitenwereld bestemd is, maar na 40 jaar mag het wel een keer op deze manier genoemd worden.

De veearts is er om wat voor de boer te verdienen, hoewel zijn nota’s nooit erg laag uitvallen. Maar het gaat eigenlijk nog wel, als je hem maar niet te vaak nodig hebt. Nadat de nieuwe stal gebouwd was, viel het bij ons nogal mee, we hebben al die jaren verhoudingsgewijs nooit veel van zijn diensten gebruik hoeven te maken en ik denk zelfs dat we vroeger de veearts wel eens net zo vaak nodig hadden met 12 koeien, als nu met 35. Voor problemen rond het kalven, was er een veeverloskundige, de zeer vakkundige Ab Bos, ook uit Ede.

Nadat in 1973 de nieuwe stal gebouwd was, was de koeienafdeling goed op gang gekomen, de productie was ongeveer 6.000 liter en dat was 1.500 liter meer dan in 1973. En zo was het dan toch mogelijk om de 6.000 liter te halen, iets wat in 1973 nog totaal ondenkbaar was geweest. Maar 25 % meer moet ergens vandaan komen, dus de koeien hadden ook heel wat meer ruwvoer nodig. Vroeger werden er op tien hectaren tien koeien gehouden. Door alle verbeteringen werd het grasland 30 tot 40% productiever, dus zouden er nu 14 koeien gehouden moeten kunnen worden. Die vlieger ging echter niet op, want nu hadden de koeien 25 % meer ruwvoer nodig, dus konden er eigenlijk nog maar 10 á 12 koeien gehouden worden die nu dan wel op jaarbasis 60.000 liter produceerden en dat was 15.000 liter meer dan vroeger. Er is wel wat op deze berekening aan te merken, maar nu met dik 30 koeien, moest er wel een berg voer aangekocht worden. Dat was per jaar ongeveer 125 ton maïs, (3 hectaren), 75 ton voordroog gras (3 á 4 hectaren) en dan werd er nog 60 ton bierbostel en 40 ton perspulp aangekocht. Dus bij benadering zo ongeveer 300 ton ruwvoer. Het zou nog wat meer kunnen zijn, want er was niet gauw genoeg. De aankoopprijs van dat alles kan gesteld worden op fl. 15.000 en dan was ik blij dat ik het kopen kon, want er werd wat aan verdiend. Het enige wat er overbleef, was een teveel aan drijfmest, maar die werd gratis opgehaald door een loonwerker van de Meentdijk.

We werden dan ook heel blij dat het aangrenzende land van Ab van Dijk te koop kwam in maart 1981. Hij bood ons aan: 4.80 hectare voor de prijs van fl. 42.500 per hectare. Een berg geld, maar ik was al weer blij, omdat hij het ons als eerste aanbood. Hij had zelf vervangende grond gevonden in Scherpenzeel, want hij moest altijd een afstand overbruggen van dik 20 kilometer om bij zijn land te komen. Zijn land lag niet aan de Maanderbroekweg, dus hij moest altijd een paar honderd meter door het land van Bleijenberg en dat probleem zouden wij niet hebben, want het lag tegen ons land aan en maar 100 meter van onze staldeur afl.
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Een mooie opname van de ‘treksloot’ die dus eigenlijk de Nieuwe Wetering heette en die volgens oude archieven in 1789 gegraven zou zijn, ter vervanging van de oude wetering die tussen de oostkant van dit stuk land en ons land in, naar het zuiden liep. De 4.8 hectare was juist in voorgaande jaren door eigenaar Ab van Dijk diepgeploegd en geëgaliseerd en omgetoverd tot een mooi en productief grasland. In de oude situatie was het erg ongelijk en hier en daar laag en dat vaak op de verkeerde plaatsen, zodat er water bleef staan, maar met wat greppels werd dat verholpen. Ook was het hier en daar kenmerkend dat het uit de sloot gegraven zand er nog gewoon platgelopen naast lag. Hier bij dit hek was het voorheen dus 80 á 90 centimeter hoger, vergeleken met de andere kant van de sloot, waar het nog de natuurlijke hoogte had. De boeren in het Maanderbroek hadden al sinds jaar en dag een naam voor dit en het naast gelegen weiland, namelijk de ‘Starten,’ waarschijnlijk zo genoemd omdat dit en ook het volgende weiland op een punt uitliepen. Verderop in dit weiland lag ook het laagste punt van de omgeving. In de 50er jaren stond daar de hele winter water en een 1/3 hectare van dit uiterst lage land maakte deel uit van dat stuk, maar er zat ‘voldoende zand,’ zoals men dat noemt en op andere plaatsen er rondom heen is het keurig opgevuld. Geen ‘vogeltjesland’ meer dus, want dat was het in de 50er jaren, toen alle soorten weide- en watervogels er voorkwamen. Het land liep over een lengte van 475 meter langs de sloot op en aan het einde daarvan was het relatief hoog, zo ongeveer twee meter boven de waterspiegel. Het was redelijk ver van de bewoonde wereld en volgens mijn vader is er in de herfst van 1944 een hol gemaakt voor twee personen van de ‘ondergrondse’ die er een tijdlang sliepen. Ze kwamen van de Schuttersteeg en aldus voorkwamen ze dat ze eventueel ’s nachts door de Duitsers van hun bed gelicht zouden worden en dat had weer te maken met het laten ontsporen van een trein nabij de Dwarsweg. Het enige wat mij nog meer bekend is, is dat hun beddengoed, of wat er voor doorging, overdag bij ons gedroogd werd en het ’s avonds weer mee genomen werd naar deze plek, om te overnachten.
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Het land van Van Dijk had vier kadasternummers. Op deze kaart is met een kruisje de richting aangegeven waarin de bovenstaande foto gemaakt is en ook de grond die wat later gebruikt zou worden voor het nieuwe wegenplan is aangegeven. En er was iets ’vreemds’ met het stuk land. Op oude kaarten was het vierkantje een apart kadasternummer en ooit in het begin van de jaren 50, waren er een keer een paar militairen bij mijn vader op deel die een gebied moesten verkennen en in kaart brengen. Dat kan best een gewone kaartleesoefening geweest zijn, maar ze waren er van overtuigd dat volgens hun kaarten op het stuk land een gebouw moest staan. Mijn vader zei: ‘Ik heb er nooit een gebouw of schuur gezien.’ En op hun vraag wat ze dan moesten vermelden, antwoordde hij: ‘Molshopen.’ De militairen keken wat vreemd op, want in hun jargon kwam het woord ‘molshopen’ denk ik niet voor. Ook is bekend dat er heel vroeger een pad langs de sloot liep. Het zou kunnen zijn dat hier een ‘putgravers’ onderkomen is geweest voor een man of tien, twaalf. Die mannen waren van ’s morgens zes tot ’s avonds zeven met de schop bezig om het graafwerk te verrichten wat ongetwijfeld gebeurd is om de Nieuwe Wetering te graven. Met handkracht dus en die mannen sliepen in een onderkomen waar ook voor hen gekookt en gebakken werd. Ze werkten van maart tot november en moesten met hun in de zomer verdiende loon de winter door zien te komen. Zes dagen werken en dan zaterdagsavonds nog een of twee uur lopen naar huis. Met 10 á 12 mensen denk ik dat ze per dag niet meer dan vijf meter klaar maakten en dus waren ze daar maanden mee bezig. Ik weet niet of die toen gemaakt is, maar in de 50er jaren was hier ook een zelflopende waterwel. Het bovenstaande is niet helemaal zeker; het is meer een korte beschrijving van hetgeen ik wel eens gelezen heb. En mijn eerste gedachte was: Dat moet slavenwerk werk geweest zijn. Maar daarvan was er zeker nog veel meer in die tijd.



Wat gebeurt er als je rente- en aflossingsverplichtingen ten opzichte van de bank niet meer nakomen kunt? Ik heb er nooit moeite mee gehad om aan mijn verplichtingen te voldoen en ik heb ook nooit gehoord wat er in zo’n geval gaat gebeuren. Krijg je na een dag al een telefoontje van de bank, of na een week, of na een maand? Ik heb er ook nooit iemand over gehoord, want zoiets is een gesloten boek.

Wij konden dus het land kopen en ik wilde daar het geld voor lenen, dus belde ik de bank dat ik daarover wilde praten. En ik belde direct het hoofdkantoor, daar kende ik de mensen ook en nadat ik een en ander uitgelegd had, vroeg ik of ik er over kon komen praten. Hun antwoord was ja, maar dan moest ik wel de jaarstukken meebrengen van het afgelopen jaar. Ik zei dat dat wel moeilijk zou worden, want dat mijn aangifte pas in mei werd klaargemaakt en niet nu, midden februari. En ik stelde hun voor dus maar om gewoon over mijn kredietwaardigheid te komen praten. Het afgelopen jaar was goed geweest en nu kon het allemaal niet: Eerst de boekhoudcijfers.

Een jaar of vier eerder hadden ze me al een keer aan het lijntje gehouden en nu was ik het meteen zat. Ik belde de boekhouder en ik vertelde hem dat ik vond dat ik niet voldoende ‘klantvriendelijk’ behandeld werd. Ik dacht bij mezelf: Ik heb in de loop der jaren voldoende kredietwaardigheid opgebouwd en ik ben nooit een dag te laat geweest met terugbetalen en nu doen ze zo. Een afhoudende en starre benadering van een goede klant. De boekhouder zei dat er, als ik niet tevreden was, veel meer geldwinkels waren waar ik terecht kon. Toen ik hem vroeg welke dan de beste was om mee in zee te gaan, gaf hij als antwoord: ‘Verschillende handelsbanken hebben de agri-sector ontdekt als een solide plaats voor hypotheken, maar probeer de Nederlandse Middenstands Bank eens, de NMB, die denkt met u mee.’ Die heb ik toen gebeld en de directeur van deze bank had die vrijdagmiddag nog wel tijd om langs te komen. We hebben de zaken doorgenomen en dat zag er allemaal beter uit dan bij die ‘stugge’ boerenbank. Hij had alle mogelijkheden open en kon zelfs ons rekeningnummer overnemen van de Rabobank. Hij nam alle gegevens op en de volgende week zou de offerte klaar zijn. Die offerte was de volgende week klaar, zag er bevredigd uit en werd gelijk getekend. Ondertussen wilde de RABO toch ook nog een keer op de koffie komen, want ze hadden begrepen dat ze een klant hadden verloren en ze wilden weten waarom. Er is een zekere mijnheer K geweest, de filiaalbeheerder van Zuid en een aardige man. Hij sprak niet zozeer de boerentaal, maar verder was hij best. Hij werd vergezeld door mijnheer B die uit B kwam en wel de boerentaal sprak. Ik heb hun verteld dat mijnheer V van het hoofdkantoor mij te woord had gestaan en hoe het verder af was gelopen en dat ik me ervan bewust was dat de bank en ik dat altijd een ongelijke machtsverhouding hadden. Maar ze hebben wel klanten nodig om zaken te doen en als ze die niet naar behoren en een beetje klantvriendelijk behandelen, dan raken ze die kwijt. Ze zeiden dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt worden, ze hebben hun excuus aangeboden en gezegd dat, als de RABO ooit nog weer wat voor me kon doen, ze daartoe graag bereid waren.

Ongeveer op hetzelfde moment kwam de offerte van de NMB binnen met al de afgesproken getallen en er stond onder andere in: Taxatiekosten nvt, niet van toepassing dus en dat was ook de afspraak. Er hadden wel even een paar makelaars rondgelopen en een paar fotootjes geknipt, na een kwartier hadden ze het wel bekeken en vertrokken ze weer, maar uit de bescheiden van de notaris bleek: Taxatiekosten fl. 935 als een opgevoerde kostenpost en af te trekken van de hele berekening en dus door mij te betalen. Toen hadden we dus een probleem, want de bereidheid om dat te betalen was er niet, omdat het niet afgesproken was en het stond ook niet in de offerte. Ik heb toen gebeld met de NMB (denkt nog steeds met u mee), maar de directeur was er niet, zijn secretaresse wel en zij hield het erop dat het een fout was van hun rekenkamer en stelde voor om ieder de helft te betalen. Nee dus! Geen fl. 935 en ook geen vierhonderd zoveel voor maar een kwartier rondkijken en een paar foto’s maken.

Daarna ik heb weer met de boekhouder overlegd. Die heeft contact opgenomen met de NMB en stelde vervolgens voor dat we de volgende maandagmorgen een gesprek zouden hebben op het kantoor van het boekhoudbureau. Ik voelde die maandagmorgen een beetje sorry voor de in het nauw gedreven directeur en ik vond het wat vervelend dat ik die sympathieke man zo in de hoek moest zetten. Hij had ook wat weinig ’mentale weerbaarheid,’ maar ik kon het ook niet helpen en als het andersom was geweest, dan zou een bank ook niet schromen om mij te dicteren wat er gebeuren moest. Ik was nog steeds wat verbolgen over de gang van zaken en het viel me dan ook niet moeilijk om precies te vertellen wat ik wenste, temeer omdat ik getekend had voor een jaar vaste rente die hetzelfde was als die van de RABO. Maar die maandag had de RABO die vaak niet met een vaste rente werkt, de rente met een half procent verlaagd en ik wilde een nieuwe offerte hebben om die vervolgens niet te tekenen. Dat had deze directeur ook wel in de gaten en het was een voor mij gunstige samenloop van omstandigheden. Na nog wat heen en weer gepraat, zei de heer Nomen, de directeur boekhoudbureau, die het relaas aanhoorde en min of meer de voorzitter was: ‘Er is niet langer de gewenste vertrouwensbasis en we moeten het hier maar bij laten.’

Een uur later was ik bij het RABO hoofdkantoor om even te zien of ze nog weer bereid waren om zaken te doen en dat waren ze. De tijd was wat dringend, want het passeren van de koopactie zou al over twee dagen zijn. En ze waren nu zelfs bereid om het benodigde ‘voor te schieten.’ Hoe bestaat het! In de namiddag zouden er nog wat papieren klaar gemaakt worden en ze zouden daarover bellen. Dat deden ze om twee uur, een half uur later was ik weer op hun kantoor en toen was het voor elkaar. Ze hadden besloten om me een bonus toe te kennen, een bank kan namelijk heel makkelijk wat schuiven met iets wat men ‘afsluitprovisie’ noemt en de directeur, mijnheer R wilde persoonlijk met me praten. Daarvoor moest ik naar de vierde verdieping, want daar had deze man zijn kantoor, geheel in stijl met een boel grote tropische kamerplanten, waar een kopje koffie geserveerd werd door iemand die zijn secretaresse kon zijn. Zo ziet dat er dus uit als je directeur bent over een berg geld en 40 medewerkers. Hij sprak, om op de juiste ‘ooghoogte’ te komen: ‘Ik zit hier wel, maar ik ben ook maar een menselijk wezen.’ En vervolgens zei hij: ‘ 95% van onze klanten is oké, nooit een probleem, maar de resterende 5 % creëert 95% van de stress waar we hier mee te maken krijgen. En dat gebeurt nogal eens te vaak, want als we met ‘wanbetalers’ te maken hebben, weten ze dat op ons hoofdkantoor ook en aan mij en mijn medewerkers wordt dan opgedragen om dat in goede banen te leiden. Met sommige mensen moeten dan erg harde noten gekraakt worden en uit menselijk oogpunt is dat een rotbaantje. Die 5 % mag vandaag nog overgenomen worden door een andere bank, daar zouden we heel blij van worden. Maar een klant die goed is voor zijn geld, die laten we niet makkelijk gaan. Natuurlijk hebben we uw ‘betaalgedrag’ nagekeken en we bieden u hierbij nog een keer ons excuus aan over de ontstane communicatiestoornis.’ Er werd nog een kwartiertje verder gepraat en de bank is groot en ik ben klein, maar zo voelde ik het nu niet langer.

Nog geen jaar later kwam de directeur van de NMB door hartfalen te overlijden op een leeftijd van 58 jaar; was er dan toch een boel stress in het leven van een bankdirecteur? Ik kende hem verder niet, maar ik had me die vraag al gesteld toen ik tegenover hem zat, want hij was eigenlijk wat te gevoelig om zulke ‘harde’ feiten aan te horen.

Dit is een lang verhaal geworden en natuurlijk, altijd zijn bankzaken als een gesloten boek, daar kun je niet in kijken. Met deze onenigheid was ik maar blij dat het met een bank was, want dan is het puur zakelijk en niet zozeer persoonlijk en is er dus makkelijker mee om te gaan.

De volgende woensdag is bij de notaris de acte gepasseerd en daarmee waren we een hele ervaring en een mooi stuk land rijker. Wij en een gewillige bankier; samen konden we heel wat!

Het was nu aardig wat makkelijker geworden met de melkveehouderij, er was veel meer ruimte om te grazen en ik dacht: Nu kan ik mijn pinken ook thuis houden en die dus niet meer ‘uitscharen’ zoals men dat noemde. Dat is echter maar een jaar gebeurd, want de acht grote pinken hadden zoveel weiland nodig dat het toch weer voordeliger bleek om ze bij een ander te laten grazen. De prijs daarvoor, van 1 mei tot 1 november, was fl. 350 per pink. Maar aangezien ze vaak in oktober kalven moesten en ik ze tussen de koeien wilde laten wennen, haalde ik ze meestal begin oktober al op en dat vond de ‘boer’ best, dan hadden zijn andere pinken iets meer te grazen in dat naseizoen.

De melkproductie was in 1982/83 nog altijd in stijgende lijn en ik heb nog een oude jaarlijst met productiegegevens. Die waren de laatste 10 jaar steeds nauwkeuriger geworden en het is niet de bedoeling dat ik alles wat ik weet ga uitleggen, maar een feit wordt nader verklaard. Vroeger gaven de koeien ‘mirakels’ en de boer met zwarte koeien vond dat hij beter produceerde. ‘Nietes!’ zei de boer met rode koeien. ‘Die van mij zijn beter.’ En zo was men vaak bezig elkaar af te troeven, wie er nu eigenlijk het beste af was.

Melk is melk, maar er kan een groot verschil in vet- en eiwitgehalte zijn. Als een koe begint met 30 kilo te geven en 300 dagen later geeft ze nog 10 kilo, dan geeft ze gemiddeld 20 kilogram en dat keer 300 dagen is 6.000 kilo. Als er dan in deze melk 4% vet zit en 3 % eiwit, dan is dat 7% aan ‘gehalte’ bij elkaar en 20 kilo keer 7 % is 1.400 vet- en eiwitgrammen. Met deze 1.400 VE- grammen kan men precies de melkgift vergelijken tussen koeien onderling en bedrijven onderling. Met wat fantasie zou men kunnen stellen dat een bepaalde koe 1.400 gram kaas produceert op een dag. Maar de variatie is groot, want de beste koe produceert meer dan 2.000 gram en een slechte haalt de 1.000 gram nog niet. Ter verduidelijking wordt dit gegeven ook nog geïndexeerd en dan heet het de lactatiewaarde (LW). Vervolgens correspondeert dit met mijn jaarlijst, waarop het bedrijfsgemiddelde 1579 V&E bedraagt. Zo had men het dus met de melkcontrole op een gram af meetbaar gemaakt tussen de verschillende bedrijven. De melkcontrole ‘Ede en Omstreken’ had 240 bedrijven in de controle en dat was denk ik 2/3 van het totaal aantal bedrijven in de regio. Een keer per jaar werd het allemaal samengevat in een boekje, daar stonden dan de resultaten in van alle bedrijven die meededen en voorin werd met de pen in geschreven: ‘Uw bedrijf staat aangegeven onder nummer zoveel,’ dus je kreeg eigenlijk je rapportkaart over hoe je er bij stond.
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Het is in de hele tachtiger jaren gebeurd dat ik op 15, op 12, op 8, op 7, en op 2 stond. Hierboven staat 1579. De twee hoogste bedrijven stonden tot in de 1600, de slechtste van de 240 kwam niet verder dan juist 1000 VE grammen en het gemiddelde was zo ongeveer 1330.

Maar dat betrof wel de 2/3 betere bedrijven en hoever zouden dan de ongecontroleerde bedrijven gekomen zijn?

Er stonden nog veel meer gegevens op het overzicht. Eentje is er dus uitgepakt, wat gezien kan worden als de vaarzenproductie: 1369 VE = 87 % en dat was bevredigend. Als het 80% zou zijn, dan was het te laag. Op deze manier kon ook gezien worden hoe de rode MRIJ koeien presteerden en dat was gemiddeld 15 % minder dan de zwartbonten. We waren in die tijd nog lang niet aan het eind van doelgericht fokken en het ‘kruislingholstein’ aandeel werd steeds groter.

Een ander groeiend probleem voor de hele melkveehouderij was, waar er voldoende afzet voor de steeds maar wassende melkstroom te vinden was. Een ieder voelde wel aan dat er een keer wat gebeuren zou, maar niemand wist wat, want het moest een afspraak worden in Europese Gemeenschap verband. In 1984 was het plotseling zover en werd het ‘melkquotum’ ingevoerd. Ik was er wat op voorbereid en dus ik had in 1983 nog heel wat extra gemolken.

Vroeger, toen ik het eerste hele jaar voor mezelf de koeien molk, werd er 51.000 liter geleverd. Nu weet ik niet alle getallen meer, maar het klom op als volgt. De volgende drie jaar op de grupstal bleef het rond de 60.000 liter hangen, het eerste jaar in de nieuwe stal werd het 128.000 liter en het groeide door tot 160.000 en 190.000 liter. Daarna is het heel wat jaren 235/245.000 liter geweest en in het jaar dat voor het quotum ging tellen, was het 289.000 liter. Het quotum hield in dat er drie jaar lang ongeveer 7 % minder gemolken mochten worden, dus 21 % bij elkaar. Het eindigde toen ik het quotum verkocht en toen was het nog 228.000 liter. Iedereen zag de komst van het melkquotum als een kwade zaak en een donkere en dreigende bui. Maar nadat men aan het idee gewend was, viel het allemaal nog wel mee en de almaar voortdurende race om zoveel mogelijk te melken, was definitief over. Het was een zaak van nauwkeuriger plannen geworden. In 1985/86 was de melkleverantie zo uitgevallen dat ik met de laatste pick-up op 30 december het quotum bijna vol had en ik had uitgerekend dat ik nog 1.150 liter mocht leveren. De chauffeur/melkophaler, hij heette Jan van L, probeerde precies op het juiste moment de kraan dicht te draaien, maar er zat nog wat in de slang en het werd 1152 liter. Over twee liter dus superheffing betalen en dat was bij elkaar een gulden en vijftien cent. Als er meer gemolken werd dan het quotum, dan kostte het dus zwaar geld en wat je overhield waren maar enkele centen per liter, zodat de melk dus beter aan de varkens kon voeren.

Het nu volgende heeft enerzijds niets met het bovenstaande te maken en toch ook weer heel wat.
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Lijst van bedrijven die geen strafpunten opliepen in een geheel jaar.



Een melkfabriek is gebaat bij een zo hoog mogelijke kwaliteit melk, zo schoon mogelijk en zo min mogelijk bacteriën, want die leiden in het productieproces onmiddellijk tot een kwalitatief minder of zelfs een inferieur product. En een melkfabriek kan bacteriën er niet uit halen als die er eenmaal inzitten, wat eigenlijk vanaf 1900 altijd al een probleem is geweest. In 1962 was men dus zover dat men op kwaliteit ging uitbetalen; het stond aanvankelijk nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkeling zette door en in begin van de 70er jaren was men in staat het aantal bacteriën en andere ongewenste bestanddelen te tellen. Als je in de tank leverde, werd er dus iedere keer een monster genomen en dat monster werd chemisch houdbaar gemaakt, zodat men melk een keer in de 14 dagen in een laboratorium controleerde en als het ware de bacteriën telde. Vervolgens telde men van de 26 weken alle getallen bij elkaar op en wie dan de schoonste melk geleverd had, was de winnaar. Er kon natuurlijk maar een winnaar zijn en ik kon aardig meekomen met deze competitie, want ik won de ‘tegel’ twee keer. Waarvan acte!
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In tegenstelling tot de melkcontrole deden er zo ongeveer 400 bedrijven mee en het ‘bacteriegetal’ moest altijd onder de 100 blijven, want met een getal van 100 of meer kreeg je een strafpunt en dan was de competitie voor jou over in dat jaar. Zo heb ik twee keer een tegel en drie keer een tweede plaats gehad. Verder heb ik het niet kunnen brengen en in al die jaren heb ik maar een keer een strafpunt opgelopen en ik heb ook wel op nummer vijf en acht van de lijst gestaan, maar zoals ik al een keer eerder schreef: ‘Alleen de winnaar wordt ge…….’ Als ik een strafpunt opliep, was de ‘boete’ al gauw een bedrag 75 of 80 gulden voor die 14 dagen.

In de hele 80er jaren was er bij ons altijd een groot aanbod van ‘voluntairs,’ scholieren van de Middelbare Landbouwschool, eerst in Putten, later in Barneveld die een stagebedrijf zochten. Ze moesten acht weken, de maanden mei en juni, meedraaien op dat bedrijf en het idee er achter was dat ze zoveel mogelijk inzicht in de bedrijfsvoering moesten krijgen. Met wat gegevens in de hand moesten ze dan een verslag schrijven en de leraren trachtten daaruit op te maken in hoeverre ze begrepen hadden hoe het draaide en hoeveel inzicht ze hadden in het hele gebeuren. Ook moesten ze aangeven dat ze de opdrachten naar behoren uitgevoerd hadden en dat hield in dat ze 15 grassen en 15 onkruiden moesten herkennen en die planten moesten ze in gedroogde vorm mee naar school nemen. De meesten van deze jongeren waren aardig goed, het is maar een keer gebeurd dat er een weggestuurd werd. Er was al wat ergernis met hem geweest en op een maandagmorgen tijdens het koffie drinken, lag hij voortdurend met zijn hoofd op tafel, terwijl er een vertegenwoordiger bij zat. Toen was het meteen over, want dit soort ‘weekendmoeheid’ werd niet getolereerd op Maanderbroekweg 2. Ze moesten dus meedraaien, maar ze hoefden voor mij niet voor acht uur te komen ’s morgens, want ik wilde hen niet aan het melken hebben, omdat ik dacht dat er vast wel een paar bacteriën zouden ontsnappen aan hun aandacht en dat kon ik niet hebben. Hoeveel bacteriën zitten er in theorie in een mespuntje mest? Het zijn er maar zo een paar miljoen en ik wilde niet het risico lopen dat ze er een paar van die miljoen over het hoofd zagen bij de voorbehandeling van een koe. Een keer kwam er altijd een leraar met de directeur van de school kijken of het allemaal goed ging. En het ging allemaal meestal goed.

De Middelbare Landbouwschool gaf nog meer cursussen. Een ervan was in de vier wintermaanden en die was speciaal bedoeld voor toekomstige ondernemers. Die cursus heette dan ook een EVTO- cursus, de afkorting voor Economische Voorlichting Toekomstige Ondernemers. Men kreeg zes weken lang een dag in de week theorie en na Nieuwjaar begon men met bedrijfsbezoeken. Dat deed men op een middag en van de boer op het betreffende bedrijf werd dan verwacht dat hij in een half uur ging vertellen, waarom hij zijn bedrijf runde zoals hij dat deed. Daarna was het een dik half uur vragen stellen, waarna een rondgang over het bedrijf volgde. Aldus de directeur, Ederveen was zijn naam, gingen ze op bezoek bij totaal verschillende bedrijven die niet volgens de platgetreden paden waren opgezet en die nochtans draaiden. Ik heb er met genoegen een jaar of vijf aan meegewerkt en de beloning daarvoor was…… een doos kersen bonbons!

Dit hoofdstuk is hier en daar wat technisch-economisch in elkaar gezet, misschien minder boeiend voor de doorsnee lezer, maar het gaat er ook om dat in de toekomst nog eens terug gebladerd kan worden en dat er inzicht gegeven wordt in hoe de rundvee- en varkenshouderij in de jaren 80 aan de Maanderbroekweg in elkaar zaten en wat de productieomstandigheden waren. Ik ga me er nu vanaf maken en mijn toevlucht zoeken in een aantal kleinere onderwerpjes, weer in de u inmiddels bekende vragende vorm gegoten.

Dus, wist u dat:

-De melkstal in 1982 uitgebreid werd van vier naar zes melkstellen. Het aan de ene kant nu een ‘visgraat’ melkstal werd met vier standen wat allemaal net kon in de bestaande ruimte;

-de elektromotor nog steeds maar 1 ½ pk was om dus zes koeien mee te melken;

-er altijd krachtvoer gevoerd werd tijdens het melken via de voerautomaten en dat op de zolder van de melkstal werd geblazen, omdat daar voldoende opslagruimte was;

-op Oudejaarsdag 1984 de dertigste koe kalfde sinds 15 oktober, het allemaal goed ging en alle 30 kalveren op rij springlevend waren, maar de volgende vijf dood geboren werden of na een dag dood gingen;

-er een koe was met uierontsteking die twee weken lang behandeld, vervolgens afgeschreven en daarna driespeen werd. Maar die koe weer kalfde, het uier weer goed was geworden en het dier weer drie lactaties gewoon gemolken werd;

-dit volgens onze zeer deskundige dierenarts, maar een keer op de duizend keer zo voorkomt;

-de veevervoerder een wilde koe kwam laden in het holst van de nacht, die koe ontsnapte, de A 12 oprende en 800 meter verder frontaal werd doodgereden door een vrachtauto, schade fl. 8.000;

-de koe daarna naar de noodslachting gebracht werd, wat niet nodig was geweest, omdat hij van binnen totaal verpulverd was en alleen de huid alles bij elkaar gehouden had;

-het was te ‘sporen’ dat die koe als een kaatsenbal 80 meter weggestuiterd was;

-op een zeer koude zondagmiddag in 1982, de hele Maanderbroekweg dubbel geparkeerd stond vanwege de langskomende vrachtauto’s, op weg naar Polen met hulpgoederen, ingezameld in een nationale landelijke hulpactie.

-die om vier uur langs kwamen, maar de eerste kijkers al om een uur op de viaducten stonden en het niet anders kon dan dat zij uitvonden wat ‘blauwbekken’ betekent, omdat het toen dertien graden vroor;

-de Cormick 423 tractor na 12 jaar goede diensten en 7000 uur, in 1984 ingeruild werd voor een 65 pk Fendt tractor die nu drie keer zo duur was als de Cormick 12 jaar eerder;

-het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek ‘onderzoekmelk’ nodig had, waarin nauwelijks of geen bacteriën voorkwamen. Die tijdens het melken bij ons opgehaald werd met een tankje van 300 liter en de bonus voor ons vijf cent per liter was;

-dit wel eens leidde tot een extra 100 gulden meer melkgeld in de veertien dagen;

-er een serviceabonnement afgesloten was met de melkmachinedealer. Alles een keer per jaar grondig nagekeken werd en de kosten daarvan fl. 250 waren, plus de prijs van de nieuwe onderdelen;

-het daarna maar een keer gebeurde dat er een monteur nodig was voor een niet te verhelpen storing die zich voordeed in al die 15 jaar;

-de ‘koeler’ van de melktank wel vaker een keer kunsten had;

-ik ’s avonds met de reiniging van de melkinstallatie nooit zeep gebruikte. Er met wat luchtstoten snel 25 liter kokend water doorgezogen werd en de boer dan klaar was;

-het melkmachinemerk ‘Fullwood’ dit systeem ‘hittereiniging’ noemde;

-er ook altijd een paar rode stierkalveren met extra bespiering gekocht werden om te mesten;

-ik ook wel een paar piemontese kruisling kalveren van eigen bedrijf aanhield met het zelfde doel en een ‘piemontees’ een Italiaans vleesras was;

-er een keer een kruisling piemontese stier verkocht werd van 22 maanden oud, voor fl. 3.600;

-ik een keer fl. 100. boete kreeg van de AID omdat een schets van een stier niet klopte. Ik die inspecteur niet de juiste man vond om deze overtreding te constateren, maar ik pissig werd toe hij vroeg naar mijn belastbaar inkomen. Ik zei: ‘Sorry, u bent beslist niet de juiste persoon om mij deze vraag te stellen’ en we dus niet als vrienden uit elkaar gingen;

-ik me deze overtreding niet bewust was. Ik de stier ook direct voor de slacht had kunnen verkopen en dan niet had hoeven kennismaken met die (over)ijverige AID man;

-pas geboren kalveren in de ligboxenstal bijna altijd longontsteking kregen in de eerste levensweek, zodat ze altijd op een andere plaats gehuisvest werden. Ze nog niet voldoende weerstand hadden tegen iets wat ook als ‘pinkengriep’ bekend stond;

-er tussen half mei en half juni altijd overgeschakeld werd op ‘stalvoedering,’ omdat het beschikbare gras dan te lang werd om te grazen;

-er wel eens wat problemen waren tussen mij en de wielrenners die op dinsdagavond het parcours hadden op de Maanderbroekweg. Ik bij de Langewei dan gestopt werd, omdat eerst het tegemoet komende peloton ‘geklokt’ moest worden, maar de rechterberm daar juist breed genoeg was om er met een opraapwagen vol toch langs te glippen;

-ik zelden zoveel boze gezichten tegelijk te zien kreeg en ze zo te zien weinig goeds dachten over die hardleerse boer;

-ik niet geloofde in de ‘temperatuursom,’ wat iets was om met een stikstofkunstmestgift iedere 10 dagen groeitrappen te creëren in de grasgroei;

-ik wel een keer kunstmest strooide rond 10 maart, het daarna zeven weken regende, de kunstmest totaal uitspoelde en ik dus op een mei weer overnieuw kon beginnen;

-er een meisje kwam van 19 lentes om me te vertellen dat er op zoveel bedrijven echt ontzettend veel mankeerde aan de jongveeopfok en ik daarom haar (Milkivit) kalverkunstmelk maar eens proberen moest;

-ze me een kalvermelkemmer met garde aanbood en ook een zakje om vijf liter kalverkunstmelk te maken. Ik zei: ‘Die emmer met garde wil ik wel hebben, maar die melk geef ik wel aan de varkens.’ Zij daar wat ‘deprie’ van werd en naar haar gezichtsuitdrukking te oordelen wel een beetje terecht dacht: ‘Keiharde rotboer!’

-ze blijkbaar niet wist dat er boeren waren die zweerden bij het Coopproduct ‘Sprayfo;’

-in mei en november de hoeven van de koeien bekapt werden, meestal alleen de achterpoten en dit werd gedaan door twee bedrijfsverzorgers, ieder met een bekapkar. We hierdoor nooit een koe kreupel hadden en zelden een koe verloren, wat vroeger wel eens wat teveel gebeurde;

-mijn betere melkkoeien vaak een grijs vlekje hadden, ergens in het zwarte haar.

-ik daar speciaal naar keek als er een vaars gekocht werd, omdat ik geloofde dat zo’n koe een beter dan gemiddelde melkkoe zou worden;

-er in 1985 een koe was die het presteerde om 50 liter te geven tijdens de melkcontrole en die koe dan ook een grote grijze vlek had, zoals op de onderstaande foto te zien is;

-voor het eerst in die tijd vaarzen ook 30 liter per dag produceerden. Ze 20 jaar eerder nog nooit de 20 liter hadden gehaald en dat toen 16 liter al best was.


[image: image]

Een voor 50 % holstein koe, met een grote grijze vlek op de schouder.
Niet te mooi van uier, maar zeer productief met 50 liter op een dag en 10.000 liter in 330 dagen.




[image: image]

Paarden hooimachines, de rechtse werd in de beginjaren ook gebruikt met een tractor ervoor.
Na 1970 werden deze hooiwerktuigen een zeldzaamheid







HOOFDSTUK 31

ADDERTJES GEBOREN.

Ooit heb ik als kleuter de tijd meegemaakt dat ik eigenlijk nog geen fatsoenlijk vel papier had om op te tekenen. Een simpel stukje onbeschreven papier, soms maar een half velletje wat geschikt was om een kleuter op te laten tekenen, werd soms nog met zorg bewaard. En wie wat bewaart, die heeft wat, dat werd me al vroeg geleerd.

Maar in de 80er jaren waren de tijden anders. Financieel konden we heel wat, zeker vergeleken met hetgeen we tot dan toe gewend waren, want er werd veel en efficiënt geproduceerd en we boerden hard vooruit. Dat had er alles mee te maken dat er in 1972/73 erg goedkoop en efficiënt gebouwd was en dat de gebouwen nu grotendeels afgeschreven waren. Daar had ik schik van en met mij nog iemand anders.

De mensen van blauwe enveloppenfabriek waren het er ook roerend mee eens dat het heel goed ging en ze hadden heel wat enveloppen nodig om me dat te laten weten. Regelmatig en doeltreffend stuurden ze hun boodschapjes, waarin ze aangaven dat ze ook graag van die welvaart wilden mee profiteren en ze lieten niet na om binnen te halen wat er binnen te halen was. Het waren dus niet mijn beste vrienden en wat jaren eerder had ik al eens vernomen dat hun beleid enkel op wantrouwen gebaseerd was.

Het meer ouderwetse idee om wat geld op te sparen als een soort buffer, daar kwam ook niets van, want dat geld een wapen is dat ingezet kan worden tegen moeilijke tijden, dat idee was blijkbaar achterhaald. Zo kon er dus nooit gereserveerd worden voor een volgend jaar, daartoe was de zuigkracht van de fiscus te groot geworden, terwijl je van te voren weet dat er voor een volgend jaar altijd weer wat meer geld nodig is om de zaak draaiende te houden. Maar zo’n gedachtegang zit wat vast in het verleden, het was misschien nu de tijd om dat wat bij te stellen en maar wat minder bezorgd met het geld om te gaan.

Nu weet ik ook wel dat belasting gewoon het prijskaartje is dat je in een democratie voor een redelijk geordende samenleving aangeboden krijgt, maar als ondernemer ben je, zodra het om geld draait, altijd weer snel geneigd scherp te bekijken wat de verhouding prijs/kwaliteit is. En dan was ik opeens niet zo erg tevreden, zeker niet als de ijverige boekhouder Vollebrecht weer eens zijn jaarlijkse ronde deed om de lopende zaken wat op te nemen en daarbij altijd weer vroeg: ‘Hoeveel eigen melk gebruikt u met uw gezin per dag? Oh, twee liter? Dan is dat keer 365 dagen, dat is dus 730 liter, keer 60 cent. Laat ik er fl. 425 van maken, aan het bedrijf onttrokken voor privé gebruik, want anders had u immers fl. 425 meer melkgeld kunnen ontvangen.’ Bijzonder juist en uit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt waarschijnlijk voor 100 % correct. Maar ik kende mensen die met dit idee niet zo gelukkig waren en vervolgens met wat ‘creatief’ boekhouden het bedrag weer terug vorderden.

Ondernemers hebben een ding gemeen: Ze vinden altijd dat de belasting te hoog is. En hoe bestaat het, dat vond de fiscus ook, want ergens in het begin van de jaren 80 hadden ze iets nieuws. Ze hadden de ‘fiscale oudedagsreserve’ bedacht, een mooi woord voor een geniepige poging om het weer eens mooier te laten lijken dan het was. Wat een uitstekend idee, want nu mocht de laatste 11% van de winst uit onderneming voorlopig afgetrokken worden en vrij van belasting op een nieuwe balans gezet worden, waar dan op een later tijdstip, op je 65ste waarschijnlijk, een (heel) wat lager tarief op van toepassing was. Een soort uitgestelde belastingheffing dus, allemaal mooi gevonden, maar velen waren zeer gereserveerd over dit idee, want hiermee had de fiscus welhaast automatisch een stille claim opgebouwd in je bedrijf, terwijl van te voren niet voorzien kon worden waar dit uiteindelijk op uit zou draaien. Maar je moest wel mee doen, want er zat op dat moment wel voordeel in.

Over deze ‘stille claim’ hadden de verzekeringsmensen ook wat nagedacht, een nieuw gaatje in de markt, dus nieuwe business en het duurde dan ook niet lang, voordat ze met een nieuw ‘product’ kwamen, onder verschillende benamingen, maar ergens tussen een levensverzekering en een lijfrente in. ‘Natuurlijk precies toegespitst op uw behoefte, zoveel voordeel, voordeel op voordeel, want het zijn altijd weer zulke aardige mensen die u met raad en daad terzijde staan. Ondertussen is het wel uw geld NU! en dan bedoelen we nu en niet morgen en we zullen u terug betalen later, veel later en liever helemaal nooit!’ Zo werd er een addertje geboren, voorlopig was hij nog klein en bijten deed hij nog niet, maar hij was er wel. Het waren toch veel betere tijden die aangebroken waren, tijden die in het geheel niet meer vergeleken konden worden met de ‘velletje papier’ tijden van weleer en we waren in de gelegenheid om wat mee te proeven van het idee dat zo mooi heet: ‘Wie het breed heeft, laat het breed hangen.’

Er werden wat mogelijkheden onderzocht om het belastbaar inkomen te verminderen, als het kon voor een beetje meer eigen comfort en een van die dingen was op vakantie gaan met de bedrijfsverzorging, een agrarische studiereis genoemd en fiscaal aftrekbaar natuurlijk. De bedrijfsverzorger kwam melken, tegen gesubsidieerd tarief natuurlijk, want het was in het kader van de werkloosheidsbestrijding. Dat kostte daardoor dan maar fl. 5 per uur, keer zes uur op een dag en dat een week lang, een fl. 200 dus. De studiereis werd georganiseerd door de Bedrijfsverzorging Oost die zijn zetel had nabij Zutphen. We gingen een week naar Duitsland, bezochten daar de Claas maaidorserfabriek nabij Münster, het Hermannsdenkmal, de Wilhelmshöhe bij Kassel en het IJzeren Gordijn dat toen nog bestond. Verder nog een boerderijklooster en er waren nog wat bedrijfsbezoeken op verschillende plaatsen. Overnachten deden we steeds in de iets betere middenklasse hotels met fantastische diners, wat nog nooit eerder weggelegd was geweest voor mensen uit de boerenstand. Het kostte wel een dikke 3.000 gulden, maar de fiscale aftrekbaarheid maakte het toch aanlokkelijk. Dat was in 1982 en in 1984 deden we dat nog een keer. Nu ging de rondreis naar Denemarken, dus naar de Carlsberg brouwerij, een citytrip in Kopenhagen met de beroemde zeemeermin, het pretpark Tivoli en het Viking Museum.

En natuurlijk ook weer de boer op, waar we een indruk kregen van het boer zijn in Denemarken. Weer alle overnachtingen en diners in de betere middenklasse hotels waar we vaak uitstekend gegeten hebben, want ook dingen die we niet kenden gingen er wel in, behalve toen ik een keer kaviaar op mijn bord had, want toen gold toch een keer: ‘Wat een boer niet kent dat eet hij niet.’ Ik heb het spul wel geprobeerd, maar het smaakte niet zo goed en dat hinderde niet, want er waren genoeg andere dingen die wel smaakten.

Boeren van het meer oude stempel, dachten ongetwijfeld met alle traditionele wijsheden van het boer zijn aan hun kant: Een boer gaat niet op vakantie! Een heel jaar lang zunig zijn en het dan in een week verbrassen? Maar onze ‘bruin’ kon het wel trekken en we voelden ons er best bij. We hadden leuk gezelschap, we zagen heel wat en we voelden ons zeker niet als een haas die opgesloten werd in een konijnen hok, want die eet niet van het gegeven voer en voelt zich niet op z’n gemak.

Later is er niet meer van gekomen om op deze manier deel te nemen aan georganiseerde agrarische studiereizen, want er kwamen andere ontwikkelingen op gang.
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Er wordt hier geen reisverslag geschreven, maar toch twee foto’s. Links het 55 meter hoge Hermannsdenkmal in Detmold (D) en ernaast de zeemeermin in de haven van Kopenhagen.



In Nederland was er in 1956 met de A 12 een goede oost-west verbinding tot stand gekomen en een noord-zuid verbinding was voor de Gelderse Vallei weliswaar veel minder belangrijk, maar toch werd er op dit punt ook aan een verandering gedacht. Als men van Wageningen naar Nijkerk wilde, moest men door alle tussenliggende dorpskernen.

Met het steeds toenemende verkeer achtte men dat niet langer gewenst en er werd door de gemeentes en de provincie dan ook aan gedacht om een nieuwe noord-zuid verbinding te maken. De hele 60er jaren door werd er zo nu en dan over gepraat, maar het kwam niet van de grond. Met de 70er jaren bleek dat Ede heel wat meer bouw- en industrieterrein nodig had en de weg die men voor die tijd voor ogen had werd nu bij Ede maar anderhalve kilometer meer westwaarts gedacht. Echter het gehele traject kon door diverse oorzaken nog niet uitgevoerd worden, maar wel werden in het midden van de 70er jaren de ergste knelpunten opgeheven door een spoortunnel bij Ede en een tweebaansweg van Ede ‘buitenom’ naar Barneveld. De planners bleven rekenen, met 1980 op de kalender hadden ze een nieuwe planning en daarin was de weg weer anderhalve kilometer westwaarts opgeschoven om Ede nog weer heel wat ontwikkelingsruimte te geven.

Vanaf 1980 wist ik vrijwel zeker dat het met Maanderbroekweg 2 een aflopende zaak zou worden, want het zou zeker nooit gebeuren dat de geplande weg nog eens weer wat opgeschoven zou worden in westelijke richting, want dan zou men teveel op het Utrechts gebied komen en dat was de vroede vaderen van Ede niet zo welgevallig. Veenendaal had tenslotte altijd al wat aan Ede’s grondgebied zitten knabbelen. Aan de zuidzijde van de A 12 had men verder geen ruimte nodig, alleen de boerderijen Maanderbroekweg 2 en 3 stonden er gevaarlijk ‘recht voor,’ waarmee ik bedoel dat in het geplande traject mijn boerderij als eerste en enige zou moeten wijken voor de aanleg van de nieuwe weg. Het zal je maar gebeuren dat je boerderij blijkbaar op het verkeerde moment op de verkeerde plek staat!

In de jaren 1980 tot 1986 was er officieel nog weinig aan de hand, behalve dat er vaak krantenartikelen waren die alle nieuws overnamen dat er uit de koker van de planners en de ‘demografen’ kwam. Er moest nog uitgevonden worden of de hele weg op een talud moest komen of juist verlaagd aangelegd moest worden, want men moest de zogenaamde ‘milieueffecten’ tegen te gaan. Milieugroepen kijken niet op geld en er werd hierover heel wat afgewauweld door deze groepen die inspraak eisten. Ook was er een berg zand voor de weg nodig en er werd nu bedacht dat het hele Maanderbroek hieraan opgeofferd moest worden. Men ging er van uit dat voor deze zandwinning een 60 hectaren grote plas gegraven moest worden die naderhand geschikt gemaakt kon worden gemaakt als recreatieplas. En inderdaad, ook in ons weiland zijn boormonsters genomen tot 10 meter diep, onder andere om te zien of het zand geschikt was om met een baggerboot op te spuiten, want zo kon men blijkbaar goedkoper kubieke meters zand verplaatsen.

Wat hier volgt zijn wat krantenknipsels uit die jaren die door mij bewaard zijn.
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Als doorsnee journalisten over agrarische aangelegenheden schrijven, blijkt dat ze zich nogal eens wat veel met ‘luchtfietsen’ bezig houden. Dit is een krantenartikel van 1987 en uit de beschrijving van het Maanderbroek is niets anders op te maken dan dat de schrijver zich hier met zijn verslag over ‘kleine meertjes’ en een ‘paar keer per jaar water’ ongeveer een eeuw vergist moet hebben.
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Zou dat wel echt zo zijn?
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Vier pagina’s krantenkoppen en artikelen die voor zichzelf spreken. Er is een selectie gemaakt uit de tientallen berichten in de kranten gedurende de jaren 1980/87. Als journalisten wat horen, dan komt het in de krant en zo word je dus wat voorbereid op de dingen die gaan gebeuren. We hadden er niet zo zeer een probleem mee, andere bewoners die ook moesten wijken, werden er begrijpelijk wel zuur en wrang van, getuige het bovenstaande maar als je voor jezelf al een oplossing in je achterhoofd hebt, dan is het zelfs goed mogelijk dat het probleem een nieuwe uitdaging wordt. Maar iedere keer weer een nieuwe krantenkop, was als een kleine adder in het gras en op dit moment doet hij nog niets, maar hij zal waarschijnlijk wel een keer uitgroeien en dan wat neiging vertonen om toe te bijten.



De ontwikkelingen aan de hele zuid- en westkant van Ede, zoals ik ze heb meegemaakt sinds 1950, strekten zich uit van de Doesburgerdijk tot aan de Bovenbuurt en hoeveel boerenbedrijven zijn er door de gemeente Ede opgekocht ten behoeven van industrie en stadsuitbreiding in deze 35 jaar? Er is natuurlijk achter te komen en het zullen er zeker 150 geweest zijn. En waar zijn die boeren gebleven? Ruwweg de helft is gestopt en de andere helft is vertrokken om hun bedrijf op een andere plaats in Nederland voort te zetten. Maar er was ook iemand die anders dacht, hij hoefde op dat moment niet eens direct weg, maar hij besloot naar Canada te emigreren met zijn gezin. Het was de familie Jan van de Pol, de boer die aan de overkant van ons woonde, op de oude plaats van mijn grootvader. Het was een wat ongebruikelijke stap, er werd vanzelfsprekend in de buurt wat over gepraat en de veel gehoorde mening was: ‘Weet hij wel wat hij aanhaalt met zo’n beslissing?’ Ik vertelde hem een keer: ’Ik zie het perspectief wel, het is nog zo gek niet’ en deze reactie deed hem redelijk goed, want hij zei: ‘Gelukkig dat er tenminste nog iemand is die er iets positiefs in ziet.’ Dit was aan het eind van het jaar 1981 en de volgende jaren waren er steeds meer krantenartikelen over de nieuwe weg de A 30 en de recreatieplas.

Ook waren er in die tijd heel wat zorgen over de afzet van de zuivelproducten en iedere minister van landbouw in de EEG was het er over eens dat spoedige maatregelen om de melkstroom in te dammen dringend gewenst waren, maar een gezamenlijke beslissing liet nog even op zich wachten. Een jaar later was de situatie zo dringend dat men tot een vergadering besloot van alle landbouwministers en niemand mocht naar huis voor er een gemeenschappelijk akkoord op tafel lag om de melkstroom drastisch te beteugelen. Dat werd na lang vergaderen een quotum systeem met 7% korting voor de eerst volgende drie jaar, dus ruwweg 21% in totaal. De hele Nederlandse veehouderij liet het gelaten over zich heen komen. Men begreep ook wel dat er wat gebeuren moest om het probleem in te dammen en toen men na verloop van tijd aan het idee gewend was, werd de situatie nog wat meer ontspannen. Het was in de voorgaande jaren een soort opjaag systeem geworden. Zo van: Wie kan het snelste het meeste melken? En nu was de race over en na wat gewenning was het nog zo gek niet.

Het volgende probleem was nog heel wat groter. De MEST. Het was al een aantal jaren duidelijk voor iedereen dat er in onze omgeving te veel mest was. Wij hadden er ook mee te maken, want in 1981/83 werd het nog gratis opgehaald, maar in 1984 moest er voor betaald worden, zo ongeveer fl.5 per kuub. Daar waren we nog niet aan gewend en het werd allemaal nog eens aangezwengeld door alarmerende krantenberichten dat er mest ‘gedumpt’ werd en dat het grondwater in hoog tempo vervuild raakte. De overheid kwam met een meststoffenwet, men mocht ruwweg nog een koe en een pink op een hectare houden, dus zoals het vroeger was geweest. Was er meer vee of ‘veredeling,’ dan moest de rest afgevoerd worden naar bouwland gebieden waar men het overschot kon ‘plaatsen.’ Het melkquotum was dat niet, maar de ‘mestwet’ was als een levenslustige adder onder het gras en hij zou nog snel groter groeien.

Het betekende voor mijn bedrijf dat zeker 2/3 van de geproduceerde mest afgevoerd moest worden en er moest een ‘mestboekhouding’ komen om het allemaal controleerbaar te maken. Dat zette mij er toe aan om eens te gaan nadenken over wat uiteindelijk de consequenties zouden zijn. Ik was het wel met de beleidmakers eens dat ik ook wel wat teveel mest had en ik nam het de overheid niet kwalijk dat er een wetgeving in de maak was. Maar als de overheid gaat mee beslissen over het niveau in onze gierput, dan wordt de bemoeizucht wel wat erg groot!

Het Maanderbroek is een redelijk grote open vlakte. In de 50er jaren was het wat ‘extensief’ met de lage stukken land die niet zo produceerden. De melkproductie was met 10 hectaren en 10 melkkoeien bijna een dagtaak. De arbeidsbehoefte was uitgedrukt per koe, ongeveer 200 uur en 10 koeien, was dus 2.000 uur op jaarbasis; de rest van de tijd werd aan kippen en varkens besteed. Maar er moest meer geproduceerd worden met als uiteindelijk resultaat dat het technisch mogelijk was om 40 koeien te houden. Nog steeds gold zo ongeveer een koe per hectare, zij het dat de hectare grasland nu 25 % meer opbracht, maar de koe produceerde ook 25% meer en had daardoor 25 % meer ruwvoer nodig. Er werd dus meer melk geproduceerd, maar per saldo bleef het een koe per hectare en de rest van al het benodigde voer moest aangekocht worden. Als we weer uitgaan van 2.000 uur, er werd ook nog wat tijd aan de varkens besteed, dan was de arbeidsbehoefte nu terug gelopen tot 50 uur per koe per jaar en in diezelfde uren werd er ook nog 60 % meer melk per koe geproduceerd dan 25 jaar eerder, van ruim 4.000 liter per koe in 1960, tot een dikke 6.500 liter per koe in 1985. In 1960 werd er in deze 2.000 uren 40.000 liter melk aan de fabriek geleverd, in 1980 was dat zes keer zoveel! Er zat een enorme groei in, maar de ‘landbasis’ was in 1981, met wat aankoop 14 hectaren dus en die wilden niet meegroeien.

Er was redelijk wat voer te koop, voornamelijk van kleine bedrijven die het niet rendabel achtten om te investeren in een melktank, de 6 á 10 koeien bedrijven dus die nu kippen- of varkensbedrijven waren geworden. Met de mest konden ze op de wat hogere gronden prima snijmaïs verbouwen en het bracht nog wat op ook, want de prijs van een hectare maïs was in deze tijd tussen fl. 1.750 voor een matig en fl. 2.500 voor een heel goed gewas. Er moest aardig wat werk van gemaakt worden om de juiste kwaliteit aan te kopen en het resultaat was ook het genoemde overschot aan mest die niet meer terug ging naar de plaats waar het aangesleepte voer gegroeid was. En zo leverde ik, maar ook heel wat anderen, een bijdrage aan het mestoverschot. Het was een meewerken aan een ongewild en onbewust competitiesysteem en het was eigenlijk simpel genoeg, want wat er als voer van voren ingaat, komt er van achteren weer uit en dat was letterlijk en figuurlijk het grote ‘grondprobleem’ van het mestoverschot en de wetgeving die erop volgde.

De hele voorstelling van een koe per hectare is wat simpel. Er is wel wat op aan te merken, maar in zijn algemeenheid heeft het een redelijk juistheidgehalte. En als ik terugkijk hoe dat in 10 jaar in zijn werk ging, met zoveel gras en maïs kopen, maar ook kuilhopen, en pinken weiden, kortom de handelingen die nodig waren om ons melkveebedrijf te runnen, dan blijkt dat het voer werd gekocht en opgehaald in die jaren aan de Hogevalksedijk, Peteweg, Zecksteeg, Meikade, Buurtweg, Oudendijk, Kade, Binnenweg, Dragonderweg, Bennekomsekade, Kraatsweg en de Veensteeg. Bovendien een gekochte maïskuil in Rhenen, gras en mais aan de Maanderdijk, Dijkgraaf, Krommesteeg, Harnsesteeg, Harnsedijkje, Bovenbuurtweg, Langeweideweg, Maanderbuurtweg, Schuttersweg en Herenmeiersteeg en daarmee is de cirkel nagenoeg gesloten.

Het kon dus met recht genoemd worden ’de hele omgeving afstropen.’ Om dit gestroop te voorkomen, zou ik nog minstens een extra 15 hectaren Maanderbroekgrond in gebruik moeten hebben, maar daarvoor waren de mogelijkheden minimaal. En met het er aan komen van de ‘mestwet,’ werd het eigenlijk steeds meer duidelijk dat ik tot op zekere hoogte slachtoffer was van eigen succes. Het ‘slachtofferidee’ had ik eerder nooit zo gevoeld, maar dat gevoel was er nu wel en het had een tendens: het ging steeds wat zwaarder wegen, ondanks het feit dat er nu een begrenzing was aan de melkstroom, de quotering genoemd, die als een nieuw instrument de ‘melkrace’ beteugelen moest. Een race waar ik zeker niet alleen mee bezig was, er waren nog meer voorbeelden van boeren die er in redelijk korte tijd in geslaagd waren om de melkstroom geweldig te laten aanzwellen.

Ik had wat relaties opgebouwd. Sommige boeren hadden gras of maïs aan te bieden en die gingen niet op zoek naar een andere koper, maar vertrouwden erop dat ik hun ‘product’ kocht en een redelijke prijs betalen wilde. Een ervan zal ik bij naam noemen. Jarenlang heb ik van A. van Steenbergen aan de Dijkgraaf drie of vier hectaren gras gekocht om in te kuilen. Het ene jaar had hij jongvee in zijn weiland, het andere jaar verkocht hij een snede gras wat altijd weer van uitstekende kwaliteit was. Ik moest het goed betalen, in doorsnee fl.1.100 per hectare en dan was ik blij dat ik het kopen kon, ook al omdat het redelijk dichtbij was. Al dat aankopen voelde nog niet als een addertje onder het gras. In de 70er jaren voelde het als blijheid, maar nu, in de 80er jaren werd die blijheid toch langzaam wat minder.

Of hadden we in de 80er jaren wat meer tijd om te piekeren? En was in 10 jaar heel wat bereikt, aan de melkkoeien werd meer verdiend dan aan de varkens en het lag wat beter, want als je de varkens aflevert, dan heb je het hok weer leeg en dan moet je opnieuw beginnen, hetgeen wat extra zorg en inspanning kost. En een koe kan wel eens enkele weken ‘droogstaan,’ maar daarna gaat de productie weer door met vaak een duur stierkalf en een weer op gang komende melkstroom en dat ging goed, zoals al geschreven. In 10 jaar was er een productieve en redelijk uniforme veestapel opgebouwd die voor 80% in de herfst afkalfde en dat werd zo gehouden, omdat alle inkomende vaarzen nu in de herfst voor het eerst kalfden. En als er niet genoeg eigen aanfok was, dan werden vaarzen voor het nieuwe stalseizoen uitsluitend in september aangekocht, want we hadden uitgevonden dat, als ze nog naar buiten konden, ze dan beter konden wennen in vergelijking met het stalseizoen als ze binnen gehouden werden.

De herfst stierkalveren waren duur, gemiddeld werd er in de drie herfstmaanden bijna 500 gulden gebeurd en dat telde wel aan. In februari werd de meeste melk geproduceerd en de melktank was 2.500 liter groot, maar het is ook gebeurd, dat die tot de rand toe vol kwam op maandagmorgen, als er dus van drie dagen melk gehaald werd. Er kon in die tank precies 2.615 liter. En het is gebeurd dat er 2.680 liter opgehaald werd.

Dan was het een voordeel dat de tankauto er om vijf over half acht was, want de laatste melk werd dan in de meetglazen gehouden, omdat de tank op dat moment vol was. Als de tankauto dan begon te pompen, kon de rest van de melk naar de tank gaan. Die melk was dan eigenlijk nog niet koud genoeg, maar dat was geen probleem, het werd wel meegenomen. De melkprijs was goed in deze tijd. Gemiddeld was het 74 cent in 1984/85 en dat was ondanks alle overschot en quotum perikelen, altijd nog wat hoger geworden.

Er zat dus een goed inkomen in de koeien, maar dat was dan wel in een gemoderniseerde en gemechaniseerde situatie. Boeren met 10 of 15 koeien in een oud koestalletje, moesten deze prijs nodig hebben om het hoofd boven water te houden en de tijd van protesteren, wat eerder nogal eens aan de orde was, was wat voorbij. Er moest maar zeer efficiënt geproduceerd worden en anders was er zeker op termijn geen plaats meer voor de boer die nog wat op de oude voet voortging en niet efficiënt produceerde.

Alleen met een lage kostprijs was een inkomen te halen en aan de afzetkant gold: de prijs wordt tot op grote hoogte gegarandeerd, ze halen de melk toch wel op en dus met marktwerking en consumentengedrag werd geen rekening gehouden.

Maar ook nu was het weer niet perfect, want de weerstand in de samenleving tegen modernere productiemethoden nam almaar toe. Boerenbedrijven waren al wat jaren ‘hinderwetplichtig,’ dat wil zeggen er kon maar niet zomaar een nieuw bedrijf meer gesticht, of een bestaand wat uitgebreid worden met vergroting van bestaande gebouwen. De buren die soms kortbij woonden, hadden nu ook hun rechten en inspraakmogelijkheden. Als er een bouwvergunning aangevraagd werd voor een voorgenomen uitbreiding, kon het je dus heel moeilijk gemaakt worden door bezwaarschriften over geluidsoverlast, over een ventilator, over stank over stof en dergelijke dingen en daar was nog wel wat begrip voor op te brengen. Maar er waren nu ook milieugroepen die er niets mee te maken hadden, maar toch protesteerden. Die mensen hadden er blijkbaar de tijd voor om dat zo te doen en de veehouderijen werden nu aangevallen over een ammoniak uitstoot, wat de voornaamste veroorzaker was van een nieuw fenomeen: de ‘zure regen.’ Als je hun doemscenario’s mocht geloven, dan zou er in ons land over 25 jaar geen boom meer in leven zijn. Ook kregen de boeren alle schuld in de schoenen geschoven als veroorzaker van de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater. Voorwaar alweer een nieuwe en levenslustige adder onder het gras.

Het gaf soms wel een gevoel dat je nog net geen misdadiger was, maar wat je aangerekend werd was allemaal niet zo sympathiek. Je kreeg eigenlijk te maken met een steeds groeiende tegendruk uit de samenleving en dat zou niet zo erg zijn, als de consument maar eens precies wist waar het over ging, maar 90% weet dat niet en daar maken de verschillende milieugroepen handig gebruik van. Als je maar vaak genoeg je mening herhaalt en de hele agrisector in een kwaad daglicht stelt, dan gaat de consument daar uiteindelijk heel veel van geloven en dat zijn nu juist de tactieken waar de milieugroepen het van moeten hebben. Met het uitdragen van hun soms alarmerende en luidruchtige stellingen waren ze vaak bezig om zoden aan hun eigen dijk te zetten.

Zo werd het idee hoog gehouden dat de boer te pas en te onpas met bestrijdingsmiddelen spuit, die kosten niets denken ze, en bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden al snel op de zelfde hoop gegooid als zijnde hoogst ongezond, terwijl kunstmest niets anders is dan een normaal in de natuur voorkomend element dat uitgestrooid wordt op die plaatsen waar het niet zo veel voorkomt, met het doel de plantengroei wat te bevorderen.

En nu moet er nog wat onthuld worden, want het gebeurde ook in deze tijd, om precies te zijn op 1 april 1984 dat ik mezelf ging overwinnen door te stoppen met ----roken. Vroeger moest je jong aan roken beginnen, anders hoorde je er niet bij en omgekeerd, als je rookte hoorde je er wel bij. Op verjaardagen stond er een bekertje sigaretten en een doos sigaren op tafel en halfweg de avond hing er al een behoorlijke blauwe walm in het vertrek. Het hoorde nu eenmaal zo en als je wist hoe het hoorde, dwong dat een zeker respect afl. Ik denk dat ik 25 jaar lang rookte, veelal een zwaar ‘sjekkie,’ goedkoper en smaakvoller dan gekochte sigaretten. Het zou een bezienswaardigheid kunnen zijn wat een persoon in 25 jaar oprookt, wel een grote kruiwagen vol denk ik. Ik had al wat jaren gedacht dat ik er vanaf wilde, maar ik was iets meer dan redelijk verslaafd en daarom lukte dat niet makkelijk. Maar ik werd 40 jaar in die dagen en ik dacht zo: Mijn vader is niet oud geworden en ik vind het voor mezelf en mijn gezin niet langer verantwoord om met deze slechte gewoonte door te gaan. Dus stoppen en dat betekent gewoon niet meer doen! En of je nu druk bent of dat je niets om handen hebt, er is geen excuus. Afblijven en ook niet eentje, want dan begint de verslaving opnieuw. Tabaksverslaving ken ik dus van zeer nabij, een verslaving die behoorlijk erge vormen aannemen kon, terwijl alcohol nooit aantrekkelijk was en de verslaving daaraan nooit vat op mij zal krijgen.

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd wat van de sfeer en de omstandigheden weer te geven van de eerste helft van de jaren 80. Voor de doorsnee lezer was het soms misschien niet zo boeiend, want is die wel zo geïnteresseerd in melkproductie en degelijke zaken? Maar niet alle onderwerpen kunnen nu eenmaal even interessant zijn. Het is opgeschreven, omdat het alweer 25 jaar geleden is en omdat het voor een enkeling wel leuk is om hier in de toekomst over te lezen. Het is in de eerste plaats bedoeld om de omstandigheden op Maanderbroek 2 en 3 voor het nageslacht te bewaren.

Er waren dus wat wolkjes aan de horizon en ook dreigde de dagelijkse voldoening van hetgeen uit je handen kwam, met een mooi woord arbeidsvreugde genoemd, door allerlei belemmeringen steeds iets meer onder druk te komen staan. Maar alle minder gewenste ontwikkelingen waar we geen invloed op uit konden oefenen, zetten ons wel aan tot het denken over een verdere toekomst een daarbij werd voortdurend overwogen of die toekomst zich wel in Nederland zou blijven afspelen, ook al omdat we altijd nog geregeld contacten hadden met Canada. Familieleden kwamen over en ook met andere bekenden uit dat verre land kon wel eens gepraat worden en zodoende konden we onbewust wennen aan een idee dat er altijd nog een mogelijkheid open was om op een gunstig geacht moment in Nederland te stoppen.

Bij voorbeeld als we de Maanderbroekweg zouden moeten verlaten, omdat het opgezette wegenplan echt van start zou gaan en gezien de almaar toenemende verkeersintensiteit lag het voor de hand dat dat onherroepelijk een keer gebeuren zou. Was het dan nog aanlokkelijk om ‘ergens’ in Nederland opnieuw te beginnen? Financieel zou het geen probleem zijn, maar het welbevinden in Nederland met alle regels en wetten die er waren en er aan zaten te komen, dus eigenlijk de wisselwerking tussen ondernemer en overheid, dat was er in de 80er jaren vanzelfsprekend niet beter op geworden. Het is niet zinvol om een schuldige aan te wijzen, het was de zo gegroeide situatie in Nederland. Als er nog wat verder vooruit gekeken werd, dan kwam ook nog een bedrijfsopvolgingsidee om de hoek en dan was Nederland al weer sterk de verliezende kandidaat.

Er waren in vroeger jaren al zo vaak familieleden vertrokken. Familieleden die ik nooit gekend heb, want die al zijn vertrokken in 1910/15. Canada was toen nog geen emigratie bestemming en velen van hen kwamen terecht in de noordwest hoek van de Amerikaanse staat Iowa. Ook zussen van opa Maas woonden daar volgens het stamboomboek van de Rosebooms en ik maakte, zoals bekend, de emigratie mee van mijn ome Bart en aan mijn moeders kant van ome Rijk die begin jaren 50 vertrokken.

In het najaar van 1985 stond er in een advertentie in het weekblad De Boerderij dat de Canadese Ambassade een voorlichtingsavond belegde in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat was iets nieuws, want het was bij mijn weten nooit eerder op die manier gebeurd. Een telefonische opgave was snel geregeld, de interesse was bij ons al zo groot dat we dat ook wel mee wilden maken en dus zijn we erheen gereden op een druilerige novemberavond. De spreker was een Nederlands sprekende ambassademedewerker met de naam Hilterman en uit zijn betoog bleek dat Canada openstond voor de agrarische ondernemer, als hij tenminste ook nog wat kapitaal mee kon brengen. En natuurlijk werd er een korte film vertoond als aanvulling op hetgeen hij zei. Er bleken enorm veel mogelijkheden te zijn en het was allemaal toch wel mooi en avontuurlijk. Er waren ongeveer 150 aanwezigen, waarvan een enkeling een ingewijde was die er blijkbaar al eens rond gekeken had en mijnheer Hilterman kreeg dan ook het verwijt tijdens het ‘vragenuurtje’ dat hij het soms iets teveel als een Luilekkerland voorstelde. Volgens een andere ingewijde waren er inderdaad mogelijkheden, als je tenminste je beide handen meebracht en als je wat eelt in je handen had, kon dat geen kwaad. Alles bij elkaar was het een leerzame avond en we waren blij dat we er geweest waren. En daarna zag bij ons een andere kijk op de dingen het levenslicht. Alles wat de wegen- en wettenplanners ook bedachten, het was allemaal wat minder bedreigend geworden, want er was een mogelijkheid eraan te ontsnappen. En om nog meer informatie te verzamelen, daarmee waren we achter de schermen doorlopend bezig. Meer onbewust dan bewust, waarbij we wel probeerden om dromen van de werkelijkheden gescheiden te houden, want dromen zijn mooi ’s nachts in je bed, maar overdag word je er niet rijk van.
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Winter foto’s zijn minder mooi dan zomerfoto’s, maar het kan niet altijd zomer zijn.
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Ook weer winterfoto’s, maar we zien geen modder meer, terwijl het in het verleden wel eens een modderig erf was geweest en dan werd het in een vorstperiode al gauw een rauwe bende.







HOOFDSTUK 32

DE KNOOP WORDT DOORGEHAKT.


De ondernemer, wat is dat voor een mens? Hij is altijd het een en ander van plan, hij heeft steeds nog een wensenpakket en ook hij heeft een doel voor ogen om geld te verdienen, waarmee hij in de toekomst leuke dingen kan doen, zonder zich nog al te veel om de kosten te moeten bekommeren. Hij kankert wat op de belastingen, maar meestal wel in de juiste proportie, kletst vaak wat over het ondernemersklimaat en ook wil hij voor zichzelf eigenlijk steeds wat meer verstand van zaken hebben, zonder de grens te overschrijden die eigenwijsheid heet.

Daar tussen ligt wel een grijs vlak dat van geval tot geval verschilt. Soms moet hij het toch even helemaal gewonnen hebben, maar dat moet niet uitgedragen worden, want dan heet het arrogantie en dan is een (sterke) opinie al snel niet aangenaam meer. Als hij in menig opzicht ook nog een voldaan mens is die onsympathieke beslissingen op een sympathieke manier kan brengen, dan is dat meegenomen. In mijn geval had ik, als ik grote beslissingen moest nemen, altijd weer gebrek aan deskundigheid. Een deskundige weet van weinig dingen heel veel en dat is als boer niet vaak het geval, maar het is toch meestal wel een boeiende aangelegenheid om steeds weer te proberen om de beste oplossingen op te hengelen in situaties die van geval tot geval verschillend zijn.

Het komt er bijna altijd op neer dat je van veel dingen weinig, vaak te weinig, weet, zeker als er nieuwe uitdagingen aangegaan worden. Misschien moet je een paar extra voelhorens hebben, want je kunt er niet voor opgeleid worden en als dat wel zou kunnen, dan zou het in mijn geval bijna nooit gewerkt hebben, want de toch nog voorkomende fouten op praktisch gebied, zouden dan nog lang niet altijd voorkomen hebben kunnen worden.



Het liep nu tegen het einde van 1985 en we kregen gelijk met de goede wensen voor het nieuwe jaar, ook een uitnodiging om in Canada op visite te gaan. Dat was al eens vaker gebeurd en toen kwam dat nog niet zo goed uit, maar nu was er een nieuwe interesse om aan zo’n uitnodiging gehoor te geven. De beide oudste zonen waren juist groot genoeg om in de vakantie het werk waar te nemen, zodat er geen organisatorisch probleem was, maar ze vonden eigenlijk wel: ‘Voor wat hoort wat.’ En dus is hun beloofd dat ze het volgende jaar een trip naar Canada mochten maken, uiteraard op mijn kosten en dat maakte hun motivatie nog beter, zodat we op dat punt geen zorgen hadden.

We hebben in maart geboekt voor de reis, maar het gaf wel wat moeilijkheden, want we konden al niet meer boeken voor een directe vlucht, omdat in deze zomer ook de wereldtentoonstelling in Vancouver werd gehouden. We wilden naar Edmonton en dat was alleen te regelen met een tussenstop in Toronto.






Het betekende ook dat we voor het eerst gingen vliegen en dat was natuurlijk een belevenis. We vlogen met een Canadese charter die ‘Wardair’ heette, want bij de KLM waren geen plaatsen meer beschikbaar, hoewel dat de voorkeur had, want we wisten eigenlijk niet waar we aan begonnen, aan boord van een Canadees vliegtuig. Bij voorbeeld, hoeveel taalmoeilijkheden zouden we ondervinden? Het viel allemaal reuze mee; enkele van de stewardessen waren het Nederlands redelijk machtig, maar dat hadden we nauwelijks nodig en de reis was comfortabel te overleven, want koffie en eten dat werd gewoon geserveerd. Ook de passagiers waren voor het grootste deel Nederlanders en wat ook nog hielp was dat we allemaal gezellige mensen om ons heen hadden, waarvan de meesten in een goede vakantiestemming waren.

Het was naar Toronto dik zes en half uur vliegen en het weer was gunstig, zodat we boven Toronto vanuit de lucht de grote ‘city’ heel goed konden zien, waarbij het meeste opviel dat er bij zoveel huizen een zwembad aanwezig was. Voor een paspoortcontrole hoef je geen Engels te kennen. Als je het paspoort en het terugreisticket laat zien, word je er maar zo doorgeloodst.

Daarna moesten we drie uur wachten op de vlucht naar Edmonton, wat een beetje onwennig was, maar we hebben ons geen moment onzeker of zorgelijk gevoeld, ook niet op de vlucht naar Edmonton, waar we dus niet langer de Nederlandse taal om ons heen hoorden. Het zijn allemaal gewoon dingen die je een keer gedaan moet hebben en ook hier geldt heel sterk: ‘Al doende leert men.’ En als je het paspoort en het terugvliegticket maar in orde hebt en de dag ervoor geen bank overvallen hebt, dan hoef je je eigenlijk nergens zorgen over te maken. Zolang je dus je ogen maar wat laat werken en ook nog wat nadenkt, dan volgt de rest eigenlijk vanzelf.

Het was een lange dag geworden, want je vliegt wat met de tijd mee en dat betekent dat het een hele lange dag wordt, waarop je acht uur daglicht cadeau krijgt. Daardoor kan het dag- en nachtritme verstoord worden, wat betekent overdag lui zijn en ’s nachts niet kunnen slapen, maar dat viel ook reuze mee, we hebben er geen noemenswaardig probleem mee gehad. In Edmonton werden we opgewacht door Joke van de Pol en haar zoon Evert en na anderhalf uur rijden, waren we op het gastadres juist tien kilometer oost van Lacombe. De gastheer en gastvrouw, Jan en Joke hebben er heel wat werk van gemaakt om ons zoveel mogelijk te laten zien en we zijn bij vele voormalige Nederlandse boeren op visite geweest, waarbij veel verschillende indrukken opgedaan werden. Zo waren we in de gelukkige omstandigheid om op een heel gemakkelijke manier alle dingen die we zagen te kunnen beoordelen en werden onze vragen, en dat waren er wat, beantwoord. Die antwoorden waren wel in overeenstemming met hetgeen we zagen, er waren geen antwoorden die te ‘sterk’ waren voor een gegeven situatie.
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Foto-impressie van onze Canada reis, waarbij we hier en daar nog wat oude bekenden tegen kwamen. Bekijk de plaatjes goed, want er wordt geen uitleg bij gegeven
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More impressions of Canada



Het was allemaal zeer interessant in de tien dagen dat we er logeerden, allemaal zo gewoon en allemaal toch zo anders. En we kregen alleen maar positieve indrukken, onder andere over alle soorten ‘makkelijke’ prijzen. Bijvoorbeeld voor omgerekend hetzelfde geld waarvoor je in Nederland maïs kocht om in te kuilen, kocht je hier het land. Hierbij wordt aangetekend dat de vruchtbaarheid zeker niet minder is, maar het groeiseizoen is wel 25 á 30% korter, met andere woorden, hierdoor groeit in Nederland op twee hectaren net zo veel als in Canada op drie. Zo zou er nog heel wat meer geschreven kunnen worden over allerlei zaken die we zagen, maar het wordt geen uitgebreid reisverslag.

Na tien dagen moesten we dus verder met de trein en daarvoor hebben ze ons naar Calgary gebracht, waar we om twee uur moesten zijn, maar er was geen trein, die moest nog aankomen vanuit de oostkant van Canada. Het was nog wel even wennen, want in Nederland rijdt een trein op een minuut nauwkeurig, maar Canada nog niet op een uur en onze trein kwam pas om vijf uur binnen. We vonden vrij snel de besproken plaatsen en nu konden we wat ons betrof snel vertrekken. Nee dus! Het duurde en het duurde en uiteindelijk bleek dat de trein eerst nog een wasbeurt kreeg, wat ook weer een half uur duurde. De hele lange trein reed stapvoets door de ‘wasstraat’ en toen we eindelijk Calgary verlieten, was het half zeven. Om 10 uur die avond hebben ze ons ‘treinbed’ opgemaakt in de ruime coupé en we hebben van 11 tot 5 goed geslapen, terwijl de trein voortsukkelde, wat ook niet anders kon, want we reden door het reusachtige berggebied dat de ‘Rocky Mountains’ heet. De volgende middag om een uur waren we op de plaats van bestemming en dat was een hele belevenis op zich. Het perron was niet meer dan een stapeltje spoorbielzen, de hele lange trein met vier locomotieven er voor, stopte alleen voor ons en nog twee andere passagiers en de machinist kreeg de aanwijzingen van de conducteur over waar hij precies stoppen moest via zijn walkietalkie.

We werden opgewacht door tante Woutje en haar zoon Allan en vervolgens hebben we hier 14 dagen fantastisch gelogeerd met als hoogtepunt een bezoek aan de ‘Worldexpo’ in Vancouver. Onze familieleden wonen in Chilliwack en dat is iets te vergelijken met de Betuwe, een 20 á 25 kilometer brede rivierdelta met kleigrond dus. Er waren wel een paar verschillen met de Betuwe. Er stroomt hier maar een brede rivier de ‘Frazer,’ er zijn aan weerskanten hoge ‘rotsbergen’ de Rocky’s en het klimaat is maritiem, wat vochtig dus en door de 500 kilometer zuidelijker ligging dan Nederland is er een wat langer groeiseizoen. Er zou nog heel wat meer over geschreven kunnen worden, maar dit wordt zoals gezegd geen uitgebreid reisverslag.

Een belevenis was het wel, waarbij we in de gaten hielden dat er niet teveel een euforische vakantiestemming ging overheersen, maar dat we samen beiden ogen en oren goed gebruikten om uit te vinden of wij er ook zouden willen wonen.

Toen we samen op de terugweg vanuit Vancouver in het vliegtuig zaten, hoefden we het er niet lang over te hebben. De vlucht duurt negen uur en we hebben nog geen negen minuten nodig gehad om te besluiten dat onze verdere toekomst zich voor 95% waarschijnlijk in Canada zou gaan afspelen, maar dat we dat voorlopig beslist niet wereldkundig zouden maken.

Het was allemaal aantrekkelijk genoeg en strikt zakelijk bekeken was er in Canada net zo makkelijk een dollar ( f 1.50 ) te verdienen als in Holland een gulden en vervolgens kon je er heel wat meer mee doen!
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Van dit initiatief moest zeker een foto gemaakt worden.



Toen we weer thuis waren, bleek dat alles uitstekend gegaan was en het volgend jaar was dus de beloning voor de harde werkers een reis naar Canada, waarbij ze ook nog een Canadese bruiloft mee konden maken. Onze grote vraag was onmiddellijk toen ze terug waren: ‘Zou je er ook willen wonen?’ Die vraag werd positief beantwoord, zodat we ongemerkt weer een stapje dichter bij Canada kwamen te staan.

Intussen had de Gemeente Ede besloten om bij alle boeren die geen Hinderwetvergunning hadden, een ambtenaar langs te laten gaan, om hun te vertellen dat het binnen afzienbare tijd verplicht werd om zo’n vergunning te hebben. Wij hadden die dus niet. Ik wist natuurlijk wel dat we hinderwet-plichtig waren, maar ik was niet zo gemotiveerd om fl. 2.000 neer te tellen, want ik was van mening dat ik niemand hinderde, omdat de afstand van mijn boerderij tot andere burgers daar te groot voor was. Maar rond 20 januari was er plotseling toch een ambtenaar op het erf die opdracht had de probleemgevallen in kaart te brengen. In een gesprek dat daarop volgde, vroeg ik hem of hij op de hoogte was van de geplande A 30. Hij was daarvan wel op de hoogte naar hij zei, maar dat was niet zijn werkterrein. Ik vroeg hem: ‘Eerst een Hinderwetvergunning aanvragen, kosten 2.000 á 2.500 gulden en dan een á twee jaar later weggekocht worden. Is dat dan echt zo noodzakelijk en wat schieten we daar mee op?’





‘Het is dus niet mijn opdracht,’ zei de ambtenaar, ‘om me daar mee bezig te houden. Het enige wat ik doen kan is aan burgemeester en wethouders vragen hoe die daar over denken.’

Deze Edese burgemeester en wethouders waren wel wat onnavolgbaar. Ze lieten in de herfst van 1986 namelijk maar zo een boerderij van zeven hectaren aan de Wolfsdijk kopen die ze volgens mij helemaal nergens echt voor nodig hadden. Maar de ambtenaar kwam de volgende week weer en hij zei: ‘B en W willen je bedrijf wel laten taxeren en zijn dus in de aankoop geïnteresseerd. Het kost je niets, dus als je dat wilt, dan kan dat zo gebeuren, zij het dat het normaal is in de gegeven omstandigheden dat de eigenaar ook een makelaar aanstelt als gesprekspartner.’ En zo gebeurde het dat makelaar H. Rozeboom uit Bennekom ‘aangesteld’ werd als onze makelaar, want niemand in de hele omgeving had de specifieke agrarische kennis, zoals hij die in huis had. Dus hebben de makelaar van de gemeente en Rozeboom de boerderij getaxeerd en was het reuze spannend met wat voor een bedrag ze uit de bus kwamen. Zelf had ik ook wat in gedachten en natuurlijk is dat je eigen bedenksel, maar er is uiterst weinig waar je je eigen taxatiebedrag mee vergelijken kunt. Dat speelt bij andere mensen ook wel wat en daarom weet men graag hoe hoog de prijs voor een bepaalde boerderij is. Dat is veel vaker het geval dan dat men precies wil weten hoeveel de boer op Maanderbroek 2 en 3 gaat beuren.

Terwijl het bedrag als echt wat privacy gevoelig gevoeld wordt, komt het wat later als de verkoop er door is, open en bloot in de plaatselijke krant te staan en vervolgens wordt er natuurlijk over gepraat in de hele omgeving. Het heeft vanzelfsprekend een goede ‘nieuwswaarde, ´zeker de eerstvolgende weken. Wat ik vervolgens interessant vond, was hoe de discussie erover geweest was en dat werd me verteld door een kennis die ik als redelijk deskundig beschouw. Hij zei: ‘Er was een grote variëteit in meningen, maar ik heb ook wel eens met zoiets te maken gehad en het komt er op neer dat er overwegend twee meningen zijn De mensen die verstand van geld hebben, kunnen zeggen dat het een groot bedrag kan zijn, maar als je weer een andere boerderij begint, heb je het heel hard nodig. En de mensen die geen verstand van geld hebben, zeggen dat het een schandelijk hoog bedrag is, maar bij hen is duidelijk jaloezie de ondergrond van hun mening. Dus, doe zoals je wilt, ga gewoon je gang en trek je van niemand wat aan.’

In de zomer van 1987 werd al wat rekening gehouden dat het vertrek aanstaande was, want er werd niet gekuild maar gehooid en dat was een succes, want hooi heeft om te verkopen veel meer waarde dan een kuilhoop.

We wisten nu dus hoe hoog het taxatiebedrag was. Maar een boer die uitgekocht wordt, kreeg meestal ook nog een vertrekpremie, een schadeloosstelling, want het afbouwen en zeker het opstarten op een andere locatie kost geld. Ik vond dat ik ook wel een handdrukje verdient had, maar dat wilde niet uit de verf komen. Makelaar H.Rozeboom kon dat niet van de grond krijgen en op zijn voorstel zijn we op een middag bij de wethouder van openbare werken geweest, waar we een half uur de tijd kregen. De makelaar had me al gewaarschuwd dat ik er niet te veel van moest verwachten.
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Nu bracht de krant eens een keer geen leugens in het land, want wat hierboven door de kranten geschreven werd, was correct. Ik kan dat bevestigen, zij het dat de bedragen toch weer iets verschillen. En ook is er een krantenartikeltje neergezet over de ‘regelgeving.’ Dat zag er wat grimmig uit en het hield de gemoederen bezig, want het zat er onontkoombaar aan te komen, hoewel door weinigen gewenst. Maar hoe dreigend was de dreiging? Velen hadden geen ontsnappingsmogelijkheid en moesten er mee leren leven, maar als je wel een ontsnappingsmogelijkheid had, dan werd het al snel tot een ‘gedrocht’ waar je niet mee te maken wilde hebben. Alweer wat meer gemotiveerd om wat bakens te verzetten.



Op die bepaalde middag hebben we inderdaad in zijn riant ingericht bureau een onderhoud met de wethouder gehad. Nou ja, een onderhoud? Het werd een hele eenzijdige lofzang op het wapenfeit van deze wethouder Alberts, in een voorgaand hoofdstuk op de foto, hoe hij de tunnel onder de spoorlijn bij het station Ede-Wageningen er door gedrukt had en hoe hij zoveel keer naar Den Haag afgereisd was om met de hoge ambtenaren van Binnenlandse Zaken de situatie te bespreken. Het hele ‘onderhoud’ was totaal een eenrichtingverkeer en drie minuten voordat de tijd over was, vroeg hij ‘of er nog vragen waren.’

Ja natuurlijk waren er nog vragen en de belangrijkste was hoe het zat met een bedrijfsschadevergoeding. Juist daar had hij nog nooit van gehoord, de ijdeltuit. Nadat hij gezegd had dat de gemeente Ede altijd de boeren die het veld gingen ruimen, uiterst netjes en tegemoetkomend behandeld had, dat het dus een erezaak voor de gemeente was en dat er tenslotte nog nooit een onteigend was, was de tijd verstreken. Het ambtelijke praatwonder gaf ons nu de hand en daarmee was de kous afl. Ik heb mijn mond gehouden, maar ik zat wel wat te broeden: Een volgende keer dan zal ik---------. Maar een volgende keer is nooit gekomen. De wethouder was denk ik wel de juiste man op de juiste plaats. Een professioneel en geoefend meester in: ‘Hoe ga ik mijn eigen gang en hoe stuur ik mensen zo snel mogelijk met een kluitje in het riet.’ Als ik later eens onder zijn ‘Albertstunnel’ door reed dacht ik: Hier weet ik net iets teveel van.

Nadien is er door de makelaar toch nog een kastanje uit het vuur gehaald en werd er besloten om het ‘voorlopig koopcontract’ te tekenen. Nooit heb ik begrepen waarom dat contract voorlopig genoemd werd, want het is helemaal niet ‘voorlopig’. Zijn we in Nederland wat achterlijk dat dit zo genoemd wordt? Maar op de septembermiddag dat de makelaar met de papieren kwam, hebben we getekend dat op 1 april 1988 de eigendomsoverdracht zou plaats hebben. Dat was maar een klein klusje, maar de volgende klussen waren groter.

Ik ben de vooraf ingevulde emigratieaanvraag gaan wegbrengen naar het Bennekomse postkantoor en heb de brief laten aantekenen. En intussen was er ook nog wel wat huiswerk gemaakt, wat bestond uit het uitvinden hoe het melkquotum verkocht kon worden. De handel hierin was nieuw, het quotum was er nog maar een jaar of drie en er waren nog niet veel mensen die een precies idee hadden over hoe dat het beste kon gebeuren. De overheid had zelf eerst een opkoopregeling gehanteerd en dat was een ‘uit de markt nemen programma’ voor fl.0.35 per liter. Verder had ze het verkopen op voorhand juridisch heel lastig gemaakt, want ze wilde eigenlijk geen handel in deze productierechten. Maar een melkquotum had al heel wat waarde gekregen, in tegenstelling tot het ‘mestquotum’ dat niet te verkopen was. Met het melkquotum was het wel een heel gedoe, want op papier was het alleen overdraagbaar als er eerst land gekocht werd, daar werd het quotum dan ‘op geschreven’ en na drie jaar verviel dit eigendomsrecht weer aan de oorspronkelijke eigenaar, maar nu met het gekochte quotum.

Vervolgens had de blauwe enveloppenfabriek ook nog wat te claimen en je kon er van op aan dat ze nu wel eens een beetje sissend hun tanden wilden laten zien. Even iets om terdege rekening mee te houden. Maar A was gezegd en B zeggen, moest ook maar gebeuren. We waren trouwens al wel op de hoogte van wat er af te rekenen was, want het boekhoudbureau van de CBTB had zijn tanden er in gezet en naar later bleek, hadden die wel accountants die de zaak beheersten. Ze wisten goed waar er begonnen moest worden om de hete brij wat af te laten koelen, voordat die gegeten kon worden.

Het bedrag dat ik overhield, na de ‘beeindigingsbelasting, wordt hier niet neergeschreven, maar wat ik er verder van weet, zal u niet onthouden worden.





Een veredelingsbedrijf met weinig of geen grond dat met de belasting afrekent wegens opheffing of staking van de onderneming, daarvan kan de fiscus ‘claim’ oplopen tot 50%. Maar als het een bedrijf is met nogal wat grond, dan valt het wat mee. Over agrarische grond hoeft namelijk niet afgerekend te worden. Wel over het ‘bouwblok,’ook over de forse boekwinst van gebouwen die soms (bijna) afgeschreven waren, over de woning als die niet privé is, over de meerwaarde bij verkoop van vee, over het verkochte melkquotum, over de oudedagsreserve, de uitgestelde zwendel, en natuurlijk wilden ze ook nog mee-eten van de event. meerwaarde van de inventaris. Dat laatste ging niet door, want er was hiervoor een constructie bedacht die een zeer gewenst verlies opleverde. De fiscus heeft dus heel wat in de melk te brokkelen en de knappe koppen die zich accountant kunnen noemen, kwamen op een percentage van 46.72%. Voorwaar geen aantrekkelijk tarief!

Wat vonden wij ervan en hoe gingen we er mee om? Maar snel afrekenen die hele handel en het voelde wel goed eigenlijk dat de waarde van het melkquotum dat we drie jaar eerder voor ‘niets’ gekregen hadden, nu ongeveer toereikend was om de eindafrekening van de fiscus glad te strijken. Tel uit je winst.

Het hele bedrijfsbeëindiging- en daarna het emigratieproces is iets waarmee behoedzaam gemanoeuvreerd moet worden, want er zijn tal van onzekerheden, waar je van te voren niet van op de hoogte bent. Je moet er wel doorheen en met alle onzekerheden moet je toch zoveel mogelijk zekerheid hebben en daarvoor moet het voor de buitenwereld eigenlijk wel lijken of je het helemaal gewonnen hebt. Je ontkomt er dus niet aan, om de voordelen van Canada op een rijtje te zetten en dan laat je natuurlijk ook de aanwezige en opkomende Nederlandse ergernissen mee wegen. Als voordelen hadden we de volgende gevonden:



1.Geen bouwvergunning voor bedrijfsgebouwen, de vergunning voor een woonhuis is een ‘makkie’ en een lastige ‘schoonheidscommissie’ vindt men ronduit belachelijk.

2.Geen woningwetwoningen of huursubsidie uit de ‘algemene’ middelen betaald, zoals in Nederland waar de mensen die er geen gebruik van maken er wel aan meebetalen.

3.Daaraan gekoppeld geen woonruimtevergunning en ook geen burgerlijke stand.

4.Geen Hinderwet of Milieuwet en ook geen polder- of waterschapslasten.

5.De kosten voor de gezondheidszorg zijn een peulenschilletje en dus uiterst betaalbaar.

6.Geen veeschetsen en de fiscus is er niet in geïnteresseerd hoeveel vee er op het bedrijf is.

7.Geen waardevermeerdering van de veestapel op een balans, want een balans bestaat daar niet.

8.Geen penicillinewet, je mag zelf best je vee behandelen.

9.Geen AID, maar de veearts is wel verplicht om een eventuele besmettelijke ziekte te melden.

10.Het fiscus stokpaardje, de 20% bijtelling voor privégebruik van de auto, bestaat niet.

11.Geen wegenbelasting, alleen $70 registratie per jaar.

12.Een benzine- en dieselprijs die nog niet de helft is van die in Nederland.

13.Geen fiscale oudedagsreserve, een Nederlands onding.

14.Geen pachtkamer of pachtwet.

15.Een veel makkelijker bedrijfsovername binnen de familie en een zeer groot bedrag vrijgesteld voor de boer die met pensioen gaat.

16.Geen torenhoge premieheffingen volksverzekering.

17.Een veel goedkopere manier van vee ‘vermarkten.’

18.Een, twee of drie huisslachtingen; geen keurmeester of fiscus die geïnteresseerd is.

19.De jacht: je jaagt maar en geen wapenvergunning nodig. Een koe wordt uit zijn lijden verlost met een ‘blauwe boon.’ Ook geen Gekro, de prairiewolven (coyoty’s) zijn goed voor het opruimen van alle kadavers.

20.Een goed ondernemersklimaat met een 5 % BTW tarief .


[image: image]

Riant huis! Efficiënt bedrijfsgebouw! Maar was het wel allemaal goud wat er blonk?



Zo werd dat dus door ons gezien en is het alles bij elkaar niet wat te mooi om waar te zijn ? Het lijkt erop dat je alles gewonnen hebt wat er te winnen is en zo moet het ook zijn, want een klein beetje emigreren bestaat dus niet. Je weegt gewoon af of je in de toekomst met een Nederlandse overheid te maken wilt hebben of met een Canadese en dan is het antwoord niet moeilijk meer en lonkt het avontuur.

Als je er geweest bent, heb je automatisch ingeschat of je er wonen wilt en ook dat stond niet tegen. Op andere vreemde plaatsen voelde het wel eens wat ‘unheimisch,’ een soort niet te beschrijven onaantrekkelijkheid dus, maar dat vonden we in Canada op de plaatsen waar we wonen wilden niet. Maar het kardinale punt is wel of je inschattings- en beoordelingsvermogen goed en goed genoeg zijn, want je kunt je in deze situatie niet veroorloven dat je daarvoor een onvoldoende krijgt.

Om er te boeren was emigreren naar Canada aantrekkelijk, maar er gaan ook nog andere onbeantwoorde vragen spelen. Het is een ander land met wat andere gewoonten en heb je voldoende aanpassingsvermogen om daar gelukkig te zijn? Wat vindt je vrouw er van?

Krijgt ze geen heimwee? Kun je er tegen dat je de eerste tijd wat taalmoeilijkheden zult hebben? Het zijn allemaal uitdagingen die van tevoren niet helemaal ingeschat kunnen worden en een (grote) fout word soms makkelijk gemaakt!

En hoeveel ben je in Canada beter af als boer? Duidelijk heel wat dus, een dollar wordt er aardig makkelijk verdiend en vervolgens kun je er heel wat meer mee doen, met heel wat minder belastingen en bureaucratie dan in Nederland.

Als een Nederlandse boer in Canada gaat kijken, dan is het voor 95% zeker dat hij ‘verkocht’ is, want hij is al even op zoek naar wat anders en dus duurt het dan niet lang om de voordelen te zien en het avontuur blijft trekken. Dat is mij later ook meermalen verteld door makelaars en ook door andere emigranten. Hierbij speelt een grote rol dat het op zoveel manieren niet bevredigend is in Nederland nog (langer) te boeren door het grote aantal regels en wetten. En bovendien zat al in ons achterhoofd dat we toch naar wat anders moesten omzien op termijn.

Het Maanderbroek was redelijk groot, maar hoeveel voer moest er altijd bijgekocht worden? En ook het krachtvoer dat met de bulkauto door de veevoederleverancier gebracht werd, daar werd nu anders tegenaan gekeken, want in Canada is betaalbaar land genoeg en daardoor kun je heel gemakkelijk je eigen graan verbouwen. Voor een melkkoe is 10 kilo krachtvoer nodig en als je er daarvan 8 kilo zelf kunt verbouwen dan is dat alleen maar voordeel, want er zitten geen kosten van transport, overslag of handelsmarges tussen en hiermee is bovendien de natuurlijke cirkel gesloten te maken. Immers de mest als restproduct, komt keurig terug op de plaats waar het voer gegroeid is en deze gang van zaken is iets waar de doorsnee boer blij van wordt. Als het enigszins kan, wil iedereen toch zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk produceren, maar men wil dan bij voorkeur niet geringeloord worden door een door de overheid opgelegde meststoffenwet die naar later bleek ook nog heel wat geld ging kosten.

Overigens hebben we in Nederland altijd de kost goed verdiend en zijn we er met zijn allen welhaast automatisch de mestoverschotsituatie in gegroeid. Zeer velen zijn het er over eens dat het niet gewenst is dat het tot een uitwas geworden is, maar er moest wel een manier gevonden worden om het ontstane probleem te beheersen. In Canada kon het veel meer ‘terug naar de natuur’ worden. Het farmen zag er door de veel grotere landoppervlakte ook heel wat natuurvriendelijker uit. Het waren allemaal zaken die mij en ons wel aanstonden en zeker in de agrarische sector ben je er beter afl. Veel zaken zijn er goedkoper en dat houdt automatisch in dat er minder verdiend wordt en dat geldt vooral de gewone werknemer/vakman. Voor hem zijn de voordelen niet zo duidelijk en het maakt niet of heel weinig verschil, of je bij voorbeeld in gewone loondienst bent in Nederland of in Canada.

Een week of vijf nadat de emigratieaanvraag de deur uit ging, heb ik nog een keer naar de ambassade gebeld met de vraag of de ingestuurde formulieren in orde waren en dat waren ze niet! We moesten voor de goede gang van zaken naar Canada afreizen en een optie nemen op een boerderij, dus eigenlijk een boerderij kopen en een aanbetaling doen!

Er moest nu weer het een en ander georganiseerd worden om er 10 dagen tussen uit te kunnen, maar met hulp van familie en buren lukte dat. We zijn dus weer afgereisd en we hebben weer gelogeerd bij de familie Van de Pol.

En nu ging het gebeuren! Drie dagen de boer op in Canada.

Het was weer een belevenis en we gingen alleen, dat betekende samen met een Canadese makelaar en met een woordenboek in de hand, dus verder geen tolk. Dat was zwaar werk, want je moest zoveel energie stoppen in de vertaling van ieder woord dat in het Engels gezegd werd dat je er uiteindelijk heel erg moe van werd, omdat je het niet kon en er toch wat ‘understandable’ van moest maken. Dat kostte heel wat energie, zodat je blij was dat je hier of daar nog eens een Nederlander tegen kwam.

De te koop staande bedrijven vielen ook nog een keer tegen, bijna alles wat te koop was, was oud, soms uitgeleefd en niet efficiënt. Het werd al snel duidelijk dat wat ons eigenlijk voor ogen stond, niet te koop was. Een andere factor was dat als het bedrijf je enigszins aanstond, het veelal oude huis weer niet in smaak viel. En in deze gevallen kun je niet zeggen: ‘Ik wil het bedrijf wel kopen, maar het huis dat hoef ik er niet bij.’ Want altijd vertegenwoordigt het oude huis nog een waarde van $ 40 á 50.000 en als je het vervolgens afbreekt en een nieuw huis bouwt, dan is het eerst betalen voor het oude huis, terwijl het verder geen waarde heeft, want je bouwt een nieuw. Maar toch gebeurde het uiteindelijk op die manier. De verwaarloosde farm op een mooie locatie met een harde weg langs het land, had wel een erg oud huis, maar het vertegenwoordigde zozeer geen waarde. Goed dus om even in te wonen, maar daarna moest er vlot een nieuw huis gebouwd worden en dat was aantrekkelijk. Ook het mooie land er om heen viel in de smaak en het werd gehuurd door een voormalige Wageningse boer waarmee ik overleggen kon, hoe het land was. Hij zei: ‘Het land is best. Als je het koopt, zul je er geen spijt van hebben.’ Daar was ik mee tevreden, want veel dingen kun je naar je hand zetten, maar als het land niet deugt, dat is niet te veranderen. En veranderen moest er nog heel wat, maar dat wist je van tevoren en dus hebben we een bod uit gebracht op twee quarters, zoals men dat noemt en dat was in dit geval 110 hectare cultuurgrond. De prijs hebben we laag gehouden, want het was, daar is maar een woord voor een BENDE. Dat heeft geen nadere omschrijving nodig en de kosten van het een en ander opruimen werden natuurlijk van de biedprijs afgetrokken. Wat ik ook zag, was dat als iemand hier twee weken de rommel zou willen opruimen, dan had de hele zaak er maar zo $ 30 á 40.000 beter uitgezien. Dus eigenlijk was er snel wat te verdienen, maar er moest toch een heel laag bod uitgebracht worden, want rommel valt nooit mee. Uiteindelijk is het er toch van gekomen dat ons bod geaccepteerd werd en we deden een aanbetaling van

$ 5.000. Dat was alles wat ik wilde riskeren. Het zou volgens de gangbare normen drie keer zoveel moeten zijn, maar de volgende termijn konden we drie maanden uitgesteld krijgen. Voor het land betaalden we $ 800.- = Fl. 1100.- per Ha. en dat is een prijs die het voorstellingsvermogen van een Ned. boer heel wat te boven gaat!

Het is altijd wat gevaarlijk om in een ver land zulke dingen te doen, maar met wat handelsgeest hoef je zeker niet in moeilijkheden te komen. Wel geldt ook dat je eerst maar eens moet uitvinden hoe vertrouwd de betreffende makelaar is, maar daartoe zijn mogelijkheden genoeg, want als een makelaar wel eens een scheve schaats rijdt, dan is dat ook in Canada snel bekend. Nadat we weer thuis waren gekomen, hebben we snel het betreffende koopcontract naar de ambassade gestuurd en daarna moest er gewacht worden, maar rond Nieuwjaar 1987 kregen we al een oproep voor een gesprek op de ambassade en dat was gesteld op 25 januari 1988.





HOOFDSTUK 33

EMIGREREN.

De kogel was nu door de kerk. Er was A gezegd en om B te zeggen, waren we in een blijmoedige stemming, want de realiteit was dat we aan de Maanderbroekweg toch niet langer een toekomst hadden. Als er goed over nagedacht werd, dan was het natuurlijk niet leuk om deze plaats die door mijn grootvader gesticht werd, te moeten verlaten, maar als je er niet zo’n probleem mee hebt, dan moet het verder niet opgeblazen worden en het is ook nog wel wat avontuurlijk om op onze manier te gaan ‘verkassen.’ Het kwam ook niet zo ongelegen, want zowel de varkensstal als de ligboxenstal waren na 15 jaar gebruik aan groot onderhoud toe en dat was nu ook niet langer aan de orde. De locatie Maanderbroekweg was met al het gesleep met voer niet langer ideaal en ook wat te klein geworden met een melkproductie van 250.000 kg Er zou in de toekomst heel wat (eigen) land meer nodig zijn om goed te kunnen omgaan met het mestprobleem en een verdergaande schaalvergroting lag ook aan de horizon. Voor een goed rendement werd er nu gedacht aan 500.000 liter met voldoende land om in een meer milieuvriendelijke cirkel te kunnen produceren. Met deze ideeën in het achterhoofd was het in Canada mogelijk een heel makkelijke doorstart te maken zonder overheidsregelgeving.

Dus gingen we op de aangegeven dag op reis met de auto naar Den Haag. We hadden wat huiswerk gedaan, de ambassade was niet moeilijk te vinden en ook wisten we van andere emigranten hoe het daar in z’n werk ging. De ambassade had tal van beveiligingen zoals we zagen en na een kwartier wachten, werden we binnen gelaten en zagen we de interviewer breeduit zitten. Het was een volslanke ‘Sir’ die eruit zag alsof hij het je heel moeilijk ging maken met al zijn bezwaren, maar hier gold voor ons: Laat je niet uit het veld slaan en laat je niet van de wijs laten brengen. En die houding was nodig, want toen we de ambassade binnen gingen, zagen we al een erg teleurgesteld jong echtpaar naar buiten komen. Na de begroeting was zijn ietwat norse vraag: ‘Do you speak sufficient English for a conversation?’ We verstonden hem wel, maar natuurlijk was ons Engels niet echt sufficiënt (voldoende). Dus maar snel een tolk er bij en toen kon het beginnen. De man wilde echt de autoriteit uithangen en had tal van bezwaren, kalm blijven dus. Hij dacht ook nog verstand te hebben van farmen en wilde onder andere weten of er op de gekochte farm voldoende graanopslag was wat hij heel erg belangrijk vond. Mijn antwoord was dat dat wel ongeveer het geval was. Hij vond dat we, als ik dat niet zeker wist, wel een erg groot risico liepen. Maar wij dachten van niet, want in die tijd kon je een graanopslag bouwen van 200 ton voor nog geen $ 10.000. Hij bleef nog maar wat door hameren over graanopslag en daarna vroeg hij hoe we nou onze boerderij konden verkopen, zonder zeker te weten of we wel zouden worden toegelaten in Canada.

Dat verhoogde de spanning duidelijk, hij had nu een stap te ver gemaakt en ik liet merken dat ik helemaal niet van deze vraag gediend was door met tegengas te antwoorden: ‘Sorry, maar of ik mijn farm nu wel of niet verkoop, daar heeft u totaal geen zeggenschap in. Die beslissing is aan ons en niet aan u.’ Het werd even stil en toen veranderde de houding van Mr. Campbell plotseling en totaal, met een brede glimlach zei hij: ‘It’s okay, I’ll stamp your forms.’

Vervolgens zocht hij de noodzakelijke stempels in zijn molentje, rangschikte de papieren, stempelde snel de vijf of zes formulieren en zei: ’I wish you luck.’

Nadien duurde het nog weer drie weken tot aan de medische keuring in Arnhem, compleet met x-ray. Dat was gelukkig allemaal goed en rond 10 maart hadden we de inreisvisa in de bus. Toen kwam alles in een stroomversnelling en daar weet ik niet precies alles meer van.

De laatste varkens hadden we half februari afgeleverd en begin maart hebben we ook de koeien verkocht aan alle soorten gegadigden die de gevraagde prijs wilden betalen, maar een stuk of tien gingen er naar de markt, want die waren niet geschikt om voor eerlijk door te verkopen. Ook van de andere spullen zijn we aardig vlot afgekomen, soms voor een bevredigende prijs en soms niet. Een boeldag verkoping is nooit overwogen, want dan krijg je te maken met te veel ongewenste neveneffecten, onder andere beur je voor de slechtste koeien niet genoeg, want de veilingmeester wil alles verkopen en niet een gedeelte en je tekent ervoor dat je niet zelf ‘stiekem’ wat verkoopt.

In het jaar 1987 was de mestwet al wat van start gegaan en dat jaar had ik om te beginnen fl. 72 moeten betalen aan het bureau mestheffingen in Assen. Maar nu, in december 1987, waren er weer heel wat nieuwe formulieren gearriveerd. Iedereen die een bedrijf had waar mest geproduceerd werd, moest die invullen en geen smoesjes en ook geen grapjes, want de overheid had de wet in de hand en daarmee een stok achter de deur. We wisten vrijwel zeker dat op 1 maart het bedrijf gestaakt zou zijn en ik had geen zin om de formulieren in te vullen. Dus ging ik naar de DBH, de Districtsbureauhouder die kantoor hield in Barneveld om hem de situatie uit te leggen. Daar werd het nog even spannend, want de meneer aan het loket stond erop dat ik de formulieren WEL zou invullen en ik zei dat ik dat vertikte, want er moesten nieuwe dossiers komen en daar hoorde ik als mestproducent op 1 januari ook bij. Ik vertelde hem drie keer dat ik ging stoppen met het bedrijf en drie keer was zijn antwoord dat dat helemaal niet kon. Ik zei: ‘Dus van u krijg ik niet eens de vrijheid om te stoppen?’ Het ’vuur’ was nu aardig heet en ik zei: ‘Hier zijn de formulieren. Ik wens uitgeschreven te worden uit al uw dossiers!’ Op dat soort weigerachtige vastbeslotenheid had hij geen passend antwoord en met wat tegenzin antwoordde hij: ‘We zullen de bestaande dossiers nog even openhouden en als u niet op 1 april vetrokken bent, moet u me dat laten weten.’ Daarin heb ik toegestemd en ik dacht bij mezelf: Op of om 1 april dan ben ik veel te druk om er nog aan te denken.

De mest was nu een heet hangijzer geworden. De medewerker van grondzaken van de gemeente zat er rond 20 maart ook mee in zijn maag en vroeg of de gierkelders wel leeg waren op 1 april. Ik zei: dat is nergens overeengekomen, maar hij vond toch eigenlijk wel dat ze leeg moesten zijn. Maar dat was echt niet overeengekomen en dus had ik er verder geen boodschap aan.

Toen hij bleef aandringen dacht ik: Het kan wel geregeld worden, maar dan wil ik het vruchtgebruik van mijn grond hebben voor het groeiseizoen. Dat kon maar zo en gratis gebeuren als de kelders maar op 1 april leeg waren, hetgeen ik hem niet beloven kon, omdat daarvoor het land wel berijdbaar moest zijn.

De laatste dagen van maart werd het droger, zodat ik de kelders keurig leeg had op 2 of 3 april. De gemeentemedewerker is er geweest en samen hebben we de gierkelders gecontroleerd. Ze waren leeg op 20 centimeter na en de man was tevreden.

Vervolgens heb ik het vruchtgebruik ( ‘groeiseizoen’ 1988 ) verkocht aan de buren rondom mij, die wel over de prijs tevreden waren, denk ik. En wij waren ook tevreden, want het vruchtgebruik over het hele jaar 1988 hadden we voor niets gekregen als tegenprestatie voor de leeg opgeleverde gierkelders.

Na ons vertrek heeft het nog wat gespookt, terwijl we nooit eerder last gehad hadden van spoken, want op een gegeven moment waren de gierkelders weer vol en nu met kalvergier. Mij konden ze daar natuurlijk niet meer voor verantwoordelijk houden en iemand zal wel gevonden hebben dat het een goede dumpplaats was voor zo ongeveer 250.000 liter gier. Hoe het verder afgelopen is, weet ik niet, wel heb ik nog een keer gehoord dat er verdachte plastic pijpen gevonden waren. Daar wist ik alles van, want die had ik zelf ingemetseld in de 40 meter lange gierkelder om indien nodig in het midden van de gierkelder water te kunnen toevoegen.

En dan het melkquotum. Dat was een beetje een ‘glibberige’ handel. Er kwamen wel mensen aan de deur om het te kopen, maar ik vertrouwde hen niet en ik had daarom niet de neiging om snel tot zaken te komen. Uiteindelijk kwam er een makelaar uit Overijssel. Hij bood niet alleen een zeer goede prijs, maar zijn notariskantoor kon ook nog een waarborg afgeven dat het geld er zou zijn. De hele handel was echter nog niet zo duidelijk en makelaar Rozeboom en boekhoudbureau directeur Freriks hebben er ook hun tanden in gezet. Omdat het ingewikkeld bleef, zijn we de daarop volgende week met zijn drieën afgereisd naar Nieuwleusen en is de zaak op een notariskantoor getekend. Wie er in die zaak ook achter de schermen aan de touwtjes trok? Een ‘snoeshaan’ uit de Betuwe die eerder aan de deur was geweest en waar ik eigenlijk geen zaken mee wou doen. Maar het overeen gekomen bedrag was gegarandeerd en ’binnen.’

Er was ook nog een Nederlandse makelaar geweest die even de slimme jongen wilde uithangen, zo van: ‘Hier even tekenen graag.’ Ik werd er wat negatief van en zei: ‘Man hoepel op!’ Want er was geen enkele noodzaak om het zo te doen en als er getekend moest worden, gebeurde dat op een Canadees notariskantoor met een tolk erbij en daar zijn verder geen mee-eters voor nodig.

De verkoop van al hetgeen ik kwijt wilde, verliep eigenlijk wel vlot, temeer omdat ik een heel rijtje machinerieën had ingeruild voor een nieuwe grote giertank. Ook de 2 ½ jaar oude Fendt tractor werd verkocht aan een boer uit de buurt. Toen dat net gebeurd was, kwam er nog een handelaar met kooplust en met wat zand in zijn klompen die, toen bleek dat de tractor al verkocht was, wilde weten wat de ontvangen prijs was geweest. Ik was niet bereid om daar over wat los te laten, te meer omdat hij me vertelde: ‘Ik hedde’ neheurd daj jie dartig duuzend vroeg-e.’

Toen had ik wat moeite om aardig tegen deze man te doen, want ik dacht bij mijzelf: Je kunt dat wel 100 keer ‘e-heurd’ hebben, maar ik en niemand anders bepaal hier hoe er gehandeld word.

De tijd van inpakken en wegwezen brak snel aan. Twee verhuisoffertes werden er gevraagd: een van een bedrijf Hekman uit Emmen en een van Bongers uit Wageningen. Het bleek al snel dat Hekman veel meer ervaring had met dit soort verhuizingen dan Bongers en voor fl. 20.000 werd Hekman de zaak gegund. Die mensen hebben het werkelijk uiterst deskundig uitgevoerd en goed werk geleverd. Ook de 14 kuub grote giertank moest in de container en het enorme onhandelbare ding van 4 ½ ton zwaar, gaf op de dag van inladen nog wel een aantal uren oponthoud, maar uiteindelijk kwam het goed en omstreeks vijf uur in de middag kon de container vertrekken.

Nu, met al de huisraad in de container op weg naar Canada, werd het nog tweeënhalve week kamperen in het eigen huis. Het was werkelijk het begin van het einde met de oudste stoelen en een sinaasappelkistje als salontafel.

Op 1 april was de gemeente eigenaar geworden en die had de huurprijs bewust maar vast wat opgeschroefd om een snelle ontruiming te bewerkstelligen. Die prijs was fl. 2.000 per maand, zodat we nu dus aardig duur ‘gehuurd’ in ons eigen huis zaten. Het voelde allemaal niet zo goed, maar de tijd ging snel, vooral ook door de grote aanloop van familie en bekenden die nog even kwamen nu het nog kon. Ook werd er een afscheidsavond georganiseerd in gebouw De Brink in Bennekom en er zijn op die avond ongeveer 230 mensen geweest om afscheid te nemen. Het was indrukwekkend, maar het hoorde er allemaal bij.
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De 230 mensen die naar De Brink kwamen, staan hier natuurlijk niet allemaal op.
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Het inpakken was nog een heel gedoe. Zelfs met een heel grote kraan is een giertank van 4.500 kilo wat onhandelbaar
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In de 80er jaren vertrokken er nog niet veel Nederlandse boeren naar Canada. Het zouden er in de 90er jaren veel meer worden door de grimmige regelgeving in ons land. In1990 kon men nog relatief goedkoop terecht en in 2000 was het juist dubbel zo duur, mede veroorzaakt door de toeloop van ongeveer 500 Nederlandse boeren die naar Alberta kwamen in die 10 jaar. De meesten kwamen van boven de grote rivieren, terwijl de Limburgers en Brabanders veel meer ‘thuisvast’ bleken te zijn. Na 2000 droogde het op. Canada werd te duur en men raakte blijkbaar meer gewend aan de eigen situatuie in Nederland
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Zo kwam het einde in zicht voor Maanderbroekweg 2 en 3. De plannen die mijn opa Maas ooit maakte om juist daar zijn boerderij te bouwen waren toentertijd goed. Men moest 25 meter van de rooilijn van de rijksgrond afblijven en dan mocht er gebouwd worden en die 25 meter was juist een mooi stukje om wat ruimte naast het huis te hebben om een groente- en bloementuin aan te leggen. Toen ik een jaar of 10 á15 was, vond ik het leuk om de snelweg naast de deur te hebben, dan zag je nog eens wat. Later veranderde dat in het tegendeel en met het almaar toenemende verkeer kwam ook het begrip ’geluidsoverlast,’ wat voorheen eigenlijk niet of niet zo bewust bestond. Die geluidsoverlast werd pas goed gevoeld op mooie zomerdagen met een lichte noordenwind. In de schaarse vrije tijd en op zondag was het niet aangenaam om naast het huis te zitten aan de tuinkant, want dan werden de geluidsoverlast en de uitlaatgassen het meest ervaren. Alles bij elkaar was er mee te leven, maar het was wel wat oncomfortabel. En toen we rondkeken in Canada wisten we heel goed: Nooit weer (te) dicht bij een snelweg.
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Nieuwe immigranten, juist ‘ingeklaard’ en zo te zien zijn ze nog blij ook. Zo ’settelden’ we in Rimbey en dat is in de ‘parklandregio’ van Central Alberta. Voordat wij deze ‘County Lacombe’ area verkozen hadden, was die plaats onder de zon al eerder ontdekt door vier andere boeren/farmers uit de gemeente Ede.



En daarna was het snel 25 April. We hadden er emotioneel geen moeite mee. Die maandag zijn we om zes uur opgestaan, hebben alles wat mee moest, en dat waren nog zes koffers vol, op die morgen ingepakt en om 9 uur was het tijd om te vertrekken. We werden vergezeld door vier of vijf auto’s met familieleden die meegingen naar Schiphol om ons uit te zwaaien. Ik weet het niet precies meer, maar ik denk dat ik niet eens een laatste keer achterom gekeken heb, toen we de dam uitreden; we waren blijkbaar al wat ‘los’ van de Maanderbroekweg en eigenlijk al een beetje geëmigreerd. Een eindje verder stond nog een buurvrouw aan de dam ons uit te zwaaien met een rood-wit-blauw vlaggetje in de hand. Dat was leuk, maar ook dat deed ons verder niets. Op Schiphol aangekomen ging het snel; ik denk dat we al een beetje ‘weg’ waren, want ook hier was het afscheid nemen niet moeilijk. Daarna dus enkele reis het luchtruim in, op naar een nieuwe toekomst met nieuwe uitdagingen en nieuwe avonturen. En een aantal familieleden had de taak op zich genomen om ons oude huis nog wat op te ruimen, en dat was, zoals we later hoorden, helemaal niet leuk voor hen geweest. Wij hadden zeer weinig last gehad van de emoties, maar we hadden blijkbaar zonder dat we het zelf wisten de wat scherpe emotionele kantjes maar thuis achtergelaten. De realiteit voor hun was nu een achtergelaten boerderij.
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Na een paar jaar draaide de zaak weer, met 500.000 liter melkquotum en zag het er zo uit. We kochten de boerderij met ongeveer 125 hectaren, maar daar hoorde het land rechts boven niet bij, dat kochten we in augustus 1988. Nu werd de totale oppervlakte ongeveer 190 hectaren, waarvan ongeveer 160 hectaren cultuurgrond. Met de verbouw van onder andere 100 hectaren gerst hadden we graan in overvloed en dat was makkelijk boer zijn. Het zouden nog gezegende jaren worden.
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Nadat alle geld weer bijna uitgegeven was, konden we nog net dit bord aan de dam zetten.
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Er zouden nog heel wat pakken spijkers ‘verspijkerd’ worden, voordat de gebouwen voldeden aan de wensen van de ‘new Dutch farmer’.
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En terzelfder tijd werd hier ook wat ‘vertimmerd,’ maar daarvoor gebruikten ze geen spijkers. Het was het definitieve einde van Maanderbroekweg 2 en 3 en daarmee kwam een einde aan de periode 1942-1992, de 50 jaar dus dat het heeft bestaan. Er kwamen in dat tijdsbestek in onze directe familie drie mensen te overlijden en er werden 11 Roseboom- nieuwelingen geboren, waarvan ik de eerste was in 1944. Zo gaat dat in de vaart der volkeren en soms moet er grondig vernieuwd en veranderd worden, waarvan de foto’s hier wat laten zien. En het golvende slootwater getuigd nog steeds van een vlak en ‘winderig’ Maanderbroek zoals het altijd was.
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Er waren nog steeds wat meer foto’s voorhanden,
En dat met een hoge nostalgische waarde, omdat het nooit
weer mogelijk is om dezelfde foto’s te maken.



Wat ik in voorgaande hoofdstukken beschreven heb, is een tijdperk geweest van grote veranderingen, zoals er in het hele tijdvak 1950 tot 1988 geweldig veel veranderd is. We hebben het allemaal meegemaakt en we zagen zoveel nieuwe dingen geïntroduceerd worden als nog nooit iemand eerder gezien had. Dat gold trouwens voor al diegenen die in en kort na de oorlog geboren waren, de zogenaamde ‘babyboomers.’ Wij waren geboren voor de televisie en de bandrecorders, voor het plastictijdperk, voor de kopieerapparaten, diepvriezers, contactlenzen, en ook voor de creditcards, radar, laserstralen, ballpoints, afwasmachines, magnetrons, airconditioning en wasverzachters. Ook waren we geboren voordat er huismannen waren, kinderdagverblijven en verpleegtehuizen en we wisten ook niet wat een dvd, cd, gsm, fm-radio, internet, e-mail, video, fax, keizersnee, printer, emulgator met E-nummer en een antioxidant was.


[image: image]




[image: image]

Er liggen heel wat herinneringen begraven onder het nieuwe A 30 knooppunt. Ze zullen nooit weer boven komen en daarom heb ik met veel voldoening geprobeerd om er wat van voor het nageslacht te bewaren. Bij het schrijven van de vele hoofdstukken heb ik vaak gedacht: Daar zouden we eigenlijk een foto van moeten hebben. Helaas werd daar over gedacht als het te laat was, maar van de laatste episode zijn ruimschoots foto’s voorhanden.



En dat was nog lang niet alles, want ook werd de AOW, de WAO, de WW en de Vut ingevoerd. Hippies, nozems en yuppen bestonden nog niet en ook de straalvliegtuigen die passagiers vervoerden, waren er nog niet. Pizza’s eten deed niemand en er waren geen McDonald’s langs de weg. We waren de laatste generatie die dacht dat vrouwen per se een man moesten hebben om een baby te krijgen. Een sigaret roken deed iedereen en voor sigaren was de reclameslogan: ‘Begin er jong mee.’

We zijn nu in 2011 nog niet echt oud, maar het is geen wonder dat we hier en daar wat onhandig zijn en wat moeite hebben om met al deze dingen op de juist manier om te gaan.

In ‘onze’ tijd waren dresseerkarren, ‘knijpkatten’, stoomlocomotieven en dubbeldek ‘vliegmachiens’ pas opzienbarend. En als we even nadenken, realiseren we ons wel dat er meer tijd achter ons ligt dan voor ons. In de agri-sector waren er ook de nodige ontwikkelingen.
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De grote vrachtauto op deze foto is hier juist op dat punt in de ‘cirkel’(bovenste foto) dat ooit recht voor Maanderbroekweg 3 lag.



De meeste daarvan kwamen in de 60er jaren, zoals cyclomaaiers, opraapwagens,

diepvriesstieren, later ook embryo transplantatie, bulkauto’s, inkuilplastic, diploïde gras,

‘losloopstallen,’ klonen en genetische manipulatie en ook al snel was de ‘RMO,’ de Rijdende Melkontvangst, ingeburgerd. Het was al met al een geweldige arbeidsverlichting en een daarop gevolgde schaalvergroting.

Velen zijn niet gelukkig met de moderne productiemethoden en dat zijn zowel consumenten als producenten. De agrariërs als producent worden opgejaagd om steeds grootschaliger en dus nog goedkoper te produceren. En grootschaligheid was niet meer genoeg, want megastallen werden nu het nieuwe fenomeen. Maar de boer, hij bleef nog steeds de wat onderliggende partij met te weinig ‘marktmacht’ en ook voelden velen zich steeds meer gemanipuleerd door het toenemende aantal regels. En ook banken, contractgevers en de grote chemieconcerns gingen in de ogen van vele producenten net een beetje teveel de dienst uitmaken.

Intussen is het boerenberoep daardoor en door de toenemende druk uit de samenleving wat stressvol geworden. Wat meer harmonie zou gewenst zijn, want de consument zal blijven peinzen over wat hij blijft zien als dierenleed dat de beesten in de agrisector ondergaan in hun comfortabele stallen. En hoewel het voedselpakket nog nooit zo veilig is geweest, heeft hij daar ook zijn eigen gedachten over. Volgens hem moet het anders, maar als er wat extra voor betaald moet worden, dan blijken plotseling velen niet thuis te zijn.

Maar toch zal er ook een toenemend aantal consumenten zijn dat er moeite mee heeft en nog wel eens een keer kan gaan vinden dat het allemaal niet langer zo hoeft. Als die hun zin zouden krijgen, zou het dan met heel veel moeite weer zo kunnen worden dat, als hij of zij om vijf uur thuis komt van het werk, de enige eigen koe nog gemolken moet worden om voor de gezinsbehoefte aan melk, boter en kaas te zorgen? Gezondheid en beweging gaan goed samen en hij zal er dan weer zo druk van worden dat alle vormen van recreatie waar hij eerder aan gewend was, er in het vervolg bij in schieten. Zal dan iemand met een klein lapje grond weer ‘rijk’ zijn? Nieuw soort keuterboer? Over kleinschaligheid gesproken! Terug naar de natuur! En ook in die tamelijk bewerkelijke ‘ideale’ situatie zou er wel weer wat te wensen zijn. En het zal hem niet meevallen, hij was immers het contact met de boerenwereld al 3-4 generaties verloren.

Bij al mijn geschrijf dat nu na zoveel hoofdstukken ongeveer af is, heb ik me nogal wat moeten beperken. Lang niet alle mensen zijn beschreven die regelmatig de dam in kwamen, zoals de veehandelaar en de veevervoerder, de veearts, de veeverloskundige, de inseminator, de melkcontrolemannen en de monsternemers, de melktankautochauffeur de bedrijfverzorgers en klauwbekappers, vertegenwoordigers, bulkautochauffeurs en loonwerkers, ze hebben er positief en altijd in goede harmonie aan bijgedragen dat de kost verdiend kon worden in de 19 jaar dat we boer waren aan de Maanderbroekweg. Tijden waarin er een enorme productieverhoging plaats vond. Vaak heb ik getracht van ’wijze’ mensen wat te leren, zoals ook van een man uit een bekend midden Veluws dorp die me met overtuiging vertelde: ‘Ik hedde ne e-heurd dat alleen minse die nie warke will’n, goan emigrere.’ Waarvan acte! Hoewel ik steeds getracht heb mijn kroniek zo eenvoudig mogelijk te houden, is het voor de niet zo ingewijden in de boerenwereld van tegenwoordig nog wel eens wat ingewikkeld geworden. Begrijpelijk, maar ik heb steeds geprobeerd om van uit diezelfde boerenwereld, voor iedereen een paar vensters open te zetten.
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Het vroeger zo ‘zompige’ laagland ‘Maanderbroek’ is met een bord als dit verheven tot nationale bekendheid, want de A 12 is een drukke oost-west verkeersader, geografisch precies in het midden van Nederland. Een zeer groot percentage landgenoten kan nu van deze naam kennis nemen, maar ze zullen nooit weten hoe het Maanderbroek er vroeger echt uitzag.



Aan het einde van mijn geschrijf, dat was begonnen met het idee dat het een simpel voorwoord bij een fotoalbum moest worden, stel ik vast dat we nu ruim 208.000 woorden en meer dan 235 foto’s en illustraties verder zijn.

En ik stel ook vast dat ik het een zegening vond dat ik het allemaal in goede gezondheid heb kunnen doen.

MET VREUGDE EN BLIJDSCHAP GEVEN WE U DUS KENNIS VAN DE GEBOORTE VAN EEN BOEK.





Naschrift;

Een boek moet een voorkant hebben, en het moet bij voorkeur de uitstraling weergeven van de inhoud, maar met dit ‘eigen’ boek is het ook een eigen ‘frontcover’ geworden. Het geeft aan waar het op Maanderbroekweg 2-3 omdraaide, koeien, Ede en varkens, beslist geen alledaagse en ook geen goede volgorde maar dat kun je ook niet verwachten als een boer aan het ‘grafisch’ ontwerpen slaat, maar met een impressie van de jaargetijden erbij, ben ik er na zovele ‘misbaksels’ uiteindelijk zelf wel tevreden!

Op de achterkant is de grote verandering aangegeven in het aanzien van de Maanderbroekweg op een bepaald punt nabij de Wolfsdijk, want dit is waar de beide foto’s oostwaarts gefotografeerd zijn, dus op een en dezelfde plaats met ongeveer 25 jaar tussen ruimte.

In mijn pogingen om dit boek te schrijven ging het nogal eens mis, dat was ook te verwachten want op de lagere school had ik ooit eens een mager vijfje voor taal, en dat noemde men ‘onvoldoende’, ook de computer wilde nog wel eens niet zo als ik wilde, maar dat werd altijd snel opgelost door dochter Jacquelyn, als universiteit student weet zij alles en ik bijna niets en ik ben haar dus heel wat dank verschuldigd, keer op keer zei ze mij echter dat het probleem zat tussen de rugleuning en het keyboard.

Verder heb ik veel waardering voor de hulp die ik kreeg van Willem Roseboom, Waskemeer; Fr. mijn neef, hij toonde zeer veel interesse en was in de gelegenheid om mij de nodige aanwijzingen te geven en ook nam hij op zich om als redacteur op te treden.

En om het een en ander nog beter op de ‘rails’ te krijgen had ik nog de hulp en de adviezen van een anonieme ‘meelezer’, waar ik vroeger ooit mee in de schoolbanken zat, zijn hulp werd ook op prijs gesteld, en daarmee heb ik weer wat bij geleerd zodat ik met wat ‘spieken’ hier en daar en de genoemde onmisbare hulp nu een zesje verdient heb, en daarmee kun je ‘bevorderd’ worden zoals dat op school heette.

Als er op of aanmerkingen zijn, of anderszins wordt de behoefte gevoeld om te reageren, uw reacties zijn welkom, graag per E-mail!

Adres = mjrose@platinum.ca


Maas Roseboom

Rimbey; Alta.

Canada.
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Edese familie naar Canada

Aanleg A 30
reden voor
emigratie

(Van één onzer verslaggeefsters)

EDE —De voorgenomen aanleg van de A 30, dwars over zijn land aan de
Maanderbroekdijk (pal naast rijksweg 12) en het gebrek aan vooruitzich-
ten, met name voor zijn drie zonen, hebben de Edenaar Maas Roseboom er-
toe gebracht Ede voor het Canadese Rimbey te rullen. Vandaagzijn hij, zijn
vrouws Janny en hun vier kinderen op het vliegtuig gestapt.

De stallen zijn leeg, de veertig
koeien en drichonderd mestvarkens
zijn verkocht en de gemeente heeft
de vilftien hectare grond met het
bedrijf voor de toekomstige ontslui-
tingvan het industrieterrein overge-
‘nomen. Daarmee komt er eeneinde
aan 'het boeren van de Rosebooms’
op deze plek. Ze verlaten Ede en
Nederland zonder rancune.

Het hele gezin maakt de grote
overstap van harte en vol verirou-
wen. ,Het is bepaald niet zo dat pa
de beslissing heeft genomen, Vorig
jaar zijn de twee oudste zonen
‘hoogstpersoonlijk een kijije in Ca-

op in de toekomst in Canada te
wonen.

Het is ook niet meer zoals vroe-
ger, toen moesten emigranten echt
plonieren”, zegt haar moeder. ,We
zijn goed voorbereid, hebben daar
nogal wat familie, spreken de taal L
heel behoorlijk en hebben een goed
bedrijf overgenomen. En de naaste
buren zitten net zo ver weg als
hier”. Echtgenoot Maas wult aan:
Ik begin daar een veehouderij op
een bedrijf van 128 hectare. Ik start
met zo'n zestig, zeventig zwartbon-
te Holsteins (koeien) en als de jon-
gens er behoefte aan hebben, brei-
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@ Het gezin Roseboom, metvan
‘naar hét Canadese Rirabey. wHe
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Nederhemert -
gedenkt freule

Van onze correspondent
NEDERHEMERT -  Nederhe-

mert legt in het Sterrenbos bij Kas-
teel Nederhemert een wandelpark
aan. Tn het midden daarvan wordt
een beeld van mevrouw J. Roseboom
geplasts, de voormalige: freule. van
het kasteel.

Mevrouw Roseboom heeft tot
aan haar dood het Kasteel van Ne-
derhemert bewoond. In 1933 trou-
de ze met de tinman, Jan Rose-
boom, die later burgemeesier werd
van Kerkwifk en Hedel, Hij stierf
in 1978, mevrouw Rosehoom en-
kele jaren later.
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In totaal 66 boerderijen werden van de dorpskernen verplaatst naar de kommen
en er werden hier bovendicn dertig geheel nieuwe bedrijven gesticht. De kom-
grond van al deze bedrijven werd ten lastc van de ruilverkaveling gedraineerd.
Eerst werd de grond diepgewoeld om de waterdoorlatendheid te vergroten en
vervolgens werd in de ondergrond ecn stelsel van drainagebuizen aangelegd.
Daarna werd de grond intensicf bemest. Tenslotte werd cen groot aantal over-
bodig geworden kavelsloten en greppels gedempt en werd er gras ingezaaid. Ook
bij de ruilverkavelingen Hedel-Ammerzoden en Bommelerwaard-Oost, die beide
onder voorzitterschap van J. Roseboom plaatsvonden, haakte de Gelderse
Komgronden Commissie in. In 1952 werd met cen graslandverbeteringsplan
begonnen dat zeer goed werkte. In Bommelerwaard-Oost werden evencens na
planwijziging 54 nicuwe boerderijen van 8 tot 12 ha groot gesticht.””

Intussen was de nieuwe Ruilverkavelingswet van 1954 van kracht geworden.
Deze wet vergrootte de mogelijkheden tot herverkaveling sterk, doordat ze de
pachters dezelfde rechten gaf als de cigenaren, waar het ging om de aanspraak op
toedelingsrechten, en de mogelijkheid bood de bestaande pachtverhoudingen te
wijzigen* Belangrijk voor de verdere ontwikkelingen in de landbouw was dat in
deze jaren ook in het beleid een omslag plaatsvond. Was tot dan toe vanwege de
grote vraag naar landbouwprodukten gehamerd op een 2o groot mogelijke
produktie per bedrijf, nu werd, aangezien de vraag was gestokt, de nadruk gelegd
op een 70 hoog mogelijke produkiviteit.” Ook in het rivierengebied werkten
deze veranderingen spoedig door. In 1955 werd begonnen met de voorberciding
van de grootste ruilverkaveling, die hier ooit plaatsvond, Ticlerwaard-West.
Bovendien lagen in dat gebied de meest uitgestrekte en desolate komgronden.
Tot de aanvragers van deze ruilverkaveling behoorde de GvvL , die in dit gebied
veel meer aanhang had dan in de grotendeels katholicke landstreken ten zuiden
van de Waal, waar de eerdere ruilverkavelingen hadden plaatsgevonden.®* De
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geluk gehad met Fapst ldeal

Rath was allang oversiag en met 0 hulp
7an Wilke waren 02 andere reisgencten
uiteindzijk te overtuigen. Voor 7000 dol-
Xr een Mlink badrag dat nu omgerskend
ongeveer 15.000 2uro zou zijn, werd de
jonge stisropde boot gezet. Eenmaalinde
haven van Hamburg dreigde echter het
slagersmes. De downs liet allen disren

den. hetwas eigenlijk gewoon een prer
Stier” Baar Pabst Kieal gar prachiige en
vooral productieve kosien waardoor de
intaresse in Holsteingenen toenam. Wil
ke hadals dank voor het inschrijven inbet
stambeek gratis sperma van Pabst idea)
gehaden importeerd: nazijn bezcek aan
‘Wisconsin in 1964 mondjesmaat het eer-

ledereen kan een beste stier vinden,

maar hetvinden van de beste stiermoeder,

dat is veel moeilijker

toe die bij et stambosk waren ingeschre-
ven. maar geen sumboek wilo: de vin-
gers branden door vreemd bloed toe te -
ten enzich de woede op de hals te halen
van 02 andere Kl-stations, Wilke wist aad
en na overleg met zijn toenmalige cher
swerd Pabst 10:al ingeschreven in het
stamboek van Osnabréck. Rath kon de
stiervanardat moment irgetten

ste Holsteinsperma. In 1968 zette hij de
eerste vier prosftieren Hors:, Hajo, Hela
nStem in. bet hettonen van een indruk-
wekkende gicep van Stern tijdens 02 na-
tionale show in 1972 ging het roer in Os-
nabriick definitiel om. In 1971 werd 52
procentvande koeien in Osnabriick gein-
semineerd met Holsteinsperma, in 1973
SRR i Ban AR nanaan b o Ae SEIY oo
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Ede, april 1988

Ter gelegenheid van ons as. vertrek naar Canada willen we u de gelegenheid geven
afscheid te nemen van ons op dinsdag 19 april D. in, De Brink”, Brinkstraat te Bennekom
na 2000 uur.

Wi stellen uw aanwezigheid zeer op pris.

Maas en Janny
Gert

Maas

Theo
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Nieuw adres na 25 aprit
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Met taal kregen wij de cerste dag een overtrek papiertjc want ergens moct begonnen worden met
het leren schrijven, en dat was toen nog het "schuinschrijven”

‘We moesten de cerste dag streepies overtrekken ongeveer 20—~ —_~ _+
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En 25 jaar later staan in de Edese Cou-
rant van 6 september 1960 de “Benne-
kumse Krabbels” van een zekere Gaart
Derk: “..Veur de Ese bevolking is di gebied
altijd *n biete geheimzinnig gewéést, umda *t
werboje terrein was en 6k al umda men nie
op de hoogte was, wa de eigenaor, dokzer
Bali, daor eigeluk uitspoekte. (...) Zoals
gezeld was ’t verboje gebied en was mi prik-

‘ kelraod afggzet Dokter Balt zelf 'maakte

| dageluks *n wandelingetje over z'n terrein,
bij slecht weer gehuld in *n lange keep, en als
tr onraod was, dan wier Willum dr op uit-
gestuurd um de jonges achter de vodde te zit-
ten die daor in de denne zatte te reupe of
andere baldaodigheid witvuurden”.

het terrein van Balt!
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